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Kerkdiensten in de komende periode 

 
Datum: Tijd:    Voorganger:    Bijzonderheden: 
 

15 jan.   10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas     KK / Avondmaal 

 

22 jan.   10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas     KK   

 

29 jan.   10.00 uur  Hannah Westerink   KK   

 

05 febr.   10.00 uur  Bert Broers     KK   

 

  

 

 

 

 

 

 
    

KK: Kinderkerk  

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  
JK: Jeugdkerk   
C: Cantate   
    
Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl 
en kunnen nadien bekeken en gedownload worden.  
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Van de redactie
De eerste editie van Kerkelijk Contact van dit kalenderjaar ligt weer 

voor u. We hopen dat u terug kan kijken op goede dagen in de 

afgelopen periode en dat 2023 voor u een gezond, gelukkig en 

gezegend nieuwjaar mag zijn.  

Ik weet niet hoe het voor u werkt, maar voor mij is januari toch altijd 

een maand van rust en weer de draad oppakken na de hectiek van de 

feestelijkheden die achter ons liggen. Het is een soort rustmoment, 

die maar weer eens laat zien wat we belangrijk vinden in het leven en 

waar we onze energie in gaan steken in de komende tijd.  

Op kerkelijk vlak is er weer van alles te ervaren. In deze KC kunt u 

onder andere lezen welke activiteiten er zijn geweest in de afgelopen 

periode en welke er binnenkort starten, misschien zit er iets voor u 

tussen.  

Namens de redactie, 

Editha Huisman 



Vormen van vroomheid - op de drempel van het nieuwe jaar
If you are the dealer, I'm out of the game 

If you are the healer, it means I'm broken and lame 

If thine is the glory then mine must be the shame 

You want it darker 

We kill the flame 

Magnified, sanctified, be thy holy name 

Vilified, crucified, in the human frame 

A million candles burning for the help that never came 

You want it darker 

Hineni, hineni 

I'm ready, my lord 

There's a lover in the story 

But the story's still the same 

There's a lullaby for suffering 

And a paradox to blame 

But it's written in the scriptures 

And it's not some idle claim 

You want it darker 

We kill the flame 

They're lining up the prisoners 

And the guards are taking aim 

I struggled with some demons 

They were middle class and tame 

I didn't know I had permission to murder and to maim 

You want it darker 

Hineni, hineni 

I'm ready, my lord 

Magnified, sanctified, be thy holy name

Vilified, crucified, in the human frame 

A million candles burning for the love that never came 

You want it darker 

We kill the flame 

If you are the dealer, let me out of the game 

If you are the healer, I'm broken and lame 

If thine is the glory, mine must be the shame 



You want it darker 

Hineni, hineni 

Hineni, hineni 

I'm ready, my lord 

Hineni 

Hineni, hineni 

Hineni 

Leonard Cohen – You want it Darker. 

Scan deze QR met de foto-app op je telefoon om het lied te 
beluisteren. 

Wat de toekomst brengen moge
Kort voor zijn dood liet Leonard Cohen dit lied uitbrengen. In 

praatzang declameert hij met donkere stem zijn tekst over muziek. 

Afgewisseld met zang door een synagogekoor en een joodse 

cantorstem.  

Er zitten verwijzingen naar religie in het lied. Hineni betekent “hier 

ben ik” en met dat woord antwoorden zowel Abraham als Mozes als 

Samuël wanneer God ze roept. En Magnified, sanctified, be thy holy 
name is de Engelse vertaling van de eerste regel uit het joodse 

Kaddish-gebed – dat wordt gebeden bij begrafenissen. 



Het lied verwijst naar religie maar het is geen vroom lied. Niet in de 

betekenis tenminste die vroom bij ons meestal krijgt. Bij „vroom lied‟ 

denk je aan „Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren 

hand.‟ Cohen zegt tegen God: “U wilt het donkerder”.

Lijden en kwaad 
You want it darker, het is een stelling of een constatering van iemand 

die in de wereld om zich heen kijkt en ziet dat het geflakker van een 

miljoen kaarsjes, aangestoken als gebed om hulp, geen hulp heeft 

opgeleverd. Waarom zou je bidden als er geen antwoord komt? 

Van God als degene die de kaarten schudt, als de grote genezer, als 

de eerbiedwaardige, keert de schrijver zich af. Nou ja misschien keert 

hij zich er niet van af, maar constateert hij dat hij het 

tegenovergestelde is van God. God en mens als uitersten. 

Wat heb je aan zo‟n God? Als God het donkerder wil, dan is dat het 

enige waar we actief aan mee lijken te kunnen doen. Wij doven 

zoveel vlammetjes.  

En dan staat er in het verhaal van de bijbel wel geschreven dat God 

liefde is, maar wat merken we daarvan in het verhaal van de wereld? 

En het lijden wordt dan wel met vertrouwensvol gezang draaglijk 

gemaakt; het probleem van het kwaad als paradox geparkeerd – ze 

zijn niet minder afwezig in de ervaring van ons leven. 

Ongestraft gaan de machtigen ondertussen hun gang. Het wordt 

blijkbaar toegestaan. Het kleine kwaad dat de schrijver verrichtte 

verbleekt erbij, alsof het helemaal niet erg is. 

Hinneni: present 
Zo kun je het oude jaar achter je laten, het nieuwe jaar voor je zien 

en constateren dat er weinig verandert in de wereld. De zorgen 

waarmee je ging slapen zijn bij het ontwaken niet verdwenen.  

De enige manier waarop je in zo‟n wereld in God kan geloven heeft 

veel weg van het wagen van een sprong. Geloven ondanks alles is 

het dan. Je kunt er met je verstand niet bij dat een liefdevolle, 

almachtige God toestaat en toelaat wat er in de wereld gebeurt, en 

toch blijf je in die liefde geloven. Je moet iets overwinnen, iets 

overbruggen, niet geloven wat je ziet maar vertrouwen in wat je 

(nog) niet ziet. 



„Aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het 

onbekende land‟ zingt het eerdergenoemde vrome lied. Wat een 

contrast met dit lied van Cohen. De schrijver heeft zijn ogen wijd 

open en staat midden in de wereld. 

Vroom komt van het Middelnederlandse woord voor „dapper‟. 

Blijkbaar kent die gelovige dapperheid meerdere vormen. 

De enige manier waarop hij God kan rijmen met de wereld die hij 

voor ogen ziet, is dat God het blijkbaar donkerder wil. En toch zegt 

hij Hinneni, “Hier ben ik”, “Present”. Als dit ook vroomheid is, dan 

niet als vlucht, niet als sprong, niet als geloven ondanks alles. 

De vroomheid van dit lied is geloven met alles. Om zich heen kijken 

in de wereld en daar, hier, „Hier ben ik‟ zeggen. En „Verheven en 

geheiligd zij uw heilige Naam‟. Leven met het lijden dus.

Als een paal boven water 
In het lied staat God als een paal boven water. Wat je ook van God 

zegt of zingt. Een God in het donker, een God in het licht, een God in 

het genieten en een God in het lijden. Alle etiketten die we op God 

plakken glijden eraf in de loop van het leven.  

Na Hinneni zegt Cohen: „ik ben klaar‟. Dat betekent iets anders dan 

„ik ben er klaar mee‟. Het betekent eerder „ik ben er klaar voor‟, zoals 

Maria bij de aankondiging van haar zwangerschap gezegd zou hebben 

„ik ben bereid‟, Hinneni.

Laat het maar gebeuren. Uw wil geschiedt toch wel. We zullen wel 

zien. God staat als een paal boven water en dat daagt de mens uit 

om ook overeind te staan en te zeggen tegen het leven, tegen de 

toekomst, zelfs tegen de dood: „kom maar op‟. 

Wat de toekomst brengen moge, hinneni. 

ds. Kaj van der Plas 



Beëindiging ouderling/voorzitterschap 
Het moet er maar even uit naar jullie allemaal………

Op de laatste kerkenraadsvergadering voor de komende zomer stop 

ik als ouderling/voorzitter. 

Ik heb de kerkenraad daarover half december geïnformeerd. 

Dat was geen gemakkelijke beslissing. Vooral omdat ik het werk van 

voorzitter graag doe. Mooi werk met prachtige mensen om me heen 

die zich stuk voor stuk met hart en ziel inzetten voor onze gemeente. 

Daar ligt het dus absoluut niet aan. Integendeel! 

Er spelen andere dingen een rol. We hebben een roerige tijd achter 

de rug die veel energie heeft gevraagd van ons allen en van mij. 

Energie die ik er graag ingestoken heb, omdat ik deze gemeente een 

warm hart toedraag en me er zo goed in thuis voel tot op de dag van 

vandaag.  

Ik heb gaandeweg gemerkt dat die energie om 

(mede)bestuursverantwoordelijkheid te dragen soms van ver moet 

komen. Daarbij spelen ook mijn leeftijd (ik ben nog jong hoor) en 

mijn achterliggende jaren als scriba een rol merk ik. 

Ook komen er weer andere dingen op mijn pad die ik ook leuk vind 

en waar ik voor wil gaan. 

En dan komt het moment dat het goed voor mij is om met dit stuk 

gemeentewerk te stoppen, zeker nu ik er nog steeds van geniet. 

Ik wil jullie dit allemaal graag op deze manier laten weten. 

En nu op zoek naar een nieuwe voorzitter dus. Ik ben ervan overtuigd 

dat we die gaan vinden. Wil je over dat werk (vrijblijvend) meer 

weten dan ga ik graag het goede gesprek met je aan en kun je kijken 

of het wat voor je is. 

Eén ding is zeker: aan de prachtige club mensen zal het niet liggen. 

Samen staan we ervoor. 

Met een betrokken groet van mij, 

Hielle Tillema 



Samen boeken lezen
Het woord theologie klinkt wat zwaar en moeilijk, maar betekent 

letterlijk zoiets als „wat er zoal gezegd wordt over God.‟ Praten en 

nadenken over God gebeurt ook in boeken. 

Leuk om te lezen, want je krijgt nieuwe gedachten of inzichten 

aangereikt. Kennis ook. En je merkt waar je het mee eens bent en 

waarmee niet, zodat je ook jezelf beter leert kennen. 

Ik wil met jullie het boek Febe lezen, van Paula Gooder. Dat is een 

soort historische roman, maar dan voorzien van allerlei weetjes over 

de tijd waarin het verhaal speelt. 

Febe speelt zich af in de tijd van de eerste christenen. En de titel 

verwijst naar de naam van de hoofdpersoon. Wist je dat Paulus de 

naam van Febe noemt? Zij is de diaken van de kerk in Kenchreë: een 

verantwoorde positie in die tijd. 

Dus: heb je zin om je op een laagdrempelige manier te verdiepen in 

de geschiedenis van de vroege kerk? Kom dan Samen Boeken Lezen. 

We beginnen dinsdagmorgen* 17 januari, en vervolgen ons 

gesprek op 24-1, 31-1 en 7-2.

In ‟t Loughoes, om 9:30 uur. 

Oh en ook mannen zijn van harte welkom. 

Laat je even weten of je wilt komen? 

Kaj van der Plas 

* Lees je dit en denk je: leuk, maar ik kán helemaal niet op 
dinsdagmorgen. Laat het me dan even weten. 



Let op! Tweerichtingsverkeer
Samen de preek voorbespreken 

Ervaar je de overdenking op zondagmorgen als eenrichtingsverkeer? 

Zou je zelf wel eens willen meepraten over de bijbeltekst, je mening 

willen geven of op eigen inzichten komen?  

Kom dan 1x per maand de preek voorbespreken met ds. Kaj 
van der Plas.  

Dat gaat als volgt:  

 Ruim een week van tevoren krijg je de bijbellezingen 

 Maandagmiddag* voor de dienst gaan we er anderhalf uur 

over in gesprek 

 Als je wilt, kun je vervolgens liedsuggesties aandragen 

De dominee maakt op basis van dit gesprek een overdenking, waar je 

jouw bijdrage in terug hoort (want Kaj is best eigenwijs, maar ook 

weer niet zó eigenwijs). 

De data: 

6 februari 2023 

6 maart 2023 

27 maart 2023 

Laat maar snel van je horen! 

ds. Kaj van der Plas 

* Kun je niet op maandagmiddag, maar ben je wel geïnteresseerd? 
Laat dan snel via de mail weten wanneer je wel kunt 



Kerstviering senioren zaterdag 17 december
Na 2 jaar corona mochten we weer! 

We waren aarzelend tijdens onze voorbereiding: zouden er wel 

mensen komen en hoeveel dan? Nou, als het er 50 zijn is het al veel. 

We kregen zoals altijd de lijst van personen van 75+ van Anke 

Crielaard. Daarop staan dan toch nog best veel namen.  

We stuurden de uitnodigingen naar de coördinatoren en wachtten af. 

Slechts druppelend kwamen er namen binnen en dan opeens: geen 

druppelen meer, maar stromen! 

Uiteindelijk tellen we, met de medewerkers meegerekend, 87 

mensen! 

Nu de vraag: kan Marjan dat allemaal verwerken? 

En dan is het zaterdag 17 december. 

De zaal van ‟t Loughoes is feestelijk versierd, op de tafels staan de 

kopjes en schalen met lekkernijen. Op de bar 

liggen al de bestellijsten voor de drankjes. 

Allemaal gedaan al door Peter en Marjan.  

Om 13.30 uur staan we startklaar: de 

garderobemeisjes met de plakkertjes-voor-

de-rollators in de hand, de dames van de 

bediening (door Liesbeth de 

“Martha‟s” gedoopt) in de 

aanslag en wij als welkomstcomité. De vreugde straalt 

van de gezichten, mensen die wij en elkaar al lange tijd 

niet gezien hebben zijn er weer!  

Het vervoer is uitstekend geregeld door de diaconie. 

Helaas is meneer Polet per ongeluk vergeten. Gelukkig 

belt hij er achteraan en gelukkig is ook hij, net voor de 

meditatie van Kaj, binnen en gelukkig heeft hij het 

blijmoedig opgenomen. 

Na een stief kwartiertje steken we om 

14.15 uur de 3 adventskaarsen aan aan 

de paaskaars. 

Joke leest het lied “Uit uw geborgenheid” van Sytze 

de Vries, Liesbeth doet het welkomstwoord en Harma 

een gebed. We lezen uit de bijbel, Lucas 2. En we 

zingen, natuurlijk, begeleid op de piano door Meile 

Houtsma. Henny verrast ons met haar mooie alt, in 

combinatie met Meile. Dan doet onze eigen dominee 

Kaj de overdenking, gevolgd door het gezamenlijke 

“Stille nacht”. 



In de pauze krijgen we weer thee of koffie, de Martha‟s draven af en 

aan. Er wordt gezellig gepraat en gelachen. 

Dan volgt een kerstverhaal door 2 

verhalenvertellers, die we kennen uit de 

kinderkerk, Gert Jan Schaapman en Sjoerd 

Alkema. 

In deel 1 komen zij op als de os en de 

ezel, met geloei en gebalk, in deel 2 als de 

herders. Een mooi toneel! Ook Kaj mengt 

zich nog in deze pastorale. 

Kaj sluit af met gebed. Liesbeth leest het 

gedicht “Geef vrede door van hand tot 

hand” van Fred Kaan en we besluiten het 

liturgische gedeelte van de viering met de zegen en het zingen van 

Ere zij God. 

Na afloop is er nog ruim de tijd voor napraten en naborrelen met, 

jawel, het advocaatje mèt slagroom en heerlijke hapjes. Ons 

kostersechtpaar heeft weer voortreffelijk gezorgd, alle lof! Het was 

een geslaagd feest!  Het was zo fijn al die blije mensen te zien. 

De seniorencommissie. Harma, Joke en Liesbeth 



Agenda
17,24,31 Jan. en 7 febr. 09.30 uur Boekbespreking  „t Loughoes

6 febr, 6 maart, 27 maart ,‟s middags preekvoorbereiding „t Loughoes

15 januari  bijbelkring Bert Broers       ‟t Loughoes

25 januari  10 uur bijbelgroep         Symphonie  

29 januari  15.45-18 uur Kliederkerk       De Rietzanger 

2  februari   Koffietied 

26 februari  14.30 uur winterwandeling Spierveen Kooistukken 40 

Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 27 januari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ‟t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”.

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

Berichten voor de website:
webredactie@dorpskerkeelde.nl

Bijbelgroep Symphonie
De bijbelgroep van Symphonie komt altijd bij elkaar op de laatste 

woensdag van de maand. De eerstkomende keer is 25 januari. Inloop 

is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30.  

U bent van harte welkom! 

Trijnie Springer, Bert Broers, ds. Kaj van der Plas 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl


Winterwandeling naar Winde; wijk 6 Spierveen 
Zondagmiddag 26 februari wandelen we met wijk 6 van Eelde naar de 

boerderij van de familie Koelstra, Oude Schapendrift 1 in Winde. We 

verzamelen om 14.30 uur bij de familie Koopmans, Kooistukken 40. 

Bij de houtkachel en onder het genot van een drankje zetten we de 

ontmoeting voort.  

Wilt u of kunt u niet met ons meewandelen? Dan kunt u rechtstreeks 

met de auto naar Winde rijden. Bent u slecht ter been en wilt u toch 

graag komen om elkaar te ontmoeten? Dan kunt u dat aangeven bij 

uw aanmelding en wordt er voor vervoer gezorgd.  

Meer informatie kunt u lezen in de uitnodiging, die u binnenkort in de 

brievenbus ontvangt. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact 

opnemen met uw contactpersoon of Sjoukje Boendermaker, telefoon 
3096782 of via e-mail:  sjoukjeboendermaker@hotmail.com. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. We hopen op een grote 

opkomst! 

Namens het wijkteam van wijk 6, 

Martine Harmens 

Kerstactie
Dit jaar zijn een zestigtal kerstpakketten samengesteld en bezorgd bij 

mensen in ons dorp. De pakketten bevatten naast een aantal 

lekkernijen voor de feestdagen ook  een bon om bij de plaatselijke 

supermarkt te besteden.  

Deze jaarlijks terugkerende kerstactie van onze diaconie was alleen 

mogelijk, doordat u een bijdrage gaf aan de collectes, die hiervoor in 

de kerkdiensten van december gehouden werden 

De diaconie bedankt u allemaal en brengt u ook de dank van de 

ontvangers over.

mailto:%20sjoukjeboendermaker@hotmail.com


Ledenadministratie: gaan en komen
Het beheer van onze ledenadministratie is sinds jaar en dag in goede 

handen bij Anke Crielaard. Vele activiteiten van het kerkenwerk 

kunnen gewoon niet zonder deze administratie plaatsvinden.           

Na 23 jaren vond Anke dat het tijd is voor een ander. En gelukkig 

heeft zich een opvolger gemeld. 

Om de zorgvuldige en altijd enthousiaste inzet van Anke te 

onderstrepen hebben we in „t Loughoes een overdrachtsmoment 

georganiseerd met Anke en haar opvolger Greet Hartman. 

Na een flinke inwerkperiode wordt Greet per 1 januari het gezicht van 

het kerkburo@dorpskerkeelde.nl

Toch nog een cadeau
Voor een groot aantal kinderen kwam Sinterklaas dit jaar toch 

onverwacht een cadeautje brengen. 

Dit was mogelijk dankzij de overweldigende reacties op een verzoek 

van de diaconieën van Vries, Zuidlaren en Eelde-Paterswolde om een 

cadeautje te kopen voor een bepaalde groep kinderen. 

Lego, poppen, duplo en boeken zijn een paar 

voorbeelden van wat gekocht werd. 

Hartverwarmend. 

De diaconie bedankt u daarom van harte. 

mailto:kerkburo@dorpskerkeelde.nl


Hartelijke dank
Lieve mensen van de Dorpskerk, 

Gistermiddag werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen, 

gebracht door Aaf Brands. 

Mijn zeer hartelijke dank daarvoor, 

hartelijke kerstgroet van Pita Vos 

Kerstmorgen volgde ik de dienst op mijn tablet. Het is fijn om op 

deze manier erbij te kunnen zijn. Plotseling kwam mijn naam voorbij 

en een uur later stond Roelie voor de deur met een prachtig boeket 

bloemen. Toen was het ineens echt kerst. Mijn hartelijke dank 

daarvoor. 

Bea Brouwer 

Zeer verrast was ik dat ik begin november een bos bloemen mocht 

ontvangen i.v.m. het (fiets)ongeluk op Texel. 

En tevens, onder het genot van een kop koffie, kennis mocht maken 

met de nieuwe contactdame 

Wea  . . . . . (sorry, ben de achternaam 

vergeten). 

Het doet een mens goed om te weten dat er 

velen zijn die aan je denken. Nogmaals hartelijk 

dank. 

Piet Blaauw 

Groote Veen 25

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

4   december mevr. Pita Vos-Hepping 

11 december dhr. P. H Bakker 

18 december mevr. Pim Boersma 

25 december mevr. Bea Brouwer 



Antwoorden gezocht
'Ik ben niet gelovig, maar wat zou God daar 

nou van vinden?' vroeg Harrie Jekkers zich 

destijds af in een van zijn voorstellingen.  

Eenzelfde soort gedachte ging er ongetwijfeld 

door de hoofdjes van de kinderen in mijn 

klas. Geloven laat zich moeilijk uitdrukken in 

enkel zwart of wit, zo bleek ook hier.  

Mijn naam is Marjan de Ruiter (waarschijnlijk 

beter bekend als de mama van Lukas, Eva en 

Fenna), en al jaren werkzaam het 

basisonderwijs waar ik GVO (godsdienstig 

vormingsonderwijs) lessen verzorg.  

Graag vraag ik, namens een aantal van mijn leerlingen, uw hulp.  

Zij hebben brandende vragen:  

'Waarom willen mensen eigenlijk geloven? En veranderen ze daardoor 

ook?' Ook vroegen ze zich af: 'Wat heeft naar de kerk gaan met God 

en Jezus te maken?'  

Ze zouden het ontzettend leuk vinden om reactie te krijgen op één of 

meerdere vragen.  

Mocht u antwoorden paraat hebben en ze willen delen, dan kunnen 

die worden gemaild naar: vandeglind.ma@gmail.com  

Hartelijke groet, juf Marjan 

In herinnering 
Mevr. H. Rademaker-Popken 01-02-35 02-12-22

O Here, laat mij dit van U verwerven: 
te leven in geduld, en in Uw liefde sterven. 
  

Guido Gezelle 

mailto:vandeglind.ma@gmail.com


Wat blinkt daar op het dak van de Dorpskerk
Onderhoud aan Dorpskerk en ’t Loughoes. Dankzij de steun van de 

Vrienden van de Dorpskerk hebben we 

in december het probleem van de natte 

westgevel (de gevel met de “voordeur”)  

kunnen oplossen. De bovenkant van die 

muur was een zogenaamde “rollaag” van 

op hun kant geplaatste bakstenen. 

Neerslag kan dan van boven, vooral via 

de voegen, de muur intrekken. Het advies van de Stichting Oude 

Groninger Kerken was om het voegwerk te herstellen en de muur af 

te dekken met koper. Iets wat op andere plekken al veel eerder was 

gedaan. Een kostbaar klusje, alleen al vanwege de steiger die 

daarvoor nodig is. 

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft ons, net als 

Monumentenwacht, al eerder geadviseerd bij het opstellen van een 

meer-jaren onderhoudsplan. Voor zowel de Dorpskerk als ‟t Loughoes 

overigens. Dat plan is nodig om een financiële reserve te kunnen 

vormen voor onderhoud, wat sinds twee jaren een vereiste is binnen 

de PKN. Maar dat plan was ook nodig om een zogenaamde Subsidie 

Instandhouding Monumenten aan te kunnen vragen. 

Onderdeel van dat meer-jaren onderhoudsplan was een schilderbeurt 

voor de Noordgevel (entree) van ‟t Loughoes. En het pannendak van 

de Dorpskerk is gereinigd en waar nodig hersteld. Ook zijn houtworm 

en andere enge beestjes bestreden in de Dorpskerk. En nu is dan ook 

de afdekking van de westgevel gerealiseerd. Ondanks de negatieve 

begrotingen blijven we wel onderhoud uitvoeren, anders zijn de 

kosten voor herstel op termijn weer veel hoger. Een 

balanceervraagstuk in uitvoering. 

Het College van Kerkrentmeesters 



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Ook dit jaar wordt uw financiële bijdrage gevraagd voor het 

kerkenwerk van onze gemeente. De actie Kerkbalans start op 14 

januari. Het motto is: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Ons ledenaantal en de ledenbijdragen nemen af terwijl de kosten van 

onderhoud, personeel en energie fors toenemen. Voor 2023 is een 

tekort van € 140.000, - begroot. Deze situatie is niet meer houdbaar 

voor onze gemeente.  

De kerkenraad heeft inmiddels besloten dat maatregelen nodig zijn 

om het tekort terug te brengen. Vanuit het perspectief van de kerk 
van morgen gaan we zowel onze inkomsten als de uitgaven kritisch 

beoordelen en wegen.  

U zult begrijpen dat wij voor de actie kerkbalans nadrukkelijk een 

beroep doen op uw bijdrage.  

Bij deze brief vindt u het formulier voor uw toezegging in 2023. Uw 

contactpersoon haalt de envelop weer bij u op.  

  

Voor vragen of reacties over deze actie ben ik te bereiken op 06 

50999378 en  via e-mail kerkbalans@dorpskerkeelde.nl  

College van Kerkrentmeesters 

Dick Boersma 

Januari 2023 

mailto:kerkbalans@dorpskerkeelde.nl


Kliederkerk
De eerstvolgende Kliederkerk: 29 januari 2023 16.00-18.00 
uur! 

Kliederkerk is voor mensen van superjong tot niet meer zo jong. Een 
feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin we samen 
bijbelverhalen ontdekken. Ontmoeting met elkaar en met God in het 
midden van onze chaotische wereld. 

Wat is Kliederkerk? 
Bij kliederkerk is iedereen welkom. Kliederkerk verbindt alledaagse 

gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof. Hier kunnen mensen van alle 

leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof ontdekken. Zo 

helpt Kliederkerk om geloof in het normale leven een plek te geven. 

Kliederkerk is ge nspireerd door, en werkt samen met, het Engelse 

Messy Church en maakt zo deel uit van een wereldwijde „messy 

family‟.

Wanneer en waar is het? 
Op zondag 29 januari 2023 is er weer Kliederkerk! Tussen 15.45-

16.00 is de inloop in CKC de Rietzanger in Eelderwolde. Om 18.00 is 

het afgelopen, je hebt dan al gegeten. We gaan samen ontdekken 

door middel van verschillende activiteiten wat we kunnen leren van 

het verhaal over de storm op het meer.  

Wat gaan we doen? 
Een Kliederkerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen 
vieren en samen eten. Dit keer staat het verhaal van de storm op 

het meer centraal en de aanpak is creatief. Daarna houden we een 

korte viering (ca. 20 minuten), waarin dit verhaal centraal staat, en 

we sluiten af door samen te eten. Je hoeft hiervoor niets mee te 

brengen (maar dit mag natuurlijk wel). 

Voor wie? 
Kliederkerk is geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook 

mensen zonder kinderen, en die de kerk (nog) niet kennen, of een 

tijd geleden vaarwel hebben gezegd, zijn welkom. Doordat de aanpak 

laagdrempelig is, kan iedereen zich thuis voelen.  

Wil je meer weten? 
Bekijk de website van de kliederkerk: 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/


Wil je helpen? 
We kunnen altijd hulp gebruiken, bij het begeleiden van de 

verschillende activiteiten, bij het maken/delen van het eten, het 

welkom heten etc. Meld je aan via onderstaande contactgegevens of 

bij iemand uit het Kliederkerkteam, en geef aan wat je graag zou 

willen doen. 

Graag tot ziens op 29 januari! 

Hein van Assen 

Greet Tillema 

Marjan de Ruiter 

José Groenboom (josenieuwenhuijzen@yahoo.com of een appje naar 

06-10912700)

Puzzel
In deze puzzel overlappen de woorden elkaar met één of meer 

letters. De vierde en de achtste rij verticaal is de oplossing. 

Succes! cgrawee@gmail.com  Ina Rawée

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
mailto:cgrawee@gmail.com


Horizontaal: 
2, verstandig, order lofdicht. 3. deksel, maaltijd, noot, peulvrucht. 4. 

ontkenning, jaartelling, straat, draf.5. mager, paneel, dartel, boom. 

6. halfwarm, huilen, lichaamsdeel.  

Verticaal:
1. zoogdier, grond, aanwijzend voornaamwoord, ieder. 2. plaats in de 

Verenigde Staten, rover, laf. 3. slim, deel van het hoofd, sneu, 

schrijfgerei. 4. haag, ziekte, leerrede. 

5. ploegbaas, bloedarmoede. 6. getal, brandstof, titel. 

De oplossing van de decemberpuzzel was: Kindeke in de stal 

De Diaconie
Samenvatting van de laatste diaconievergadering in 2022. 

Een deel van de vergadering was ingeruimd voor mw. Hovenkamp 

van Neie Naober (N N). Zij kwam ons vertellen over deze 

welzijnsorganisatie van de gemeente Tynaarlo en over wat deze zoal 

doet. N N zet zich o.a. in op het voorkomen van vereenzaming bij 

ouderen, voor vrijwilligers en voor de senioren bij statushouders. We 

spraken geruime tijd hoe we elkaar kunnen helpen en aanvullen. 

Vooreerst zullen wij als diaconie mensen wijzen op hun wekelijkse 

inloopmiddag in het dorpshuis en andersom zullen zij koffietied onder 

aandacht brengen. In 2023 willen we hierop terugkomen en kijken of 

met Neie Naober een samen eten project mogelijk is. 

De energiearmoede leeft schijnbaar (nog) niet zo erg. Er is door de 

diaconieën van de Dorpskerk, Vries en Zuidlaren een ruimhartig 

bedrag beschikbaar gesteld, maar er zijn tot op heden opvallend 

weinig mensen die daar een beroep op doen. Ook de samenwerking 

met de gemeente Tynaarlo hierover loopt niet zoals we graag zouden 

zien. We willen kijken of de diaconaal consulent Drenthe adviezen 

heeft om een en ander te bespoedigen. 

De Sinterklaasactie was een boven verwachting geslaagde actie van 

de diaconieën van Vries, Zuidlaren en Eelde-Paterswolde. De diaconie 

bedankt iedereen die hieraan zijn of steentje heeft bijgedragen.  
De onlangs gehouden wereldmaaltijd was een zeer geslaagde en 

gezellige bijeenkomst, waarbij meer dan 70personen deelnamen aan 

de maaltijd. Hieronder vielen ook Oekraïners en Syriërs. Zeker voor 

herhaling vatbaar. Ook hiervoor geldt dank aan iedereen die dit 

mogelijk maakte

  



De kerstpakkettenactie loopt. Pakketten worden samengesteld. 

Spullen worden gekocht bij AH. We bezorgen dit jaar een zestigtal 

pakketten. Voor de kosten hieraan verbonden worden hopelijk gedekt 

door de collectes in 3 kerkdiensten. 

Er is helaas nog geen direct zicht op opvolging van het secretariaat. 

We maken ons zorgen hoe nu verder. Moeten we taken afstoten e.d.?  

Wie wil ons komen versterken? Gelukkig komt wel een nieuwe 

notulist op de volgende vergadering. 

De diaconie gaat de noodzakelijke lesboeken vergoeden voor de 

Nederlandse lessen aan Oekraïners. Er zijn inmiddels vier 

gemeenteleden die deze lessen geven. 

Hein van Assen. 

Collecteopbrengsten
Hieronder ziet u het overzicht van de in november gehouden 

collectes. Dit zijn alleen de gelden die binnengekomen zijn via de 

GIVT-app en via de collectes in de kerk. In komsten binnengekomen 

via een bankoverschrijding zijn niet in dit overzicht opgenomen.  

Deze bankrekeningnummers kunt u vinden in de colofon van dit 

nummer van Kerkelijk Contact. 

Iedereen die gegeven heeft, hartelijk dank hiervoor, want mede 

daardoor kunnen de kerkrentmeesters en de diaconie hun 

werkzaamheden blijven uitvoeren. 



DE COLLECTES VOOR DE KOMENDE PERIODE ZIJN DE VOLGENDE 

De redactie van KC ontvangt regelmatig korte artikelen van India 
(bekend in onze gemeente I.v.m. asielopvang)
Dit artikel over de opvang bij onze buren in Vries willen we u niet 
onthouden.
W.S

Geen Henk of Piet, maar Mohammed
De veertig mannen die eerder in de Laarkerk in Zuidlaren werden 

opgevangen, zitten nu in hotel het Wapen van Vries. Hoteliers Herma 

en Gerard genieten ervan; werken met gasten is voor hen het 

mooiste wat er is. “Of ze nu Henk of Piet heten of Mohammed.” 

Bij de start waren sommige omwonenden boos dat ze maar kort 

tevoren waren geïnformeerd. Herma hoopt dat diegenen beseffen dat 

de nood aan de man was. Nog meer hoopt ze dat de mensen die boos 

of verontrust waren eens een praatje maken met de mannen.  

“Dan merk je vanzelf dat ze net als jij en ik en ieder ander zijn.” In 

dat verband kwam het verschrikkelijk slecht uit dat het COA onlangs 

ineens twee Algerijnen in het hotel plaatste die zich vervelend 

gedroegen. Er is voor gezorgd dat de twee nog diezelfde dag naar Ter 

Apel werden gebracht.  

INLIA sloot een contract met het hotel om er voor een langere 

periode een grotere groep mensen op te kunnen vangen. De 

crisisopvang op verzoek van het Rijk vindt veelal in kerken plaats, 

maar het is ingewikkeld om daar maandenlang een grotere groep op 

te vangen.  



Over de kop, in de berm 
Net als in de kerken geven vrijwilligers hier lessen Nederlands en 

andere activiteiten. Gasten kunnen dagelijks naar de sportschool van 

het dorp en er zijn fietsen. “Er is er al eentje over de kop geslagen”, 

vertelt Gerard, “Lag in de berm, ambulance erbij. Wij bezorgd - ook 

over hoe dat moest met de ziektekosten! Het liep los.”

Je maakt wat mee als hotelier. Hebben ze een jongen geholpen een 

ov-kaart aan te schaffen, heeft „ie niet begrepen dat hij ook moest 

inchecken. Worden ze gebeld door een conducteur “Ik heb hier een 

zwartrijder, hij heeft uw telefoonnummer bij zich”. Zij uitleggen. Het 

kwam goed; geen boete.  

Voor de dood weggesleept 
Acht nationaliteiten zitten er. In de loop van de weken is het echt een 

vriendengroep gebleken. Toen er eind oktober een nieuwe gast 

kwam, verwelkomde de hele club hem samen. “Die jongen hebben 

we voor de dood weggesleept”, vertelt Herma, “Hij had zeven 

maanden gelopen. Zijn voeten waren blauw, helemaal ontstoken. Hij 

moet zóveel pijn hebben gehad. Een ingeschakelde verpleegkundige 

zei later: dit was kantje boord. Maar hij is er bovenop.”

Dankbaar werk, dat merk je. In het restaurant hangt een groepsfoto, 

van alle gasten samen, vóór het hotel. Hij hangt op een ereplekje. 



Colofon






