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Kerkdiensten in de komende periode 
   

Datum: Tijd: Voorganger:  

    

05 febr. 10.00 uur Bert Broers KK 

    

12 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK/JK 
    

19 febr. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas KK 
    

 26 febr. 10.00 uur ds. H.J.Meijer, Roden KK / Avondmaal 

   1e van de 40 dagen 

    

05 mrt. 10.00 uur Bert Broers KK  

   2e van de 40 dagen 

  
    
    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden.  

    
    

    

    

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 
Edwin Oden is psycholoog en hij noemt zichzelf “ de gelukkige 

tuinman”.  Hij schrijft; ondanks alles overleeft de belangstelling voor 

tuinen en tuinieren als onkruid dat niet vergaat. Of je nu vrijwilliger 

bent in een oogsttuin of het heerlijk vindt om te kijken naar een 

eeuwen oude kastanje boom, de “tuin” is een baken van rust en 

stabiliteit.  

De eerste sneeuwklokjes melden zich, de tulpen staan op tafel; het 

voelt als een veilige haven tussen alle onzekerheden. 

 

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema 
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Nieuws uit het Moderamen 
In de eerste vergadering van het kerkbestuur 

in het nieuwe jaar is eerst het Moderamen bij 

elkaar geweest. 

We evalueren de afgelopen maanden en delen 

onze ervaringen met betrekking tot de actuele 

griep- en Corona perikelen. Dit naar 

aanleiding van een bericht in het dagblad 

Trouw waarin een verontrustende melding 

stond “ Het virus rammelt aan de kerkdeur”, 

verwijzend naar de vrijheid om de kerkdeur open te houden naar 

aanleiding van een (mogelijke) nieuwe Corona golf. Verheugend 

nieuws is dat er een werkgroep Vorming en Toerusting is gevormd die 

4 keer per jaar lezingen zal organiseren waaraan jullie kunnen 

deelnemen. Onderwerpen en data volgen en zullen in het Kerkelijk 

Contact, op de website en in de zondagsbrief worden vermeld. De 

enquête NKP (Nieuw Kerkelijk Peil)betreffende het reilen en zeilen 

binnen de kerk nadert zijn einde en ik neem aan dat velen van jullie 

dat inmiddels hebben ingevuld. Zodra de uitslag van de enquête  

bekend is horen en lezen jullie dit natuurlijk. Bij de vacaturebank 

binnen onze kerk zijn enkele positieve reacties ontvangen en daar 

zijn we heel erg blij mee. Dat neemt niet weg dat de vacaturebank 

nog steeds actueel is en we graag meer versterking zoeken in de 

verschillende sectoren. In de volgende Kerkenraadsvergadering zullen 

we daar verder met elkaar over spreken en vernemen jullie dat in het 

KC,  in de zondagsbrief en op de website. 

Tot zover het verslag van het Moderamen. Er ligt een nieuw jaar voor 

ons en nieuwe activiteiten komen gelukkig weer op gang. Ik hoop dan 

ook jullie daar weer ergens aan te mogen treffen.  

 

Namens het Moderamen, 

Gea Kruit, scriba. 
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Avonden ter inspiratie en verdieping 
Versterking van de groep Vorming & Toerusting heeft erin 

geresulteerd dat we in 2023 een aantal avonden ter inspiratie en 

verdieping kunnen organiseren. 

Voor de zomer staan er 2 sprekers gepland:  

 

• Op maandagavond 20 maart om 20.00 uur komt Rob 

Compaijen spreken over:  

Simone Weil over het belang van aandacht.  

Rob Compaijen is religiewetenschapper en filosoof en als 

onderzoeker werkzaam aan de Protestants Theologische 

Universiteit te Amsterdam. 

 

• Op een maandagavond in april of mei (de datum volgt 

nog) zal ds. Sybrand van Dijk komen spreken over:  

Wislawa Szymborska, dichteres van de liefde, het leven en 

de dood.  

Ds. Sybrand van Dijk is predikant te Roden. 

 

U ontvangt tijdig bericht over het programma dat we in het najaar 

gaan vormgeven. De avonden vinden plaats in ’t Loughoes. U bent 

welkom vanaf 19.45 uur, rond 22.00 uur besluiten we de avond. 

Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis, een bijdrage voor 

koffie en thee wordt op prijs gesteld. Hieronder volgt informatie over 

de eerste avond. De tweede avond zal toegelicht worden in  KC van 

maart. 

Op 20 maart staat de avond in het teken van Simone Weil (1909-

1943), een Franse filosoof. In de Groene Amsterdammer van maart 

2022 beschrijft Joke Hermsen dat Simone Weil een vorm van filosofie 

bedreef die politiek en mystiek geëngageerd was. En dat dàt het 

misschien wel is wat hedendaagse lezers opnieuw aanspreekt.   

Weil studeerde filosofie in Parijs, rondde dat af met een prachtige 

studie over Descartes en ging 

vervolgens aan de slag als 

arbeidster. Ondertussen 

schreef ze indringende 

beschouwingen over God, 

oosterse religies, pacifisme en 

het belang van aandacht in 

ons leven. Zij schreef het 

volgende: ‘Niet alleen de liefde 

tot God heeft als kern 

aandacht. De naastenliefde, 



 
6 

waarvan wij weten dat zij één is met de liefde tot God, heeft dezelfde 

dragende grond. De ongelukkigen hebben aan niets zozeer behoefte 

als aan mensen die aandacht voor hen kunnen opbrengen. Het 

vermogen aandacht te schenken aan een ongelukkige is iets zeer 

zeldzaams. Het is bijna een wonder. Het ís een wonder. Bijna alle 

mensen die menen dat vermogen te bezitten, missen het juist. 

Warmte, een edelmoedig hart, medelijden, dat alles is hier niet 

toereikend. De volheid van de naastenliefde is eenvoudig het 

vermogen de naaste te vragen: “Waaraan lijdt u?”. Dat betekent te 

beseffen dat de ongelukkige mens bestaat, niet als één uit velen, als 

een exemplaar van de categorie die het etiket ‘ongelukkig’ draagt, 

maar als een mens die gelijk is aan ons. En om dat te beseffen, is het 

voldoende, maar noodzakelijk, dat men aandacht aan de ander weet 

te schenken.’ 

 

Rob Compaijen zal in het eerste deel 

van zijn verhaal het leven en de 

persoonlijkheid van Simone Weil 

schetsen. Vanzelfsprekend zullen 

enkele van haar belangrijke ideeën 

dan ook de revue passeren. In het 

tweede deel concentreert hij zich op 

haar visie op (het belang van) 

aandacht. Er is ruimte om met elkaar 

van gedachten te wisselen. U bent 

van harte uitgenodigd. 

 

Groep Vorming & Toerusting  

 

 

 

Oppas Gezocht 
 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe oppassers 

tijdens de zondagochtend dienst. 

Wie zou af en toe op de kleinste kinderen willen 

passen. Als je ons uit de brand wil helpen neem 

dan even contact op met Gabrielle Wiegertjes. 

wiegertjesgabrielle@gmail.com of via 0631589521 

 

  

mailto:wiegertjesgabrielle@gmail.com
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Voedselbank krat 
Wat was het in december overweldigend, de inbreng voor de 

voedselbank! Elke dag vonden we gulle giften in het krat die buiten 

bij ‘t Loughoes staat. 

Maar januari breekt aan ....het "stromen "wordt druppelen ☹ 

Het is net alsof in december iedereen om elkaar denkt en januari gaat 

het deurtje dicht. 

In januari en het hele jaar is de nood net zo hoog als in december , 

dus als u eens in uw kast kijkt wat er aan weelde staat, deel dit dan 

ook eens met de voedselbank, wel even op de houdbaarheids datum 

kijken want iets wat al een jaar of langer in uw kast staat zou je zelf 

ook niet nuttigen. 

Of koop eens hygiëne producten zoals tandenborstels of tandpasta, 

waspoeder, deodorant. 

Dingen die u zelf ook gebruikt of iets waar jij zelf op zou trakteren. 

De mensen die de voedselbank bezoeken zullen hier heel blij mee 

zijn. 

Wist u ....dat de Douwe Egbert koffie- en theepunten die je spaart 

ook ingeleverd kunnen worden? 

De voedselbank koopt hier koffie voor en 

Douwe Egbert verdubbelt deze! Deel dit 

bericht eens met een buurvrouw of een 

vriend uit het dorp want velen weten de 

weg niet naar ‘t Loughoes, hier staat 

altijd een krat om uw giften in ontvangst 

te nemen. 

 

Marjan Dijk  

 
 

Van het kerkelijk buro 
Vetrokken: 

Familie Attema  van Eelderwolde  naar Groningen 
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Bericht van familie Mohammed 
Drie en een halve week mochten we als Dorpskerkgemeente moeder 

en vier zonen vorig jaar onderdak bieden in ’t Loughoes.  

En dat kon met behulp van maar liefst bijna 60(!) vrijwilligers. 

Verrast en blij waren we dat ze eind januari iets van zich lieten horen.  

Ze stuurden deze foto (we vroegen en kregen toestemming voor 

plaatsing) met op tafel de brandende kaars die ze van ons als 

gemeente meekregen bij hun vertrek. Het gezin is inmiddels herenigd 

en heeft een eigen woonruimte. Ze schreven: 

“U gaf ons deze kaars cadeau zodat we u niet vergeten, en u vertelde 

ons dat het een kaars van hoop is. Wij hopen dat u iedereen wilt 

groeten en bedanken die zich destijds vrijwillig voor ons hebben 

ingezet. Wij hebben dat erg gewaardeerd en zullen dat nooit 

vergeten.  

We zijn erg gelukkig met elkaar. 

Hartelijke groeten van de familie 

Mohammed. 

 

Hoe mooi is dat om terug te krijgen. 

Dat geeft een fijn gevoel. 

En nogmaals, dankzij de inzet van 

jullie allemaal. 

 

Namens de kerkenraad, 

Hielle Tillema  

 

Dank voor de kerstboom 
 

We willen kwekerij Hommes van de Esweg nog 

heel hartelijk bedanken voor de prachtige 

kerstboom die zij ons geschonken hebben 

afgelopen kerst. 

Er zijn velen die van de boom genoten hebben. 

 

Met vriendelijke groet 

Peter en Marjan Dijk 
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Agenda 
7 en 14 febr.  boekbespreking 10 uur  ’t Loughoes 

 

6 februari, 

6 en 27 mrt  ’s middags preekvoorbereiding  ’t Loughoes 

 

22 februari  bijbelgroep Symphonie 

 

1 maart  koffietied 

 

20 maart  Vorming & Toerusting,  20 uur ’t Loughoes 

 

1 april  Melancholie in de polder,  20 uur  Dorpskerk 

 

 

Koffietied, 

Iedere 1e woensdag van de maand,     

10 uur ’t Loughoes, 

Allen welkom!  

 

 
 
 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 24 februari 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Kerkbalans 
U zult inmiddels begrepen hebben dat de actie Kerkbalans in Eelde-

Paterswolde-Eelderwolde gestart is. Zowel de vertrouwde papieren 

bezorging als de digitale versie lopen naar wens. 

 

We kunnen echter niet helemaal uitsluiten dat iedereen een verzoek 

ontvangt. Mocht u geen bericht hebben gehad over de Kerkbalans 

dan verzoek ik u dit mij te melden. 

 

Ook voor andere vragen of reacties over deze actie ben ik te bereiken 

op 06 50999378 en via e-mail kerkbalans@dorpskerkeelde.nl  

 

Over de opbrengst van de actie zal ik berichten in het KC van 

maart. 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dick Boersma 
 

 

 

 

In herinnering  

Mevr. P.F. Boersma 14-05-36 11-01-23 

Dhr. J. Hoeve 29-11-30 13-01-23 

Mevr. A. Barendse-Leeflang 08-09-42 14-01-23 

 

Aan het einde van het leven 

neemt Gods Geest de laatste adem 

in haar grote waaien op. 

Onze geest wordt weer verenigd met God 

die haar gegeven heeft. 

En wat er blijft wordt 

in de lucht en aarde opgenomen 

voor leven dat opnieuw ontstaat. 

Niets gaat verloren. 
Marijke de Bruijne 
 

 

 

 

mailto:kerkbalans@dorpskerkeelde.nl
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Melancholie in de Polder – Dorpskerk Eelde 
zaterdag 1 april 2023 |  20:00 uur 

Carel Kraaijenhof en Leoni Jansen komen vanuit de Beemster naar 

het Noorden van het land! 

In Dorpskerk Eelde presenteren deze twee "buren" graag hun 

programma "Melancholie in de Polder". 

Ze wonen in de Beemster en bezoeken elkaar regelmatig om van 

elkaar muziek te horen die de ander niet kent. Zo hebben ze in de 

loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire opgebouwd dat 

varieert van hun gezamenlijke liefde voor de Ierse en Schotse muziek 

tot nummers van Randy Newman en Sting. En uiteraard ontbreekt 

ook de Latijns-Amerikaanse folkmuziek en de tango niet!Een 

bandoneon, een gitaar, een bodhrán en een stem. Met - hoe kan het 

ook anders bij deze twee muzikanten - mooie verhalen! Een 

programma dat uitstekend past bij prachtige plek zoals Dorpskerk 

Eelde. 

Ticketprijs: € 22,50 inclusief servicekosten 

Ticketverkoop:https://theaterkantoor.stager.nl/Melancholie%20in%

20de%20Polder%20/tickets 

 

 

Enkele impressies: 

https://youtu.be/U_gUK5UGV9Y 

https://youtu.be/8ZVLeKndABs 

https://youtu.be/4P6dTnJjoVs 

 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

1   januari mevr. Janny Houtman 

8   januari dhr. T. H. L. Beernink 

15 januari  mevr. Kiny Vos- Ettema 

22 januari mevr. Gé Dijks 

29 januari mevr. Marjan Zigterman 

https://theaterkantoor.stager.nl/Melancholie%20in%20de%20Polder%20/tickets
https://theaterkantoor.stager.nl/Melancholie%20in%20de%20Polder%20/tickets
https://youtu.be/U_gUK5UGV9Y
https://youtu.be/8ZVLeKndABs
https://youtu.be/4P6dTnJjoVs
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Bijbelgroep Symphonie 
De bijbelgroep van Symphonie komt altijd bij elkaar op de laatste 

woensdag van de maand. Inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 

10.30. Deze maand komen we samen op woensdag 22 februari. 

U bent van harte welkom! 

 

Trijnie Springer, Bert Broers, ds. Kaj van der Plas 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 5 
Na 2 jaar corona kon het gelukkig weer, een nieuwjaarsbijeenkomst! 

Als team vonden we het toch wel spannend, komen de mensen nog, 

leeft het nog, vinden mensen het nog leuk? Maar als je het niet 

organiseert kom je er niet achter. Gelukkig, er kwamen toch zo'n 30 

mensen, een goede opkomst en allemaal namen ze weer de lekkerste 

hapjes mee.  

De voorzitter van de wijk, Benno Vermeer, heette iedereen van harte 

welkom en noemde de namen van mensen die er graag bij hadden 

willen zijn, maar verhinderd waren. 

Daarna gaf hij de contactpersonen een compliment voor het werk 

achter de schermen. De dingen die zij doen zijn niet altijd zichtbaar 

voor iedereen. Hierop volgde een applaus, die ook zéker voor Benno 

zelf was, want wat zou het wijkteam zijn zonder hem!  

Hij noemde nog de actie kerkbalans die er weer aankomt en het 

artikel in KC van de kerkrentmeester Kees-Jan over waar het geld 

aan wordt besteed. 

Al vele jaren zijn wij welkom in het huis van Roel en Marchje Kikkers. 

Bij het vooroverleg was het natuurlijk de vraag of Marchje dit voort 

kon/wilde zetten na het overlijden van Roel. Marchje had als 

antwoord gegeven dat Roel dit had aangemoedigd. Hij zou het heel 

fijn vinden als dit gewoon zo door zou gaan.  

Als waardering en dank kreeg Marchje een mooie bak met hyacinten. 

Hierna liet Benno een plaatje zien van een oudere dame, maar als je 

het plaatje omdraaide zag je een jonge vrouw met een kroontje op 

haar hoofd. Benno's wens was: "Doe de dingen waarover je achteraf 

tevreden kunt zijn, zet jezelf regelmatig een kroontje op". 

Na deze woorden genoten we met ons allen van de hapjes en de 

drankjes en van de gesprekken die we met elkaar hadden.  

Fijn dat dit weer kon! 

 

Didy Staal 
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Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 4 
zondag 15 Januari, ten huize van Joke Lambour en Kor Bakker. 

 

In de gezellige grote kamer zijn er veel 

stoelen en extra tafeltjes klaargezet. 

Ondanks het slechte weer vult de kamer 

zich met wijkgenoten, zo’n 30 in getal. 

In de keuken worden de meegebrachte 

lekkernijen uitgestald en zelfgebakken 

nieuwjaarsrolletjes worden alvast op de tafels gezet. Sanna heet ons 

allen welkom. We wensen elkaar veel Heil en 

Zegen en brengen een heildronk uit op 2023. 

Marijke Jonker blikt met 

ons terug op de 

afgelopen drie jaar. Een 

paar onderwerpen 

uitgelicht: De afstand en 

daardoor de eenzaamheid door Covid, Kerkdiensten, altijd met een 

zanggroep, via kerkomroep, mensen in ons midden die we missen, 

het gouden jubileum, 50 jaar, van ‘t Loughoes, het feest dat niet 

doorging. Het genoegen elkaar wel weer te kunnen ontmoeten als 

wijkgenoten bij een gezellig uitje in Anloo. 

Als wijkteam hadden we een bijzondere start bij prachtig weer en 

lekker eten in de tuin bij Joke en Kor. Marijke krijgt een welverdiend 

applaus voor haar werk. Hierna gaat het buffet 

open en kunnen we genieten van quiches, 

salades, zoete en hartige hapjes. Het is 

gezellig! 

Wijkgenoten genieten van de ontmoeting met 

elkaar en praten bij. Nieuwe contacten ontstaan 

en er worden vervolgafspraken gemaakt. Rond 

18.00u worden de gasten door Kor in de jas 

geholpen. De gastvrouw, de gastheer en het wijkteam worden 

bedankt. 

 

Namens het wijkteam, Anneke Jongsma. 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: vul de woorden van negen letters volgens 

de omschrijving in. 

De middelste letters is de oplossing. Gelijke cijfers gelijke letters. 

Succes! cgrawee@gmail.com  Ina Rawée 

 

  1   2    2   

  2      3    

  3       5 4  

  4 1         

  5       3   

  6 5        4 

  7 6         

  8   2    6  5 

  9  5        

  10   3     1  

  11   2    6   

 

1.kandidaat, 2.dag van de week 3.kinderziekte, 4.doorgaan, 

5.spijten, 6.plotseling 

7.schuimen, 8.wilde, 9.afsluitmiddeltje, 10.speelkaart, 11. bezet. 

 

De oplossing van de januari puzzel was: nieuw begin. 

Horizontaal: 2.zinnig, gebod, ode. 3. lid, diner, re, peulvrucht. 4. nee, 

eeuw, weg, gang. 5. iel, luik, kriel, els. 6. lauw, wenen, nier.  

 

Verticaal: 1. ezel, 2. land, die, elk. 2. enid, dief, flauw. 3. kien, neus, 

sip, pen. 4. heg, griep, preek. 5. voorman, anemie. 6. dertig, gas, 

sire. 

  

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
 

Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal  
 
04-Dec D Kerstpakketten actie € 319,15    

   K Instandhouding eredienst € 153,10    
         € 472,25  
11-Dec D Kerstpakketten actie € 158,30    
   D Instandhouding eredienst € 114,00    
         € 272,30  
18-Dec D Kerstpakketten actie € 201,90    

   K Instandhouding eredienst € 31,50    

         € 233,40  
20-Dec K Cantatekoor € 768,65    
         € 768,65 
24-Dec D Kerk in actie: kinderen in de knel € 299,48  KINDERDIENST 
          € 299,48 
24-Dec D Kerk in actie: kinderen in de knel € 305,12 DIENST VAN 20 

UUR 

   K Instandhouding eredienst  € 2,50  
          € 307,62 

24-Dec D Kerk in actie: kinderen in de knel € 340,31 DIENST VAN 22 

UUR 
         € 340,31 

25-Dec D Plaatselijke ondersteuning € 337,50   
   K Instandhouding eredienst € 195,10    
         € 532,60  
31-Dec D Plaatselijke ondersteuning € 79,90    
          € 79,90  
Dec.  D Gift bestemd voor de voedselbank € 50,00    
          € 50,00  

           
       € 3.356,51 € 3.356,51
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Verrassend 
In de collecteopbrengsten vinden we regelmatig niet gangbare 

munten, waar zowel de diaconie als de kerkrentmeesters weinig mee 

kunnen beginnen. Jammer, want ze kunnen niet in de 

collecteopbrengst meegerekend worden of bij de bank ingeleverd. Het 

betreft munten uit Albanië, Zweden, Kenia, Engeland, Italië, 

Slowakije, Maleisië, Duitsland en Nederland. Op de foto ziet u een 

aantal munten die tijdens het natellen van de collectes tussen 4 

december 2022 en 22 januari 2023 tevoorschijn kwamen. 

Hein van Assen. 

 

 

  



 
17 

Kleurplaat 
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Colofon 
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