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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
   

05 mrt. 10.00 uur Bert Broers KK 

   2e  v.d. veertig dagen 

 

12 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK/JK 

   3e  v.d. veertig dagen 

 

19 mrt. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas KK  

   4e  v.d. veertig dagen 

 

26 mrt. 10.00 uur ds. C. Verspuy KK  

  Zuidlaren 5e  v.d. veertig dagen 

 

02 april 10.00 uur ds. Kaj v.d.plas KK / Palmzondag 

    

    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

    

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl 

en kunnen nadien bekeken en gedownload worden. 
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Van de redactie 

Voor jullie het kerkelijk contact van maart. Het voorjaar staat voor de 

deur, overal zie je knoppen in de bomen en de krokussen bloeien her en 

der al mooi. Tevens voor de kerkelijke gemeente het begin van de 

veertigdagentijd. In dit KC kun je volop lezen wat er allemaal wordt 

georganiseerd. 

Verder de vaste rubrieken Nieuws vanuit de Kerkenraad, het kerkelijk 

bureau, bedankjes en natuurlijk de puzzel. De redactie wenst jullie allen 

een goede maand, op naar Pasen! 

 

Namens de redactie,  

Hannah Matter 
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Alles wat over ons geschreven is 
Geen lied hoort voor mij zo bij de veertigdagentijd als ‘Alles wat over 

ons geschreven is.’ Dat is vanwege de melodie, met in de derde regel 

van elk couplet die indrukwekkend stijgende lijn die, na het hoogste 

punt in het eerste woord van de laatste regel, weer een paar stapjes 

daalt. Weer de wereld in beweegt, zou je misschien kunnen zeggen. 

 

Beweging van hoogtepunt naar hoogtepunt 

Je zou dat kunnen zeggen, want het is een beweging die in de 

evangelieverhalen aanwezig is. Als lezer beweeg je mee van hoogtepunt 

naar hoogtepunt, met daar tussenin steeds een vlakte of een dal. Oké, 

pessimisten zien hoogtepunten als de onderbreking van een serie 

dieptepunten, maar het evangelie is niet pessimistisch, niet bepaald. 

 

Een rijke poëtische tekst 

Naast de melodie is het ook de tekst die me keer op keer weer raakt. 

Dat is omdat die zo rijk is. Dubbele betekenissen, beeldspraak, echt een 

Willem Barnhard-tekst. Barnhard was theoloog maar toch vooral dichter. 

Of, wellicht beter gezegd, voor hem was de wereld waar de theologie 

over spreekt het beste te vatten in een taalspel. Ook omdat je, 

spelenderwijs, danst met je overtuigingen in plaats van je eraan vast te 

klampen.  

 

Twee versies van het lied 

Er bestaan twee versies van ‘Alles wat...’. Eentje voor het begin van de 

veertigdagentijd, en eentje voor het begin van de Stille Week. Die 

laatste, “gaat gij volbrengen deze laatste dagen...” is bekender dan de 

eerste met “volbrengen in de veertig dagen”. Ik druk beide teksten 

hieronder af en zou er aardig wat bladzijden in KC over kunnen 

volpennen denk ik, maar beperk me tot enkele opmerkingen. 

 

Over ons geschreven 

Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen, schrijft Barnhard 

in strofe 1. Hij dicht de rol van volbrenger toe aan de “Gij” die verderop 

“zoon van David” genoemd wordt en “Heer” en “hogepriester”, kortom 

aan Jezus/Christus. Volbrengen is iets afmaken, tot volheid brengen, 

helemaal afronden zodat het daarna klaar is.  

 

Wat gaat Jezus volbrengen? Nou, alles wat over ons geschreven is.  

 

Niet alles wat over Hem geschreven is, terwijl je dat zou verwachten. 

Het evangelie vertelt toch, dat Jezus de Messias is, over wie al eerder 

geschreven werd? Door ons te gebruiken trekt de dichter ons die dit 
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zingen ineens in het verhaal. Samen, want waar andere liederen nog wel 

eens individualistisch zingen over mijn Jezus en mijn God, gaat het hier 

om het collectief, het grotere verband waarvan wij deel uitmaken.  

 

Ons mensen bedoelt Barnhard misschien wel.  

 

Jezus wordt wel Mensenzoon genoemd. Of Nieuwe Adam. Waarmee 

gesteld wordt dat we in Hem onszelf en onze naaste kunnen zien, Ecce 

Homo - zie, de mens. Wat Jezus meemaakt, is wat mensen meemaken. 

Zijn lijden is exemplarisch. De weg die hij voorbeeldig gaat, is de weg 

van de mens. Het is onze weg die Hij volbrengt tot het einde. Dit hele 

leven dat geen leven is. 

 

Ontsloten schepping 

In strofe 2 zingen we over een gesloten schepping die weer ontsloten 

wordt. Gij opent onze ogen (versie 1) en onze harten (versie 2). Maar 

wat was er dan dicht? Wat is die schepping? Is dat misschien de wereld 

zoals we die zien met onze ogen en harten: zien we die maar half als we 

niet met nieuwe ogen kijken? Is de schepping misschien leven dat leidt 

tot (nieuw) leven, in plaats van leven dat tot een onherroepelijk einde 

leidt? 

 

In de opstandingsikonen van de oosterse kerk zie je hoe de deuren van 

het dodenrijk uit hun hengsels liggen (zoals Simson ooit de poortdeuren 

van Gaza openrukte). Het dodenrijk houdt mensen niet langer 

gevangen: er is leven in de dood (en dat is geen verschrijving). Zou dat 

het ontsluiten kunnen zijn van de schepping? Let wel: de dood komt niet 

voor in het scheppingsverhaal, en is blijkbaar niet de bedoeling. Als we 

met die ogen en met zo’n hart naar de wereld kunnen kijken, wat raakt 

ons dan en waartegen staan wij op? 

 

Een vlammend hart 

En toch raken we ontmoedigd, soms. Bezield met medemenselijkheid en 

mededogen strijden we voor het goede en lopen we in die strijd soms 

vast. We zijn mensen van vlees en bloed. We zijn mensen van bloed en 

ziel. Meer zijn we niet, we zijn beperkt. We kunnen opbranden aan ons 

menszijn. “Gedenk, mens, dat je as bent en tot as zult wederkeren” zegt 

de priester wanneer die het askruisje aanbrengt aan het begin van de 

vastentijd. 

 

Maar onder die as, dicht Barnhard, zoals misschien in deze wereld 

verborgen is de haard van Zijn aanwezigheid. Die, aangeblazen met wat 

levensadem opvlamt en genoeg is om weer een vreugdevuur te 

ontsteken in ons hart. Stil maar, wacht maar, als alles tot stof lijkt te 
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zijn weergekeerd: bracht de Schepper immers geen leven in het stof? 

Onderhoudt Hij niet de vlam van ons bestaan zodat we nooit zullen 

doven? 

 

Lied van Gods aanwezigheid 

Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen. Daarmee gaat het 

over ons, hij gaat de weg van de mens, onze weg. En wij gaan die van 

Hem. Dat overzien we met nadruk als we aan het begin van de 

veertigdagentijd staan, en nog nadrukkelijker als we staan aan het 

begin van de stille week. Talmend en schuchter, ons realiserend dat we 

zo weinig in te brengen hebben misschien, naakt en beschaamd als Eva 

en Adam voor ze de wereld in werden geworpen. 

 

Maar de liederen van Barnhard nodigen ons uit om toch te vertrouwen. 

Dat hij onze weg gaat, betekent dat Hij met ons meegaat op onze weg. 

Zelfs als de weg doodloopt, zelfs als het vuur uit is, zelfs wanneer we 

zijn opgebrand mogen we rekening houden met de mogelijkheid dat het 

l/Leven ons weer tegemoet zal komen. Dat de lofzang het laatste woord 

heeft. Misschien stopt de melodie dan wel bij het eerste woord van de 

laatste zin. 

 

ds. Kaj van der Plas 

 

Lied 536 voor de eerste zondag van de Veertigdagentijd 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
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Lied 556 voor de Stille Week 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
De vergadering van de Kerkenraad had deze 

keer een volle agenda. Agendapunten waarbij 

we vooruitkijken naar een periode waarin alles 

weer kan en mag. Dan denk ik hierbij aan het 

kunnen plannen van activiteiten waarin we niet 

meer aan Corona beperkingen hoeven te 

denken. We kijken vooruit naar veel nieuwe dingen. 

Allereerst wachten we op de uitslag van de enquête. Zodra de uitslag 

bekend is zullen wij jullie daarvan in kennis stellen. Deze analyse zal 

behulpzaam zijn bij het formuleren van toekomstbestendig beleid. En we 

kunnen misschien samen met gemeenteleden iets betekenen voor onze 

Dorpskerkgemeente. We hopen dat we op het Gemeenteberaad van 23 

april aanstaande jullie iets meer kunnen vertellen. Maar eerst gaan we 

ons voorbereiden op de Paascyclus. Als jullie deze KC lezen is de eerste 

zondag van de veertigdagentijd inmiddels geweest. De werkgroep 

Eredienst en Jeugd is onlangs gestart met een project van de 40-

dagentijd. De werkgroep Vorming & Toerusting geeft uitleg over de 

maandagavond lezingen die binnenkort weer van start gaan. U leest 

daar alles over in de Zondagsbrief en op de website.  We zijn heel erg 

blij dat aan de openstaande vacatures gehoor is gegeven en we 

binnenkort twee nieuwe ouderlingen mogen verwelkomen binnen het 

bestuur van de Kerkenraad. Daarnaast is er ook een aanvraag voor een 

belijdenis binnengekomen. De datum van de bevestiging leest u op tijd 

in de Zondagsbrief en op de website. De Kerkenraad heeft besloten 

akkoord te gaan met de aanschaf van een nieuwe luxe NBV21 

Kanselbijbel, welke een prominente plek zal krijgen op de 

avondmaalstafel. De oude Kanselbijbel blijft op de console staan.                                                                                                  

Zoals in het landelijk nieuws naar voren is gekomen zullen er binnenkort 

weer vele vluchtelingen naar Nederland komen. Een paar leden vanuit 

de Diaconie hebben de voorlichtingsavonden van Inlia bezocht en 

proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen om te kijken op welke 

manier we hulp  kunnen bieden. We denken dan niet aan opvang in ’t 

Loughous maar om elders vrijwilligers te kunnen ondersteunen. Met de 

vele activiteiten en positieve inbreng  gaan we de komende periode met 

vertrouwen tegemoet. 

 

Namens de  Kerkenraad 

Gea Kruit, scriba 
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Project Veertigdagentijd  

Het is alweer zover. De voorbereiding naar het belangrijkste feest van 

het christendom: Pasen. Van oudsher bereiden mensen zich voor op het 

grote feest door hun leven een beetje te versoberen. Vasten kun je dat 

noemen: even van de automatische piloot en je bewust worden van wat 

er werkelijk toe doet. Waarmee kun jij toe, en wat schiet er dan over 

voor anderen? In de kinderkerk en dus ook in de kerkdiensten volgen 

we de komende zondagen tot aan Pasen weer een project met het 

thema Wie? Wat? Waar? 

 

Vensters op Jezus 
Vraag wie Jezus is, en je krijgt het antwoord in verhalen. Een aantal van 

die verhalen staat centraal in de veertigdagentijd. De verbeelding van 

het kinderkerkproject is een glas-in-loodvenster, waarvan elke zondag 

een deel wordt onthuld. Dat gebeurt op aangeven van, vrij toepasselijk, 

een glazenwasser. 

 

Paasmorgen: tableau vivant 
Een ‘levende voorstelling’. Dat past wel bij opstandingsdag, waarop 

immers Hij die voorgoed leek te zijn stilgezet, weer volop in beweging 

kwam; een beweging die doorgaat tot op vandaag. Op Paasmorgen 

willen we, tijdens de dienst, het verhaal van de opstanding uitspelen in 

tableaus. Leuk en mooi om samen met zoveel mogelijk gemeenteleden 

te doen.  

 

Doe mee! 
Ook meedoen? We oefenen op 8 april van 15.30-17.30 in de kerk. Meld 

je aan bij Marjan de Ruiter (vandeglind.ma@gmail.com) 
 

Marjan de Ruiter 
 
 
 

  

https://mailto:vandeglind.ma@gmail.comvandeglind.ma/
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Pasen: een levend schilderij 
Op eerste Paasdag, zondag 9 april, komt het paasverhaal letterlijk tot 

leven in de dienst! Het paasverhaal wordt verteld aan de hand van een 

aantal ‘levende schilderijen’ (tableau vivant), afgewisseld met liederen. 

En iedereen mag meedoen! 

 

Wat is precies de bedoeling? 

Het paasverhaal wordt verteld door een verteller, en dit wordt 

afgewisseld met levende schilderijen, waarin bepaalde onderdelen van 

het verhaal door gemeenteleden wordt uitgebeeld. Er hoeft dus geen 

tekst geleerd te worden, het betreft alleen het uitbeelden van bepaalde 

scenes van het verhaal. Het wisselen van de scenes gebeurt achter een 

groot doek, dat dan even ‘op’ is, en weer ‘neer’ gaat als de volgende 

scène getoond wordt. 

 

Kan ik ook meedoen? 

Jazeker! Op de zaterdag ervoor, 8 april, tussen 15.30-17.30 uur, gaan 

we dit oefenen in de kerk. Gemeenteleden van alle leeftijden kunnen 

meedoen. Het is ook mogelijk om je op te geven voor bijvoorbeeld het 

‘bedienen’ van het doek, of alleen voor het meezingen met de liederen 

(of begeleiden op een instrument). 

 

Wat kan ik nu alvast doen? 

Je opgeven natuurlijk! Dit kan bij Marjan de Ruiter, even aanschieten in 

de kerk, of mailen naar: vandeglind.ma@gmail.com 

 

 

 

mailto:vandeglind.ma@gmail.com


 
12 

Agenda 
20 maart Vorming & Toerusting     20 uur ’t Loughoes 

 

22 maart Bijbelkring Symphonie     10 uur  

 

1 april  Melancholie in de polder    20 uur Dorpskerk  

                m.m.v. Carel Kraaijenhof en Leoni Jansen 

 

5 april  Koffietied 

 

4 juni  Kliederkerk        16-18 u ’t Loughoes 
 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 

31 maart, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Avonden ter inspiratie en verdieping (2) 

In KC van februari hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de eerste 

avond op maandag 20 maart om 20.00 uur met als spreker 

religiewetenschapper en filosoof Rob Compaijen. Hij zal een schets 

geven van het leven en de persoonlijkheid van Simone Weil en haar 

visie op het belang van aandacht.  

De avond is een mooi vervolg op de lezing over Hannah Arendt die de 

Culturele Raad Eelde in januari jl. organiseerde. Wat Simone Weil 

inspireert, was op 26-01-2023 nog in de Volkskrant te lezen. Fokke 

Obbema interviewde geoloog Jan Mulock Houwer (88) die na het verlies 

van twee echtgenotes een geestelijke relatie onderhoudt met Simone 

Weil, die hij gekscherend ‘zijn derde vrouw’ noemt. Deze Franse filosofe 

noemt hij ‘visionair’. Hij heeft zich als missie gesteld haar 

gedachtengoed te verspreiden door haar boeken te vertalen. Dat project 

geeft zin aan zijn bestaan. 

De tweede avond is gepland op maandag 8 mei om 20.00 uur en 

staat in het teken van dichteres Wislawa Szymborska. Ds. Sybrand van 

Dijk, predikant Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde, zal deze 

lezing verzorgen met als titel: Dichteres van de liefde, het leven en de 

dood. 

Wislawa Szymborska is de koningin van 

de relativering: als er ergens één ding 

anders was gegaan, leefden we nu in een 

heel andere wereld. Of we waren er niet 

geweest. Wellicht waren we er al lang 

geweest, als het anders was gegaan. Eén 

ding is voor haar in al die wisselvalligheid 

echter onaantastbaar: het leven is 

ongelooflijk. Het kent een schoonheid die 

zelfs door de dood niet is kapot te maken. 

We lezen deze avond een flink aantal van 

haar gedichten. “Gelukkige liefde, bestaat 

dat?”, “Over de dood maar dan nu zonder 

overdrijven” en “Kat in een leeg huis” zullen voorbijkomen. We horen 

over haar leven en haar vriendschappen. En we praten wat na. En 

hopelijk verzucht je dan zelf: “Leven, zeg ik, je bent prachtig. Je had 

niet mooier kunnen zijn.” 

U bent van harte welkom op beide avonden vanaf 19.45 uur in ’t 

Loughoes. Aanmelden is niet nodig. Een bijdrage voor koffie en thee 

wordt op prijs gesteld. 

 

Groep Vorming & Toerusting 
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Verslag Kliederkerk 29 januari 2023 
Storm op het meer 

Kliederkerk is voor mensen van superjong tot niet meer zo jong. Een 

feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin we samen 

bijbelverhalen ontdekken. Ontmoeting met elkaar en met God in het 

midden van onze chaotische wereld. 

 

Wat is Kliederkerk? 

Bij kliederkerk is iedereen welkom. Kliederkerk verbindt alledaagse 

gezinsactiviteiten met Bijbel en geloof. Hier kunnen mensen van alle 

leeftijden op laagdrempelige wijze het christelijk geloof ontdekken. Zo 

helpt Kliederkerk om geloof in het normale leven een plek te geven. 

Kliederkerk is geïnspireerd door, en werkt samen met, het Engelse 

Messy Church en maakt zo deel uit van een wereldwijde ‘messy family’. 

 

Voor wie? 

Kliederkerk is geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook mensen 

zonder kinderen, en die de kerk (nog) niet kennen, of een tijd geleden 

vaarwel hebben gezegd, zijn welkom. Doordat de aanpak laagdrempelig 

is, kan iedereen zich thuis voelen.  

 

Storm op het meer – 29 januari 2023 

Op zondag 29 januari was het in de Rietzanger een drukte van belang. 

Een aantal gezinnen bezocht de Kliederkerk, en had een goede tijd met 

elkaar rondom het thema Storm op het meer. Allerlei activiteiten kon je 

doen: een boot bouwen, een kussensloop beschilderen, een schilderij 

maken, een gebed aan de gebedsparaplu hangen, flessenpost aan God 

sturen of even tot rust komen bij het geluid van de wind en de zee. Tot 

slot een prachtig verhaal van Kaj en samen eten in de keuken van de 

Rietzanger. Wat fijn dat er zoveel vrijwilligers waren om te helpen! 

 

Volgende Kliederkerk: Huis op de rots 

Om ook de gelegenheid te geven aan gezinnen uit Eelde-Paterswolde 

om de Kliederkerk mee te maken, houden we de volgende keren de 

Kliederkerk in ‘t Loughoes. De eerstvolgende keer is op 4 juni (van 

16.00-18.00 uur) en het thema is dan: Huis op de rots. 

 

Wil je meer weten? 

Bekijk de website van de kliederkerk: 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ 

 

Wil je helpen? 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/
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We kunnen altijd hulp gebruiken, bij het begeleiden van de verschillende 

activiteiten, bij het maken/delen van het 

eten, het welkom heten etc. Meld je aan via 

bij iemand uit het Kliederkerkteam, en geef 

aan wat je graag zou willen doen. 

 

Hein van Assen 

Greet Tillema 

Marjan de Ruiter 

Liesbeth Timmermans 

Liesbeth Roelfsema 
 

 

Van het kerkelijk buro 
Ingekomen: 

Dhr. G.J. van Norel van Oldebroek naar Groningerweg 38 Paterswolde 

 

Overgeschreven van Klazienaveen en ingeschreven als voorkeur lid: 

Mw. W. Broers-Prophitius   

 

 

Pastoraat 
Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk  

verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 
 

Mevr. A. Fokkens-Jongepier  

verblijft in de Brink, Helper Brink 59, 9722 EK Groningen 
 

Mevr. J.B.H. Koning - Nossent  

verblijft in Maartenshof, Schaaksport 100, 9728 PG Groningen 
 

Mevr. A. Thiewes - Deuring  

verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 
 

Mevr. S. Vos-Ettema    

verblijft in de Noorderkroon app 504, Noorderkroon 100, 9301 JV 

Roden  
 

Dhr.  J.D. Westerhof  

verblijft in de Twaalf Hoven, Meeden 1, 9951 HZ Winsum  
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Bedankjes 
Omdat ik altijd bericht krijg voor de zondagsbrief 

waar de bloemen uit de kerk naar toe gaan, stond 

er deze keer je mag het eigenlijk niet weten, 

maar zondag gaan de bloemen naar Ina Rawée.  

Ik vond het wel erg fijn om de bloemen uit de 

kerk te krijgen.  

Hartelijk dank daarvoor! 

   Met vriendelijke  groet 

    Ina Rawée 

 

 

Beste mensen, 

15 januari werd ik blij verrast met een mooi boeket, gebracht door 

Gerda, in de Dilgt, waar ik verbleef. 

Dank daarvoor. 

Hartelijke groeten Ge Dijks 

 

Zondag 27 januari werd ik verrast door Ina Hiemstra,die mij de bloemen 

uit de kerk bracht. 

Zelf zit ik in de bloemengroep, maar nu besefte ik hoe fijn het is dat er 

op deze manier aan je gedacht wordt. 

Hartelijk dank, 

Marjan Zigterman 

 

 

Doe ook mee 
Van hulpbehoevende ouderen naar de dokter brengen tot samen koken, 

van het begeleiden van een gymnastiekuurtje tot taalles: vrijwilligers 

maken INLIA Gasthuis. Ze zijn dringend nodig voor de ca 200 

asielzoekers in nood die we daar opvangen. 

Dus, kun jij een uurtje vrij maken om mensen te vervoeren, taalles te 

geven, te leren fietsen, verkeersregels te leren of een andere leuke 

activiteit te verzorgen?  

 

Maak jezelf en anderen blij en mail naar  

vrijwilligers@inlia-foundations.nl 
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Donatie voedselbank 
Er zijn al 64951 Douwe Egbertpunten koffie en thee ingeleverd voor de 

voedselbank. Dit zijn ruim 41 pakken koffie en DE verdubbelt dit: dus 

hebben we al 83 pakken gedoneerd aan de voedselbank!! 

Dank u wel. We blijven doorsparen hoor! 
 

Met vriendelijke groet,  

Peter en Marjan Dijk 

koster@dorpskerkeelde.nl 

Tel: 0652887709 

 

Vanuit de diaconie 
Heel langzaam wordt het weer wat langer licht en hopen we op een 

mooi voorjaar.  

U kunt hier lezen waar we ons als diaconie zoal mee bezig houden. 

  

 Zoals bekend hebben we een fors bedrag gereserveerd voor de 

energiearmoede. Vanwege oa de avg verloopt het contact met de 

gemeente, hoe en aan wie we dit gaan besteden, positief gezegd, 

wat stroperig. Mocht er op korte termijn geen uitspraak of hulp 

komen, gaan we zelf de boer op en trekken we ons eigen plan.  

 We hebben de kerstpakkettenactie, kerstbonnenactie en de 

Sinterklaasactie geëvalueerd. Conclusie was dat veel mensen blij zijn 

geworden van deze attenties. Daar doen we het voor.  

 We hebben bezoek gehad van Nynke Doevelaar. Zij werkt voor 

Dorspklanken en ze wilde graag weten wat wij zoal doen voor de 

gemeente. 

 Een aantal weken geleden is er gecollecteerd voor de aardbeving in 

Turkije en Syrië. De diaconie zou de opbrengst verdubbelen. Er is 

uiteindelijk ruim € 1.750 overgemaakt naar giro 555. Heel mooi om 

te zien dat als de nood hoog is, onze gemeente bereid is financiële 

hulp te bieden. Hulde voor onze gemeente. 

 

Hopelijk bent u zo op diaconaal gebied weer op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

Wichard Bouma 

 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Bijbelkring Symphonie 
De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op 22 maart in de 

gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen. 

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30 uur. 

 

U bent van harte welkom! 

Trijnie Springer, Bert Broers  

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet van 

de gemeente naar: 

5   februari mevr. Ina Rawée- Eekhof 

12 februari mevr. Fenna Bakker, fam. Khalaf, fam. Maksi 

19 februari dhr. en mevr. Westerhof- Lommert 

26 februari mevr. J.D.J. Pelleboer- Huizinga 

 

 
 

 

 

 

 

In herinnering  

Mevr. J. Houtman-Haan 26-02-36 31-01-23 

Mevr. A.J. van Abs-Knigge 28-10-48 11-02-23 

 

 

Liefde boven alle liefde, 

Die zich als de hemel welft 

Over ons: wil ons genezen, 

Bron van liefde, liefde zelf! 
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Puzzel 

Deze puzzel gaat als volgt: de omschrijving heeft dezelfde letters als het 

woord wat is gegeven min één letter en die letter is van boven naar 

beneden de oplossing. 

b.v insect  ritme  is het antwoord mier, de letter T staat er niet meer in. 

Succes! Ina Rawée   cgrawee@gmail.com 

 

Omschrijving                                                         letter 

beesten     hierden   — — — — — —        — 

turen  artsenij — — — — — —   — 

agrariërs bekoren — — — — — —  — 

weter  ankeren — — — — — —  — 

gebied  sterken — — — — — — — 

gehuil  bewegen — — — — — — —  

houtsoort regenen — — — — — —  — 

schurken erboven — — — — — — — 

overleg  gebraad — — — — — — — 

gillen  eiernet — — — — — —  — 

binten  blanken — — — — — — — 

gaten in de grond kluiven  — — — — — — — 

lading  veracht — — — — — — — 

schaven  sparren — — — — — — — 

guren  kniezer — — — — — — — 

gezicht  etalage — — — — — — — 

gratie  datgene — — — — — — — 

menigte  rasecht — — — — — — — 

vruchten beramen — — — — — — — 

japon  gewaand — — — — — — — 

 

De oplossing van de februari puzzel was: de hoeksteen 

1. gegadigde, 2. donderdag, 3. kinkhoest, 4. aanhouden, 5. betreuren, 

6. eensklaps, 7. mousseren, 8. ongetemde, 9. dekseltje, 10. hartenaas, 

11. ingenomen. 

  

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
Datum D. K. Collectebestemming subtotaal totaal 

1-jan D.  Plaatselijke ondersteuning. € 59,80   

  K. Instandhouding v.d. eredienst. € 54,60   

        € 114,40 

8-jan D.  Ondersteuning voedselbank € 124,05   

  K. Instandhouding v.d. eredienst. € 94,65   

        € 218,70 

15-jan D.  Regionaal diaconaal fonds. € 165,50   

  K. Instandhouding v.d. eredienst. € 125,46   

        € 290,96 

22-jan D.  Bloemenfonds. € 102,85   

  K. Instandhouding v.d. eredienst. € 67,70   

        € 170,55 

29-jan D.  K.i.a. Werelddiaconaat. Pakistan. € 148,85   

  K. Instandhouding v.d. eredienst. € 71,06   

  K. kliederkerk. € 2,00   

        € 221,91 

  D.  Nagekomen voor kinderen in de knel. € 4,55   

        € 4,55 

 

Alle gevers aan bovenstaande collectes hartelijk dank hiervoor. U kunt 

aan de collectes deelnemen op de  voor u gebruikelijke manier. Via de 

GIVT-app, via de collecte in de kerk, met collectebonnen of via een 

bankoverschrijving. Van deze laatste mogelijkheid staan de 

rekeningnummers in de colofon van deze KC. 

 

De collectes voor de komende weken zijn de volgende. 

5 maart:  Kerk in Actie (K i A) Voorjaarszending t.b.v. Palestina. 

12 maart: K i A. Binnenlands diaconaat t.b.v. gevangenen. 

19 maart: Voedselbank. 

26 maart: K i A. Werelddiaconaat t.b.v. Bangladesh 

2 april:   K i A. Werelddiaconaat  

 

Op elke genoemde datum is er een collecte voor het in stand houden 

van de eredienst.  
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INLIA 
Jeugdig slachtoffer IS-bomaanslag zoekt veiligheid 

 

Kirkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door 

een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, Rebin aan zijn buik en 

rechterbeen. Hij heeft scherven in zijn hele lijf, ligt 8 maanden in het 

ziekenhuis en zal nooit meer helemaal goed lopen.  

  

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij 

groeit op in een dorpje in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp aan. 

Het gezin vlucht net op tijd naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader 

bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerdische troepen 

en vecht tegen IS. Zo blijft het gezin een doelwit, ook na de bomaanslag 

op Rebin. Die heeft bovendien nog medische zorg nodig, waarvoor er 

thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten.  

  

De pijn blijft hels maar hij zet door en bereikt Griekenland. Vanaf daar 

mag hij naar Nederland. Als 17-jarige krijgt hij een vergunning voor een 

jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen. Maar de IND gelooft zijn 

verhaal niet en wijst het verzoek af. Rebin vecht dat besluit aan, tot aan 

de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. Ondertussen 

verzamelt hij bewijzen van zijn identiteit en zijn verhaal. Zijn doop als 

Kakai, de school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een 

herhaalde asielaanvraag, Rebin zit in de opvang van INLIA in Emmen.  

 

Hij blijft positief. “Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik heb 

mijn pleeggezin.” Een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in 

Griekenland heeft ontmoet. Zij kwamen ook naar Nederland en wonen in 

Emmer-Compascuum. Bij hen vindt Rebin geborgenheid. Nu nog de 

veiligheid van een verblijfsvergunning. 
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Een simpele steen 
Een simpele steen. 

Stenen in allerlei vormen, groot of klein. 

Vaak fossielen bevattend. 

Gebruiksvoorwerp in de oudheid.  

Gebruikt als grafmonument. 

 

Een simpele steen. 

Een brok liggend op de maag. 

Voorstelling van een persoonlijke  

Of voorouderlijke geschiedenis. 

Rimpeling in het water. 

 

Een simpele steen. 

Als protest tegen vermeend onrecht. 

Gebruikt om zich te verweren 

In puin geschoten in de oorlog. 

Als trofee van een klein kind. 

 

Een simpele steen.  

Onderdeel van een liturgische schikking. 

Een aandenken aan de doop, of 

Symbool van de naam die God ons eens zal geven. 

Als bouwmateriaal voor Gods huis. 

 

Een simpele steen. 

God, gooi een steen, zo nodig twee of meer 

Om ons wakker te schudden, bij de les te houden. 

Ons te laten omzien naar een ander. 

Om vrede te bewerkstelligen.  

 

God zegt immers 

Ik zal mijn kleed om je slaan 

Ik blijf aan de zijde, zo lang als nodig. 

Ik laat je merken, je bent niet alleen 

Ik draag je in vrede mijn licht tegemoet. 

 

Hein van Assen  
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Colofon 
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