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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
   

Datum:   Tijd:      Voorganger:  
   

06 april    19.00 uur    ds. Kaj v.d. Plas     Witte Donderdag 

                                       Avondmaal 

07 april      19.00 uur       Bert Broers        Goede Vrijdag 

    

08 april    18.30 uur    ds. Kaj v.d. Plas     Kinderpaaswake 

    

08 april    21.30 uur    Bert Broers        Paasnacht 

    

09 april    10.00 uur    ds. Kaj v.d. Plas     KK /JK/ Pasen 

    

16 april    10.00 uur    ds. Kaj v.d. Plas     KK  

    

23 april    10.00 uur    ds. Kaj v.d. Plas     KK  

    

30 april    10.00 uur    Bert Broers        KK  

    

07 mei    10.00 uur    ds. P.D. Woldhaus    KK 

                          Zutphen  

 

 

    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

    

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload worden. 

    

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

PAASMORGEN 

Hij was het graf al uitgegaan 

Vóór ik Zijn dood bezoeken kon. 

Een zwarte leegte in de zon 

Gaapt de spelonk mij aan. 

 

O wát ik hoopte in mijn verdriet, 

Hij kwam mijn ongeduld nog vóór. 

Maar, Die ik door de dood verloor 

Vind ik ook levend niet. 

 

De olijven met de lichte wind 

Verzilvren in de zonneschijn, 

Waar 't hart niets dan zijn oude pijn 

langs alle paden vindt. 

 

Maar om de donkre nauwe bocht 

Wappert een oogwenk zijn gewaad. 

Mij blindt de glans van zijn gelaat. 

Hij had MIJ lang gezocht. 

 Willem de Mérode   1887 - 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst u allen gezegende paasdagen, 

namens deze, Joke Lambour 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Willem+de+Merode
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Dat boek waarin geschreven staan 
Die chaos schiep tot mensenland 

Die mensen riep tot zinsverband 

Hij schreef ons tot bescherming 

Zijn handvest van ontferming, 

Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 

Schrift die mensenoorsprong schrijft, 

Woord dat trouw blijft. 

 

Dat boek waarin geschreven staan 

Gezichten, zielen naam voor naam, 

Hun overslaande liefde, 

Hun overgaande liefde, 

Hun weeën die niet overgaan. 

Schrift die mensendagen schrijft, 

Licht dat aan blijft. 

 

Zijn onvergankelijk testament 

Dat Hij ons in de dood nog kent. 

De dagen van ons leven 

Ten dode opgeschreven 

Ten eeuwig leven omgewend 

Schrift die mensentoekomst schrijft, 

Naam die trouw blijft. 

 

– Huub Oosterhuis 

 

De Bijbel is literatuur. En daarmee bedoel ik niet, nou ja óók, dat het 

goed geschreven boeken, verhalen en gedichten zijn. Ik wil ermee 

zeggen dat we ons bij het lezen onderdompelen in een andere wereld: 

de wereld van de tekst. 

 

We nemen onszelf daarin mee, want niemand voelt precies hetzelfde bij 

een woord of verhaal als wij. Vraag een ander maar eens: „hoe voelt 

voor jou verdriet‟? En verbaas je niet als die het op een andere manier 

ervaart dan jij. 

 

En de tekst komt ons tegemoet. Met zijn eigen verbanden, zijn eigen 

beelden, zijn eigen hoofdfiguren en handelingen. Bijbellezen is een 

ontmoeting. En in een open ontmoeting gebeurt iets, beïnvloeden twee 

elkaar. Daarom is de Bijbel literatuur.  
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Nee, de verhalen veranderen niet als jij ze leest. Ze staan zwart op wit 

en worden (helaas?) door ons lezen niet aangepast. Maar als een 

verhaal je raakt, zomaar opeens betekenis krijgt, lees je het een 

volgende keer met andere ogen. Met andere verwachtingen. 

 

Het is tegenwoordig gebruikelijk om te stellen dat God meer achter en 

door de woorden van de Bijbel spreekt, dan dat we Hem letterlijk aan 

het woord horen. De Bijbel bevat mensenwoorden in mensentaal. 

 

Het zijn verhalen van andere mensen, die ons vreemd zijn, die ons zijn 

voorgegaan op deze aarde. Die ons zijn voorgegaan als mens tussen de 

mensen, die ons zijn voorgegaan met mensenlichamen en 

mensengedachten en mensenverlangens en mensengevoelens. 

 

Zo lezen we het algemeen menselijke terug, en kunnen we onszelf in 

dat boek ontdekken alsof het een spiegel van de condition humaine is. 

Een genadeloos eerlijke spiegel soms. En soms een lachspiegel. En soms 

een spiegel die ons laat zien zoals we ook zijn: geliefd. 

 

Zoals ieder goed boek doet de Bijbel soms iets met ons. We dompelen 

onszelf onder in de verhalen, en tegelijkertijd raken we met die verhalen 

doordrongen. En al lezend over mensen die geloven te leven met God, 

doordringt ook dat levensverhaal ons. Een verhaal dat trouw blijft. 

 

 

I opened a book 

I opened a book and in I strode 

Now nobody can find me. 

I‟ve left my chair, my house, my road, 

My town and my world behind me. 

 

I‟m wearing the cloak, I‟ve slipped on the ring, 

I‟ve swallowed the magic potion. 

I‟ve fought with a dragon, dined with a king 

And dived in a bottomless ocean. 

 

I opened a book and made some friends. 

I shared their tears and laughter 

And followed their road with its bumps and bends 

To the happily ever after. 

 

I finished my book and out I came. 

The cloak can no longer hide me. 
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My chair and my house are just the same, 

But I have a book inside me. 

 

Julia Donaldson (2004) 

 

 

Ik opende een boek 

Ik opende een boek en stapte erin 

Nu kan niemand me meer vinden. 

Ik liet mijn stoel, mijn huis, mijn straat, 

Mijn stad en mijn wereld achter me 

 

Ik draag de mantel, deed de ring om, 

Ik slikte het magische drankje. 

Ik vocht met een draak, at met een koning 

En dook in een bodemloze oceaan. 

 

Ik opende een boek en maakte wat vrienden. 

Deelde hun tranen en vreugde 

En volgde hun weg met zijn hobbels en bochten 

naar het leven nog lang en gelukkig. 

 

Ik las mijn boek uit en kwam eruit. 

De mantel kan me niet meer verbergen. 

Mijn stoel en mijn huis zijn nog hetzelfde, 

Maar ik heb een boek vanbinnen. 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Kom de preek (be)spreken 
Misschien ongemerkt heb je nu al 2 overwegingen gehoord die 

ontstonden uit een gesprek tussen gemeenteleden. Met 4, 5 mensen bij 

elkaar hebben we gereageerd op, en nagedacht over, de schriftlezing 

van de zondag.  

 

Zo met elkaar praten is al zeer de moeite waard. En voor mij als 

predikant levert het mooie invalshoeken om mee aan de slag te gaan. 

 

Wil je ook een keer meepraten? 

Meld je dan nu bij mij via ds.vanderplas@gmail.com  

Dan plannen we samen een goede gelegenheid (op een geschikte plek) 

in april. 

 

Goede groet, 

 

Kaj van der Plas 
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Samen op reis naar Pasen 

De gespreide viering van Pasen, met zijn verschillende dagen voor de 

afzonderlijke momenten in het Paasverhaal, is vermoedelijk ontstaan 

toen de eerste pelgrims Jeruzalem bezochten in de 4e eeuw.  

 

Nadrukkelijk stilstaan bij de verschillende momenten, Witte Donderdag, 

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag om ze mee te beleven: zo ga je heel 

bewust richting de opstandingsmorgen. Elk jaar is dat weer een 

verrijkende ervaring.  

 

Als verbeelding van die reis, onze plaatselijke pelgrimage naar Pasen, 

leggen we dit jaar een stempelkaart voor je klaar. Iedere dienst krijg je 

een stempel, en op Paasmorgen krijg je met een volle kaart een 

feestelijke attentie. 

 

De diensten 
Dit zijn de diensten in de Stille Week 

 

Witte Donderdag:  19.00 uur met Maaltijd van de Heer 

Goede Vrijdag:  19.00 uur met bloemenhulde aan het kruis 

Stille Zaterdag:  18.30 uur Kinderpaaswake en om 21.30 

Paasnachtdienst 

 

Op opstandingszondag, Eerste Paasdag komen we om 10.00 uur samen 

in de Dorpskerk om de opstanding te vieren.  

 

Dus... 
Binnenkort ligt de stempelkaart voor je in de kerk. Je kunt hem ook van 

de website downloaden en printen. Oh, en op zaterdag mag je kiezen uit 

1 van beide diensten. Ga je mee op reis? 

 

Ds. Kaj van der Plas 

José Groenboom 
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Nieuws uit het Moderamen 
 In de afgelopen vergadering van het Moderamen  

hebben wij onder andere de resultaten  van de 

enquête NKP met elkaar gedeeld. Momenteel 

treffen wij de voorbereidingen voor de presentatie 

van de uitkomst van de enquête op het aanstaande 

Gemeenteberaad op zondag 23 april. In het 

verlengde hiervan wordt er een werkgroep 

„Toekomstgericht gemeente zijn‟ opgericht en 

kunnen we werken aan een nieuw beleidsplan 2023-2027. Het zou fijn 

zijn als er twee gemeenteleden deelnemen in deze werkgroep. Op het 

Gemeenteberaad zal dit uitvoerig aan de orde komen.   

Het financieel jaarverslag zal uiteraard ook tijdens het Gemeenteberaad 

gepresenteerd gaan worden. Na controle van de kascommissie kunnen 

jullie het jaarverslag vanaf 12 april in concept aantreffen op de website. 

De Kerkenraad zal in haar vergadering van 18 april uiteindelijk haar 

goedkeuring moeten geven aan het jaarverslag. Dit verslag kunnen jullie 

desgewenst  downloaden en uitprinten. 

Als ik dit stukje voor het Kerkelijk Contact schrijf, wordt er druk gewerkt  

aan de uitbeelding van het Paasverhaal in de vorm van een levend 

schilderij. Er is echter nog wel medewerking nodig om het schilderij uit 

te beelden. Ik hoop dat er velen zijn die hieraan mee willen werken. Een 

foto impressie van dit Tableau Vivant staat ook op de website en daarbij 

kunnen jullie je een beeld vormen wat de bedoeling is.  

Wat eigenlijk fijn dat we weer verschillende activiteiten kunnen 

organiseren nu de „Corona maatregelen‟ ook volgens de PKN zijn 

opgeheven. Wel zullen we voorlopig nog de kleine bekertjes bij het 

Avondmaal blijven gebruiken. Later kan dit eventueel alsnog worden 

aangepast door het gebruik van de grote bekers. 

Mede namens de overige kerkenraadsleden wens ik eenieder hele fijne 

Paasdagen en hoop ik jullie weer te zien in een van de diensten die de 

komende tijd worden aangeboden in de Dorpskerk. Uiteraard hopen wij 

elkaar ook te zien op het Gemeenteberaad van zondag 23 april om 

11.00 uur in „t Loughoes. 

 

Namens de Kerkenraad 

Gea kruit 
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Uitkomsten enquête Nieuw Kerkelijk Peil (NKP) 
Maar liefst 134 mensen hebben de enquête NKP ingevuld.  

Daar zijn we als Dorpskerk erg blij mee. Het zal ons helpen om -samen 

met alle informatie die we over de gemeente hebben- 

toekomstbestendig beleid te maken voor de Protestantse gemeente 

Eelde-Paterswolde. 

Inmiddels zijn de uitkomsten van de enquête bekend.   

Op het gemeenteberaad van zondag 23 april willen we die graag met 

jullie delen.  

We doen dat aan de hand van een korte Powerpointpresentatie. 

Voor de duidelijkheid: het gaat dan om de resultaten van de enquête op 

zich. En natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar jullie reacties. 

De uitkomsten en alle verder informatie die ons ten dienste staat hopen 

we zo snel mogelijk te vertalen naar een visie voor de komende jaren. 

Een speciale werkgroep van kerkenraadsleden (en wat ons betreft horen 

daar ook één of twee gemeenteleden bij) zal zo snel mogelijk aan de 

slag gaan. 

Weet jij iemand uit onze gemeente die zou willen bijdragen aan die 

missie?  

Laat het ons zo snel mogelijk weten. 

 

De kerkenraad 
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Bijbelkring Symphonie 
Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op 19 april in de 

gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen. 

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30. 

 

U bent van harte welkom! 

Trijnie Springer, Bert Broers 

 

 

 

 

 

Terugblik op een avond over Simone Weil 
In het kader van Vorming  & Toerusting sprak Rob Compaijen op 20 

maart j.l. over het leven en de persoonlijkheid van Simone Weil en haar 

visie op het belang van aandacht. Hij had een goed verhaal en wist dat 

op een inspirerende wijze over te brengen op de vele belangstellenden. 

Het was mooi om te zien dat de opkomst zo groot was. Mocht u nog wat 

terug willen lezen over deze avond, dan zijn de slides beschikbaar op de 

website van de Dorpskerk. Dank aan Peter en Marjan voor het soepel 

laten verlopen van de avond. 
Zoals uitgebreid aangekondigd in KC van maart, komt op maandag 8 

mei om 20.00 uur ds. Sybrand van Dijk een lezing houden over de 

dichteres Wislawa  Szymborska.  

 

U bent van harte welkom. 

Groep Vorming & Toerusting 
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Pasen: een levend schilderij! 
Op eerste Paasdag, zondag 9 april, komt het paasverhaal 

letterlijk tot leven in de dienst! Het paasverhaal wordt verteld 

aan de hand van een aantal ‘levende schilderijen’ (tableau 

vivant), afgewisseld met liederen. En iedereen mag meedoen! 

 

Wat is precies de bedoeling? 

Het paasverhaal wordt verteld door een verteller, en dit wordt 

afgewisseld met levende schilderijen, waarin bepaalde onderdelen van 

het verhaal door gemeenteleden wordt uitgebeeld. Er hoeft dus geen 

tekst geleerd te worden, het betreft alleen het uitbeelden van bepaalde 

scenes van het verhaal. Het wisselen van de scenes gebeurt achter een 

groot doek, dat dan even „op‟ is, en weer „neer‟ gaat als de volgende 

scène getoond wordt. 

 

Kan ik ook meedoen? 

Jazeker! Op de zaterdag ervoor, 8 april, tussen 15.30-17.30 uur, gaan 

we dit oefenen in de kerk. Gemeenteleden van alle leeftijden kunnen 

meedoen. Het is ook mogelijk om je op te geven voor bijvoorbeeld het 

„bedienen‟ van het doek, of alleen voor het meezingen met de liederen 

(of begeleiden op een instrument). 

 

Wat kan ik nu alvast doen? 

Je opgeven natuurlijk! Dit kan bij Marjan de Ruiter, even aanschieten in 

de kerk, of mailen naar: vandeglind.ma@gmail.com 

 

 

mailto:vandeglind.ma@gmail.com
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Agenda 
19 april   Bijbelkring Symphonie      10.30 uur  

1 mei    Koffietied              10 uur    ‟t Loughoes 

8 mei    Lezing Vorming en Toerusting  20 uur    ‟t Loughoes 

10 mei   Gezamenlijke maaltijd      17.30 uur  ‟t Loughoes 

4 juni    Kliederkerk             16-18 u   ‟t Loughoes 

 

Koffietied, iedere 1e woensdag van de maand 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inleveren kopij 

Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met vrijdag 

28 april, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ‟t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Wijkuitje van wijk 6 
Een kleine 20 mensen uit wijk 6 heeft gehoor gegeven aan de 

uitnodiging.  

Wandelend Wijken We uit naar Winde. Het prachtige onderkomen van 

Klaas en Feikje Koelstra is onze  

bestemming.   

 

 

Een jarenlange traditie die 

eindelijk na de corona-

onderbreking weer door kon 

gaan. 

Een wandeling alleen al nodigt uit 

tot goede gesprekken. We lopen 

via de Horst en passeren Bed en 

Breakfest boerderij Huis ter 

Hansouwe.  

Wim Schoolderman weet ons spontaan weer alles over de historie ervan 

te vertellen. Prachtig. 

En dan komt de boerderij van Klaas en Feikje in ‟t zicht. 

Koffie en thee en lekkere dingen, inclusief een warm welkom zijn ons 

deel na een toch wel frisse tocht. 

 

 

Ieder heeft weer zijn of haar 

verhaal. En we merken dat het 

superleuk en gezellig is om elkaar 

weer op zo‟n manier te 

ontmoeten en te spreken.  

Een goede traditie die we er 

zeker in houden.   

Wandelend of fietsend keren we 

weer huiswaarts. 

 

 

 

Hielle Tillema 
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Nieuws vanuit de diaconie 
We kwamen maandag 13 maart bij elkaar. 

Jan Reinder opende de avond met de „Vrede‟ van Toon Hermans. 

Onze gast van de avond was Yvette Hovenkamp. Zij werkt voor Neie 

Naober. 

Deze stichting organiseert veel activiteiten in de gemeente Tynaarlo in 

het kader van ontmoeten. Zo ook koffieochtenden in Eelde, elke 

dinsdagmorgen van 10.0 tot 11.00 uur in de ontmoetingsruimte van de 

aanleunwoningen van „Symphonie‟. 

Yvette was al eerder bij onze vergadering geweest om samen met de 

Dorpskerk een maaltijd te organiseren met de mensen van de COA in de 

Bladergroen school en statushouders in ons dorp: “Samen aan tafel “. 

U leest het in de KC van april. 

Jaarlijks gaat de diaconie op Koningsdag lavendel verkopen op de markt 

die op die dag wordt georganiseerd in ons dorp. De opbrengst is 

bestemd voor ons Colombiaproject „Kinderen in de Knel‟. 

Maar dit jaar is het even afwachten of het lukt.  

Volg het in de zondagsbrief en in Dorpsklanken. 

Inlia crisisopvang en energiearmoede komen aan de orde.  

Wichard eindigde de avond met „Stilstaan‟, in het kader van de 40 dagen 

tijd. 

 

Hartelijke groet namens de diaconie,  

Greet Tillema 
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Actie Kerkbalans 

 
Een succes kan gemeld worden. Het is gelukt! De beoogde opbrengst 

van de kerkbalans 2023 is gehaald. En zelfs iets meer; de actie 

Kerkbalans voor dit jaar komt uit op € 170.000,- . 

Het college van kerkrentmeesters bedankt iedereen die zich daarvoor 

heeft ingezet. Uiteraard alle gemeenteleden die hun bijdrage hebben 

overgemaakt of een financiële toezegging hebben gedaan. En ook allen 

die hebben meegewerkt aan het bezorgen en ophalen van de 

enveloppen. 

Nogmaals, hartelijk dank! 

Dick Boersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van het kerkelijk buro 

Nieuw ingekomen van Veendam: 

Dhr. en Mw. J.E. van Nieuwenhuizen-L van Kooij,  

Hoofdweg 460, 9765 CW Paterswolde 

 

Verhuisd: 

Mw. J.G. Hartsuiker, van Broekstukken 35  

naar Hooiweg 16N, 9761 GR Eelde 
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Kliederkerk in ‘t Loughoes 
Zondag 4 juni a.s. Het begint om 16 uur en duurt maximaal 2 uur. 

Het onderwerp deze keer is: HET HUIS OP DE ROTS 

Kliederkerk wordt gehouden in ‟t 

Loughoes en bij mooi weer natuurlijk op 

het gazon bij de kerk. Iedereen is 

welkom en dat betekent dat kinderen hun 

pap en mam, opa en oma, broer en zus, 

oom en tante mee mogen nemen. 

Kunnen ze zien wat kliederkerk inhoudt 

en betekent. En misschien helpen ze wel mee.  

We doen en maken veel, we luisteren naar een kort verhaal uit de 

bijbel, we zingen een mooi liedje en natuurlijk eten we samen van de 

broodjes en zo, wat we voor onszelf en voor een of twee anderen mee 

brengen. 

Kliederkerk is namelijk een laagdrempelige vorm van kerk-zijn waarin 

jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van 

Bijbelverhalen ontdekken en dus duidelijk anders dan de reguliere 

diensten. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie 

delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.  

De eerste twee keer werd kliederkerk in Eelderwolde gehouden, maar de 

komende kliederkerk is dus in Eelde. 

Komen jullie ook?     Ja natuurlijk.  

 

namens de werkgroep kliederkerk,  

Hein van Assen 
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Pastoraat 
Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, 

Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 

 

Mevr. A. Fokkens-Jongepier verblijft in de Brink, Helper Brink 59, 

9722 EK Groningen 

 

Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 

9751 ND Haren 

 

Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden 

Dhr.  J.D. Westerhof verblijft in de Twaalf Hoven, Meeden 1, 9951 HZ 

Winsum 

 

 

 

 

 

Bedankjes 
Blij verrast werd ik gisteren door de mooie bloemen + kaart uit de kerk  

Heel hartelijk hiervoor. 

Jannie Pelleboer 

 

 

Hartelijk dank voor de attenties die wij kregen 

i.v.m. onze bijzondere verjaardagen. 

We hebben dat erg gewaardeerd. 

Fam. Yska  

 

 

Beste mensen, 

Bedankt voor alle lieve kaarten die ik gekregen 

heb toen ik in het Martiniziekenhuis lag en ook nu ik sinds korte tijd in 

de Duinstee verblijf. Ik voel me hier erg op mijn plek. 

Mijn adres is Schoollaan 22, kamer 1021, 9761 AB Eelde. 

Een hartelijke groet van Pita Vos - Hepping. 
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Gezamenlijke maaltijd 
Noteer alvast de volgende datum in uw agenda: 

 

  woensdag 10 MEI  17.30 UUR ‘t LOUGHOES 

 

We willen namelijk over en weer de contacten met alle bewoners van de 

Bladergroenschool uitbreiden door hen en ons met elkaar in contact te 

brengen.  

Daarom organiseren we met elkaar een gezamenlijke maaltijd. Samen 

aan tafel, waarbij iedereen van harte welkom is. 

Het is de bedoeling, dat iedereen die komt eten meebrengt voor zichzelf 

en 1 persoon extra, om samen te nuttigen. Zo leren we elkaars keuken 

kennen. Dit zetten we op tafel zodat iedereen er naar behoefte van kan 

nemen. Het mag van alles zijn, zoals salades, brood(jes), warm eten en 

dergelijke. Voor een drankje wordt gezorgd. 

Het aantal aanmeldingen is vanwege ruimtelijke beperkingen helaas 

beperkt tot ongeveer 70 deelnemers. Aarzel niet en meld  je nu al aan 

bij de diaconie van de dorpskerk door uw naam te zetten op de 

intekenlijst in 

‟t Loughoes. 

 

Namens de diaconie en vriendelijk groet, Hein van Assen 

  

Hein van Assen 
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In herinnering  

Naam               Geboortedatum   Overleden 

Dhr. P.H.W. van der Ploeg   8-4-1937       18-2-2023 

Dhr. N. Platje          19-9-1924      19-2-2023 

Dhr. A. Schut          10-2-1934        4-3-2023 

Mevr. K. Vedder-Birze     16-2-1934      13-3-2023 

Mevr. J.P. Arends-Iwema    14-2-1928      24-3-2023 

 

 

 

En na de vloed komt Gij. 

Uw boog staat in de wolken,  

uw uitgestrekte arm, 

uw hand die ons bevrijdt. 

En ooit zal hoog en droog 

op gouden fundamenten 

uw stad voor eeuwig staan. 

En dood zal niet meer zijn.  

 

 

 

 

 

 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gingen deze maand met 

een hartelijke groet van de gemeente naar: 

 

5   maart dhr. Bierling en mevr. Bierling  

12 maart fam. Fokke en Wil Nijdam 

19 maart mevr. J. Koning- Nossent 

26 maart dhr. Edzard van Abs 
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Puzzel 

De puzzel invullen volgens de omschrijving er zijn letters gegeven. 

Deze keer is er geen oplossing. 

Succes! Ina Rawée      cgrawee@gmail.com 

 

1  F IJ           

 2  N E          

 3   E N         

 4    V R        

 5     O L       

 6      IJ K      

 7       E P     

 8        A A    

 9         S D   

10          A G  

11           E N 

 
 

1. verpulverde, 2. voorjaarsbloem, 3. werkster, 4. verzoekster, 5. 

verharding, 6. problemen, 7.overkappen, 8. beschuldigde, 9.trouwdag, 

10. filmterm, 11. kaartspel. 

 

De oplossing van de maartpuzzel was: Hij kan bergen verzetten. 

dieren, staren, boeren, kenner, streek, geween, grenen, boeven, 

beraad, tieren, balken, kuilen, vracht, raspen, kieren, gelaat, genade, 

schare, bramen, gewaad. 

 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
2023 

    DATUM D. K. COLLECTEBESTEMMING SUBTOTAAL TOTAAL 

5-feb D.  K i A: WERELDDIACONAAT € 147,15   

  K.   € 89,70   

        € 236,85 

12-feb D.  K i A: AARDBEVINGSRAMP € 549,32   

     IN SYRIË/ TURKYE     

  K. EREDIENST. € 134,47   

        € 683,79 

19-feb D.  ZWO PROJECT: COLOMBIA € 129,27   

  K. EREDIENST. € 57,25   

        € 186,52 

26-feb D.  INLIA. € 133,90   

  K. EREDIENST. € 97,00   

        € 230,90 

feb D.  ANONIEME GIFT 50   

        50 

   
€ 1.388,06 € 1.388,06 

 
Bovenstaand ziet u de collecteopbrengsten van de maand februari 2023. 

Het betreft de opbrengsten, binnengekomen via  de Givt-app en van de 

collectes tijdens de erediensten. Alle gevers hartelijk dank voor uw gift, 

waardoor kerkrentmeesters en diakenen, namens u, hun werk kunnen 

doen. Voor de anonieme gift eveneens hartelijk dank. 

Bankrekeningnummers van diaconie en kerkrentmeesters vindt u in de 

colofon van dit nummer van kerkelijk contact. 

De collectes voor de komende maand zijn: 

  9 april: Kerk in Actie werelddiaconaat.                                                                                                                                     

16 april: ZWO-project Colombia.                                                                                                                                             

23 april: Ondersteuning van de voedselbank.                                                                                                                     

30 april: Bloemengroet.                                                                                                                                                                                      

7 mei: Kerk in Actie noodhulp.                                                        

Naast deze collectes is er op voornoemde datums tevens een collecte 

voor de kerkrentmeesters. 
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INLIA 
KADER 

 

Indrukwekkend voor medewerkers 

 

Voor de medewerkers van INLIA zijn het indrukwekkende 

gebeurtenissen als ze gasten begeleiden bij hun laatste wensen of als 

iemand in de opvang overlijdt. Het komt niet heel vaak voor, maar het 

gebeurt wel. Er zitten immers relatief veel ouderen en mensen met 

medische klachten in het INLIA Gasthuis Groningen.  

 

Weten dat iemand uitbehandeld is en binnenkort zal overlijden, stelt de 

opvang voor een groot dilemma: de gast laten blijven of overplaatsen 

naar een hospice?  

 

Het is een dilemma waarover Izre Kuiper, leidinggevende 

maatschappelijke opvang, zich recent het hoofd heeft gebroken in 

verband met de terminale Buyan. Hij en zijn gezin verblijven al een poos 

bij INLIA en voelen zich vertrouwd en veilig in het Gasthuis. Je besluit 

dan niet snel iemand in zijn laatste levensdagen te laten verkassen.  

 

Andersom weegt Izre af of het verantwoord is om hem te laten blijven. 

De opvang is geen hospice; medewerkers zijn niet opgeleid om gasten 

in hun laatste levensfase te verzorgen. Wellicht kan gespecialiseerde 

thuiszorg helpen, maar dan nog komt het deels op de medewerkers aan. 

En het moment van overlijden zou zomaar een medewerker kunnen 

verrassen. 

 

Onverwacht 

Heel recent heeft een medewerker een andere gast compleet 

onverwacht dood aangetroffen. Zo‟n beeld ben je niet zomaar kwijt, 

zeker als dat je uit het niets overkomt. Bij de uitvaart was de 

medewerker blij nogmaals afscheid te kunnen nemen, zoals de man 

daar opgebaard lag.  

 

In het geval van Buyan is er het risico dat zijn verstandelijk beperkte 

zoon hem vindt als Buyan op zijn kamer in het Gasthuis overlijdt. Dat 

wil INLIA voorkomen. Een andere belangrijke reden om eventueel voor 

het hospice te kiezen, is dat ze daar beter zijn toegerust op de zorg aan 

stervenden. Binnenkort gaan begeleiders er eerst maar „ns kijken met 

Buyan en Dolaana.  
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“We blijven alles samendoen, ook als hij wel naar het hospice gaat”, 

zegt Izre, “We steunen hen tot het eind.” Het team is blij dat ze het 

Toevaanse gezin nog een mooi weekend in Parijs hebben kunnen 

bezorgen en dat Buyan zijn laatste wens in vervulling heeft zien gaan. 

“Mijn droom is klaar” zei hij. Dat raakt iedereen in het team. 

 

Laatste wens: de Eiffeltoren zien  

 

Zijn beste kleding heeft Buyan aangetrokken voor deze gelegenheid. 

Een traditioneel gewaad uit zijn land, de Russische republiek Toeva, ten 

noorden van Mongolië. Het is zijn laatste wens: de Eiffeltoren zien. 

Kerken die INLIA steunen maakten het mogelijk die wens te vervullen. 

Buyan heeft namelijk niet lang meer; hij heeft kanker.  

 

Hij hoorde hier pas over het bestaan van de smeedijzeren toren van 330 

meter hoog – in alle opzichten mijlenver verwijderd van de vilten yurt 

waar het gezin in Toeva in woonde. Als hij een verblijfsvergunning 

krijgt, gaat hij die toren bezoeken, neemt Buyan zich voor.  

 

Nomaden 

Hij, zijn vrouw Dolaana en hun zoon Aydyn zijn in 2014 naar Nederland 

gekomen. Aydyn vormt, naast andere zaken, een belangrijke reden 

daarvoor. Hij is verstandelijk beperkt. In Toeva zijn er voor hem geen 

zorg, begeleiding en voorzieningen. De ouders willen een menswaardig 

bestaan voor hun zoon. En hoe moet het als zij overlijden; wie zorgt dan 

voor hem? 

 

Ze leven als nomaden, trekken rond met schapen en geiten en het 

paard dat ze delen met de buren van kilometers verderop. Aydyn zal dat 

bestaan nooit alleen kunnen volhouden. Een lange reis brengt hen hier, 

maar het asielverzoek wordt afgewezen. Zo komt het gezin bij INLIA. 

Dáár hoort Buyan over de Eiffeltoren. Een verblijfsvergunning heeft hij 

dan nog lang niet; pas deze januari is het felbegeerde papiertje binnen.  

 

Inmiddels is dan duidelijk dat Buyan kanker heeft en uitbehandeld is. De 

medewerkers van INLIA gunnen hem en zijn gezin de vervulling van z‟n 

laatste wens. Kerken springen desgevraagd direct bij; natuurlijk! En zo 

gaan 2 medewerkers met Buyan, Dolaana en Aydyn een weekend naar 

Parijs. 

 

Dagkaart 

De volgende dag staan ze op de Eiffeltoren. Dolaana heeft normaal 

hoogtevrees, nu niet. Dit is hún moment. Daarna volgt een boottochtje 

over de Seine. En dan op naar het Louvre. Dolaana wil erheen lopen - 
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blijkt dat ze dacht dat iedere metrorit INLIA-geld kostte. Zo leert Buyan 

het woord „dagkaart‟. 

 

Na het Louvre volgt de Sacré-Coeur. Daar gunnen de medewerkers het 

gezin een uur onder elkaar. In de prachtige kerk vindt Buyan rust. Hij 

bidt, hoewel niet gelovig. “Mijn droom is klaar”, zegt Buyan op gegeven 

moment. Bij het diner bedankt hij de medewerkers, INLIA en de 

achterban vele malen. 
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Colofon 
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