


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2 

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK  

04 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK  

11 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK /JK 

18 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

25 juni 10.00 uur ds. G. de Haan KK 

  Bolsward  

  Bolsward  

02 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK  

09 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK /JK 

   Avondmaal 

16 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d .Plas KK 

   afscheid groep 8 

23 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas  

30 juli 10.00 uur ds. P.D.Wolthaus  

  Zutphen  

    

06 aug. 10.00 uur ds. D.Kits  

  Bovensmilde  

13 aug. 10.00 uur ds. Lieuwe Giethoorn  

  Ruischerbrug  

20 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas  

27 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas  Avondmaal 

 

03 sept. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer  

  Roden  

  

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

 

Wij zijn er even niet. 

 

Ik zou het geen vakantie willen noemen, maar meer alleen zijn met 

jezelf, om even op te laden. Geen afspraken, telefoon of andere 

schermpjes, deadlines of sociale verplichtingen. Zo’n “lief zijn voor 

jezelf moment” kun je zelf bepalen en invullen. Tijdens het wandelen, 

liefst in een gebied waar ik niemand tegen kom, krijg ik regelmatig 

het gevoel, ik ben er even niet. 

 

Iedereen heeft het nodig om daarna met nieuwe energie de draad 

weer op te pakken. 

 

We komen terug. 

 

 
 

 

We wensen u een f ijne zomerperiode. 

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema 
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De diaconie 
Maandag 8 mei was de maandelijkse 

diaconievergadering. 

U vindt hier een beknopte 

samenvatting van datgene waar over 

gesproken werd. 

Als gebruikelijk werd er begonnen met 

een kort: Alles in tweeën,  

De geplande maaltijd, met als 

doelgroep de statushouders uit het dorp, werd doorgesproken en de 

laatste puntjes hiervoor op de I gezet wat betreft gemaakte 

afspraken. Inmiddels is de maaltijd geweest en het was, gezien alle 

reacties, een groot succes. De samenwerking met Yvette Hovenkamp 

van Neie Naober hopen we voort te zetten bij een eventueel vervolg.  

Als tweede gast was Jannie Boonstra van Kerk in Actie aanwezig. Er 

werden meerdere vragen aan haar gesteld over het Colombiaproject 

de “kleine arbeider” van de diaconie van de dorpskerk. Dit project 

stopt volgens afspraak januari 2024. Vragen als wat doen Kerk in 

Actie concreet met de bijeengebrachte gelden binnen het project? 

Wat is de duur van het Colombiaproject en is er een vervolg? Welk 

informatiemateriaal heeft K in A? We overwegen de mogelijkheid om 

een avond te beleggen om samen met de diaconieën van meerdere 

gemeenten tot een keuze te komen voor een nieuw project, waarvoor 

de in die periode onze geplande acties en collectes zullen zijn. 

Eveneens hebben we met haar gesproken over het organiseren van 

een dienst aan het einde van het lopende project en het nieuwe 

project dan te introduceren. Mw. Boonstra geeft aan dat er veel meer 

gebruik gemaakt kan en mag worden van materiaal dat Kerk in Actie 

heeft. 

 

Op de Koningsmarkt werden voor het laatst lavendelplanten verkocht. 

Maar liefst 150 stuks. Deze waren binnen een uur weg. De opbrengst 

van ruim 300 euro is bestemd voor “de kleine arbeider” Wat we 

komend jaar gaan doen met de koningsmarkt is nu nog onduidelijk 

Eind mei, begin juni worden de enveloppes van de jaarlijkse actie 

voor Colombia weer rondgebracht. We willen in de kerkdienst van 21 

mei vragen om bezorgers. Vele handen maken immers het werk licht.  

 

Over de energiecrisis is er binnenkort overleg met de diaconieën van 

Vries en Zuidlaren. We willen met hen concrete stappen zetten, zeker 

nu we van de burgerlijke gemeente geen enkel signaal krijgen en de 
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intentie met het samen te werken op een dood punt is aangekomen. 

Het geld brandt in de zak om te worden gebruikt. 

 

Na de maandelijks terugkerende punten als collecterooster voor de 

komende periode werd afgesloten met een gedicht uit de bundel 

Medemens. 

 

Hein van Assen 
 

Vrijwilligersavond vrijdag 13 oktober 2023 
Als dank voor de inzet 

van de vele vrijwilligers 

binnen onze Dorpskerk 

te Eelde heeft de 

Kerkenraad besloten 

voor hen een verzorgde 

avond te organiseren.  

De vrijwilligersavond zal worden gehouden op vrijdag 13 oktober 

van 18.00 uur tot 21.30 uur in ‘t Loughoes. 

Op deze avond zullen de vrijwilligers gebruik kunnen maken van een 

goed verzorgd buffet met daarnaast een culturele bijdrage van de 

oecumenische cabaretgroep ‘Tussen Loflied en Koff ietied’. Voor het 

overige zal de avond in het teken staan van een gezellig samenzijn.  

Om een indicatie te krijgen van het aantal vrijwilligers dat wij op 13 

oktober mogen begroeten wordt de contactpersonen van de diverse 

onderdelen binnen de kerk gevraagd om de namen van de 

vrijwilligers binnen hun ‘onderdeel’ aan de commissie 

‘Vrijwilligersavond 2023’ door te geven. 

Daarnaast zal in het Kerkelijk Contact in een later stadium nog een 

algemene oproep worden geplaatst voor die vrijwilligers die mogelijk 

(nog) niet benaderd zijn voor deelname aan de vrijwilligersavond. 

De commissie ‘Vrijwilligersavond 2023’ bestaat uit: 

 

Sjoukje Boendermaker 

Janny Koops-van Kampen 

Liesbeth Roelfsema 

Marjan Dijk 

Peter Dijk 

Dick Jager  

Peter Kruit 
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Voor nadere informatie over de vrijwilligersavond kunnen jullie bij 

één van hen terecht.  

Geen nieuws 
Nieuws uit het Moderamen en de Kerkenraad  

moeten jullie even missen maar in augustus - september gaan we 

weer vol energie aan de slag. 

Wij wensen jullie allemaal een f ijne zonnige vakantie en voor de reis-

lustigen… een veilige thuiskomst. 

 

Namens de Kerkenraad 

Gea Kruit. 
 

Uitstapje naar de synagoge in Zuidlaren 
Zie hoe goed en hoe aangenaam ..... 

 

WIJK 1 uitstapje  naar de synagoge in Zuidlaren vrijdag 12 mei 2023 

 

In de gevelsteen van deze synagoge staat in het Hebreeuws  een 

opschrift  vertaald:  

Zie hoe goed en hoe aangenaam als broeders saam te wonen (psalm 

133.1) 

 

We werden, een groep van 20 personen, verwelkomd door de heer 

Henk Kuiper, vrijwilliger van de vereniging Behoud Synagoge 

Zuidlaren, die ons op prettige wijze uitleg gaf over de geschiedenis 

van dit Godshuis. 

Wat direct opviel bij binnenkomst is de mooie eenvoudige Aron 

hakodesj, de kast waarin de Torarollen  zijn opgeborgen met aan de 

bovenkant ingebeiteld de cijfers van de tien geboden en een eeuwig 

brandend licht.  

 

Vanaf 1700 woonden er joden in de gemeente Zuidlaren, maar in 

1883  groeide  de Joodse gemeente zodanig dat een aannemer de 

opdracht kreeg tot het bouwen van een kerk, school en bad en een 

kleine begraafplaats buiten het dorp, zodat 4 maanden later de 

synagoge in gebruik kon worden genomen.  

 

Tot 1942 woonden er nog 5 joodse gezinnen in Zuidlaren, maar het 

gebouw werd als joods bezit geconfisqueerd en verkocht. 
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Pas in 2007 werd het gerestaureerde Godshuis weer geopend en 

ingewijd door een Rabbijn  na jaren te zijn gebruikt als o.a. garage, 

verpleeghuis, peuterspeelzaal enz.  

Het joodse leven bloeide weer op zodat er om de 3 weken weer 

gemeenteleden samenkomen voor de sabbat en om andere joodse 

feestdagen te vieren.  

Tevens wordt de synagoge multifunctioneel gebruikt voor o.a.  

concerten, lezingen enz.  

 

Wilma Weenink dankte  namens ons allen de heer Kuiper voor zijn 

duidelijke uitleg en dankzij  onze geldelijke gift  kwam onze 

gemeente in het bezit van het boekje; 

 

“Sporen van een kleine kille….”,  

waarin een wandeling langs joodse monumenten  zoals de 

stolpersteinen wordt beschreven. 

Dit boekje is vanaf nu te lenen bij onze kerkbibliotheek. 
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Groene Kerk 
Groene Kerk begint een bloementuin. Wie doet er mee? 

Vorige maand deden we hier de eerste oproep voor. 

Inmiddels is er een enthousiast groepje aan het werk om de tuin te 

realiseren. Achter ‘t Loughoes (waar de boompjes van de jongeren 

staan die de kinderkerk hebben verlaten) is 10 vierkante meter klaar 

om 

ingezaaid te worden en waar planten gepoot kunnen worden. 

 

Om een idee te geven een schets: 

We gaan nu ook met het insektenhotel beginnen. We zijn daarom op 

zoek naar geschikt materiaal om het insektenhotel te vullen. Daarbij 

denken we aan hout van eiken, beuken, esdoorn of essen, of holle  

stengels, pindadoppen, dakpannen, enz. 

 

Wil je helpen aan tuin of insektenhotel, laat het dan weten aan Bert 

Broers, b.broers1@gmail.com of 0651022449 

 

Pastoraat 
Mevrouw F. Bazuin verblijft in Maartenshof,  

Schaaksport 102, 9728 PG, Groningen 
 

Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, 

Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 
 

Dhr. H. den Hamer verblijft in Maartenshof  
 

Mevr. L. B. Kadijk – Sipkes verblijft in Maartenshof, 
 

Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt,  

Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 
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Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504,  

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden 
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Agenda 
4   juni   Kliederkerk        16-18  ‘t Loughoes 

6   juni   Info avond voor gemeente   20.00   Dorpskerk 

           stand van zaken werkgroep NKP 

7   juni   koff ietied         10.00  ‘t Loughoes 

13, 20 en 27 juni Samen boeken lezen  10.00  ‘t Loughoes 

28 juni   Bijbelkring         10.00   Symphonie 

26 juli    Bijbelkring         10.00   Symphonie 

30 aug   Bijbelkring         10.00   Symphonie 

13 okt  Vrijwilligersavond 
 
 

 

Iedere eerste woensdag van de 

maand koff ietied 

 

Iedere laatste woensdag 

Bijbelkring Symphonie 
 

Nog 3x Catechese, wattechese!? 
Ze waren leuk vorig jaar, de bijeenkomsten met jongeren waarin we 

het hadden over beelden van God en van Jezus. Daarom knopen we 

er 3 zondagavonden aan vast, voordat de zomervakantie begint! 

  

* 18 juni  

* 2 juli  

* 16 juli (met chips!) 
 

In ’t Loughoes van 19:30 - 20:30 uur. Kom je weer, kom je ook? 
 

Groetjes van dominee Kaj 

Bijbelkring Symphonie 
De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 28 juni, 

26 juli en 30 augustus in de gemeenschappelijke ruimte van de 

aanleunwoningen. De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 

10.30 uur. 

 

U bent van harte welkom! 

Trijnie Springer, Bert Broers  
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 25 augustus, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur 

per email: zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

Van het kerkelijk buro 
Nieuw ingekomen: 

Dhr. R.M. Beukema, van Groningen naar Dr. A. Plesmanweg 4, 9765 

GT Paterswolde 

Vertrokken: 

Dhr. en mw. P.J. van der Vinne-T.R. Stol  van Schipborg naar 

Oldekerk 

 

Dank 
In de maanden voor het overlijden van mijn vrouw, 

Jeannet van Abs-Knigge, heb ik uit de gemeente 

veel warmte en liefde mogen ontvangen. Ook 

daarna ben ik door veel gemeenteleden warm 

opgevangen en dan krijg ik op 26 maart ook nog 

een prachtige bos bloemen. Ze hebben drie weken 

naast de foto van Jeannet en het huilende 

engeltje uit de Kathedraal van Amiens gestaan. 

Heel hartelijk bedankt 

Edzard van Abs 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Lieve Mensen, 

Bij deze wil ik jullie bedanken voor de mooie bloemen en een mooie 

kaart vol met handtekeningen vanuit de Kerk. Heel attent en lief. 

Hartelijke groeten Hilly Pepping-Pepping. 

 

 

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik n.a.v. mijn 

herniaoperatie, van de gemeente mocht ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, Harm J. Slot. 

 

Zondag 7 mei kwam Wil v.d. Woude ons de bloemen uit de kerk 

brengen met een kaart vol handtekeningen. Onze hartelijke dank 

hiervoor. Het heeft ons goed gedaan. 

Hartelijke groeten van Henk en Greet Trox. 

 

 

De bloemen die ik mocht ontvangen via Ike Huisman hebben mij 

goed gedaan door haar positieve en hartelijke bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

Liesbeth Groen. 

 
 

Blij verrast ben ik door de mooie bloemen die me hier in de 

Noorderkroon in Roden zijn gebracht, met een kaart met vele namen 

vanuit de kerk. Hartelijk dank hiervoor, ik heb ervan genoten, 

hartelijke groet van Kiny Vos, 

Noorderkroon 100, Appartement 504, 9301 JV Roden 

 

 

Blij verrast en ontroerd tijdens het 

kijken naar de dienst, die wij trouw 

volgen op de tv, dat de paaskaars dit 

jaar aan ons is toebedacht. 

Onze hartelijke dank hiervoor, 

Gerard en Riek Jansen 

 

 
Op 9 april kreeg ik een mooi boeket bloemen van de kerk. 

Hartelijk bedankt, 
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Hans den Hamer 

 

Sporen van een kleine kille…… 
Elders in KC  leest u het verslag van het 

bezoek van leden van wijk 1 aan de 

kleine synagoge in Zuidlaren. 

In de bibliotheek van 't Loughoes is nu 

het dunne boekje geplaatst waarin de 

geschiedenis van de synagoge en het 

leven van de joden in het vooroorlogse 

Zuidlaren is beschreven. 

Het zijn maar 42 bladzijden, toch krijg je 

een goede indruk van de wijze waarop 

deze kleine groep joden heeft geleefd. 

Ook aan de vervolging in de 2e 

Wereldoorlog wordt aandacht besteed  

door de schrijver, ds. Geert Hovingh. 

 

 Wim Schoolderman 

 

 

 

Lied 601  Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Deze in stukjes geknipt en een aantal voorzien van opkomende 

hedendaagse vragen, opmerkingen en aanmoedigingen. 

 

   Licht dat ons aanstoot in de morgen. 

Weg met alle sombere gedachten. 

Weg met knagend verdriet. 

Weg met ontvangen rouwbeklag 

Weg met overtollige spullen. 

Weg met schuldgevoelens. 

Alles in een hoekje van ons brein gestopt. 

   Maar waar is dat licht?  

 

   Waar mensen waardig leven mogen. 

Ik zie de verwoesting van de oorlog. 

Ik zie in de ogen van de bootvluchteling. 

Ik zie puur materialisme en afgunst. 
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Ik zie armoede bij mensen van de voedselbank. 

Ik zie ongeïnteresseerdheid bij velen. 

Alles in een hoekje van ons brein gestopt. 

   Maar waar mogen mensen waardig leven?  

 

   Niet uit elkaars genade vallen. 

Hoe luisteren we naar hen die hulp zoeken. 

Hoe zien we vluchtelingen, als mens of… 

Hoe pakken we de uitslag van ons Kerkelijk Peil aan 

Hoe zien we de Dorpskerk eigenlijk 

Hoe worden wij gemotiveerd om door te gaan. 

   Maar waarom vallen we niet uit elkaars genade. 

 

   Doelloos en onvindbaar zijn. 

Doelloos dat klopt wel. 

Onvindbaar zijn mag en kan dat wel. 

Doelloos is alleen maar opslaan in ons brein. 

Onvindbaar zijn is de stoptoets voor ons brein. 

Doelloos en onvindbaar zijn is vaak o zo makkelijk. 

   Maar mogen we doelloos en onvindbaar zijn. 

 

   Aanhoudend licht dat overwint. 

Dat licht doorgeven is het geloofsgeheim. 

Dat licht is als het kind in mij. 

Dat licht is waar mensen waardig leven mogen. 

Dat licht is helpen waar nodig is.  

Dat licht overwint de diepste duisternis. 

Alles wordt uit het hoekje van ons brein bevrijd. 

   Dat is licht aan liefde ontloken. 

 

Hein van Assen 

 

 

 

 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

7   mei dhr. en mevr. Trox 

14 mei dhr. Harm Slot 
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21 mei mevr. Liesbeth Groen 

28 mei mevr. H. Koops -Koenes 

In herinnering  

Dhr. L.J. Molema 21-02-30 30-04-23 

 

 

Alles uit Hem ontstaan, 

alles door Hem geschapen, 

Alles in Hem zijn doel. Hem de eer in eeuwigheid.  

 

 

 

 

 

Samen boeken lezen: ‘Veroverde vergeving’ 
 

In juni komen we bij elkaar voor het lezen van ‘Veroverde vergeving’ 

door Pumla Gobodo-Madikizela. Zij groeide op in de zwarte townships 

van Zuid-Afrika en nam als psychologe deel aan Desmond Tutu’s 

Waarheids- en Verzoeningscommissie. 

 

De auteur beschrijft haar worsteling met begrippen als goed en 

kwaad, vergeving en verzoening als ze oog in oog komt te staan met 

een van de leiders van de blanke doodseskaders tijdens de Apartheid.  

 

Verzoening is ook een kernbegrip in de christelijke traditie. Daarnaast 

is het iets wat we in ons voortschrijdende leven met zijn 

voortschrijdende inzichten tegenkomen - in onze relatie met God, 

met anderen en met onszelf dus. 

 

Het boek is niet meer te verkrijgen, en wordt aan deelnemers in 

digitale kopie ter beschikking gesteld. 

 

Meld je aan bij ds. Kaj van der Plas. 

Data, tijd en plaats: 13, 20 en 27 juni van 10:00 uur tot 11:30 uur in 

‘t Loughoes. 

 

ds.vanderplas@gmail.com 
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Puzzel 
Nu heb ik een letter Sudoku puzzel gemaakt; die gaat als volgt: het 

diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen 

van elk 9 vakjes. Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in 

blokjes van elk 3 X 3 vakjes. 

In elk vakje moet je één van de gegeven letters invullen. 

Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk 

blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. Dus hij gaat net als een 

cijfer sudoku. 

De letters in de balk is de oplossing. 

Fijne zomer!. Ina Rawée.  cgrawee@gmail.com  

 

   T  V  A   K    I   
5  D  I  T  E    2  

   E     8    N  3 

 E 
 

   IJ 
6 

 N  A 
 

 I 
 V    N  D        E  

     
 A 

 
 I 

1    
 V   

 D     V    T    K  IJ 

 K    T     
7 

   D  V 
     N 4    9   
  

6 9 4 9 5 3 7 1 3 2 8 

 
De oplossing van de mei puzzel was: Gods grote daden 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Gertrude en Aafke: niet toekijken langs de zijlijn 
Meer dan 2000 vrijwilligers hebben sinds zich 

afgelopen september ingezet voor de 

crisisopvang van asielzoekers in de kerken. Uit 

allerlei kerkgemeenschappen en verschillende 

denominaties, door het hele land. Ze kwamen in 

actie omdat zij hun rug niet wilden toekeren naar 

mensen in nood. Mensen die anders buiten zouden slapen in Ter Apel. 

Het leverde hun zelf ook wat op, illustreert het verhaal van twee 

vrijwilligers in Groningen.  

  

Ze zag het al een paar keer staan in het mededelingenblaadje van 

haar kerk: vrijwilligers gezocht bij de crisisopvang van asielzoekers. 

En ze had ook al een paar keer gedacht ‘zou dat wat voor mij zijn?’ In 

oktober dacht ze ineens ‘ja, ik ga me melden.’ Sindsdien draait 

Gertrude mee als vrijwilliger bij de crisisopvang in een voormalige 

sportschool in Groningen. Ze heeft er geen moment spijt van, 

integendeel. Net als collega-vrijwilliger Aafke. 

Zo’n twintig mannen verblijven er hier. Uit allerlei verschillende 

landen, op één slaapzaal. Gertrude en Aafke zijn er voor een praatje, 

voor vragen over hoe het in Nederland werkt, een gezellig spelletje, 

een aanspreekpunt. “En dat is echt heel leuk”, zegt Aafke. “Nieuwe 

mensen ontmoeten is toch altijd leuk? En de mannen zijn zo 

nieuwsgierig en willen zoveel weten.”  

Gertrude, van beroep leerkracht, beaamt dat: “Ze zijn heel 

leergierig.” Ze geeft hier geen les (dat doen andere vrijwilligers). 

“Maar ik verbeter hen soms wel”, lacht ze, “Dat zit er nu een keer in. 

En de mannen willen heel graag Nederlands leren.” Aafke is 

verpleegkundige, maar ook zij is hier niet als ‘zuster’: “Ik ben gewoon 

vrijwilliger. Gewoon medemens eigenlijk.”  

 

Best moeilijk 

Aafke startte vorig najaar bij de crisisopvang in de Immanuelkerk in 

Groningen. Niet eens haar kerk, maar: “Ik hoorde dat ze bij de 

Immanuelkerk zeiden: We gaan niet langer langs de zijlijn toekijken, 

we gaan wat doen. Wauw, dacht ik.” Ze meldde zich. De allereerste 

keer vond ze nog best moeilijk; de mannen luisterden niet goed naar 

een collega-vrijwilliger, een vrouw.  
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Aafke snapte dat niet en dacht bij zichzelf: ‘nou zeg, je mag blij zijn 

dat we je opvangen!’ Ze had het er thuis over, met haar kinderen, en 

besefte toen dat het om een cultuurverschil ging. In sommige 

culturen is het lastig als een vrouw 

vertelt wat wel en niet mag. Weer wat 

geleerd, dacht Aafke. Ze begrijpt het nu 

beter. 

 

Voorrecht 

Ze ervaart het als een voorrecht om 

met de mensen op te trekken. “Het 

heeft mijn hart”, zegt Aafke, “Ik voel 

me echt bevoorrecht dat ik een stukje 

met ze mee mag lopen.” Gertrude sluit 

aan: “Je spiegelt elkaar en bent over en 

weer nieuwsgierig; hoe zit dat bij jullie? 

Je hebt leuke en mooie gesprekken. 

Soms ook over het geloof. Er zijn christenen en moslims en ze zijn 

allemaal heel open.” 

Aafke: ”Ik heb ook echt een ander beeld gekregen van de islam. Het 

is bijvoorbeeld heel mooi om te horen hoe ze de ramadan beleven. En 

te zien hoe ze bij belangrijke gebeurtenissen samen bidden.” De 

mannen komen uit Jemen, Somalië, Syrië, Koerdistan, Turkije, Libië. 

Een bont gezelschap dus. Fricties liggen op de loer, zou je denken. 

Zeker als je bedenkt dat ze in hun land en tijdens de vlucht veel 

hebben meegemaakt en nu in onzekerheid verkeren. 

Nee, er zijn nauwelijks fricties, vertellen Gertrude en Aafke. Ach, wel 

eens over de schoonmaak ofzo, of over een f ietssleuteltje dat niet is 

teruggelegd. Natuurlijk de sleutel van een van de beste f ietsen. Maar 

dat is het dan. INLIA-directeur John van Tilborg zegt dat dit zeker ook 

te danken is aan hoe de vrijwilligers zich hier tot de mensen 

verhouden.  

 

Meest waardevol 

Gertrude: “Ik denk dat ze inderdaad voelen dat wij allemaal het beste 

met hen voor hebben.” Aafke: “Daarom gedijen ze hier ondanks al 

hun ellende.” Ze draaien soms ook rustig een dienst alleen en voelen 

zich volkomen veilig. “Absoluut.” En soms breng je als vrijwilliger 

iemand naar de tandarts of de dokter. “Dat zijn de meest waardevolle 

momentjes, een op een.”  

 

Er is nu een tekort aan vrijwilligers. Zo jammer, vinden Gertrude en 

Aafke, mensen weten niet wat ze missen. Niet alleen het contact met 
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de asielzoekers, maar ook dat met collega-vrijwilligers. “Je bent 

allemaal verschillend, maar iedereen heeft hetzelfde hart voor de 

mensen. En dat verbindt ons onderling ook weer.” Dus: doe ook mee! 
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