


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2 

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 

 

Datum: Tijd: Voorganger:  

    

03 sept. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer  

  Roden  

    

10 sept. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/JK 

    

17 sept. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

    

24 sept. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

  Bert Broers Startzondag 

    

01 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 
 

 
 
 
 
 
KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en  

gedownload worden. 

 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

 

De redactie is weer terug van het zomerreces en biedt u het eerste 

nummer van het nieuwe seizoen in ons kerkelijk werk.  

De zomer is weliswaar nog niet geheel vertrokken, maar de herfst 

dient zich al aan. 

In Eelde-Paterswolde vormt het corso de scheidslijn tussen zomer en 

herfst. 

Onderstaand liedje van Toon Hermans geeft een positieve kijk op 

september en een hoopvolle blik op wat daarna komt.  

De boodschap? Geniet van deze maand en dit seizoen! 

Op het kerkelijk erf valt er in ieder geval genoeg te beleven. 

Het thema van de startzondag nodigt je uit mee te gaan!  

Ga je mee? 

 

 

Liedjes van de herfst 

zijn altijd somber 

zijn gemaakt van 

okers en van omber 

toch ken ik septembers 

met een gouden glans 

toch zijn er novembers 

met een toverdans 

de zon heeft in december 

mij al zo vaak verrukt 

en dikwijls heb ik rozen 

uit de sneeuw geplukt 

en daarom schrijf ik 

in dit kleine lied: 

niet wachten op de lente 

want dan komt ze niet 

 

 

Namens de redactie, 

Joke Lambour  
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De allesbepalende kijk 
De allesbepalende kijk 
ds. Kaj van der Plas 

 

Wij waren eerder 
 

Wij waren eerder dan 

de honden Laika, Belka 

en Strelka. 

 

Wij waren eerder dan  

de apen Albert, Able          

en Baker. 

 

Wij waren zelfs eerder dan 

de steppeschildpad, straatkat, 

meelworm en mens. 

 

Toch hoor je niemand over ons. 

 

Nee, nee. Ze wensen ons tot vallende 

sterren, zwaaien zwarte gaten 

met hun hand. 

 

En wij? Wij vliegen dagelijks langs een 

fruitwegstelsel van sinaasappelplaneten, 

plutoperen en halve maanbananen. 

 

In de hoop dat iemand ooit ziet 

wat wij toen zagen: 

 

De ruimte kent geen boven of onder. 

De ruimte is van ons allemaal. 

 

Floor Tinga 

 

Perspectief 

Het is allemaal een kwestie van perspectief. En degene die daaraan 

het woord ‘juiste’ toevoegt, demonstreert daarmee dat het zo is. 

Onze kijk op de wereld, onze kijk op de dingen, ons beeld van de 

onderlinge verhoudingen bepaalt waar we staan.  
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Oneindig relatief 

Nou ja, waar we menen te staan. Want zoals de fruitvliegjes in het 

gedicht al zeggen: ruimte kent geen boven of onder. Voeg daaraan 

toe dat de tijd kromt tot in eeuwigheid en je realiseert je dat je geen 

plek hebt. Althans, dat je plek er niet toe doet, oneindig relatief is. 
 

Hier en nu 

Het is maar net waar in de oneindige ruimte jij “hier” roept en daar is 

dan ineens je “plek”. En afhankelijk van het moment waarop jij “nu” 

zegt ontstaat een gevoel van nu. Jouw hier en nu staan in geen 

verhouding tot ruimte en tijd. Net zo goed ben je nergens, nooit, jij 

kleine mens. 
 

Beschouwen 

Het is ons vermogen om te beschouwen, te aanschouwen, ons boven 

de dingen uit te denken en ons bewust te zijn van tijd, dat maakt dat 

we onszelf een plek kunnen toedichten. Onszelf in verhouding tot 

anderen kunnen zien. Tot vroeger en later. 
 

Meer niet 

Maar de betekenis die we aan die verhoudingen geven geldt in wezen 

misschien alleen voor ons en voor anderen met wie we die betekenis 

delen. Er bestaan talloze andere betekenissen en die zijn 

gelijkwaardig. Wij zijn niet meer dan fruitvliegjes. 
 

Nieuwe verhoudingen 

Niet voor niets wees ruimtevaarder Wubbo Ockels ons denk ik op het 

belang van onze onderlinge verhoudingen, tussen alles op aarde, het 

hele systeem op ‘spaceship earth’. Hij had van een afstandje kunnen 

kijken en de mensheid in ander perspectief gezien. 

 

Antropocentrisme 

Langzaam ontgroeien we misschien het wereldbeeld waarin de aarde 

het centrum van het heelal is en de mens het centrum, de enige met 

absolute waarde, van de aarde. Langzaam, want het ‘ons perspectief 

is waar’ is vrij hardnekkig. Een ander perspectief vraagt een soepele 

nek. 
 

Naar boven 

De schrijver van Psalm 8 (lees hem even) stelt ook een soort 

nekoefening voor. Geloof in God als schepper biedt een ander 

perspectief. Via verwondering over de eigen nietigheid kan een nieuw 

soort verantwoordelijkheid ontstaan. Een verantwoordelijkheid die 

ons is toevertrouwd. 
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Hoe nietig ik ben 

 

Hoe nietig ik ben, 

alleen op de schommel. 

Hoe nietig ik ben, 

alleen in de nacht. 

Ik zwier en ik zwaai, 

ik zwenk en ik duizel. 

De wind door mijn haren, 

de dag weer volbracht. 

Hoe nietig ik ben, 

de hemel diepblauw. 

Ik kijk en ik hoop, 

ik zoek en ik glimlach. 

Ik tuur naar de lichtjes, 

ik schommel naar jou. 

 

Mieke van Hooft 

 

 

 

Startzondag: ga je mee? 
24 september starten we samen ons nieuwe seizoen gemeente-zijn. 

We doen dat met een feestelijke kerkdienst rond een spannende 

vraag: Ga je mee?  

 

Spannend, want is die vraag nu een 

uitnodiging om het zoveelste rondje te 

maken in de mallemolen van het kerkelijk 

leven? Of is er een weg die ons 

meeneemt naar iets nieuws, weg uit de 

‘eeuwige wederkeer van hetzelfde’? We 

lezen er Numeri 10:29-36 bij, en Efeziërs 

3:14-19. 

 

Kom elkaar ontmoeten in de kerk, en neem vooral kennis van alles 

wat er in onze gemeente gebeurt! Iedere werkgroep presenteert z’n 

activiteiten voor jou. 

 

Tot de 24e. 10:00 uur in de Dorpskerk.  
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Besparen en toch herkenbaar kerkgemeenschap blijven 
We zijn kerkgemeenschap in deze wereld en in deze tijd. Om de vier 

jaar staan we daar heel bewust bij stil als we een nieuw beleidsplan 

schrijven. Centraal daarin de vraag: waartoe zijn we volgens ons op 

aarde, en hoe bereiken we dat doel? Ditmaal zijn we bij het 

schrijfproces niet zonder zorgen: de omstandigheden werpen een 

schaduw over ons voortbestaan als kerk in het dorp.  

 

Moeite om in de benen te blijven als kerk 

Al een tijd leven we op te grote voet en teren we, vooral door 

demografische invloed (afnemend ledenaantal), in rap tempo in op 

ons vermogen. Daarnaast missen we, door het wegvallen van 

gemeenteleden en de stijgende gemiddelde leeftijd, meer en meer de 

menskracht om de kerkelijke organisatie zoals ze ons is doorgegeven, 

in de benen te houden. 

 

Missie en visie krijgen urgentie 

Opeens krijgt het zorgvuldig met elkaar doordenken van onze missie 

en visie extra urgentie. We merken dat iedereen die urgentie voelt. 

Hoe beïnvloeden de huidige en komende omstandigheden de manier 

waarop we kerk-zijn? Wat doen we daarmee als Dorpskerk? 

 

Enquête als momentopname 

Begin dit jaar organiseerden we de enquête Nieuw Kerkelijk Peil, om 

een momentopname te krijgen van de sterke punten van onze 

gemeente. Ook gaf de uitslag ons een beeld van de opvattingen en 

wensen van de gemeenteleden die de enquête invulden. In april 

kreeg de gemeente de resultaten tijdens het gemeenteberaad 

gepresenteerd. 

 

Werkgroep Visie & Verandering 

Er werd vanuit de kerkenraad een werkgroep Visie & Verandering 

opgericht. De werkgroep heeft de taak op met een voorstel te komen 

hoe we f inancieel weer gezonder kunnen worden. De 

enquêteresultaten en de vorige visie (’20-’24) dienen als 

uitgangspunt. 

 

Gedegen methodiek en gemeenteraadpleging 

De werkgroep V & V gebruikt de Change Canvasmethode om het 

voorstel tot zover dat gaat te doordenken, en ook het veranderproces 

dat erbij hoort goed voor te bereiden. Begin juni werd de gemeente 

meegenomen en geraadpleegd tijdens een gemeenteavond.  
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Missie en Visie 

Die avond werden een nieuw geformuleerde missie en visie 

gepresenteerd (waartoe zijn wij als Dorpskerk op aarde en wat 

streven we na in de wereld) en, na verwerking van enige kritische 

aanvullingen, akkoord bevonden: 

 

Preambule 

Onze gemeente is gemeente van Christus. 

Onze gemeente is geworteld in de samenleving van Eelde-

Paterswolde. 

Daaruit vloeien de volgende missie en visie voort. 

 

Missie 

Onze gemeente is een ontmoetingsplek voor mensen van 

verschillende achtergronden die zoeken naar zingeving, met 

ruimte voor verschillende manieren om zich te verhouden tot 

het evangelie dat bij die zoektocht richting geeft. 

 

Onze gemeente is maatschappelijk betrokken en zet zich in 

voor de leniging van de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. 

Onze gemeente zet zich actief in voor duurzaamheid. 

 

Visie 

Wij streven ernaar een kerkgemeenschap te zijn die omziet 

naar, ruimte en een plek geeft aan, mensen die zoeken naar 

eigentijdse zingeving geïnspireerd door het evangelie. 

 

Bezuinigen voor financiële gezondheid 

Ook dacht de gemeente die avond in juni mee over de aspecten van 

het gemeentewerk die we misschien wel los kunnen laten als dat 

moet. Ja, we denken in de richting van bezuinigen om f inancieel 

gezonder te worden, omdat inzet op groei in aantal leden (en 

inkomsten) ons geen heilzame weg lijkt. We zijn geen ‘missionaire 

gemeente’. 

 

Gedicht 

Ons gemeentelid en V & V - werkgroeplid Martijn Doorn vatte de 

gemeenteavond samen in het gedicht waarmee we dit stuk zometeen 

afsluiten. 

 

Stap voor stap 

De werkgroep heeft de verschillende stappen van het canvas 

inmiddels doorlopen, en daarmee een veranderplan in handen met 
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waarom we moeten veranderen, wat we dan moeten veranderen, en 

hoe die verandering zou moeten worden ingericht.  

 

Besparen met impact 

Nu zijn de verschillende mogelijkheden tot bezuinigen aan de beurt: 

begin september lopen we die met elkaar door. Wat levert de meeste 

besparing op, en heeft tegelijkertijd de minste impact op het 

realiseren van onze visie? (Wellicht ten overvloede: de in 

Dorpsklanken genoemde verkoop van het kerkgebouw kwam bij wijze 

van pakkende inleiding uit de duim van de stukjesschrijver, en niet 

uit onze werkgroep.) 

 

Gedragsverandering 

Een ander belangrijk aspect van de veranderplannen is hoe we 

omgaan met de afnemende menskracht. En ook mogelijkheden om 

als gemeente meer inkomsten binnen te kunnen krijgen komen ter 

tafel. We zullen sommige dingen anders moeten doen. Proactiever 

zijn wellicht, en vooral wendbaarder moeten kunnen omgaan met 

vragen en uitdagingen. 

 

Plan en proces 

We zullen zorgen voor een helder plan. Dat presenteren we aan de 

kerkenraad en aan de gemeente. Maar we willen ook zorgen dat de 

komende jaren de veranderingen echt hun beslag krijgen. Dat vraagt 

tijd en aandacht. De leden van de werkgroep V & V willen zich 

hiervoor de komende jaren inzetten. 

 

Gemeenteavond 

We verwachten jullie als gemeente weer mee te nemen in het proces 

van plannen maken in de tweede week van oktober. Aankondiging 

hiervan vind je in KC en Dorpsklanken. Uiteraard zullen we ook op 

Startzondag aanwezig zijn met een presentatietafel van onze 

werkgroep. 

 

Schiet ons aan 

Heb je een vraag, een idee of een opmerking? Meld je dan bij een 

van ons. We horen je graag! 

 

Een avond 

een avond gevuld met licht 

van buiten in de kerk 

op zoek naar missie en visie 

hoe ga je te werk?  

hoe sta je samen sterk? 
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hoe blijf  je open staan? 

wie zijn wij? wat doen wij? 

als gemeente en als kerk? 

 

een canvas van woorden 

die hier de geest in beweging 

weet te brengen  

impact geven om vooruit 

te kijken, te willen of  

misschien wel op te geven 

 

door je bril, microfoon en  

beeldspraak te delen 

gaat het ons lukken  

om als gemeente  

ook straks 

werelds te blijven leven! 

 

Martijn Doorn 

 

Vriendelijke groet,  

de werkgroep Visie & Verandering 

 

Kees-Jan Antuma 

Martijn Doorn 

Jan Reinder Fransens 

José Groenboom 

Kaj van der Plas 

Jack Schoo 

Hanneke Wiersema 

 

 

 

Bijbelkring Symphonie 
De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 27 

september in de gemeenschappelijke ruimte van de 

aanleunwoningen. 

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30. 

U bent van harte welkom! 

 

Aukje Adams, Bert Broers 
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Reminder vrijwilligersavond vrijdag 13 okt. 2023 
Als dank voor de inzet van de vele vrijwilligers binnen de Protestantse 

Gemeente te Eelde heeft de Kerkenraad besloten voor hen een 

verzorgde avond te organiseren.  

De vrijwilligersavond zal worden gehouden op vrijdag 13 oktober 

van 18.00 uur tot 21.30 uur in ‘t Loughoes. 

Op deze avond zullen de vrijwilligers gebruik kunnen maken van een 

goed verzorgd buffet met daarnaast een culturele bijdrage van de 

oecumenische cabaretgroep ‘Tussen Loflied en Koff ietied’. Voor het 

overige zal de avond in het teken staan van een gezellig samen zijn.  

Mocht jij je ook vrijwilliger voelen en (nog) niet benaderd zijn door de 

betreffende contactpersoon van jouw onderdeel binnen de kerkelijke 

gemeente, dan kan jij als je ook gebruik wil maken van de 

vrijwilligersavond, je opgeven vóór 1 oktober bij Dick Jager, 

e-mail: d.jager@home.nl 

  

De commissie ‘Vrijwilligersavond 2023’ bestaat uit: 

 

Sjoukje Boendermaker 

Janny Koops-van Kampen 

Liesbeth Roelfsema 

Marjan Dijk 

Peter Dijk 

Dick Jager 

Peter Kruit 

 

Voor nadere informatie over de 

vrijwilligersavond kunnen jullie bij 

één van hen terecht.  

 

 

 

Verslag vanuit de diaconie 

Onze laatste vergadering voor de zomervakantie opende Jan Reinder 

met een mooie tekst van Dalai Lama . 

We hadden als gast Martin Zoer. Hij werkt voor Kerk in Actie in de 

provincies Drenthe en Overijssel. Kerk in Actie steunt meerdere 

doelen in het buitenland. 90 % gaat naar het buitenland voor 300 

doelen. In het buitenland werken ze alleen met lokale partners. 

10 % is voor Nederland voor armoede en de voedselbank. 

mailto:d.jager@home.nl


 

12 

De zomeractie was voor de voedselbank. Degenen die gebruik maken 

van de voedselbank kregen een waardebon om boodschappen te 

doen bij Albert Heijn. We hebben onze gezamenlijke maaltijd van mei 

met Neie Naober, statushouders en deelnemers vanuit de kerk 

geëvalueerd. Het was een gezellige maaltijd die goed aan de 

verwachtingen voldeed en voor herhaling vatbaar is.  

We hebben als gezamenlijke diaconieën samen met Vries en 

Zuidlaren voor vakantietasjes gezorgd voor kinderen van de beide 

COA’s en de voedselbank. We hebben de tasjes gevuld met een bon 

van de Readshop, speelgoed, snoep en een zwemkaartje. Met dank 

aan allen die daaraan hebben bijgedragen. We spraken over de 

energie-armoede. De bonnenactie voor de doelgroep is geregeld. 

De tussenstand van de voorjaarsactie van ons ZWO-project  

“kinderen in de knel” in Colombia , is op dit moment € 3000,-. Een 

mooi bedrag! 

Wichard sloot de avond af met een gedicht. 

 
Namens de diaconie, 

Greet Tillema 

 
 

 

“Tussen Loflied en Koffietied” 
Nou dan weet je het wel! De oversteek tussen Dorpskerk en 

Loughoes. De klinkers, de stoepstenen, de stapstenen, de 

merkstenen, de kraaien, de medeklinkers, uitkijken! Uit de kerk ligt 

aan de overkant van de Kosterijweg, ‘t Loughoes. 

Al sinds jaar en (zon)dag. Het blijft een merkwaardig heen en weer 

iedere zondag, eigenlijk een beetje ouderwets tussen Kerk en Kroeg. 

Vandaar de titel van het Cabaret op 13 oktober “Tussen Loflied 

en Koffietied”. Het programma is klaar en wordt online aan de 

actualiteit aangepast. Er is onder anderen een genode gast voor een 

bijzonder gewoon optreden. Er is een lied over de ongeregelde 

opkomst van de godsdienst in Patersweelde, nog ver voor Ol Eel. Er 

wordt op verschillende manieren gecollecteerd; overigens zonder 

geld. Mobiel of niet mobiel, de telefoon gaat, enz. Al met al een feest 

van herkenning voor de geregelde en incidentele kerkganger. Het zou 

kunnen dat je vrijwilliger moet zijn, maar wie is dat niet 

tegenwoordig? En waar blijft de tijd? Nou dan weet je het wel? 

Jaap Koopmans en Benno Vermeer, e.w.a. 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 29 september, 12.00 uur per email naar 

cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de 

brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 
 

Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

Van het kerkelijk bureau 
Wegens omstandigheden zijn de laatste gegevens van deze maand 

alleen te zien op de website.  

Pastoraat 
Mw. M. van Duijvenboden, van Assen naar Hooiweg 18/007, 9761 GR 

Eelde 
 

Dhr. J.A. den Hamer verblijft in Maartenshof k 20, 
 

Mevr. Kadijk app 2B1 eveneens in Maartenshof. 
 

Mevr. Boekhof is inmiddels naar huis.  
 

Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 

9751 ND Haren 
 

Mevr. A. Fokkens Jongepier verblijft in de Brink, Helper Brink 59, 

9722 EK Groningen app 4.19a 
 

Mevr. L. B. Kadijk – Sipkes verblijft in Maartenshof, Schaaksport 100-

102, 9728 PG Groningen 
 

Mevr. B. Oppewal verblijft in Maartenshof app 3.1\ 
 

Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND 

Haren 
 

Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Agenda 
  4 oktober  Koff ietied 

13 oktober  Vrijwilligersavond  

 

Data  2023  Bijbelkring 

     Tijdstip:  woensdag 10.15 - 11.45  uur  

     locatie:   ontmoetingsruimte  

  

25 januari 22 februari 29 maart 26 april     

31 mei 28 juni 26 juli 30 augustus 

27 september 25 oktober 29 november 20 of 27  december 

      

Iedere eerste woensdag van de maand koff ietied 

Iedere laatste woensdag Bijbelkring Symphonie 

 

 

Bedankjes    
Geachte gemeente, 

Wat een verrassing was het voor mij om op zondag 

1e Pinksterdag een mooi boeket bloemen te mogen 

ontvangen. En bovendien een kaartje met alle 

namen. Daarvoor wil ik allen heel hartelijk bedanken 

voor deze mooie verrassing. Bloemen spreken in 

stilte. 

Vriendelijke groeten, 

Riekje Koops – Koenes. 

Jan Pelleboerplein 8, Paterswolde 

 

Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen en de kaart met 

namen, die ik zondag 18 juni van u allen kreeg. Dit teken van 

meeleven deed mij goed! 

Harmke van Bruggen-Hadders 

 

Wij werden verrast met een bos bloemen uit de kerk, even een 

hartversterkertje. Hartelijk dank daarvoor, Met vr. gr. Sijzte en 

Tineke Jager. 

 

Wat een verrassing! Hartelijk dank voor de bloemen en de lieve 

kaarten. 

Groeten Christa Rawee  
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Startactiviteit wijk 4 op 17 augustus bij Sanne 
Het wijkteam van wijk 4, voortvarend als altijd, had haar jaarlijkse 

startactiviteit gepland reeds op 17 augustus. Het spande erom of het 

een buitenactiviteit zou kunnen worden, maar gelukkig is het weer 

ons goedgezind. We kunnen ons vermeien in de fraaie tuin van Sanna 

Vermeyden. We zijn als team voltallig, inclusief Bert Broers en een 

van de twee ereleden Ineke Schakel.  

Traditiegetrouw heeft iedereen een gerecht, 

hapjes of drankjes meegenomen. Heel lekker en 

feestelijk!  

Sanna heet ons welkom. 

Frieda biedt haar namens 

het team een bos bloemen 

aan.  

Op deze startbijeenkomst 

nemen we afscheid van 

Trijnie Springer, die 

jarenlang als coördinator 

actief is geweest in Symphonie (zeg maar Else 

van der Laanhuis). Sanna bedankt haar 

namens het team.  

Tegelijk wordt haar opvolgster welkom geheten, Aukje Adams. Zij 

wordt de derde in de rij die gestart is met Ineke. Wij zijn erg blij dat 

zij deze taak op zich wil nemen.  

We eten, drinken en praten tot het bijna donker is en Sanna nog met 

een heel lekker en feestelijk nagerecht komt. Dan gaat ieder 

huiswaarts.  

Voor wijk 4 is het nieuwe seizoen begonnen!  

Namens wijkteam 4, Joke Lambour 
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Uitje wijk 3 
5 juli stond met vette letters in de agenda. Het team van wijk 3 

organiseerde ook weer een keer een uitje voor de senioren. Er was 

gelukkig genoeg animo en we hadden er zin in tot we de 

weersverwachting zagen. Er werd een zomerstorm voorspeld, Poly 

heette dat ding. 

Na koortsachtig overleg en heen-en-weer gebel werd besloten de trip 

uit te stellen tot 6 juli. Wat was ik blij dat we dit gedaan hebben. Die 

woensdagmiddag vlogen de eikentakken en bloempotten je om de 

oren. 

Het is verbazend hoe het weer binnen 24 uur kan veranderen. 

Donderdag 6 juli stond niets ons in de weg om te genieten aan de 

oevers van het Leekstermeer. We kregen koff ie en thee met heerlijk 

gebak. Oude banden werden aangehaald en nieuwe contacten gelegd. 

Het was gezellig en geanimeerd op het terras. Fijn dat zoiets nog kan 

en dat er vrijwilligers klaar staan om voor het vervoer te zorgen. 

Hartelijk dank voor jullie inzet. 

Volgend jaar weer? 

Ike Huisman-Holmersma 

Coördinator wijk 3 
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Een verblijf op een zacht kabbelende rivier van gebeden 
 

Een wisselende stoet van min of 

meer bekende Nederlanders 

f igureert elk jaar in de succesvolle 

KRO/NCRV- serie ‘kloostergasten’. 

Op NPO/start kun je alle 

af leveringen van deze serie nog 

steeds bekijken. Het klooster 

trekt…het klooster boeit blijkbaar 

in deze tijd, terwijl er toch eigenlijk 

echt niks spectaculairs te beleven 

is.  

En misschien is dat wel de grote 

kracht van een meerdaags verblijf  

in een klooster. Dat je je mee laat 

voeren op een zacht kabbelende rivier van gebedstijden, etenstijden 

en rusttijden. 

De ‘kloostergroep’ van onze dorpskerk, die uit een vaste kern van een 

achttal mensen bestaat en een jaarlijkse afname én aanwas heeft, 

bezoekt dit jaar voor de derde keer de gastvrije Abdij van Berne in 

het Brabantse gehucht Heeswijk-Dinther, van donderdag 21 

september tot en met zondag de 24e. Deze Abdij herbergt  een 

kloostergemeenschap van Norbertijnen: een orde van monniken die 

haar oorsprong heeft in het Middeleeuwse klooster Mariëngaarde, dat 

ooit in het Friese Hallum heeft gestaan. In de Norbertijnse zusterabdij 

van Tongerlo in België worden, tot op de dag van vandaag, de botten 

van Siardus, de tweede van deze Friese abten, bewaard en 

gekoesterd. 

Maar…dat zijn bijkomstigheden, want elk van de leden van de groep 

kloostergangers heeft zo zijn eigen beweegredenen om zich onder te 

dompelen in het kloosterleven. En er naar uit te zien! 

Op de website van de abdij van Berne staat hierover: ‘Veel mensen 

hebben de behoefte om zich voor korte tijd terug te trekken in een 

abdij. Dit kan zijn om kennis te maken met het kloosterleven, in alle 

rust en stilte, in een omgeving van gebed en bezinning. Maar ook om 

zaken die het persoonlijk leven aangaan eens op een rijtje te zetten, 

even los te komen uit de jachtigheid van studie of werk. 

Over de indeling van de dag schrijven de Norbertijnen op hun site het 

volgende: 

Naast het persoonlijk gebed kennen wij in onze gemeenschap  

1 Norbertijnen van Berne aan de maaltijd 
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drie gezamenlijke gebedstijden die als het ware de  

scharniermomenten vormen van onze dag. 

 

We beginnen de weekdagen om 7.00 uur met de metten en lauden, 

geïntegreerd in één morgengebed. Daarna is er, tot het 

ontbijt, ongeveer een half uur stille tijd, een moment van persoonlijke 

meditatie en gebed op de eigen kamer of in de kerk. Monniken en  

gasten gebruiken samen het ontbijt om 8 uur.  

 

Midden op de dag, om 12.15 uur, vieren wij de eucharistie en 

gebruiken aansluitend de warme middagmaaltijd om 13 uur. Aan het 

einde van de middag, om 18.00 uur, zingen wij vespers, het 

avondgebed en gebruiken aansluitend de avondboterham om 18.30 

uur. 

Hoewel wij ons uiteraard heerlijk meditatief en individueel mee laten 

voren in dit monastieke dagschema en individueel de stilte zoeken, 

organiseren wij traditioneel ook een gezamenlijk cultureel uitstapje 

en treffen wij elkaar elke avond in de ‘groeps’ -gastenkamer om 

elkaars ervaringen en gemoed te delen, een spiritueel onderwerp met 

elkaar te bespreken of een gesprekstechniek uit te proberen, waarbij 

je echt de ruimte krijgt om je te uiten zonder koetjes en kalfjes.  

Jaap Koopmans, die we zo langzamerhand als onze abt beschouwen, 

begeleidt ons ook dit jaar weer inhoudelijk en Jan Boeré, die in 

monastiek jargon de functie van econoom bekleedt, zal ons behoeden 

voor f inanciële besognes. 

Rest mij u, als zelfbenoemde 

Scriptor - de monnik die 

traditioneel de kronieken met 

ganzenveer optekende – te 

beloven dat ik in het Kerkelijk 

Contactblad van oktober 

aanstaande verslag zal doen 

van onze cruise op de 

kabbelende monastieke rivier 

van Berne.  

Salutem, 

 

Martin van der Kooij 
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Uitje wijk 5 
Een zomers uitje van wijk 5 aan de Drentse A 

Naast de persoonlijke bezoekjes die het wijkwerk kenmerken is er in 

onze wijk 5 nog een mooie traditie: Het jaarlijkse zomer-uitje met de 

75+ ers. In de voorbereiding zoeken de organiserende wijkteamleden 

samen een leuke horecagelegenheid uit, testen de koff ie en het 

gebak en maken een reservering. Dit jaar: de middag van 23 

augustus. De uitnodigingen worden rondgebracht en dan is het 

afwachten wie zich opgeeft. Op de afgesproken tijd wordt iedereen 

die dat wil opgehaald van huis en dan is het op naar het terras. 

Ieder jaar hopen we op mooi weer, zodat we op de afgesproken 

datum lekker een middag samen op een mooi terras kunnen zitten. 

Dit jaar was de keus gevallen op café de Drentsche Aa, Schipborg, 

aan de oever van de Drentsche Aa, misschien wel het mooiste stukje 

van Drenthe.  

Het weer in deze zomer was wat wisselvallig, maar gelukkig: net in 

de week die we hadden uitgekozen scheen de zon en was het 24 

graden. Mooier hadden we het niet kunnen treffen. We waren met 21 

personen en de parasols waren net een beetje te kort om iedereen in 

de schaduw te zetten, maar dat was op te lossen met een handdoek 

in de nek of een zonneklepje. Het was weer erg gezellig, er werd met 

aandacht naar elkaar geluisterd en de sfeer was f ijn. 

Enkele reacties: 

“Bij leven en welzijn ben ik volgend jaar weer erbij”. 

“Vroeger organiseerde ik het zelf, wat f ijn dat jullie dit nu nog steeds 

organiseren” 

Nou, als het aan ons ligt ook: graag volgend jaar weer. 

Namens het wijkteam van wijk 5, 

Mattie de Jonge 
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Wie doet er mee 
Bert Broers: Groene Kerk begint een bloementuin. Wie doet er 

mee? 

Vorige keer vertelden wij dat we een stukje tuin naast ’t Loughoes in 

gebruik hebben genomen als biologische tuin. Inmiddels staat er van 

alles in te groeien: asters, chrysanten, afrikaantjes, tomaat, 

zonnebloem, kruiden, enz.  

Peter Dijk heeft voor ons een regenton geïnstalleerd, zodat we 

gebruik kunnen maken van het regenwater dat van ’t Loughoes 

afstroomt. Omdat we laat in het seizoen met de tuin zijn begonnen, 

hebben we dit jaar gezien als test. Maar we zijn heel tevreden met 

het resultaat en daarom willen we volgend seizoen wat meer 

doelgericht aan het werk en gerichter bloemen en vruchten kweken.  

Deze week gaan we het insectenhotel bouwen. 

Bij deze de oproep: 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: vul per regel drie woorden in volgens de 

omschrijving. Het eerste woord (3 letters). Het tweede woord 

dezelfde letters en dan 1 meer (4 letters). Het derde woord dezelfde 

letters als de vorige en dan 1 meer (5 letters). De eerste letter van 

het derde woord is van boven naar beneden de oplossing.  Succes! 

Ina Rawée   cgrawee@gmail.com 

 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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1. boom, vleugel, kittig. 2. zuster, in het jaar, beurtzang. 3. dwaas, 

metaal, afgod. 4. Europeaan, toer, reeks. 5. gat, ondeskundige, 

vragend vnw. 6. stellage, maal, uitbouw. 7. pas, dierenverblijfplaats, 

graveren. 8.haarmiddel, hol, lijn. 9. gevangenis, tiran, kleur. 10. 

seconde, plaats in Gelderland, keur. 11. sportterm, loods, prik.  

12. erffactor, ontkenning, anti. 13.knaagdier, schop, alleen. 14. 

Deense munt, via, dief. 15. pias, akelig, oogvocht. 

 

De oplossing van de juni puzzel was: vakantie tijd. 

 

Bloemen 
 

De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 

4   juni    mevr. Ferry Bazuin 

11 juni    dhr. en mevr. Touwen 

18 juni   mevr. H. van Bruggen-Hadders 

25 juni   dhr. en mevr. Sijtze en Tineke Jager Polkerman 

2   juli    mevr. Christa Rawée 

9   juli   dhr. en mevr. van Lubek 

16 juli    mevr. A.J. Boekweg- Leonard 

23 juli    dhr. O. Hokwerda 

30 juli        mevr. A.  A. Lubbers- van der Kooij 

6   augustus  dhr. en mevr. Henk en Coby Dijk 

13 augustus mevr. H. Bos 

20 augustus   mevr. G. Hooiveld- ten Have 

27 augustus  mevr. B. Oppewal-Veldkamp 
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Collectenopbrengst 
 

 

 
Bovenstaand ziet u de collecteopbrengsten van de maanden juni en 

juli. Alle gevers hieraan worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage. 

Mede dankzij uw gift kunnen de kerkrentmeesters en de diakenen 

hun taak naar behoren uitvoeren 
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INLIA 

Een kwart eeuw tussen wal en schip  

“Ik kan niet zeggen dat het helemaal goed gaat”, zegt Rahimullah 

Daqiq. Het is een understatement, want de Afghaanse schrijver leeft 

al een kwart eeuw tussen wal en schip. Hij mag niet blijven, hij kan 

niet weg. En dat blijft voorlopig zo. 

 

De rechtbank in Groningen heeft onlangs het beroep tegen de 

afwijzing van zijn asielaanvraag ongegrond verklaard. We schreven 

eerder over hem, in 2017. Hij zei toen: “Je wil iets goeds doen”. 

Daarom hij had net ‘De wereld van Sofie’ vertaald, het bekende boek 

over westerse f ilosof ie. Dankzij hem konden ze het in Afghanistan 

lezen, tot de Taliban weer aan de macht kwamen.  

 

Daqiq vluchtte in 1997 voor die groep. Maar omdat hij daarvóór 

ambtenaar was, zegt de IND dat hij mogelijk medeplichtig was aan 

mensenrechtenschendingen. Hij is echter nooit strafrechtelijk 

vervolgd. Ondertussen kon hij geen kant op. De IND erkende ook dat 

hij niet terug kon naar Afghanistan.  

 

Dit voorjaar vroeg hij de rechtbank om toepassing van het 

tienjarenbeleid: krijg je al tien jaar geen asiel vanwege de verdenking 

van mensenrechtenschendingen en kun je al die tijd ook niet uitgezet 

worden vanwege gevaar, dan kun je hier een beroep op doen om een 

verblijfsvergunning te krijgen. 

 

Het werd afgewezen: volgens de rechters was Afghanistan van april 

2019 tot augustus 2021 veilig en had Daqiq terug gekund. Terwijl de 

Afghaanse minister van Migratie in april 2019 juist opriep geen 

mensen uit te zetten: Afghanistan was niet veilig. Dat werd in 

augustus 2021 ook duidelijk. Als Daqiq was teruggekeerd, had hij 

voor zijn leven moeten vrezen.  

 

Volgens de betrokken jurist van INLIA moest het tienjarenbeleid een 

einde maken aan dit soort situaties, maar blijkt het ook nu weer een 

dode letter. Daqiq blijft ondertussen schrijven. Zijn laatste boek gaat 

over 2 meisjes die aan de universiteit studeren, totdat de Taliban dit 

verbieden. Schrijven is tenminste iets waarvoor je geen 

verblijfsvergunning nodig hebt. En, zoals hij in 2017 zei: “Wat 

belangrijk is, is dat je wat bijdraagt aan de wereld. En dit is wat ik 

kan bijdragen”. 

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/978/afghaanse-minister-vraagt-nederland-stop-uitzettingen
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/978/afghaanse-minister-vraagt-nederland-stop-uitzettingen
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/859/wat-belangrijk-is-is-dat-je-wat-bijdraagt-aan-de-wereld
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/859/wat-belangrijk-is-is-dat-je-wat-bijdraagt-aan-de-wereld
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/859/wat-belangrijk-is-is-dat-je-wat-bijdraagt-aan-de-wereld
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Kleurplaat 
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Colofon 
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