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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 

Datum: Tijd: Voorganger:  

    

01 okt 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK /O 

    

08 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK/JK /O 

    

15 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK / O / Avondmaal 

    

22 okt. 10.00 uur Bert Broers KK / O 

    

29 okt. 10.00 uur ds. A.Troost KK / O 

    

05 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK / O 
 

    

 
    
KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en  

gedownload worden. 

    

  

    

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Voor jullie het KC van oktober. We zijn al weer begonnen aan het  

laatste kwartaal van dit jaar. Ik maak dit voorwoord vanaf het 

zonnige Mallorca. Nog even genieten van de na zomer, maar ook in 

Nederland mogen we niet klagen. 

Het kerkelijk jaar is twee weken geleden ingeluid. Er blijken wel 40  

werkgroepen te zijn binnen onze gemeente vertelde voorzitter van  

het kerkelijk bestuur Hanneke Wiersema. 

 

Iedereen succes komend kerkseizoen! 

 

 
 

Namens de redactie,  

Hannah Matter 
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Ruimte om te missen  

“Don‟t it always seem to go, you don't know what you've got „til it's 

gone.” Joni Mitchell zong deze iconische regel begin jaren ‟70 in haar 

liedje Big Yellow Taxi. Het is altijd hetzelfde, zo lijkt het, je beseft pas 

wat je had als je het bent kwijtgeraakt.  

 

Tijdens een van de vieringen in september had ik het over Simone 

Weil, en hoe zij geloven ziet. Als een houding van ruimte maken voor 

de ander, voor het goede. Want, zo ontleent ze aan de Joodse 

mystiek, de Eeuwige schiep de kosmos door liefdevol ruimte te 

maken. 

 

We hebben bij Weil dus te maken met een afwezige God, en het is die 

afwezigheid die religieus verlangen wekt, dat inspireert tot daden. 

Weil had meer met atheïsten dan met sommige gelovigen die de open 

ruimte dichttimmerden met hun „het zit zo en niet anders‟. 

 

In die lijn lees ik met jullie graag het onderstaande gedicht, „Missing 

God‟, van de Ierse dichter Dennis O‟Driscoll (1954 – 2012). Ik kwam 

het ooit tegen en heb het vertaald voor mijn blog. Het is in zijn beeld 

van het gemis religieuzer dan menig geloofsgedicht.  

 

En verwant aan het gevoel dat iemand zelden zo vaak in onze 

gedachten is, als op het moment dat die niet meer onder ons is. 

 

Misschien waait in die „lege‟ ruimte wel de scheppende Geest van 

God. 

 

God Missen 

 

Zijn genade wordt niet meer afgesmeekt 

over het eten: kweekvis plant zich voort 

zonder zijn ontferming. 

De broodproductie stijgt dankzij 

ziekte-resistente granen waarvan ons de wetenschap 

voorzag om Zijn fouten te verhelpen. 

En toch, hoewel we tegen Hem in opstand 

kwamen als een stel tieners, opgelucht om 

die onderdrukkende vader 

– een bebaarde kluizenaar – 

naar de woestijn verbannen te zien, 

bekennen* we dat we Hem van tijd tot tijd missen. 
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Hem missen tijdens het burgerlijk huwelijk 

wanneer we, aan het bloeiende altaar van de ambtenaarsbalie 

tevergeefs wachten om een zin aangereikt te krijgen met daarin 

woorden 

als „voor eeuwig‟ en „heilig‟. 

Hem missen wanneer de geleerde op TV 

de kosmos verklaart met vergelijkingen; 

onze planeet achterlaat doelloos draaiend 

om zijn as, een wiel dat doorslipt in de sneeuw. 

Hem missen wanneer de radio een kruimel 

opvangt van Gregoriaans uit een echoënd klooster; 

wanneer het gospelkoor zijn gemeenschappelijke stem 

verheft om te vragen „Shall We Gather at the River?‟ 

of wanneer de krachten van het oratorium convergeren 

in „I Know That My Redeemer Liveth‟ 

en onze samengetrokken harten een slag overslaan. 

Hem missen wanneer een gesmoorde stem 

in het crematorium dat gedicht voordraagt 

over het niet meer vrezen van de hitte van de zon. 

Hem missen bij het beoordelen van 

een magere Kruisiging in een museum, 

de strepen van zijn ribben getuigen van zijn rang. 

Hem missen wanneer de gammastralen 

vastgelegd op de satellietgrafiek 

lijken te zijn gerangschikt in een hemelse melodie, 

de muziek der sferen, 

het Ave Verum Corpus van het observatorium. 

Hem missen wanneer we voor het eerst stuiten op dat knobbeltje 

in onze borst en een niet gewild gebed 

aan onze lippen ontsnapt; wanneer een schaduw ons lichaam 

kruist op een röntgen-scherm; wanneer we ontvangen 

een transfusie van schuimend bloed 

anoniem geofferd om levens te redden. 

Hem missen wanneer we Zijn naam spontaan 

uitroepen in ontzag of woede 
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zoals een vrouw in een kraamkamer 

roept om haar reeds lang gestorven moeder. 

Hem missen wanneer op de met linnen gedekte 

eettafel warme broodjes staan, 

glimmende glazen rode wijn. 

Hem missen wanneer een duif neerdaalt 

uit de sinaasappelbomen in een toeristisch dorpje 

juist wanneer de kloosterklok begint te luiden 

Hem missen wanneer onze tocht ons leidt 

onder het gebladerte van Gotisch traceerwerk, een boog 

van overlappende takken die elkaar ontmoeten 

als handen in Michelangelo‟s Schepping. 

Hem missen als we, voortploeterend langs een kerk, 

een shot wierook meekrijgen dat is blijven hangen, 

parfum dat zich kan meten met het versgebakken brood 

dat Milosz vergeleek met geluk. 

Hem missen wanneer onze nieuw bestelde keuken 

is vormgegeven in Shaker-stijl en we een 

bijpassend stel Mother Ann Lee-stoelen bestellen. 

Hem missen wanneer we de profetie van de astronomen horen 

dat de zichtbare melkwegstelsels 

zich met het uitdijen van het universum van ons weg bewegen. 

Hem missen wanneer de zonsondergang 

zich laat voelen in het glas-in-lood-raam 

van de lounge-bar vol nep-antiek. 

Hem missen op de manier waarop een ontkoppeld zweefvliegtuig 

dat drijft op de avondthermiek het trekkoord mist. 

Hem missen op de manier waarop de 

minnaars, wegduikend buiten bij het goedkope hotel, 

zich afvragen wat de volgende stap moet zijn. 
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Zelfs nostalgie hebben, de oneven dagen, 

naar Zijn Verwachte Wederkomst, 

alsof we onder de bakstenen 

koepel van een duiventil staan 

nadat de vogels zijn gevlogen. 

- Dennis O‟Driscoll 

vert. KvdP 

*hier gebruikt O‟Driscoll 

(uiteraard) het woord 

confess, wat ook belijden 

betekent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbelkring Symphonie  

De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 25 

oktober in de gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen. 

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30. 

U bent van harte welkom! 

Aukje Adams, Bert Broers 
 

 

Van het kerkelijk buro  

Nieuw ingekomen: 

Mw. N. van Duijvenboden, van Assen naar  Hooiweg 18/007, 9761 

GR Eelde 

Mw. Norma Koning, van Zandvoort naar Hooiweg 16B, 9761 GR Eelde 

Huwelijksbevestiging: 

02-09-2023: Mw. R.J. van Goeverden en dhr. J. Tettero 
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Vrijwilligersavond: 13 oktober (Reminder)   
“Tussen Loflied en Koffietied”, 

 

Kabaredt ?, Ja, ook dat kan, zo is het maar nedt. Gevoeligheden, 

zoals lange en korte lontjes, van hoge en lage tonen, brede en smalle 

wegen, je kent het wel. Kabaredt, wat heet “Tussen Loflied en 

Koffietied”. Tussen het vers op de taart en het neusje van de psalm. 

Tussen gepast en aangepast, zeg maar tussen de schuifdeuren. En 

welke lading wordt er wel niet gedekt door Loflied en Koffietied plus 

alles daar tussen.? 

Er is onder anderen een genode gast voor een bijzonder gewoon 

optreden, noem het Lied van de Week. Er is samenzang over 

zonsopkomst van de godsdienst in PaterswEelde, hoezo Ol Eel ?. En 

mobiel of scootmobiel, de telefoon gaat, enz. De muziek komt uit 

zeer geoefende handen. De zang uit zoetgevooisde kelen en de noten 

van de woensdagmarkt op het kampje; het wachten is nog op een 

perkussie.  

Al met al een schat aan genoegen voor luisteraars en hoorders, voor 

doeners en laters, voor sprekers en zwijgers, voor kijkers en zieners. 

In Oktober, Vrijdag de 13e, ‟s avonds, om vrij te houden door 

vrijwilligers.  

 

Hoe kom je erbij.? 

Jaap Koopmans en Benno Vermeer, e.v.a. 

 

 

 

 

We starten de vrijwilligersavond op vrijdag 13 oktober om 18.00 uur 

in de Dorpskerk. Het vervolg zal verder plaatsvinden in ’t Loughoes. 

De vrijwilligers worden verzocht op tijd in de kerk aanwezig te zijn. 

We wensen iedereen een gezellige avond. 

Namens de commissie  ‘Vrijwilligersavond 2023’. 

Peter Kruit. 
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Nieuws uit de kerkenraad  

De eerste vergaderingen van de Kerkenraad en het Moderamen zijn 

inmiddels weer achter de rug. Met de aftrap van de startzondag op 24 

september is het nieuw Kerkelijk jaar met als thema “Ga je mee” met 

een goed bezochte dienst weer geopend. Het was een zeer geslaagde 

startzondag waarin de vrijwilligers van de diverse werkgroepen 

binnen onze Kerkelijke gemeente met mooi ingerichte stands hun 

activiteiten presenteerden. Daarnaast was er voor de gemeenteleden 

ook de mogelijkheid om zich aan te melden als nieuwe vrijwilliger.   

De werkgroep Visie & Verandering is in september weer begonnen 

met een nieuw seizoen waarin met name de bezuinigingen het thema 

zullen zijn.  

Sinds de Corona maatregelen is het collecteren in de kerk gewijzigd 

door schalen bij de uitgang te plaatsen. Als antwoord op de vraag of 

we weer terug willen en kunnen naar de voorheen gebruikelijke 

manier van het collecteren middels de collectezakken, stellen we dat 

nog even uit. Corona is nog steeds een kwetsbaar item onder ons. 

We willen de terugkeer van het virus dan ook zoveel mogelijk blijven 

bewaken.  

Inmiddels is er ook weer een oppasdienst voor de allerjongsten. 

Daarvoor wordt er een protocol van veiligheid opgemaakt door de 

ouderling „Jeugd‟. Enkele vrijwilligers gaan de cursus 

Bedrijfshulpverlening (B.H.V.)  weer updaten zodat ook jullie 

veiligheid bij het bezoek aan de kerk of in „t Loughoes gewaarborgd 

blijft. Tot slot werden we geïnformeerd over de masterplannen van 

het Centrumplan Eelde. De standpunten van de Dorpskerk worden 

nader geventileerd met de groep Includi. Genoeg activiteiten dus en 

plannen in het vooruitzicht. Wij hopen dan ook dat jullie, als 

gemeentelid, je daarbij betrokken voelen.  

 

Namens de Kerkenraad 

Gea Kruit. 
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PKN  Vorming en Toerusting 

Maandag 9 oktober a.s. wordt er om 20.00 uur weer een lezing 

gehouden in „t Loughoes. Centraal staat de Tsjechische schrijver 

Tomáš Halík. Inleider is ds. Marga Baas. 

Negen jaar geleden verscheen in Nederland het boek “Geduld met 

God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven” van Tomáš 

Halík (1948). Voor velen was dit boek de eerste kennismaking met 

deze opvallende Tsjechische auteur, die als hoogleraar filosofie en 

sociologie is verbonden aan de Karelsuniversiteit van Praag. Door het 

enorme succes van deze publicatie werden vervolgens eerdere en 

natuurlijk ook later geschreven boeken van hem vertaald en 

uitgegeven, die hier allemaal gretig aftrek vonden. De meest recente 

bundel is “De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw 

tijdperk” (2023). 

Halík kwam als jongvolwassene tot geloof en liet 

zich in de zeventiger jaren tot priester wijden. In 

het destijds communistische en atheïstische 

Tsjechoslowakije moest dat in de illegaliteit en  

in het diepste geheim gebeuren. 

Halík peilt in zijn boeken op spirituele wijze de 

tijd waarin wij leven. Hij is erop uit bruggen te 

slaan; bruggen  tussen gelovigen en niet-

gelovigen, kerk en cultuur, theologie en filosofie, 

rooms-katholieken en protestanten, en in brede 

oecumenische zin tussen christendom, 

jodendom, islam en overige religies. 

De populariteit van zijn boeken hangt waarschijnlijk ook samen met 
hun karakter als bundeling van prikkelende essays. Halίk steekt 

daarin naar de diepte af, maar schrijft tegelijk zeer toegankelijk; hij  

heeft gevoel voor humor en is niet wars van stevige uitspraken.  

Op 9 oktober zullen we kort ingaan op zijn levensverhaal om ons 

vervolgens te buigen over enkele gedachten uit  m.n. “Geduld met 

God”(2014) en “Raak de wonden aan” (2018). In het eerstgenoemde 
boek kiest Halίk de zoekende figuur van Zacheὕs tot uitgangspunt 

(Lucas 19) - de man die bij de komst van Jezus in zijn woonplaats 

schuchter van een afstand bleef toekijken.  In  het andere boek staat 

de gestalte van Thomas centraal (Johannes 20), de leerling die ons 

kan voorgaan in gevoeligheid voor het lijden. Halík put uit de traditie 

van de mystiek, als hij in zijn boeken pleit voor  geduldig en 

volhardend geloven, hopen en liefhebben om  gaandeweg te leren 

leven met God als geheimenis. 
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En dan ineens valt alles stil… 

De kloostergroep van onze 

dorpskerk, hield dit keer, 

ter voorbereiding van het 

bezoek aan de abdij van 

Berne van 21 tot 24 

september , een korte, 

zelfbedachte bijeenkomst 

achter in het koor van de 

kerk.  Vóor we weggingen 

wilden we alvast in de 

stemming komen van die, 

haast ongrijpbare, stille en 

aandachtige sfeer die ons 

altijd weer overvalt als we 

de poorten van een klooster 

binnenrijden. 
 

Onze koster had de  stoelen tegenover elkaar in het koor gezet en 

eenieder van ons schoof in stilte aan tot Jaap Koopmans vanaf de 

tafel, met het gezicht naar het oosten ons in de stilte inleidde die met 

een drietal teksten gemarkeerd waren. 
 

Een van die teksten luidde: 

“ De aandacht afwenden van de wereld van veelheid, maakt een 

mogelijkheid tot waarneming vrij, waarvan we nog niet wisten dat we 

die hadden. In plaats van een deel van de wereld scherp te zien 

ervaren we opeens een „heilig‟ geheel. Hoe? Dat weet je nou net niet, 

maar diepere lagen openen zich voor een vrolijke ontmoeting.” 
 

En dan gaan we, een groep van 10 mensen, op weg en arriveren drie 

uur later, na een korte lunch- en accu-stop bij Van der Valk 

Apeldoorn in het Brabantse dorpje Heeswijk-Dinther.  

We worden ontvangen door een „gastvrouw‟, die ons onze moderne 

sobere kamers wijst. Toen het aantal monniken nog aanzienlijk was, 

ontvingen de „witheren‟, zoals de Norbertijnen in het dorp aangeduid 

worden, hun gasten nog persoonlijk. Nu worden de 12 monniken 

bijgestaan door een honderdtal vrijwilligers. 
 

En dan sta je daar. In je kamer. De deur is dicht…je bent alleen en 

bovenstaand citaat omsluit je, voor iedereen op zijn eigen wijze,  als 

een zachte deken. 

Sommigen van ons zitten even rustig in een stoel. Anderen lopen 

even door de paradijselijke abdijtuin of brengen alvast een bezoekje 

aan de abdijwinkel.  
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Klokslag 6 uur beginnen, aangekondigd door een eeuwenoud 

luidruchtig uurwerk, de vespers. Het is éen van de drie 

„getijdendiensten‟ die de monniken zelf aanduiden als de 

scharnierpunten in hun dagelijks leven. Daarna schuiven we aan bij 

de „gezamenlijke avondboterham‟ van de monniken. 
 

En dat ritme blijft zich drie dagen herhalen. Om 7 uur de Lauden, om 

12.15 uur de eucharistie en tot slot weer de vespers. Dat lijkt 

monotoon en dat is het ook! Pas na een dag of twee merk je op dat 

er af en toe kleine variaties zijn. De monniken komen dan 

bijvoorbeeld zingend binnen of er wordt wat wierook verspreid en 

ineens heeft dat je bijzondere aandacht. Wonderlijk om te ervaren. 
 

We hebben, als groep, inmiddels de traditie, dat ieder de retraite, 

zoals dit soort kloosterbezoek vaak genoemd wordt, op zijn eigen 

manier mag invullen. Wel komen we „avonds in een gezamenlijke 

huiskamer bij elkaar, waar we wat drinken en gesprekken voeren. Dit 

keer aan de hand van een muziek- of geluidsfragment dat we van 

huis hadden meegenomen. En dan openen zich inderdaad de diepere 

lagen in ons en af en toe is dat een vrolijke ontmoeting, dan weer 

een verhaal van weemoed over wat voorbij is of een studie 

aanvangen waarin je troost kan vinden. 
 

In die vier dagen maken we ook een tweetal uitstapjes. We 

bezochten het museum Krona in Uden waar een tentoonstelling was 

over hoofddeksels. Van nonnenkap tot baseballpet. En 

zaterdagochtend togen we, sommigen lopend anderen met de auto, 

naar de Meijerijsche museumboerderij, waarin we in korte tijd een 

rondleiding kregen in een 19e eeuwse boerderij en een paar 

presentaties over het religieuze leven in een typische 

boerengemeenschap onder de rook van de abdij. Heel apart was de 

verhandeling van de zogenaamde Cunera-bedevaart. Cunera was de 

eerste heilige in Nederland.  

Witheren van de abdij van Berne hebben er 

zich jarenlang voor ingezet om ook in Heeswijk 

processies voor haar te organiseren. Na afloop 

van de verhandeling kregen we allemaal een 

ouderwets Çunera-fietsvaantje mee naar huis. 

Als je dan ook volgende week in Eelde een 

scootmobiel ontwaart met een fier wapperend 

vaantje, weet dan dat er misschien mogelijk 

volgend jaar, naast het corso een nieuw 

evenement zou kunnen plaatsvinden: Het 

Eelder Cunerafestival. 

 

Martin van der Kooij 
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Alvast voor de agenda  

Nu het nieuwe seizoen van start is gegaan, is het goed om alvast een 

aantal bijzondere diensten bij jullie onder de aandacht te brengen. 

Dus pak je agenda erbij, en zet ze er alvast in! 

 

- Zondagavond 5 november 2023: uitvoering van het 

Requiem van Gabriël Fauré door het cantatekoor. Meer 

informatie staat in deze KC. 

- Zondagochtend 10 december 2023 10.00 uur: de band 

Remake komt weer naar de Dorpskerk! Na het succes van de 

U2 dienst in oktober vorig jaar hebben we Remake opnieuw 

kunnen boeken, dit keer in de ochtenddienst. Het belooft een 

bijzondere dienst te worden met sfeervolle popmuziek die past 

bij de adventstijd. 

- Kerstochtend 25 december 2023 10.00 uur: feestelijke 

kerstdienst met zanggroep. Wil je hieraan meedoen? Geef je 

dan voor eind oktober op bij José Groenboom. De twee 

repetities hieraan voorafgaand zullen in december gepland 

worden in overleg met de deelnemers. 

- Pinksteren 2024 – 19 mei 10.00 uur: ook in deze dienst 

hebben we een zanggroep waar je je voor op kunt geven. 

Meer informatie hierover volgt in het voorjaar. 

 

Wil je meedenken over alles wat met de eredienst te maken heeft? 

We hebben de taakgroep eredienst een frisse start geven en komen 

een paar keer per jaar bij elkaar komen. Lijkt dit je wat, geef je dan 

op bij José Groenboom. 

 

 

Ds. Kaj van der Plas 

José Groenboom (josenieuwenhuijzen@yahoo.com) 

Vincent van Laar 
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Inleveren kopij  
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 27 oktober 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ‟t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

Agenda 

  4 oktober  Koffietied 

13 oktober  Vrijwilligersavond  

 

Data  2023  Bijbelkring 

     Tijdstip:  woensdag 10.15 - 11.45  uur  

     locatie:   ontmoetingsruimte  

  

25 januari 22 februari 29 maart 26 april     

31 mei 28 juni 26 juli 30 augustus 

27 september 25 oktober 29 november 20 of 27  december 

      

       
Iedere eerste woensdag van de maand koffietied 

Iedere laatste woensdag Bijbelkring Symphonie 

 

 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Vanuit de diaconie  

Als diaconie kwamen we 11 september weer bij elkaar om een mooie 

zomer. We gebruiken tijdens de vergaderingen een agenda met een 

aantal standaard onderwerpen aangevuld met een aantal 

onderwerpen die bepaald worden door onze jaarkalender en 

eventuele actuele zaken. Vaak volgen hier acties uit, we zijn vooral 

doeners. 

Deze vergadering spraken we onder andere over de wijn tijdens het 

avondmaal en de gang van zaken tijdens het avondmaal. Daarna 

spraken we over de startzondag waar we ons als diaconie 

presenteren. We willen volgend jaar een nieuw actie land voor de 

ZWO-actie kiezen en zijn benieuwd welk land de voorkeur heeft van 

de bezoekers. 

We bespreken ook de in te brengen punten bij de gezamenlijke 

vergadering van de diaconieën in de Eelde, Vries en Zuidlaren (de 

EVZ-vergadering) op 25 september. Een van onze punten is om (nog) 

meer samen te organiseren. 

We kijken ook even terug op de zomeractie waarin we klanten van de 

voedselbank een extra steuntje in de rug geven en de actie in het 

kader van de energiearmoede. De laatste actie organiseren we samen 

met de andere diaconieën. In totaal 88 gezinnen in de gemeente 

Tynaarlo hebben supermarkt bonnen ontvangen.  

Ondergetekende mocht de avond afsluiten met het lezen van het 

gedicht Wijs ons wegen van Feije Duin. 

  

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 

Jan Reinder Fransens 
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Bedankjes    

Zeer verrast was ik op zondag 23 juni in Maartenshof een prachtig 

bos bloemen uit de kerk, samen met de kaart met namen van 

bezoekers van de kerkdienst te mogen ontvangen. 

Heel hartelijk dank voor deze kleurrijke opvrolijking van mijn kamer 

vanuit de kerk. 

Oene Hokwerda 

 

Bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en de 

kaart met handtekeningen die ik op zondag 20 augustus mocht 

ontvangen. Ik ben hier zeer blij mee.  

Ontvang de hartelijke groeten van 

Geesje Hooiveld-ten Have 

 

“Tachtig is prachtig”, maar het is extra prachtig als op de ochtend 

van je tachtigste verjaardag Ina namens de kerk en het wijkteam 

met een prachtig bouquet op de stoep staat om die mijlpaal extra 

glans te geven. Heel hartelijk dank. 

Hans van Bergen. 

 

 

Concert in de Dorpskerk   
REQUIEM FAURÉ 

Op 5 november a.s. zal het Cantatekoor o.l.v. Vincent van Laar het 

Requiem Opus 48 van Gabriel Fauré (1845-1924) uitvoeren in onze 

Dorpskerk. Het Requiem is het bekendste werk van Fauré. Hij schreef 

het stuk tussen 1887 en 1890, niet bekend is met welk doel. Door de 

jaren bleef hij sleutelen aan zijn compositie; zo werden er delen 

toegevoegd en was er een eerdere versie met kamerorkest. De 

definitieve versie voor groot koor en orkest werd pas in 1900 voor het 

eerst uitgevoerd. Dat is de bezetting die wij tegenwoordig nog vaak 

horen, maar ook wel wordt het werk met alleen orgelbegeleiding 

uitgevoerd. Het Cantatekoor heeft voor deze gelegenheid gekozen 

voor een intieme versie met een kleine instrumentale bezetting van 

viool, cello, harp en kerkorgel. Aan het concert wordt tevens 

meegewerkt door Christy Luth, sopraan en Ben Brunt, bariton.  

Het concert begint om 20.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De 

toegang is gratis; wij stellen een vrije gift aan de uitgang ter 

bestrijding van de onkosten zeer op prijs. U bent van harte 

uitgenodigd het concert bij te wonen!  
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Pastoriaat  

Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk  

verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 

 

Mevr. A. Fokkens Jongepier  

verblijft in de Brink, Helper Brink 59, 9722 EK Groningen app 4.19a 

 

Mevr. L. B. Kadijk – Sipkes  

verblijft in Maartenshof, Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen 

 

Mevr. B. Oppewal verblijft in Maartenshof et.2 

 

Mevr. A. Thiewes - Deuring  

verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 

 

Mevr. S. Vos-Ettema  

verblijft in de Noorderkroon app 504, Noorderkroon 100, 9301 JV 

Roden  

 

 

 

 

Uitstapje wijk 5 
Het was weer beregezellig woensdag 23 augustus j.l. het jaarlijkse 

“middagje uit” van wijk 5. Deze keer gingen we naar Zeegse bij de 

Drentse A. Het was mooi weer en we hebben gezellig bijgepraat 

onder het genot van een kopje koffie/thee en een gebakje. Ik wil 

graag mijn complimenten maken aan de organisatie. Je moet toch elk 

jaar maar weer iets anders bedenken. Ook wil ik de mensen die het 

vervoer hebben gedaan vriendelijk bedanken. Geweldig wat jullie 

allemaal doen om het ons maar weer naar de zin te maken. 

Ik heb zelf ook veel vrijwilligerswerk gedaan bij de operettevereniging 

ADO, maar als iedereen tevreden is, dan is het wel leuk om te doen. 

Nogmaals dank, ook namens Roelie Wilkens, voor de gezellige 

middag en hopelijk tot volgend jaar.  

 

Groetjes, 

Greetje Rop, Stoffer Holtjerweg 48 Eelde. 
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Allerzielen  

Brand 2 november een kaarsje voor een overleden geliefde 

 

Allerzielen, „All Souls‟, is een wereldwijde 

dag om overleden dierbaren te gedenken. 

Hoewel dit gebruik voortkwam uit de 

kerkelijke traditie, is het ook als je niet aan 

een kerk verbonden bent een waardevol en 

goed moment. 

 

Even een kaarsje aansteken, en zo een klein 

beetje licht en ruimte maken in de wereld, voor degene die je kwijt 

bent geraakt, die elke dag in je binnenwereld aanwezig is. 

 

Dus mis je een ouder, broer of zus, kind(je), familielid, vriend of 

vriendin? Draag je een ander groot gemis met je mee door het leven? 

Voel je welkom in de Dorpskerk op 2 november tussen 16:00 en 

20:00 uur, en steek in de sfeervolle ruimte een lichtje aan. 

 

 

Groene kerk 

Tijdens de  Startzondag konden we ons tuintje, insektenhotel en alles 

wat we doen aan de gemeente presenteren. We hebben toen van de 

gelegenheid gebruik te maken om zakjes met zaden van inheemse 

bloemen uit te delen. Goed voor de natuur, goed voor de insekten. 

Het wordt nu tijd om de tuin klaar te maken voor het volgende 

seizoen.  

We gaan volgend seizoen proberen om doelgerichter bloemen te telen 

die vanuit de kerk gegeven kunnen  worden.  

We proberen zo lang mogelijk in het seizoen verschillende soorten 

bloemen te hebben, die het goed doen in boeketten en het redelijk 

lang uithouden op een vaas. Daarnaast willen we inheemse soorten 

laten groeien, zodat ook insekten daar wat aan hebben. 

Heb je zin om mee te helpen, of heb je misschien zaden, bollen of 

stekjes die we kunnen gebruiken, dan zijn we daar natuurlijk heel blij 

mee. 

Je kunt het laten weten aan Bert Broers 

b.broers1@gmail.com 0651022449 

mailto:b.broers1@gmail.com
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Bloemen 

De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 

3   september mevr. F. de Vries. 

10 september dhr. J. F. Bierling 

17 september dhr. G. Arends 

24 september mevr. G. Rusthoven- Oosterhuis 

In herinnering 

Mevr. G. Wiering-Stoffers 13-10-26 23-06-23 

Mevr. M.A. Boendermaker 22-10-27 09-07-23 

Mevr. E. Verschoor 02-07-26 15-07-23 

Dhr. A.C. de Regt 14-09-41 21-07-23 

Mevr. J.M. Bierling-Nijdam 19-07-38 30-07-23 

Mevr. G. Arends-Sietzema 05-10-32 11-08-23 

Mevr. C.A. Beernink-Corporaal 10-01-27 20-09-23 

   

Collectenopbrengst 

6-aug D Ondersteuning voedselbank € 132,30   

  K Instandhouding eredienst € 30,60   

        € 162,90 

13-aug D Kerk in Actie: Zending € 110,15   

  K Instandhouding eredienst € 90,10   

        € 200,25 

20-aug D ZWO € 127,44   

  K Instandhouding eredienst € 73,10   

        € 200,54 

27-aug D Stichting INLIA € 185,10   

  K Instandhouding eredienst € 121,71   

        € 306,81 

     

   € 870,50 € 870,50 

 

U ziet hierboven de collecteopbrengsten van de maand augustus 

2023.Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Door uw gift kunnen de diaconie en de kerkrentmeesters hun werk 

voortzetten. 
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Puzzel 

Dit is een woordsompuzzel. Die gaat als volgt: de twee 

omschrijvingen zijn samen het derde woord. bv. part+advies = 

bestuurscollege, part is deel en advies is raad, bestuurscollege is dan 

deelraad. Het derde woord van negen letters vul je in, waarvan de 

eerste letter de oplossing is.  

Succes! Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

                 

  1          

  2          

  3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

 10          

 11          

 12          

 13          

 14          

 15          

 

  

mailto:cgrawee@gmail.com
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1. jongeren + kapel = jongerenbijeenkomst  

2. beneden + gooi = thema  

3. deel van de arm + dok = uithouden  

4. voertuig + wedren = rally 

5. deel van een etmaal + shirt = kledingstuk 

6. kolk + naderen = landen  

7. nobel + partner = gravin  

8. kei + groente = brandstof 

9. . nevel + groep = luchtlaag 

10. alleen + vertier = tennisterm 

11. part + pakken = meedoen 

12. via + kanaal = passage 

13. kruid + geldstuk = snoep 

14. ogenblik + prent = gelijke 

15. neerslag + dier = pier 

 

De oplossing van de septemberpuzzel was: KC is weer gestart! 

1. eik, wiek, kwiek. 2. non, anno, canon. 3. dol. lood, idool. 4. ier, 

reis, serie. 5. lek, leek, welke. 6. rek, keer, erker. 7. net, nest, etsen. 

8. gel, leeg, regel. 9. nor, nero, groen. 10. tel. tiel. elite. 11. tee, 

keet, steek. 12. gen, geen, tegen. 13. rat, trap, apart. 14. ore, over, 

rover. 15. nar, naar, traan.   

 

Lief en leed-bord in de kerk 
Heb je het al zien hangen? Het prikbord in de hal van de kerk? Daar 

kun je vanaf nu zelf mededelingen plaatsen op het gebied van 

„omzien naar elkaar‟. We mogen als gemeente namelijk, vanwege de 

privacywetgeving, zelf geen gedetailleerde informatie meer met jullie 

delen in bijvoorbeeld het kerkblad.Verblijf je dus tijdelijk elders, en 

wil je gemeenteleden daarvan op de hoogte stellen? Vraag iemand 

namens jou een berichtje op het bord te prikken.  

Zijn er andere  

mededelingen (blij of verdrietig) die gemeenteleden met elkaar 

helpen meeleven? Plaats ze op het bord (alleen als de betrokkenen 

dat goed vinden uiteraard). 

 

*Na uiterlijk 4 weken worden berichten weer van het bord verwijderd. 
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Uitnodiging boekpresentatie 

Graag nodigen we jullie mede namens de 

uitgever, uit voor de presentatie van het 

nieuwe boek van Bert Slaa: “De balanceeract 

die geloven heet, overpeinzingen bij een 

wankel begrip.” In dit boek biedt Bert een 

handreiking aan zinzoekers, die meer of 

minder afscheid van de traditionele opvatting 

van geloven hebben genomen, en zoeken 

naar een alternatieve, voor hen 

betekenisvolle invulling van wat geloven zou 

kunnen zijn.  

 

 

 

‘Het kerkje van Fransum is een stille klankkast geworden: de lofzang, 

het Woord, de preek – ze zijn verstomd. Toch brengt het kerkje de 

vragen zélf tot klinken, roept ze als het ware op. Dan is de kerk op 

z’n mooist – als het dat oproept, verwijzend naar .…’ 

Kan de lezer bovenstaande vraag beantwoorden, het stippellijntje 

invullen? Kan die uitleggen wat geloven voor haar/hem is? Of alleen 

wat het niet (meer) is: de geloofsbelijdenis onderschrijven, de Bijbel 

‘geloven’. Maar wat dan wel? 

Na de ruimte uitgezet te hebben voor een ander dan 

wetenschappelijk perspectief op het leven, biedt ‘De Balanceeract die 

Geloven heet’ tien perspectieven om de vraag naar wat geloven kan 

zijn te beantwoorden. Perspectieven, handreikingen – meer niet. 

Geloven is als een reis, een pelgrimage te beschrijven, vol 

onzekerheden – een uitdaging voor de één, beangstigend voor een 

ander. Geloven is verlangen – maar naar wat? Openheid, ruimte, of 

juist naar houvast? Velen zien geloven als ‘gewoon doen’, moraal – 

maar is dat niet te gemakkelijk, zo’n directe lijn tussen geloof en 

moraal? Levinas maakt het ons wat moeilijker dan dat.  

Zo balanceert de moderne gelovige door het leven, door geloven, op 

zoek naar betekenis, naar evenwicht. Naast de blik van theologen en 

filosofen speelt die van de literatuur een grote rol. Gedichten en 

verhalen, o.a. Kafka’s beroemde verhaal ‘Voor de Wet’, bieden 

verrassende perspectieven op wat geloof kan zijn. 

 

De presentatie vindt plaats op zondag 15 oktober in de historische 

dorpskerk van Peize. Vanaf 14.30 uur bent u welkom. Om 15.00 uur 

begint de presentatie met een interview door Rinus van Warven van 

de uitgeverij met Bert. Vervolgens een muzikale omlijsting door Arian 
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van der Mark. Na een kort vragenmoment is er dan gelegenheid om 

een gesigneerd exemplaar van het boek te kopen en onder het genot 

van een hapje en een drankje nog even na te praten. 

 

We ontvangen graag een berichtje als je aanwezig zult zijn via 

peizeverticaal@gmail.com 

Vriendengroep Peize Verticaal 

 

 

 

 

 

 

 

INLIA 
Ongedocumenteerd en op leeftijd 

Fotografe Mona van den Berg heeft een fotoboek uitgebracht over 

oudere asielzoekers en andere vreemdelingen zonder papieren. Ze 

maakte daarvoor onder meer foto‟s bij het INLIA Gasthuis Groningen 

en in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Het fotoboek maakt een 

gemarginaliseerde, kwetsbare groep mensen zichtbaar. 

De fotoserie werd onderscheiden met de 3de prijs van de Zilveren 

Camera voor Nederlandse fotojournalistiek en documentaire 

fotografie. “Voor de groeiende groep ongedocumenteerden die ouder 

wordt, is het leven zonder rechten vaak een zware last”, vermeldt de 

uitgave van de Zilveren Camera, “Nu ze ouder en vaker ziek zijn 

wordt het leven zonder papieren steeds lastiger. Geen recht op een 

menswaardige oude dag, met een blijvend dak boven het hoofd, een 

uitkering of AOW, en goede lichamelijke en psychische zorg.” 

INLIA herkent de problemen; de benedenverdieping van het Gasthuis 

Groningen is vrijwel alleen door (hoog)bejaarden en ernstig zieken 

bezet. Mona van den Berg zag dat: “INLIA vangt veel echt oude 

mensen op, met veel medische klachten ook.” Niet voor niets is een 

van de foto‟s die van een kastplankje vol medicijndoosjes en -potjes.  

Met haar boek wil Van den Berg de onmenselijkheid van het systeem 

zichtbaar maken en laten zien hoe precair de situatie van deze groep 

ouderen is. En hoewel ze het systeem daarmee niet verandert, maakt 

wat ze doet wél verschil voor de mensen zelf: “Zij voelen zich gezien. 

En dat is wat ieder mens wil, toch? Gezien worden? Zeker als je in 

zo‟n situatie verkeert.” 

 

------- 

mailto:peizeverticaal@gmail.com
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Het boek van Mona van den Berg („Ongedocumenteerd en op leeftijd‟ 

ISBN: 97 894 9192 198 8) is te koop in de boekhandels en te 

bestellen bij de uitgeverij: info@uitgeverijjurgenmaas.nl. 

 

 

De Spreidingswet: „iets is beter dan niets‟ 

De Tweede Kamer stemt 3 oktober over de Spreidingswet voor de 

asielopvang. INLIA-directeur John van Tilborg hoopt dat de wet wordt 

aangenomen. Ondanks het feit dat er een beter alternatief is, maar: 

„Iets is beter dan niets‟. 

Het kan echt niet langer zo, vindt van Tilborg: “We hebben vorig jaar 

mensonterende toestanden gezien in Ter Apel. En er moeten nog 

steeds noodoplossingen komen. Maar dit is gewoon op te lossen.” Het 

gebrek aan opvangplaatsen komt onder meer doordat weinig 

gemeenten asielopvang bieden.  

De Spreidingswet verplicht alle gemeenten mee te doen. Gemeenten 

zelf willen dat de wet er komt – wel in een beter uitvoerbare vorm - 

en ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit daarvoor.  

 

‟t KAN: fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam 

Ondertussen ligt er een ander voorstel om de crisis in de asielopvang 

fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam op te lossen: Plan „t KAN. INLIA nam 

er samen met de Raad van Kerken in Nederland, deskundigen en 

gemeentelijke bestuurders1 het initiatief voor. Het plan is naar hun 

overtuiging eenvoudiger, beter en sneller uitvoerbaar dan de 

Spreidingswet.  

 

Kleinschaligheid is het speerpunt: “Een schaal die past bij de 

omgeving is beter voor de samenleving, de integratie, de 

nieuwkomers zelf. Het enige tegenargument is bedrijfseconomisch. 

En dat is een kwestie van hoe je het organiseert.”  

De wijze waarop INLIA al jaren opvang organiseert, met veel eigen 

verantwoordelijkheid en regie voor asielzoekers zelf en met 

betrokkenheid van de omgeving, drukt de kosten. Van Tilborg: “En 

dat gaat prima. Maar belangrijker is volgens mij dat we er in 

Nederland aan toe zijn om een afweging te maken niet enkel op basis 

van de kosten, maar op basis van wat goed is voor de maatschappij.” 

 

De initiatiefgroep zet de lobby voor het plan voort.  

Lees hier het Plan KAN: Kleinschalige asielopvang in Nederland 

 

                                           
 

 

mailto:info@uitgeverijjurgenmaas.nl
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1329/kleinschalige-asielopvang-in-nederland-t-kan
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1 Samen met migratiespecialist Carolus Grütters van de Radboud 

Universiteit, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in 

Nederland Christien Crouwel, voorzitter van de Werkgroep 

Vluchtelingen van de RvKN Ineke Bakker, de Utrechtse wethouder 

Rachel Streefland en burgemeester  

van Tynaarlo Marcel Thijsen. 
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Colofon 
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