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Kerkdiensten in de komende periode 

    

Datum:  Tijd:    Voorganger:   Bijzonderheden: 

    

05 nov.  10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK /O 

    

12 nov.  10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK/JK / O 

    

19 nov.  10.00 uur  Bert Broers   KK /O 

    

26 nov.  10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK /O 

                Voleindingszondag 

    

03 dec.  10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK /O 

    

    

 

 

    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

O: Oppasdienst  

 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en  

gedownload worden. 

  

 
  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie
Terwijl de herfst haar intrede doet en de winter voorzichtig nadert, 

heeft u het Kerkelijk Contact weer ontvangen en in uw handen. In 

deze tijd van vallende bladeren en kortere dagen, nodigen we u uit 

om te lezen over de bijeenkomsten die geweest zijn.

De bladeren van de bomen kleuren van groen naar prachtige 

herfsttinten. Het weer verandert, de zon laat zich wat minder vaak 

zien en wind en regen bepalen het weerbeeld. Tussen de buien door 

zien we mensen de tuin winterklaar maken, de eenjarige planten 

gaan er uit en bollen gaan de grond in, wachtend op de winter om in 

het voorjaar weer te kunnen groeien.

Deze periode van voorbereiding op de winter kan ook een herinnering 

worden om warmte en licht te delen met anderen door samen te zijn. 

In de agenda ziet u de geplande activiteiten voor komende 

winterperiode, u bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Namens de redactie, 

Editha Huisman



Nieuws uit de kerkenraad
In de vergadering van de Kerkenraad in oktober keken we vooruit 

naar de maanden november en december. We werden geïnformeerd 

door de werkgroep Visie en Verandering, waarvan de Kerkenraad 

binnenkort een uitgebreide zienswijze krijgt.

Op het Gemeenteberaad in december zullen jullie hierover ook 

uitvoerig worden geïnformeerd. Verder blijven we in gesprek over de 

ontwikkeling van het Masterplan betreffende Centrumplan Eelde. 

Allemaal plannen die direct of indirect onze toekomst bepalen en 

waarvan we hopen nog ver in de toekomst deel van uit te mogen 

maken. Voor nu besteden we aandacht aan de maanden november 

en december. Gezellige maanden waar we elkaar weer mogen 

ontmoeten bij onder andere het Requiem van Fauré (5 november 

a.s.) of bij de diensten met een koor of met de band Remake die 

eerder in de kerk heeft opgetreden met mooie en gepaste muziek.  

Omdat de Kerstdagen en Oud- en Nieuwjaarsdag dit jaar in het 

weekend vallen, zijn er veel diensten vlak na elkaar. Ik tel in de 

maand december maar liefst 9 kerkdiensten. Houd het Kerkelijk 

Contact waar alle diensten en activiteiten in staan vermeld dan ook 

dicht bij de hand. En kijk ook even terug op de website van onze 

Dorpskerk waar leuke foto‟s staan van de Startdienst in september en 

mogelijk binnenkort ook de foto‟s van de zeer geslaagde 

vrijwilligersavond. Een gemeente waar veel gebeurt en waar héél veel 

vrijwilligers zijn. Het is fijn en 

bijzonder om daar deel van uit te 

mogen maken.

Namens de Kerkenraad,

Gea Kruit.



Openbaring 21: 3-6
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: „Gods 

woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 

volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 

voorbij.‟

Hij die op de troon zat zei: „Alles maak Ik nieuw!‟ – Ik hoorde 

zeggen: „Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar 

en waar.‟ 

Toen zei Hij tegen mij: „Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de 

omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken 

uit de bron met water dat leven geeft.‟

Op het moment dat ik dit schrijf, lees ik net het bericht van de 

schietpartij in Maine, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. Twee 

weken geleden werden er voetbalsupporters doodgeschoten en 

gewond in Brussel. Allemaal nieuw geweld, na de verschrikkelijke 

berichten over de moordpartij die Hamas heeft gepleegd in Israël, de 

bombardementen, de vluchtelingen die niet weten waar ze heen 

moeten en de grensovergangen tussen de Gazastrook en Egypte, 

waar hulptransporten tot nu toe tevergeefs wachten op het moment 

dat ze de grens over kunnen. In Oekraïne gaat de oorlog door en hoe 

gaat het verder?

“Houdt het dan nooit op?”

Alle hoop op vrede, op vrijheid, op een beetje geluk wordt keer op 

keer gesmoord in bloed en met angst en beven wacht iedereen af wat 

er gaat gebeuren.

Het zijn helaas bepaald niet de eerste en  ook niet de laatste 

slachtoffers. Het doet me verlangen naar die woorden uit Openbaring.

Toch zijn er lichtpuntjes. Heel kleine misschien, maar toch. 

Zoals Sameh Zakout, een Palestijns-

Israëlische muzikant, die zei:

“Ik heb nog steeds een lichtje in m‟n hart 

dat dit de laatste oorlog wordt voor beide 

kanten. Hopelijk is dit het begin van een 

nieuw proces.”



Op 24 februari spraken ds. Rene de Reuver en ds. Karin van den 

Broeke een gebed uit, dat eindigde met deze woorden:

“Dat er een tijd zal zijn

aan angst en pijn voorbij.

Dat er een tijd zal zijn

aan vijandschap en strijd voorbij.

Dat er een tijd zal zijn

van licht en van liefde.

Zo bidden wij U.

In Jezus‟ Naam.

Amen

Bert Broers

Sinterklaas vergeet de kinderen niet
De diaconieën in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren hebben het 

plan opgevat om Sinterklaas een handje te helpen, zodat hij de 

kinderen die het wat moeilijker hebben niet vergeet. En wij vragen u 

om een handje te helpen.

Voor de kinderen in AZC Eelde, AZC Paterswolde, de opvang in 

Akenveen en de Eswal en de kinderen van de voedselbank, willen we 

ons inzetten om ze te verrassen met een sinterklaasgeschenk.

Als u hieraan mee wilt werken kunt u uw naam, adres en 

telefoonnummer uiterlijk 24 november doorgeven aan 

diaconie@dorpskerkeelde.nl onder vermelding van Sinterklaasactie of 

de gegevens invullen op de lijst die in „t Loughoes ligt.

Wij koppelen u dan aan één van de kinderen uit de genoemde 

doelgroep. U krijgt dan de naam + geslacht + leeftijd + 

opvanglocatie van het kind waar u het cadeautje (ongeveer €20,-) 

voor kunt kopen. U mag er ook een surprise en gedicht bij maken, 

dat laten we aan u over. Het cadeau met daarop 

de gegevens van het kind kunt u inleveren in „t

Loughoes voor 28 november! Wij zorgen er dan 

voor dat dit op 5 december bezorgd wordt. 

Wij doen dit samen met de diaconieën van de 

Laarkerk en de Magnuskerk (zij richten zich op 

de opvang in Papenvoort) de Dorpskerk Eelde, 

Dorpskerk Vries, de Kandelaarkerk, de Rank en 

de R.K. Parochie

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl


Van de diaconie
U bent inmiddels gewend om een samenvatting te 

krijgen van de maandelijkse diaconievergadering. U 

ziet hieronder het verslag van de op 2 oktober 

gehouden vergadering.

Begonnen werd met een kort gedicht over 

bootvluchtelingen.

Natuurlijk kwamen de gewone punten aan de orde: 

wie er de komende weken collecteert, bijzondere diensten, op- en / of 

aanmerkingen op het vorige verslag e.d.

Deze avond hebben we uitgebreid stilgestaan bij ons nieuwe project 

(1), de gezamenlijke bijeenkomst met de diaconie van Vries en 

Zuidlaren (2) gezamenlijke maaltijd (3) en de Sinterklaasactie en 

kerstactie (4).

(1) Het huidige project van de kleine arbeider in Colombia loopt 

eind dit jaar af en wordt door onze diaconie niet verlengd. Op 

de startzondag heeft men aan kunnen geven welk projectland 

vanaf dan onze voorkeur heeft. De meeste voorkeur gaat uit 

naar Libanon. In de kerkdienst van 14 januari a.s. zal een 

consulent van Kerk in Actie een en ander kort toelichten hoe 

dit gestalte gegeven zal worden.

(2) In ons jaarlijkse overleg met de diaconie uit Vries en Zuidlaren 

is afgesproken dat we dit overleg i.p.v. 1 keer per jaar dit 2 

keer per jaar gaan doen. Verder willen we van de projectjes 

die nu elke diaconie afzonderlijk doet, proberen om dit 

voortaan gezamenlijk te gaan doen. Hiervoor wordt een 

voorstel gemaakt om op de komende gezamenlijke 

bijeenkomst te bespreken. Dit mede gezien dat het steeds 

moeilijker wordt om diakenen te vinden en dit efficiënter 

werkt. 

(3) We willen dit jaar nog een gezamenlijke maaltijd houden met 

statushouders, Oekraïners en kerkleden. Dit zal in november 

plaatsvinden. Opgave gaat d.m.v. een intekenlijst in „t

Loughoes. Er kunnen in totaal 80 personen deelnemen. Eén en 

ander wordt verder uitgewerkt.

(4) Dit jaar komt er weer een Sinterklaasactie in navolging van 

het succes van vorig jaar. Dit wordt nader uitgewerkt.  De 

doelgroep voor de gezamenlijke kerstactie betreft dit jaar 

alleenstaanden tot 40 jaar tot 40 jaar.



Kort hebben we gesproken over de afgelopen startzondag, de 

komende avondmaalsviering en de uitwerking van onze 

plaatselijke kerstpakkettenactie.

De avond werd besloten met een gedicht: Druk, druk, druk……..

Hein van Assen.

Kleurplaat



Reeks Vorming & Toerusting
In maart van dit jaar is er een (her)start gemaakt met het 

organiseren van avonden in het kader van Vorming & Toerusting. In 

deze reeks ligt de focus telkens op een persoon (een filosoof, een 

dichter, een theoloog, een schrijver) die met haar/ zijn 

gedachtengoed prikkelt en vragen opwerpt. De stof van de lezing 

stemt tot nadenken, uitwisselen en een poging tot verbinden met hoe 

je zelf in het leven staat. Simone Weil, Wislawa Szymborska en 

Tomás Halík kwamen al langs, komend voorjaar is er aandacht voor 

de persoon Levinas. 

Op maandagavond 4 maart 2024 zal Renée van Riessen een lezing 

over zijn filosofie verzorgen. Mocht u zich daarop willen voorbereiden 

dan beveelt zij de volgende boeken aan:

De meest geschikte inleiding op Levinas is die van Duyndam en 

Poorthuis, titel Levinas (Lemniscaat Rotterdam). 

Een andere aanrader is France Guwy, De ander in ons (SUN, 

Amsterdam 2008). Bevat o.a. een erg goed interview met Levinas, en 

een goede biografische inleiding.

Renée van Riessen is universitair docent 

filosofie en godsdienstfilosofie aan de 

Protestantse Theologische Universiteit te 

Groningen.

We zijn blij te merken dat we steeds op 

een goede opkomst kunnen rekenen.

U bent alvast van harte uitgenodigd.

Werkgroep V&T



Kerstviering voor senioren
De seniorencommissie van de diaconie van de Dorpskerk 

nodigt u van harte uit voor de kerstmiddag voor gemeenteleden

van 75 jaar en ouder.

Deze viering wordt gehouden op:

zaterdag 16 december in ’t Loughoes, van 14.00 uur tot ca 

16.30 uur.

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en bent u van harte welkom.

Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, wilt meenemen, 

zijn die eveneens welkom.

Als u geen persoonlijke uitnodiging ontvangt en toch graag wilt 

komen, kunt u zich opgeven bij onderstaande personen.

Wilt u dan ook aangeven of u vervoer nodig hebt?

Graag tot ziens op 17 december,

Joke Lambour tel. 3095292/ 06 28851550

Harma Löhr tel. 3643227/ 06 49794913

Liesbeth Roelfsema tel. 2307329/ 06 49802046



Alvast voor de agenda…

Nu het nieuwe seizoen van start is gegaan, is het goed om alvast een 

aantal bijzondere diensten bij jullie onder de aandacht te brengen. 

Dus pak je agenda erbij, en zet ze er alvast in!

- Zondagavond 5 november 2023: uitvoering van het 

Requiem van Gabriël Fauré door het cantatekoor. 

- Zondagochtend 3 december 2023 10.00 uur: de band 

Remake komt weer naar de Dorpskerk! Na het succes van de 

U2 dienst in oktober vorig jaar hebben we Remake opnieuw 

kunnen boeken, dit keer in de ochtenddienst. Het belooft een 

bijzondere dienst te worden met sfeervolle soulmuziek die 

past bij de adventstijd. In de vorige KC stond 10 december, 

dit hebben we verplaatst naar 3 december.

- Kerstochtend 25 december 2023 10.00 uur: feestelijke 

kerstdienst met zanggroep. Wil je hieraan meedoen? Geef je 

dan voor half november op bij José Groenboom. De twee 

repetities hieraan voorafgaand zullen in december gepland 

worden in overleg met de deelnemers.

- Pinksteren 2024 – 19 mei 10.00 uur: ook in deze dienst 

hebben we een zanggroep waar je je voor op kunt geven. 

Meer informatie hierover volgt in het voorjaar.

(Herhaalde) oproep werkgroep eredienst
Wil je meedenken over alles wat met de eredienst te maken heeft? 

We hebben de werkgroep eredienst een frisse start geven en komen 

een paar keer per jaar bij elkaar komen. Lijkt dit je wat, geef je dan 

op bij José Groenboom.

Ds. Kaj van der Plas

José Groenboom (josenieuwenhuijzen@yahoo.com)

Vincent van Laar



Agenda      
Zondag 5 november uitvoering van het Requiem van Gabriël Fauré 

door het cantatekoor. 

Woensdag 16 november  17.30 gezamenlijke maaltijd ‟t Loughoes

Woensdag 29 november 10.15-11.45 Bijbelkring  Symphonie

Zondag 3 december 10.00 uur de band Remake de Dorpskerk

Woensdag  6 december   10 uur koffietied  ‟t Loughoes

Kerstochtend 25 december 10.00 uur: feestelijke kerstdienst

Maandag 4 maart 2024 V&T Renée van Riessen

Iedere eerste woensdag van de maand koffietied

Iedere laatste woensdag van de maand Bijbelkring 

Symphonie

Data Bijbelkring 2024:

25 januari   22 februari 29 maart 26 april

31 mei   28 juni 26 juli 30 augustus

27 september  25 oktober 29 november 20 of 27 december

Inleveren kopij
Website www.dorpskerkeelde.nl

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 24 november 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl.

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ‟t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”.

Dorpsklanken:  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl

Berichten voor de website: webredactie@dorpskerkeelde.nl

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl


Van het kerkelijk buro
Verhuisd:

Familie Folkers-Crielaard , van Ruskenstukken 30 9761KJ Eelde,  naar 

Kwikstaartweg 15 9765 JS Paterswolde

Gezamenlijke maaltijd donderdag 16 november
Om elkaar en onze nieuwe dorpsgenoten beter te leren kennen 

organiseert de diaconie ook dit jaar weer een gezamenlijk maaltijd:

Datum: 16 november 2023

Tijd: Vanaf 17:30 uur

Plaats: ‟t Loughoes

Iedereen is van harte welkom, maar vol is vol; er passen ongeveer 

80 mensen in „t Loughoes. Dus geeft je snel op. Dat kan door de lijst 

in „t Loughoes in te vullen of door een email te sturen met naam, 

aantal personen en telefoonnummer naar diaconie@dorpskerkeelde.nl

o.v.v. “maaltijd”. De diaconie benadert zelf de diverse groepen 

buitenlanders die in ons dorp opgevangen worden.

Het idee is, net als vorig jaar, dat iedereen zelf wat te eten 

meeneemt. We beginnen de maaltijd met soep. Daarna kunnen we 

kiezen uit het meegebrachte eten.

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl


Verkoop uien voor school in Oekraïne
De kerken in Zuidlaren zijn in september begonnen met een nieuw 

diaconaal project. Gekozen is voor Oekraïne, vanwege de oorlog die 

er op dit moment gevoerd wordt en omdat er veel hulp nodig is voor 

de wederopbouw.  Er is gekozen voor een kinderopvang/school voor 

de kinderen van 3 tot ongeveer 8 jaar. De naam van het project is 

Halubuda, dit is de naam van de school. 

Omdat we als diaconieën in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren 

steeds meer samenwerken, doen we graag mee aan de uienverkoop 

voor de school in Oekraïne. De uien komen van Drentse grond, zijn 

van goede kwaliteit en kunnen goed bewaard worden; die van vorig 

jaar werden afgelopen augustus nog in gerechten verwerkt!!

De uien worden verkocht voor €1,50 per kg waarvan €1,10 voor het 

project bestemd is!!!

Te bestellen door het invullen van de lijst in „t Loughoes of door te 

mailen naar diaconie@dorpskerkeelde.nl met als onderwerp uien voor 

school en in de mail: naam, adres, en hoeveelheid uien in kilogram.

U kunt uien bestellen tot 1 december. Daarna verzamelen we de 

opgaves en gaan we de bezorging regelen. Betalen kan dan contact 

of via een tikkie.

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl


Collecteopbrengsten

Hierboven ziet u de collecteopbrengsten van september, 2023.  

De giften, binnengekomen via een bankoverschrijving zijn hierin niet 

opgenomen. Gevers en geefsters hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Diaconie: Collectes voor de komende periode: 12 nov. 

Werelddiaconaat, 19 nov. Plaatselijke ondersteuning 

vluchtelingenwerk, 26 nov. Bloemengroet, 3 dec. Kinderen in de knel.

Kerkrentmeesters: 12, 19, 26nov. En 3 dec. Zijn de collectes voor het 

instandhouden van de eredienst

Bijbelkring Symphonie
De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 29 

november in de gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen.

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30.

U bent van harte welkom!

Aukje Adams, Bert Broers



Bedankt
Heel veel dank voor de prachtige bos bloemen en de 

hartverwarmende kaart vol namen die ik van u allen mocht 

ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn vrouw. Zeer 

gewaardeerd.

Hartelijke groeten,

Geert Arends

Deze keer werd ik verrast door de komst van Didy Staal met een 

mooi boeket bloemen van onze kerk. Geweldig, 

met een kaart erbij met handtekeningen. Dank 

jullie wel. Ik heb het erg op prijs gesteld. Het zijn 

toch de kleine dingen die het doen.

Groetjes, Greetje Rop.

Pastoraat
Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 

9751 ND Haren
Henk Dijk verblijft in de Dilgt K 130, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren
Mevr. A. Fokkens Jongepier verblijft in de Brink, Helper Brink 59, 9722 
EK Groningen app 4.19a
Marjan den Hamer verblijft in het UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ  

Groningen op Fonteinstraat 15 Afd. E3 k.86  
Mevr. L. B. Kadijk – Sipkes verblijft in Maartenshof, Schaaksport 100-102, 
9728 PG Groningen
Mevr. B. Oppewal verblijft in Maartenshof et.2
Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND 

Haren

Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden 

Bij de ingang van de kerkzaal hangt een 

“Lief-en-leed”  bord. Daar kunt u eventueel 

uw mededelingen kwijt over jubilea, ziekte

of overlijden. Als het om anderen gaat dan 

uzelf vraagt u dan even toestemming aan 

de betrokkenen?

Bert Broers



Digital besparen voor actie kerkbalans
Ook jij wilt vast dat de Dorpskerk in 

2024 weer kan doen waar we voor 

staan. Daarom nemen we in januari 

deel aan de landelijke Actie 
Kerkbalans. Jij krijgt dan, net als 

alle andere kerkleden, de vraag om 

vrijwillig iets bij te dragen. Mogen we je die vraag vanaf nu per mail 

sturen, in plaats van per post?

Voor de Actie Kerkbalans zetten veel vrijwilligers van onze gemeente 

zich ieder jaar weer in. We merken dat we, omdat de gemiddelde 

leeftijd stijgt, wat moeilijker aan medewerkers kunnen komen. 

Werven kost daarnaast ook geld. Digitaliseren zorgt voor minder 

belasting van onze vrijwilligers, en bespaart kosten.

Daarom willen we jou vanaf nu de Kerkbalans-post digitaal toesturen. 

Als je dat goed vindt natuurlijk. Je ontvangt die dan per mail, en 

krijgt bovendien de gelegenheid om heel simpel digitaal je bijdrage te 

leveren. We zullen in december nog precies uitleggen wat je kunt 

verwachten.

Doe je mee? Geef dan je e-mailadres voor 1 december door, via 

kerkburo@dorpskerkeelde.nl. Schrijf in de mail dat het voor actie 

kerkbalans is, en vermeld je naam en adres. Zo kunnen we op tijd 

zorgen dat je de uitnodiging digitaal ontvangt.

We hebben genoeg aan één adres per huishouden. En uiteraard 

houden we je mailadres geheim (AVG) en gebruiken we het 

uitsluitend om je te informeren over Actie Kerkbalans.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Stel ze gerust aan onze 

administrateur Bertus Beelen, via administrateur@dorpskerkeelde.nl. 

Vriendelijke groet,

Dick Boersma

College van Kerkrentmeesters



Puzzel
In deze puzzel staan spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel, 

behalve één, die kon ik niet bedenken. Vul de woorden in en de 

eerste letters van die woorden is de oplossing.

Succes! Ina Rawée  cgrawee@gmail.com

De hand in ………. boezem steken.

Het ………. doen en het andere niet laten.

Door het oog van de ………..

Met ………. talenten woekeren.

Je handen in ………. wassen.

Ben ik mijn ………. hoeder?

Iemand de mond ……….

Een ………. aan de wand.

Je kan geen ………. met handen breken.

Dat doet de ………. dicht.

………. op handen dragen.

Er is niets ………. onder de zon.

Zij die ………., haasten niet.

De oplossingen van de oktober puzzel was: Johannes de Doper.

1. jeugdkerk 2. onderwerp 3. handhaven 4. autoracen 5. nachthemd

6. neerkomen 7. edelvrouw 8. steenkool 9. dampkring 10. enkelspel

11. deelnemen 12. overvaart 13. pepermunt 14. evenbeeld 

15. regenworm.

mailto:cgrawee@gmail.com


Vrijwilligersavond in ‘t Loughoes

Of het nu de kerk of een sportvereniging 

betreft: de activiteiten kunnen alleen 

maar doorgaan met de inzet van 

vrijwilligers.

In onze Dorpskerk zijn wel 40 

commissies, werkgroepen enz. actief: de 

leden van het wijkcontact, de rondleiders 

in de kerk (CODE), de samenstellers van 

het kerkblad, de dames van “koffietied”, 

te veel om op te noemen.

De kerkenraad (ook vrijwilligers!) had enige tijd geleden besloten om 

al die vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. Ruim honderd 

vrijwilligers gaven gehoor aan de uitnodiging. De groep was zo groot 

dat begonnen werd in onze Dorpskerk.

Deze keer geen Kaj van der Plas voor in de kerk maar een cabaretduo 

bestaande uit Jaap Koopmans en Benno Vermeer. Zij zorgden voor 

een komisch voorgerecht de “Amuse”. Op humoristische wijze werd 

het kerkelijk leven op de hak genomen, afgewisseld met muziek en 

samenzang.

Het was wel duidelijk dat samenzang voor onze gemeente geen 

problemen oplevert!

Na dit vrolijke begin staken al die vrijwilligers voor het “hoofdgerecht” 

de Kosterijweg over naar 't Loughoes. Dit was omgetoverd tot een 

grote, gezellige eetzaal met feestelijk gedekte tafels. De mooie place-

mats waren ontworpen door onze “huisontwerper” Jack Schoo.

Peter Kruit heette iedereen welkom en vertelde hoe de avond zou 

verlopen.

De kosters Marjan en Peter Dijk hadden, natuurlijk samen met 

vrijwilligers!!, een heerlijke maaltijd voorbereid.

Deze keer geen “lopend buffet”, de gasten (de vrijwilligers dus!) 

werden aan tafel bediend door die andere vrijwilligers!

Na het drankje en de pompoenensoep werden schalen met heerlijke 

salades op de tafels geplaatst.

Het leuke was dat nu ook leden van verschillende werkgroepen met 

elkaar in contact kwamen. Er werden veel tips uitgewisseld!

Aan het einde van de gezellige en zeer geslaagde avond bedankte 

Hanneke Wiersema, namens de kerkenraad, alle vrijwilligers voor hun 

vaak jarenlange inzet voor alle kerkelijke activiteiten. De conclusie 

was dat we met elkaar een enthousiaste gemeente vormen. 



Natuurlijk werden Peter en Marjan, de twee professionals, met een 

hartelijk applaus en een bos bloemen door de vrijwilligers bedankt!

Wim Schoolderman

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen deze maanden met een hartelijke 

groet van de gemeente naar:

1   oktober mevr. G. Rob- Smid

8   oktober mevr. S. Beukema- Praamstra

15 oktober mevr. M. Hindriks- van der Veen

22 oktober Henk en Johanna Lieben

29 oktober Klaas en Feikje Koelstra



Om het behoud van onze aarde
Lezing door Dirk van de Glind in het Witte Kerkje Haren op 5 
november om 15.00 uur.

Het Oude Boek geeft meteen al in het begin de 

opdracht de schepping „te bewerken en te 

bewaren‟. Deze twee werkwoorden geven het 

kernachtig weer: we moeten zorgen voor 

ontwikkeling, maar wel zo dat de aarde niet naar de 

knoppen gaat. Het wordt steeds duidelijker dat we 

ons in het Westen vooral bezighouden met het 

„bewerken‟ en het „bewaren‟ te veel vergeten. 

Daarom is het nu tijd voor een omvangrijke 

inhaalslag op het gebied van duurzaamheid.

Het begrip „rentmeesterschap‟ gaat al wat langer mee en geeft aan 

dat de aarde niet ons eigendom is waar we naar believen over 

kunnen beschikken, maar dat we er slechts tijdelijk het beheer over 

hebben. Vanuit de spiritualiteit van natuurvolken valt hier meer over 

te zeggen. Hindoes en Boeddhisten bepalen ons nadrukkelijk bij de 

principiële en organische verbondenheid van alles wat is.

Het is dringend noodzakelijk dat we over onze oude grenzen heen 

leren kijken en als (anders) gelovigen en de wetenschappers de 

handen ineenslaan voor het behoud van onze planeet. Vroeg of laat 

geven we de aarde door aan onze kinderen en wie zal zeggen dat het 

niet uitmaakt in welke staat ze dan verkeert?

Dirk van de Glind (1959) stond vele jaren voor de klas als docent 

Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

In herinnering 
Mevr. J. Hoving-Kielman 15-11-34 04-10-23

Haar naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die haar het leven gaf te leen
en die geen God van doden is.



Colofon
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