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Kerkdiensten in de komende periode 
03 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK /O 

   Remake soulband 
    

10 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/JK / O 

  Avondmaal Gemeente Beraad 
    

17 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK// zanggroep 
    

24 dec. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer KK/O 
    

24 dec. 18.30 uur ds. Kaj v.d. Plas Kinderkerst 
    

24 dec. 20.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas Kerstnacht 

24 dec. 22.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Kerstnacht/ 

    zanggroep 
    

25 dec. 10.00 uur Bert Broers Kerstmorgen/KK /O 
    

31 dec. 10.00 uur  G van Enk. KK/O 

    

07 jan. 10.00 uur ds. C. Verspuij KK / O 
    

 

 

  

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

O: Oppasdienst  

    

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

De laatste KC van 2023; december maand. Wat ga je dan als 

redactielid schrijven. 

Al speurend op het internet kwam ik woorden tegen die mij 

aanspraken; deze ga ik gebruiken. 

 

Even stil staan 

 

De stille dagen komen eraan 

tijd om even stil te staan 

overdenken en bezinnen 

afsluiten of opnieuw beginnen 

wat te doen met wensen of dromen 

dingen die jou zijn overkomen 

laat je ze zijn of laat je ze achter                                                

de ergste worden zachter 

de mooiste krijgen een plaats in je hart  

maak ieder jaar een nieuwe start  

begin aan je oude of nieuwe dromen  

laat het leven op je af komen  

onthaast beleef  en geniet  

meer dan dit leven heb je niet. 

 

(Sonja Sullot “ onthaast, 

beleef & geniet”) 

 

 
Namens de redactie, 
Antje van Til-Renkema  
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Goede machten  
 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

het heil waarvoor Gij zelf  ons hebt bestemd. 

 

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven 

met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, 

geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied. 

 

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

(Dietrich Bonhoeffer, December 1944) 

 

Indringend 

Dit gedicht ken je misschien wel. Het is op muziek gezet en staat in 

het liedboek. We zingen het soms met oudjaar in de kerk. Heb je 

het gelezen, lees het dan nog eens en hou daarbij voor ogen waar 
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en wanneer dit gedicht geschreven werd. In de kelder van een 

Gestapogevangenis waar mensen gemarteld werden in afwachting 

van hun executie. De schrijver wist, dat zijn dood dichtbij was. En 

dat maakt het gedicht extra indringend.  

 

Wat zijn die ‘goede machten’? 

Hoe kun je het hebben over ‘goede machten’ die je ‘trouw en stil 

omgeven’ in een gevangenis waar geschreeuwd wordt en de stilte 

slechts een teken is van uitputting, moedeloosheid, 

bewusteloosheid? Wat verstaat de schrijver onder goede machten? 

Het gedicht zat bij een brief aan zijn verloofde. En daarin schreef hij 

wat hij eronder verstond: 

 

“Jij, de ouders, jullie allemaal, de vrienden en de leerlingen in het 

arbeidsveld, jullie staan me daarbij allemaal voor ogen. Jullie 

gebeden en goede gedachten, Bijbelteksten, al lang geleden 

gehouden gesprekken, muziek, boeken, ze worden voor mij 

levendiger dan ooit. Er is een groot onzichtbaar rijk waarin men 

leeft en aan de realiteit waarvan je niet twijfelt” 
 

In de nacht 

“Een groot onzichtbaar rijk waarin men leeft”, het staat er in de 

tegenwoordige tijd. Geweven uit goede intenties, wederzijdse 

betrokkenheid en genegenheid, Bijbelteksten die raken, muziek en 

literatuur. Het weten van vrienden ergens om je heen, goede 

herinneringen. Juist in de afwezigheid van alles wat het leven goed 

en mooi maakt, daar in de strafgevangenis, staan die dingen 

Bonhoeffer extra levendig voor ogen. Er is een andere wereld, in 

zijn hier en nu. “Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.” 

 

Bittere beker 

En nacht is het. Het leed wordt door de dichter niet ontkend. Maar 

waar de goede machten verbonden worden met de aanwezigheid 

van de goede God in het donker (niet als alternatief voor het 

donker), wordt ook het leed in Gods aanwezigheid anders. Het is op 

het eerste gezicht een bizarre uitspraak, dat God ons de bittere 

beker van leed aanreikt. Het doet denken aan het verhaal over 

Jezus die naar God bidt in de tuin van Gethsemane, als hij aanvoelt 

wat hem te wachten staat: ‘Laat deze beker aan mij voorbijgaan,’ 

maar die woorden meteen laat volgen met ‘Maar niet wat ik wil 

moet gebeuren, maar wat u wilt.’ 
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Hoe dan? 

Leed als de wil van God. Gods hand als de hand die de bittere beker 

vasthoudt. Hoe kan Bonhoeffer dat een goede, geliefde hand 

noemen? Het is de religieuze variant van de vraag ‘hoe kun je rustig 

blijven terwijl je weet dat groot leed op je wacht, en zonder daarvan 

weg te kijken?’  

 

Gelijkplaatsig 

Ik leg het zo uit, dat dat ‘grote onzichtbare rijk waarin je leeft’ geen 

alternatieve werkelijkheid is. Het is geen burcht van licht in je 

binnenste, geen rijk van herinneringen waarin je je terugtrekt als de 

wereld je even te veel wordt. De goede machten die je trouw en stil 

omgeven zijn gelijktijdig en, om het maar even krom te zeggen, 

‘gelijk-plaatsig’ met de boze machten die je mangelend en 

schreeuwend omgeven. 

 

Geschenk in het lijden 

Bonhoeffer lijkt op zoek te zijn geweest naar God in het leed, naar 

God in het donker en vond niet een duivelse god die mensen straft 

of wrede lesjes leert, maar een goede God. Kan lijden je iets 

schenken dat van God is? Moeten we het zien zoals ik ooit bij 

iemand las (wie en in welk boek ben ik vergeten), dat in elke 

situatie van lijden ook een geschenk zit, al is het 98% lijden en 2% 

geschenk, en dat het zonde is om daar niet naar te zoeken en dat 

geschenk onuitgepakt te laten. 

 

Op het goede wijzen 

Het hoeft niet. Het moet niet. Je mag er anders over denken. Maar 

ik gun ons de troost en de geborgenheid. En dat we in donkere 

dagen het zicht op het goede niet verliezen. Want er zijn mensen 

nodig die ons op het goede wijzen, zodat wij het kunnen versterken. 

Soms is dat al genoeg. 

 

Ik wens jullie een heel goed 2024 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Kerst vieren 
Vrede op aarde zongen de engelen. 

Het was een wens en geen 

constatering. Maar als we niet van 

vrede zingen, als we niet over 

vrede praten en denken, als we de 

vrede in onze eigen harten niet 

zoeken, zou het dan ooit vrede 

zijn? 

 

De vrede van Kerst is niet exclusief, hij gaat niet ten koste van 

anderen. Het is vrede op ‘aarde’ en daarbij horen de mensen die in 

ons dorp wonen, de mensen die in ons land wonen, alle mensen die 

wonen op onze wereld. Dat is dit jaar, in deze donkere dagen, een 

extra belangrijk besef. 
 

Ere zij God' duurt lang 

Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen. 

De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel staan. 

Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen, 

Maar onder 't zingen kon ik niet naar voren gaan. 

 

'k Had anders eerst wel uit het raam gekeken, 

Maar dat was nu, vond ik, de eer van God te na. 

't Zou oneerbiedig zijn de zang te breken, 

Wij zongen - tweede stem - het lied der eng'len na. 

 

'Ere zij God' duurt lang en 'Vrede op aarde'. 

Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein. 

Toen zag ik, Wie er door de ruiten staarde: 

Het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn. 

 

Okke Jager 

Uit: 'Worden als een kind' 

 

Welkom in de kerstvieringen op 24 en 25 december! Kinderkerstfeest 

in de kerk om 18:30. Kerstavondvieringen om 20:00 uur en 22:00 

uur. En de ochtend erna kerstmorgen om 10:00 uur. Je wordt 

verwacht, we kleden de kerk feestelijk voor je aan! 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Nieuws uit de Kerkenraad
In de laatste vergadering van de 

Kerkenraad in 2023 staan voornamelijk de 

begrotingen voor 2024 en de ‘Visie & 

Verandering’ 2024-2028 van de Dorpskerk 

op de agenda. Twee belangrijke punten 

voor de toekomst van onze Dorpskerk. We 

hebben het vaker gehad over de toekomst 

en dan voornamelijk over het afnemende 

kerkbezoek en de stijgende kosten. Het er 

iets mee doen komt echter steeds 

dichterbij. Het is dan ook belangrijk dat we 

zoveel mogelijk aanwezig zijn op het komende Gemeenteberaad op 

zondag 10 december aanstaande na de kerkdienst in ‘t Loughoes. We 

zijn blij dat na de achter ons liggende corona periode de Diaconie 

binnenkort weer een Avondmaal in de Symphonie kan organiseren. 

We bereiden ons verder voor op een drukke decembermaand. Omdat 

er in deze maand veel kerkdiensten zijn is besloten de avonddienst 

op Oudejaarsdag niet door te laten gaan. Zoals gebruikelijk is er na 

de laatste dienst op Kerstavond de mogelijkheid om met 

medewerking van muziekvereniging Nieuw Leven buiten de 

Dorpskerk samen met ook ‘niet-kerkgangers’ kerstliederen te zingen. 

Ook dit keer weer georganiseerd door de Culturele Raad Eelde. Ik 

hoop jullie eerst te zien op het Gemeenteberaad van zondag 10 

december.

Rest mij iedereen een hele f ijne decembermaand toe te wensen en 

een gezond en liefdevol 2024.                                                                       

Namens de Kerkenraad,

Gea Kruit, scriba

Bloemen
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar:

5   november dhr. en mevr. Van Kammen

12 november mevr. G. Hulsebos- van Bergen

19 november Herman en Jacqueline Westmaas

26 november mevr. Coby Dijk- Huijsse
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Vanuit de diaconie
Buiten wordt het steeds eerder donker en steeds later licht.

Toch is er een aantal zaken waar we energie van krijgen en daarmee 

een positieve en warme blik op ons leven kunnen blijven geven.

De diaconie probeert op haar manier een hele kleine bijdrage te 

leveren aan mensen die grotere zorgen hebben dan het gebrek aan 

daglicht.

Afgelopen vergadering heeft ons het volgende opgeleverd

• Gast aan tafel was onze kersverse voorzitter van de 

kerkenraad, Hanneke Wiersema. Als doorgewinterd lid van de 

Dorpskerk wist ze uiteraard al waar wij ons zoal mee bezig 

houden. Voor de verdieping en belangstelling was ze 

aangeschoven 

• Zoals bekend werken we veel samen met de diaconieën van 

onze buurgemeenten Zuidlaren en Vries. Op korte termijn 

gaan we bedenken hoe we de samenwerking nog meer 

kunnen intensiveren

• De jaarlijks terugkerende kerstpakkettenactie wordt grondig 

voorbereid

• Het collecterooster en begroting 2024 worden voorgelegd 

• Besloten wordt naast de natuurrampen die we reeds gesteund 

hebben in het recente verleden ook een bijdrage te geven aan 

Nepal en Afghanistan

Hopelijk bent u zo op diaconaal gebied weer op de hoogte 

Met vriendelijke groet,

Wichard Bouma
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De Maaltijd 
Op 16 november vond voor de tweede 

keer een gezamenlijke maaltijd met 

gemeenteleden en statushouders plaats 

in ‘t Loughoes. 

Aanwezig waren ruim 80 gasten, jong en 

oud, om met elkaar te eten, kennis te 

maken, te praten, contacten te 

hernieuwen of gewoon voor de 

gezelligheid. 

Vanaf 17.30 uur druppelde iedereen 

binnen. Alle gasten hadden eten 

meegebracht voor minimaal één persoon 

extra. De schalen met o.a. salades, 

brood, gehaktballen, stukjes vlees, 

pompoengelei, rijst, bami en nog veel 

meer werden bij elkaar op de tafel gezet, hetgeen een feestelijke 

indruk maakte. Eten uit ieders eigen cultuur. 

Na een welkomstwoord werd als eerste de 

“beroemde soep” van het kostersechtpaar 

rondgedeeld. Deze smaakte als altijd 

voortreffelijk. Hierna kon iedereen naar hartenlust 

genieten van het meegebrachte eten. Eten op een 

voor ieders eigen manier en onderwijl praten, 

naar elkaar luisteren, uitleg geven en gerechten 

over en weer proeven. De avond werd een groot 

succes en menigeen drong aan op een vervolg in 

het komende jaar. Komt u de volgende keer ook? 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 29 december 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

Agenda 
Zondag 3 december  10 uur de band Remake, Dorpskerk 

Woensdag 6 december 10 uur koff ietied    ’t Loughoes 

 

Kinderkerstfeest in de kerk om 18:30. Kerstavondvieringen om 20:00 

uur en 22:00 uur. En de ochtend erna kerstmorgen om 10:00 uur. 

 

Maandag 4 maart    20 uur V&T Renéee van Riessen 

 

Iedere eerste woensdag van de maand koff ietied 

Iedere laatste woensdag van de maand Bijbelkring, Symphonie 

 

Data Bijbelkring 2024: 

25 januari  22 februari 29 maart  26 april  

31 mei   28 juni   26 juli   30 augustus 

27 september 25 oktober  29 november 20 of 27 december 

 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Huiskamerbijeenkomsten in 2024 
Ze komen er weer aan: huiskamerbijeenkomsten! Wat dat zijn? Nou, 

ergens in de buurt (of in een andere buurt, als dat je beter uitkomt) 

ga je onder leiding van een van de voorgangers in gesprek over een 

thema dat raakt aan geloof. Je hoort van anderen, mag je eigen visie 

verwoorden en beleeft samen een mooie verdiepende middag of 

avond. 
 

Houd KC én je brievenbus in de gaten, want begin 2024 zijn ze er 

weer. Met als thema ‘wat geloof jij eigenlijk, een open gesprek’. En 

net zoals de vorige keer (jammerlijk onderbroken door de pandemie) 

sluiten we af met een avond in het café – ook daar ben je welkom! 

 

Namens de werkgroep Pastoraat, 

 

Bert Broers en 

ds. Kaj van der Plas 

 
 
 
 

 
 
 

Hulp gezocht 
Zaterdag 2 december a.s. gaan 

we weer blad vegen rondom de 

dorpskerk. Daarnaast hebben 

de kerkstoelen een kleine 

poetsbeurt nodig.  

Mocht u / jij deze dag niets te 

doen hebben kom langs en 

help mee. Extra hulp wordt 

zeer gewaardeerd.  

We starten om 09.30 uur met 

na af loop een lekkere kom 

snert!  
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Kerstpakketten 2023 
Inmiddels zijn de voorbereidingen van de kerstpakkettenactie, 

georganiseerd door de Diaconie van de Dorpskerk, in volle gang. De 

adressen van mensen die ervoor in aanmerking komen, krijgen we 

via verschillende instanties. Deze lijst is inmiddels bijna compleet. Wij 

gaan ervan uit dat het aantal pakketten, evenals vorig jaar, op 

ongeveer 60 – 65 zal uitkomen.  We hanteren dezelfde werkwijze als 

de voorgaande jaren: iedereen ontvangt een klein pakket, in de vorm 

van een tasje. Daarin komt, behalve enkele kerstartikelen, een bon 

die men kan besteden bij de supermarkt. De reacties op deze vorm 

wordt als zeer positief ervaren, vandaar dat het ook dit jaar een 

vervolg krijgt. 

De actie van de Diaconie richt zich alleen op inwoners van ons dorp.  

Om onze actie te bekostigen, wordt er voor dit doel op 3 zondagen in 

december gecollecteerd. De data zijn:   

zondag 3 december, zondag 10 december, zondag 17 december.  

Ook hebt u de mogelijkheid om een bedrage voor dit doel te storten 

op de rekening van de Diaconie, rekeningnummer: NL20 RABO 0315 

8091 91 onder vermelding van: bijdrage kerstpakketten 2023. 

Natuurlijk kunt u producten en ook kant-en-klare kerstpakketten 

inleveren bij ‘t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze producten zullen 

naar de voedselbank regio Tynaarlo gaan. U kunt ze dagelijks  

inleveren in een plastic bak, voor de deur van  

‘t Loughoes. 

 

Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage. 

Namens de Diaconie, 

Greet Tillema                                               
 

Kerkbalans 
Onze oproep in de vorige KC heeft een 

eerste resultaat opgeleverd; iets meer dan 10% 

(ca. 75 adressen) heeft gehoor gegeven. Wanneer 

wij de actie Kerkbalans in januari met 150 tot 200 

adressen digitaal kunnen uitvoeren, dan is dat 

een f linke besparing van menskracht en kosten. 

Vandaar de herhaling van onze oproep: geef je e-

mailadres door aan het CvK (kerkburo@dorpskerkeelde.nl en ontvang de 

oproep voor Kerkbalans voortaan digitaal. 

 

College van kerkrentmeesters, Dick Boersma 
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Kerstviering voor senioren 
De seniorencommissie van de diaconie van de Dorpskerk  

nodigt u van harte uit voor de kerstmiddag voor gemeenteleden 

van 75 jaar en ouder. 

Deze viering wordt gehouden op 

zaterdag 16 december in ’t Loughoes, van 

14.00 uur tot ca 16.30 uur. 

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en bent u van harte 

welkom. 

Wanneer u familie of vrienden, die ook senior zijn, 

wilt meenemen, zijn die eveneens welkom. 

Als u geen persoonlijke uitnodiging ontvangt en 

toch graag wilt komen, kunt u zich opgeven bij 

onderstaande personen. 

Wilt u dan ook aangeven of u vervoer nodig hebt? 

Graag tot ziens op 16 december, 

 

Joke Lambour   tel. 3095292/ 06 28851550 

Harma Löhr   tel. 3643227/ 06 49794913 

Liesbeth Roelfsema  tel. 2307329/06 49802046 

 

Kerstwens 
Het nieuwe jaar staat voor de deur. 

 

Wij wensen iedereen een jaar zonder 

zorgen tegemoet. 

 

Met vriendschap in overvloed en elke dag 

een dosis geluk  

 

Zo kan het nieuwe jaar niet meer stuk. 

 

Voor iedereen een f ijn kerstfeest.  

 

 

 

                  Peter en Marjan Dijk. 
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Pastoraat 
Mevr. A. Fokkens Jongepier is weer thuis 

Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 

9751 ND Haren 

Mevr. L. B. Kadijk – Sipkes verblijft in Maartenshof, Schaaksport 100-

102, 9728 PG Groningen 

Mevr. B. Oppewal verblijft in Symphonie, Hooiweg 18,  

Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND 

Haren 

Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden  

Dhr. W.D. Westerhof verblijft in Symphonie, k. 230, Hooiweg 18, 

9761 GR Eelde 

  

 

Bijbelkring Symphonie 

De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 29 

november in de gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen. 

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30. 

U bent van harte welkom! 

Aukje Adams, Bert Broers 

 

 

In herinnering  

Mevr. F. Bakker 25-02-40 24-10-23 

Dhr. T.H.L. Beernink 30-12-23 27-10-23 

Dhr. H. Dijk 11-03-44 30-10-23 

Mevr. J. Tepper-Bolwijn 18-07-36 09-11-23 

Mevr. M.J. den Hamer-Snijders 26-11-46 12-11-23 

 

 

In goede machten liefderijk geborgen, 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

 Bonhoeffer 
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Bedankt
Zondag 5 november stond Roelie Matter voor onze deur met een 

prachtig bos bloemen. Als dank voor 52 jaar kerkelijk contact 

bezorgen. Die eer komt vooral mijn vrouw toe.

We hadden het graag langer gedaan, maar zijn nu allebei slecht ter 

been. We zijn er zeer door getroffen.

Temeer omdat we net een zware tijd achter de rug hebben.

Ik, Joop, had een ernstige en gevaarlijk bloedvergiftiging opgelopen.

Na ziekenhuisopname en uitzieken, gaat het gelukkig nu weer de 

goede kant op.

Ik heb veel gebeden en geluk gekregen.

Het gebed gaf mij rust.

Lieve mensen, die bloemen zijn op een goed moment gekomen.

Allemaal hartelijk daarvoor.

Een dankbare Joop en Ineke van Kammen

Bedankt voor de bloemen.

De kerkdienst thuis op de laptop 

meebelevend hoorden wij dat de bloemen 

uit de dienst voor ons bestemd waren. Zo 

voelden we ons extra verbonden met onze 

Dorpskerkgemeente.

Dank daarvoor!

Jacqueline en Herman Westmaas

Hallo,

Blij verrast waren wij toen Wilma Weenink 

ons een prachtig boeket bloemen met bloemenkaart namens de kerk 

bracht. 

Onze hartelijke dank.

Henk en Johanna Lieben.

Deze week werden we verrast met een heerlijke f les wijn en een 

f leurige attentie ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk. 

Heel hartelijk dank daarvoor.

Peter en Gea Kruit
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Puzzel 
Dit is geen moeilijke puzzel. Deze puzzel gaat als volgt: zoek de 

antwoorden van de vragen 1 t/m 18, achter het antwoord staat een 

letter en die letter is van boven naar beneden de oplossing. 

Succes! Ina Rawée cgrawee@gmail.com 

 

Jozef (N)       zesde (E)      Maria (S) Wijzen (D)      Gabriёl (H)     
 

acht (T)   Egypte (E)  Melchior (A)      achtste (G) Quirinius (E)      
 

Galilea (V)    Augustus (K)  Immanuël (N)     Judea (O)    Hosea (D) 
 

Elisabeth (L)       Jacob (E)        Melichor (P)        Nazaret (E)  
 

Bethlehem (R)     Juda (E)      Herders (S)   drie (F)     Herodes (T) 
 

Judea (K) David (IJ)  
 

1. Hoe heet de engel die bij Maria kwam? 

2. In welke maand zond God de engel naar Maria? 

3. Naar wie ging Maria? 

4. Waar was dat een stad in? 

5. Hoeveel maanden bleef Maria daar ongeveer? 

6. Van wie stamde Jozef af? 

7. Aan wie zei de engel dat het kindje Jezus moest heten? 

8. In welke plaats woonden Jozef en Maria? 

9. Wie kondigde een decreet af? 

10.  Tijdens wie zijn  bewind vond de eerste volkstelling plaats?  

11.  Naar welke plaats moesten Jozef en Maria gaan? 

12.  Wie gingen als eersten naar het kindje Jezus? 

13.  Wie was koning in die tijd? 

14.  Wie hebben er geschenken gebracht? 

15.  Hoe heette één van hen? 

16.  Op welke dag werd Jezus besneden? 

17.  Waarheen vluchten Jozef en Maria en Jezus? 

18.   Hoe wordt Jezus ook wel genoemd? 

 

De oplossing van de november puzzel was: een Jobstijding 

1. eigen 2. ene 3. naald 4. je 5. onschuld 6. broeders 7. snoeren 8. 

teken 9. Ijzer 10. deur 11. iemand 12. nieuws 13. geloven. 
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Adventstijd 
Op het moment dat ik dit schrijf  hebben we net de eerste 

novemberstormen weer achter de rug. Het hoort bij de tijd van het 

jaar, waarbij alles afsterft en het steeds donkerder wordt buiten. 

Dat kan soms best beklemmend zijn. 

Hoeveel liederen zijn er niet waar de storm, het duister en de regen 

als beeld worden gebruikt voor alles wat er in de wereld gebeurd: de 

oorlogen, de honger de uitzichtloosheid. En dichter bij huis: onze 

eigen vragen voor de toekomst, hoe komt het met onze school,  

onze relatie, ons werk, onze kinderen, onze aftakeling als we ouder 

worden en de vragen hoe verder? Hoe verder nu met deze 

verkiezingsuitslagen en de regeringsformatie? Hoe verder met de 

wereld, met het milieu, Israël, Palestina, Oekraïne en noem maar op? 

Hoe verder met ons? Wie verlangt er soms niet naar betere tijden? 

Dat is waar advent mee te maken heeft. Je staat met je voeten in de 

modder van het leven. 

Maar toch... 

 

Sytze de Vries schreef daar dit gedicht over: 

 

Als een ster in lichte luister, 

als een vurig verschiet. 

Straalt Gij ons tegen. 

Terwijl de nacht nog huivert 

daagt Gij op als ons nieuw lied. 

Als een morgen aangebroken, 

als het licht zonneklaar, 

roos in de winter, in de woestijn ontloken, 

als belofte bloeit Gij daar. 

Als een kind tot ons gekomen, 

zijt Gij ons ongedacht 

nader, nabijer dan wij ooit duren dromen. 

Liefde het uw overmacht. 

Als een woord dat, eens gegeven, 

nóg de morgen ontbiedt, 

zegt Gij ons aan de nacht niet meer te vrezen, 

want uw ster verlaat ons niet. 

 

Bert Broers. 
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Van INLIA: Huisarts in het Gasthuis 
Ze kwam verpleegkundige Astrid tegen toen die zich na een 

ongelukje meldde bij de dokterspost. Huisarts Gineke de Jager 

draaide daar net een dienst. Verpleegkundige en arts raakten aan de 

praat en zo kwam Gineke achter het bestaan van het INLIA Gasthuis 

Groningen. Ze had er nog nooit van gehoord, maar nu is ze er al twee 

jaar huisarts.  

 

Ze was nieuwsgierig naar hoe de medische zorg aan asielzoekers in 

nood geregeld is in Nederland. Daarnaast was De Jager eerder al op 

Lesbos geweest om hulp te verlenen. Ook iets dat zomaar op haar 

pad kwam, via een mail van Stichting Bootvluchteling. Die mail 

arriveert precies op het juiste moment want ze heeft net even geen 

werk. “Ik had een gat in de agenda en daar was grote nood, dus ben 

ik gegaan.” 

 

Recht op medische zorg 

Ze komt te werken in het beruchte Moria-kamp, waar over de 

tienduizend mensen in erbarmelijke omstandigheden verkeren. “Het 

is zo triest wat je daar ziet. Mensen die op de vlucht zijn, soms al 

heel lang, en dan uiteindelijk in zo’n kamp belanden. Dat raakt je.”  

 

Iedereen heeft recht op medische zorg, dat is het principe dat Gineke 

de Jager in de praktijk wil brengen. Op Lesbos en in Groningen. En: 

“Het is vanuit het vak van huisarts bekeken ontzettend interessant 

om met veel verschillende mensen te werken, voor mijzelf is het ook 

een verrijking.”  

 

Lichamelijke klachten door stress 

De gasten bij INLIA komen uit uiteenlopende culturen. Toch is het 

ook een groep met specif ieke eigen problemen. “Ze zijn daar 

gekomen omdat ze geen uitzicht hadden op een toekomst, soms al 

heel lang. In het Gasthuis werken ze daaraan, maar dat kan ook best 

een tijd duren. Gebrek aan perspectief veroorzaakt stress en stress 

veroorzaakt lichamelijke klachten.” 

 

Sommige klachten zijn te behandelen, andere niet. “En daar wordt 

het soms lastig, want dan komen de cultuurverschillen om de hoek. 

Mensen uiten zich heel anders dan Nederlanders. Door een 

Nederlandse bril bekeken, kun je al snel een oordeel hebben en het 

bijvoorbeeld theatraal vinden. Maar dat zijn echt cultuurverschillen.” 

Mensen uiten zich anders, maar de behoeften zijn gelijk, weet dokter 

De Jager: “Iemand met stress wil net als ieder ander gezien worden.” 
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In het Gasthuis heeft de grote groep jonge mensen vaak klachten aan 

rug, nek, schouders, armen, benen. Gelukkig komt er geregeld ook 

een fysiotherapeut  naar het Gasthuis. Daarnaast zitten er veel 

oude(re) mensen met suikerziekte en klachten die daaruit 

voortvloeien. Ook is kanker een belangrijk dossier in het Gasthuis. Er 

is maar 1 keer spreekuur per week, is dat wel voldoende? Voor nu 

redden we het ermee, zegt De Jager. 

 

Kerstgedachte 
Wat zou er gebeuren als je de kunstmatige intelligentie van ChatGPT 

om een kerstboodschap  op rijm zou vragen? Wij namen de proef op 

de som:  

 

In Eelde-Paterswolde, waar winterkou regeert, 

Een vredige kerstgroet, een boodschap die inspireert. 

 

Onder de sterren, helder en klaar, 

Samen zijn we, in liefde, voor elkaar. 

 

In deze stille nacht, een hemels gezicht, 

Bemoediging straalt, als het kerstlicht. 

 

In PKN Eelde en omstreken, hand in hand, 

Samen verbonden in dit kerstfeest, betoverend. 

 

Laat de vrede ons hart verwarmen, 

En hoop in onze gemeenschap ontkiemen. 

 

Moge deze kerst vol liefde zijn voor iedere ziel, 

Waar de vreugde ons verenigt, spel na spel. 

 

 
 (ChatGPT 26-11-2023) 
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Kleurplaat 
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Colofo
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