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Kerkdiensten in de komende periode 
Datum:   Tijd:    Voorganger:   Bijzonderheden: 

    

07 jan.   10.00 uur  ds. C. Verspuij  KK / O 

    

14 jan.   10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK/ JK / O 

    

21 jan.   10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK / O 

                 Avondmaal 

28 jan.   10.00 uur  ds. Kaj v.d. Plas  KK / O 

    

04 febr.   10.00 uur  Bert Broers   KK / O 

 

 

    

 

 

 

 

    

KK:  Kinderkerk   

A:  Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK:  Jeugdkerk   

C:  Cantate   

O:  Oppasdienst  

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden.    

   

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 
Geen kerstcantate 
 

Niet alleen in het holst 

van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 

heeft het licht het koud. 

Het vraagt om geen engelenstemmen, 

het hongert naar 

een beetje gerechtigheid 

aan deze kant van de tijd. 

En dromen doet het ook niet van 

eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 

aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord, 

het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 

 

De redactie wenst u allen, met dichter Hans Andreüs, 

een voorspoedig nieuw jaar, 

in het besef dat ondanks alle duisternis in de wereld 

het licht aanwezig is.  

Namens deze, 

Joke Lambour 

 

 

Gelukkig dat 

het licht bestaat 

en dat het met 

me doet en praat 

en dat ik weet 

dat ik er vandaan 

kom, van het licht 

of hoe dat anders heet 
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Bij het nieuwe jaar 
De donkere dagen van Advent eindigen voor mij meestal pas in het 

nieuwe jaar. De seizoenen hebben elk hun eigen invloed op het 

gemoed. In ieder geval wel op het mijne. Terwijl de natuur zich lijkt 

terug te trekken in zichzelf, is de overgangsperiode van herfst naar 

winter voor mij ook altijd een tijd die me naar binnen trekt, een tijd 

van bezinning.  

 

Misschien raakte het onderstaande gedicht me daarom wel. Omdat 

ook dit gaat over een terugkeren tot jezelf. Zoals de zee met iedere 

golf uitreikt en ook weer terugkeert, zo geven we delen van onszelf 

over aan de wereld en nemen ze weer terug, wegen ze vervolgens af 

en delen ze opnieuw, of niet.  

 

Ik wens jullie zegen en liefde in dit nieuwe jaar. 

 

Liefde na liefde 
De tijd zal komen  

dat je, met grote verrukking,  

je eigen aankomst zult begroeten  

bij je eigen deur, in je eigen spiegel  

en elk zal naar het welkom van de ander glimlachen, 

 

en zeggen: Ga zitten. Eet wat.  

Je zult opnieuw de vreemdeling liefhebben die je zelf was. 

 

Geef wijn. Geef brood. Geef je hart terug  

aan zichzelf, aan de vreemdeling die jou je hele leven 

 

heeft liefgehad, die je miskende  

voor een ander, die je tot in je ziel kent.  

Haal de liefdesbrieven uit de boekenkast, 

 

de foto's, de wanhopige aantekeningen,  

pel je eigen beeld uit de spiegel.  

Ga zitten. Geniet van het feest van je leven. 

 

Derek Walcott (1930-2017) 

Vertaling: Daan Bronkhorst 
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Op het eerste gezicht 
Zo op het eerste gezicht gaat dit gedicht over terugkeren naar jezelf, 

na het verlies van een geliefde. We kunnen iemand verliezen aan de 

dood, maar natuurlijk ook aan het leven. Je herontdekt wie je bent en 

op een dag zul je dat met nieuwe interesse zien, schrijft de dichter. 

 

Want liefde is een daad. Een daad van overgave, van investeren in de 

ander, van ontvangen en geven, een heen en weer tussen jou en 

jouw geliefde(n). In dat geven en ontvangen verandert er iets in jou, 

je zou het transformatie kunnen noemen.  

 

Liefhebben verandert je. Dat is de misschien wel de reden dat 

sommige mensen er bang voor zijn. En dat andere mensen zich er 

volledig in storten om in de symbiose zo ver mogelijk bij zichzelf 

vandaan te geraken. 

 

Als dan jouw geliefde, degene die jou tot onderwerp van liefde 

maakte, uit je leven verdwijnt, kan dat tot een gevoel van 

vervreemding leiden. Wie ben je zonder de ander, als dat stuk van 

jezelf dat door de dynamiek van de relatie veranderde, niet meer 

gevoed wordt? 

 

Verlies van een geliefde is ook een herontdekking van jezelf. Je was 

jezelf misschien wel tot een vreemdeling geworden. Dat is nu voorbij, 

zegt de dichter. Kom tot jezelf, ga zitten, kom tot rust en misschien... 

geniet. 

 

Op het tweede gezicht 
Gaat het gedicht op het eerste gezicht over een verloren liefde, als je 

met andere ogen kijkt kan het ook gaan over het verlies van jezelf. 

Jij, die je eigen eerste liefde zou moeten zijn (religieus geduid: je 

bent er, en dat is een daad van liefde van God, je mag er wezen), 

verruilde jezelf te zeer voor een ander object. 

 

Je kunt je ook verliezen in je kinderen. In je ouders. In mensen die 

aan je zorg zijn toevertrouwd. Gaan ze op eigen benen staan of wordt 

de zorg overgenomen uit je handen, dan kun je je plotseling leeg 

voelen. Het lege-nest-syndroom is misschien wel de herontdekking 

van jezelf. Of van de vraag wie je eigenlijk bent, “zonder”. Besef je 

dan dat je ooit zonder was, en toen ook iemand was.  

 

Wie ben je zonder... op de puntjes kun je ook drugs en drank 

invullen. De strijd van de verslaafde gaat ook over de vraag naar de 
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eigen identiteit. Wie ben je zonder werk, zonder de positie en het 

dagritme die je werk je gaven? De vraag voor prille pensionado’s. Wie 

ben je zonder auto als je je rijbewijs kwijtraakt, zonder kracht als je 

in moet leveren op je autonomie? 

 

Kun je met grote verrukking je eigen aankomst begroeten, jezelf in 

de ogen kijken en jezelf terugvinden, jezelf terug in je armen 

ontvangen uit de wereld waaraan je jezelf had uitgeleend? 

 

ds. Kaj van der Plas 
 

Geven voor de kerk van morgen 
Geven voor de kerk van morgen 
 

We starten de Actie Kerkbalans op 12 januari. Dan breng ik de tassen 

met enveloppen naar de wijkcoördinatoren en zij verdelen die weer 

onder de 60 contactpersonen. Zo wordt voor ca. 400 adressen de 

Actie Kerkbalans thuisbezorgd.  
 

Voor 230 adressen wordt het verzoek tot bijdrage via de mail 

afgehandeld.  
 

Er is in de afgelopen maanden al veel geschreven en 

gecommuniceerd over de voorbereiding en uitvoering van de Actie. Ik 

wil iedereen bedanken die daaraan zijn/haar medewerking heeft 

verleend. 
 

En nu maar hopen op een mooie opbrengst. 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dick Boersma 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

3   december mevr. Frieda van der Molen 

10 december mevr. Gerrie te Velde 

17 december dhr. Stef van der Linden 

24 december dhr. Hans den Hamer 

31 december dhr. en mevr. Steunebrink 

Van de kerkenraad 
 

De Kerkenraad wenst iedereen een  

Fijne Jaarwisseling en een  

Gezond en Liefdevol Nieuwjaar. 

 
 
 
 
 

Kerstpakkettenactie van de diaconie 

Vrijdagavond 8 december was het een gezellige drukte bij de diaconie 

van de dorpskerk . De kerstpakketten werden samengesteld en 

klaargezet voor verspreiding. Vele handen maakten er licht werk van. 

De inhoud bestond uit o.a. uit een kerstbrood, rolletjes en een 

waardebon.  

   

De bezorging gebeurde op zaterdag 9 december. Ruim 60 mensen die 

een steuntje in de rug verdienden, werden met een pakket verblijd.  

   

Om dit te bekostigen en mogelijk te maken, werd 3 keer tijdens de 

zondagsdienst in de dorpskerk voor dit doel gecollecteerd.  

Voor alle giften wordt iedereen hartelijk bedankt evenals de 

leverancier van de producten.  

   

Namens de diaconie.  
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Vanuit de diaconie 

In de laatste diaconievergadering van 2023 werd er 

veel geëvalueerd. We keken terug op de wereldmaaltijd op 16 

november. Het was gezellig druk met 80 personen en 20 kinderen. 

Zeker voor herhaling vatbaar. Ook de Sinterklaasactie (cadeautjes 

voor kinderen in de AZC’s) en de uienactie (opbrengst voor een 

school in Oekraïne) waren een succes. Tenslotte keken we met 

voldoening terug op de kerspakkettenactie. We konden weer veel 

gezinnen blij maken met een mooi pakket. Ook deze keer werden de 

mensen in de AZC’s en ook de veteranen in de Thuisbasis Veteranen 

niet vergeten.  

In de decembermaand is er altijd veel aandacht voor de voedselbank. 

We collecteren er wat vaker 

voor, er is een inzamelingsactie 

bij de lokale supermarkten 

gecoördineerd door RTV 

Drenthe, en zelfs RTV Tynaarlo 

besteedde er aandacht aan. 

Die aandacht is ook in 2024 

nodig. We hebben daarom bij 

Kerk in Actie speciale dozen 

besteld. Deze kun je vullen en 

daarna bij ‘t Loughoes 

inleveren. Wij zorgen ervoor 

dat de dozen bij de 

voedselbank in Zuidlaren 

bezorgd worden. Zie ook: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-

themas/samen-tegen-armoede/ 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/samen-tegen-armoede/
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Wil je een doos vullen stuur dan even een email naar 

diaconie@dorpskerkeelde.nl met als onderwerp KiA voedselbank 

doos. Je kan ook een doos ophalen in ‘t Loughoes. 

 

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 

Jan Reinder Fransens 

 

 

 
 
 

 

In herinnering  
Mevr. D.S. Spithost-Hoekstra 20-04-36 26-11-23 

Mevr. A. Doornbosch-Nieboer 28-07-37 28-11-23 

Mevr. H. van Bruggen-Hadders 06-03-33 01-12-23 

Dhr. H.J. Trox 29-10-44 02-12-23 

Dhr. S. de Boer 28-01-35 18-12-23 

 

 

Uit uw geborgenheid 

ontsteekt Gij licht op aarde, 

wilt Gij ons warmen met 

de gloed van uw genade. 

Wij delen met elkaar 

het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, 

wij gaan het donker tegen. 

 

 

 

 

 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 26 januari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl
http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
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Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

Agenda 
Woensdag   3 januari      10 uur koffietied  ’t Loughoes 

Woensdag   31 januari 10.15 – 11.45 uur  Bijbelkring,  Symphonie  

Maandag     4 maart  20 uur V&T Renée van Riessen 

 

 

Iedere eerste woensdag van de maand koffietied 

Iedere laatste woensdag van de maand 

Bijbelkring, Symphonie 

 

 

Data Bijbelkring 2024: 

31 januari   28 februari  27 maart  24 april 

29 mei    26 juni   31 juli   28 augustus 

25 september  30 oktober  27 november 18 december 

 

 

Van het kerkelijk buro 
Nieuw  ingekomen: 

Dhr. en mw. A.J. Wiersema-N. Eissens, van Loppersum naar 

Brouwerssteeg 2, 9761 ET Eelde 

 

Pastoraat 
Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 

9751 ND Haren 

mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Mevr. L. B. Kadijk – Sipkes verblijft in Maartenshof, Schaaksport 100-

102, 9728 PG Groningen 

Mevr. B. Oppewal verblijft in Symphonie, Hooiweg 18, 

Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND 

Haren 

Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden 

Dhr. W.D. Westerhof verblijft in Symphonie, k. 230, Hooiweg 18, 

9761 GR Eelde 

mevr. P. Vos-Hepping verblijft in de Duinstee; Schoollaan 22, 9761 

AB 

Eelde 

 

Bijbelkring Symphonie 
De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 31 

januari in de gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen. 

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30. U bent van harte 

welkom! Aukje Adams, Bert Broers 
 

Hartelijke groet, 

Bert Broers 

Kerstmiddag voor ouderen van de Dorpskerk 

Zaterdagmiddag 16 december was het zover: We  vierden kerstfeest 

met de ouderen van de Dorpskerk. 

De dames van de garderobe (het stallen 

van de rollators met sticker) en de 

bediening, ook wel de Martha’s genoemd, 

waren al op tijd aanwezig en kregen van 

Marjan de nodige instructies. 

Niet iedereen was in de gelegenheid zelf te 

komen, dus waren er meerdere auto’s met 

chauffeurs geregeld en zelfs de belbus kwam 

voorrijden, speciaal  voor een rolstoeler. 

Vooraf dronken we een kopje thee/ koffie met 

kerstkransje. 

De paaskaars brandde en we staken de 

adventskaarsen aan, waarna een kerstgedicht 

van Sytze de Vries werd voorgelezen. 
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Joke heette iedereen welkom. 

Speciaal Meile Houtsma en 

Henny Veltman die voor de muzikale 

omlijsting zorgden en Kaj (verhaal) 

en Bert (meditatie). 

We hadden gekozen voor de 

bekende kerstliederen, 

zodat iedereen mee kon zingen. 

Een van deze liederen was “Zeg eens 

herder waar kom jij vandaan?”  Henny 

vervulde hierbij de rol van de herder, wat 

mooi klonk. 

Het kerstverhaal werd voorgelezen, 

waarna Bert Broers de meditatie 

verzorgde. 

Hij vertelde ook hoe het kerstfeest vroeger 

bij hem thuis werd gevierd: vader las het kerstverhaal en ze aten o.a. 

een  heerlijke pudding met saus, wat nu inmiddels verboden is in 

verband met de kleurstoffen. Zeer herkenbaar voor iedereen. 

In de pauze kreeg iedereen een tweede kopje koffie met bonbon. 

We luisterden naar het Ave Maria gezongen door Henny en begeleid 

door Meile, wat erg gewaardeerd werd, wat tot 

uiting kwam door het applaus wat ze kregen. 

Kaj vertelde een prachtig verhaal over een meisje 

in het bos dat erg bang was voor de heks. 

(Het liep gelukkig goed af). Na een gebed, het 

gezamenlijke “Onze Vader” en de zegen 

uitgesproken door Bert, waren we aan het eind 

van de viering. 

Het was tijd voor een gezellige nazit met 

natuurlijk een advocaatje met slagroom en niet te 

vergeten de heerlijke 

hapjes van Marjan en 

Peter. 

Velen gaven aan dat ze een fijne middag 

hadden gehad! 

 

Liesbeth Roelfsema 

Bedankt 
Hallo allemaal, 

Vorige week werden we verrast met een kerststukje, gebracht door 

Janny Koops, in verband met mijn ziekte. 
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Hartelijk dank daarvoor. Tevens een heel fijne kerst toegewenst en 

een voorspoedig 2024. 

Greetje en Roelof Bonder. 

 

 

Zondagochtend, dit keer niet naar de Dorpskerk maar op de bank 

genesteld om via Kerkomroep de kerkdienst te gaan volgen. En wat 

schetst mijn verbazing…. Ik zie de bestemming  van de 

bloemengroet…totaal niet verwacht! 

Even later, een mooi boeket bloemen met een 

kaart met vele namen! 

Als ik het geweten had zou ik hebben gezegd ‘ 

De bloemen moeten naar iemand anders’. 

Toch hebben we ervan genoten, dank jullie wel! 

Frieda van der Molen 
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Puzzel 
Iedereen de beste wensen voor 2024. In deze puzzel overlappen de woorden 

met één of meer letters. De letters onder de pijlen is de oplossing. Succes! 

Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

            ⇣                   ⇣ 

Horizontaal 

2. boeket, buiten, reisje 3. voorzetsel, toets, lijn, plaats in Gelderland 4. 

smal, aarde, drukken 5. rakel, berggeel, kaarden, hint 6. rendier. donker. 

Verticaal 

1. genade, boom, klos 2. kwiek, spelonk, deel van een boom 

3. zeehond, troep 4. prijzig, wiel, bedrijvig, hoen 5. optocht, getal, delfstof 6. 

lil, voorzetsel, dakrand, mand 

 

De oplossing van de decemberpuzzel was: hele fijne kerstdagen.  

1.Gabriёl 2. zesde, 3. Elisabeth 4. Juda 5. drie 6. David 7. Jozef  

8. Nazaret 9. Augustus 10. Quirinus 11. Bethlehem 12. herders  

13. Herodes 14. wijzen 15.Melchior 16. achtste 17. Egypte 18. Imannuёl. 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 

 
 

Hierboven ziet u de collecteopbrengsten van de collectes, welke zijn 

gehouden in de maanden november en december 2023. Niet vermeld 

zijn de giften binnengekomen giften op de bankrekening. Alle gevers 

en geefsters hartelijk dank. Door uw gift kunnen de kerkrentmeesters 

en diakenen namens u hun werk naar behoren doen. 
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The Joy of Gospel, in de Nieuwe Kolk in Assen 
Gospelkoor Reflection uit Assen organiseert op zaterdag 27 januari 

2024 een groots en feestelijk concert ‘The Joy of Gospel’ in 

samenwerking met niemand minder dan Shirma Rouse! Shirma 

Rouse is een bekende soul- en gospelzangeres met een prachtige 

stem. Met muzikale begeleiding van een speciaal samengestelde band 

zingen we bekende en minder bekende, uitbundige en ingetogen 

gospelliederen. Joy of Gospel betekent letterlijk de vreugde van het 

evangelie, het goede nieuws!  

Maakt dit jou nieuwsgierig? Kaarten zijn verkrijgbaar via koorleden of 

via een van onderstaande links.  

Wanneer: zaterdag 27 januari 2024, aanvang 20.00 uur 

Waar: De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1, Assen 

 

Meer informatie: 

www.gospelkoorreflectionassen.nl 

www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/joy-of-gospel/ 

www.eventsforchrist.nl/event/shirma-rouse-en-gospelkoor-reflection  

 

 

Asielzoekers aan het werk: win-win 
 Kok, pizzabakker, bouwvakker, borduurder, heftruckchauffeur, 

metaalbewerker, financieel manager, verkoper, elektrotechnicus, 

leraar, slager, autopoetser, vrachtwagenchauffeur, koerier en ICT’er: 

zomaar een greep uit de beroepen van de asielzoekers die onderdak 

krijgen van INLIA in het kader van de crisisopvang voor het overvolle 

aanmeldcentrum in Ter Apel.  

 

Nederland zit te springen om arbeidskrachten, andersom zitten zij te 

springen om zinvolle dagbesteding, werk, integratie, en geld om naar 

hun families in het buitenland te sturen. 1 en 1 is 2 zou je denken: 

laat die mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan!  

 

Belemmeringen 

Tot eind november was dat echter te simpel gedacht. Nederland 

wierp allerlei barrières op voor asielzoekers om hier te mogen 

werken. Ze zouden maar gaan denken dat ze hier mochten blijven, of 

zo lang aan het werk gaan dat ze recht kregen op WW! Zo mochten 

asielzoekers pas na een half jaar hier aan het werk en mochten ze 

dan bovendien maar 24 weken per jaar werken.  

 

http://www.gospelkoorreflectionassen.nl/
http://www.dnk.nl/agenda-tickets/theater/joy-of-gospel/
http://www.eventsforchrist.nl/event/shirma-rouse-en-gospelkoor-reflection
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Onder die regels was het onaantrekkelijk voor bedrijven om 

asielzoekers in dienst te nemen. Wie wil er investeren in 

arbeidskrachten van wie je al na 24 weken weer afscheid moet 

nemen? Gelukkig maakte de Raad van State eind november 

uiteindelijk gehakt van deze regel die de toegang tot de arbeidsmarkt 

beperkte. Sindsdien ligt de arbeidsmarkt veel meer open voor 

asielzoekers. 

 

'Goed voor de samenleving' 

Een opsteker voor werkgevers, voor asielzoekers, voor gemeenten & 

Rijk (overheden hoeven zo minder geld aan uitkeringen te besteden), 

voor iedereen eigenlijk. INLIA-directeur John van Tilborg is blij met 

de uitspraak: “Vacatures kunnen vervuld worden, bedrijven kunnen 

beter draaien, asielzoekers kunnen meedoen – dat is de beste 

integratie. Het is echt goed voor de samenleving.” 

 

Hij is zelf ook in zijn nopjes, want ook INLIA heeft asielzoekers in 

dienst, die hij nu niet na 24 weken weer hoeft te ontslaan. 

 

'Project Werk' 

Het is ook heel goed nieuws voor ‘Project Werk’ dat INLIA in 

september startte. Want het potentieel aan arbeidskrachten onder de 

asielzoekers viel op, sinds INLIA vorig jaar betrokken raakte bij de 

crisisopvang van asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden (een 

nieuwe doelgroep voor INLIA). 

 

En hoewel de belemmerende regelgeving toen nog gold, zou INLIA 

INLIA niet zijn als de stichting zich zou neerleggen bij de 

onmogelijkheden van onzinnige regels en bureaucratie. ‘Project Werk’ 

dus. Van Tilborg trok Britt Pruis aan, die ervaring had met het aan 

het werk helpen van Oekraïense vluchtelingen hier. Een enthousiaste 

‘jonge hond’ zogezegd, die hij koppelde aan een ervaren ‘oude rot’: 

ex-gemeenteraadslid Koosje van Doesen.   

 

 

 

Beide partijen 

Ze zochten eerst de regelgeving uit, brachten de cv’s van de mensen 

samen met hen in kaart en brachten werkgevers en potentiële 

arbeidskrachten in contact met elkaar. “We zijn er niet alleen voor 

onze gasten, maar ook voor de bedrijven”, vertelt Koosje, “We 

ondersteunen en coachen beide partijen. Als iets niet goed loopt, 

springen we in. En we leggen van tevoren ook goed aan de mensen 

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1356/raad-van-state-bevestigt-24-weken-termijn-onrechtmatig
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uit hoe je in Nederland een goede werknemer bent.”  

 

Ze lopen natuurlijk tegen allerlei moeilijkheden aan. Zo zijn in allerlei 

sectoren certificaten nodig, waarvan de kosten voor veel asielzoekers 

een probleem vormen. Bovendien moet je voor het aanvragen goed 

je weg weten met computers, ook een barrière. Britt: “Maar ze 

helpen elkaar.”  

 

Werk is goed 

De mannen willen heel graag werken, vertellen Britt en Koosje: het 

geeft een dag invulling, dat hebben ze geestelijk ook nodig. Werk is 

goed om Nederlands te leren, om mensen hier te leren kennen, om te 

integreren. Een heel groot pluspunt: het zijn meest kostwinners en 

met een baan hier kunnen ze geld sturen naar hun gezinnen.  

 

De eerste successen zijn er: een lasser en metaalbewerker is 

inmiddels aan de slag, twee mensen werken bij een 

keukeninstallateur, iemand volgt een traineeship bij de customer 

service van IKEA en weer een ander is bij een productiebedrijf 

gestart. Laat Britt en Koosje maar schuiven. 

 
 

Persoonlijke noot 
Zoals u zult weten, ziet de Dorpskerk zich genoodzaakt om stevig te 

bezuinigen. Volgens het beleidsplan zal “het Pastoraat daarom zo 

worden ingericht, dat de activiteiten van de kerkelijk werker 

belangrijk verminderd kunnen worden.” 

 

Voor mij was dit een reden om te gaan solliciteren. En met succes: de 

Protestantse Gemeente Gramsbergen wil mij in dienst nemen. Zoals 

het nu lijkt begin ik daar 1 maart 2024. 

Dat betekent dat ik dan afscheid neem bij de Dorpskerk Eelde. Ik 

vind dat heel jammer. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt en 

zal Eelde-Paterswolde missen. 

 

De komende weken ga ik gebruiken om mijn werkzaamheden af te 

ronden en waar nodig over te dragen. Het zullen vast nog twee fijne 

maanden worden bij Dorpskerk Eelde, zo aan het begin van 2024. 

 

Hartelijke groet, 

Bert Broers 
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Colofo
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