


 

 
Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2 

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
 

 

Datum: Tijd: Voorganger:  

    

04 febr. 10.00 uur Bert Broers KK/ O 

    

11 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/ JK / O 

    

18 febr.  10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/ O 

  Avondmaal 1e- 40 dagen tijd 

    

25 febr.  10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/ O 

   2e- 40 dagen tijd 

03 mrt. 10.00 uur Bert Broers KK/ O 

   3e- 40 dagen tijd 

 
  

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C: Cantate   

O: Oppasdienst  

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

  

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

 

Veel leesplezier!  

Namens de redactie, 

 

Hannah Matter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Februari 

Maand om minder stommiteiten te begaan,  

want we hebben slechts 28 dagen te gaan. 

Maand van komt er nog een Elfstedentocht 

van het verzet dat voor onze vrijheid vocht. 

 

Maand dat sneeuwklokjes bovenkomen 

we hopen op zon en van de lente dromen. 

Maand ook van de liefde met Valentijnsdag 

en van de koukleumen met dikke truiendag. 

 

Maand dat het kan vriezen en kan dooien 

en dat als je valt ze te laat zijn met strooien. 

Maand waarin de dagen weer gaan lengen 

hallo Februari wat ga je ons ditmaal brengen. 

 

Hanny Otten 
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Macht 

‘Hahahaha, ’roept Gerard met een enge stem, ‘en nu heb ik de 

toverstaf. Dus nu heb ik alle macht! Buig voor mij!’ 
‘Wacht even Gerard ’zegt Willem. 

‘Dat staat volgens mij niet in het toneelstuk. ’ 
‘Jawel hoor! ’zegt Gerard. ‘Ik heb de toverstaf en dan heb ik alle 

macht!’ 
‘Ja oké’ zegt Willem, ‘maar dat van dat buigen staat er niet in toch.’ 
‘Nee? Oh nee nu zie ik het ook. Maar dat is toch wat iemand met 

macht altijd doet. Zorgen dat een voor hem buigt?’ 
‘Dat hoeft toch helemaal niet. Je kunt ook lieve dingen met macht 

doen!’ 
Als Gerard achter zijn oren krabt zegt Willem: ‘Je kunt bijvoorbeeld 

ook toveren dat alle heksen geen wrat meer op hun kin hebben. Of 

dat kinderen die geen appel lusten voortaan appels krijgen die 

vanzelf  naar dropjes smaken.’ 
‘Of dat zieke mensen beter worden, of dat het overal vrede is, ’vult 

Gerard aan. 

‘Precies! ’zegt Willem. ‘Tover dat maar met je toverstaf.’ 
‘Is het dan nog wel een leuk toneelstuk om naar te kijken? ’vraagt 

Gerard. 

‘Hmm…’ peinst Willem. ‘Een beetje saaier misschien. Maar wel leuker 

ook.’ 
 

ds. Kaj van der Plas 

 
 

Lezing  
Levinas 4 maart 2024 20.00 uur Loughoes 

 

Op 4 maart 2024 is de volgende maandagavondlezing in ‘t Loughoes. 

Het gaat deze keer over de f ilosof ie van de frans-joodse denker 

Emmanuel Levinas (1906-1995).   

Levinas vernieuwde de f ilosof ie door aandacht te vragen voor het 

verschijnsel verantwoordelijkheid. Geen gemakkelijk verschijnsel, 

want daarvoor moeten we soms ons ik, ons eigen belang, aan de kant 

zetten. Hoe is dat eigenlijk mogelijk – waarom doen we het? Levinas 

verklaart het verschijnsel verantwoordelijkheid uit een schok: de 

schok die we ervaren als we “de ander” horen en in de ogen zien. In 

zijn f ilosof isch onderzoek van deze ervaring legt hij ook een verband 
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met religie en mystiek. Wat verbindt de ander met God? En hoe lopen 

f ilosof ie en religie door elkaar heen in de ervaring van het gelaat van 

de Ander?  

De lezing wordt gegeven door de f ilosoof Renée 

van Riessen. Ze doceerde godsdienstf ilosof ie aan 

de Protestantse Theologische Universiteit en was 

van 2011 tot 2021 hoogleraar christelijke f ilosof ie 

in Leiden. Van Riessen is auteur van het boek Van 
zichzelf bevrijd. Levinas over transcendentie en 
nabijheid (Amsterdam 2019). Ook in haar boek 

over de ziel (De ziel opnieuw, 2013) besteedde ze 

aandacht aan het denken van Levinas. Naast haar 

f ilosof ische werk publiceert Renée van Riessen 

poëzie, haar laatste dichtbundel (Het komende 
leven) verscheen in 2022.  

Commissie Vorming en Toerusting

Nieuws uit het Moderamen
In de eerste vergadering van het nieuwe jaar komt 

het Moderamen bij elkaar. We kijken terug naar een 

drukke decembermaand en het redelijk goed 

bezochte gemeenteberaad. Naast de gebruikelijke 

begrotingen werden er groepjes gevormd, waarin 

we onze mening konden formuleren aan de hand 

van enkele vragen. De werkgroep Visie en 

Verandering pakt de draad weer op en gaat verder met ingekomen 

reacties. Het vergt natuurlijk enige tijd en veel discussies voordat ook 

daadwerkelijk resultaat zichtbaar en merkbaar wordt. 

Inmiddels laten we ons informeren over het landelijk evenement  

Feest van de Geest, dat eens in de twee jaar plaatsvindt, van 

Hemelvaart tot en met Tweede Pinksterdag. Ook onze kerk doet 

daaraan mee en de kunstenares is inmiddels bekend.  Het thema van 

dit jaar is “Troost”. In Groningen-Noord Drenthe doen 20 kerken en 

22 kunstenaar mee. In de maand februari zullen we hierover verder 

worden geïnformeerd en komt alle informatie over data en 

deelnemende kerken op de website te staan en komt er een poster in 

’t Loughoes te hangen. 

Een zeer actueel punt op de agenda is de werving van nieuwe 

ambtsdragers. Nog steeds is het vinden van nieuwe ambtsdragers 

een moeilijk punt. Bij de Kerkenraad maar ook bij het College van 

Kerkrentmeesters zullen er binnenkort plaatsen vrij komen. Nieuwe 
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leden - nieuwe inzichten, een nieuwe start. Kom in de Kerkenraad en 

laat je stem horen. Een kerk in beweging met Visie en Verandering 

vraagt om jullie stem en daadkracht. Laat van je horen!! 

Verder in KC een beknopt verslag van het gemeenteberaad.  

 

Namens het Moderamen. 

Gea Kruit. 
 

Afscheid Bert Broers 
Sinds begin 2016 werkt Bert Broers in 

onze gemeente als Kerkelijk Werker. Per 

1 maart aanstaande zal hij gaan werken 

voor de Protestantse Gemeente 

Gramsbergen, naast zijn bestaande 

werkzaamheden voor de Protestantse 

Gemeente Hardenberg (Radewijk). In de 

7 jaren dat hij bij de Protestantse 

gemeente te Eelde-Paterswolde heeft 

gewerkt, lagen zijn activiteiten vooral op 

het gebied van het pastoraat, maar we 

kennen hem natuurlijk ook als 

voorganger en als bevlogen voorvechter van een “Groene Kerk”.  

De kerkenraad heeft eind vorig jaar een beleidsplan vastgesteld, 

waarin het pastoraat zo zal worden ingericht dat de activiteiten van 

de Kerkelijk Werker belangrijk verminderd kunnen worden. Dat is niet 

uit weelde, maar voornamelijk ingegeven om de kosten beter in 

balans te brengen met de dalende inkomsten en gericht op de 

continuïteit van de gemeente voor de komende 20 jaar. 

De kerkenraad is verheugd dat Bert als uitvloeisel hiervan voor 

zichzelf een nieuwe werkkring heeft gevonden. Wij willen Bert 

hartelijk bedanken voor de inzet die hij de afgelopen 7 jaren heeft 

getoond en wensen hem veel succes bij het vervolgen van zijn 

loopbaan. 

De dienst van 3 maart aanstaande zal worden geleid door Bert zelf . 

In deze dienst zullen we afscheid van hem nemen als Kerkelijk 

Werker en ouderling van deze gemeente. Na deze dienst zal er  

gelegenheid zijn om hem persoonlijk de hand te schudden en succes 

te wensen. 

 

De kerkenraad 
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Verslag diaconie 
Deze keer ziet u een kort overzicht van de 

diaconievergadering gehouden op maandag 

8 januari 2024.  

De avond werd geopend met een stukje uit 

Medemens. 

Naast de steeds terugkerende zaken ziet u 

enkele onderwerpen die uitgebreider besproken zijn. 

 

1: Op deze eerste vergadering van dit nieuwe jaar werden we door 

twee uitgenodigde gemeenteleden geïnformeerd over het werk van 

de energiecoach en om te bekijken wat onze diaconie hier eventueel 

in zou kunnen betekenen. 

In de gemeente Tynaarlo zijn er 22 energiecoaches. Ze hebben, om 

dit te worden, eerst een opleiding gevolgd. Hun werk omvat een 

breed pakket. Dit varieert van een inspectie van de woning, het 

adviseren van eventuele isolerende en energiebesparende 

mogelijkheden en het zo nodig helpen met de aanvraag van 

bestaande subsidies. 

Iedereen kan een geheel vrijblijvende inspectie van zijn of haar 

woning aanvragen. Op dit moment zijn ruim 500 adressen bezocht en 

90 personen geholpen. De adressen die bezocht zijn, kwamen binnen 

o.a. via de website, energiecafé ’s en via mond op mond rec lame. Op 

welke wijze de diaconie zou kunnen helpen, willen we in de 

vergadering van februari bespreken en dan één en ander verder in 

vullen.  

      

2: Voor de gezamenlijke vergadering van de diaconieën uit Vries, 

Zuidlaren en Eelde-Paterswolde van februari wordt een discussiestuk 

besproken. Wat doen de diaconieën nu al samen en wat zou nog 

meer samen gedaan kunnen worden. Het samenwerken is ingegeven 

opdat niet elke diaconie het wiel opnieuw uit moet vinden en het feit 

dat vrijwilligers (diakenen) steeds moeilijker te vinden zijn.   

 

3: Wereldmaaltijd. Op donderdag 11 april houden we wederom een 

wereldmaaltijd. Geen specif ieke doelgroep. In februari wordt dit 

verder uitgewerkt. 

 

De avond werd besloten met eveneens een stukje uit Medemens. 
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Gezocht 
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De laatste loodjes 
Dat voelt allemaal nog heel onwerkelijk, maar intussen komt 1 maart 

met rasse schreden dichterbij. Maar de komende maand ben ik nog 

gewoon in Eelde-Paterswolde aan het werk.  

De laatste loodjes wegen het zwaarst wordt er altijd gezegd, maar 

volgens mij belooft het nog een leuke maand te worden met de 

huiskamergesprekken die Kaj en ik samen leiden. 

De kerkdienst van 3 maart zal het off iciële afscheid zijn, maar ook na 

mijn vertrek kom ik nog af en toe de kerkdienst leiden in de 

Dorpskerk. En voor het overige ben ik deze maand nog gewoon 

bereikbaar en beschikbaar. 

 

Bert Broers 

 

Pastoraat:  
Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 

9751 ND Haren 
 

Mevr. J.A. Dijk-Huijsse verblijft in de Dilgt, k.124 
 

Mevr. B. Oppewal-Veldkamp verblijft in Symphonie, Hooiweg 18 
 

Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND 

Haren 
 

Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 

Noorderkroon 100, 9301 JV Roden  
 

Mevr. P. Vos-Hepping verblijft in de Duinstee; Schoollaan 22;  

Schoollaan 22, 9761 AB Eelde 

 

 

Bijbelkring Symphonie 
De Bijbelkring van Symphonie komt bij elkaar op woensdag 28 

februari in de gemeenschappelijke ruimte van de aanleunwoningen.  

De inloop is vanaf 10 uur en we beginnen om 10.30. 

U bent van harte welkom! 

Aukje Adams, Bert Broers 

 

Hartelijke groet,  

Bert Broers 
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Nieuwjaarsvisite wijk 5, 14 januari (1) 
Graag wil ik middels het KC even reageren op de “zoals altijd” 

ontzettend gezellige Nieuwjaarsvisite bij Marchje Kikkers. 

Tegen 16.00 uur druppelden de mensen binnen en werden 

verwelkomd door Marchje, Didy, Roelie en Benno en werd de tafel 

rijkelijk gevuld met meegebrachte hapjes. Erg gevarieerd. De 

drankjes waren al aanwezig.  

Toen iedereen een plaats had gevonden kregen we een korte 

toespraak van Benno en daarna werd het glas geheven met de beste 

wensen voor 2024. 

Er werd veel gepraat, gegeten en gedronken (met mate). 

Tegen ca 18.00 uur ging iedereen verzadigd weer huiswaarts. 

Al met al was het weer net als voorgaande jaren “beregezellig” in 

huize Kikkers. 

Ik wil niet nalaten om in het bijzonder Marchje (voor het beschikbaar 

stellen van haar huis) en natuurlijk ook de hulptroepen Didy, Roelie 

en Benno heel hartelijk te bedanken voor de gastvrijheid. 

Het was heel leuk om elkaar zo eens te ontmoeten. 

Nogmaals dank, het was een “geslaagde” Nieuwjaarsvisite 2024.  

 

Groetjes, Greetje Rop. 
 

  
 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 5 (2) 
Zoals ieder jaar in januari gebruikelijk is hebben we met wijk 5 een 

gezellige nieuwjaarsbijeenkomst gehad op 14 januari bij Marchje 

Kikkers thuis. De voorzitter van ons wijkteam, Benno Vermeer, 

heette iedereen van harte welkom en noemde de namen van mensen 

die zich hadden afgemeld. In het wijkteam zijn er ook wat 
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veranderingen. Vera Polling en Tineke Jager hebben helaas hun werk 

als contactpersoon moeten neerleggen vanwege hun gezondheid. Ze 

worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet. We mogen gelukkig 

een nieuwe contactpersoon verwelkomen. Inge van Beek-Meijer zal 

de adressen van Tineke overnemen. Harm en Mattie de Jonge nemen 

voorlopig de wijk van Vera Polling erbij.  

 

Benno vertelde verder wat wij als wijkteam o.a. doen en organiseren. 

Kerkbalans, uitjes voor de ouderen, omzien naar de mensen in de 

wijk op allerlei manieren, de paasplantjes, jubilea en natuurlijk de 

nieuwjaarsbijeenkomst enz.  

We merken dat de gemiddelde leeftijd van de mensen in wijk 5 toch 

ook langzaam hoger komt te liggen. En eigenlijk groeien we als 

wijkteam daarin mee. Bepaalde dingen doen we niet meer, zoals jeu 

de boules, een zomerwandeling en kerkenpad.  

Benno bedankt Marchje Voor de vele jaren gastvrijheid in het 

'Kikkershuis'. Een plek waar het altijd prettig was, maar Marchje 

heeft aangegeven dat het dit jaar de laatste keer zal zijn en dat 

respecteren wij uiteraard. Dus volgend jaar zoeken we naar een 

andere goede plek, bij voorkeur in de wijk. 

Marchje wordt bedankt met een bloemetje en applaus en ook vanaf 

hier, bedankt Marchje, dat we zolang gebruik hebben mogen maken 

van jouw/jullie huis! 

Benno besloot met de woorden: "Laten we een naaste zijn voor onze 

naaste".  Waarna we met (volgens mij) 30 mensen een toost 

uitbrachten op het net begonnen nieuwe jaar. 

 

Toch f ijn dat er animo is om elkaar het beste te wensen voor het 

nieuwe jaar. De heerlijke 

hapjes, variërend van zoete 

taart tot hartige taart en 
allerlei andere heerlijkheden, 

vonden gretig aftrek. Voor 

zover ik het heb 

waargenomen heeft iedereen 

genoten van een gezellige 

middag. 

 

Namens wijk 5, Didy Staal 
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Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 4 21-1-24 
Om even over vier kan Sanna zo’n dertig mensen 

welkom heten in de gezellige grote kamer bij Joke en 

Kor. Verrassend, want het weer is niet uitnodigend. 

Nadat iedereen voorzien is van een glaasje neemt 

Jessie met ons het afgelopen jaar door. 

De oorlogen ver weg en dichterbij, energieproblemen, 

klimaatverandering, wateroverlast en verdroging ook 

in onze omgeving, je wordt er triest van. 

Jessie noemt het 

verhaal van Annie MG 

Schmidt waarin 

volwassenen na het eten 

van de “Hasselbraam” 

weer kind worden en open en 

onbevooroordeeld in de wereld staan. 

Deze open blik wensen we iedere 

agressor. 

Gelukkig hebben we in ons wijkwerk positieve ervaringen, mooie 

gesprekken, omzien naar elkaar, vieren en verbinden. 

We heffen het glas op een mooi nieuw jaar en wensen elkaar 

veel Heil en Zegen. 

Oude contacten worden opgefrist en 

nieuwkomers welkom geheten, 

van alle uitgestalde lekkernijen 

wordt genoten. 

Het is al na zessen als een 

bezoeker verzucht:” ik snap niet 

dat we naar huis gaan want wat 

is het gezellig.” 

 

Namens het wijkteam 

Anneke Jongsma 
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Agenda 
Woensdag   7 februari   koff ietied 10 uur  ’t Loughoes 

Woensdag 28 februari   Bijbelkring 10.30 Symphonie 
Maandag     4 maart   V&T             20 uur Renée van Riessen 

 

 

 

 

Iedere eerste woensdag van de maand 

koff ietied 

Iedere laatste woensdag van de maand 

Bijbelkring, Symphonie 

 

Data Bijbelkring 2024: 

27 maart      24 april 

29 mei    26 juni   31 juli   28 augustus 

25 september  30 oktober  27 november 18 december 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 23 februari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: 

Dhr. A. Trox, van Pr. Bernardlaan 13, 9765 AK  

Paterswolde naar Zevenhuizerweg  79, 9761 AD 

Eelde 

Vertrokken: 

Dhr. en mw. J.H.M. van der Beek - E.R. 

Streefkerk,  van Paterswolde naar Zuidlaren 

 

 
 
 

Dank je wel  
Ik wil met name Marchje Kikkers bedanken voor de gastvrije 

ontvangst afgelopen zondagmiddag voor de dames en heer van wijk 

5. Niets meer dan lof. Belangstelling voor hoe het met mij gaat heeft 

me goed gedaan; een troostrijke gedachte als je alleen bent.  

Dankjewel. Ook het verzorgen van de hapjes voor Greetje en mij.  

Lieve groet van Roelie Wilkens.   

 

 
 

 

Lieve mensen, 

Wat een verrassing op oudejaarsdag. Een 

prachtig boeket bloemen en een kaart met 

allemaal namen, gebracht door de heer Hein van 

Assen, namens de kerk. 

Onze hartelijke dank daarvoor. 

Piet en Henny Steunebrink. 
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Verkort verslag Gemeenteberaad 
10 december in ’t Loughoes 

 

1. Welkom en opening. Hanneke Wiersema opent het gemeenteraad 

om 11.25 uur. Ter opening van het gemeenteberaad en ter inleiding 

van het beleidsplan leest zij Romeinen 12:2, over verandering en 

vernieuwing. 

 

2. Over het verslag van het gemeenteberaad van april 2023 worden 

geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. Het verslag wordt 

goedgekeurd. 

 

3. Begroting 2024 en collecterooster diaconie 2023: Wichard Bouma 

geeft namens het CvD een toelichting op de begroting van het CvD 

voor 2024. Hij  leidt de gemeenteleden vervolgens door de begroting 

heen. In 2022 heeft de opvang van vluchtelingen veel invloed gehad 

en in 2023 waren het rampen en oorlogen die invloed op de cijfers 

hadden.  

Het voorspelde resultaat laat zien dat we € 3.400,-- interen op ons 

vermogen.  

Opgemerkt wordt dat de collectes soms worden verdubbeld door de 

diaconie en dat de gemeente daarvan niet op de hoogte is gesteld. 

Wichard zegt toe dat een verdubbeling in het vervolg genoemd zal 

worden.   

Ook wordt gevraagd of de diaconie een vermogensbedrag heeft. Het 

antwoord is dat dit het geval is, maar dat dit losstaat van de 

begroting.    

 

Visie en verandering:  

Ds. Kaj van der Plas krijgt het woord. Hij vertelt dat het beleidsplan 

richting geeft. De kerkenraad heeft met het beleidsplan ingestemd. 

Vandaag gaat de kerkenraad hierover met de gemeente in kleine 

groepjes in gesprek. Besproken worden de volgende drie vragen: 

1. Wat stemt je hoopvol? 

2. Wat vraag je je af? 

3. Hoe kunnen we herkenbaar blijven en toch aantrekkelijk zijn voor 

nieuwe leden     

 Hieronder een selectie uit de antwoorden 

 

Vraag 1: Wat stemt je hoopvol? 

• Dat er een werkgroep is die zich inzet voor verandering 

• Dat zoveel mensen betrokken zijn bij de kerk en dat die ook naar 

buiten is gericht 
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• Hoopvol dat er een beleidsplan ligt en dat een realistisch beeld 

wordt geschetst 

• Veel vrijwilligers, jeugd en kinderen 

• Wijkteams zijn belangrijk; het stemt hoopvol dat die er zijn 

• Dat we een groene en duurzame kerk zijn en de mogelijkheid 

hebben krachten te bundelen met buurgemeenten.  

 

Vraag 2: Wat vraag je je af  

• Wat zal dit aan uitwerking geven, zeker t.a.v. het pastoraat en 

vooral: komen we toe aan contact met elkaar?  

• Hoe zorgen we dat de kerk aansluit bij waaraan in de samenleving 

behoefte is?  

• Hoe zien we er over vijf  jaar uit? In de samenleving is steeds 

meer individualisering te zien, maar ook: 

• Hoe moet het verder met de wijkteams? We vergrijzen en er zijn 

bezuinigingen op komst in het pastoraat; 

• Hoe kun je mensen inspireren om actief mee te doen met het 

kerkenwerk 

• Op grond waarvan weet je of een genomen besluit een goed 

besluit is? 

• Hoe komen we aan menskracht om alles te blijven doen? 

• Wat gebeurt er met de kerkelijk werker?  

• Ligt er een plan voor als het einde daar is? 

• Kaj voegt ten slotte toe dat de grootste vraag is die naar de 

continuering van het pastoraat.  

Vraag 3: Herkenbaar en aantrekkelijk blijven 

• Variëteit aan (intergenerationele) activiteiten aanbieden die 

openstaan voor iedereen, zoals de dienst met Remake. 

• Meedoen als kerk met activiteiten in het dorp, bv corsodienst, 

Koepeltjesfestival, maar wel onszelf blijven. 

• Hoe herkenbaar zijn we? Aangeven wie we zijn. Veel mensen 

hebben nog een beeld van vroeger voor ogen. Dus bijvoorbeeld 

iemand die voor ons  de communicatie verzorgt in Dorpsklanken.  

• Zijn we nu niet herkenbaar en wel of niet aantrekkelijk? Denk aan 

een nieuwe naam: de kerk van nu.  

• We moeten ook aantrekkelijk blijven, dus niet alleen voor nieuwe 

leden. We moeten wel onszelf blijven 

• Het ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’ moet in balans zijn, want is 

even belangrijk. 

• De jeugd is orthodoxer en meer evangelisch. Er was  wekelijks 

van alles georganiseerd, zoals soos en f ilm.  

• Hopelijk maken we de uniforme kerk mee, want langzaam groeien 

kerken weer naar elkaar toe.  
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4. CvK begroting 2024 & meerjarenbegroting 2024-2028: Dick 

Boersma krijgt het woord en licht toe: het grote tekort over 2023 

leidde tot veel commentaar. Nu ligt er een beleidsplan en daar kan de 

begroting op gebaseerd zijn. De begroting bestaat uit baten en 

lasten.  

Baten: het grootste deel betreft ontvangsten van de Actie 

Kerkbalans. Verder betreft een deel de verhuur van de kerk en ’t 

Loughoes en de catering- en andere diensten van de kosters. In 2023 

is de kerkelijke bijdrage gestegen nadat het tekort aan de orde was 

geweest tijdens het gemeenteberaad. Daardoor kon de begroting 

2023 en 2024 worden aangepast . 

Lasten: vorig jaar zijn we verrast door de hoge energieprijzen. Deze 

waren vijf  keer hoger dan we eerder betaalden. We hebben ons best 

gedaan de stookkosten te matigen en gebruikgemaakt van subsidies. 

De energiekosten vallen uiteindelijk lager uit en ook zijn extra 

energiekosten in rekening gebracht aan gebruikers van ’t Loughoes. 

Dick legt uit dat kerken voor 80% een gezamenlijk energiecontract 

hebben en een verwachting hebben ingediend van wat ze zouden 

gebruiken. Daarop is ingekocht en er blijkt 60% minder gebruik te 

zijn. Dit is positief voor de begroting van 2024. 

Verlaging kosten pastoraat: dit is één van de weinige punten waarop 

kan en moet worden bezuinigd. Dit staat ook in het beleidsplan. In de 

begroting is het bedrag behorend bij de kerkelijk werker verlaagd.  

 

5. Kees Jan Antuma leidt de rondvraag: 

Wat gebeurt er met de kerkelijk werker? Dat is iets tussen werkgever 

en werknemer. Uit oogpunt van zorgvuldigheid kan Kees Jan hierover 

niets zeggen. 

Wordt KC digitaal, via de mail te ontvangen? Daar wordt over 

nagedacht, maar het is niet toegestaan e-mailadressen te verzamelen 

en het vinden van redactieleden voor de nieuwsbrief is niet gelukt.  

Hielle stelt vast dat een deel van de aanwezigen de stukken voor het     

gemeenteberaad op de website heeft gelezen. Hij vraagt of de 

website lastig te vinden is. Ook meldt hij dat gekeken gaat worden 

naar de opzet van een nieuwe website.  

Er komt nog een vraag over een stuk in Dorpsklanken waaruit zou 

blijken dat de Dorpskerk in zwaar weer zou verkeren. De vraag is 

waarom de kerkenraad hier niets over heeft gezegd. Kees Jan zegt 

dat er in de kerkenraadsvergadering met verbazing is gesproken over 

dit stuk. Kaj zegt voortaan meer aandacht te zullen hebben voor dit 

soort situaties.  
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6. Afronding: Om 13.20 uur bedankt Hanneke alle aanwezigen voor 

hun aanwezigheid. Zij merkt nog op dat zij en José volgend jaar een 

kerstmarkt willen organiseren. Er wordt 

instemmend gereageerd.  

Hanneke bedankt de kosters voor de 

organisatie van het gemeenteberaad.      

 

7. Sluiting: Kaj sluit het gemeenteberaad af 

met een mooie uitspraak van Maarten 

Luther: Zou morgen de wereld vergaan, dan 

zou ik vandaag nog een appelboompje 

planten. Daarna leest hij een gedicht over 

een appelboom van de Poolse dichteres 

Wislawa Szymvorska.  
 

Kees Jan Antuma 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2024 
Vorig jaar zijn we als start met een beperkt aantal gemeenteleden 

begonnen met het digitaal invoeren voor de actie Kerkbalans. We 

dachten het dit jaar groter te kunnen aanpakken en vroegen iedereen 

die dit jaar digitaal mee wilde doen om zijn of haar email-adres op te 

geven. Daar hebben in totaal ongeveer 250 gemeenteleden gehoor 

aan gegeven. U allen daarvoor hartelijk dank. Het scheelt ons als 

vrijwilligers veel tijd en energie. Helaas is niet alles correct verlopen. 

Laten we het maar aanloopproblemen noemen. Er zijn o.a. 

gemeenteleden die de link naar het formulier om de toezegging door 

te geven niet kunnen openen. Onze email kan in uw spam-box 

terecht gekomen zijn. En wellicht ondervonden anderen nog weer 

andere problemen. Mocht u dus problemen ondervinden bij het 

digitaal opgeven van uw toezegging kerkbalans 2024 dan kunt u 

altijd contact met ons opnemen. Dat kan via de email: 

administrateur@dorpskerkeelde.nl of via 06-13219556. Telefonisch 

graag op de maandagmorgen na 10.00 uur. 

 

Dick Boersma 

Bertus Beelen 

 

 

 

mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl


 
19 

Huiskamerbijeenkomsten 
Heb je de uitnodiging ontvangen? Er komen 

interessante gespreksbijeenkomsten, ook bij 

jou in de buurt. Over geloven. 

 

Wat geloof jij eigenlijk? Dat is het thema. Een 

vraag die je op twee manieren kunt uitleggen. 

Namelijk via de ‘wat’, de opsomming van ‘de 

dingen die je gelooft’. Maar ook via de ‘hoe’, 

wat is geloven voor jou, een daad of een 

gevoel of… 

 

Ik vertrouw er in ieder geval op dat het praten over deze dingen helpt 

om jezelf beter in beeld te krijgen, en dat is waardevol. En ook dat je 

en passant anderen iets beter te leren kennen. Misschien krijg je 

‘God’ zo zelfs wel beter in beeld. 

 

Welkom ben je. Bert en ik leiden afwisselend de bijeenkomsten. 

 

Maandag 5 februari 14:00 uur 

Mozartweg 7 - fam. Jongsma - 050 309 10 57 (wijk 4) 

Dinsdag 6 februari 14:00 uur 

Boterdijk 19a - fam. Miedema - 06 383 219 47 (wijk 1) 

Woensdag 7 februari 14:00 uur 

Brinkhovenlaan 10 - fam. Van Bergen - 06 539 625 76 (wijk 1) 

Maandag 12 februari 14:00 uur 

Beethovenweg 18 - fam. Van der Molen - 050 309 39 32 (wijk 4) 

Woensdag 14 februari 14:00 uur 

Zevenhuizerweg 87 - fam. Huisman - tel. 06 127 199 95 (wijk 3) 

Woensdag 14 februari 20:00 uur 

Westerstukken 6 - fam. Tillema - 050 309 10 16 (wijk 6) 

Dinsdag 20 februari 20:00 uur 

Duinerlaan 7 - fam. Vermeer - tel. 050 309 34 18 (wijk 5) 

Woensdag 21 februari 20:00 uur 

Westerhorn 12 - fam. Haandrikman - 050 309 25 00 (wijk 4) 

Dinsdag 27 februari 14:00 uur 

Fazantweg 18 - Mw. Smilde - 050 309 13 61 (wijk 2) 

Woensdag 28 februari 20:00 uur 

Zonnebloemweg 29 - fam. Weenink - 06 205 284 03 (wijk 2) 

Dinsdag 12 maart 20:00 uur 

Kooistukken 40 - fam. Koopmans - 050 309 55 03 (wijk 6) 

Maandag 18 maart 20:00 uur 

Scheperseiland 23 - fam. Alkema - 06 110 438 04 (wijk 7) 
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Dinsdag 19 maart 20:00 uur 

Voorakker 13 - fam. Koers - tel. 06 171 073 92 (wijk 5) 

Donderdag 29 februari en donderdag 14 maart 20:00 uur 

Café G&A Boelens - ds. Van der Plas - 06 471 353 00 

 

Mede namens de Pastoraatsgroep, 

Kaj van der Plas 

 

 

Waar bent U? 
Ik hoor over Oekraïne. 

Ik kijk tv, naar zeven oktober.  

Ik zie het resultaat in Gaza. 

Ik lees over Houthi's in Jemen. 

 Waar bent U? 

Oekraïne, Gaza en Jemen. 

Ze hebben zo veel gemeen. 

Oorlog met duizenden doden. 

Vluchten, wanhoop en chaos tegelijk. 

Verdriet en miljoenen tranen. 

 Waar bent U? 

Waarom begrijp ik het niet? 

Waarom zie ik het niet? 

Begrijpen kan ik het niet. 

Snappen doe ik het niet. 

Vrede zie ik niet. 

 Waar bent U? 

Bent U in de kerk?  God. 

Bent U in de moskee? Allah. 

Bent U in de synagoge? Eeuwige. 

Bent U er “nog” wel daar buiten? 

Waar bent U? 

Leer ons te troosten. 

Leer ons vrede te brengen. 

Leer ons hoop te brengen. 

Leer ons de naaste te zien. 

Leer ons, Ja help ons U te vertrouwen. 

 

Hein van Assen 
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Een kerkdienst via kerkomroep 
Buiten regent het, straks familiebezoek en ik besluit de dienst te 

volgen via Kerkomroep. Zo ben ik er niet bij en toch ook weer wel. 

Om ongeveer 09:53 uur …..een druk op de knop en…..mmm nee nog 

geen verbinding. Maar even later is er beeld en zit ik digitaal in de 

kerk. 

‘Welkom’ staat er en ‘een gezegende dienst gewenst’. Een goed begin 

en dan moet de dienst nog beginnen. Ik heb nu al een voorsprong. 

De kerkgangers komen gestaag binnen. Ze zien me niet maar ik ben 

er wel. Gelukkig ook maar, want ik zit aan tafel in mijn ochtendjas 

achter een lekkere kop dampende koff ie. 

En wat te denken van de temperatuur. Ik zie kerkgangers met dikke 

jassen (ik normaal ook hoor, ben een koukleum). Thuis zit ik er maar 

wat warmpjes bij. 

De Powerpoint draait volop en ik lees wie de medewerkenden zijn.  

Ook de mededelingen uit de zondagsbrief rollen voorbij en dan de 

liturgie. Een prachtig samenwerkingsproduct van Ina Rawee en Jack 

Schoo. Elke week toch maar weer. Een groot compliment wat mij 

betreft. Mede dankzij hen krijg ik alles mee alsof ik er fysiek bij ben.   

Beelden die dankzij de regisseurs achter de knoppen bovenin de kerk 

haarscherp mijn kamer binnenkomen. Ook voor jullie enorme 

waardering.  

Ik transporteer mijn kerkomroep naar mijn grote televisiescherm in 

de kamer. Nu voel ik me echt in de kerk zitten. Geweldig toch. 

De voorganger en ambtsdragers komen binnen en de dienst begint.  

Goedemorgen! Klinkt het. Ik groet terug.  

Nee dat horen ze niet maar ik voel me toch verbonden. 

En over horen gesproken: ik versta het soms niet goed en draai 

eenvoudigweg aan mijn knop op de televisie. Nu hoor ik het goed en 

kan alles volgen. Opnieuw een voorsprong?  Tja zeg het maar. 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst.  

De overweging klinkt. Thuiskomt de voorganger -vanmorgen is dat 

Kaj- scherp in beeld. Zo komen de woorden nog meer binnen. Weer 

een voorsprong?  

Ik zet ondertussen het koff iezetapparaat aan, dat kan toch allemaal 

maar. Dan gaat de telefoon. O jee, we krijgen zo bezoek, dus de 

badkamer roept.  Hoe moet dat nou? 

De techniek staats voor niets en ik neem de kerk mee naar boven via 

mijn Iphone. Ik doe mijn ding en blijf  de overweging volgen. 

Is dat wel eerbiedig vraag ik me af? Ach ik doe toch niets verkeerd, 

bega geen zonde, denk ik dan. Ik ben en blijf  erbij en hoor het 

woord. 

Aangekleed en wel schenk ik mij de koff ie in. De kerkgangers moeten 
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nog even wachten. Opnieuw loop ik voor en neem een slok terwijl de 

diaken de collectebestemming van harte aanbeveelt.

Ik heb het er maar druk mee op deze rustdag tijdens de dienst.

Ik pak mijn GivT-app en doneer wat ik kan missen…of toch niet? 

Dat had misschien wel een beetje meer kunnen zijn.

Het slotlied is net ingezet en ik zing mee. 

De zegen klinkt en is er ook voor mij, zo digitaal dichtbij. 

Die heb ik binnen en ik voel me weer gesterkt en betrokken.

De kerkgangers gaan al of niet aan de koff ie en praten na. 

Bij mij gaat de bel en familie arriveert.

Dit alles is niet bedoeld als een expliciet pleidooi voor kerkomroep 

want eerlijk is eerlijk: er gaat niets boven fysiek aanwezig zijn en 

zien, ervaren, delen met elkaar.

Optimaal verbonden zijn en elkaar ontmoeten.

Maar vandaag even niet? En toch erbij? Ook wonderlijk mooi.

De voorsprong is betrekkelijk bedenk ik mij. 

Daarom: voor mij is kerkomroep een uitzondering. De kerkgang 

verkies ik boven alles. Maar ben je ziek, of gaat het (even) niet die 

dag, weet dan dat je toch erbij kunt zijn. 

Velen doen hun uiterste best. Bedankt daarvoor!

Buiten regent het nog steeds.

Hielle Tillema
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

7  januari mevr. G. Trox 

14 januari mevr. Mary ten Pas 

21 januari mevr. M. van Duijvenboden 

28 januari fam. Stroetinga 

 

 

 

In herinnering  
In Memoriam Jan Hut 

Op 16 januari 2024 is Jan Hut overleden. 

Voor velen van ons zal dit een onbekende naam zijn, maar oudere 

gemeenteleden zullen zich herinneren dat Jan Hut de voorganger was 

van Vincent van Laar. Jan Hut was cantor-organist van de Hervormde 

Gemeente van 1985-1991. Met de cantorij heeft hij in 1986 een 

bezoek gebracht aan de voormalige "zustergemeente “in Güstrow. 

Jan Hut is op 70-jarige leeftijd overleden in Rotterdam. 

 

Wim Schoolderman 

Naam 

         

Geboortedatum 

         

Overleden 

Dhr. G. Arends 19-01-34 10-01-24 

Dhr. J.D. Westerhof  15-09-30 16-01-24 

Dhr. K. van Lubek 28-01-41 17-01-24 

Dhr. P. Steunebrink 28-11-45 19-01-24 

Mevr. L.B. Kadijk-Sipkes 17-05-39 21-01-24 

 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, war dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.  
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: Het antwoord van de omschrijving heeft 

dezelfde letters als het woord erachter min één letter en die letter is 

van boven naar beneden de oplossing. b.v. omschrijving is insect het 

woord erachter is ritme, dan is het antwoord mier, dus de letter T 

staat er niet in.  

Veel puzzel plezier!  Ina Rawée    cgrawee@gmail.com 

 

Omschrijving:                                         Letter: 

 

Klinken inetsen ……………….. ….. 

Beten pachten  ……………….. ….. 

Braden hekbank ……………….. ….. 

Opruien korsten ……………….. ….. 

Gedag zeggen negrito ……………….. ….. 

Plager skepter ……………….. ….. 

Jokken gekniel ……………….. ….. 

Scheuren stieren ……………….. ….. 

Volgooien klanten ……………….. ….. 

Werkweigeraar kamster ……………….. ….. 

Trap daalder ……………….. ….. 

Gaan ardente ………………… ….. 

Rondreizen torenen ………………… ….. 

Zeulen spelden ………………… ….. 

 

De oplossing van de januari puzzel was: kerknieuws. 

Horizontaal: 2. ruiker, eruit, uitje. 3. tot, test, streep. Epe. 4. eng, 

grond, duwen. 

5. pook, oker, ruwen, wenk. 6. eland, duister.  

Verticaal: 1. gratie, esp, spoel. 2. kittig, grot, tak. 3. pelsrob, bende. 

4. duur, rad, druk, kip. 5. stoet, twee, erts. 6. gelei, in, nok, korf.  

 

  

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal

  

3-Dec D Kinderen In De Knel € 222,20    

  K Instandhouding Eredienst € 140,00    

        € 362,20 

10-Dec D Kerstpakkettenactie € 213,50    

  K Instandhouding Eredienst € 127,65    

        € 341,15 

17-Dec D Kerstpakkettenactie € 228,37    

  K Instandhouding Eredienst € 111,30    

        € 339,67 

24-Dec D Kerstpakkettenactie € 98,25    

  K Instandhouding Eredienst € 82,25    

        € 180,50 

24-Dec D Kinderen In De Knel € 199,30    

18.30 Uur K Geen Collecte     

        € 199,30 

24-Dec D Kinderen In De Knel € 249,80    

20.00 Uur K Geen Collecte     

        € 249,80 

24-Dec D Kinderen In De Knel € 435,47    

21-30 Uur K Geen Collecte € 7,00   

        € 442,47 

25-Dec D Onderst. Voedselbank € 136,05    

  K Instandhouding Eredienst € 115,65    

        € 251,70 

31-Dec D Plaatselijke Onderst. Inlia € 112,09    

  K Instandhouding Eredienst € 90,52    

      € 202,61 

   Gift Ontvangen In November € 25,00   

   Voor Diaconie Kerkrentmeesters€ 25,00   

        € 50,00 

  € 2.619,40 

    € 2.619,40 

 

U ziet hierboven een weergave van de collecteopbrengsten van 

december 2023. Deze zijn exclusief de overschrijvingen via de bank. 

Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor uw bijdrage. Dit geeft 

vertrouwen voor dit nieuwe jaar. Ook voor de aparte gift van 50 euro 

(ontvangen via een contactpersoon) voor diaconie en 

kerkrentmeesters van november hartelijk dank. 
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Colofon 
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