


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 
Kosterijweg 2
9761 GE Eelde
www.dorpskerkeelde.nl

Kerkdiensten in de komende periode
Datum: Tijd: Voorganger:
03 mrt. 10.00 uur dhr. Bert Broers KK / O

3e v.d.40 dagen tijd
10 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/ JK / O

4e v.d.40 dagen tijd
17-mrt 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O

5e v.d.40 dagen tijd
24-mrt 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O

Palmzondag
Palm paasstokken

28 mrt. 19.30 uur ds. Kaj v.d. Plas Witte Donderdag
Avondmaal

29 mrt. 19.30 uur dhr. Bert Broers Goede Vrijdag

30 mrt. 19.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Stille zaterdag
Kinder paaswake

30 mrt. 22.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Stille zaterdag
Paaswake

31 mrt 10.00 uur dhr. Bert Broers KK / O

07 april 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/O / Avondmaal

KK: Kinderkerk
A: Avondmaal/maaltijd van de Heer
JK: Jeugdkerk
C: Cantate
O: Oppasdienst

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 
www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 
worden. Ook kunt U de diensten volgen op You Tube.



 2 

Inhoud 
Kerkdiensten in de komende periode 1 

Inhoud 2 

Van de redactie 3 

40 Dagen 4 

De laatste week 5 

Beeldenstorm 6 

Godsbeeld 6 

Veertigdagentijd 2024 7 

Wereldmaaltijd 8 

Kinderkerk tijdens de 40 dagentijd 8 

Nieuws uit de Kerkenraad 9 

Annulering lezing over Levinas op 4 maart 10 

Aankondiging muzikale lezing Overweldigend 10 

Agenda 11 

Koffietied 11 

Inleveren kopij 12 

Gesprekskring Symphonie 12 

Pastoraat 12 

Vrijwilligers voor seniorencommissie gezocht 13 

Bedankt 13 

Vooruit… en nu de woestijn in 14 

Feest van de Geest 15 

Vertelvoorstelling 16 

In herinnering 16 

Puzzel 17 

Verslag vanuit de diaconievergadering 18 

Bloemen 19 

Collecteopbrengsten 19 

INLI………..Ali uit Vries 20 

Colofon 22 



 3 

Van de redactie 
Het is veertigdagentijd! Op onze weg naar Pasen vinden we 
momenten van bezinning. Dit kan door het lezen van de bijdragen in 
dit nummer, de komende kerkdiensten, bijeenkomsten en/of wellicht 
gewoon door de daagse verwondering om ons heen. Het is een 
periode waarin we de natuur zien groeien en bloemen, de bollen 
komen al boven de grond. De eerste bomen zijn al in bloei en de 
vogels hoor je al weer fluiten. Het laat zien hoe cyclisch het leven is, 
vol belofte en nieuwe energie. Net als de symboliek die Pasen ons 
geeft van wederopstanding en opnieuw starten.  
Hoe de weg naar Pasen ook zal zijn… voor nu eerst veel leesplezier! 
 
Namens de redactie, 
Editha Huisman  
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40 Dagen 
We zitten nu in de Veertigdagentijd. Ik hoor mensen wel eens 
zeggen: “Wat is dat nou voor een rare benaming, noem het nou 
Lijdenstijd, dan weet je dat het om het lijden en sterven van Jezus 
Christus gaat”.  
Misschien klinkt Veertigdagentijd 
inderdaad als een nietszeggende 
term, maar dat is het niet. Veertig 
is een bijbels getal, dat een aantal 
keren voor komt. Steeds 
voorafgaand aan belangrijke 
gebeurtenissen. 
De twaalf stammen waren veertig 
jaar onderweg in de woestijn, 
voordat zij het beloofde land binnentrokken.  
Mozes vastte veertig dagen voor hij de Tien Geboden op de Sinaï in 
ontvangst nam. Elia was veertig dagen in de woestijn onderweg voor 
hij bij de Horeb kwam. En ook Jezus trok zich, nadat Johannes de 
Doper hem gedoopt had, veertig dagen terug in de woestijn en  
vastte daar. 
Je zou het een tijd van voorbereiding kunnen noemen. Van bezinning 
en ook van inkeer.  
Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt de woestijn genoemd om 
van daaruit een nieuw begin te maken. Een nieuwe tijd zou moeten 
beginnen in de woestijn. 
De woestijn is dus een plek van louteren, opnieuw beginnen en van 
daaruit naar iets nieuws – hoopvols - toe groeien. Maar dat gebeurt 
zelden zonder slag of stoot. De woestijn is een onherbergzame plek 
en daar zijn betekent: lijden, overleven. 
Jezus leed in de woestijn en werd er op de proef gesteld door de 
duivel. 
Pas na die veertig dagen was hij klaar voor zijn taak, zoals het volk 
Israël na 40 jaar pas klaar was om het beloofde land in te gaan. 
 
Bij deze zaken staan wij deze 40 dagen stil; we leven in een tijd van 
het “nog niet”. Nog is het geen Pasen.  
En zo leven we nu nog in de tijd van het “nog niet” als het gaat om 
het Koninkrijk van God dat komt. 
We weten dat het er zal komen.  
Het is als uitzien naar de lente. We snakken onderhand naar de 
warme zon en het uitspruiten van de planten en de bloemen. Zo is 
het ook in ons leven. We worden geconfronteerd met kleine 
ongemakken, maar ook van groot verdriet. En als je in de wereld 
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kijkt, met alles wat er gebeurt in Oekraïne, in Gaza; dan denk je 
soms misschien “hoelang nog, waar blijft dat beloofde Koninkrijk van 
God?” Wat dat betreft zitten we ons hele leven al in de Veertigdagen 
tijd. 
Maar zoals we weten dat de lente eraan zit te komen, zo weten we 
ook dat Pasen eraan zit te komen.  
En dat geldt ook voor het Koninkrijk van God, dat komt.  
Hoe dat Koninkrijk eruitziet: geen idee…. Dat hoeft wat mij betreft 
ook niet. 
Als we maar weten dat het er komt! 
 
Bert Broers.  

De laatste week 
Nu is het dan bijna zover. 
Komende zondag is de kerkdienst die gelijk ook mijn afscheid is. 
Als kerkelijk werker in dienst van PG Eelde-Paterswolde dan. Ik kom 
af en toe in nog weer terug om de kerkdienst te leiden.  
De laatste bezoeken – ik heb natuurlijk lang niet iedereen kunnen 
bezoeken die ik had willen bezoeken, ik hoop dat u me dat niet 
kwalijk neemt – de laatste huiskamerbijeenkomsten, die voor mij 
minstens zo waardevol zijn als voor de mensen die deelnemen. 
Volgende week ben ik in Gramsbergen. 
Ach, hier laat je wat, daar vind je wat, waar je ook gaat, everywhere 
you go, you take the weather with you, zoals een liedje van 30 jaar 
geleden me vertelde. 
En wat een mooi kerklied ons altijd voorhoudt: 
Ga met God en Hij zal met u zijn. 
Dank jullie wel voor alle momenten; het was heel fijn om bij jullie te 
mogen zijn. 
 
Het ga jullie goed!    
Bert Broers 
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Beeldenstorm 
SCHEUREN 
Ik zie de muren van mijn godsbeeld scheuren 
en alles valt in puin; ik vind een scherf 
en krab mijn wonden stuk. Voordat ik sterf 
hoor ik een klaagzang: zalig zij die treuren. 
 
Poort van verlies, van niets meer durven hopen. 
Of breekt daarachter nog een hemel open? 
 
- Rikkert Zuiderveld 
 

Godsbeeld 
Kijk je naar de geschiedenis, dan zie je dat elke tijd, elk volk, en op 
de keper beschouwd ook ieder individu (want wie weet echt ten 
diepste hoe iets voor een ander is) een eigen godsbeeld heeft, of 
heeft gehad. Mensen verruilen hun goden. Het beeld van dezelfde 
god verandert door de tijd. Godsdiensten worden vernietigd en door 
de religie van de overwinnaars vervangen. Soms transformeert een 
god. 
 
Als je naar de Bijbel kijkt kun je zulke transformaties vinden. We 
hebben met verschillende godsbeelden te maken waarvan de 
samenstellers van de Bijbel toch hebben gezegd: dit is dezelfde God. 
Soms kunnen we ze dat makkelijk nazeggen en soms niet. 
 
Maar ook in je eigen leven kun je meerdere godsbeelden hebben. Kan 
God veranderen van een nabije ouder in een abstract concept. Of, 
juist andersom, van een ver gerucht in een nabije vriend(in). 
 
Vloeiende veranderingen. Maar soms heel erg abrupt. Alsof een schok 
de buitenkant van je geloof breekt en het binnenste blootlegt. Wat is 
daar dan, is daar überhaupt iets, of slechts leegte? 
 
Met Pasen is er die schok voor de volgelingen van Jezus. En als het 
graf van hun geloof openbreekt en leeg blijkt te zijn, is die leegte 
voor hen aanleiding voor een herijking van hun godsbeeld. 
 
Hun geloof is geen lege huls maar een leeg graf. 
 
ds. Kaj van der Plas  
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Veertigdagentijd 2024 
Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen 
 
We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil 
niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ 
sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met 
Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met 
vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. 
 
In de zeven zondagen van de veertigdagentijd volgen we het 
programma van Bible Basics, met lezingen uit Mattheus en Johannes 
waarin Petrus centraal staat. Ook plaatsen we elke zondag een 
nieuwe afbeelding in de kerk, zodat we met Pasen een 7-luik hebben 
gekregen.  
 
In de Stille Week zijn er de volgende diensten: 
 

- Witte Donderdag – 28 maart – 19.30 uur – Maaltijd van de 
Heer – ds Kaj van der Plas 
 

- Goede Vrijdag – 29 maart – 19.30 uur – Bert Broers 
 

- Stille Zaterdag – Kinderpaaswake – 19.00 uur – ds Kaj van 
der Plas 
 

- Stille Zaterdag – Paaswake – 22.00 uur – ds Kaj van der Plas 
– met zanggroep 
 

- Paasmorgen – 10.00 uur – Bert Broers – met Peter Bronsema 
(trompet) 

 
Het belooft een mooie paascyclus te worden, en we zien jullie graag 
in de Dorpskerk! 
 
Namens de werkgroep Eredienst, 
 
Vincent van Laar 
Letitia van der Merwe 
Kaj van der Plas 
José Groenboom 
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Wereldmaaltijd 
Op 11 april organiseert de diaconie van de dorpskerk 
wederom een wereldmaaltijd in ‘t Loughoes. De 
aanvang is 17.30 uur. Er is niet gekozen voor een 
specifieke doelgroep Iedereen uit het  
dorp en uit de kerkelijke gemeente is van harte 
welkom. De opzet is gelijk aan vorige keren. Iedereen 

brengt eten mee voor zichzelf en voor 1 persoon extra. 
Dit wordt op een tafel gelegd die centraal geplaatst staat. Voor soep 
wordt gezorgd evenals voor drinken. Na het welkomstwoord en 
opening kan iedereen van het meegebrachte eten nemen en  
onder het eten met iedereen een gesprek voeren. 
Echter is er maar maximum aan plaatsen. Dus meldt u voor 4 april 
aan. Vol is vol. Het aanmelden kan alleen via het mailadres van de 
diaconie, te weten diaconie@dorpskerkeelde.nl 
 
Graag tot 11 april  
Hein van Assen 
 

Kinderkerk tijdens de 40 dagentijd 
De 40 dagentijd is weer begonnen en vanuit de 
kinderkerk volgen we het programma volgens Bijbel 
Basics: “met vallen en opstaan”. Elke zondag wordt 
er een verhaal over Petrus vertelt waarbij ook een 
afbeelding van het verhaal wordt getoond in de kerk. 
De afbeeldingen van elke zondag worden aan elkaar 
gekoppeld en zo groeit het verhaal van Petrus die, 
met vallen en opstaan, Jezus volgt. Uiteindelijk zal er 
een zevenluik zichtbaar in de kerk met alle verhalen over Petrus. Er is 
ook een projectlied dat gezongen wordt wanneer de kinderen naar de 
kinderkerk gaan. Naast het 40 dagenproject mogen de kinderen 
tijdens Palmpasen natuurlijk ook weer hun eigen Palmpasenstok 
versieren, die zondag starten alle kinderen om 10 uur in ‘t Loughoes 
en zullen we aan het einde van de dienst de Palmpaasstokken laten 
zien in de kerk. Op Stille zaterdag organiseren we voor de kinderen 
(en ouders zijn ook welkom) een korte paaswake waar we op 
gepaste, eigen wijze voor de kinderen, stil staan bij het paasverhaal. 
We hopen weer veel kinderen in de Dorpskerk te mogen ontmoeten, 
een hele goede 40 dagentijd toegewenst. 
 
De kinderkerkleiding.  
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Nieuws uit de Kerkenraad 
Ook in de Kerkenraad kijken we terug 
naar de diensten van december. 
Ondanks dat er in de december maand 
erg veel diensten waren, kunnen we 
terugkijken naar goed bezochte 
kerkdiensten. De werkgroep Visie & 
Verandering is inmiddels voortvarend 

aan de slag gegaan. We hebben de eerste notulen van de werkgroep 
ontvangen en daarin lezen we dat er vooruit wordt gekeken maar de 
komende periode, waarin we afscheid nemen van onze kerkelijk 
werker en kijken hoe we de pastorale taken verder vorm gaan geven. 
De pastorale zorg zal een andere vorm krijgen waarin we aandacht 
en zorg in een hoog vaandel zullen bewaken. 
Gezamenlijke maaltijden en koffieochtenden zullen, zoals het nu lijkt, 
vaker plaatsvinden. Dat zal eerst verder uitgewerkt moeten worden in 
een raamwerk van alle activiteiten en mogelijkheden van de 
wijkteams. Een 1-2-3 concept heeft even tijd nodig voor jullie hier de 
uitwerking van merken. 
En ook bij de wijkteams is er meer vraag naar vrijwilligers die dit 
alles kunnen begeleiden. In een eerdere nieuwsbrief deed ik al een 
oproep voor vrijwilligers en kom daar dan helaas steeds weer op 
terug. Meer vrijwilligers met kleinere taken maakt het allemaal wat 
gemakkelijker.  
De informatie voor het Feest van de Geest is inmiddels rond en de 
kunstenaars gaan aan het werk. Elders in KC ziet U een verslag en 
kennismaking van Hedy Abeling. Ook hier vragen we vrijwilligers bij 
de openstelling  van de Kerk in de maand mei voor 1 of 2 middagen. 
Samen verder met een open kerk naar de samenleving. Samen 
kunnen we meer.  
 
Namens de Kerkenraad, 
Gea Kruit. 
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Annulering lezing over Levinas op 4 maart 
Helaas moeten wij u berichten dat de lezing over de filosofie van 
Levinas die gepland stond op 4 maart a.s. geen doorgang kan vinden 
vanwege ziekte van Renée van Riessen. We hebben nog geprobeerd 
vervanging voor haar te vinden, maar dat bleek op deze korte termijn 
niet mogelijk. Gelukkig kunnen we nu al wel de volgende lezing 
aankondigen. 
 

Aankondiging muzikale lezing Overweldigend  
Maandagavond 22 april. 
De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, de 
klimaatcrisis, het conflict in het Midden-Oosten – 
het besef dat de wereld niet maakbaar is dringt 
zich steeds meer aan ons op. We hebben het 
leven niet in de hand. Dat maakt ons onzeker, 
bezorgd en bang. Hoe kun je nu nog voluit ja 
blijven zeggen tegen het leven? 
Frits de Lange verweeft inzichten van grote 
denkers met persoonlijke ervaringen en laat ons 
inzien dat overweldiging zo slecht nog niet is. 
Overweldigende ervaringen zijn juist de grond 
van ons bestaan. Dit besef biedt ons een sleutel 
tot een nieuwe, rijkere verhouding met de wereld om ons heen. 
Op maandagavond 22 april om 20.00 uur is er in de Dorpskerk een 
muzikale lezing door Frits de Lange over dit boek.  
De lezing is een combinatie van zorgvuldig gekozen liedjes over het 
thema (gezongen door Eessa Frieman) en een prikkelende, 
inspirerende tekst waarmee Frits de Lange probeert de inhoud van 
zijn boek dichter bij de ervaring van mensen te brengen. 
Frits de Lange is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische 
Universiteit (Groningen). Daarnaast doceert hij o.a. aan de 
filosofische Academie op Kreta. Regelmatig schrijft hij voor Trouw en 
op zijn naam staan verschillende 
boeken. 
 
In KC van april zal de avond verder 
worden toegelicht. 
 
Commissie Vorming en Toerusting 
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Agenda
Woensdag 6 maart Koffietied 10 uur, ‘t Loughoes
Woensdag 3 april Theetied 14.30 uur ’t Loughoes
Donderdag 11 april Wereldmaaltijd 17.30 uur’t Loughoes
Maandag 22 april Muzikale lezing 20 uur Dorpskerk
Feest van de Geest: 9 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 11 mei, 
zondag 12 mei, zaterdag 18 mei, zondag 19 mei (1e Pinksterdag) en 
maandag 20 mei (2e Pinksterdag), steeds tussen 13 en 17 uur.

Koffietied,
Iedere 1e woensdag van de maand,    
10 uur ’t Loughoes, allen welkom! 

Koffietied
Jaren geleden zijn we gestart met “koffietied” op elke eerste 
woensdag van de maand in ‘t Loughoes.
Het is altijd een gezellig uurtje.
Helaas moesten we vanwege Corona geruime tijd stoppen met deze 
activiteit en is de opkomst, nadat we weer van start zijn gegaan, erg 
teruggelopen.
We horen geluiden dat het voor sommige mensen niet haalbaar is om 
koffietied te bezoeken. Dit heeft verschillende redenen.
Daarom gaan we bij wijze van proef op de eerste woensdag van de 
maand april niet ‘s morgens koffietied houden, 
maar verschuift het naar de middag:
Van koffietied naar theetied!
Dus noteer alvast in uw agenda:
Woensdagmiddag 3 april van 14.30 uur tot 16.00 
uur: van koffietied naar theetied.
Iedereen van harte uitgenodigd.

Iedere laatste woensdag van de maand Bijbelkring, Symphonie.
Data Bijbelkring 2024:
27 maart 24 april 29 mei   26 juni       
31 juli  28 augustus 25 september  30 oktober              
27 november 18 december
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 
Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 
vrijdag 29 maart, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 
Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 
deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 
Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 
18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 
Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 
zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 
 
Berichten voor de website:  
webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

Gesprekskring Symphonie 
Op de laatste woensdag van maart is er weer gesprekskring bij de 
aanleunwoningen van Symphonie. U bent van harte welkom, ds. Van 
der Plas zal deze leiden. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. 

Pastoraat 
Mevr. S.J. van Bergen - Kranendonk verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 
9751 ND Haren 
Mevr. C. Dijk verblijft in de Dilgt, k.124, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren 
Mevr. A. Thiewes - Deuring verblijft in de Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND 
Haren 
Mevr. S. Vos-Ettema verblijft in de Noorderkroon app 504, 
Noorderkroon 100, 9301 JV Roden  
Mevr. P. Vos-Hepping verblijft in de Duinstee; Schoollaan 
22; Schoollaan 22, 9761 AB Eelde 
Dhr. A.H. Kamminga verblijft in Maartenshof , Noord 3 
A, Schaaksport 100-102, 9728 PG Groningen .  
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Vrijwilligers voor seniorencommissie gezocht 
De seniorencommissie zorgt ervoor dat er in de paastijd bij de oudere 
gemeenteleden een bloemetje wordt bezorgd. Daarnaast organiseert 
de commissie in de week voor kerst een kerstmiddag voor ouderen. 
De huidige commissie heeft deze activiteiten de afgelopen jaren met 
veel plezier uitgevoerd. Ze kijken dan ook voldaan terug op hun 
werk. Toch hebben ze besloten om na de zomer te stoppen met hun 
activiteiten. 
Om dit mooie werk voort te zetten zijn we op zoek naar 2 of 3 
personen die samen het stokje willen overnemen.  
Heb je interesse dan kan je je opgeven via de email van de diaconie: 
diaconie@dorpskerkeelde.nl. 

Wil je eerst meer weten over de inhoud van het werk 
dan kan je contact opnemen met de huidige leden van 
de commissie: Joke Lambour, Harma Löhr en Liesbeth 
Roelfsema. 
 
 

Bedankt 
Zondagmiddag 28 januari werden we verrast met een mooie bos 
bloemen. 
We waren erg blij met dit steuntje in de rug van de gemeente. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 
Familie Stroetinga 
 
 
Blij verrast was het voor Andries Feikje 
Koelstra te zien in het  Martini ziekenhuis 4 
Februari. Zij bracht de bloemen uit de kerk 
aan Andries die daar 3 weken lang geweest is.  
Vandaag is Andries in Maartenshof  geplaatst.  
Hier zal hij gaan revalideren om sterker te worden door meer fysio te 
krijgen o.a Hij verblijft op Noord 3 A 
Heel hartelijk bedankt voor de bloemen en het bezoek van Feikje  
Maakt een mens op zo’n moment nader tot de gemeenschap 
van de kerk. Dit soort dingen van de dag dag of week heb je zo 
nodig. Ook mijn dank hiervoor, 
 
Anneke Kamminga 
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Vooruit… en nu de woestijn in 
We gaan de woestijn in! In de aankondiging 
van de morgendienst van 28 januari stond 
slechts vermeld dat we ´wat activiteiten´ 
gingen doen met daarna een korte viering 
in de kerk en dat je eten mee moest 
nemen. Ga d´r maar aanstaan, zullen velen 
gedacht hebben. Na een korte inleiding 
werden we die zondagochtend naar de 
woestijn geleid, die zich, hoe wonderlijk kan 
het lopen, gewoon in ´t Loughoes bleek te 
bevinden.  
En daar gingen we kinderspelletjes doen! 
In de verschillende ruimtes van                
´t Loughoes lagen cryptische 

omschrijvingen van wat er van ons verwacht werd: Bitter wordt zoet, 
over de streep gaan, voedsel uit de hemel, Manna verzamelen, een 
gebed in dichtregels maken en samen het beloofde land schilderen of 
er over zingen. Gaandeweg en spelenderwijs werd het thema ‘het 
volk van God veertig jaar in de woestijn op weg naar het beloofde 
land’ duidelijk. 
Dit keer niet met een overweging maar met beweging. De kinderen 
namen daarbij spontaan het voortouw en alras zag je dat ook de 
volwassenen fanatiek ‘de kwartels’ met een stok in de lucht 
probeerden te houden. Bij het onderdeel ‘Manna verzamelen’ stond 
bij velen het zweet op het voorhoofd omdat ze, zuigend aan een 
rietje popcorn in een bakje moesten doen. Je kon twee keer een 
activiteit kiezen en daarna kwamen we bijeen in het kerkgebouw en 
kregen daar het samenvattende verhaal over de omzwervingen in de 
woestijn te horen, dat Kaj met theatraal enthousiasme voor ons 
uitbeeldde. Na afloop zongen we nog twee liederen en pas toen werd 
me duidelijk dat we als gemeente gewoon een ‘kliederkerkdienst’ 
hadden meegemaakt. 
Deze variant van een eredienst is een ongedwongen dienst voor jong 
en oud samen, waarbij geknutseld, gespeeld en gezongen wordt 
rondom een bijbelverhaal. Met samen eten na. Een kleine commissie 
had een dergelijke activiteit afgelopen jaar ook in Eelderwolde 
georganiseerd. Het heet ‘kliederkerk’ naar het Engelse voorbeeld 
waar het de ‘messy church’ wordt genoemd, maar misschien zou het 
woord ‘kermiskerk’ meer de lading dekken. 
‘40 jaar in de woestijn’. Een thema dat ook goed aansloot bij de 40 
dagen vasten van Jezus in diezelfde woestijn. De angst voor de 
woestijn die pas wegvalt als je zelf over de streep gaat. 
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Het doet me ook denken aan een verhaal over een rivier, die  
aankomt bij de woestijn en in paniek raakt. Hij moet door de woestijn 
heen om aan de andere kant bij de bergen te kunnen komen. Bij de 
beloofde bergen! Dat lukt me nooit zegt hij. Ik droog op voordat ik 
die bergen bereik. Ik kom nooit heelhuids door die woestijn heen. 
Met de moed der wanhoop stroomt hij uit in de woestijn en 
verdampt. De damp stijgt op en een zachte wind drijft het als wolk 
naar de berg en de rotsen. Hoger en hoger gaat het tot hij als regen 
aan de andere kan van de bergen weer neerdaalt. 
Elke druppel water van de rivier had uiteindelijk, zij het in de vorm 
van een regenbui, de overtocht gemaakt. 
Martin van der Kooij  

Feest van de Geest 
De Dorpskerk neemt dit jaar, evenals 
20 kerken in Noord Drenthe en 
Groningen, deel aan “Feest van de 
Geest”.  
Kunstenaars presenteren en exposeren 
nieuwe, door hen gemaakte kunst, 
geïnspireerd op het thema “TROOST”.            
De kunstenaars hebben voor iedere 

kerk een kunstwerk gemaakt naar aanleiding van het thema van dit 
jaar, in meerdere disciplines, zoals schilderen, beeldhouwen, 
keramiek, monumentale kunst, textiel, fotografie e.a. is het thema 
‘Troost’ te beleven. 
In de Dorpskerk exposeert Hedy Abeling. 
De openingstijden zijn 9 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 11 mei, 
zondag 12 mei, zaterdag 18 mei, zondag 19 mei (1e Pinksterdag) en 
maandag 20 mei (2e Pinksterdag), steeds tussen 13 en 17 uur. 
We zoeken nog vrijwilligers voor de volgende vier dagen 
11 mei of 12 mei of 19 mei (1e Pinksterdag) en 20 mei (2e 
Pinksterdag). 
Wie wil in de kerk op 1 van bovenstaande data als gastvrouw of 
gastheer aanwezig zijn op de nog openstaande dagen. 
 
Opgave bij Gea Kruit, scriba@dorpskerkeelde.nl  
Hein van Assen, vae@planet.nl  
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Vertelvoorstelling 
Op zondag 10 maart is er om 15.00 uur 
in de Doopsgezinde Kerk (Nieuwe 
Stationsweg 1) een voorstelling door 
Pauline Seebregts onder de titel “De 
kleine goedheid’ Het is een voorstelling uit 
het aanbod van Vrijzinnig Perspectief 
georganiseerd door het Witte Kerkje Haren 
en de Doopsgezinde Gemeente Haren. 
Uit de toelichting een citaat van Emmanuel 
Levinas: Tussen alle verwording van 

menselijke verhoudingen houdt de goedheid stand. Zij blijft mogelijk 
ook al kan ze nooit een systeem of sociaal regime worden. Elke 
poging om het menselijke helemaal te organiseren is tot mislukken 
gedoemd. Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid 
van het dagelijks leven. Uit: Altérité et transcendance  
Dit is een vertelvoorstelling over hoe kruimels van menselijkheid niet 
te vernietigen zijn door de pletwals van het kwaad’. (Dirk de 
Wachter) 
Toegang vrij, collecte aan de uitgang. 
Aanbevolen en iedereen is welkom. 
 
 
 

In herinnering  
Naam Geboortedatum Overleden 
Dhr. H. Pepping 05-11-38 24-01-24 
Mevr. B. Oppewal-Veldkamp 19-10-31 01-02-24 

 
Eens als de bazuinen klinken, 
Uit de hoogte, links en rechts, 
Duizend stemmen ons omringen, 
Ja en amen wordt gezegd, 
Rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
Komt voor eens en komt voorgoed! 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: bij elk cijfer zijn twee omschrijving en dat 
zijn  woorden van 7 letters. Onder de  vakjes met de pijl eindigt het 
eerste woord en begint het tweede woord, dus de laatste letter van 
het eerste woord eindigt met dezelfde letter waar het tweede woord 
mee begint. De cijfers in de vakjes zijn dezelfde letters.  
De letters onder de pijl is de oplossing. 
Succes!  Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 
                                                     ⇩
1 6 3 5

2 1 5 7 4

3 3 1 5 4

4 1 2 6 1

5 2 3 3 2

6 1 3 2 5 4

7 3 1 2

8 3 7 4 1

9 3 7 3 4

10 2 3 4 1

11 1 3 7 7 1

12 2 3 6

13 1 3 2 6 1

14 3 2 7

15 1 7 5 6 3

16 3 1 1 7

1. muziekterm, parade. 2. keurbende, onzin. 3. weerzin, krom. 4. 
wijs, kracht. 5. delict, krant. 6. mengsel, boom. 7. silo, tel. 8. 
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rassenhaat, welluidendheid. 9. hekel, depot. 10. rustig, schenken. 11. 
stroop, brief. 12. sportvereniging, zangstem. 13. vloot, keerzang. 14. 
vrucht, buideldier. 15. leermeester, reden. 16. woest, klein kind. 
 
De oplossing van de februari puzzel was: schrikkelmaand. 
nieten ( S ) hapten ( C ) bakken ( H ) stoken ( R ) groeten ( I )  
pester ( K ) liegen ( K ) ritsen ( E ) tanken ( L ) staker ( M ) 
ladder ( A ) treden ( A ) toeren ( N ) slepen ( D ) 
 
 

Verslag vanuit de diaconievergadering  
5 februari 2024 
De avond werd geopend met de tekst ‘Storm’. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld net als de notulen. 
We spraken over de seniorencommissie. De leden hebben 
aangegeven om te stoppen deze zomer.  Nieuwe leden worden 
dus dringend gezocht. Elders in deze KC schrijft Jan Reinder 
hier meer over. 
We spraken over de gezamenlijke diaconievergadering Eelde-
Vries-Zuidlaren op 20 februari. 
Over de wereldmaaltijd van 11 april volgen nog nadere 
mededelingen. 
De voedselbankactie van januari 2024 was succesvol. Er staat 
altijd een krat bij  ‘t Loughoes  om uw boodschappen in te 
doen. Blijft u meedoen? 
De collectebestemmingen voor februari werden besproken. 
Verder kregen we positieve berichten vanuit Symphonie  naar 
aanleiding van de avondmaalsviering tijdens de Bijbelkring. 
Hein sloot de vergadering af met eigen tekst: Waar bent U? 
 
Namens de diaconie    
Greet Tillema 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke 
groet van de gemeente naar: 
 
4   februari dhr. Andries Kamminga 

11 februari dhr. en mevr. Klement 

18 februari mevr. Anje Dijk 

25 februari mevr. G. Westerhof-Lommert 

 

Collecteopbrengsten 
Datum  D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 
7-Jan D Plaatselijke Ondersteuning € 67,20   
  K Instandhouden Eredienst € 45,70   
        € 112,90 
14-Jan D ZWO actie t.b.v. Libanon € 284,76   
  K Instandhouden Eredienst € 141,13   
        € 425,89 
21-Jan D Regionaal Diaconaal Fonds € 72,75   
  K Instandhouden Eredienst € 72,21   
          
        € 144,96 
28-Jan D Bloemenfonds € 85,35   
  K Instandhouden Eredienst € 64,70   
        € 150,05 
 

€ 833,80 € 833,80 
 
 
Bovenstaand ziet u een weergave van de gehouden collectes in de 
maand januari 2024. De opbrengsten zijn exclusief de giften, 
binnengekomen via een bankoverschrijving. Alle gevers en geefsters 
hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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INLI………..Ali uit Vries 
“Ik moest op zoek naar een plek waar ik welkom was” 
 
Met z’n keurige bloesje en colbertje, z’n hippe hoedje en strak 
verzorgd baardje is de 25-jarige Al Sayed Ali een opvallende 
verschijning in ‘Het Wapen van Vries’ in de gemeente Tynaarlo. Al 
ruim een jaar vangt INLIA in dit voormalige hotel asielzoekers op, 
omdat het aanmeldcentrum Ter Apel overvol zat. Wie zijn deze 
mensen en hoe brengen ze hun tijd door terwijl ze wachten op hun 
asielbesluit? Een portret van een van de gasten. 
 
Al Sayed Ali leert gitaar spelen en sport veel om de nare dingen te 
vergeten. Het maakt z’n hoofd leeg en sporten “geeft een kick”. Hij is 
nog een kind als het gezin uit Syrië vlucht en de gezinsleden in 
Turkije werk vinden. Ali op den duur ook; hij stukadoort, schildert en 
verkoopt ijsjes. “Maar het was gevaarlijk in Turkije. De mensen 
vinden dat je hun banen afpakt.” Hij wordt ongelukkiger en 
ongelukkiger. “Ik móést daar weg. Iedereen haat je, wat je ook doet. 
Ik moest op zoek naar een plek waar ik wel welkom was.” 
 
Lopend van land naar land 
Hij gaat alleen, zwerft wekenlang door Europa. Met een diepe zucht: 
“Dat duurde heel lang. Het was heel moeilijk. Langzaam, land voor 
land. Lopend door bossen, door de bergen. Soms kon je even 
meeliften, maar ik heb vooral heel veel gelopen.” Uiteindelijk komt hij 
aan in Zwolle.  
 
Op het station stapt hij op de politie af en vertelt dat hij vluchteling 
is. De agenten helpen hem in Ter Apel te komen. Al Sayed Ali: “Ik 
was bang dat ik buiten moest slapen, maar toen ik er was, hoefde 
niemand dat. Ik hoorde nare verhalen over Ter Apel, over 
vechtpartijen en stelen, maar dat heb ik niet meegemaakt.”  
 
Onzekerheid en eigenwaarde 
Na wat dagen verhuist Ali naar het hotel in Vries. En toen stond de 
tijd stil. “De mensen van INLIA en het hotel zorgen goed voor ons. 
Maar ik wacht nu al een jaar op een beslissing. Zo lang in 
onzekerheid is niet fijn. Maar ik accepteer het en geloof echt dat de 
overheid zijn best doet.”  
 
Wordt hij er wel eens boos over? “Dat mag niet van mezelf. Dan 
maak je jezelf gek. Ik moet mezelf helpen dus zoek ik afleiding. Ik 
leer gitaar spelen en sport graag; kickboksen.” Zijn ogen stralen: “Ik 
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train zo vaak ik kan, met een Nederlandse trainer. Ik heb al aan een 
grote wedstrijd meegedaan, heerlijk.” In het kickboksen vindt Ali 
waardering en eigenwaarde, zo belangrijk nu zijn leven stil ligt. “Het 
is zo geweldig. Het is het beste medicijn. In het Nederlands is daar 
zo’n mooi woord voor: prachtig!”    
 
“Geld is niks” 
Zodra hij een verblijfsvergunning krijgt wil hij zijn eigen stukadoors- 
en schildersbedrijf beginnen. “Ik heb in Turkije gestuukt en 
geschilderd, dus ik weet dat ik dat goed kan. En hier zitten veel 
mensen lang te wachten op een goede stukadoor, ik weet dat er veel 
werk is.” Hij loopt vaak aan tegen de misvatting dat mensen zoals hij 
naar Nederland komen voor het geld.  
 
“Geld is niks. Overal in de wereld kun je werken en geld verdienen. 
Het gaat om geluk, wederzijds respect, vrienden maken. Dat is veel 
belangrijker.” Hij vindt Nederland een fijnere plek dan Turkije. “Hier 
zijn de mensen veel vriendelijker. En als ze je niet aardig vinden, 
doen ze hun best dat niet te laten merken.” 
 
“Ik hou van de uitdrukking: het glas is halfvol. Al bijna een jaar hoop 
ik dat de procedure klaar is en ik eindelijk mag gaan werken. Maar 
het hoort erbij en boos worden heeft geen zin. Het glas is halfvol!” 
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Colofon 
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