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Kerkdiensten in de komende periode 
 

Datum:   Tijd:     Voorganger:  

    

07 april   10.00 uur   ds. Kaj v.d.Plas  KK / O 

                  Avondmaal 

 

14 april   10.00 uur   dhr. Bert Broers  KK/ JK / O 

    

21 april   10.00 uur   ds. Kaj v.d.Plas  KK / O 

    

28 april   10.00 uur   dhr. Bert Slaa   KK / O 

           Peize  

 

05 mei   10.00 uur   ds. H.Marsman  KK / O 

           Nooitgedacht  

  

 

   

KK: Kinderkerk   

A:  Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

C:  Cantate   

O:  Oppasdienst  

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via  

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

  

 

 

 

 

    

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel Toon Hermans voor deze mooie woorden.  

  

Namens de redactie,  

Antje van Til-Renkema 
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Huiskamerbijeenkomst: terug- én vooruitblik 
Ruim 100 gemeenteleden namen deel aan de 

huiskamerbijeenkomsten in februari en maart van dit jaar. Het waren 

goede ontmoetingen, rondom de vraag ‘wat geloof jij?’ De 

deelnemers waren enthousiast.  

 

We zetten een aantal reacties op een rijtje: 

 

‘Een goed gevoel om te horen hoe mensen hun geloof beleven, 

en wat daaraan vastzit in het dagelijks leven. Bij ons ging het 

over eenzaamheid en we hebben afgesproken elkaar wat 

vaker op te zoeken.’ 

 

‘Goed om zo samen over je geloof te praten, wat je ten 

diepste raakt. Dat doe je anders niet zomaar, niet zo vaak. Je 

gaat ermee aan de gang.’ 

 

‘Openhartige gesprekken, waarin mensen elkaar echt 

vertrouwden om dingen te vertellen. De sfeer was warm. Goed 

om met dit onderwerp bezig te zijn. Gek, je hebt het er 

eigenlijk nooit over, waarom eigenlijk niet?’ 

 

‘Wat me opviel was dat het idee wat geloven betekent voor de 

een heel traditioneel was ingekleurd, en voor anderen weer 

heel anders. De ideeën liepen enorm uiteen. We hadden met 

deze vogels van diverse pluimage nog wel verder willen 

praten.’ 

 

‘Ik had het idee dat de ene mens opener was dan de andere, 

en dat past ook wel bij hoe privé het spreken over je geloof 

kan zijn. Maar het was best een goede avond.’  

 

Dat smaakt dus... naar meer! Daarom organiseren we komend jaar 

iedere maand een gespreksbijeenkomst, geleid door de dominee. We 

gaan daarbij van wijk naar wijk: ook jouw buurt komt twee keer per 

jaar aan de beurt. In juni starten we in wijk 1. 

 

De werkgroep Pastoraat 
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Verzet 
Verzet begint niet met grote woorden 

Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud 

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die een sigaret aansteekt 

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets dat je opvalt in een stem 

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet 

 

en dan die vraag aan een ander stellen 

 

Remco Campert 

 

Dominee 

De dominostenen hadden altijd ruzie als ze weer in de doos lagen. 

Dat kwam zo: elke keer als ze uit de doos gehaald werden, werden ze 

neergezet. Maar als ze allemaal waren neergezet, kwam telkens weer 

het moment dat ze omvielen. En dát wilden ze helemaal niet. Want 

omvallen is niet f ijn. Toch gebeurde het iedere keer weer. 

 

Als ze dan opgeraapt waren en terug in de doos gegooid, maakten ze 

ruzie met elkaar. Mopperden op de steen die als eerste gevallen was. 

Dat was steeds weer iemand anders. Maar dat maakte niet uit: 

iedereen in de doos viel over hem heen. 

 

Moet je voorstellen hoe ze dan de volgende keer weer in hun rijtje 

stonden. Elke steen stond te bibberen of hij het zou zijn vandaag. 

Degene die als eerste omviel. Angstig afwachten. En ja hoor, daar 

ging het hele zooitje weer: ‘Au! Au! Nee! Au!’ 
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Op een dag had een van de stenen er genoeg van. Hij stond in de rij. 

Halverwege, zover hij kon zien. Dat was een goede plek. Hij zou 

waarschijnlijk niet als eerste omvallen. Maar toch. Kon hij maar 

blijven staan, dan hoefde hij de doos niet weer in. Dan hoefde hij niet 

weer midden tussen ruziënde dominostenen te liggen. In het donker. 

Onder de deksel. 

 

Deze steen nam een besluit. Hij zou niet vallen. 

 

Toen dus het vallen begon – inderdaad was hij niet degene die werd 

omgeduwd- en het ‘Au! Au! Nee! Au! Nouhou!’ opsteeg zette hij zich 

schrap. Hij probeerde wortels te krijgen op de grond waarop hij 

stond. Zich zwaarder te maken dan het stukje plastic dat hij eigenlijk 

was. ‘Gewapend beton!’ dacht hij ‘Ik ben gewapend beton! Gewa-‘ 

 

Wauw. Zijn buurman viel om. Tegen hem aan. Maar hij bleef staan. 

Hij bleef staan! En door de kracht waarmee zijn buurman omgevallen 

was, botste die hard terug, tegen de steen die op zijn rug lag. En die 

botste weer terug tegen de vorige steen. En zo stonden plotseling alle 

stenen weer wankelend overeind. 

 

… 

 

Kijk, toen daarna opnieuw het rijtje stenen werd omgeduwd, hadden 

twee vingers die ene steen die bleef staan ertussenuit gehaald. Ze 

vielen allemaal weer om. ‘Au! Au! Nee! Au!’ Maar daarna in de doos 

was het voor het eerst geen ruzie. 

 

Het ging niet over welke steen als eerste was omgevallen. Het ging 

over die ene steen die als eerste was blijven staan. 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Jeugdkerk op 10 maart – hoe ging dat eigenlijk? 
Op 10 maart was het weer zover: jeugdkerk! Op elke tweede zondag 

van de maand houden we voor de middelbare scholieren jeugdkerk in 

een ruimte in het Loughoes. In dit artikel nemen we jullie graag mee 

in het reilen en zeilen van de jeugdkerk. Want: wat gebeurt er 

eigenlijk bij een jeugdkerk viering? 

 

Even opwarmen 

We beginnen altijd met een ‘opwarmertje’: dit kan zijn een spel, een 

puzzel, of kaartjes met uitnodigende vragen, passend bij het thema. 

We baseren de dienst meestal op wat aangeboden wordt in 

BibleBasics voor de jongere kinderen, zodat op alle plekken in de 

Dorpskerk, kinderkerk en jeugdkerk, hetzelfde verhaal wordt verteld. 

Op 10 maart stond het verhaal van Jezus in de tuin van Getsemané 

centraal, net als in de kerk. Er waren 9 tieners. 

 

40 dagen 

Na enkele kaartjes met vragen gingen we op 10 maart aan de slag 

met de 40-dagen app, waarin 40 ideeën staan voor de 40-dagentijd. 

Dat gaf interessante gesprekken: wat ga jij de komende 40 dagen 

doen om je voor te bereiden op Pasen? De één wilde proberen niet 

meer te klagen, en de ander gaf aan geen kleding te kopen 

gedurende 40 dagen, terwijl dat voor sommigen een brug te ver 

bleek. 

 

Bijbelverhaal 

Daarna lazen we het verhaal uit Marcus 14:32-41 uit verschillende 

vertalingen (ook Engelse, Italiaanse en Zuid-Afrikaanse). Het is altijd 

interessant om de verschillende teksten met elkaar te vergelijken. 

Aansluitend keken we een stukje uit de f ilm over het Marcus 

evangelie (in YouTube te vinden door te zoeken op “Marcus f ilm” – na 

1 uur 41 min vind je de passage van het bijbelverhaal van 10 maart). 

Door een stukje f ilm te kijken, komt de bijbeltekst letterlijk en 

f iguurlijk ‘tot leven’. Tijdens het opstarten van de f ilm deden we een 

puzzel uit BibleBasics waarin woorden vanuit het bijbelgedeelte 

gebruikt moesten worden; deze was nog verdraaid lastig, waardoor 

we elkaar goed moesten helpen om tot de oplossing te komen. 

 

Gebed 

Hierna gingen we aan de slag met gebedspunten: deze vonden we in 

kranten, en schreven we zelf op een groot vel papier. Vervolgens 

staken we allemaal een waxinelichtje aan aan de paaskaars van de 
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jeugdkerk, en plaatsten deze bij de tekst waar we voor wilden bidden 

(zie foto). Daarbij werd de volgende tekst uitgesproken: 

 

Goede God, Het is vandaag de vierde zondag van de veertigdagentijd.  

Petrus gaat met Jezus mee op weg naar Pasen.  

Dat gaat met vallen en opstaan.  

Vandaag horen we dat Jezus aan Petrus vraagt om wakker te blijven.  

Jezus is bang en strijdt en bidt. Maar Petrus valt in slaap.  

Wij bidden U, geef ons een hart dat altijd wakker is.  

Wakker om er te zijn voor mensen die lijden. Om voor hen te bidden.  

Wij danken U dat U nooit slaapt. U bent altijd bij de mensen. 

 

Amen. 

 

Het was weer een 

geslaagde jeugdkerk!  

 

Wil jij hier ook bij zijn?  

De eerstvolgende 

jeugdkerk is op 14 april. 

Sta je nog niet in de app 

groep van de jeugdkerk? 

Laat het dan even weten 

aan de jeugdkerkleiding, 

of aan één van de andere 

tieners. 

 

We zijn op zoek naar 

versterking van ons 

team.  

Aangezien de jeugdkerk 

maar één keer per maand 

is, gaat het om een paar 

keer per jaar. Je doet het 

altijd samen, en de 

voorbereiding kost niet 

veel tijd, dit doen we meestal online op een avond in de week ervoor. 

Kom gerust vrijblijvend een keer kijken, of neem contact op via 

onderstaande gegevens. 

 

De jeugdkerkleiding 

(aanmelden via josenieuwenhuijzen@yahoo.com of een appje naar 

06-10912700) 
 

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Nieuws uit het Moderamen 
In de afgelopen vergadering van het Moderamen hadden we een gast 

aan onze vergadertafel. Vanuit Peize kwam mevrouw ds. M. Paas om 

zich te oriënteren over een mogelijke samenwerking. Het bezoek van 

mw. Ds. M. Paas sloot aan bij de eerder bezochte regioavonden 

Groningen/Drenthe van de Protestants kerk die enkele leden van 

onze Kerkenraad een week eerder hadden bezocht. Het betrof hier 

overigens ook de kennismaking met de nieuwe classis predikant 

mw.ds. Ellen Peersmann. De regioavond had als thema ‘Op weg om 

samen een  duurzame gemeente te zijn in de regio’. Toekomstig 

bestendig ondersteunen gerelateerd aan het Beleidsplan van onze 

Protestantse gemeente. We spraken samen met Kerkenraadsleden uit 

Roden, Peize, de Ederhof -Een en Noordlaren-Glimmen over dit 

onderwerp aan de hand van de vragen die van belang zijn binnen het 

classicale beleidsplan van onze gemeente en hoe wij een manier van 

samenwerken in de toekomst zien binnen onze regio. Een proces 

waar iedere gemeente in feite mee van doen heeft. Verwijzend naar 

een volgende agendapunt waarin een werving wordt gestart voor 

gemeenteleden om deel te nemen aan de cursus ‘Uitvaartspreker’, 

bedoeld om bij te springen bij uitvaarten. Een cursus die voor 

iedereen toegankelijk is en zal worden aangeboden door de 

Protestants kerk. In het Kerkelijk Contact wordt dit nader toegelicht. 

Het was al met al een toekomstgerichte vergadering van het 

Moderamen waarin vooruitkijken ruim de aandacht kreeg. 

 

Namens het Moderamen, 

Gea Kruit, scriba 
 

De Paaskaars van afgelopen jaar 
We hebben ieder jaar een belangrijk symbool dat we delen met 

gemeenteleden. De Paaskaars, die tijdens de kerkdienst Licht 

van Christus is in ons midden.  

 

In de Paasnachtdienst brengen we een nieuw licht de kerk 

binnen. De kaars van het afgelopen jaar wordt bij een 

gemeentelid bezorgd. 

 

Dit jaar bestemmen we de Paaskaars voor de familie Lieben. 

We voelen ons met hen verbonden.  
 

De werkgroep Pastoraat 
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Vanuit de diaconie 
Een uur meer zonlicht kan ons positieve energie opleveren 

Het is niet het enige waar je helemaal gelukkig van 

wordt, maar helpen doet het zeker. 

Een aantal zaken waar we ook energie van krijgen en 

daarmee een positieve en warme blik op ons leven 

kunnen blijven geven, proberen we in de diaconie te 

verwezenlijken.  

De diaconie probeert op haar manier een hele kleine bijdrage te 

leveren aan mensen die grote (f inanciële) zorgen hebben. 

Afgelopen vergadering heeft ons het volgende opgeleverd: 

 

• De diaconieën van Eelde, Vries en Zuidlaren hadden al 

bepaalde gezamenlijke projecten. Wij waren op de meest 

recente vergadering goed vertegenwoordigd. Bij de 

terugkoppeling werd gemeld dat gekeken is hoe we elkaar nog 

meer kunnen versterken in de toekomst. Enerzijds is het 

zonde van de tijd het wiel meerdere keren uit te vinden. 

Anderzijds worden we door het gebrek aan vrijwilligers ook 

genoodzaakt tot samenwerking. 

• De datum voor de wereldmaaltijd is vastgesteld op 11 april. 

Iedereen is van harte welkom. 

• Op de Koningsdag zullen we niet vertegenwoordigd zijn. De 

leverancier is gestopt en een alternatief is niet makkelijk te 

vinden. 

• Zoals altijd worden de collectedoelen, het rooster en 

ingekomen post doorgenomen.  

Hopelijk bent u zo op diaconaal gebied weer op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

Wichard Bouma 
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Vorming en Toerusting  
Muzikale lezing  ‘Leven met wat je niet in de hand hebt’. 
 

Op maandag 22 april om 20.00 uur is er in de Dorpskerk een 

lezing in het kader van Vorming en Toerusting. In de vorige KC 

hebben we al aangekondigd dat dit keer Frits de Lange een muzikale 

invulling zal geven aan de lezing over zijn boek Overweldigend, Leven 

met wat je niet in de hand hebt.  

Frits de Lange schrijft over deze lezing: 

“Ooit moesten we alles nemen zoals het kwam. De Voorzienigheid of 

het lot bedeelde ons iets toe. De laatste twee eeuwen benadrukten 

we onze eigen autonomie en dachten we dat wijzelf de wereld wel 

konden managen. Nu leven we met een permanent crisisgevoel 

waarbij we de regie hebben verloren.   

Het gevaar is dat we ons boos opsluiten in ons eigen gelijk, ons 

terugtrekken in onze eigen bubbel.  

 

Dat lost niets op. 

Beter is het om in verbinding te blijven met de wereld om ons heen, 

met de mensen en met de planeet waarop we wonen. Mijn lezing is 

een pleidooi voor hernieuwde afstemming, voor resonantie met het 

leven dat we niet in de hand hebben. Dansers doen dat – laten we 

aan hen een voorbeeld nemen.” 

De lezing is een combinatie van 

zorgvuldig gekozen liedjes over het 

thema en een prikkelende, 

inspirerende tekst waarmee Frits 

de Lange probeert de inhoud van 

het boek dichter bij de ervaring van 

mensen te brengen. 

Eessa Frieman vertolkt indringende 

songs over hoe verrukkelijk én 

verschrikkelijk het leven kan zijn. 

Liedjes over kwetsbaarheid, pijn en 

verlangen, maar ook over geloof, 

schoonheid en intens geluk. Frits de Lange begeleidt haar op gitaar.   

Een programmaboekje met alle liedteksten is beschikbaar. 

Frits de Lange is hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische 

Universiteit Groningen. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam 

staan. 
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Eessa Frieman werkte bij Shell en Eneco Wind als Veiligheidsadviseur. 

In die periode zong ze als lead vocal en als backing vocal in diverse 

bands. In 2022 besloot ze te stoppen met werken maar zeker niet 

met zingen. 

U bent van harte welkom op deze avond die wordt gehouden in de  

Dorpskerk. Aanmelden is niet nodig. Een bijdrage voor koff ie/thee 

wordt op prijs gesteld. Einde programma ongeveer 22.00 uur. 

 

Groep Vorming & Toerusting 
 

Maandelijkse Maaltijd 
De gedachte vanuit onze kerk is het belangrijkste toch ...verbinden. 

Nu was de visie vanuit de kerk om meer te delen, krachten bundelen,  

samen  te eten, omkijken naar elkaar en verbindingen blijven zoeken. 

Op 11 april organiseert de diaconie weer een wereldmaaltijd. 

Iedereen is welkom. Wil je graag komen en weet je iemand in jouw 

omgeving die eenzaam is, vraag hem of haar mee! 

Iedereen neemt iets kleins mee voor 2 personen. Ik krijg vaak de 

vraag wat dan ? 

Dan antwoord ik: iets wat je zelf lekker vind. 

Ik (Marjan ) maak altijd tijdens deze maaltijd voor iedereen een vers 

gemaakte soep van het seizoen . 

Hierop vooruit bordurend wil ik deze traditie voortzetten om 1 x in de 

maand een middag/avond te organiseren om : 

elkaar te groeten en ontmoeten juist voor iedereen die behoefte 

heeft aan een praatje. 

Maar dan zou ik het f ijn vinden om een kookgroepje op te zetten 

en dat we in het volgende contactblad een nieuwe datum kunnen 

plannen in mei. 

Vind je het wat? Schiet me maar eens aan, dan kunnen we snel eens 

hierover brainstormen! 

 

Groetjes Marjan Dijk 
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Agenda 
Donderdag 11 april Wereldmaaltijd 17.30 uur’t Loughoes 

Zondag 21 april - Lente-uitje wijk 6 - 15.00 uur Sassenhein, Haren  
Maandag 22 april Muzikale lezing 20 uur Dorpskerk 

Woensdag 1 mei Koff ietied of Theetied 

Feest van de Geest: 9 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 11 mei, 

zondag 12 mei, zaterdag 18 mei, zondag 19 mei (1e Pinksterdag) en 

maandag 20 mei (2e Pinksterdag), steeds tussen 13 en 17 uur. 
 

 

Iedere laatste woensdag van de maand Bijbelkring, Symphonie. 

Data Bijbelkring 2024: 

24 april    29 mei   26 juni   31 juli  28 augustus 

25 september  30 oktober  27 november 18 december 
 

Koffietied naar Theetied 
Op 3 april is Koff ietied ‘s ochtends verschoven naar Theetied 

’s middags. Wij zullen dan kijken wanneer de volgende koff ie/ 

theetijden de volgende maanden zullen plaatsvinden. 

In dit KC kan er nog geen mededeling over gedaan worden. 

In Dorpsklanken en in de Zondagsbrief zal daar melding van gemaakt 

worden. Houd deze dus in de gaten! 

 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 26 april 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 
 

Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van het kerkelijk buro 
Gedoopt op 25-02-2024: 

Yinthe Plijter, dochter van André Plijter en Wieke 

van der Goot 

 

 

 

Verhuisd: 

Dhr. en mw.  A.H.  Kamminga -  A. F.C. van Dijk, van Zuurstukken 

21, 9761 KP Eelde,  naar Mozartweg 55, 9761 JD Eelde 

 

Patoraat 
Coby Dijk - Huijsse verblijft in de Duinstee  Schoollaan 22  9761AB  Eelde 

 

 

Donateursavond Stichting Vrienden van de Dorpskerk 
Jaarlijks organiseert de Stichting Vrienden van de Dorpskerk een 

avond voor onze donateurs.   

Dit jaar staat de avond gepland op donderdag 18 april 2024 en begint 

om 20.00 uur in ‘t Loughoes. Traditiegetrouw hebben wij ook nu weer 

een spreker uitgenodigd en dat is dit keer de heer Lucas Hoven.  

De heer Hoven is amateurarcheoloog, amateurhistoricus en 

medeauteur van het boek “100 eeuwen begraven rond Anloo”.  Het 

onderwerp van de lezing is: 

100 Eeuwen begraven in Drenthe. 
De grafcultuur lijkt op voorhand een wat zwaar onderwerp voor een 

lezing, doch niets is minder waar als het thema met een open blik 

wordt benaderd als het onvermijdelijke lot van ieder mens. De cirkel 

van het leven sluit zich vroeg of laat voor iedereen, waar ook ter 

wereld, ongeacht politiek – religie – afkomst. De culturele omgang 

met de dood en de wijze van bijzetting van de doden is voortdurend 

onderhevig aan veranderingen. De heer Hoven behandelt de wijze 

van bijzetting van de doden door de eeuwen heen met de 

bijbehorende grafmonumenten. De lezing wordt geïllustreerd met 

prachtige historische en nieuwe foto’s en anekdotes met een 

“glimlach”.  
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Hierbij nodigen wij iedereen uit, dus NIET alleen onze donateurs, om 

deze avond bij te wonen.  U bent van harte welkom. Het programma 

voor de avond is als volgt: 

20.00 uur Welkom 

20.05 uur 1e deel lezing dhr. Hoven 

20.45 uur pauze 

21.00 uur 2e deel lezing dhr. Hoven 

21.30 uur hapje en drankje ter 

afsluiting 

22.00 uur einde 

U bent vanaf 19.30 uur van harte 

welkom voor een kopje koffie of thee (met koek) 

Sinds 2000 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk druk bezig om 

de instandhouding van de Dorpskerk te ondersteunen. Een 

eeuwenoud  monument van en voor de dorpsgemeenschap van 

Eelde-Paterswolde en Eelderwolde. 

Als cultureel erfgoed is de Dorpskerk van ons allemaal en daarom 

werd indertijd de Stichting opgericht. Inwoners van Eelde, 

Paterswolde en Eelderwolde en daarbuiten hebben al jaren laten zien 

dat ze daar f inancieel aan willen bijdragen.  

Met hulp van onze trouwe donateurs en  middels  giften heeft de 

Stichting al behoorlijke bijdragen kunnen leveren aan de 

instandhouding van de kerk. Te beginnen met de grote restauratie in 

2001 waardoor ook de schildering in het koor aangepakt kon worden.   

Het afgelopen jaar is er een koperen afdekking van de rollaag 

aangebracht boven op de muur boven de ingang van de kerk. Die 

moet ervoor zorgen dat het regenwater de voegen niet wegspoelt en 

er mogelijk schade ontstaat. Voor dit jaar staat het plaatsen van een 

gedeelte lambrisering (onder en naast de preekstoel) gepland. De 

kosten hiervoor worden in zijn geheel door onze Stichting betaald. Dit 

kunnen we natuurlijk alleen maar doen door de f inanciële bijdrage 

van onze donateurs. 

Mocht u meer willen weten wat er dankzij de bijdragen is gerealiseerd 

dan verwijzen wij u graag  naar onze vernieuwde website. 

www.vriendenvandedorpskerkeelde.nl     

Wanneer u de Dorpskerk een warm hart toedraagt: een gift is 

welkom op bankrekening NL84RABO 031.58.57.315  t.n.v. Stichting 

Vrienden van de Dorpskerk Eelde. Graag met vermelding van uw  

adres. De Stichting heeft de ANBI-status, uw gift aan de Stichting 

valt daardoor voor de Belastingdienst onder de Geefwet, waardoor 

extra belastingaftrek mogelijk is.  

 

Namens het bestuur  

Bertus Beelen 

http://www.vriendenvandedorpkerkeelde.nl/
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Blikvanger 
Misschien was het u al opgevallen of rook u het al als u in de kerk 

kwam, de ramen van onze mooie dorpskerk zijn aan de binnenkant 

weer opgefrist door een nieuwe verf laag aan te brengen. Er stond 

zelfs een hoogwerker in de kerk, zodat de schilder overal goed bij kon 

en er geen plekje overgeslagen werd. 

 

Nu vraagt u zich misschien af wie regelt dit soort zaken eigenlijk?  

Wie houdt er bij dat de verf laag op de muren niet gaat bladderen en 

dat het dak lekvrij blijft? Oftewel, wie bemoeit zich met het 

onderhoud van de dorpskerk zodat het een prachtige blikvanger blijft 

in de dorpskern van Eelde? 

 

Nou, dat is één van de taken waar de Commissie van 

Kerkrentmeesters of kort gezegd het CvK zich mee 

bezig houdt.  

 

In de komende KC’s zullen we u regelmatig een kijkje 

geven in onze “keuken”.  

 

Mocht u meer willen weten of willen aansluiten als lid van onze 

werkgroep neem dan gerust contact met ons op via 

cvk@dorpskerkeelde.nl  

06-10912700) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
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Bedankt 
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen uit de dienst, die Roelie 

Matter kwam brengen. 

En dank voor de bijbehorende kaart met heel veel namen. 

Het heeft mij goed gedaan na het overlijden van mijn lieve Jan. 

Hartelijke groet, Gea Westerhof. 
 

 

Wij willen jullie allen hartelijk bedanken voor de bloemen en 

berichten tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en 

onze trotse vader en opa Klaas van Lubek. 

In het bijzonder willen wij Jannie Koops bedanken voor de f ijne 

bezoekjes. 

Gretha van Lubek - Bulder, kinderen en kleinkinderen. 
 

 

In januari ben ik geopereerd aan mijn heup . 

En was blij verrast dat Roelie mij na de kerkdienst een boeket 

bloemen bracht. 

Het doet me goed de vele namen op de kaart te lezen. 

Het herstel gaat langzaam voor uit. 

Groetjes Anje Dijk 
 

 

Zondagmorgen 10 maart werd ik verrast met een prachtige bos 

tulpen van de kerk. Tijdens de ziekte van mijn man en ook na zijn 

overlijden geeft mijn vaste contactdame mij veel steun. 

Mijn hartelijke dank hiervoor! 

Liny v.d. Zel-ten Kate 
 

 

Door de gevolgen van een ernstige hartoperatie was ondergetekende 

al lange tijd  niet naar de kerkdiensten op zondag gegaan. Maar op 

zondag 24 maart ging ik voor de eerste keer weer naar de kerkdienst 

en werd ik door Harry Koops met de auto opgehaald en na de dienst 

weer thuisgebracht. (na genoemde hartoperatie werd mij geen 

rijbewijs meer gegeven). 

In de Dorpskerk werd ik door veel kerkgangers op een bijzonder 

vriendelijke manier welkom geheten!! 

Tot mijn verrassing waren de kerkbloemen voor 

mij bestemd (en werden ook thuisgebracht).  

Ook hiervoor: hartelijk bedankt!! En tot ziens. 

Gerrit Polet 

Mimosahof 17, 9765 BN Paterswolde 
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Gift ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk 
Vlak voordat het jaar 2023 was afgelopen ontving het College van 

Kerkrentmeesters een gift van € 5.000, = voor de Dorpskerk, en in 

het bijzonder voor het orgel. Wij hebben besloten om dit bedrag toe 

te voegen aan het orgelfonds. We willen de gulle gevers heel hartelijk 

danken dat zij oog en hart hebben voor de functie die de Dorpskerk 

en het orgel voor velen vervullen. Wellicht kan dit voor anderen tot 

inspiratie dienen: alle bijdragen -groot en klein- zorgen ervoor dat we 

het gebouw voor ons en toekomstige generaties kunnen behouden! 

  

Het College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

Een leuk weetje 
Wist u dat er in het vroege voorjaar als alle krokussen zijn uitgebloeid 

rondom de kerk er een heel zeldzaam lelie achtig bloemetje bij de 

kerk bloeit ??  

Dit is namelijk de: bosgeelster. 

Van nature komt deze in Oost-Azië en Europa voor, maar niet in 

Nederland of België. 

Waar ze staan? Dat houden we geheim, maar als u goed speurt 

komende week kunt u hem nog aanschouwen       

Fijne Pasen!  Peter en Marjan 
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De geschiedenis van de Christelijke Muziek 
Je zou dit boek een encyclopedie kunnen noemen. 

In dit mooi uitgevoerde boek leidt Andrew Wilson- Dickson de lezer 

vanaf het eerste begin van het Christendom tot onze tijd door alle 

lagen van de Christelijke/ kerkelijke muziek. 

Een aanrader voor alle muziekliefhebbers! 

 

Het boek staat in de bibliotheek in ‘t Loughoes. 

 

Vul het gele kaartje in en leg dat in het doosje… en breng het boek na 

enkele weken weer terug! 

 

W.S. 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 
 

3  maart mevr. M.A. van Lubek- Bulder 

10 maart mevr. L. v.d. Zel- ten Kate 

17 maart mevr. A.M.N. Koning- Keereweer 

24 maart dhr. G. Polet  

31 maart dhr. en mevr. Kamps- Dussel 

 

In herinnering  
Naam           Geboortedatum  Overleden 
 

Mevr. M. van der Pers-van Eerde  25-02-43    04-03-24 

Mevr. A. Breeman-Kamp     03-09-36    05-03-24 

Mevr. A.A. Steunebrink     22-11-42    21-03-24 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

ons leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten,  

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest.  
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Stand van zaken 
 

 

 

 

 

 

 

In januari hebben we 250 uitnodigingen voor de Actie Kerkbalans 

gemaild en 370 zijn bezorgd via de contactpersonen. Eind maart 

hebben we ca. 490 toezeggingen ontvangen met een totaalbedrag 

van bijna € 160.000. De toegezegde bijdragen Kerkbalans liggen 

daarmee dicht bij het begrote bedrag.  

Het digitale proces via de mail heeft best wat vragen opgeleverd. 

Over de bedoeling van de brieven en de te gebruiken link 

bijvoorbeeld. Ook het gebruiksgemak van de eigen laptop gaf soms 

vragen. Sommigen moesten duidelijk wennen aan de nieuwe route. 

De contactpersonen sprongen soms goed in om de communicatie te 

verbeteren en een aantal contactpersonen heeft laten weten dat ze 

blij zijn met de digitale aanpak omdat het hun veel werk uit handen 

neemt. 

Onze indruk is dat de digitale aanpak de tijdige beantwoording van de 

uitnodiging vermindert. Er komt geen contactpersoon meer aan de 

deur. De 57 leden die niet gereageerd hadden, hebben inmiddels een 

herinneringsmail ontvangen. 

Met betrekking tot de bezorging is het proces overwegend als 

voorgaande jaren verlopen.  

Mede namens het college van kerkrentmeesters bedanken wij 

iedereen die zich voor de actie Kerkbalans heeft ingezet. En uiteraard 

alle gemeenteleden die hun bijdrage hebben overgemaakt of een 

f inanciële toezegging hebben gedaan. 

 

maart ’24 

Dick Boersma / Bertus Beelen. 
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Uitnodiging: Meditatief Wandelen in de Vosbergen 
Uitnodiging: Meditatief Wandelen in de Vosbergen 
 

Al wandelend ontstaan vaak mooie gesprekken. Daarom beginnen we 

op donderdag 25 april met Meditatief Wandelen in de Vosbergen.  

 

Een meditatieve wandeling is een wandeling gericht op persoonlijke 

en spirituele bezinning en verdieping. We wandelen in stilte en 

denken na over de tekst die ons voor de wandeling meegegeven 

wordt. Halverwege de wandeling delen we onze opgekomen 

gedachten en gevoelens met een wandelgenoot. 

Met een groep van 6 tot 10 personen wandelen we iedere maand op 

donderdagmorgen: 25 april, 23 mei, 20 juni, 18 juli, 22 augustus en 

19 september.  

 

De opzet is als volgt: 

We  ontmoeten elkaar als groep in de huiskamer Legroweg 1 met 

koff ie om 10.30 uur.  

We starten om 11.00 uur met de wandeling en  voor onderweg geeft 

ds. Kaj van der Plas ons een inspirerende/ meditatieve tekst mee.   

We gaan op pad en het eerste gedeelte van de wandeling wordt in 

stilte afgelegd.  

Het laatste gedeelte staat in het teken van ontmoeting met de ander.  

De wandeling is ongeveer 5 km lang. 

Na de wandeling komen we weer samen in de huiskamer voor een 

eenvoudige lunch (soep en brood) en kunnen we onze ervaringen met 

elkaar delen.  

De eindtijd is 13.00 uur. 

Onze eerste wandeling is op donderdagmorgen  25  april om 10.30 

uur. 

 

Je bent van harte uitgenodigd om je aan 

te sluiten. 

 

Opgave tot 18 april bij Efiena Bil. 

Email: efienabil@gmail.com  

tel: 0634179627   

 

 

Ef iena Bil 

Janny van Vliet      
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: 

Streep de namen van het koningshuis weg, die er onder staan. De 

letters die overblijven is de oplossing. 

Succes! Ina Rawée   cgrawee@gmail.com

 
Laurentien, Beatrix, Maxima, Constantijn, Marilene, Alexia, 

Alexander, Pieter, Amalia, Friso, Margriet, Claus, Maurits, Mabel, 

Irene, Eloise, Annette, Christina, Anita, Bernard, Zaria, Anna, Emma. 

 

De oplossing van de maart puzzel was: ongedesemde brood. 

1.vibrato, optocht. 2. legioen, nonsens. 3. afkerig, gebogen.  

4. melodie, energie. 5. misdaad, dagblad. 6.melange, esdoorn.  

7. pakhuis, seconde. 8.racisme, eufonie. 9. vlaskam, magazijn.  

10. bedaard, doneren. 11. melasse, epistel. 12. damclub, bariton.  

13. eskader, refrein. 14. avocado, opossum. 15. maestro, oorzaak.  

16. laaiend, dreumes. 
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Paasgroet: het verschil 
Vorig jaar schreef ik jullie met Pasen over de vele vrijwilligers in de 

crisisopvang van asielzoekers, die elkaar vonden dwars door kerken, 

geloofsgemeenschappen en denominatiegrenzen heen. Mensen van 

allerlei verschillende kerken werkten en werken samen in de opvang. 

Een lichtpunt in een samenleving die zo verdeeld lijkt te zijn. 

 

We zijn nu één Pasen verder en ik zou graag zeggen: Vrolijk Pasen 

voor iedereen. Voor alle mensen op de vlucht, die een plek zoeken 

om lichaam en geest te laten uitrusten. Voor alle mensen, waar dan 

ook, die hen tot steun zijn. De trieste realiteit is echter dat we nog 

steeds geen oplossing hebben voor onze tekortkoming om mensen 

die veilige plek te bieden om zich te ruste te leggen.  

 

Ons land staat zesde op de lijst van de gelukkigste landen ter wereld. 

De zesde meest gelukkige bevolking ter wereld. In dat land moet het 

toch mogelijk zijn ontheemden, asielzoekers, vluchtelingen een bed 

te bieden? We denken nu dat de ‘overspoeld’ worden en daarom 

plaatsgebrek hebben, maar de cijfers wijzen iets anders uit.  

 

Op het moment dat ik dit schrijf  vangt het COA 68.641 mensen op in 

271 verschillende locaties. Van hen verblijven 33.830 in 87 reguliere 

asielzoekerscentra, en 26.643 in 184 noodopvanglocaties. Dat zijn 

locaties die volgens het COA niet voldoen aan haar eigen 

kwaliteitsnormen. Daarnaast zorgt het COA voor nog 8.168 mensen 

die elders verblijven, bijvoorbeeld in een tijdelijke gemeentelijke 

opvang of via de ‘logeerregeling’. Voor meer dan de helft van alle 

asielzoekers heeft het COA dus geen plek in reguliere azc’s!1 

 

Dat is heel anders geweest: in 2001 werden in gewone azc’s 83.801 

mensen opgevangen, tweeënhalf keer zoveel als nu. Het is droevig te 

bedenken dat we er vanaf de zomer van 2022 niet in zijn geslaagd 

om zelfs maar in de buurt te komen van het aantal plekken dat we 

nodig hebben.  

 

 
1 Het beeld dat we ‘overspoeld’ zouden worden met asielzoekers klopt ook om een andere 

reden niet: uit cijfers van het CBS en de IND blijkt dat asielzoekers slechts 14,5% van de totale 

immigratiestroom in 2023 vormden, de overige 85,5% zijn met name kennis- en 
arbeidsmigranten. 
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Inmiddels weten we dat grootschalige opvang veel negatieve effecten 

heeft. Er is ook geen draagvlak voor, een van de redenen waarom 

gemeenten huiveren. Wij hebben met anderen een plan ontwikkeld – 

Plan ’t KAN – voor kleinschalige opvang. Waarin ook maatregelen 

zitten om asielzoekers snel aan banen te helpen.  

 

Het levert 2 miljard op als asielzoekers onbelemmerd mogen werken, 

berekende onderzoeksbureau SEO recent. Vorig jaar startte INLIA 

'Project Werk'. Heel kleinschalig, maar heel bemoedigend. Diverse 

mensen in onze crisisopvang, o.a. in Vries, Tynaarlo en Groningen, 

hebben nu een baan. Dat geeft energie. Ze voelen zich weer 

onderdeel van een samenleving.  

 

Als ik naar die crisisopvang in Vries en Tynaarlo rijd, kom ik over een 

rotonde waar beelden van schapen staan. Eenvoudige rotsblokken 

waar een klein beetje metaal op aan is gebracht, en ineens is het een 

schaap. Ik word daar altijd heel vrolijk van, van die schapen. Soms 

rijd ik met een collega een extra rondje: kijk eens hoe simpel en hoe 

mooi.  

 

We hebben er 3 miniatuurtjes van op de vergadertafel staan. Het is 

maar een hele kleine aanpassing op iets bestaands, maar die maakt 

alle verschil; maakt van een stuk steen en wat metaal een 

kunstwerk. Het hoeft niet altijd groot, bedoel ik maar. 

 

Onze crisisopvangen – zowel die in de kerken als die in eigen beheer 

van INLIA - zijn klein, maar ze maken voor de mensen die er zitten 

alle verschil2. Inmiddels heb ik een rij van uitnodigingen van 

gemeenten om te overleggen om kleinschalige opvangen te 

realiseren.  

 

Zodat er geen mensen meer voor de poorten van het 

aanmeldcentrum in Ter Apel hoeven te liggen. Zodat we in 

gemeenten weer naar elkaar kunnen en mogen omzien. Zodat 

sommige vluchtelingen die het vertrouwen kwijt waren, weer hoop 

vinden.  

 

Met Pasen mogen we allemaal weer hoop vinden. Hoop op de 

toekomst. Met de opstanding van onze Heer, die ons laat zien dat het 

leven overwint. 

 

Ik wens ieder van u een gezegend Pasen. 

 
2 Terzijde: we hebben inmiddels met elkaar ruim 110.000 overnachtingen gerealiseerd. 
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Met warme groet, 

John W.R. van Tilborg 

 

 
 

 

 

 

Collecteopbrengsten 
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Colofon 
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