


 
Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2 

9761 GE Eelde 
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Kerkdiensten in de komende periode  
Datum: Tijd: Voorganger:  

    

05 mei 10.00 uur ds. H. Marsman KK / O 

   Nooitgedacht  

    

09 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas Hemelvaart 

 donderdag  

    

12 mei 10.00 uur ds. A. Troost KK/ JK / O 

   Rolde  

    

19 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O 

   Pinksteren Avondmaal 

    

26 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O 

    

02 juni 10.00 uur ds. Kaj v. d .Plas KK / O 

    

    
KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

O: Oppasdienst  

  

  

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

 www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

   
  
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Leo Vroman ((1915-2014) schreef onderstaand gedichtje in 1954, 

ruim 50 jaar nadat hij zijn bekende gedicht Vrede schreef  (over 

WO2).  

 

De kleinste vrede 

Als een musje van achttien gram 

met wat olijfdrab aan zijn teentje 

op een ochtend bij ons kwam, 

en nog eentje, en nog eentje, 

dan na onderling beramen 

keken zij mij even aan 

en tjilpten een verhaaltje samen, 

ik zou er geen tjilp van verstaan, 

maar zou een vrede ondergaan en 

dan voelde ik alle haat en 

pijn dit land verlaten. 

En o mijn tranen, 

o mijn tranen. 

 

 
 

 

 

 

Namens de redactie, 

Joke Lambour 
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 Het recht van de armen 
 

“Spreek, oordeel rechtvaardig, 

geef de armen en behoeftigen hun recht.” 

Spreuken 31:9 

 

Ik woon in het noorden van de Stad en bij ons in de wijk werd 

theater gemaakt. Een voorstelling over armoede, gespeeld door 

amateurs en ervaringsdeskundigen. Er vielen me (zoals wel vaker) 

weer allerlei schellen van de ogen. Want de clichés en vooroordelen 

die over armoede opgeld doen, zijn gewoon niet waar. 

 

Armoede kan iedereen treffen, ook als je het aan de buitenkant niet 

ziet. Tweeverdieners met een koophuis kunnen door pech in grote 

schulden belanden. 

 

De stress die armoede geeft is enorm. Voortdurend kiezen waaraan je 

geld uitgeeft. Welk gat je met welk ander gat kan stoppen. De 

onvoorspelbaarheid, de voortdurende waakzaamheid want die ene 

envelop kan een onverwachte rekening of aanslag zijn, dat ene 

geluidje van de auto kan een dure reparatie betekenen... Je bent als 

je geldzorgen hebt steeds op je hoede en nooit ergens veilig.  

 

Tel daarbij op de schaamte. Want... onze cultuur koppelt armoede 

aan domheid en luiheid, dankzij de maakbaarheidsf lauwekul die al 

ruim een eeuw over ons wordt uitgestort. Dus als de buurvrouw een 

nieuwe schutting koopt en van jou verwacht dat je 800 euro 

bijdraagt, de helft, dan schrap je allerlei andere noodzakelijke 

uitgaven, leent links en rechts en draagt de 800 euro die je niet hebt 

bij. Liever dat dan moeten bekennen dat het je niet lukt. Want anders 

wordt slecht van je gedacht. 

 

Kunnen investeren in het milieu, biologisch eten en fossielvrij leven 

zijn privileges die je niet hebt omdat duurzaamheid duur is. 

Vrijwilligerswerk kunnen doen is een privilege dat alleen is weggelegd 

voor wie tijd over heeft. En met een stresscoach ben je niet 

geholpen. 

 

We behandelen ‘armen’ misschien wel te makkelijk als ‘armen van 

geest’, en te weinig als ‘medemensen met pech’. Want wie overvallen 

wordt door pech kan rekenen op hulp vanuit gelijkwaardigheid, terwijl 

een ‘arme van geest’, vaak vanuit de hoogte benaderd, ‘verheven’ 

zou moeten worden uit armoede.  
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Kunnen we een manier vinden om anderen te helpen zonder die 

ander klein te maken? Misschien begint het bij het erkennen van ons 

eigen geluk dát we kunnen helpen. Een kwestie van toeval. 

 

De voorstelling eindigde met een wens. En die wens was niet gratis 

geld (hoewel met een basisinkomen zoveel mensen geholpen zouden 

zijn, zoals een bijstandsvader vaak meer geholpen is met geld dan 

met een dure begeleider; maar ja we wantrouwen ze want ze zijn 

arm dus vast lui). Die wens was ‘voor vol aangezien worden’.  

 

Dat is misschien wel waar iedereen recht op heeft. Benaderd als: jij 

doet ertoe. 

 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 

onder de hete zon, op de akker, 

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 

 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 

dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 

 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 

En die in weelde zwelgen en van niets weten, 

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 

 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 

Hij die alles zal zijn in allen, 

heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 

Huub Oosterhuis 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Huiskamerontmoeting 
Gesprekken in juni en juli 

 

Weet je het al? Vanaf juni is er, maandelijks en telkens in een andere 

pastorale wijk, een huiskamerontmoeting voor mensen van de 

Dorpskerk. We gaan op een ochtend, middag of avond met elkaar in 

gesprek over een thema.  

 

De bijeenkomst wordt geleid door ds. Kaj van der Plas. Wil je 

aanschuiven? Welkom! Geef het dan even door aan de gastfamilie. Bij 

(te) veel aanmeldingen hebben 

‘wijkgenoten’ voorrang. 

 

19 juni, 10:00-12:00 uur bij familie 

Hiemstra, Schelfhorst 8 (wijk 1) 06 178 

238 50 

3 juli, 13:30-15:30 uur bij familie 

Weenink, Zonnebloemweg 29 (wijk 2) 06 

205 284 03 

 

De werkgroep Pastoraat 
 
 
 

Werkgroep Visie & Verandering 
Vanuit de werkgroep Visie & Verandering brengen we jullie graag op 

de hoogte van de ontwikkelingen binnen het gehele veranderproces 

van de Dorpskerk. Wij voelen bij het verder uitwerken van het 

beleidsplan 2024-2028 de verantwoordelijkheid die we van jullie als 

gemeente hebben gekregen. Gezien de f inanciële omstandigheden en 

samenstelling van onze gemeente brengt deze (praktische) 

uitwerking extra uitdagingen en overwegingen met zich mee. Zowel 

voor nu als in de toekomst. 

 

Als werkgroep zijn wij de katalysator en ondersteuning voor alle 

bestaande werkgroepen en commissies bij het proces van 

verandering voor ons als gemeente.  

 

Voor dit jaar heeft het pastoraat, na het vertrek van onze kerkelijk 

werker Bert Broers, de grootste prioriteit. We hebben een aantal 
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belangrijke pijlers opgesteld wat betreft de toekomst van het 

pastoraat.  

 

1. De ‘Vierseizoenen maaltijden’ 

De tweejaarlijkse maaltijden zullen, samen georganiseerd met 

de diaconie, worden uitgebreid naar vier.  

2. De koffie- en theeochtenden/-middagen en 

huiskamerbijeenkomsten  

De koff ie- en theeochtenden/-middagen en 

huiskamerbijeenkomsten in de verschillende wijken worden 

samengevoegd in een nieuwe vorm.  

Voor wijk 7 zijn we aan het kijken naar een andere invulling 

dan voor de wijken 1 t/m 6. Woon je in Eelderwolde (of elders 

in wijk 7) en denk je hier graag over mee, geef dit dan aan bij 

Kaj. Dat kan bij ontmoeting, telefonisch (06-47135300) of per 

mail (ds.vanderplas@gmail.com.)   

3. De huidige organisatiestructuur van het pastoraat.  

Met het oog op de toekomst zal moeten worden nagedacht 

over de rol van contactpersonen en wijkteams en hoe we deze 

op de langere termijn kunnen behouden.  

4. De vacature ouderling pastoraat 

De belangrijkste vacature, eventueel ingevuld met een duo-

constructie, is een ouderling ‘pastoraat’. We beseffen dat deze 

ouderling bij de coördinatie van het pastoraat en ook bij de 

verbinding tussen de verschillende pijlers een belangrijke rol 

heeft. Mocht je belangstelling hebben om ouderling ‘pastoraat’ 

te worden, of je hebt hier vragen over, meld je dan bij één 

van de kerkenraadsleden. Ook is het mogelijk om geheel 

vrijblijvend een kerkenraadsvergadering mee te maken. 

 

We hopen de gemeente tijdens het gemeenteberaad op 12 mei 

verder bij te praten en mee te laten denken over het vervolg. 

Hopelijk zien en spreken we elkaar dan om samen verder te bouwen. 

 

Kees-Jan Antuma, Hein van Assen, 

Martijn Doorn, Jan Reinder Fransens, 

José Groenboom, Kaj van der Plas, 

Jack Schoo en Hanneke Wiersema 
 
 

mailto:ds.vanderplas@gmail.com
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Vanuit de diaconie 
Na de opening van onze vergadering op 8 

april was het volgende agendapunt een 

gesprek met de bloemencommissie. Marjan en 

Roelie vertelden dat de groep, bestaande uit 5 

personen, zich prima red. Het was zeker leuk 

om eens iets van de achtergrond van alle 

mooie bloemstukken te horen. Zeker een 

compliment waard.  

Het volgende belangrijke punt was de organisatie van de 

wereldmaaltijd op 11 april. Het was dus de puntjes op de i zetten. In 

totaal waren er een kleine 50 opgaven. Het beloofde dus weer 

gezellig te worden. Spoiler: Dat werd het ook, gezellig kunnen praten 

met mensen met verschillende achtergrond en daarbij ook nog 

heerlijk eten uit verschillende culturen en natuurlijk heerlijke soep 

van Marjan.  

Na dit punt tijd voor acties die nog komen gaan: vakantietasjes voor 

de kinderen in de COA’s (samen met de diaconieën in Vries en 

Zuidlaren) en de ZWO-voorjaarsactie.  

Een punt van zorg is het werven van nieuwe vrijwilligers. Concreet: 

we zoeken nog opvolging voor de seniorencommissie (zie oproep in 

eerdere KC). Daarnaast zijn er nog veel meer vacatures. Dit wordt 

besproken in de kerkenraad. 

Tenslotte was het tijd voor de f inanciën. Wichard had de jaarrekening 

2023 in concept gereed. We gaven meer uit dan gepland. Normaal wil 

je dat niet, maar als diaconie willen we ons geld niet oppotten. 

Daarom verdubbelden we in 2023 aan aantal collectes. 

 

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 

Jan Reinder Fransens 

 
 
 

Houtwerk 
Eén van de aardigheden waar het College van Kerkrentmeesters voor 

staat is het onderhoud, waarover in het vorige KC ook een stukje is 

geschreven. Soms valt het je niet op dat een voorwerp in je 

omgeving aan het verslijten is, tot het moment dat het te erg wordt 

of je er door iemand anders op gewezen wordt. Dat heet dan een 

frisse blik. 
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Dat geldt bijvoorbeeld voor het houten bord in de tuin waarop 

“Dorpskerk” staat vermeld (best een handig bord als je niet doorhebt 

dat je voor een kerk in een dorp staat). Kijk maar eens naar het 

plaatje: we hebben besloten een nieuw bord te laten maken. 

 

Het publicatiekastje aan de Hoofdweg verkeert in dezelfde staat, 

maar we hebben besloten om die niet te vervangen maar op te 

ruimen. Als je op het nieuwe bordje hebt gelezen dat je voor de 

Dorpskerk staat en je wil er iets over weten, dan pak je anno 2024 de 

smartphone wel om op het internet te gaan kijken wat er te doen is, 

zo is de redenering. En dan kom je vanzelf uit bij onze website.  

Een punt wat al veel vaker aan de orde is geweest, is de staat van 

het pleisterwerk onder de preekstoel. Dat is al eens hersteld door een 

specialist, maar dat blijkt niet afdoende. Daarom hebben we een 

bedrijf  opdracht gegeven tot het maken van een bij het interieur 

passende houten lambrisering. Dat kunnen we doen omdat de 

“Vrienden van de Dorpskerk” bereid zijn om hiervoor de portemonnee 

te trekken. Mooi dat deze stichting er is! 

Je ziet dat er in het College van Kerkrentmeesters van alles aan de 

orde komt. Ben je uit het goede hout gesneden, breek dan door je 

glazen plafond en informeer of je ook een steentje kunt bijdragen. 

cvk@dorpskerkeelde.nl of 06 22168536 (ook WhatsApp). 
 

mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
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Hardlopen met inspiratie 

Dorpskerk-Hardloopclinic Eelderwolde 30 juni 

 

Zondag is een net even anders dan anders-dag. Een dag om rustig te 

starten voordat je eropuit gaat. Een wandeling, een rondje rennen of 

f ietsen, misschien naar de kerk.  

 

Zondag 30 juni gooien we dat allemaal bij elkaar tijdens de eerste 

Dorpskerk Hardloopclinic in Eelderwolde. Ben je een ervaren loper 

of juist een beginner: dat maakt niet uit.  

 

We starten samen bij de Onlanderij om 11:30 uur, en na wat 

loopoefeningen en een inspirerende gedachte om mee te nemen, 

lopen we samen een korte ronde door de Onlanden.  

 

Bij de Onlanderij sluiten we ook weer af met wat drinken. Wie dat wil, 

kan daarna natuurlijk nog even wat kilometers aan de dagscore 

toevoegen, maar je kunt ook gewoon naar huis. 

  

Dus, bind je schoenen onder en loop mee! 

 

José Groenboom 

ds. Kaj van der Plas 

 

Meer informatie? josenieuwenhuijzen@yahoo.com  
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Lintjesregen 
Twee leden van de gemeente zijn benoemd tot lid in de orde van 

Oranje Nassau. 

 

Mw. Hiemstra vanuit luisterlijn en kerk. Mw Van der Kooi als actief 

voor Vrouwen van Nu, voor de bibliotheek. Beiden geroemd om het 

belangeloos bijstaan van de medemens. Ina met vermogen tot 

onbevooroordeeld luisteren. Sietske met groot gevoel voor humor.  
 

 
 
 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: 

Mw. G.D. te Velde-Kloosterboer, van Hortensiaweg 46,  9765 HB 

Paterswolde, naar Hooiweg 18 S, 9761 GR  Eelde 

Mw. M. van Duijvenboden , van Hooiweg 18/007, 9761 GR Eelde, 

naar Hooiweg 18/143, 9761 GR Eelde 
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Komt allen 
 

Het Gemeenteberaad is op 

 zondag 12 mei  

na de dienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 Groeten en ontmoeten                        

In het vorige KC heb ik met jullie gedeeld dat we een maandelijkse 

eet-ontmoeting willen plaats laten vinden voor de (eenzame) ouderen 

en ook jongeren.  

Woensdag 22 mei gaan we een lente-lunch maken.   

Om 12 uur in ’t Loughoes. 

Weet u iemand? Een buurman of buurvrouw of, bent u iemand die 

toch graag eens weer gezellig onder de mensen wil komen en dan 

ook lekker samen eten?  

Meld je dan aan! voor 19 mei!  

Naar 

koster@dorpskerkeelde.nl  of 

0503092308    

 

 

  

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Agenda 
Feest van de Geest: donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag), zaterdag 11 

mei, zondag 12 mei, zaterdag 18 mei, zondag 19 mei (1e 

Pinksterdag) en maandag 20 mei (2e Pinksterdag), steeds tussen 13 

en 17 uur. 

 

1 mei      Theetied, 14.30 uur      ’t Loughoes 

Zondag 12 mei   Gemeenteberaad, na de dienst   ‘t Loughoes 

Woensdag 22 mei lentelunch, 12 uur       ’t Loughoes 

Woensdag 5 juni  Koff ie-, of Theetied       ‘t Loughoes 

Zondag 30 juni  hardloopclinic             Onlanderij 

 

Iedere laatste woensdag van de maand Bijbelkring, Symphonie. 

Data Bijbelkring 2024: 

29 mei    26 juni      31 juli  28 augustus  25 september 

30 oktober   27 november  18 december 

 

Koffietied of theetied 
Op 1 mei is het theetied in ’t Loughoes. 

Daar besluiten we of het de zomermaanden koff ietied of 

theetied zal worden. De 1e woensdag in juli en augustus 

10 uur of 14.30 in ’t Loughoes. Nader bericht volgt in 

Dorpsklanken en de Zondagsbrief. 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 31 mei, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Een 100-jarige 
Op 6 april jl. heeft mevrouw G. Hooiveld – ten Have haar honderdste 

verjaardag mogen vieren. Een heuglijke dag met veel bloemen, 

planten en andere cadeaus en een feestelijke middag met familie, 

vrienden en kennissen in De Symphonie.  

Ook heeft ze een brief van koning Willem Alexander ontvangen en 

vele andere felicitatiekaarten. De 

burgemeester kwam op bezoek en 

daar werd uitvoerig verslag van 

gedaan door de plaatselijke kranten. 

Heel blij was ze met de bloemen en 

felicitatiekaart uit de kerkdienst van 

7 april. 

Mevrouw Hooiveld, van harte 

gefeliciteerd met deze prachtige 

leeftijd! 

 

Aukje Adams 

Contactpersoon De Symphonie 

 

 

Aanbod 
Je wilt wel iets doen voor de kerk, maar zonder vergaderingen. Niet 

wekelijks, maar maximaal een keer per maand vind je prima.... 

 

Op dit moment bezoeken 2 gemeenteleden de 

(zondagse) kerkdiensten, gebruikmakend van 

het kerkvervoer. De een wordt per auto naar de 

kerk en weer thuisgebracht, de ander per 

rolstoel van uit Symphonie. 

De groep vrijwilligers van het kerkvervoer is toe aan uitbreiding. Nu 

rijdt iedere vrijwilliger ongeveer een keer per maand. Met 5 nieuwe 

chauffeurs/duwers wordt de frequentie ongeveer een keer per 

anderhalve maand. 

 

Belangstelling? Bel of app me dan op onderstaand 06 nummer. 

Harry Koops, 06-53825094 
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Bedankt 
Op eerste Paasdag was voor ons een blije verrassing toen Roelf ien 

Smilde de Paaskaars bracht. We werden er emotioneel van. We 

voelden ons betrokken bij de kerk. We zijn erg dankbaar. 

Henk en Johanna Lieben.  

 

Beste mensen, 

  

Op zaterdag 6 april jl. mocht ik mijn 

100e verjaardag vieren. De zondag daarop 

werd ik verrast met een prachtig boeket 

bloemen en een begeleidende kaart met heel 

veel namen erop vanuit de Dorpskerk. 

Graag wil ik iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken. 

Hartelijke groeten, 

Geertje Hooiveld-ten Have 

Hooiweg 18N 

9761 GR Eelde 

 
Totaal onverwacht en blij verrast was ik toen ik op zondag 21 april 

een prachtig boeket bloemen met een kaart erbij kreeg, met daarop  

een groet vanuit de gemeente en die door Margret van Weerden werd 

gebracht. 

Hartelijk dank hiervoor! 

Met hartelijke groet, Dina Warners 

Wijk 6 gaat er even uit 
Op zondag 21 april om 1400 uur verzamelen 16 mensen zich bij huize 

Koopmans.   

Even later vertrekken we gezamenlijk op de f iets naar Sassenhein in 

Haren. Heerlijk door de al steeds groener wordende Vosbergen. Maar 

het wordt ook donker en terwijl het de hele dag droog was, treffen 

we het even niet…een stevige bui. 

We laten ons niet ontmoedigen. Na 

regen komt zonneschijn immers?  

En dat is ook zo. Nog voordat we 

in Sassenhein arriveren is het 

droog en zonnig. 

We schuiven aan tafel, waar ons 

koff ie en thee en overheerlijk 

gebak wachten.   

Sjoukje Boendermaker heet ons 
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allen van harte welkom en is blij dat we met zo’n grote groep gehoor 

hebben gegeven aan de oproep.  

Er ontstaan erg genoeglijke gesprekken over van alles en nog wat: 

van gehoorapparaten en de voor en nadelen ervan, over Hongarije 

waar enkelen net van terug zijn, over namen en geboortegrond, 

keuzes van kinderen voor middelbare scholen, en ook -ja ja wees 

gerust hoor, niet omdat het moet maar heel spontaan- over de kerk 

en onze ervaringen met het deel uitmaken van deze gemeente.  

 

Gaandeweg wordt het ons te heet onder de voeten (binnen) en 

besluiten we heerlijk buiten te gaan zitten in de zon op het terras. 

Hoe mooi is dat.  Met de (soms) nieuwe gesprekspartners ontstaan 

weer nieuwe gesprekken en zo wordt het een erg genoeglijke 

middag, waarin we elkaar weer wat beter leren kennen. Een 

ontspannen ontmoeting met voor sommigen nog een lekker 

afsluitend drankje erbij. En de zon?  Die blijft schijnen tot het eind.   

We besluiten om via de Meerweg terug te gaan. We kijken terug op 

een f ijne ontmoeting die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Dank aan de contactpersonen van wijk 6 voor de geweldige 

organisatie! 

 

Hielle Tillema 

 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

 

7    april mevr. G. Hooiveld- Ten Have 

14  april mevr. J. Hanemaaijer-   Kortleever 

21  april mevr. E. Warners- Steunebrink 

28  april mevr. J. Kroese- Nijland 
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Maatschappelijke stage 
Maatschappelijke stage bij de koster van de 

Dorpskerk.  

Voor school moest ik een maatschappelijke stage 

doen. Ik zit in HAVO 3 van het Gomarus in 

Groningen. Ik ging deze activiteit doen omdat ik 

niet zo goed weet wat de kosters allemaal doen in 

een dag. De stage was op 28 maart 2024, witte 

donderdag. 

Ik begon in de ochtend met het klaarzetten voor 

een band omdat er 140 kinderen van basisscholen 

kwamen voor Pasen. Voor het hele uur dat de 

kinderen er waren heb ik bij de camera’s gezeten. 

Na wat opruimen in de kerk ging ik naar de koff ieruimte te stofzuigen 

en de stoelen om de tafels neer te zetten voor de dienst op zondag. 

Daarna ging ik naar de kerk om de grote tafel op zijn plek te zetten 

voor het avondmaal. Ook ging ik nog even naar de zolder voor een 

groot kruis en was ik nog in de toren geweest. ‘s Avonds heb ik nog 

het avondmaal klaargezet en geholpen in de dienst. 

 

Bij het meehelpen heb ik geleerd 

dat de kosters heel veel kleine 

dingen doen die heel belangrijk 

zijn. Het is zo’n baan die mensen 

niet echt doorhebben maar het 

wel doorhebben als het niet 

gebeurt. 

 

Niek Groenboom 
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In herinnering  
Naam Geboortedatum Overleden 
Mevr. H. Pepping-Pepping 30-07-39 08-04-24 

Mevr. J. Groeneweg 27-11-31 09-04-24 

Mevr. H. Wieland-Boelens 25-02-50 10-04-24 
 

En ooit zal hoog en droog 

op gouden fundamenten 

uw stad voor eeuwig staan. 

En dood zal niet meer zijn. 

 

 

Collecte opbrengsten 
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 

3-Mrt D Kerk in Actie  

  t.b.v. Voorjaarszending € 166,28   

  K Eredienst € 105,37   

        € 271,65 

10-Mrt D Kerk in Actie t.b.v. Zending € 114,77   

  K Eredienst € 100,00   

        € 214,77 

17-Mrt D Ondersteuning Voedselbank € 113,20   

  K Eredienst € 108,50   

        € 221,70 

24-Mrt D Kerk in Actie t.b.v. Missie € 172,45   

  K Eredienst € 121,96   

        € 294,41 

31-Mrt D Kerk in Actie  

    t.b.v Werelddiaconaat € 141,50   

  K Eredienst € 142,60   

        € 284,10 

     

   € 1.286,63 € 1.286,63 

 

Hier ziet u de weergave van de gehouden collectes (exclusief bank-                        

overschrijvingen) van de maand maart 2024. Alle gevers en geefsters 

hartelijk dank.  
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Puzzel 

Dit is weer een heel andere soort puzzel. Dit is een verhaal over 

pinksteren, waar ik sommige woorden niet ingevuld heb, alleen 

streepjes gezet en op die streepjes komen de letters van de woorden. 

Deze woorden vind je hieronder door elkaar gehutseld. 

Veel plezier! Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

De leerlingen, waren met Maria, de moeder van Jezus bij elkaar om 

samen te eten.  

Opeens begon het te waaien, overal in huis, alsof de  – – – – –  open 

stonden. Het  

– – – – – –   heel hard ... En er kwam vuur! Ze voelden het van  – – 

– – – – , maar je zag ook op ieders hoofd een  – – – – – – – – –  . De 

leerlingen voelden zich helemaal  

– – – –  worden. Ze wisten niet wat er met hen gebeurde, maar ze 

begonnen allemaal te – – – – – – , door elkaar heen, in – – – – –  die 

ze helemaal niet kenden. Ze keken elkaar – – – – – – – –  aan. Wat 

gebeurde er nou? 

Ze gingen de straat op en begonnen de mensen te vertellen over de – 

– – – – – – –  van God en Jezus hun vriend. Het maakte niet uit 

welke taal de – – – – – –  spraken, iedereen kon hen verstaan. De 

mensen gingen – – – – – – – –  dat Jezus niet dood was. Ze zeiden: 

“Je kunt Hem niet meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij leeft!” De 

mensen die naar hen – – – – – – – – – – , werden zelf ook blij en 

 – – – – – – – – – – – . De wind en het vuur, dat had te – – – – –  

met de heilige Geest, die als een adem de mensen – – – – – –  geeft. 

Het was zoals Jezus gezegd had: deze heilige Geest was een – – – – 

– – – – , een helper voor de mensen. Zo ging het verhaal heel snel 

door de – – – – – – ! Als een lopend vuurtje! En het vlammetje – – – 

– – – nog altijd, ook hier bij ons. 

bavrased, daiwae, relwde, dorewnen, tohsautisen, mawr, ctakrh, 

trnbda, menar, trepan, semnen, kenma, rotsotre, nebnin, tluesdnrei, 

ljmvateme, ltaen, gebijerpn. 

De oplossing van april puzzel was: W. A. koningsdag 
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INLIA “Ik wil een paard kopen” 
“Het paard”, Mustafa spreekt het woord bedachtzaam uit, proeft de letters als het 
ware. Zijn kameraad haakt in met de volzin “Ik wil een paard kopen”. Dat lijkt 
misschien een bijzondere uitspraak, hier in de noodopvang voor asielzoekers op 
een bedrijventerrein in Tynaarlo, maar er is een logische verklaring: de 
Zuidlaardermarkt.  
 

Het klasje van zeven Syrische mannen die de Nederlandse taal onder de knie 
proberen te krijgen, is daar onlangs geweest. En wie Zuidlaardermarkt zegt, zegt 
paardenhandel. En oliebollen en kibbeling, want zonder eetkraampjes geen markt 
in Nederland. “Heel lekker”, roepen ze in koor. Excursies als deze maken ook een 
belangrijk onderdeel uit van de les.  
 
Drie vrouwen geven die lessen: Hannie, Meriem en Sabah. Hannie is 20 jaar lang 
docent geweest, ze gaf Duitse les. Ze hoorde via de kerk in Zuidlaren van dit 
project. Inmiddels was ze al wel gepensioneerd, maar ja: ze vond dat lesgeven 
altijd heel leuk. Dus toen dit vrijwilligerswerk voorbijkwam, was de keuze snel 
gemaakt.  
 

Ze vroegen om huiswerk 
Van Hannie komt de structurele aanpak; twee keer in de week les, met steeds in 
het begin een uitgebreide check ‘wat hebben ze onthouden van de vorige keer?’. 
Én met huiswerk voor iedere les. “Dat willen ze zelf graag”, vertelt Hannie, “Echt; 
ze vroegen erom.”  
 
‘Je kan me wat’, heet de methode waarmee ze werken, speciaal ontwikkeld voor 
mensen die net beginnen met Nederlands leren. De titel, ogenschijnlijk zo’n 
eenvoudige zin, maakt gelijk duidelijk dat Nederlands geen makkelijke taal is om 
onder de knie te krijgen. (Ook al zo’n gekke uitdrukking.)  
 

De valkuilen zijn legio: de vele onvermoede of dubbele betekenissen, de listige 
onregelmatige werkwoorden en hun vervoegingen, de ingewikkelde zinsbouw… en 
dan hebben we het nog niet eens over de uitspraak. Een van de eerste zinnen die 
ze goed geleerd hebben is dan ook: “Kan jij langzamer praten?”  
 
Alvast iets aan hun toekomst doen 
Ze zijn er allemaal iedere keer, want ze willen hier aan de slag. Zo snel als kan. Het 
wachten duurt lang; sommigen zitten als anderhalf jaar in de noodopvang. Sabah 
en Meriem kennen een deel van de groep al vanuit de Expo Hal in Assen, die 
fungeerde als ‘wachtkamer’ voor het aanmeldcentrum in Ter Apel.  
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Zij zijn vrijwilliger geworden via ‘je kent iemand, die iemand kent die dit doet en 
vertelt hoe leuk het is’. Sabah: “Ik was nieuwsgierig en wilde graag een kijkje 
achter de schermen nemen. En ik dacht ook ‘kan ik wat betekenen?’ Dat kon.”  
Via de les kunnen de mannen tijdens het lange wachten tenminste alvast iets aan 
hun toekomst doen.  
 
Dat schept voldoening, voor henzelf en voor de vrijwilligers. Meriem: “Ik heb lang 
in Duitsland gewoond en ik heb dus geleerd hoe het voelt om van elders te komen. 

Dat mensen toch anders tegen je aan kijken, dat je een vreemdeling bent. Ik vind 
het fijn ze te kunnen helpen en iets van onze cultuur mee te geven.” 
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Colofon 
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