


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2 

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
Datum: Tijd: Voorganger: 

02 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O 

09 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O / JK 

16 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/  O 

23 juni 10.00 uur dhr. Bert Broers KK / O 

30 juni 10.00 uur ds.Kaj v.d. Plas KK / O 

  Avondmaal  

    

07 juli 10.00 uur ds. P.D. Wolthaus KK /O. 

  Zutphen  

14 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O 

   afscheid Kinderkerk 

21 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas  

28 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas  

   

04 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas 

11 aug. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer  Roden 

18 aug. 10.00 uur ds. Lieuwe Giethoorn  Ruischerbrug 

25 aug.  10.00 uur dhr. G v. Enk   Assen 

   

01  sept. 10.00 uur dhr. Bert Broers 

 

 

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

O: Oppasdienst  

  

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Vakantie! 

Het vakantieseizoen staat voor de deur. Dit is dan ook de laatste 

editie voor de zomerperiode. De volgende is er pas begin september 

weer. In dit nummer kunt u lezen over activiteiten die hebben 

plaatsgevonden, maar ook over nieuwe activiteiten, diensten, 

cursussen, bijeenkomsten en soorten ontmoetingen.  

Voor de komende periode deel ik met jullie een vakantiewens. 

 

Namens de redactie, 

Editha Huisman 

 

 

 

Vakantiewens 
 

Ik wens je toe wat velen niet hebben: 

tijd. 

Ik wens je tijd 

om verheugd te zijn, en te lachen, 

en wanneer het je past, 

daar iets mee te doen. 

 

Ik wens je tijd voor jouw doen en 

denken, 

niet voor jezelf alleen 

maar ook om te geven en uit te 

stralen. 

Ik wens je tijd, 

niet tot haasten en lopen 

maar tijd voor rust en gemoed. 

 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 

als tijd voor verwondering, 

voor vertrouwen 

in plaats van tijd om naar de klok te 

kijken. 

 

 

 

 

 

 

Ik wens je tijd 

om naar de schepping te kijken, 

en tijd om te groeien … 

 

Ik wens je tijd 

om opnieuw te hopen en te beminnen, 

want uitstel van die tijd heeft geen 

zin. 

Ik wens je tijd om weer jezelf te 

vinden, 

en elke dag, elk uur 

als een geschenk te ervaren. 

Ik wens je tijd om te leven, ten volle 

en er een deugddoende 

en zinrijke vakantie van te maken! 

 

 

Ellen Vanduynslager 
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Leven van de Wind 
“Wij leven van de wind 

die aanrukt uit den hoge” 

 

Lied 687 is een prachtig Pinksterlied. En het begint met een 

bijzondere woordspeling. Want luidt het spreekwoord niet, dat je van 

de wind niet kunt leven? Toch beweert de dichter van wel. Ook het 

tweede deel van die eerste zin is, als je het nader bekijkt, een 

woordenspel. Want we kennen een rukwind, en we kennen aanrukken 

voor naderen (uit het militaire taalgebruik), maar een aanrukwind 

horen we hier voor het eerst. 

 

Als voorganger leef je niet van de wind, maar wel van verhalen. Dat 

zijn de verhalen die mensen je vertellen als je bij ze op bezoek komt. 

Soms kunnen mensen, als je naar ze luistert, even op verhaal komen. 

Het zijn de verhalen die je over mensen mag vertellen tijdens een 

rouw- of trouwdienst. En het zijn, natuurlijk, de oude verhalen uit de 

Bijbel waarover je nooit raakt uitgepraat. 

 

En toch voelt het als leven van de wind, als een geschenk, al die 

verhalen die me ter beschikking staan en alle verhalen die me worden 

toevertrouwd. Vertellen geeft ruimte om adem te halen, of om het 

leven net even anders te bekijken. 

 

Daarover gaat ook een van de eerste Pinksterverhalen die ik in de 

gemeente vertelde. Ik zie dat nu, jaren later, eigenlijk pas zo. 

 

De wind zoekt een stem 

Ergens hoog in de lucht klonk een diepe verdrietige zucht. 

Weet je wie dat was? Dat was de wind. 

De wind zuchtte want ze vond het niet eerlijk. 

Iedereen in het bos kon met elkaar praten. De dieren vertelden 

elkaar hun verhalen. 

Maar zij, de wind, kon dat niet. 

Want de wind heeft geen stem. 

 

De wind was dus verdrietig, en ook wel jaloers. Want wie wist er nou 

mooiere verhalen dan zij? Zoveel had ze van de wereld gezien. Zo 

graag zou ze die eens vertellen. 

De wind kreeg een idee… 

 

Die nacht, het was erg warm geweest, suisde ze door het 

slaapkamerraam van duif naar binnen. Toen duif diep in slaap 
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uitademde en weer in, pakte ze snel zijn stem weg. En ach, nu ze 

toch in het bos bezig was, kon ze meteen wel even langs bij rat, en 

bij muis, en bij vos… alle stemmen van alle dieren stal ze en stopte 

ze in een grote zak. 

 

De volgende morgen merkten de dieren het niet meteen. Ze werden 

wakker in hun huizen en holen en dachten “wat is het een heerlijke 

windstille dag” en dronken hun ochtendkopje eikeltjesthee. Merel 

ging zitten op haar bankje en kikker kwam voorbij, en ze riepen 

elkaar vrolijk “g...” Wat was dat? Er kwam geen geluid uit hun mond! 

 

Het hele bos was vol stille consternatie. Alle dieren waren hun stem 

kwijt. Druk bewogen ze hun mond, maar geluid kwam er niet uit. Dus 

dan maar met handen en voeten bewegen… die arme sprinkhaan 

wilde zoveel vertellen dat zijn poten in de knoop raakten…  

 

De wind zat intussen heerlijk op een wolk, en haalde een voor een de 

stemmen van de dieren uit de zak, om ze eens rustig te proberen. 

Maar… wel héél zachtjes want stel nou dat een van de dieren ineens 

zijn eigen stem uit de wolk hoorde komen. Dan wisten ze dat de wind 

ze had gestolen. 

Daar zat ze dan stilletjes verhalen te vertellen, met al die 

verschillende stemmen. Maar niemand die ze hoorde. Er was eigenlijk 

niks aan. 

 

Het werd avond, een stille avond, en het werd morgen: een nieuwe 

dag in het bos. Op de open plek kwamen de dieren bij elkaar. “Wat 

nu?” vroegen ze elkaar met vragende ogen. En toen begon plotseling 

de wind te suizen in de toppen van de bomen. De oren van konijn 

wiegden een beetje heen en weer en een stroom van lucht kietelde 

warm langs hun neuzen en oren. Duif haalde diep adem om nog eens 

f link te zuchten en… toen had hij plotseling zijn stem terug. 

 

Maar dat niet alleen: duif begon te vertellen, hij vertelde van de 

wind… en het was zo’n mooi verhaal dat alle dieren hun adem 

inhielden. Hij vertelde hoe het is voor wind om het gras te laten 

wuiven, en in de herfst de blaadjes van de bomen af te kriebelen. 

Ook muis kreeg plotseling haar stem terug en enthousiast vertelde zij 

over de prachtige landen die wind had gezien. En merel begon te 

zingen hoe f ijn het was om met windevingers het water van meren en 

zeeën aan het golven en rimpelen te brengen. 

 

Eén voor één vertelden de dieren met hun eigen stemmen de 

prachtige verhalen van de wind. Tot de verhalen op waren. Toen 
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waren ze stil… ze schrokken even maar gelukkig zei konijn toen “mooi 

hè” en iedereen zei “ja.” Ze hadden hun stemmen nog. De wind aaide 

tevreden en warm langs hun rug en ging toen liggen. 

 

Sindsdien gebeurt het soms nog wel eens, dat een dier zomaar een 

prachtig verhaal vertelt. Alsof hij het ter plekke uit de lucht plukt. Als 

het klaar is, is iedereen even stil en dan zegt er 

altijd wel iemand met zachte stem: “dat was 

vast een verhaal van de wind.” 

 

ds. Kaj van der Plas 

 

Het gemeenteberaad voorjaar 2024 
Het Gemeenteberaad van zondag 

12 mei jongstleden werd goed 

bezocht. Ondanks dat het 

Moederdag was en erg mooi weer. 

Na de opening door de voorzitter 

van de Kerkenraad Hanneke 

Wiersema, werden de f inanciële 

cijfers gepresenteerd door Dick 

Boersma namens het College van 

Kerkrentmeesters en Wichard Bouma namens de Diaconie. Daaruit 

konden we opmaken dat het weer de goede kant op gaat voor wat 

betreft de f inanciële jaarcijfers. Tijdens de bijeenkomst kwam een 

vraag naar voren of er een richtbedrag is voor de jaarlijkse Kerkelijke 

bijdrage. Dick Boersma zal daar nader op terugkomen. Na de pauze 

kwamen we bij het onderwerp ‘Visie en Verandering’. Onder het 

motto ‘De werkgroep vraagt om antwoord’ kregen we enkele vragen 

voorgelegd, waarover wij per tafel onze mening konden geven. Onder 

andere “Wat doen andere kerken en willen wij dat ook?”  “Hoe 

nodigen we de nieuwe/jonge generatie uit en wel zo belangrijk: “hoe 

houden we ze vast”. Er kwamen leuke gesprekken op gang en het 

was daardoor een geslaagde ochtend, die met een heerlijke 

aspergesoep van Marjan, met belegde broodjes, werd afgesloten. Het 

volledige verslag van het Gemeenteberaad zal in het KC worden 

gepubliceerd na goedkeuring door de Kerkenraad. Het volgende 

Gemeenteberaad zal in de maand december plaatsvinden. 

 

Gea Kruit, scriba. 
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Nieuws uit het Moderamen 
Met het nieuws uit het Moderamen begonnen we met een ander 

onderwerp dan met de punten die normaal op de agenda staan. We 

gingen in gesprek met elkaar over de mooie dingen in de kerk. 

Dingen die ons positief raken. Ik zou hier net als bij het Feest van de 

Geest een thema (Troost) aan vast kunnen knopen. Daarbij denk ik 

dan in dit geval aan enthousiasme, positief - en een goed gevoel.  

Mooie voorbeelden zijn de maaltijden die de Diaconie jaarlijks 

organiseert voor de verschillende groepen, de vrijwilligersavond die 

afgelopen jaar plaats vond, koff ietied voor onze senioren en de 

Kinderkerk die altijd weer mooie onderwerpen en creativiteit laat 

zien. In het Moderamen hebben we uiteraard verder gesproken over 

‘Visie en Verandering’ en over de regioavonden die we zoveel 

mogelijk gaan bezoeken. Als ik dit schrijf  is het Feest van de Geest 

met de bijzondere beelden in de kerk inmiddels achter de rug. Ik kijk  

er met een goed gevoel op terug. Tijdens de exposities zijn in totaal 

287 bezoekers in de Dorpskerk geweest met als uitschieter 2e 

Pinksterdag met 108 bezoekers. Het thema ‘Troost’  paste mooi in de 

zondagsdienst van 1e Pinksterdag. Met de ondersteuning van het 

koor en het Avondmaal kwam er een positief gevoel bij mij naar 

boven. In haar uitleg tijdens de dienst als overweging vertelde 

kunstenares Hedy Abeling over het ontstaan van haar beelden.  Ze 

schetste zo een beeld van wat zij bedoelde met de creatie van haar 3 

bijzondere beelden met een blauw gezicht. Het zijn de Trooster, de 

Troostzoeker en de Getrooste.    

Ik hoop dan ook dat jullie met deze woorden een beetje troost krijgen 

vanuit onze kerkelijke gemeente en weer enthousiast blijven of 

worden voor de toekomst. De vakantie 

staat inmiddels weer voor de deur en 

velen gaan misschien, net als wij, in juni 

al op reis en dus wens ik iedereen alvast 

een f ijne zomer en veel plezier toe en dat 

wij elkaar in goede gezondheid na de 

vakantie weer terugzien. 

Dan kunnen we weer met een frisse blik 

verder gaan. 

 

Namens het Moderamen,  

Gea Kruit, scriba 
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Huiskamerontmoetingen in juni, juli en 

september 
 

Over (G/g)od gesproken  
 

Iedere maand, ergens in een huiskamer rond de Dorpskerk van 

Eelde, ben je welkom voor een gespreksontmoeting met anderen. 

Want uitwisselen van ideeën scherpt je denken, en leren van elkaars 

ervaringen verruimt je hart. Ook daar is een geloofsgemeenschap 

voor. 

 

Op een toegankelijke manier gaan we aan de slag met hoe 

verschillend mensen over God spreken en wat ze daarmee zeggen. 

Welke taal gebruik jij voor het goddelijke? Praat je of past de stilte 

meer bij je? We hebben ook jouw verhaal nodig.  

 

Kom dus naar de huiskamerontmoeting op een moment dat bij je 

past. Iedere maand zijn we in een ander deel van Eelde-Paterswolde 

en Eelderwolde. De komende 3 maanden* (augustus slaan we over) 

zijn de data en plaatsen: 

 

19 juni, 10:00-11:30 uur, familie Hiemstra, Schelfhorst 8 

3 juli, 13:30-15:00 uur bij familie Weenink, Zonnebloemweg 29 

10 september, 19:30-21:30 uur bij familie Huisman, 

Zevenhuizerweg 87 

 

Laat je, uiterlijk drie dagen van tevoren, weten of je komt? 

 

Ina Hiemstra 06 178 238 50 

Wilma Weenink 06 205 284 03 

Ike Huisman 06 127 199 95 

 

Meer informatie: ds. Kaj van der Plas, ds.vanderplas@gmail.com 

 

* In KC van september hoor je waar we elkaar in oktober, november 

en december zullen treffen (Wijk 4-5-6) 
 
 

mailto:ds.vanderplas@gmail.com
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Uitnodiging overstapdienst groep 8 op 14 juli 
Op zondag 14 juli wordt er voor de kinderen die in groep 8 zitten 

een overstapdienst gehouden. Alle kinderen die in groep 8 zitten 

willen we hierbij uitnodigen om deel te nemen aan deze dienst. 

Tijdens de dienst zullen we extra aandacht besteden aan de kinderen 

die overstappen van de basisschool naar de middelbare school. 

Sommige kinderen komen regelmatig naar de kinderkerk, maar 

anderen ook weer niet en dat maakt helemaal niet uit, je hoort bij de 

kerk en bent van harte uitgenodigd om samen de overstap te vieren. 

Voorafgaand aan de dienst zullen we een keer bij elkaar komen om 

samen iets leuks te doen, de datum hiervoor plannen we in overleg 

met de kinderen van groep 8. 

De overstapdienst start op 14 juli om 10 uur met koff ie in ‘t 

Loughoes. Daarna zijn er allerlei activiteiten en workshops rondom 

het thema van de dienst, waarna we in de kerk weer samen komen 

rond 11.15 uur voor een korte viering. In de viering zal aandacht zijn 

voor de overstappers. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd 

rond 12 uur, waarvoor iedereen wat lekkers mag meenemen. 

Wil je laten weten of je komt? Laat het snel weten zodat we 

een afspraak kunnen maken om bij elkaar te komen. 

De kinderkerkleiding 

 

Sjoerd 

Sjoerd@familie-alkema.nl 

tel: 0611043804 
 
 
 
 

  

mailto:Sjoerd@familie-alkema.nl
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Christelijke meditatie, heb jij interesse? 
Uit de enquête Nieuw Kerkelijk Peil die we een tijd terug hielden 

onder gemeenteleden, kwam naar voren dat meditatie en bezinning 

voor mensen van de Dorpskerk belangrijk zijn. Daarom wil ik eens 

peilen of er interesse is in een cursus christelijke meditatie. 

 

Vanuit Vacare, een platform om meditatief leven binnen de 

Protestantse kerk Nederland te bevorderen, is er namelijk een 

opleiding christelijke meditatie. En er zijn ook in onze regio mensen 

die deze opleiding hebben gevolgd. 

Bij voldoende animo kunnen we vast wel iemand bereid vinden om in 

onze gemeente zo’n cursus te verzorgen.  

Over christelijke meditatie staat op de website van Vacare onder 

andere: “Meditatie komt voor in meerdere religies. En er is ook niet-

christelijke meditatie. Ze hebben natuurlijk het nodige gemeen: het 

streven naar verinnerlijking en verstilling door middel van 

lichamelijke en mentale vormen van ontspanning en concentratie. 

Ook christelijke meditatie heeft deze kenmerken. Maar daarnaast 

heeft christelijke meditatie ook eigensoortige kenmerken. Het 

belangrijkste is wel, dat christelijke meditatie een reactie is op Gods 

liefdevolle aanwezigheid die door Jezus Christus is gerepresenteerd 

en door de Geest in ons diepste innerlijk wonen wil. Christelijke 

meditatie is daarom meer dan ontspanning, meer dan verstilling en 

meer dan verinnerlijking. Het is een diepgaande relatie met de 

goddelijke Liefde aangaan. 

 

De inspanning die je verricht in de meditatie is ook meer een vorm 

van opengaan voor, ontvankelijk worden voor, van overgave aan een 

liefdevolle Wijsheid die jou allang zoekt. In concreto betekent dit dat 

christelijke meditatie vooral is een oefening in luisteren naar het 

Woord van God. Op een verstilde en ontvankelijke manier de Bijbel 

lezen en overdenken als een boodschap gericht aan jou in het hier en 

nu. En daarop biddend antwoorden. En van daaruit ook weer 

verstillen om je geest te laten doordrenken met Gods nabijheid. Je 

kunt daarbij ook zeker wijsheid uit niet-christelijke bronnen 

gebruiken, als je ze kunt verenigen met de bovengenoemde 

kenmerken van christelijke meditatie.” 

 

Uit verhalen van deelnemers heb ik gehoord dat de manieren waarop 

gemediteerd wordt heel divers kunnen zijn. 

Ben je geïnteresseerd, wil je dat dan bij mij melden? 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Agenda 
Woensdag 5 juni  Koff ietied 10 uur     ’t Loughoes 

Zondag 30 juni  hardloopclinic      Onlanderij 

 

 

 

Koff ietied: iedere 1e woensdag van de maand, 

ook de zomermaanden, om 10 uur in ‘t Loughoes 

 

 

 

Groeten en ontmoeten, lunches in ’t Loughoes: 

Woensdag 19 juni 

Woensdag 17 juli 

Woensdag 21 augustus 

 

 

 

 

 

Huiskamerontmoetingen: 

19 juni      10:00-11:30 uur, familie Hiemstra, Schelfhorst 8 

3 juli    13:30-15:00 uur bij familie Weenink, Zonnebloemweg 29 

10 sept.   19:30-21:30 uur bij familie Huisman, Zevenhuizerweg 87 

 

Iedere laatste woensdag van de maand Bijbelkring, Symphonie. 

Data Bijbelkring: 

26 juni   31 juli    28 augustus  25 september 

30 oktober  27 november  18 december 

 
 
De Startzondag is op 22 september. 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 

 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 30 augustus, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 

 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com  

 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 

Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: 

Dhr. en mw.  J. Krijthe - G.J. -Bensink van Groningerweg 47,  9766 

TK Eelderwolde, naar Hooiweg 20F, 9761 GR Eelde 

 

 
 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Groeten en ontmoeten 
Lentelunch in ’t Loughoes 

 

Op 22 mei was er een lentelunch in ’t 

Loughoes. 

Initiator hiertoe was Marjan Dijk. De 

organisatie was samen met Yvette 

Hovenkamp van Neie Naober.  

Doelgroep: mensen die graag (nieuwe) 

contacten willen en er uit zichzelf soms moeilijk toe 

komen.  

Er was een kookgroep samengesteld, die samen met 

Marjan diverse heerlijke gerechten had bereid, van 

kervelsoep tot 

appelcompote met 

ijs en slagroom.  

We hebben een 20-

tal mensen mogen 

ontvangen! 

De stemming was 

zeer geanimeerd. 

                                                                          

Bij succes is het de 

bedoeling om maandelijks een lunch te organiseren.  

 

De volgende lunch zal zijn op 19 juni, wederom om 12 uur in ’t 

Loughoes. 

 

De kosten worden gedekt door een vrijwillige bijdrage.  

 

Aanmelding kan via een 

mail aan Marjan,  

koster@dorpskerkeelde.nl   

 

 

Het maximum aantal is 30 

personen en, vol is vol! 

 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Oproep vanuit de kinderkerk en de jeugdkerk 
Al jarenlang wordt er elke zondag kinderkerk georganiseerd en 1 keer 

per maand ook jeugdkerk. We doen dit altijd met veel enthousiasme, 

maar de groep waarmee we het organiseren wordt steeds kleiner. We 

zoeken daarom versterking om ook volgend jaar weer iedere keer de 

kinderkerk en jeugdkerk te kunnen blijven organiseren. Lijkt het je 

wat om mee te helpen, twijfel dan niet en vraag iemand van ons wat 

het precies inhoudt of stuur mij even een berichtje. Alle hulp is van 

harte welkom, we horen 

graag van je. 

Namens de jeugdkerk en 

kinderkerk 

Sjoerd Alkema 

Sjoerd@familie-alkema.nl 

tel 0611043804  

 

 

 

 

 

Bedankt 
Zo leuk als je op zondagochtend wordt gebeld door Marchje met de 

vraag of het uitkomt als ze even iets langs komt brengen. En dan 

staat ze voor de deur met de bloemen uit de kerk en een kaart met 

vele bekende namen. Nu staan de bloemen voor mij 

op de tafel en ik geniet ervan. Bedankt! 

Didy Staal 

 

 

 

Ik was heel blij verrast toen mij de prachtige bloemen 

uit de kerk werden bezorgd! 

Hartelijk bedankt! 

Mw J. Kroes - Nijland 

 

mailto:Sjoerd@familie-alkema.nl
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Oproep: wil je een uitvaart leiden? 
Durf je te spreken in het openbaar en kun je goed woorden vinden 

waar anderen misschien met stomheid zijn geslagen? Vind je het f ijn 

om anderen te steunen op een moeilijk en belangrijk moment in hun 

leven? Zou je deze talenten willen verdiepen en inzetten als 

uitvaartbegeleider in onze gemeente? Dan is dit je kans! 

 

Komend najaar bieden we gemeenteleden de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de cursus ‘Uitvaartdiensten door gemeenteleden’ van de 

Protestantse kerk in Nederland. Daarmee leer je voorgaan in een 

kerkelijke uitvaartdienst in kerk of crematorium. 

 

Je kunt, als je de cursus hebt afgerond, de voorganger ondersteunen 

bij drukte. Samen zorgen we ervoor dat alle gemeenteleden een 

uitvaartleider ‘uit eigen kring’ kunnen krijgen. 

 

Is het iets voor jou om af en toe voor te gaan in een uitvaart? En wil 

je daarom de training volgen? Neem dan contact op met ds. Kaj van 

der Plas voor meer informatie. 

 

De eerstvolgende cursus start dit najaar. Vergoeding van het 

cursusgeld neemt onze gemeente voor haar rekening. Daar staat dan 

tegenover dat je de hele cursus afmaakt en enkele jaren beschikbaar 

bent voor het (af en toe) leiden van uitvaarten. 

 

ds. Kaj van der Plas 

06 471 353 00 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 

5   mei  mevr. G. Guikema- Veenstra 

12 mei  dhr. en mevr. Lieben  

19 mei  mevr. F. Faber-v.d.Baaren 

26 mei  mevr. D. Staal 
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Persbericht Kerstmarkt 
Terwijl evenementen als de Eelder jaarmarkt, het Koepeltjesfestival 

en het Bloemencorso eerst nog voor de deur staan, wordt er al volop 

gewerkt aan een winterse activiteit in ons dorp. Op zaterdag 21 

december vindt de eerste kerstmarkt van Eelde-Paterswolde plaats. 

Dit sfeervolle evenement wordt georganiseerd in en rondom de 

Dorpskerk en museum de Buitenplaats in Eelde. De organisatie is in 

handen van een werkgroep vanuit de kerk. 

Tussen 16.00 en 20.00 uur verandert het gebied rondom de 

Dorpskerk in een echte kerstmarkt, met diverse kraampjes en 

lekkernijen. In de Dorpskerk zelf is een muzikaal programma van 

verschillende kleine en grotere ensembles, die allen akoestisch een 

optreden neerzetten. Onder het genot van een glaasje glühwein of 

warme chocolademelk kun je hier even neerstrijken om van de 

muziek te genieten. 

 

Gezocht: standhouders! 

Voor deze Kerstmarkt zijn we op zoek naar standhouders die een 

kraam willen huren om daarin hun artikelen in te verkopen. Denk 

hierbij aan lokale producten, kerststukjes, sieraden, kunst, alles in 

kerstsfeer. Het is nadrukkelijk geen rommelmarkt. Voor meer 

informatie of opgave: kerstmarkt@dorpskerkeelde.nl 

 

In herinnering  
Naam     Geboortedatum Overleden 

Dhr. O. Hokwerda 26-09-32 01-05-24 

 

 

De werkelijkheid is één en al beweging, 

Alles is voortdurend onderhevig aan 

verandering. 

 

   Een weg ontstaat gaande weg, 

     Zin ontstaat door het leven. 

      (ontleend aan het Taoïsme) 

 

 

  

mailto:kerstmarkt@dorpskerkeelde.nl
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: 

Nu heb ik een letter Sudoku puzzel gemaakt, die gaat als volgt: het 

diagram bestaat uit 81 vakjes, in totaal dus 9 rijen en 9 kolommen van 

elk 9 vakjes. Het diagram van 9 X 9 is nog eens onderverdeeld in 

blokjes van elk 3 X 3 vakjes. In elk vakje moet je één van de gegeven 

letters invullen. Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke 

kolom en elk blokje ieder letter slechts één keer voorkomt. Dus hij 

gaat net als een cijfer sudoku. De letters in de balk is de oplossing. 

Mooie zomer! Ina Rawée.  cgrawee@gmail.com  

 

 S  N      C      U   
1        IJ  T   3  S 

 U       
4 

 F  E  D 
  

7 
 S   

9  
 C 

6 
    

 IJ    D    F      T 
 

        S  D 2  N    F 

 T       N  U  C     

     C  IJ  E   T     
 N  F       8 5  IJ 
 

  4   8   1    1   5   4    5   3    5   5    3   7   2   3    5   9   2    6  

  
                 

De oplossing van mei puzzel was: ramen, waaide, binnen, 
vlammetje, warm, praten, talen, verbaasd, wonderen, mensen, 

begrijpen, luisterden, enthousiast, maken, kracht, trooster, wereld, 
brandt.  

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 

7-Apr D Zwo Actie: Libanon € 126,00   

 K Eredienst € 90,30   

        € 216,30 

14-Apr D Kerk in Actie: Rwanda € 87,77   

 K Eredienst € 61,94   

        € 149,71 

21-Apr D Ondersteuning Voedselbank € 194,65   

 K Eredienst € 149,20   

        € 343,85 

28-Apr D Bloemengroet € 118,80   

 K Eredienst € 77,82   

        € 196,62 

     

U ziet hier een weergave van de collecteopbrengsten van april 2024, 

exclusief de bankoverschrijvingen. Alle gevers en geefsters hartelijk 

dank hiervoor 

 

INLIA 
Vluchtelingen letterlijk centraal op Bevrijdingsfestival Groningen 

 

Pal in het midden van het festivalterrein staat het bootje ‘Hedir’, 

waarmee 78 mensen de Middellandse Zee overstaken. Ernaast een 

foto-expositie van het werk van de dokter van Lampedusa en de 

contouren van een andere vluchtelingenboot. Het lot van 

vluchtelingen en asielzoekers in nood staat dit jaar letterlijk centraal 

op het Bevrijdingsfestival Groningen. INLIA werkte daarvoor samen 

met de festivalorganisatie, die de ‘Hedir’ naar Groningen haalde.  

 

Mayday, Mayday, klinkt een stem over de koptelefoon. Op een 

platform naast de 'Hedir' kunnen bezoekers een zogeheten 

soundscape beluisteren – een geluidsimpressie van de vlucht over de 

Middellandse Zee en de gevaren die daarmee gepaard gaan. Mayday, 

Mayday. Het doet onherroepelijk denken aan de documentaire 

Fuocoammare, over de vlucht naar Lampedusa. 

 

How many people? vraagt de kustwacht in de f ilm.  

250 people. Please, we beg you.  

What is your position?  

Please, we beg you. Save us. 
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What is your position? 

… 

My friend, hello? 

… 

Hello? 

 

 

Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Veilige, legale 

routes om hier te komen om asiel te kunnen vragen zijn er niet voor 

deze mensen. De vluchtelingen die in 2014 in de boot zaten die 

vandaag op het festivalterrein staat, hadden geluk. Zij hebben het 

overleefd.  

 

Net als de 282 opvarenden van de ‘Meneer Vrijdag’, die in juli 2013 

vanaf Egypte overstaken naar Lampedusa. De contouren van deze 

boot staan vandaag in het gras naast de container met de foto’s van 

dokter Pietro Bartólo. Een groepje jongeren is op de achtersteven 

gaan zitten om hun biertjes en broodjes hamburger te verschalken.  

 

Een medewerker van INLIA benadert hen: “Enig idee waar jullie op 

zitten?” Nee, dat hadden ze niet. Ze schrikken ervan, willen subiet 

opstaan. Maar dat hoeft niet, zegt ze: “Vier de vrijheid, deze dag! 

Deze boot en de expositie zijn er om stil te staan bij het feit dat 

anderen die vrijheid niet hebben. En dat we daarvoor wat kunnen 

doen. Maar geniet ook van de dag.”  

 

Wat wij kunnen doen 

“Maar wat kunnen wíj nou doen? Zo’n groot probleem, zo ver weg, 

heel Europa is er verdeeld over”, stelt een van de jongens. De INLIA 

medewerkster weet wel wat: “Om te beginnen kun je bij de Europese 

verkiezingen 6 juni stemmen op partijen die voor vluchtelingen 

opkomen en aan echte oplossingen werken. En je kunt in jouw dorp 

of stad opkomen voor goede opvang.” De jongens knikken licht 

schaapachtig. Het enige meisje in het gezelschap zegt: “Zie je nou 

wel dat je wel moet gaan stemmen voor het Europees Parlement?” 

 

In een tweede groepje heeft een jongen wat gemist op het 

festivalterrein: “Even verderop staat een bord met ‘Stand with 

Oekraïne’, maar ‘Stand with Gaza’ dan?” De medewerkster heeft het 

terrein nog niet verkend, of dat bord ook ergens staat weet ze niet. 

“Maar INLIA staat voor alle vluchtelingen en asielzoekers in nood. Wij 

vangen ook staatloze Palestijnen op. Wij maken geen onderscheid. 

We stand with people.” Het levert een boks op. 
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Dokter van Lampedusa ook in het Europees Parlement 

INLIA haalde de originele boot, de Meneer Vrijdag, al eens naar 

Groningen. In 2018. De boot heeft toen in de Diepenring gevaren mét 

dokter Pietro Bartólo aan boord. De tweede keer voor hem; de eerste 

keer, in 2013, ging hij met de kustwacht aan boord in de wateren bij 

Lampedusa.  

 

Hij onderzocht de opvarenden, zoals hij alle vluchtelingen onderzoekt 

die – levend of dood – aankomen bij Lampedusa. Al 34 jaar. Hij 

verlaat het eiland enkel om als lid van het Europees te pleiten voor 

een betere behandeling van vluchtelingen. De foto-expositie in de 

container toont zijn werk op het kleine eiland en op zee.  

 

Moeilijk om te aanschouwen 

Naast hoopgevende beelden, bijvoorbeeld van een bevalling, bevat de 

tentoonstelling veel foto’s die de verschrikkingen van de vlucht laten 

zien. Uitputting, onderkoeling, honger en dorst. Gewonden, 

verminkten en doden. De realiteit. De foto’s zijn daarom niet geschikt 

voor kinderen. Die worden bij de ingang tegengehouden. 

 

Volwassenen vinden het al moeilijk genoeg om de beelden te 

aanschouwen. Een vrouw complimenteert INLIA met de expositie. Ze 

vond het vreselijk moeilijk om te zien, maar: “Goed dat jullie hier 

staan”. Haar man gaat liever niet naar binnen. Hij leest buiten de 

container de informatie die INLIA geeft over Plan KAN, dat beoogt de 

asielopvang in Nederland fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam te regelen.  

 

“Briljant in al zijn eenvoud” 

Hoe dan? Gewoon door mensen evenredig over gemeenten te 

verdelen in kleinschalige opvang. Dan is er draagvlak en voldoende 

plek. Hoeft niemand buiten te slapen. “Briljant in al zijn eenvoud”, 

concludeert de man. Even later reageert een andere bezoeker: “Zo  

moet het toch gewoon? Dan zijn er geen problemen met de opvang, 

toch?” 

 

Dat vindt INLIA ook, beaamt een medewerker. De organisatie is met 

migratiedeskundige Carolus Grütters van de Radboud Universiteit, de 

Raad van Kerken in Nederland en de gemeenten Utrecht en Tynaarlo 

mede-initiator van Plan KAN. Of er dan wel voldoende opvangplekken 

zouden zijn, vraagt een vrouw zich af. Zeker; als iedere gemeente 

bijvoorbeeld 30 mensen per 10.000 inwoners opvangt, is er geen 

tekort.  
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“Waarom doet de overheid dit niet?” 

Een ander speerpunt van het plan is dat mensen op één plek blijven, 

zodat kinderen direct naar school kunnen en volwassenen snel aan 

het werk. Bezoekers zijn er snel uit dat Plan KAN een werkbare 

oplossing is, die nieuwkomers en de samenleving bovendien veel 

voordelen biedt. “Waarom doet de overheid dit niet?” roept een 

vrouw uit. Tja.  

Ze neemt een folder mee. “Je weet nooit waar het goed voor is.” 
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Colofon 
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