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Van de redactie 

 

  Drs. P in 1968             

 

   NAZOMER 

  

’t Is prachtig weer; we profiteren 

Van deze dag vol kleur en licht, 

En dragen opgewekte kleren. 

‘Iets koeler,’ zegt het weerbericht. 

  

Men hoort een dikke bromvlieg zoemen; 

De lucht is onmiskenbaar blauw; 

Er hangt een ijle geur van bloemen. 

Toch valt de avond al weer gauw. 

  

’t Is prachtig weer; we zitten samen 

Te zonnen op ’t café-terras. 

Een windstoot rammelt aan de ramen; 

Er valt een herfstblad in mijn glas. 

  

We laten onze blikken dwalen 

En praten over ‘t mooie weer. 

Maar na de laatste zonnestralen 

Is het ineens geen zomer meer. 

 

Namens de redactie, 

Antje van Til -Renkema 
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Samen 'als nieuw' - startzondag 22 september 
Kerk zijn we samen. Zonder jou geen kerk dus, of in ieder geval een 

stukje minder. Een nog mooier beeld voor onze gemeenschap is 

misschien de metafoor die Paulus gebruikt, van het Lichaam (van 

Christus). Ieder kleinste deeltje van een lichaam heeft immers een 

rol. En de som van het lichaam is opgebouwd uit heel verschillende 

delen. 

  

Je bent je daarvan bewust. Anders was je geen lid, of nam je niet 

deel aan kerkdiensten of andere activiteiten. De kerk is geen 

vanzelfsprekendheid in onze wereld. Erbij horen betekent dus iets. 

Wat het betekent? Ook daarover bestaan allerlei verschillende 

opvattingen. 

  

We staan ook dit jaar bewust stil bij ons samen kerk zijn, tijdens de 

Startzondag. Je bent onmisbaar, dus doe je ook mee? Bezoek of kijk 

de kerkdienst, drink koffie, lunch met elkaar. Het is een bijzondere 

viering. 

  

Om te beginnen drinken we koffie. Vervolgens sluiten we aan bij 

verschillende activiteiten. Alles rond het verhaal van David en de 

Filistijn Goliat. Dat leent zich voor een goed gesprek over Israël en de 

Palestijnen. Het maken van land-art op het grasveld bij de kerk. Iets 

moois creëren. Spelen. 

  

In de korte viering (met lied, gebed, overweging) brengen we alles 

vervolgens samen, en dan is het tijd voor een lunch. Neem je iets 

mee voor jezelf en voor twee anderen? 

  

We beginnen om 10:00 uur in ’t Loughoes, de viering is rond 11:15, 

en de lunch duurt tot uiterlijk 13:00 uur. 

  

Namens de organisatoren, 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Kom in gesprek: over (G/g)od gesproken 
Iedere maand, ergens in een huiskamer rond de Dorpskerk van 

Eelde, ben je welkom voor een gespreksontmoeting met anderen. 

Want uitwisselen van ideeën scherpt je denken, en leren van elkaars 

ervaringen verruimt je hart. 

  

Op een toegankelijke manier gaan we aan de slag met hoe 

verschillend mensen over God spreken en wat ze daarmee zeggen. Je 

kunt op een andere plek in deze KC lezen, hoe dat gaat. 

  

Iedere maand zijn we in een ander deel van Eelde-Paterswolde en 

Eelderwolde. 

  

De komende 3 maanden zijn de data en plaatsen: 

  

10 september, 13:30 - 15:00 uur bij familie Huisman, 

Zevenhuizerweg 87 (wijk 3) 

15 oktober, 13:30 - 15:00 uur bij familie Lambour/Bakker, 

Hoofdweg 110 (wijk 4) 

18 november, 19:30 – 21:00 uur bij mw. Matter, 

Kluivingskampenweg 20 (wijk 5) 

  

Laat je, uiterlijk drie dagen van tevoren, weten of je komt? 

  

Ike Huisman 06 127 199 95 

Joke Lambour 309 52 92/ 06 28851550 

Roelie Matter 309 55 48 

  

Meer informatie: ds. Kaj van der Plas,  

ds.vanderplas@gmail.com 
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Poëzie is houden van 
Vingerafdrukken op het venster 

 

Ik denk dat poëzie iets is als vingerafdrukken 

op het venster, waarachter een kind dat niet kan slapen 

te wachten staat op de dag. Uit aarde komt nevel, 
 

uit verdriet een soort ach. Wolken 

zorgen voor vijfentwintig soorten licht. 

Eigenlijk houden ze het tegen. Tegenlicht. 
 

Het is nog te vroeg om nu te zijn. Maar de rivieren 

vertrekken alvast. Ze hebben het geruis 

uit de zilverfabriek van de zee gehoord. 
 

Dochter naast me voor het raam. Van haar houden 

is de gemakkelijkste manier om dit alles te onthouden. 

Vogels vinden in de smidse van hun geluid 

uit, uit, uit. 
 

Herman de Coninck (1997) 
 

Is dat de rol van poëzie? Dichters gebruiken taal om de wereld te 

omschrijven, te ontdekken, te verhullen misschien soms ook. En ze 

gebruiken taal om de poëzie te beschrijven, wat zij is en wat zij doet, 

welke rol zij kan spelen... 
 

Herman de Coninck lijkt in het begin van zijn gedicht poëzie te 

vergelijken met slechts die vingerafdrukken op het venster, maar na 

dat ene beeld ontrolt zich een heel gedicht waarin een ervaring wordt 

gevangen. 
 

De ervaring van een vroege morgen met dochter voor het raam, 

waarin de dichter getuige lijkt te zijn van het begin van alles. Als het 

niet ietwat sleets zou zijn, zou je er Cat Stevens ’lied Morning has 

broken bij kunnen opzetten. Over een willekeurige nieuwe morgen die 

in zichzelf verwijst naar de eerste morgen van de wereld. 
 

En de poëzie vangt die ervaring. In taal. Nu staat die daar, 

neergeschreven, in inkt opgedroogd, zwart op wit, een ervaring van 

niet alleen verwondering en schoonheid maar ook van ontroering of is 

het verdriet, en van liefde. Vastgelegd op papier. 
 

Maar vast ligt hij niet, want de ervaring begint te stromen en te leven 

zodra je het gedicht leest. En het gekke is: als je het opnieuw leest, 

blijft het gedicht gaan over hoe alles zich in die vroege morgen als 

voor het eerst in beweging lijkt te zetten. Iedere keer de eerste keer. 
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Is dat de rol van poëzie? Ook, denk ik. Maar houden van werkt 

blijkbaar ook, om dit alles te onthouden. 
 

Ik kan het niet laten om hieraan de praktijk van bijbellezen-in-de-

kerk te koppelen. We lezen de verhalen keer op keer op keer. En ze 

bevatten iets, of we horen er iets in, een ervaring die dankzij ons 

lezen en overwegen in beweging blijft. Levend woord. Als een 

gedicht. 
 

Wisława Szymborska wist ook van de kracht van een gedicht om een 

ervaring in te vangen. Ze deed het in september, 23 jaar geleden. En 

op een of andere manier gaat haar gedicht ook over eeuwigheid. Ze 

moet wel van mensen hebben gehouden, van de mens, zichtbaar in 

ieder mens. Omdat ze dit, met de woorden van De Coninck, heeft 

willen onthouden. En dan neem je het verdriet op de koop toe. 
 

Een foto van 11 september 
 

Ze sprongen uit de brandende etages naar beneden - 

een, twee, nog een paar 

hoger, lager. 
 

Een foto hield ze levend tegen 

en bewaart ze nu 

boven de aarde naar de aarde toe. 
 

Elk van hen is nog een geheel 

met een persoonlijk gezicht 

en bloed dat goed verborgen is. 
 

Er is tijd genoeg, 

voor het haar om los te waaien, 

voor de sleutels en het kleingeld 

om uit de zakken te vallen. 
 

Ze zijn nog steeds in het bereik van de lucht, 

binnen de kring van de plekken 

die net zijn opengegaan. 
 

Ik kan maar twee dingen voor hen doen - 

die vlucht beschrijven 

en geen laatste zin toevoegen. 
 

Wisława Szymborska (2003) 

 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Een avondsmaalsbeker met een bijzonder verhaal 
“Na vele onderhandelingen, nu eens weer afgebroken en dan weder 

aangeknoopt, en die meer dan negen jaren duurden, hebben de 

Kerkvoogden van Eelde besloten, het avondmaalszilver van de hand 

te doen; het besluit is tot daad geworden en – twee zeer 

bezienswaardige antiquiteiten zijn voor ons Gewest verloren.” Zo 

begint het artikel in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1895. 

Eén van de twee ‘antiquiteiten ’is een zilveren avondmaalsbeker, 

gemaakt aan het begin van de zeventiende eeuw in het Duitse Kleef. 

De avondmaalsbeker wordt in 1649 geschonken door Johan van 

Welvelde. De buitenkant van de beker is rijk versierd met prachtige 

graveringen. Alleen aan de onderkant van de voet is nog plek voor 

een tekst over de schenker: 

Jr. Johan van Welvelde tot Oosterbroeck Enichste Collator Van de 

Kercke tot Eelde en heeft deesen beker ter eeren Godes an die 

Kercke voornoemt Vereert Anno 1649. 

De schenking van de beker staat niet op zichzelf. Van Welvede is net 

benoemd tot ‘collator ’van de kerk: hij is onder meer verantwoordelijk 

voor het onderhouden van de kerkelijke goederen. 

In 1894 verkoopt het kerkbestuur voor een bedrag van vierduizend 

gulden al het kerkzilver. De avondmaalsbeker komt in handen van 

het Rijksmuseum in Amsterdam. Vlak na de verkoop wordt een kopie 

gemaakt door de Haarlemse firma W. Voet en Zonen. Dit exemplaar 

komt in 1995 in het bezit van het Drents Museum. 

In samenwerking met de Kerkenraad Protestantse Gemeente Eelde-

Paterswolde en de Historische Vereniging Ol Eel is de zilveren 

avondmaalsbeker vanaf 8 oktober tot en met 10 november als het 

ware terug in Eelde. De beker wordt gepresenteerd in het 

museumcafé van Drents Museum De Buitenplaats en is tijdens 

openingstijden gratis te bewonderen. 

  

Suzanne Rus 

Regioconservator Drents Museum 
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Groeten en ontmoeten 
Het was alweer de vierde keer dat er gekookt 

werd voor mensen die wat minder contacten 

hebben: Groeten en ontmoeten. We waren met 18 

gasten. Marjan had  gezorgd voor heerlijke soep, 

kippensoep deze keer. 
Vervolgens stond op 

het menu: 

Sambousak bereid door Sara. Dit 

is  een deeggerechtje gevuld met kip of 

spinazie. Men kreeg daarbij een 

heerlijke bietensalade gemaakt door 

Joke en als toetje een 

griesmeelpuddinkje met bessensap, 

waarvoor Anke gezorgd had. 
De gezellige maaltijd werd afgesloten 

met koffie of thee. 
Het viel zo goed in de smaak dat bijna iedereen zich alweer heeft 

aangemeld voor de volgende keer. 
De data van de volgende “groeten en ontmoeten” zijn: 
Woensdag 18 september, woensdag 23 oktober, woensdag 13 

november (dit is voor één keer de tweede woensdag) en woensdag 

18 december. Liesbeth Roelfsema 
Opgave kan via de koster van het Loughoes: 

koster@dorpskerkeelde.nl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Bestemming collecte veteranen 
Zondag 16 juni was de collecte van de diaconie bestemd voor de 

Veteranen in ons dorp. 

 

De collecte heeft 120 euro 

opgebracht. Een mooi resultaat 

van betrokkenheid! 

We hebben met de groep en 

leiding afgestemd wat een 

passende bestemming zou 

kunnen zijn. 

Heel graag een mooi dartboard 

was de uiteindelijke keus. 

Een welkome bestemming in het 

zoeken naar ontspanning. 

Ze waren heel blij met het 

cadeau, maar ook dankbaar voor 

de aandacht vanuit de 

Dorpskerk. 

De foto mocht met hun toestemming geplaatst worden. 

Dank allemaal voor jullie bijdrage! 

De diaconie van de Dorpskerk 

 

 

 

 

 

 

Een leven in gedichten 
Commissie Vorming en Toerusting. 

Op 7 oktober a.s. is er weer een 

maandagavondlezing in ‘t Loughoes. 

Aanvang 20.00 uur. 

Het onderwerp is: 

Ida Gerhardt Een leven in gedichten. 

 

De lezing wordt gehouden door Casper Jongsma. 
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Van de diaconie 
De diaconie heeft begin juli de laatste 

vergadering voor de vakantie gehouden. 

Gesproken werd over een aantal zaken, waar 

we mee bezig zijn geweest en over zaken 

voor het komende seizoen 2024-2025. 

De zomertasjes voor kinderen in de COA-locaties zijn afgegeven. Het 

was niet mogelijk een zwemkaartje in het tasje te doen. Eveneens zat 

er dit jaar geen bon voor een ijsje in. De tasjes waren op leeftijd en 

per jongen/meisje samengesteld. Deze actie is samen met de 

diaconie van Vries en Zuidlaren gedaan. 

De krat die buiten bij ‘t Loughoes staat, voldoet niet meer. De 

diaconie wil het brengen van artikelen voor de voedselbank (ingaande 

op de startzondag) anders regelen. Artikelen kunt u voortaan alleen 

brengen op dagen, dat ‘t Loughoes open is of op zondag na/voor de 

kerkdienst. 

Op de startzondag is de diaconie aanwezig met een stand. 

Verschillende onderwerpen passeren de revue. Besloten wordt om 

hier in de vergadering van begin september, nader vorm aan te 

geven. Zeker is dat er een wijnproeverij is. 

Op 1 oktober wordt de halfjaarlijkse EVZ-vergadering gehouden. De 

invulling ervan wordt nog besproken. Zoals u weet zijn dit openbare 

vergaderingen. U bent van harte welkom. 

Donderdag 17 oktober wordt er andermaal een wereldmaaltijd 

gehouden. 

Het senioren kerstfeest wordt dit jaar gehouden op donderdag 19 

december. Het vervoer wordt net als voorgaande jaren gecoördineerd 

door Jan Reinder. Het onderwerp vrijwilligers voor de 

seniorencommissie komt op de kerkenraad nog aan de orde. 
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Vleugel in de Dorpskerk 
Beste mensen, 

 

Vanaf 6 september staat er, als alles goed gaat, een vleugel in onze 

Dorpskerk. Het betreft de vleugel die voorheen in museum de 

Buitenplaats stond. 

In het voorjaar bleek dat de vleugel van de Buitenplaats stond 

opgeslagen,  omdat er in het Museum geen concerten meer 

plaatsvinden. Het is een museum en geen concertzaal, aldus Harry 

Tupan, de nieuwe directeur van Museum de Buitenplaats. 

Dat was voor de Kerkenraad aanleiding om Museum de Buitenplaats 

voor te stellen de vleugel in de Dorpskerk te plaatsen. Dat aanbod 

viel in goede aarde. Zodoende wordt de vleugel op 6 september 

geplaatst. 

Tussen het bestuur van Museum de Buitenplaats en het bestuur van 

de Dorpskerk is intussen een goede relatie ontstaan. Samenwerken 

daar waar mogelijk, is onze gezamenlijke insteek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hanneke Wiersema 
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Agenda 
Woensdag 4 september Koffietied 10 uur    ’t Loughoes 

3 t/m 6 oktober kloosterbezoek 

7 oktober V&T 20.00 over Ida Gerhardt door Casper Jongsma 

                                                                     ‘t Loughoes 

17 oktober   Wereldmaaltijd        ’t Loughoes 

19 december  Seniorenkerst        ‘t Loughoes 

Huiskamerontmoetingen: 

10 september 13.30 – 15 uur Ike Huisman   Zevenhuizerweg 87 

15 oktober   13.30 – 15 uur Joke Lambour Hoofdweg 110 

18 november  19.30 – 21 uur Roelie Matter Kluivingskampemweg 20 

Groeten en ontmoeten, lunches in ’t Loughoes 

Woensdag 8 september 

Woensdag 23 oktober 

Woensdag 13 november 

Woensdag 18 december 

Koffietied Iedere 1e woensdag van de maand 

Bijbelkring, Symphonie,  iedere laatste woensdag van de maand 

Data Bijbelkring: 25 september 30 oktober 27 november 18 

december 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 27 september, 12.00 uur per email naar 

cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de 

brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: 

Mw. A.A. Lubbers-van der Kooij, van Hooiweg 20R, 9761 GR Eelde, 

naar Hooiweg 18/137 9761 GR Eelde 
 

Mw. J.L. Meijer-Vermeulen , van Hooiweg 18/101, 9761 GR Eelde, 

naar Hooiweg 18/232, 9761 GR Eelde 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl


 
14 

Met de jeugdkerk naar Jesus Christ Superstar 
We zijn met de jeugdkerk naar Jesus Christ Superstar geweest, op 

zondag 2 juni in Martini Plaza. Wist u dat: de hoofdrol werd gespeeld 

door Jeangu Macrooy, die ook mee heeft gedaan met het songfestival 

2021 voor Nederland. Wij vonden dat het een heel intens en 

indrukwekkend stuk was met een goede cast en knap gemaakte 

nummers. De volledige rockopera werd gezongen, er werd niet 

gepraat. Wat ons opviel is dat er bijna geen attributen gebruikt 

werden, er was bijvoorbeeld geen kruis, maar het werd uitgebeeld. 

Onze mening is dat het een mooi maar ingewikkeld stuk is. We zijn 

blij dat wij naar dit stuk hebben kunnen gaan met de jeugdkerk. 

  

Diede, Eva, Eline,  

Niek, Eerke, Hasse 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt 
Lieve gemeenteleden, 

Zondag 14 juli werd ik blij verrast door mijn contactpersoon Liesbeth 

Roelfsema met de bloemen uit de kerk! Een prachtig fleurig boeket, 

waar ik erg blij mee was. Fijn dat zoveel mensen met je meeleven en 

je niet vergeten! Met een kaart met heel veel namen!  

Hartelijk bedankt! Janny Jelsma 

 

Op zondag 18 augustus brachten Dick en 

Hanneke Jager de bloemen bij ons na afloop 

van de kerkdienst. Een prachtige bos als 

hartelijke groet van de gemeente. Dat heeft 

ons erg goed gedaan. 

Eén van onze dochters heeft al 15 maanden 

post-Covid met alle gevolgen voor haar en 

haar gezin. Ook voor ons laat het 

diepgaande sporen na. Bloemen met zoveel namen hebben ons dan 

ook erg goed gedaan. Erg bedankt daarvoor. 

Greet en Hielle Tillema 
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Zondag 23 juli werden we verrast met de bloemen van de kerk, met 

de kaart met vele namen. Daarvoor onze hartelijke dank, 

Hans en Anneke Formsma 

 

 

Ik kreeg bloemen, kaarten, wensen 

van de kerk en van heel veel lieve 

mensen!! 

Dat heeft mij ontzettend goed gedaan 

Heel hartelijk dank daarvoor! 

 

Na mijn thuiskomst uit Delfzijl 

werd Henk enkele weken later opgenomen in het MZH 

Vanuit de Maartenshof, waar hij nu verblijft 

bedankt hij ook iedereen voor de aan hem betoonde aandacht! 

Johanna Lieben 

 

 
Een prachtige boeket bloemen siert sinds zondag mijn huiskamer: 

een geschenk van de kerk!  Heel, heel hartelijk dank! Dat jullie, 

ondanks mijn afwezigheid zondags, zo aan mij denken. Heel 

bijzonder Nog meer bijzonder is de kaart met namen van 

gemeenteleden. De meesten ken ik, maar er zijn ook voor mij 

onbekenden bij. 

Die kaart heeft mij ontroerd; zo van je hoort erbij, we zijn samen. 

Samen op weg. 

Cor Jonkheer, de Symfonie Eelde. 

 

 

Tot mijn grote verrassing werden de bloemen 

uit de kerkdienst van 16 juni jongstleden 

gebracht door Aukje Adams. 

Geweldig al die namen op de kaart. 

Bedankt daarvoor, ik ben er blij mee. 

Mevr. M.J. de Jong van der Zee 
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Nieuws uit Kerkenraad. 
Beste mensen,  

De Kerkenraad kwam wegens de vakantie in kleine bezetting weer bij 

elkaar om terug te kijken en vooruit te kijken van allerlei activiteiten. 

Denk daarbij aan Feest van de Geest / Hardloop clinic / afscheid 

groep 8 en de voortgang samenwerking met museum ‘de 

Buitenplaats’. Het nieuwe seizoen beginnen we met de Startzondag 

op 22 september met als thema:                

 ‘Als Nieuw!’  wat we voor de vakantie in grote lijnen hebben 

uitgezet en nu verder gaan uitwerken. En aan de Tijdscapsule die 

meerdere malen in de Zondagsbrief is vermeld zal een bijdrage 

worden aangeleverd voor hen die over 100 jaar ons beleid kunnen 

aanschouwen.  Over de samenwerking met museum ‘de Buitenplaats’ 

is iedereen misschien bekend dat de vleugel van het museum bij ons 

in de Dorpskerk komt. Dat zal- als alles naar wens verloopt- de 

komende zondag te bewonderen zijn. Een prachtig instrument waar 

de musici onder ons verheugd naar uit kijken. Een nieuw seizoen 

waarin nog van alles staat te  gebeuren. Maar daarover een volgende 

keer.  ‘Alles Nieuw’ .. we hebben er weer zin in. 

 

Namens de Kerkenraad, Gea Kruit, scriba 

Kloosterbezoek 2024 
Ja, naast BN-ers gaan ook PKN-ers voor enige dagen naar een 

klooster. 

Liever noemen we hen E/P-ers. Het zijn Dorpsgenoten die hun 

levensbeschouwelijke gevoeligheid wel eens nader willen 

onderzoeken en beleven. 

Dat kan tijdens een dag of drie in een klooster. In een dagritme van 

getijden. De betrekkelijke rust en stilte binnen ervaren en tegelijk 

ook weer niets buitensluiten. In een weldadig rustige omgeving een 

soms onrustig kloppend hart enigszins tot bedaren brengen. Ja dat 

kan, en ja, je kunt mee. Al zijn we inmiddels aan de grens van 

wachtlijst. De belangstelling neemt toe 

en het aantal plaatsen is beperkt. Dus zo 

niet nu, van 3 t/m 6 oktober a.s., dan 

volgend jaar, bij leven en welzijn. Dit 

jaar voert de spirituele reis via de 

afsluitdijk ons naar Egmond, de 

Benedictijner Adelbertus abdij. Wees 

gegroet, Jaap Koopmans, mee namens de E/P-kloostergangers. 
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Wijkuitje wijk 2 
Wijkuitje van wijk 2 op vrijdagmiddag 21 juni naar Peize 

Met flinke buien reden we richting Peize, maar eenmaal daar troffen 

we gelukkig redelijk droog weer. Peize is vlakbij, maar het bleek dat 

velen van ons nog nooit de Paiser Meul hadden bezocht en dit terwijl 

de molen echt een bezoekje waard is. Een groot deel van de groep 

beklom de 3 ladders om op de stelling omgang van de molen van het 

prachtige uitzicht te genieten. Bij de molenaar, die deze middag 

aanwezig was, konden we terecht met onze vragen.    

Op de begane grond was een toonbank 

met allerlei soorten meel, bakproducten en 

heerlijke koeken; de beheerder van de 

molen deed goede zaken! 

Daarna staken we over naar restaurant “Bij 

Boon”. Onder het genot van koffie of thee 

met bijzonder lekkere zoete hapjes, werd 

heel gezellig gepraat. Na ruim 2 uur reden 

we terug naar huis. We kijken terug op een 

heel geslaagd wijkuitje. 

 

Heel hartelijk dank voor de organisatie en 

uitvoering van dit uitje! 

Namens het wijkteam, Pytsje Kraan-Dijkstra 

Zomeruitje wijk 3 
In juli organiseerde wijk 3 een zomeruitje.Een uitje vooral bedoeld 

voor mensen, voor wie de zomermaanden stille maanden zijn. 

De Bloemert aan het Zuidlaardermeer werd de bestemming. 

Ons gezelschap telde, inclusief de benodigde chauffeurs 17, vooral 

oudere gemeenteleden.Of zij een gezellige middag hadden? 

Oordeel zelf aan de hand van de 

twee bijgevoegde foto’s. 
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Zomeruitstapje van wijk 4 
Dinsdag 20 augustus is het zo ver: het 

weerkerend zomeruitstapje van wijk 4!  

De organisatie startte al weken tevoren. 

Anneke mocht Sassenhein reserveren voor 

deze middag.  

De contactpersonen gingen de mensen van 

hun wijkje langs om hen te vragen wie er 

belangstelling 

zou hebben voor 

het uitje. Nou, 

dat waren er veel, de belangstelling was 

groot.  

Sanna, onze wijkcoördinator, ging op reis 

naar Amerika en had Jessie gevraagd het 

vervoer te regelen. Dat kostte Jessie heel 

wat hoofdbrekens, maar zij slaagde er wonderwel in om de juiste 

personen in de juiste auto in te 

delen. 

Op de dag zelf: gelukkig is het 

zonovergoten en niet al té warm. 

Om 14.30 uur komen de eerste 

auto’s aanrijden en worden de 

passagiers, met of zonder rollator, 

uitgeladen. Een enkeling is op de 

fiets gekomen. Iedereen weet een 

plekje te vinden, buiten op het 

terras, met parasols. Het blijft gelukkig droog, tot bijna het einde. 

We krijgen thee of koffie, mét gebak, later ook nog een drankje. Het 

was bijzonder dat het hele wijkteam aanwezig 

was, ook de ereleden Ineke en Aaf. Iedereen 

geniet, van het lekkers, maar vooral van het 

samenzijn. De meesten kennen elkaar, maar er 

worden ook nieuwe banden gesmeed.   

Het is een gekout en gekwebbel!  

Men is vol lof over het initiatief van wijk 4 en over 

de organisatie. De regenbui die ons toch nog 

overvalt kan de pret niet drukken.  

We voelen ons verbonden en dat is precies de 

bedoeling.  

Voor herhaling vatbaar! 

 

Namens wijk 4, Joke Lambour 
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Huiskamerontmoeting in juli: Over (G/g)od gesproken….. 

Begin juli gingen 11 deelnemers met elkaar in gesprek onder leiding 

van Kaj. 

  

De bijeenkomst werd geopend met een lied dat door tekst en melodie 

meteen de aanwezigen in een goede stemming bracht om met elkaar 

in gesprek te gaan. 

  

De aanwezigen stelden zich aan elkaar voor door een kaartje te 

kiezen waarop iets stond afgebeeld wat voor die persoon van 

betekenis is. Een mooie manier om de anderen beter te leren kennen 

en iets weten te komen dat je misschien nog niet wist. 

  

Daarna kwamen vier teksten van vier verschillende mensen 

(Armstrong, Tillich, Buber en Hillesum) aan bod die iets vertelden 

over God. Elke tekst had een andere invalshoek en dat bracht de 

gesprekken gemakkelijk op gang. 

  

Er was herkenning van eigen beelden over God, maar er kwamen ook 

inzichten naar voren waarvan we ons niet bewust waren. Dat was 

prikkelend en werkte inspirerend. 

  

We sloten af met een lied van Stef Bos, waarin God ons toezingt: 

“Wat ik niet ben”. Heel verfrissend om na deze mooie gesprekken te 

proberen om je verplaatsen in het beeld dat je van God hebt als 

persoon/ wezen/ gedachte. 

  

We hebben over (G/g)od gesproken en het smaakte naar meer. 

  

Wilma Weenink 
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Het Elsburger Onland  
Onland. Nat, moerassig en slecht toegankelijk land. Geen land 

eigenlijk. Vaak gebruikt om turf te steken...en wat overblijft is 

economisch niet heel waardevol. Wat in onze maatschappij betekent 

dat de natuur meer zijn gang kan gaan dan elders. Waardoor de 

ecologische waarde behouden blijft of zelfs toeneemt. Wat is eigenlijk 

waardevol?  

 

Hier in de buurt hebben we best veel onland. "De Onlanden" is er een 

goed voorbeeld van. Het aangrenzende Elsburger Onland bestaat 

echter al veel langer. Samen met Natuurmonumenten houdt de 

gelijknamige stichting Elsburger Onland dit natuurgebiedje in stand. 

Als belangrijke ecologische verbindingszone tussen het Paterswoldse 

meer en de Onlanden, als onderdeel van het Natuur Netwerk 

Nederland (voorheen de Ecologische Hoofd Structuur). 

Tussen het Kluivingsbos (ook van Natuurmonumenten) en het 

Elsburger Onland ligt aan de Groningerweg en de Schelfhorst een 

kavel van bijna 5 hectare. Zeker vanaf 2005 in het bezit van de 

Protestantse gemeente Eelde-Paterswolde. En waarschijnlijk al veel 

langer daarvoor in bezit van één van haar rechtsvoorgangers, 

waarschijnlijk de Hervormde gemeente.  

 

Groene kerken - Ons verhaal.  

Wij zien dat God van Zijn prachtige schepping houdt. We zien wat wij 

de wereld aandoen door ons verlangen naar meer, meer, meer. Zijn 

schepping zucht. […] Wij geven stem aan Gods schepping en zuchten 

met haar mee, Omdat de schepping roept om een kerk die zorg 

draagt. 

 

Natuurmonumenten heeft enkele jaren geleden al interesse getoond 

om deze kavel toe te voegen aan haar grondbezit. Om het 

natuurgebied Elsburger Onland te versterken. Omdat er kwelwater 

omhoogkomt met een hele bijzondere samenstelling. Wat weer goed 

is voor zeldzaam voorkomende vegetatie. En toen kwam, o.a. door 

Corona, de zaak een poos stil te liggen. Tot begin vorig jaar.  

Het College van Kerkrentmeesters heeft uiteindelijk besloten de kavel 

aan te bieden voor verkoop onder de voorwaarde dat er niet op wordt 

gebouwd en dat hij voor duurzame natuurontwikkeling wordt 

gebruikt. Binnen de randvoorwaarde dat de samenstelling van ons 

vermogen binnen de voorgeschreven en afgesproken grenzen blijft. 

Doorslaggevend is dat we hiermee een bijdrage aan natuurbehoud en 

-herstel op moeder aarde leveren. Volstrekt passend in de filosofie 
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van een "Groene Kerk".  Op 6 augustus jl. is de kavel aan 

Natuurmonumenten overgedragen. 

  

Meer lezen: 

https://elsburgeronland.nl/ 

https://www.natuurmonumenten.nl/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurnetwerk_Nederland 

https://groenekerken.nl/ 

  

 

 
 

Kees-Jan 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

https://elsburgeronland.nl/
https://www.natuurmonumenten.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurnetwerk_Nederland
https://groenekerken.nl/
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 

9   juni    mevr. J.G. Kardol-Keizer 

16 juni    mevr. M. J. de Jong -v.d. Zee 

23 juni    dhr. en mevr. Formsma 

30 juni    dhr. C.A. Jonkheer 

7   juli     mevr. Penninga 

14 juli     mevr. J. Jelsma 

21 juli    dhr. en mevr. Jansen 

28 juli     dhr. en mevr. Jongebloed 

4   augustus  huiskamer 2e etage Symphonie 

11 augustus  huiskamer 1e etage Symphonie 

18 augustus  fam. Tillema 

24 augustus  dhr. J.v.d. Berg 

 

 

In herinnering  
Naam Geboortedatum Overleden 

Mevr. G. Guikema-Veenstra 18/10/30 27/5/24 

Dhr. G. Arends 19/10/44 4/7/24 

Mevr. M.H. Groot-Rustenburg 6/2/42 8/7/24 

Mevr. G.G. Rop-Smid 17/2/40 9/7/24 

Mevr. G.D. te Velde-Kloosterboer 5/9/33 21/7/24 

Dhr. A.M.P. Bakker 19/5/46 27/7/24 

Mevr. E.A. Kalma-van der Ploeg 9/2/39 1/8/24 

Mevr. J.G. Kardol-Keizer 27/11/32 8/8/24 

Mevr. E. Bloem-Hulst 6/8/31 11/8/24 

 

 

Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 
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INLIA 
“De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten” 

 

De Doopsgezinde Kerk in Groningen organiseert maaltijden voor en 

door asielzoekers die INLIA opvangt in de stad. Vandaag vertoont 

chef-kok Meteb uit Jemen er zijn kunsten.  

 

Het idee ontstond toen INLIA kerken opriep om asielzoekers die niet 

in Ter Apel terecht konden noodopvang te bieden. Voorganger Nick 

Everts: “Wij hadden geen leegstaand gebouw, maar wilden wel heel 

graag wat betekenen.”  

 

Meteb is kok van beroep en kookte in Jemen wel voor 200 man. Dat 

is te zien als hij even later met Henrieke boodschappen doet. Hij weet 

wat hij nodig heeft en dat is veel, heel veel. Een cultuurding: grote 

porties fungeren als blijk van welkom: ‘schuif maar aan, er is 

genoeg’.   

 

Tegen zessen komen de gasten binnen; mannen uit Syrië en Jemen, 

leden van de kerk, een Turks en een Eritrees gezin. De eerste keer 

dat de asielzoekers hier kwamen koken en eten was afgelopen 

december. De mensen wilden heel graag zelf koken en eigenlijk alles 

zelf doen.  

 

Eenmaal bezig hielden ze nauwelijks meer op. Ze versierden ook de 

kerk, voor kerst. Nick: “Nog nooit zo mooi geweest!” Ze mogen in 

december weer komen: “Maar dan mag er geen spuitsneeuw meer op 

de ramen, want daar hebben de vrijwilligers twee dagen werk van 

gehad om het er weer af te krijgen.” De afspraak staat.  

 

Het eten is verrukkelijk en het is enorm gezellig. Nick: “Van mij mag 

dit iedere week en dat zeg ik niet alleen vanwege het vlees.” Khalid 

uit Syrië: “De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten.” De 

arabiste naast hem voegt toe:  “En van elkaar houden.”  
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: Het antwoord van de omschrijving heeft 

dezelfde letters als het woord erachter min één letter en die letter is 

van boven naar beneden de oplossing. b.v. omschrijving is insect het 

woord erachter is ritme, dan is het antwoord mier, dus de letter T 

staat er niet in. 

Veel puzzel plezier!  Ina Rawée    cgrawee@gmail.com 

  

  

  

De oplossing van de juni puzzel was: succes en een fijne tijd. 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
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Colofon 
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