


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende periode 

Datum: Tijd: Voorganger: 

06 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK / O 

/zanggroep 

13 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK / O / JK 

20.okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK / O 

20 okt. 19.00 uur Cantatedienst Vesper 

27 okt. 10.00 uur Bert Broers KK /O 

03 nov. 10.00 uur ds. A. Troost KK /O 

Rolde 

02 nov.* 16.00 uur tot 20.00 uur Allerzielen 

KK: Kinderkerk 

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 

JK: Jeugdkerk 

O: Oppasdienst 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Vandaag schijnt de zon, maar van de week was dan toch echt het 

Herfstweer begonnen. Koud, flinke regenbuien en harde wind. Mijn 

kinderen hadden voor het eerst weer sinds lange tijd hun regenpakken 

aan naar school. Op mijn werk hoorde ik van klanten al weer over de 

naderende griepprik bij de huisarts en de oproepen voor een 

coronavaccinatie, typisch activiteiten in de zorg die voor de 

winterperiode moeten gebeuren.  

 

In dit KC kunnen we lezen hoe het zomeruitje van wijk 5 is geweest, 

ook hoe de Startzondag is verlopen. We worden uitgenodigd voor de 

Wereldmaaltijd op 17 oktober en er wordt voor iedereen die dat leuk 

vindt een spelletjes avond georganiseerd. 

Weer een goed gevuld KC met allerlei informatie vanuit onze 

gemeente. 

 

 

Namens de redactie,  

Hannah Matter- Buiter 

 

 

 
 

 

 

’t eind van de zomer, 

wat kan ik je nog bieden? 

verkleurde dromen. 

 

het is herfst, mijn kind……kijk maar, 

blaadjes, verspreid door de wind. 
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Wijd open hart 
 

Tijdens startzondag ging ik met een 

aantal gemeenteleden in gesprek over de 

oorlog in Israël. We wisselden uit hoe 

machteloos we ons voelen. Hoe de hoop 

op vrede ijdeler lijkt dan ooit. Hoe we het 

niet snappen, de wreedheid en het gebrek 

aan respect voor mensenlevens. 

 

Als voorbereiding van het gesprek las ik 

‘De prijs die we betalen’. 

 

‘De prijs die we betalen’ is een bundel 

met teksten die de afgelopen jaren zijn 

verschenen in de Belgische krant De 

Standaard. Ze zijn van de hand van David 

Grossman, een bekende Israëlische 

schrijver. Je kunt hem kennen van Zie: 

liefde, of van Een vrouw op de vlucht voor 

een bericht. Maar hij is ook bekend vanwege zijn verzet tegen de 

regering Netanyahu.  

 

In de gebundelde teksten gaat hij steeds in op de politieke 

ontwikkelingen in zijn land. Hij registreert een uithollen van de 

democratie ten gunste van de positie van president Netanyahu. Hij 

schrijft hoe onhoudbaar de situatie is, waarin Palestijnse burgers 

worden onderdrukt en benadeeld, al 75 jaar.  

 

Hij beschrijft de uitdaging voor Israël als de vraag hoe je als 

afstammelingen van een bevolkingsgroep die altijd en overal verdrukt 

is geweest, een minderheid, een slachtoffer, om moet leren gaan als 

je plotseling de verantwoordelijke meerderheid bent in een land. Hoe 

ga je dan zelf om met minderheden? Hoe blijf je je verzetten tegen 

het psychologische gevolg van de jarenlange bezetting, namelijk dat 

je eraan gewend raakt en het ene mensenleven als inferieur gaat 

beschouwen aan het andere?  

 

En hoe houd je hoop, als je de droom die in “Israël: aanwezig is ziet 

vervliegen, namelijk een nationaal thuis zijn voor het Joodse volk, dat 

de volledige gelijkheid van al zijn burgers als zijn grote menselijke 

test beschouwt, en als de verwezenlijking van het visioen van zijn 

profeten en oprichters? 
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Grossman is wanhopig, omdat de politiek een weg is ingeslagen 

waarvan geen weg meer terug lijkt. Richting bewuste politieke chaos, 

een permanente staat van oorlog, een openlijk gedogen van 

nationalisme en religieus fanatisme, met als uitingsvormen racisme 

en fascisme.  
 

“Is er een weg terug van waar we aanbeland zijn?” schrijft hij. En hij 

beantwoordt die vraag: “alle hoop rust op de protestbeweging.” Een 

beweging die “blijft opkomen voor een burgerlijke, democratische, 

pluralistische maatschappij die haar kracht dankt aan het recht, de 

gelijkheid en de mensenrechten.” En “die zich blijft verzetten en 

koppig in zijn hart hoop, perspectief en een beeld bewaart van hoe 

het zou kunnen zijn in een beschaafd land.” Een beweging van 

mensen die, “met wijdopen hart,” blijven denken.1 
 

Dit alles overdacht en schreef Grossman vóór 7 oktober 2023. De 

enige tekst in de bundel van na die dag is van 10 oktober 2023. 

Daarmee opent de bundel. En daarin opent zich een afgrond. Want 

hoe diep gaat het gevoel van verraden zijn door de regering en de 

inlichtingendiensten die hun volk bezwoeren dat het veilig was. En 

hoe diep gaat de shock over de beestachtigheid waarvan duizenden 

mensen op 7 oktober het slachtoffer werden. Zijn er aan beide kanten 

nog mensen die de andere kant durven te vertrouwen, straks?  
 

 “Wie zullen we zijn als we na deze tragedie herrijzen uit de as?” op 

10 oktober 2023 is Grossman pessimistischer dan ooit. Hij schrijft te 

verwachten dat de polarisatie alleen maar zal toenemen, zowel 

binnen Israël als in de verhouding met de buurlanden. Dat Israël 

rechtser, militanter en racistischer zal zijn. En er klinkt vrees door dat 

de stemmen voor vrede aan de andere kant niet sterk genoeg zullen 

zijn om de diepte van de haat jegens Israël te dempen. 
 

Dat laatste is natuurlijk ook belangrijk om te benoemen. Grossman 

schrijft terecht: “Ik hoop, bid, dat er op de Westelijke Jordaanoever 

Palestijnen zijn die ondanks hun haat voor de Israëlische bezetter in 

woord of daad afstand nemen van wat hun volksgenoten hebben 

aangericht. Ik, als Israëli, heb niet het recht hun voor te schrijven 

wat ze moeten doen. Maar als mens, als medemens, heb ik wel het 

recht – en de plicht – om van hen menselijk en moreel gedrag te 

eisen.” Want: “zelfs Israëls gedrag en de misdaden in de bezette 

 
1 Hij refereert in deze toespraak aan Etty Hillesum, die in weerwil van alle wanhoop en 
ontkenning die ze bij haar medegevangenen zag, met open hart en open verstand de 
situatie wilde ondergaan. Het denkende hart van de barak wilde blijven. 



 

6 

gebieden gedurende zesenvijftig jaar kunnen niet rechtvaardigen of 

verzachten wat zich voor onze ogen heeft ontvouwd.” 
 

Voor vrede is het nodig dat buurlanden Israël gaan erkennen als 

buurland, en niet als kolonisator. Grossman zelf hoort bij de eerste 

generatie die als burger van de staat Israël is geboren.  
 

Ik ben onder de indruk van deze bundel. En realiseer me dat er 

sindsdien heel veel is gebeurd. In een interview met El País in mei 

van dit jaar vertelde Grossman dat hij begrip heeft voor de eerste 

weken van wraak en vergelding na de gruweldaden. Als iemand je 

een enorme klap geeft, sla je hard terug, dat is instinct. Maar 

wanneer stop je met terugslaan?  
 

Grossman zegt: “De vraag is op welk punt de staat wraakzuchtig 

wordt. Of verslaafd raakt aan wraak en geen onderscheid meer maakt 

tussen criminelen en terroristen en mensen die ‘er niet bij betrokken 

zijn’. En nu zijn er 35.000 doden omdat we op zoek waren naar een 

paar honderd personen… Ik kan die realiteit niet verdragen. Ik hou 

mezelf voor dat ik doe wat ik kan om deze situatie te veranderen, al 

vele jaren.” 
 

De laatste zin uit het citaat is me bijgebleven. Want als 

buitenstaander op afstand de escalatie meemaken en meemaken en 

de wanhoop en de onmacht voelen, valt me zwaar.  
 

Wat wil je dan graag iets doen. En blijkbaar kan dat. Want er zijn 

vredesbewegingen in Israël. Er is een Palestijnse vredesbeweging. En 

er een initiatief als Nes Ammim (dat op dit moment door bewoners is 

verlaten, omdat de kibboets vlak bij de grens met Libanon ligt en er 

een legerpost in de buurt is opgericht). Ze hebben onze morele en 

financiële steun harder nodig dan ooit. 
 

Steun Kairos-Sabeel. 

Steun Peace Now Israël. 

Of steun Pax, of Amnesty International. 
 

En wat we ook kunnen doen is kritisch blijven nadenken, met een 

wijdopen hart voor anderen. “Het denkende hart te zijn. Telkens 

weer, het denkende hart.” Ook al doet dat soms zeer. 

 

Laten we erover blijven praten. 

Kaj van der Plas 
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Cantate vesper 
Op 20 oktober a.s. is er een Cantatevesper 

in onze Dorpskerk.  Hierin zal het Cantatekoor 

o.l.v. Vincent van Laar cantate 135 Ach Herr, 

mich armen Sünder van J.S. Bach uitvoeren 

en enkele delen van de cantates 68 en 147 

van dezelfde componist. Aan het concert 

wordt meegewerkt door Gijsbert Westland, 

tenor, Ben Brunt, bas en een barokensemble.  

 

Met spijt in het hart moet ik aankondigen dat 

dit het laatste optreden van het Cantatekoor 

in zijn huidige vorm zal zijn. Met veel enthousiasme zijn we in 2001 

begonnen met het organiseren van cantatediensten. Twee keer per 

jaar was er een project in de vorm van een dienst of een concert. Het 

uitgangspunt was om met een projectkoor bestaande uit een kleine 

groep zangers in vijf à zes repetities een Bachcantate of ander 

klassiek religieus werk in te studeren. En altijd onder de bezielde 

leiding van onze cantor-organist Vincent van Laar. Wat een mooie 

projecten zijn er door de jaren heen gerealiseerd! De waardering van 

de toehoorders was altijd groot. 

 

Het enthousiasme is gebleven, maar met het stijgen der jaren van 

onze leden en het daaraan gekoppelde verlies van stemkracht is het 

niet meer goed haalbaar om onze projecten op de manier te 

organiseren die ons het meeste voldoening geeft. Aanwas van jonge 

leden is helaas onvervuld wensdenken. Daarom hebben we besloten 

er een punt achter te zetten, maar wel met een prachtig slotproject. 

We zullen eindigen zoals we zijn begonnen: een cantatedienst waarin 

een Bachcantate centraal staat. 

 

 

De vesper begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. Kaj van der 

Plas. De toegang is gratis; wij stellen een vrije gift aan de uitgang ter 

bestrijding van de onkosten zeer op prijs. U bent van harte 

uitgenodigd.  

 

Els Beelen 
 
 



 

8 

Maar de laatste noot is nog niet gezongen… 
  

…wat een deel van het koor betreft. Zij zijn de 

mogelijkheden aan het verkennen voor een doorstart van 

het cantatekoor. Omdat zij zelf graag blijven zingen 

binnen het dorp. En ten tweede sluit dit mooi aan bij 

het beleidsplan visie en verandering van de 

Dorpskerk: verbinding met het dorp en de wereld 

om ons heen.  

 

Voor de cantatevesper is een oproep gedaan op 

sociale media om mee te zingen. Hier zijn enkele 

reacties op gekomen. Deze week staat er een mooi 

artikel in Dorpsklanken over het cantatekoor en de 

wens om door te starten.  

 

Heb je interesse om mee te zingen? Laat het ons 

weten via cantatekoor@dorpskerkeelde.nl. 

 

Agnes Poelman, Jack Schoo, Benno Vermeer,  

Hanneke Wiersema, Saskia van de Woude   

 
 
 
 

Hartelijk dank 
Op woensdag 28 augustus werd ik totaal onverwacht verrast met een 

bezoek van Sytske Koopmans-Boer. Zij had namens wijk 6 een 

bolchrysant voor mij meegenomen met een kaart waarop o.a. "Met 

het oog op je hart" staat geschreven. Heel toepasselijk na de 

ingrepen aan mijn oog en aan mijn hart.  

Hiervoor wil ik jullie graag hartelijk bedanken.  

 

Met vriendelijke groet,  

Gea Heida-Slim 
 



 

9 

Hoeveel geef ik aan de kerk? 
In het gemeenteberaad van afgelopen mei werd me de vraag gesteld 

waarom er geen richtlijn is voor de vrijwillige bijdrage aan de kerk. 

 

Ik herinner me nog dat je – in jaren tachtig voor het laatst –  bij het 

verzoek Actie Kerkbalans van de kerkvoogdij / het college van 

kerkrentmeesters een bijsluiter kreeg met inkomens en  percentages. 

Dit was meestal tussen de 1 en 3% van het netto maandinkomen; en 

gebaseerd op een landelijke richtlijn. Als startende verdiener in de 

Randstad vond ik dat maar wat veel. 

 

Er zijn nog diverse kerken die een dergelijke richtlijn hanteren, 

meestal wordt dan een percentage tussen 1 à 2 % van het 

gezamenlijk netto inkomen genoemd. In onze gemeente is ooit 

besloten dat niet meer te doen. Ik denk dat er meerdere redenen zijn 

waardoor dit is veranderd. 

 

• Het verzoek om bij te dragen is persoonlijker geworden; wat heb 

jij over voor je kerk en hoe verhoudt zich dat tot andere goede 

doelen. Die afweging moet ieder voor zichzelf (en voor de kerk) 

maken. 

• Men vond dat het schijnbaar dwingende karakter van deze 

maatstaf zich niet meer verhoudt tot het vrijwillige karakter van 

de jaarlijkse bijdrage voor de kerk.  

• Kerken zijn gefuseerd waardoor richtlijnen gebruiken zijn 

veranderd; daardoor zijn er steeds meer verschillen in de wijze 

waarop zij geld werven voor hun begrotingen en fondsen  

• De gezinssamenstelling is steeds meer divers geworden en de 

bijdragen aan andere maatschappelijke organisaties (muziek, 

sport, natuur) nemen toe 

• De fiscale aftrekmogelijkheden zijn in de laatste decennia 

toegenomen; dikwijls zijn die regels meer maatgevend voor de 

jaarlijkse toezegging dan een financiële norm van het 

kerkbestuur.  

• En tot slot vraagt de financiële situatie van de kerk van vandaag 

om een ultieme herbezinning op gemeenteleven, kerkgebouwen 

en inkomstenwerving. Een financiële richtlijn biedt daarvoor geen 

oplossing. 

 

Onze kerk krijgt geen subsidie, maar is afhankelijk van de bijdragen 

van haar leden. In toenemende mate zal het kerkbestuur duidelijk 

moeten maken wat financieel nodig is voor het voortbestaan van 
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onze gemeente en hoe we dit gaan organiseren. Ook in de volgende 

Kerkbalans zal dit weer gebeuren.  

 

Namens College van Kerkrentmeesters 

Dick Boersma 
 
 
 
 

Gezocht: kinder- en jeugdkerkleiding 
Wat begon als een klein clubje tieners die af en toe bij elkaar kwam, 

is uitgegroeid tot een maandelijks terugkerend evenement: de 

jeugdkerk! Inmiddels met een vaste kern van 10-15 tieners, komen 

we elke tweede zondag van de maand bij elkaar in het Loughoes 

om 10 uur (behalve tijdens de zomervakantie). 

De kinderkerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke 

week tijdens de dienst (behalve tijdens de zomervakantie).  

 

De jeugdkerkleiding bestaat uit 5 enthousiaste ouders, en zij kunnen 

nog wat hulp gebruiken! Ook de kinderkerkleiding kan versterking 

gebruiken. Lijkt het je leuk om je een paar keer per jaar in te zetten 

voor de tieners, of voor de kinderen van de basisschoolleeftijd, laat 

het dan even weten. Ook grootouders en andere belangstellenden 

zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend mee te doen.  

 

We bedenken niet alles zelf, en maken gebruik van Bible Basics, of 

materialen van Jong Protestant, en proberen zo aan te sluiten bij de 

actualiteit en wat er speelt bij de kinderen op school en daarbuiten. 

Elke dienst (zowel kinderkerk als jeugdkerk) wordt voorbereid en 

geleid door 2 mensen, en de voorbereiding kost per keer een uurtje, 

en kan telefonisch/online gedaan worden. 

 

Enthousiast geworden? Of heb je nog vragen? Stuur dan een mail 

naar: Sjoerd Alkema  (sjoerd@familie-alkema.nl) 

 

 

Sjoerd Alkema 

Gabriëlle Wiegertjes 

José Groenboom 
 
 
 
 

mailto:sjoerd@familie-alkema.nl
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Hardlopen met inspiratie krijgt vervolg op 17 november 

Dorpskerk hardloopclinic in Eelderwolde op 17 november 2024 

 

Het is alweer even geleden, maar wat was het leuk op zondag 30 

juni. Een 9-tal enthousiaste hardlopers, van jong tot ouder, 

verzamelde zich tegen half 12 bij de Onlanderij in Eelderwolde. Eerst 

was er een warming-up met loopoefeningen onder begeleiding van 

Mart Groenboom, en daarna sloot ds. Kaj zich bij ons aan met een 

inspirerende tekst over hoe lopen bij mensen hoort. Die namen we 

mee onderweg.  

 

Moe maar voldaan sloten we af met een drankje bij de Onlanderij. 

Daar waren ook een paar kerkgangers die ons aanmoedigden, erg 

gezellig! Voor foto’s kun je kijken op de website van de kerk: 

https://www.dorpskerkeelde.nl/nieuwsoverzicht/item/430-loopclinic-

in-de-onlanden 

 

We zeiden direct al tegen elkaar: dit smaakt naar meer! Daarom 

komt er een vervolg, op zondag 17 november. We verzamelen om 

11.45 bij de Onlanderij, en starten weer met een warming-up en een 

inspirerende gedachte. Daarna kun je kiezen voor de 4 mijl route 

door de Onlanden, of het rondje van de vorige keer (4.5 km). 

 

Je ziet, je hoeft geen enorm geoefende hardloper te zijn. We sluiten 

af bij de Onlanderij met wat drinken. Als je dat wil, kun je daarna 

natuurlijk nog even wat kilometers aan de dagscore toevoegen, maar 

je kunt ook gewoon naar huis. 

 

Dus, bind de 17e november je schoenen onder en loop mee!  

 

P.S. Op veler verzoek zullen we ook een inspirerende wandeling door 

de Onlanden organiseren, en wel op 12 januari 2025. Zet deze datum 

dus alvast in je agenda!  

Op 17 november en 12 januari is er ‘gewoon’ kerk om 10 uur in de 

Dorpskerk. 

 

José Groenboom 

ds. Kaj van der Plas 

 

Meer informatie? josenieuwenhuijzen@yahoo.com 

 
 

https://www.dorpskerkeelde.nl/nieuwsoverzicht/item/430-loopclinic-in-de-onlanden
https://www.dorpskerkeelde.nl/nieuwsoverzicht/item/430-loopclinic-in-de-onlanden
mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Wijnproeverij 
 

And the winner is…. 
 

Aanleiding 

Voor de zomervakantie heeft de kerkenraad gesproken over een 

alcoholvrije rode wijn in plaats van een alcoholhoudende rode wijn 

voor de Maaltijd van de Heer (Avondmaal) .  

Door deze wijn te gaan gebruiken komen we gemeenteleden 

tegemoet die geen alcohol willen, mogen of verdragen. Zonder hen 

die aan wijn hechten, tekort te doen. 
 

Wijnproeverij 

Tijdens de startzondag organiseerden we een wijnproeverij, waar 

verschillende soorten alcoholvrije wijn aan jullie smaaktoets werden 

onderworpen. Wat was het leuk! Twee groepen gemeenteleden 

gingen in hoog tempo aan de slag met de verschillende wijnen, en 

leerden tussen het proeven door van alles over het maakproces, en 

hoe je kunt kijken naar de kleur, de geur kunt waarnemen, en 

uiteindelijk de smaak kunt proeven. 
 

Uitslag 

Het was een close finish, en de winnende wijn is die van het wijnhuis 

Leitz, gemaakt van de Cabernet Sauvignon druif. Deze wijn gaan we 

bestellen bij Marten Harbers van wijnkoperij Henri Bloem, die de 

workshop gaf. 
 

Druivensap 

Druivensap blijft uiteraard ook beschikbaar tijdens de Maaltijd van de 

Heer, voor de kinderen en een ieder dit dat wil. De keus is hierbij 

gevallen op het druivensap van de Jumbo. 
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Agenda 
3 t/m 6 oktober kloosterbezoek 

7 oktober V&T 20.00 over Ida Gerhardt door Casper Jongsma 

                                                                     ‘t Loughoes 

17 oktober   Wereldmaaltijd        ‘t Loughoes 

20 oktober      Cantate dienst   19:00     De Dorpskerk 

8 november  Spelletjesavond  19  - 21    ‘t Loughoes 

17 november  Hardloopdienst    11:45      De Onlanderij 

19 december  Seniorenkerst        ’t Loughoes 

12 januari       Wandeldienst (Save the Date) 
 

Huiskamerontmoetingen: 

15 oktober   13.30 – 15 uur Joke Lambour Hoofdweg 110 

18 november  19.30 – 21 uur Roelie Matter Kluivingskampemweg 20 
 

Groeten en ontmoeten, lunches in ’t Loughoes 

Woensdag 23 oktober 

Woensdag 13 november 

Woensdag 18 december 
 

Koffietied Iedere 1e woensdag van de maand 
 

Bijbelkring, Symphonie,  iedere laatste woensdag van de maand 

Data Bijbelkring:  30 oktober  / 27 november / 18 december 

 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 25 oktober 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: 

Mw. F. Bazuin-Haring , van Burg. Strubenweg 46, 9761 EW Eelde, 

naar Hooiweg 18/27, 9761 GR Eelde 

Dhr. J.A. Kiemel, van Knottenplat 14, 9761 BS Eelde, naar Händelweg 

10, 9761 JB Eelde 

 

Correctie: 

Mw. J.L. Meijer-Vermeulen  is verhuisd naar Hooiweg 18/233, 9761 

GR Eelde (en niet naar kamer 232, zoals in de vorige KC is vermeld) 

 

 

Pastoraat 
Gemeenteleden die elders verblijven. 

  

mevr. S.J.van Bergen- Kranendonk   de Dilgt,  

Dilgtweg 3   9751ND  Haren 

mevr. A.Thiewes - Deuring          de Dilgt    

Dilgtweg 3  9751ND  Haren 

mevr.  S.Vos - Ettema               Noorderkroon   app. 504   

Noorderkroon 100  9301JV  Roden 

  

Bij de ingang van de kerkzaal hangt een "Lief en leed" bord. Daar 

kunt u eventueel uw mededelingen kwijt over jubilea, ziekte of 

overlijden. Als het om anderen gaat dan uzelf vraagt u dan even 

toestemming aan de betrokkenen? 
 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze met een hartelijke groet van de 

gemeente naar: 

 

1   september  huiskamer Duinstee    

8   september  huiskamer zorgcentrum Goedemorgen 

15 september  familie Roelfsema 

22 september  dhr. J. Jalving 

29 september  de 100 jarige mevr. N. Stuulen- Kuipers 
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In herinnering  
Naam         Geboortedatum Overleden 

Mevr. M. van Duijvenboden  28-07-27    02-09-24 

Mevr. T. Swart-Arends   25-04-34    07-09-24 

 

Alles wat we zien zal voorbijgaan 

maar het Licht en wij 

zullen eens geborgen zijn 

in dat Licht.. 

 

 

 

 

Vanuit de diaconie 
De eerste vergadering van de diaconie na de zomervakantie vond 

plaatst op maandag 16 september. Ik mocht de vergadering openen 

en koos uit Medemens 6 het gebed “Vrijheid” waarin wordt 

beschreven hoe we omgaan met vluchtelingen (wegstoppen achter 

hekken) en onze eigen vrijheid. Helaas erg actueel. 

Na de zomer was het deels terugkijken en deels vooruitkijken op 

komende activiteiten. In de zomer kregen de kinderen van 

vluchtelingen in de COA’s een tasje met verschillende spullen en 

deelden we supermarkt bonnen uit aan klanten van de voedselbank.  

We vervolgen de vergadering met het voorbereiden van de 

gezamenlijke vergadering van de diaconieën van Eelde, Vries en 

Zuidlaren. We doen dit al jaren en proberen steeds meer samen 

activiteiten op te zetten. De komende vergadering is op 1 oktober in 

het Loughoes waar we gastheer mogen zijn. We bespreken natuurlijk 

de startzondag (wie doet wat) op 22 september. Als u dit leest alweer 

achter de rug. Tenslotte bespreken we de benodigde acties voor de 

wereldmaaltijd op 17 oktober (zie elders in dit KC). 

Na het bespreken van al deze activiteiten volgen de standaard 

agenda punten (financiën, collectes, ingekomen post en de 

rondvraag). Liesbeth sluit de vergadering af met het gedicht 

“Helpende Handen”. 

 

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 

Jan Reinder Fransens 
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Zomeruitje wijk 5 op 14 augustus 
Het wijkteam was het er dit voorjaar snel en unaniem over eens: de 

traditie van het zomeruitje met de 75 +-ers uit onze wijk moet 

blijven doorgaan. Vorig jaar was iedereen enthousiast en dat gevoel 

willen we dit jaar weer evenaren. 

Niet dat het een prestatie is, het gaat eigenlijk vanzelf: 25 mensen 

van goede wil bij elkaar in een gezellige horeca-gelegenheid en het is 

altijd goed. 

Twee contactpersonen “offeren zich op” om de koffie en het gebak te 

testen, ergens in de voorafgaande weken, iedereen brengt de 

uitnodigingen rond, de auto’s worden ingedeeld en dan kunnen we op 

de geplande datum gaan. 

Het weer viel deze dag net een beetje tegen, qua neerslag, geen 

terrasweer, maar ook binnen was het goed toeven bij paviljoen 

Sassenhein ( tussen Haren en Glimmen , met een mooi uitzicht over 

de visplas). 

Er waren 25 deelnemers, er werden prettige gesprekken gevoerd, 

alles viel in de smaak, dus: bij leven en welzijn zien we elkaar 

volgend jaar weer, op een andere mooie plek in de omgeving. 

 

Namens het organiserend commitee, 

Mattie de Jonge en Didy Staal 

 

 

Wereldmaaltijd, donderdag 17 oktober 
In navolging van eerdere zeer geslaagde maaltijden organiseert de 

diaconie weer een gezamenlijke wereldmaaltijd: 

Datum: donderdag 17 oktober 2024 

Tijd: Vanaf 17:30 uur 

Plaats: Loughoes 

We noemen het niet voor niets “Wereldmaaltijd”. Iedereen is van 

harte welkom. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet je je wel 

aanmelden. Dus geeft je snel op, want vol is vol. 

Doe dit bij voorkeur door een email te sturen naar 

diaconie@dorpskerkeelde.nl. Vermeld hierin je naam, het aantal 

personen en je telefoonnummer. Als alternatief kan je je naam 

invullen op een lijst in het Loughoes. 

Het idee is, net als bij voorgaande maaltijden, dat iedereen zelf wat 

te eten meeneemt. We beginnen de maaltijd met soep en dat we 

daarna kunnen we kiezen uit het meegebrachte eten. 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl
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Sta stil bij je dierbare op 2 november 
Kom je op zaterdag 2 november een kaarsje aansteken in de 

Dorpskerk? Net als de afgelopen jaren geven we de ruimte om even 

stil te staan bij iemand die je mist. Met een eenvoudig gebaar geef je 

even vorm aan je gevoelens bij overleden dierbaren.  

 

We geloven dat dat helpt, en bieden je graag de gelegenheid. 

Onvoorwaardelijk. Kom dus, als je het fijn of goed of mooi vindt, 2 

november naar de Dorpskerk. Je kunt tussen 16:00 en 20:00 uur 

terecht voor een stil moment van gedenken. 

 

Meer informatie: ds.vanderplas@gmail.com 
 
 

Goliath en de Zero point five 
Wijnkenner Marten Harbers van wijnkoperij Henri Bloem was druk in 

de weer op de ochtend van de startzondag van onze kerk op 23 

september. Dit keer waren we niet in de woestijn, maar de dorst leek 

er niet minder om bij de doe-activiteiten rond het bijbelthema David 

en Goliath. De proeverij van alcoholvrije wijnen voor het avondmaal 

viel, gezien het aantal deelnemers, behoorlijk in de smaak. 

Verrassend klinkende namen hadden de uitgestalde flessen ook. Het 

leek wel of Marten wat aansluiting bij ons thema had proberen te 

vinden. Want na de ‘Zero point five’ kwam, tot ieders verrassing, de 

‘Born to be free’ op tafel. Een gevoel dat David na zijn worp gevoeld 

moet hebben. Eén proever fluisterde mij echter, met de blik van een 

kenner,  in het oor dat hij toch nog even wachtte op ‘The Holy Spirit’ 

De jeugd ging deze ochtend met andere activiteiten aan de slag. De 

jongere kinderen zaten op hun gemak kralen te rijgen of de stenen te 

schilderen die, zo leek het wel, overgebleven waren na het gevecht 

van David met zijn gigantische tegenstander. De wat oudere jeugd 

had meer zin in het lopen van een parcours met blinddoek en dan 

maar kijken of je dat in vertrouwen kan doen of niet. Vertrouwen op 

je wapen kon je leren door een eenvoudige katapult te maken van 

lolliestokjes. De knutselbegeleider herinnerde zich nog goed hoe hij 

vroeger van een ijzeren buis ‘ proppen’ maakte van door midden 

gesneden eikels. Daar moest hij aan denken toen hij afgelopen week 

in het nieuws over de ontploffende piepers hoorde. Hij was ooit zelf in 

Israël geweest en realiseerde zich toen, bij de enorme drukte op het 

vliegveld aldaar, dat reizen door de buurlanden geen optie is voor de 
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burgers van dit land. Dat je dan pas beseft in welke tang zo’n land 

zit. 

Zorgen over hoe het met Israël gaat. In Domies kamer boven in ’T 

Loughoes konden mensen met elkaar van gedachten wisselen over de 

Palestijns-Israëlische kwestie, die je met recht aan het thema van de 

startzondag wel ‘David & Goliath 5.0 zou kunnen noemen. 

Heilige strijd, terreur, twee staten, de dood van onschuldigen, de 

dialoog…het luchtte eigenlijk wel op om al die standpunten eens van 

elkaar te horen en de gesprekken waren zeker van belang als je het 

verhaal van David & Goliath niet alleen tot het verleden wil beperken. 

Kaj rondde het gesprek af door te memoreren dat geweld nog nooit 

de oplossing voor geweld is geweest, maar dat we misschien, in 

tegenstelling tot de hoop deze uit de wereld te kunnen verdrijven, 

moeten leren hoe we met dat geweld in ons en anderen om moeten 

gaan. 

In zijn overweging in de korte dienst na afloop van de doe-activiteiten 

vond hij het treffend dat het toenmalige conflict zoals dat in het oude 

testament verteld wordt, niet ten koste ging van een onvermijdelijk 

bloedbad, maar beslist werd met een eenvoudige ‘slimme worp’ van 

een jonge man, die met zijn houding van vertrouwen het koningschap 

verkreeg. 

En daarna gingen we eten; En veel …en lekker…en van alles wat 

natuurlijk.  

 
Martin van der Kooij       foto Tom v. d. Velde 
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Het einde van de seniorencommissie? 
Eerder dit jaar meldden we dat de leden van de seniorencommissie 

hadden besloten om te stoppen met hun werkzaamheden. Een 

oproep voor opvolgers heeft tot nu toe helaas geen resultaat gehad. 

Betekent dat het einde van de activiteiten?  Gelukkig (nog) niet. Voor 

dit jaar heeft Kaj de organisatie van de kerstmiddag op zich 

genomen.  

Toch blijven we hopen dat er een klein clubje mensen (2 à 3 

personen) zich aanmeld om het mooie werk van de 

seniorencommissie voort te zetten.   

Heb je interesse dan kan je je opgeven via de email van de diaconie: 

diaconie@dorpskerkeelde.nl. 

Wil je eerst meer weten over de inhoud van het werk dan kan je 

contact opnemen met de huidige leden van de commissie: Joke 

Lambour, Harma Lohr en Liesbeth Roelfsema. 

Om deze dames te bedanken voor hun werk hebben ze van ons een 

mooi bos bloemen ontvangen. 

 

 

 

 

De kloostergasten Anno Domini 2024 

 
 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl
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Op het moment van verschijnen van dit kerkblad is de groep 

kloostergangers neergestreken in de abdij van Egmond in Noord-

Holland. Dit jaar zijn we met 11 personen. We verblijven van 

donderdag 3 tot en met zondag 6 oktober in de Sint Adelbertusabdij 

en onderwerpen ons daar vrijwillig aan een eeuwenoud sober 

religieus ritueel, dat niet zomaar met een paar woorden is te 

omschrijven. Dit jaar hebben we een nieuwe deelneemster in onze 

min of meer vaste ploeg. Een novice, om het in monastieke termen te 

zeggen. In de bijeenkomst die we altijd vooraf aan onze reis houden 

vroeg onze begeleider Jaap Koopmans aan ieder van ons zich even 

voor te stellen en kort te omschrijven waarom je elk jaar naar het 

klooster gaat. Een greep uit deze motieven wil ik jullie niet 

onthouden: 

Soms moet ik een drempel over. Een drempel in mijzelf. Een drempel 

in mijn relatie met een ander. Een drempel van een kerk of klooster. 

Ik ga vooral voor de stilte. Die mis ik nog wel eens in onze kerk. 

Ik ga nu voor de achtste keer mee, de eerste keer was Diepenveen. 

Ik geniet van de 

stilte en de rituelen. 

Ik ben ook al vaak mee geweest. De groep vind ik fijn, maar het is 

ook vooral de stilte. 

In het klooster ben ik niet van deze wereld.  

Egmond blijft bij mij favoriet; de broeders zijn er erg open. 

Ik vind het ook fijn om helemaal in rust en stilte te kunnen zijn en 

dan met mijn 

gedachten ook bij mijn familie. 

Als ik zou weten waarom ik naar een klooster ga zou ik niet hoeven 

gaan.  

Ik ga vooral om niet alleen ergens anders in een andere wereld te 

kunnen zijn. 

Ik denk nog vaak aan een ervaring van een ochtenddienst om 6 uur 

in het nabijgelegen Liobaklooster, waarbij ik het zonlicht zag 

binnenvallen door een glas-in loodraam. Ik hoop op mooie serene 

stiltes.  

Naast de zestal getijdengebeden die we mee kunnen beleven, nemen 

we in de avond tijd om gezamenlijk wat te verdiepen aan de hand 

van een thema. 

Dit jaar kiezen we voor ‘het laatste avondmaal’ 

Op NPOstart kunt u door ‘kloostergasten Tim Hogenbosch’ in te typen 

een indruk krijgen van de sfeer van deze benedictijner abdij. 

Martin van der Kooij 
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 Ontmoet elkaar komende maand 
Met elkaar nadenken over God. Dat is zinvol en leuk! Kom daarom 

deze maand op 15 oktober ’s middags aan de Hoofdweg 110. 
 

Op een toegankelijke manier gaan we aan de slag met de manieren 

waarop een aantal beroemde denkers over God hebben gesproken, 

en wat ze daarmee wilden zeggen.  
 

Iedere maand zijn we in een ander deel van Eelde-Paterswolde en 

Eelderwolde. 

De komende 3 maanden zijn de data en plaatsen: 
 

15 oktober, 13:30 - 15:00 uur bij familie Lambour/Bakker, 

Hoofdweg 110 (wijk 4) 

18 november, 19:30 - 21:00 uur bij mw. Matter, 

Kluivingskampenweg 20 (wijk 5) 

4 december, 19:30 - 21:00 uur bij familie Tillema, Westerstukken 6 

(wijk 6) 
 

Laat je, uiterlijk drie dagen van tevoren, weten of je komt? 
 

Joke Lambour 309 52 92 

Roelie Matter 309 55 48 

Fam. Tillema 309 10 16 
 

Meer informatie: ds. Kaj van der Plas, 

ds.vanderplas@gmail.com 

 

 

45 jaar kerkblad 
Onze altijd attente archivaris Harry Hartman berichtte ons dat ons 

kerkblad 45 jaar bestaat! Voor de één “ het Kerkblad”, voor de ander 

“ het blaadje” maar voor de meesten “KC” 

Het eerste Kerkelijk Contact verscheen in mei 1979. Dat was nog in 

de fusieperiode Hervormd /Gereformeerd. Ondanks de 

voortschrijdende digitalisering stellen nog altijd 460 abonnees prijs op 

de papieren versie van KC. Nog steeds is het een middel om nieuws 

van het “ kerkelijk erf” door te geven. 

U leest dit in de 291ste uitgave van KC! 

 

Wim Schoolderman 

 

mailto:ds.vanderplas@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
2024 

 
Hierboven ziet u de giften binnengekomen via de collectes na de 

kerkdiensten en via de GIVT-app. Alle gevers hartelijk dank voor uw 

bijdrage. 

 

 

Groeten en ontmoeten 
We hadden weer een heel gezellige lunch met 19 gasten. 

Het was extra sfeervol omdat Marjan voor kaarsen op de tafels had 

gezorgd. Dit, omdat er info was binnen gekomen dat de stroom eraf 

zou kunnen zijn in verband met werkzaamheden bij het museum. 

Dat gebeurde ook inderdaad. Met nog wat extra waxinelichtjes kon 

iedereen zien wat er op het bord lag. 

De reacties waren weer heel 

positief. 

 

Liesbeth Roelfsema 
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Puzzel 
In deze puzzel overlappen de woorden met één of meer letters. 

De letters onder de pijlen is de oplossing. 

Succes!  Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

 
Horizontaal 

2. uurwerk, kleur, malle, getal 3. moed, voertuig, engel 4.kiem, deel 

van het gelaat, sliert 5. oké, levenloos, lef, ijzer 6. leefwijze, gast, 

gesnapt, gereedschap, muzieknoot. 

Verticaal 

1. padvindster, verf, snoer, lidwoord 2. bagage, boeket 3. gong, 

eetgerei, kansspel 4.melkproduct, kolk, sinds 5. lijn zonder buiging, 

engelse titel streep 6. treetje lager, vrucht, verve. 

 

De oplossing van de september puzzel was: weer met frisse moed. 

kartel, proest, randen, toeren, masten, pellen, roepen, stelen, stroef, 

zenden, tolken, topper, strand, morgen, verver, minnen, gieren.  

 

 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Spelletjesavond 
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Stoppen bed-bad-brood: rampzalige symboolpolitiek 
“Het stoppen van de Rijksfinanciering van de bed-bad-broodregeling is 

rampzalig voor de dakloze asielzoekers, voor de samenleving en voor de 

verhouding tussen Rijk en gemeenten. Het is enkel een politiek 

statement, waarmee de minister ervoor kiest om problemen niet op te 

lossen, maar te vergroten.” Dat zegt John van Tilborg van INLIA. 

De bed-bad-broodregeling waar het om gaat is de Landelijke 

Vreemdelingen Voorziening LVV, een pilot sinds 2019 in Amsterdam, 

Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Gemeenten, IND,  DT&V 

(Dienst Terugkeer & Vertrek) politie en maatschappelijke partners 

werken daarin samen aan duurzame oplossingen voor dakloze 

asielzoekers; terugkeer, doormigratie of legaal verblijf hier.  

Succesvol 

Het wetenschappelijk onderzoekscentrum WODC beoordeelde de 

resultaten in 2022: voor zestig procent van de mensen werd een 

oplossing gevonden. Opmerkelijk: een meerderheid bleek toch recht te 

hebben op een verblijfsvergunning hier. De rest keerde terug naar het 

land van herkomst, vestigde zich legaal in een derde land of kreeg 

opnieuw plek in rijksopvang. 

De pilot verbeterde ook de samenwerking tussen alle betrokken partijen, 

de verhouding tussen Rijk en gemeenten en de openbare orde en 

veiligheid, stelde het WODC vast. Ook werden het welzijn en de 

gezondheid van de asielzoekers zelf beter. Met het staken van de 

financiering worden al die positieve resultaten weggegooid.  

Realiteit 

Volgens minister Faber is opvang en begeleiding niet nodig omdat deze 

mensen terug zouden kunnen keren. Van Tilborg: “Als dat zo is: zeg 

maar waar en wanneer we ze kunnen brengen.” Hij weet: de mensen die 

INLIA in de LVV begeleidt zijn juist al door de hele molen geweest bij de 

IND, DT&V en vreemdelingenpolitie. Terugkeer is niet gelukt, daarom zijn 

ze bij INLIA terecht gekomen. Via de LVV keert nog wel een deel terug. 

Doodstraf 

Het klopt ook niet dat alle mensen in de LVV terug zouden moeten. 

Immers, zo’n 600 mensen bleken wél recht te hebben op een 

verblijfsvergunning. Van Tilborg: “Er zijn mensen bij die dan voor hun 

leven hadden moeten vrezen. Christenen die in Pakistan mogelijk de 

doodstraf wachtte bijvoorbeeld, omdat de IND hen niet geloofde. Totdat 

wij aan konden tonen dat ze wel degelijk de waarheid spraken.”   

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1307/eindevaluatie-lvv-gepubliceerd
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Colofon
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