


 

 

 

 
Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  
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9761 GE Eelde 
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Kerkdiensten in de komende periode 
Datum: Tijd: Voorganger:  

    

03 nov. 10.00 uur ds. A. Troost  KK / O  

  Rolde  

    

10 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O /JK 

    

17 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O  

    

24 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK /O 

  Voleindingszondag  

    

01 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK /O 

  Ophalen doopduifje  

    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

O: Oppasdienst  

2 nov.* Allerzielen zie website/KC.  

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Liedje van de herfst - Toon Hermans 
 

Liedjes van de herfst 

zijn altijd somber 

zijn gemaakt van 

okers en van omber 

toch ken ik septembers 

met een gouden glans 

toch zijn er novembers 

met een toverdans 

de zon heeft in december 

mij al zo vaak verrukt 

en dikwijls heb ik rozen 

uit de sneeuw geplukt 

en daarom schrijf ik 

in dit kleine lied: 

niet wachten op de lente 

want dan komt ze niet 

 

 

De redactie wenst u een mooie novembermaand met het optimisme 

van Toon Hermans. 

Namens deze, 

Joke Lambour  
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Nieuws uit de kerkenraad 
Met een rijk gevulde agenda en vol goede moed vergaderde de 

kerkenraad kort voor het verstrijken van de inleverdatum van de 

kopij voor het novembernummer. Voor de zomer hebben we besloten 

om met uitvaartleiders te gaan werken in onze gemeente. Daartoe is 

een oproep geweest, een viertal gemeenteleden heeft zich aangemeld 

die nu zijn begonnen aan de cursus van het dienstencentrum van de 

PKN. Een delegatie van de kerkenraad gaat binnenkort met deze vier 

cursisten in gesprek om wederzijdse verwachtingen uit te wisselen. 

Voorts zijn een heleboel zaken behandeld: de kerstmarkt waar veel 

animo voor bestaat, de regioavonden Noord West Drenthe van de 

classis waarover elders in dit nummer meer informatie, een 

doopaanvraag en de (stokkende) werving van ambtsdragers. Onze 

kerk kleurt binnenkort ruim twee weken oranje, ook daarover meer 

elders in dit nummer. We hebben nog even over avondmaalswijn 

gesproken en de culturele raad vraagt of Nieuw Leven weer na de 

kerstnachtdiensten mag optreden rond de kerk (wat we zeer op prijs 

stellen!). Kortom: van alles aan de hand. Zoveel dat we ons als 

kerkenraad binnenkort op een zondagmiddag en – avond 

terugtrekken op de bekende Loughoesheide om elkaar eens wat 

dieper in de ogen te kijken over onze opdracht in de wereld en de 

manier waarop we dat verwezenlijken. 

Daarover in het volgende nummer 

waarschijnlijk meer…. 

 

Kees-Jan Antuma 

vice-scriba 
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Verkennen regionale samenwerking 
De classis Groningen-Drenthe heeft de afgelopen jaren vastgesteld 

dat de gestage leegloop van de PKN in deze classis (nog) groter is 

dan in andere regio’s van Nederland. Ook is er binnen nu en 5 jaar in 

de helft van de gemeenten in deze classis naar verwachting geen 

predikant meer benoemd. Het voorgaande is een bedreiging voor het 

voortbestaan van de aanwezigheid van de kerk in deze classis. 

Het uitgangspunt van de classis is dat zij nastreeft om op zoveel 

mogelijk plaatsen het gemeenteleven, waar vieringen een belangrijk 

aandeel in hebben, in stand te houden. Vanuit de geschetste situatie 

ontstaat de zoektocht om de verminderende organisatiekracht op te 

vangen. Wat is die organisatiekracht: dat zijn mensen die hun tijd en 

capaciteiten, betaald en/of vrijwillig willen en kunnen inzetten. Daar 

zijn er nu al te weinig van, en de tekenen wijzen niet op verbetering 

op korte termijn. Integendeel. 

Het antwoord op die zoektocht wordt vooralsnog gezocht in vormen 

van regionale samenwerking. Daartoe heeft de classis initiatief 

genomen om in bepaalde gebieden een aantal gemeenten samen te 

roepen om hierover het gesprek aan te gaan. Vanaf begin 2024 zijn 

er een viertal overleggen geweest in de regio Noord West Drenthe. 

Het gaat dan om de PKN-gemeenten te Roden, Peize, Een-Norg, 

Vries, Eelde-Paterswolde en de (Groninger gemeente) Glimmen-

Noordlaren. Onze gemeente heeft de meeste van deze overleggen 

bijgewoond met een wisselende vertegenwoordiging van de 

kerkenraad. 

De kerkenraad heeft in de vergadering van 22 oktober besloten om 

actief, met een open vizier en een vaste vertegenwoordiging van 2 à 

3 personen aan deze overleggen deel te willen nemen. Er volgen nu 

vier overleggen in de periode tot en met mei 2025. We weten niet op 

voorhand welke oplossingen er gevonden en gekozen gaan worden. 

Maar we sluiten op voorhand ook niets uit. 

Vanzelfsprekend volgt er meer informatie 

wanneer die beschikbaar is. Vragen en 

reacties graag via scriba@dorpskerkeelde.nl. 

We zullen hier naar verwachting het komende 

gemeente-beraad ook aandacht aan 

besteden. 

 

Kees-Jan Antuma 

vice-scriba 

 
 
 

mailto:scriba@dorpskerkeelde.nl
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Bedrijfshulpverlening 
 

 
 

B.H.V 

 

Afgelopen 14 oktober hebben we weer met 8 personen van onze kerk 

de jaarlijkse training gedaan om onze bedrijfshulpverlening op te 

frissen. Het is een belangrijke cursus voor onze kerk om te kunnen 

handelen in geval van: als mensen onwel worden en/of te 

reanimeren. Ook leren we bij een klein ongeluk te handelen in de 

vorm van een pleister of verband aan te leggen. En ook hoe te 

handelen in geval van brand doormiddel van 112 te bellen en mensen 

op een veilige  manier te informeren en te begeleiden. 

We zijn blij dat er 7 mensen vrijwillig elk jaar deze cursus bij ons 

volgen. Denkt u ook van …dat zou ik ook wel voor de kerk willen 

betekenen? 

Voelt u zich aangesproken? Volgend najaar kunt u zo aanschuiven! 

Alleen maar: om het naar elkaar omkijken op wat voor manier dan 

ook. 

 

Met vriendelijke groet  

Peter en Marjan Dijk 

koster@dorpskerkeelde.nl 

Tel: 0652887709 
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Hardlopen met inspiratie krijgt een vervolg  
Dorpskerk hardloopclinic in Eelderwolde op 17 november 2024 

 

Het is alweer even geleden, maar wat was 

het leuk op zondag 30 juni. Een 9-tal 

enthousiaste hardlopers, van jong tot 

ouder, verzamelde zich tegen half 12 bij de 

Onlanderij in Eelderwolde. Eerst was er een 

warming-up met loopoefeningen onder 

begeleiding van Mart Groenboom, en 

daarna sloot ds. Kaj zich bij ons aan met 

een inspirerende tekst over hoe lopen bij mensen hoort. Die namen 

we mee onderweg.  

 

Moe maar voldaan sloten we af met een drankje bij de Onlanderij. 

Daar waren ook een paar kerkgangers die ons aanmoedigden, erg 

gezellig! Voor foto’s kun je kijken op de website van de kerk: 

https://www.dorpskerkeelde.nl/nieuwsoverzicht/item/430-loopclinic-

in-de-onlanden 

 

We zeiden direct al tegen elkaar: dit smaakt naar meer! Daarom 

komt er een vervolg, op zondag 17 november. We verzamelen om 

11.45 bij de Onlanderij, en starten weer met een warming-up en een 

inspirerende gedachte. Daarna kun je kiezen voor de 4 mijl route 

door de Onlanden, of het rondje van de vorige keer (4.5 km). 

Je ziet, je hoeft geen enorm geoefende hardloper te zijn. We sluiten 

af bij de Onlanderij met wat drinken. Als je dat wil, kun je daarna 

natuurlijk nog even wat kilometers aan de dagscore toevoegen, maar 

je kunt ook gewoon naar huis. 

Dus, bind de 17e november je schoenen onder en loop mee!  

 

P.S. Op veler verzoek zullen we ook een inspirerende wandeling door 

de Onlanden organiseren, en wel op 12 januari 2025. Zet deze datum 

dus alvast in je agenda! Op 17 november en 12 januari is er ‘gewoon’ 

kerk om 10 uur in de Dorpskerk. 

 

José Groenboom 

ds. Kaj van der Plas 

 

Meer informatie? josenieuwenhuijzen@yahoo.com 

 

https://www.dorpskerkeelde.nl/nieuwsoverzicht/item/430-loopclinic-in-de-onlanden
https://www.dorpskerkeelde.nl/nieuwsoverzicht/item/430-loopclinic-in-de-onlanden
mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com


 
8 

Feestelijke kerstmiddag op 19 december 
Donderdagmiddag 19 december is de kerstmiddag 

voor ‘senioren’. In ’t Loughoes zijn alle 

gemeenteleden van 75 jaar en ouder welkom voor 

een mooie kerstviering, omlijst met een hapje en 

drankje. 

 

De viering wordt geleid door ds. Kaj van der Plas, 

en de muzikale begeleiding is in handen van Jaap 

Berghuis. 

 

Het kan handig of gezellig zijn, om anderen mee te nemen. Vrienden, 

buren, familieleden: ze zijn welkom (maar meld ze wel even aan). 

 

Als je voor deze leuke middag in aanmerking komt, krijg je een 

uitnodiging van je contactpersoon. Op het antwoordstrookje kun je 

aangeven of je komt en met hoeveel personen.  

 

Er is vervoer beschikbaar voor mensen die gehaald en gebracht 

moeten worden.  

 

Stel je contactpersoon vóór 1 december op de hoogte of je komt. 

 

We kijken uit naar een gezellige en mooie kerstviering 

 

’t Loughoes, Kosterijweg 2 

Donderdag 19 december 

14:00 - 16:30 uur 

Zaal open 13:30 

 

Vragen? Neem gerust contact op met ondergetekende! 

 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Vanuit de diaconie 
Elke eerste maandag van de maand hebben we een 

diaconievergadering. Greet opent de oktobervergadering met een 

gedicht ‘van oorlog naar zoeken naar veiligheid ‘.  

Martin Zoer van ‘Kerk in Actie’ heeft ons een filmpje gestuurd naar 

aanleiding van ons 2-jarig Libanonproject. Dit is bedoeld als verdere 

informatie voor de gemeente. In de dienst van 13 oktober hebben we 

het filmpje vertoond. 

Op 1 oktober hebben we een gezamenlijk vergadering van de 

diaconieën Zuidlaren, Vries en Eelde gehad bij ons in t Loughoes.  

Het was een goed samenzijn.  

Verder hebben we de startzondag op 22 september geëvalueerd.  

We blikken terug op een geslaagde en goed bezochte ochtend met 

een scala aan activiteiten voor groot en klein. 

De wijnproeverij was een succes, de keuze voor de (alcoholvrije) wijn 

en druivensap is gemaakt.  

Op donderdag 17 oktober was er weer een Wereldmaaltijd gepland.   

Tot nu toe altijd een geslaagde ontmoeting met leuke gesprekken. 

 

Namens de diaconie  

Greet Tillema 
 

In herinnering  
Dhr. D.P. Deelsnijder 12-10-34 28-09-24 

Mevr. A.J. Boekweg-Leonhard 26-04-32 14-10-24 

Mevr. W. Nauta-van der Laan  11-03-43 17-10-24 

Dhr. B.C. Krol 08-01-37 18-10-24 

   
 

Hoe de nacht ook dreigt en dringt, 

morgenster, U zie ik dagen! 

Want zolang de schepping zingt, 

word ik daarop meegedragen. 

Waar mijn leven nieuw begon 

weet ik U mijn levensbron. 

 

  



 
10 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

 

  6 oktober mevr. T. de Vries  

13 oktober Nel en Atze van der Wijk 

20 oktober dhr. P. Eissens 

27 oktober mevr. Roelfien Smilde 

 

Het laatste avondmaal 
Elf kloostergangers van onze dorpskerk vertrokken op 3 oktober als 

het ware als Emmaüsgangers westwaarts naar de abdij van Egmond 

om zich daar een viertal dagen onder te dompelen in de serene sfeer 

van de Benedictijner monniken. Ik noem ze maar Emmaüsgangers, 

omdat ze verwelkomd werden door gastenbroeder Cleopas die 

vernoemd werd naar één van hen. 

Het thema ‘het laatste avondmaal’ beeldden we elke avond zonder 

veel omhaal van woorden uit. Tot we aan het eind van ons verblijf 

toestemming van de abt kregen onze dagelijkse opstelling achter het 

altaar van de kerk te maken. 

Eén van ons omschreef het als volgt: 

Een foto is een momentopname. Een groepsfoto is een 

momentopname van een groepsproces. Het is van betekenis wie waar 

staat en hoe. Bij een gewone groepsfoto is dat zo. De foto van de 

kloostergroep is een bijzondere. Opgesteld achter het hoofdaltaar in 

de Adelbertus abdij in Egmond. De aandachtige kijker zal er lagen 

van betekenis in kunnen ontdekken. Kijk met eigen ogen en je weet 

(niet) wat je ziet. 

Op de muur van de abdij staat een gedicht dat zwijgt en stil is, maar 

alles zegt van deze tocht naar het avondmaal: wat water is voor een 

vis, is stilte voor een monnik: Levenselement. 

Waar mensen weten te zwijgen kan het onvermoede aan het woord 

komen 

In de schoonheid van de natuur, in het zingen van de vogels 

In het fladderen van een boomblad dat maar niet wil vallen 

Spreekt de Schepper zijn woord 

Dankbaar voor het leven vervolg je bemoedigd je weg. 

In je hart is de monnik ontwaakt 

 

Martin van der Kooij, namens de kloostergroep 
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Agenda 
6  november   Koffietied  10 – 11.30     ‘t Loughoes 

8   november  Spelletjesavond 19 – 21    ’t Loughoes 

17 november  Hardloopdienst   11.45    De Onlanderij 

19 december  Seniorenkerst       ’t Loughoes 

12 januari   Wandeldienst (Sava the Date) 
 

Huiskamerontmoetingen: 

18 november 19.30 – 21 uur Roelie Matter Kluivingskampenweg  20 
 

Groeten en ontmoeten, lunches in ’t Loughoes 

Woensdag 13 november 

Woensdag 18 december 
 

Koffietied, iedere 1e woensdag van de maand 

 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand 

Data Bijbelkring: 27 november (18 december vervalt!) 
 

Groeten en ontmoeten 
Eenzaamheid omarmt ons soms zo stil, 

Maar in het samenkomen, daar ligt de magie, 

Een lach, een knipoog, een nieuw verhaal. 

Aan tafel met vrienden, de borden gevuld,  

De warmte van vriendschap, zoet als de zon, 

De geur van het leven, samen ontdekken, 

Wat je geeft krijg je terug, als een levendige bron. 

Diepgaande gesprekken, de woorden dansen, 

Onze zielen verbonden, zo vrij en blij, 

Een oprechte groet, een moment van glans, 

Elkaar ontmoeten brengt de wereld nabij. 

Dus hef je glas, en proost op het leven, 

Op de vreugde van delen, van samen zijn, 

De eenzaamheid smelt, als sneeuw in de zon, 

In de kracht van connectie zijn wij nooit alleen. 

  

Wilt u ook een keer aanschuiven in ‘t Loughoes om 12 uur? 

            13 november is er weer een lunch. 

Opgave tel.nr. 0503092308 of koster@dorpskerkeelde.nl 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 29 november, 12.00 uur per email naar 

cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de 

brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

Van het kerkelijk buro 
 
Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 
administratie. 
 

 

Pastoraat 
Gemeenteleden die elders verblijven. 

Mevr. J. Jelsma verblijft momenteel in Maartenshof, kamer 8. 

Mevr. S.J. van Bergen-Kranendonk De Dilgt Dilgtweg 3 9751 ND 

Haren 

Mevr. A. Thiewes-Deuring De Dilgt 

Mevr. S. Vos-Ettema Noorderkroon 100 app. 504 Noorderkroon 100 

9301 JV Roden 

 

 

 
 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Orange the world 
Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen 

vrouwen en meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 

november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 

10 december, de Internationale Mensenrechtendag. 

De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden 

in meer dan 100 landen in deze periode gebouwen of andere objecten 

oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, 

demonstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook 

wordt geld ingezameld voor het “Trust Fund to End Violence against 

Women”, het grootste wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen 

en meisjes te voorkomen en te stoppen. 

https://www.orangetheworld.nl 

 

De gemeente Tynaarlo doet hieraan mee door het gemeentehuis 

oranje te verlichten in deze periode. Hiermee wil ze een krachtig 

signaal afgeven tegen geweld en de aandacht vestigen op dit 

belangrijke thema. De gemeente Tynaarlo heeft de Protestantse 

gemeente te Eelde-Paterswolde verzocht om de kerk eveneens oranje 

te verlichten. Een verzoek waar de kerkenraad graag aan voldoet. 

Een deel van onze missie luidt: “onze gemeente is maatschappelijk 

betrokken en zet zich in voor de leniging van de nood in de wereld, 

dichtbij en ver weg”. De kerk oranje verlichten om aandacht te 

vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes past helemaal in onze 

opdracht in de wereld. 

 

De kerkenraad. 

 

 

 

 

  

https://www.orangetheworld.nl/


 
16 

Lezing over pater Titus Brandsma 
Op maandag 18 november zal pastor Agaath Erich uit Roden een 

lezing geven over Titus Brandsma.  

Tijd: 20.00 uur en plaats: 't Loughoes in Eelde  

Pastor Erich uit Roden houdt een lezing over de op 15 mei 2022 heilig 

verklaarde pater Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma was een 

Nederlandse karmeliet, hoogleraar en publicist. Hij werd bekend 

onder zijn kloosternaam pater Titus. Hij was als hoogleraar specialist 

in middeleeuwse mystiek. Als priester nam hij daarnaast initiatieven 

op het gebied van de katholieke emancipatie, het onderwijs en de 

journalistiek. Tijdens de bezetting nam hij duidelijk stelling tegen het 

nazisme. Om die reden werd hij door de bezetter gearresteerd en 

overleed hij uiteindelijk op 27 juli 1942 in Dachau. De lezing zal gaan 

over zijn levensloop en betekenis voor de Nederlandse katholieken en 

het verzet in de oorlog, maar ook over zijn denkbeelden over geloof 

en leven, die verrassend zijn en vaak onderbelicht.  

Henny Veltman 

 

Hartelijk dank 
Graag wil ik namens de bewoners van de 1e en 2e verdieping van de 

Symphonie bedanken voor de bloemen uit de kerkdienst. Ze waren 

erg blij hiermee en vonden de kaart met alle 

namen erop heel fijn.  

Ook mevrouw Nantje Stuulen-Kuipers kreeg 29 

september jl. de bloemen uit de kerk voor haar 

100ste verjaardag. Dat vond ze heel fijn en wilde 

ook wel met deze prachtige bos op de foto. 

Hartelijk bedankt! 

Aukje Adams, contactpersoon Symphonie 

Wij proberen op zondagmorgen de kerkdienst te volgen via de 

Kerkomroep. Het is dan verrassend als je hoort dat de bloemen deze 

keer naar jou toe gaan.  

Frieda van der Molen stond even later met een prachtig boeket voor 

de deur. De bloemen en de kaart met zoveel bekende namen maken 

ons duidelijk dat je gekend wordt.  Veel dank daarvoor. 

Hartelijke groet, Atze en Nel van der Wijk 
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Dankwoord voor de bloemen 
Het was 2 juni j.l., een mooie zondagmorgen, de klok van de 

Dorpskerk luidde weer welluidend en nieuwsgierig makend. In ieder 

geval voor mijzelf. Ik had er dan ook weinig moeite mee om in de 

auto te stappen, een eindje te rijden om daarna de kerkzaal in te 

gaan en op mijn zo langzamerhand ‘vaste’ stoel te gaan zitten. De 

dienst was weer verrijkend en zonder erbij stil te staan, was het punt 

‘afkondigingen van de Diaconie’ alweer aan de orde. 

Tijdens deze afkondiging hoorde ik tot mijn verrassing dat het 

echtpaar Voogd (Ant en Piet) de bloemen namens onze kerkelijke 

gemeente in ontvangst mochten nemen. Terloops bleek uiteindelijk 

dat de bezorging geregeld was. 

Na de dienst weer thuisgekomen, duurde het 

niet lang of daar kwamen onze 

bloemenbezorgers al aangereden. Het was ons 

al wel bekend wie dat zou(den) zijn. Janny 

Koops natuurlijk en Nico was met haar 

meegekomen. We hebben met veel plezier en 

onder genot van een kopje koffie weer even 

bijgepraat. En dat doen we vaak en dan met 

Janny alleen. We hebben veel respect voor 

Janny. Ze is buitengewoon trouw en zorgzaam voor ons. Er ontkomt 

haar niets. En wel ja, zo stond ze op 27 augustus jl. ook maar zo 

weer in ons midden om ons te feliciteren met ons 60-

jarighuwelijksjubileum en om ons vervolgens, dat blijft bij Janny niet 

achterwege, een prachtig bloemstuk te overhandigen. Reden voor Ant 

en mij om samen met Janny te toasten. We waren echt overweldigd 

en willen hier dan ook onze hartelijke dank uitspreken voor dit 

meeleven. En die dank is evenzeer voor jullie allen, want velen van 

jullie hebben ook nog reden gevonden om ons via felicitatiekaart of 

op andere wijze ons te feliciteren en met ons mee te leven. 

Lieve mensen van de Dorpskerk: Dank, dank, dank! 

Ant en Piet. 
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Wereldmaaltijd woensdag 17 oktober 

Het is weer zover: een wereldmaaltijd. 

De hoeveelste weet ik niet, maar de 

eerste keer was in ieder geval 14 maart 

2018. Er zijn er velen geweest. Stuk 

voor stuk waren ze geslaagd te noemen, 

maar deze van nu 

hoort wel tot de 

meer succesvolle. 

De diaconie had 

behoorlijk wat reclame gemaakt. Resultaat was 

dat er ca 60 personen aanwezig waren, 

volwassenen en kinderen, Nederlanders, Syriërs 

en een Turkse familie. De volwassenen hadden 

soms wat 

taalproblemen, maar 

dan was er altijd nog 

Adib om te tolken. De 

kinderen begrepen 

elkaar zo wel en ze waren er allemaal als 

de kippen bij toen Marjan als toetje met 

ijsjes aankwam. De soep van Marjan was 

ongeëvenaard! Er waren de meest 

heerlijke gerechten meegebracht. De 

vrouwen, maar ook een enkele man (Hielke!) hadden soms urenlang 

in de keuken gestaan. Gelukkig hadden zowel Greet als Hein 

pannenkoeken gebakken, want die waren voor de kinderen niet aan 

te slepen! Er werd gezellig gekout en veel gelachen. De kinderen 

konden in de aangrenzende kamer spelen. Dat ze op het laatst wat 

erg beweeglijk werden is te begrijpen. Het was geslaagd. Jammer dat 

er behalve de “vaste kern” niet meer gemeenteleden waren. Tot slot: 

hulde aan de organisatie van de diakenen en Marjan niet te vergeten.  

 

Een bijzonderheid van de wereldmaaltijd 

van 2018, georganiseerd door Door-

Elske Casemir en Grace Molegraaf was, 

dat na het eten geregeld werd dat 

mensen (migranten) die wilden een 

(Nederlands) taalmaatje kregen. Er 

werden 7 of 8 combinaties gesmeed. 

Een idee voor de diaconie? Volgens mij 

is er nog steeds behoefte aan.  
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Samen spelen 
 

SPELLETJESAVOND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe werkt het:   ✓ Speel samen 30 Seconds, Beverbende, Risk, 

Weerwolven, Rummicub, sjoelen, 

Regenwormen óf wat jij wilt en meeneemt  

 ✓ Neem je eigen spelletjes mee 

 ✓ Speel samen elkaars spellen 

 

Kosten:  ✓ Entree gratis 

 ✓ Fris, koffie, thee en chips gratis 

 

Voor wie:  ✓ Jong en oud, iedereen is welkom 

Wanneer:  ✓ Vrijdagavond 8 november van 19u – 21u 

Waar:  ✓ ’t Loughoes, Kosterijweg 2, Eelde 

 

 

GAME SET MATCH 
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Puzzel 
Deze puzzel gaat als volgt: tussen de twee woorden, komt een woord 

en dat woord moet met allebei weer een woord vormen. bv. er staat 

tuin en donker, dan is het woord aarde, tuinaarde en aardedonker. 

Zoveel streepjes, zoveel letters. De eerste letter van die woorden is 

de oplossing. 

Veel puzzelplezier! Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

 

woon – – – recht 

druk – – – – vlek 

kruid – – – – –  lak 

af – – – loos 

was – – – –  genoot 

mol – – –  bad 

stem – – – – –  raam 

kermis – – – –  amen 

flap  – – – slag 

vlieg – – – –  tas 

ere – – – –  heer 

po – – – – –  net 

veld – – –  kom 

hotel – – – –  blik 

slee – – –  mes 

nieuw – – – –  tal 

laf – – – –  bol 

vet – – –  stoel 

slag – – – –  ijs 

 

De oplossing van de oktober puzzel was: kinderclub 

Horizontaal 

2. klok, oker, rare, elf. 3. lef, fiets, schat. 4.kern, neus, sleep. 5. 

okido, dood, durf, fe. 6. dieet, eter, erbij, bijl, la.  

Verticaal 

1.akela, lak, koord, de. 2. koffer, ruiker. 3. bel, lepel, lotto. 4. kaas, 

sas, sedert. 5. rechte, earl, lijn. 6. afstep, appel, elan. 
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Collecteopbrengsten 
2024         
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 
1-Sep D Kerk in Actie tbv Wereldiaconaat € 69,15   
 K Eredienst € 54,25   
       € 123,40 
8-Sep D Ondersteuning voedselbank € 81,75   
 K Eredienst € 55,30   
        € 137,05 
15-Sep D Kerk in Actie tbv Colombia € 142,50   
 K Eredienst € 92,90   
        € 235,40 
22-Sep D Kerk in Actie tbv Syrië € 96,95   
 K Eredienst € 67,10   
        € 164,05 
29-Sep D ZWO Actie Libanon € 143,05   
 K Eredienst € 58,80   
        € 201,85 
     
   € 861,75 € 861,75 

 

Hierboven ziet u de opbrengsten van de verschillende collectes van 

de maand september. Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage. Uw 

gift stelt zowel de diaconie als de kerkrentmeesters in staat hun taak 

uit te voeren. 

 

God in de supermarkt 
"God in de supermarkt" is de titel van een workshop die de 

Doopsgezinde en Vrijzinnige gemeenten in Haren zondag 10 

november samen organiseren. 

Schrijver en presentator Alfred Slomp maakt samen met de 

bezoekers een kritisch en inspirerend rondje door de supermarkt 

alwaar de dagelijkse boodschappen worden gedaan. 

De bijeenkomst op 10 november is in de Doopsgezinde kerk aan de 

Nieuwe Stationsweg 1 en begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur staat 

de koffie gereed. 
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