


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende periode 
Datum: Tijd: Voorganger: 

02 febr. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer KK / O 

Roden 

09 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK/O/JK 

bijzondere dienst (over Jona) 

16 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / O 

23 febr. 10.00 uur dhr. B. Slaa KK / O 

Peize 

2 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas. KK / O 

KK: Kinderkerk  

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 

JK: Jeugdkerk 

O: Oppasdienst  

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Het KC van februari 2025, al weer de tweede maand van het nieuwe 

jaar. De griepgolf is in het land en de ziekenhuizen beginnen weer vol 

te raken. Een epidemie, gelukkig nog geen pandemie. Ook ik ben 
geveld door de griep, maar maak toch het voorwoord voor dit KC. 

Helaas moet ik bekennen dat ik weinig inspiratie heb, het weer draagt 
daar niet aan bij. Gelukkig is er Hoop en mogen we ervan uitgaan dat 

er weer meer licht komt in onze dagen. 
 

Namens de redactie,  
Hannah Matter- Buiter 

 

 
 

Februari in een gedicht 

Plattelandsdichter Jozef Vandromme uit Geluwe schreef voor elke maand van het jaar 

een echt buitengedicht. De tekeningen zijn van de hand van Frans Lasure.  
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Op weg naar Pasen 
Veertigdagentijd en Pasen: In de tuin – het leven wint! 

Al ligt Kerst voor ons gevoel nog maar net achter ons, binnenkort 
begint de veertigdagentijd, en in dit bericht lichten we alvast een 

tipje van de sluier op van het veertigdagenproject, dat vanaf 9 maart 
van start gaat. 

 
Tijdens dit veertigdagenproject gaan we op weg naar Pasen met 

verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend 

beeld is. Van de prachtige tuin van Eden, die God voor de eerste 
mensen maakt, maar waar het misgaat tussen God en de mens. Tot 

aan de nieuwe wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven 
als een schitterende plek waar het goed zal zijn tussen God en de 

mens en waar leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden. 
 

Als de graankorrel sterft… 
Op zondag 30 maart, de 4e zondag in de veertigdagentijd, lezen we 

de tekst uit Johannes 12 over de graankorrel. Daar past de muziek bij 

van het oratorium van Marijke de Bruijne “Als de graankorrel 
sterft…”. We zullen delen uit dit oratorium zingen in de dienst met 

een projectkoor, waarvoor je je kunt opgeven. Als je mee wilt zingen 
in dit projectkoor op 30 maart, geef je dan z.s.m. op bij José 

Groenboom (josenieuwenhuijzen@yahoo.com). De repetities zullen 
zijn op donderdagavond 27 maart van 19.30 tot 20.45 en op 

zaterdag 29 maart van 10 tot 11.15 uur. 
 

Gezinspaaswake 

Vanaf dit jaar zullen we één dienst op Stille Zaterdag hebben die om 
19.30 uur start, geschikt voor alle leeftijden. In deze dienst zal de 

nieuwe Paaskaars binnen gedragen worden. 
 

Eerste Paasdag 
Op eerste paasdag hebben we een 

feestelijke dienst waarin we bekende 
paasliederen zingen, en ook liederen 

van Huub Oosterhuis, gezongen door 

Henny Veltman, begeleid op de 
vleugel. Het belooft een bijzondere 

dienst te worden. 
 
 
 
 



 
5 

Duik het diepe in met Jona op 9 februari 
Snorkels op! Op 9 februari duiken we tijdens de kerkdienst in de 

Dorpskerk in het verhaal van Jona. Een verhaal over geroepen 
worden maar niet willen, kopje onder gaan maar niet verdrinken, 

door het donker naar het licht... Als je het zo bekijkt is het verhaal 
van Jona een prachtige spiegel voor hoe onze levensreis soms kan 

verlopen. 
We beginnen die morgen met koffie en verschillende activiteiten in ’t 

Loughoes, vieren daarna de zondagsdienst in de Dorpskerk, en 

sluiten af met een maaltijd waarvoor je zelf ook iets mee mag 
brengen. 

* Veel creatieve activiteiten van jong tot ouder 
* Inleiding en gesprek over depressiviteit 

* Lied instuderen in de kerk 
 

De vorige keer was het een groot feest om met allerlei mensen op 
deze manier samen te komen. Het past bij de Dorpskerk. We zien jou 

daarom ook graag op 9 februari! 

Kerkomroep: je kunt de viering vanaf ongeveer 
11:00 uur bekijken! 

 
Zondag 9 februari 

10:00 uur in ’t Loughoes en de Dorpskerk 
 

Gospeldienst 
Zondag 2 maart GOSPELdienst met REmake 

Voor de derde keer komen de ervaren bandleden van REmake 
meewerken aan een zondagmorgendienst. Op 2 maart spelen ze in de 

dienst een aantal nummers van Aretha Franklin. Natuurlijk klinken 
haar grote hits zoals Respect en Think, maar speciaal voor deze 

zondag studeert de band een aantal gospels in.Na de eerdere 

diensten met U2 en soulmuziek, kijken we enorm uit naar Aretha 
Franklin! Als gewoonlijk zingen, bidden en bijbellezen we ook in deze 

dienst, die uiteraard ook te volgen is via kerkomroep.  
 

Komen dus, we wensen je alvast een hele fijne GOSPELdienst! 
 

Namens de werkgroep eredienst, 
 

ds. Kaj van der Plas 
José Groenboom 
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Nieuws uit het Moderamen 
Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar komt het Moderamen 

bij elkaar. Het grootste gedeelte van de vergadering staat in het 
teken van een kleinschalig Regio overleg en dit keer is een delegatie 

uit Peize bij ons op bezoek. Ondanks 
verschillen in de mate van participatie blijkt 

het goed dat de gemeentes van elkaar weten 
waar ze mee bezig zijn en elkaar eventueel 

kunnen versterken bij kleinschalige projecten. 

We zien wat we nu doen voorlopig als 
verkennende fase. Volgende maand laten we 

ons verder informeren bij de Regio Noord 
West Drenthe, waarvan sommige gemeenten al meer ervaring 

hebben op dit gebied. Vanuit onze Kerkenraad is een werkgroep van 
drie personen samengesteld, die ons op die bijeenkomsten 

vertegenwoordigen en ons hierover terugkoppelen. Het is een fijn 
gesprek geweest met Peize, waarin ik zelf een beetje het gevoel van 

‘samen op weg’ kreeg, maar dan wel met behoud van je eigen 

Kerkelijke gemeente. Verder bespreken we de agendapunten die we 
in de komende Kerkenraadsvergadering van februari willen 

bespreken. Een belangrijk punt daarbij zullen de vacatures zijn. Er is 
enige beweging bij de aanmeldingen, maar dat is nog niet genoeg. Ik 

kan niet genoeg benadrukken, dat de Kerkenraad moet worden 
aangevuld met nieuwe leden. Als je zelf niet de gewezen persoon 

denkt te zijn, is er in je omgeving misschien wel iemand die je 
geschikt lijkt. ‘Hoort zegt het voort’ is dan ook het motto. Aan een 

nieuwe website wordt druk gewerkt. Gedacht wordt dat in maart/april 

de site de lucht in gaat. We evalueren de maand december die bol 
stond van allerlei activiteiten. Zoals de dienst van 29 december die 

geleid werd door ouderlingen en gemeenteleden, waarin we met een 
positief gevoel op terugkijken. Ook een terugblik op de cursus 

Uitvaartleiders. Met de nieuwe uitvaartleiders bereiden we een 
gesprek voor over de verdere mogelijkheden voor een vervolg en hun 

eventuele inzetbaarheid. Daarnaast een terugblik op de Kerstmarkt, 
waar we met een goed gevoel op terug kijken. ‘Volgend jaar weer’? 

wordt er geopperd. Dat zou zo maar kunnen. Graag tot een volgend 

keer in het Kerkelijk Contact. 
 

Namens de Kerkenraad. 
Gea Kruit, scriba 
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Van de diaconie 
Diaconievergadering van 6 januari 2025. 

De verslaggeving van de vorige vergadering werd 
goedgekeurd met dank aan Liesbeth.  De 

verslaggeving was als gewoonlijk duidelijk en goed 
weergegeven.  

De eerste vergadering in het nieuwe jaar 2025 
was een korte vergadering, waarin we 

hoofdzakelijk de hier onderstaande acties en 

activiteiten  van het afgelopen kwartaal hebben geëvalueerd. 
De collectes op 24 en 25 december voor “KINDEREN IN DE KNEL” 

heeft een geweldige opbrengst van bijna elfhonderd euro gehad. 
(overschrijvingen per bank niet meegerekend) 

De uienverkoop is geslaagd en voor herhaling vatbaar. Het waren 
goede en harde uien. 70 kg is aan de man gebracht. 

De ingezamelde  laptops zijn klaar gemaakt en hebben hun nieuwe 
bestemming bereikt. Hebt u nog een oude of een niet meer gebruikte 

laptop dan kunt u deze nog steeds bij de diaconie inleveren en wordt 

voor hergebruik geschikt  gemaakt en krijgt daarna een passende 
bestemming.  

De seniorenmiddag op donderdag 19 december is zeer geslaagd. Voor 
de diaconie de taak het vervoer van en naar ‘t Loughoes te regelen. 

Er kwamen meerdere positieve reacties. 
De kerstpakketten werden bezorgd. Dit is elk jaar een van de leukste 

acties van de diaconie. Het samenstellen en inpakken van de 
pakketten was snel klaar en ook het rondbrengen verliep vlot. Veel 

positieve reacties op deze actie. 

Op 28 januari is er een regiobijeenkomst, georganiseerd door kerk in 
actie. Het wordt in ‘t Loughoes gehouden en begint om 19.30 uur. 

Het thema voor deze ontmoetingen is: Samen tegen Armoede. 
De penningmeester zegt volgens afspraak een aantal bedragen te 

hebben overgemaakt aan o.a. Kerk in Actie. Begroting voor dit jaar is 
goedgekeurd. 

De collectes van de komende periodes worden besproken en aan de 
hand van het dienstrooster verdeeld. 

Het aantal bekertjes met druivensap tijdens het avondmaal is te 

weinig. De laatste keer waren er te kort. Goed opletten dus. Zo nodig  
vragen of de koster er meer klaar wil zetten. 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
De vergadering werd afgesloten met een kort gedicht van Toon 

Hermans. 
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Renovatie 
“Je gaat het pas zien als je het door hebt” (J.C., ca. 2000 n.C.)  

Prediker 1:10 zegt `Wanneer men van iets zegt: “Kijk, iets nieuws”, 
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest.’ Bij 

ons in de kerk is dat ook wel eens: ‘…,dan is het soms iets wat er 
nooit eerder is geweest’. 

Ik zat laatst op het strafbankje tegenover de preekstoel ouderling van 
dienst te zijn, de dienst was zo’n drie kwartier gevorderd. Na afloop 

van de preek keek ik de persoon naast me aan en vroeg hem wat hij 

van de nieuwe lambrisering vond. Hij keek enigszins verbaasd om 
zich heen en zei “welke nieuwe lambrisering?”. “Recht tegenover je, 

onder de preekstoel” antwoordde ik, waarop zijn reactie was: “Dat 
zat er toch altijd al!”. 

Het stuk muur onder de preekstoel 
heeft al tientallen jaren een bijzondere 

aandacht van de kerkrentmeesters. 
Wat er ook op werd gesmeerd: kalk 

aangelengd met water uit de Jordaan, 

high tech UV hardende latex met 
elastische polymeren, bio-dynamische leem versterkt met vlas, het 

bladderde er ook allemaal weer af. Uiteindelijk komt dat door 
optrekkend vocht in de muur, lijkt het.  

Er lijkt nu een afdoende oplossing te zijn gevonden: het stuk muur is 
afgedekt door een hagelnieuwe eiken lambrisering. Die sluit zo goed 

aan bij de stijl van de oude lambrisering in het koor en de kleur van 
de preekstoel dat het inderdaad lijkt alsof het nooit anders is 

geweest. Vakwerk van “Jouke de Jong Restauratie Ambacht” uit 

Donkerbroek, mogelijk gemaakt door een donatie van de “Vrienden 
van de Dorpskerk”. Onze koster-beheerder Peter Dijk gaat hem nog 

eens behandelen met was, en dan is het helemaal af. Je weet niet 
(meer) wat je ooit hebt gezien! 
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Agenda 
5 februari  Koffietied  10-11.30 ’t Loughoes 

9 februari  Met Jona de diepte in, in de Dorpskerk 
19 februari  Groeten en ontmoeten 12.00 uur ‘t Loughoes 

26 februari  Bijbelkring Symphonie 
2 maart   Remake in de Dorpskerk 

18 mei      Hardlopen met inspiratie 
 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand. 

 
Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand. 

Data in 2025: 
woensdag 26 februari, woensdag 26 maart, woensdag 30 april, 

woensdag 28 mei, woensdag 25 juni, woensdag 30 juli, woensdag 27 
augustus, woensdag 24 september, woensdag 29 oktober, woensdag 

26 november, woensdag 24 december. 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 21 februari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 
Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 
18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 
zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  
webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Groeten en ontmoeten 
 

Als je, nietsvermoedend, langs ‘t Loughoes loopt en dan denkt: wat 
gebeurt hier eigenlijk allemaal, kijk dan eens naar binnen…. Het lijkt 

erop dat er een nieuw restaurant is geopend. 
Maar nee, geen restaurant, het is de uitnodigend 

gedekte tafel voor de maandelijkse lunch voor 
mensen die zin hebben in een heerlijk maaltijd en 

de daarbij horende gezelligheid. Mensen van alle 

gezindten, wel of niet bij een kerk horend, iedereen 
is welkom.  

De kosten? Wat u kunt missen of wat u het waard 
vindt. Schuift u ook aan bij de volgende lunch op 19 

februari a.s.? We beginnen om 12 uur en als 
vervoer een probleem is, geef het door en u wordt 

opgehaald en weer thuisgebracht. 
Wilt u uiterlijk 2 dagen tevoren aan ons 

doorgeven of u van plan bent te komen. 

Dat kan per telefoon 050-309 23 08 óf via 
koster@dorpskerkeelde.nl.  

 
En zeg nou zelf: zulke  

toetjes wil je toch niet  
missen? 

 
Tot de volgende keer bij 

Groeten en Ontmoeten 

 
 

 

Gemeenteleden die elders verblijven 
Mevr.Levering. 
Händelweg 12 
Tijdelijk Maartenshof Revalidatie 2 kamer 212 

Schaaksport 100 

9728 PG Groningen. 
 

 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 4 op 19 januari 
Het is al lang geleden dat in een 

wijkteamvergadering de datum van 19 
januari werd vastgelegd. De 

nieuwjaarsbijeenkomst is zo 
langzamerhand een traditie geworden 

in wijk 4, men rekent er dus al op. De 
keuze van de locatie was duidelijk: het 

huis van Joke en Kor aan de Hoofdweg, 

want zij hebben een grote kamer. Aldus 
geschiedde.  

De contactpersonen hadden de mensen van hun wijkje uitgenodigd 
en men kon zich aanmelden. De kamer is ‘verbouwd’ en ingericht 

voor veel mensen. De sterke mannen 
van Sanna hebben daags daarvoor al 

de zware tafel van zolder getild. 
Het is een goede gewoonte dat de 

contactpersonen zorgen voor de 

nodige mondvoorraad. Als altijd 
kijken we van tevoren met enige zorg 

of er wel eten en drinken genoeg zal 
zijn, maar als altijd blijkt er plenty te 

zijn. Veel van onze wijkgasten komen 
zelf met lekkernijen aan. De contactpersonen ijveren zich als vlijtige 

martha’s om de mensen te voorzien van lekkere 
hapjes. We tellen 

zo’n 26 gasten. 

En dan is het tijd 
voor Sanna om een 

dronk uit te brengen 
op het nieuwe jaar 

en op wijk 4. Zij 
bedankt Joke en Kor 

voor hun 
gastvrijheid en kondigt direct Hanneke Wiersema 

aan, voorzitster van de kerkenraad en woonachtig 

in wijk 4.  
Hanneke vertelt over haar achtergrond en roemt 

tussen neus en lippen de talrijke contactpersonen 
die onze gemeente rijk is. Zonder het wijkwerk geen kerk.  

Er wordt druk gepraat, gelachen, gegeten en gedronken. Iedereen is 
tevreden.  

Onder ons motto ‘de kerk is er voor iedereen in het dorp’ wordt ook 
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nog “een verstekeling” binnengehaald. Er is voedsel en vooral 

gezelligheid te over.  
Het is na 18 uur dat de 

mensen vertrekken. Een 
enkele jas wordt nog 

gemist, maar ook dat 
komt weer goed. Wijk 4 is 

het nieuwe jaar op het 
kerkelijk erf goed 

begonnen! 

 
Namens het wijkteam, 

Joke Lambour 
 

 
 

Wijk 5 
Het is een fijne gewoonte in wijk 5: aan het begin van het nieuwe 

jaar wensen we elkaar het beste. Dit jaar werden we op 
zondagmiddag 12 januari gastvrij ontvangen bij Kees Jan en Audrey 

aan de Veenweg. Met 23 aanwezigen werden het gezellige uurtjes. 
Onder het genot van een drankje (o.a. de appelsap uit eigen 

boomgaard) en diverse hapjes werd heel wat bijgepraat. 
 

Mattie de Jonge-
Swieter 
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Dank  
29 december werd ik blij verrast met bloemen  uit de kerkdienst. 

Dank daarvoor. 
Groet Ge Dijks 

 
Bedankt voor de hyacintjes die ik van Joke Lambour namens de kerk 

mocht ontvangen naar aanleiding van mijn verhuizing naar 
Symphonie. 

Hartelijke groeten,  

Mevrouw Odding-Polling 
 

 
2 Januari 2024                                           

Tijdens de kerkdienst van 22 december 2024 werd ik blij verrast met 
het besluit dat de bloemen die zondag bij mij zouden worden 

bezorgd. Na toch nog gauw een lekker kopje koffie te hebben 
genomen in ’t Loughoes keerde ik snel huiswaarts.  

Niet veel later kwam Inge van Beek zich melden voor het 

overhandigen van een prachtige fleurige bos bloemen. 
Hartelijk dank hiervoor in deze toch voor mij moeilijke tijd door het 

overlijden van Tineke. Tijdens het zeer fijne gesprek met Inge 
konden we samen eens rustig onze gedachten laten gaan. 

Verder wil ik jullie allemaal nog eens heel erg bedanken, ook namens 
mijn kinderen, voor de vele persoonlijke reacties, kaarten en 

attenties tijdens de ziekte en na het overlijden van Tineke. 
Ook wil ik jullie graag laten weten dat het veel voor mij heeft 

betekend dat jullie begrip hebben getoond voor het besluit van Tineke 

om afscheid te nemen van dit leven. 
Dit geeft mij als man/echtgenoot van Tineke zeer veel steun om dit 

verlies te verwerken samen met onze 
gemeente. 

Mijn hartelijke dank voor alles, ik weet 
zeker ook namens Tineke, die op ons 

toekijkt.  
Sytze Jager 

Hoofdweg 97C, 9761 EC Eelde 

Mobiel 06 46176514 
E-mail sijtzejager@ziggo.nl 
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Collecte opbrengsten 
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 

1-dec D Kinderen in de knel € 167,50   
  K Eredienst € 123,25   

        € 290,75 
8-dec D Kerstpakkettenactie € 256,46   

  K Eredienst € 137,00   
        € 393,46 

15-dec D Kerstpakkettenactie € 158,10   

  K Eredienst € 101,80   
        € 259,90 

22-dec D Kerstpakkettenactie € 243,25   
  K Eredienst € 156,20   

        € 399,45 
24-dec        

18.30 uur D Kinderen in de knel € 201,00   
        € 201,00 

20.00 uur D Kinderen in de knel € 288,62   

        € 288,62 
22.00 uur D Kinderen in de knel € 465,17   

        € 465,17 
25-dec D Kinderen in de knel € 144,00   

  K Eredienst € 134,95   
        € 278,95 

29-dec D Ondersteuning Veteranen € 121,50   
  K Eredienst € 92,30   

  K Gift € 20,00   

        € 233,80 
31-dec D Ondersteuning Veteranen € 10,00   

        € 10,00 
 

 
Hier boven ziet u de collecteopbrengsten van de maand december 

2024. Alle collectes zijn exclusief de overschrijvingen per bank. Met 
name de diaconiecollectes op 24 en 25 december hebben een enorm 

bedrag opgeleverd, te weten bijna elfhonderd euro. Alle gevers en 

geefsters hartelijk dank voor hun bijdrage. 
 

 
 



 
15 

Puzzel 
 

De puzzel invullen volgens de omschrijving er zijn letters gegeven. 

Deze keer is er geen oplossing. 

Succes! Ina Rawée      cgrawee@gmail.com 

 

 1  V           K 

 2   O         N    

 3    E       A    

 4     D     B     

 5      S   L      

 6       E       

 7      S   L     

 8     D     B    

 9    E       A    

10   O         N  

11  V           K 

 

1. uitdagend 2. accountancy 3. metafoor 4. voorschotbank 5. ticket 

6.boodschapster 7. bladvorm 8. huizenbezitter 9.kampioen 10. 

serviesgoed 11. dundoek 

 

De oplossing van de januari puzzel was: De beste wensen. 

grasland, gebraden, verboden, inlijsten, oogholte, hoektand, kogelen, 

strelen, gelezen, kletser, tieren, belegd, wekker, storen, stroef, 

vierde, tuigje,slofje. 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Theologische verdieping  
De kerk wereldwijd met ds. Karin van den Broeke 
Karin van den Broeke (1963) uit Kortgene is predikante en een 

kerkelijk-maatschappelijke duizendpoot. Binnen de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk werkt zij als program-

maleider Kerk in Actie. Van 2013 tot 2018 was zij preses (voorzitter) 
van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Zij is de eerste vrouw in die 

functie. De predikant werd in juni 2016 gekozen in het uitvoerend 
comité, het dagelijks bestuur, van de Wereldraad van Kerken en 

sinds 2018 is zij Bestuursvoorzitter van het Ne-derlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. Tot voor kort was zij Statenlid voor het CDA in 

Zee-land. Ze was bestuurder van de Nieuwe Poort Zeeland, het huis 
van ontmoeting en inspiratie in Kortgene en ze nam in 2021 als 

dominee afscheid van haar gemeente, de Protestantse Gemeente De 
Ontmoeting op Noord-Beveland (Wissenkerke, Geersdijk, Kats, 

Kortgene). De predikant stond veertien jaar in deze vier plaatsen, die 

in die periode eerst zijn gefedereerd en gefuseerd. 
 

Karin van den Broeke werd al vroeg geraakt door de kracht van de 
oecumenische gemeenschap. Als Nederlandse christenen maken we 

deel uit van een eeuwenoude, wereldwijde beweging. “Dat de kerk 
wereldwijd is, geeft ons nieuwe perspectieven op ons geloof.” 

Plaatselijke gemeenten wil ze stimuleren het gesprek te zoeken met 
mensen uit de wereldwijde kerk of met mensen van het dorp 

verderop. “Spreek met elkaar over wat je ten diepste bezighoudt. We 

zijn te voorzichtig in gesprekken met mensen buiten onze bubbel. 
Voor mij ligt de kern van de oecumene in onderlinge ontmoetingen.” 

Wat vraagt dit van leden van de kerk? “Om echt naar elkaar te 
luisteren. Elkaar echt te zien. In de slotviering van de laatste 

Assemblee legde een Maori (oorspronkelijke bewoner van Nieuw-
Zeeland) uit hoe zij elkaar begroeten. Met een gebaar, op ooghoogte 

van elkaar en uitspreken: ik zie je. Zij nodigde ons uit om hetzelfde 
te doen met de mensen om ons heen. Het klinkt zo simpel en het was 

buitengewoon ontroerend om te doen. Zusters en broeders uit andere 

culturen kunnen ons zo veel leren en dat maakt de ontmoeting zo 
waardevol.” 

De preses haalde in augustus 2014 uitgebreid het nieuws doordat zij 
stelde dat koning Willem-Alexander het weinig over God had. Zij zei: 

"Tot nu toe is God niet sterk in zijn toespraken naar voren gekomen, 
en dat was opvallend". Een andere opvallende uitspraak deed ze in 

mei 2015. In een radiointerview zei ze dat Tweede 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_Willem-Alexander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Pinksterdag
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Pinksterdag ingeruild zou kunnen worden voor 

een joodse of islamitische feestdag.  
 

Waar?  Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Wanneer?  Dinsdagmorgen 25 februari 2025. Aanvang: 10.00 u. 

          Zaal open vanaf 09.30 u. Afsluiting rond 12.15 u. 
Kosten?  Geen entree. Koffie/thee voor eigen rekening.   

Voor wie?  Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus                                                                    
Theologische verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen) 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar: 

 

5    januari mevr. Ineke Feenstra 

12  januari mevr. J.G.M. Wolthekker 

19  januari mevr. Greet Hoogendoorn 

26  januari mevr. A. Thiewes- Deuring 

 
 

In herinnering  
Mevr. F. Faber-van der Baaren 23-12-33 30-12-24   
   
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
  

 
 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Pinksterdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
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