


Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende periode 

06 april 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas.    KK 

13 april 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Palmzondag 

KK / JK 

17 april 19.30 uur ds. Kaj v.d.Plas 

Witte donderdag Avondmaal 

18 april 19.30 uur dhr. B.Slaa, Peize Goede vrijdag 

19 april 19.30 uur ds. Kaj v.d.Plas      Gezinspaaswake 

Zaterdag 

20 april 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK  

27 april 10.00 uur dhr. B.Slaa,  Peize KK 

04 mei 10.00 uur dhr. B Slaa  Peize KK 

KK: Kinderkerk 

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 

JK: Jeugdkerk 

Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

We zijn in voorbereiding naar Pasen. Hoe die voorbereiding is, is voor 

iedereen verschillend. Met jonge kinderen in het gezin staan wellicht 

de knutselprojecten centraal. In sommige huishoudens wordt er 

gevast of is er ruimte voor bezinning. Weer anderen zien Pasen als de 

lente, krijgen kriebels om er op uit te gaan en genieten van het eten 

van chocolade paaseieren of gewoon een extra dag vrij. 

In onze kerkelijke gemeenschap zijn de activiteiten gericht op weg 

naar het kerkelijk Paasfeest. In deze editie van Kerkelijk Contact kunt 

u lezen over hoe het Paasfeest doorgegeven werd. In de week 

voorafgaand aan Pasen zijn er bijzondere en extra kerkdiensten,  

waaronder de Paaswake. Een wake van donker naar licht, eindigend 

met het opstandingsverhaal. 

 

Namens de redactie wens ik u een goede Paasdagen, 

Editha Huisman 

  
PASEN GEEFT ONS HET BEWIJS 

DAT LIEFDE OVERWINT 
                                                     OMDAT ZELFS NA VEEL GRAUW EN GRIJS 

ALLES OPNIEUW BEGINT  
 

Martin Gijzemijter 
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Hoe Egeria het Paasfeest doorgaf 

In het jaar 381 na Christus besluit een vrouw uit het noordwesten 

van Spanje iets uitzonderlijks: ze wil op pelgrimstocht naar het 

Heilige Land. Haar naam is Egeria, en wat haar reis zo bijzonder 

maakt, is niet alleen dat ze als vrouw deze tocht onderneemt, maar 

ook dat ze onderweg alles opschrijft. Dankzij haar dagboek, gericht 

aan de ‘zusters’ van haar religieuze gemeenschap, weten we vandaag 

nog precies hoe het Midden-Oosten eruitzag in die tijd, hoe het 

christelijk geloof werd beleefd, en vooral: hoe de Paasweek in 

Jeruzalem werd gevierd. 

In de 4e eeuw is het Midden-Oosten onderdeel van het Oost-

Romeinse Rijk, onder leiding van keizer Theodosius I. Het 

christendom is net uitgeroepen tot officiële staatsgodsdienst. Kerken 

schieten overal uit de grond, en Jeruzalem wordt een belangrijk 

religieus centrum. De beroemde Heilig Grafkerk, gebouwd op de plek 

waar Jezus volgens overlevering werd gekruisigd en begraven, is dan 

al een paar decennia oud. Toch is het niet alleen een christelijke 

wereld: joodse en heidense invloeden zijn nog overal aanwezig. Het 

gebied is een mengelmoes van talen, culturen en religies. 

Egeria lijkt een vrouw van aanzien en opleiding te zijn. Dat ze aan 

zusters schrijft wil niet per se zeggen dat ze non is. Ze maakt 

aantekeningen over wat ze ziet, hoort en meemaakt, en ze beschrijft 

in levendig Latijn de heilige plaatsen die ze bezoekt: Bethlehem, de 

Sinaïberg, het graf van Lazarus, en natuurlijk Jeruzalem. Soms reist 

ze te voet, soms op een muilezel. Ze wordt begeleid door gidsen en 

ontvangt overal hulp van geestelijken die haar verwelkomen en de 

weg wijzen. De kerk heeft zich al stevig geworteld in het Heilige Land. 

Egeria is nieuwsgierig, toegewijd en niet bang voor ongemak. 

Een van de indrukwekkendste delen van haar reisverslag gaat over 

haar verblijf in Jeruzalem tijdens de week voor Pasen. Ze beschrijft 

hoe de christelijke gemeenschap daar Palmzondag viert met een 

processie vanaf de Olijfberg, waarbij iedereen met palmtakken zwaait 

terwijl de bisschop op een ezel de stad binnenrijdt – net als Jezus in 

het evangelieverhaal. Op Witte Donderdag woont ze een viering rond 

het Laatste Avondmaal bij, gevolgd door een nachtwake in de tuin 

van Gethsemane. In de nacht blijft men waken, zingend en biddend, 

alsof men samen met Jezus waakt. Op Goede Vrijdag staat ze in de 

Heilig Grafkerk (gesticht door keizer Constantijn), waar het ‘ware 



5 

kruis’ aan de gelovigen wordt getoond. Men knielt, raakt het aan, 

kust het hout. Het is een ingetogen dag, vol gebed en Schriftlezing. 

De zaterdag is stil, tot de paaswake begint. Die duurt een hele nacht. 

De Paaswake begint in de Martyriumbasiliek op Golgotha, en wordt 

afgesloten in de Verrijzeniskerk. Er wordt gelezen, gebeden en 

gezongen. Aan het einde van de nacht worden mensen gedoopt, en 

na de lezing van het opstandingsevangelie vieren de gelovigen samen 

de Maaltijd van de Heer. Dan is het tijd voor een dag vol Paasfeest. 

Wat Egeria niet weet, is dat haar beschrijvingen eeuwenlang invloed 

zullen hebben. De manier waarop in Jeruzalem Pasen wordt gevierd, 

verspreidt zich namelijk naar andere delen van het christelijke rijk. 

Kerken in Rome, Constantinopel en andere belangrijke steden nemen 

het idee over om niet alleen Paaszondag te vieren, maar een hele 

week van voorbereiding en viering te houden. Zo ontstaan ook daar 

vieringen op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 

Paasnacht en Paasmorgen – precies zoals Egeria ze beschrijft. Dat 

gebruik van de ‘Heilige Week’ van vasten, waken en vieren blijft 

eeuwenlang bestaan. 

In de 16e eeuw begint de Reformatie, de beweging waaraan ook onze 

Protestantse kerk ontspringt. Maarten Luther behoudt veel van de 

oude kerkelijke feesten, maar Johannes Calvijn is strenger: hij wil af 

van bijzondere feestdagen die niet op zondag vallen. In Genève 

worden veel heilige dagen afgeschaft, hoewel sommige later weer 

terugkeren. In protestantse kerken van nu zijn de vieringen van de 

Heilige Week echter weer breed opgepakt. Veel gemeenschappen 

houden diensten op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 

Stille Zaterdag en natuurlijk Paaszondag – een week lang, precies 

zoals in Jeruzalem, toen Egeria daar was. 

Ook in Eelde vieren we een week Pasen. Als pelgrims, ‘vreemdelingen 

in Jeruzalem’, trekken we mee op de laatste tocht van Jezus. We 

halen hem met palmpaasstokken binnen, zien de voetwassing en 

delen brood en wijn, staan stil bij het kruis. En in de stilte en het 

donker breekt dan toch, ook die dag, weer licht en jubel door. 

Palmzondag:   10:00-11:00 uur, Hosanna, de kinderen versieren 

hun palmpaasstokken 

Witte Donderdag: 19:30-20:30 uur, viering van de Maaltijd van de 

Heer 

Goede Vrijdag: 19:30-20:30 uur, neem bloemen mee voor een 
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hulde aam het kruis 

Stille Zaterdag: 19:30-20:30 uur, een wake die eindigt met het 

opstandingsverhaal 

Paaszondag  10:00-11:00 uur, de Heer is waarlijk opgestaan, 

muzikale viering 

ds. Kaj van der Plas 
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Nieuws uit het Moderamen 
De vergadering van het Moderamen in de maand maart laat 
een volle agenda zien, zoals de werkgroep Regio, de werkgroep 

Uitvaartsprekers, de website en het komende gemeenteberaad. 
Genoeg te bespreken. Van de werkgroep Regio zal er op het 
komende GB van zondag 6 april een verslag worden gegeven 

over de huidige stand van zaken. 
De leden van de werkgroep Uitvaartsprekers zijn in gesprek over het 

vervolg en de uitvoering van deze cursus en er is overleg met de 

medecursisten uit Vries en Zuidlaren, om ook op dit gebied samen te 

werken in regioverband.  Een verslag leest u verder in dit Kerkelijk 

Contact. 

In de vergadering van de Kerkenraad van februari is op overtuigende 

wijze door 2 bestuursleden het koor Vox Aeterna geïntroduceerd. De 

Kerkenraad juicht het initiatief van een aantal gemeenteleden en 

betrokkenen tot de oprichting van dit koor van harte toe! De 

introductie ging vergezeld van een vraag om financiële steun en 

gebruik van de Dorpskerk. Er is budgettaire ruimte gevonden in 2025 

om het koor te kunnen ondersteunen; die ruimte zal er vanaf 2026 

naar verwachting echter niet meer zijn. Het koor zal bij gelegenheden 

ook de diensten in de Dorpskerk blijven ondersteunen. 

Tijdens het gemeenteberaad van 6 april zal er een presentatie 

worden gegeven over de vernieuwde website van de Dorpskerk. Er is 

ontzettend hard gewerkt aan een nieuwe stijl en we zijn dan ook 

benieuwd naar het resultaat. Inmiddels is er een vacature ingevuld 

voor de functie van preekvoorziener. We zijn blij dat Edzard Abs deze 

taak op zich heeft genomen. Wim Schoolderman is uiteraard bedankt 

voor zijn jarenlange energie en inzet voor deze functie. 

Er zijn echter nog enkele openstaande vacatures die op de website 

staan vermeld. Schroom niet en laat van je horen, want uiteindelijk 

moeten we het toch samen doen. 

Meerdere keren is het woord 

gemeenteberaad gevallen. Hopelijk 

zien we elkaar op zondag 6 april 

aanstaande tijdens en na de dienst. 

 

Namens de Kerkenraad,   

Gea Kruit, scriba  
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Uitvaartteam voor de Dorpskerk 
De kerk speelt al eeuwen een belangrijke rol bij levensveranderende 

gebeurtenissen. Ook in onze gemeente Eelde-Paterswolde vieren, 

delen en herdenken we overgangsmomenten als geboorte, doop, 

huwelijk en overlijden. Deze markeringen lopen als een rode draad 

door het leven en geven vorm aan de rijke kerkelijke traditie en haar 

rituelen. 

 

Vraag en aanbod 

Hoewel de kerkbanken minder vol zijn dan vroeger, blijkt dat veel 

mensen nog steeds de wens hebben om na hun dood in de kerk stil te 

laten staan bij en te danken voor hun leven. Een moment van 

bezinning, gedragen door christelijke woorden die troost bieden en 

diepe wortels hebben. 

 

Een landelijke trend binnen de Protestantse kerk in onze regio is, dat 

het aantal uitvaarten redelijk stabiel blijft, maar het aantal 

beschikbare predikanten en kerkelijk werkers afneemt. De vraag naar 

mensen die uitvaartdiensten kunnen begeleiden neemt dus toe. In 

enkele buurdorpen is er zelfs geen eigen voorganger meer. 

 

Scholing en initiatief 

Vanuit de kerkenraad kwam daarom het initiatief om gemeenteleden 

op te laten leiden tot uitvaartdienst begeleiders. De Dorpskerk was 

tijdens deze training, verzorgd vanuit de Protestantse kerk in 

Nederland, met vier deelnemers goed vertegenwoordigd! Twee van 

de deelnemers, Gea Kruit en Marjan de Ruiter, zijn nu beschikbaar 

om uitvaarten in onze gemeente te begeleiden, als aanvulling op en 

ter ondersteuning van ds. Kaj van der Plas. 

 

Uitvaartteam 

Met een aantal andere cursisten zijn Gea en Marjan ook bezig om een 

regionaal uitvaartteam op te zetten. Dit team zal de komende tijd 

verder vorm krijgen met het doel kerken in de regio te helpen bij het 

begeleiden van uitvaarten, en voorgangers in de regio te 

ondersteunen en te ontlasten.  

 

Vanuit dit team de volgende oproep: 

 

Afscheid en begeleiding 

We denken er liever niet aan, maar ieder mens leeft vroeg of laat toe 

naar het einde van zijn of haar leven. Misschien wilt u daar, ook van 

tevoren, eens over praten — over wat u belangrijk vindt, over de rol 
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van de kerk, en over hoe een passend afscheid eruit kan zien. 

Daarvoor kunt u bij het uitvaartteam terecht. 

 

Een lid van het uitvaartteam kan dan, als het zover is, samen met de 

nabestaanden de dienst voorbereiden en begeleiden. Ook na de 

uitvaart blijft er nog even contact met de nabestaanden — voor een 

luisterend oor en warme betrokkenheid. 

 

Samen onderweg 

We willen er zijn — ook in de laatste fase van het leven. Graag 

denken wij met u en uw dierbaren mee en helpen u bij afscheid en 

rouw. 

 

We houden u op de hoogte,  

 

Gea Kruit en 

Marjan de Ruiter 

 

 

 

 

 

 

Herinnering  
Uitnodiging voor de maandagavondlezing over Maria 

Magdalena  

In de vorige KC hebben we u uitgebreid 

bericht over deze lezing. Hierbij opnieuw de 

uitnodiging. In het kader van Vorming & 

Toerusting zal ds. Klaas van der Werf een 

lezing houden op maandagavond 7 april 

om 20.00 uur met als titel: Maria 

Magdalena, een vrouw meer dan wij denken! 

Maria Magdalena in het leven van Jezus.  

U bent van harte welkom op deze avond die 

wordt gehouden in ’t Loughoes. Aanmelden 

is niet nodig. Een bijdrage voor koffie/thee 

wordt op prijs gesteld. Einde programma 

ongeveer 22.00 uur. 
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Paaswake 
Paaswake – van donker naar licht 

 

Van donker naar licht, 

Van zwart naar heel veel kleuren. 

Met Pasen kun je verder gaan, 

Want Jezus is opgestaan, 

De dood voorbij. 

Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij. 

 

Op zaterdag 19 april is het Stille Zaterdag. Er is die avond één 

Paaswake, die geschikt is voor alle leeftijden. Deze begint om 19.30 

uur. 

 

In deze dienst bewegen we samen van donker naar licht langs 

bekende verhalen zoals het scheppingsverhaal en het verhaal van de 

uittocht uit Egypte, steken we kaarsen aan en zingen we bekende 

liederen. Ook worden de nieuwe paaskaarsen binnengedragen. Aan 

het eind van de dienst gaan we dan een beetje lichter Pasen 

tegemoet. 

 

Ben jij er ook bij? Van harte welkom! 

 

 

Annemieke Eisses 

ds. Kaj van der Plas 

José Groenboom 

Letitia van der Merwe 

Sjoerd Alkema 
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Bedankt kinderoppassers 
Ja, u leest het goed! 

Elke zondag stond er iemand paraat om kinderen onder de 4 jaar op 

te vangen. 

Een enkele keer kwam er een oppaskindje.  De laatste tijd waren er 

geen kinderen. 

Als er kinderen waren, gingen ze mee in de kinderkerk, ook heel 

mooi. Daarom stopt de oppasdienst op deze manier met ingang van 

31 maart as. 

 

Vanaf zondag 6 april gaan we dit dan ook op een andere manier  

organiseren. 

 

Wilt u graag oppas voor de zondag? 

Neem dan contact op voor zaterdag 10 uur met Gabrielle 

Wiegertjes 0631589521 

Is er een speciale dienst (doop, kerst en pasen), dan is er oppas 

aanwezig. 

  

Bedankt voor jullie inzet, Alieke, Aukje, Eline, Harma, Iris, Sjoukje, 

Roelie en Wouter 
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Agenda 
 7 april      V&T over Maria Magdalena, 20 uur in ‘t Loughoes  

16 april  Groeten en Ontmoeten 12 uur, ’t Loughoes 

17 april  Alzheimer café 19.30 De Enk Zuidlaren 

24 april  Donateursavond Vrienden van de Dorpskerk 

 7 mei  Koffietied 

15 mei  Alzheimer café 19.30 De Enk Zuidlaren 

18 mei  Hardlopen met inspiratie 

18 mei   Concert, 17 uur Dorpskerk zie www.voxaeterna.nl 

19 juni  Alzheimer café 19.30 De Enk Zuidlaren 

 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 

  

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag 

van de maand 

Data in 2025: 

woensdag 30 april, woensdag 28 mei, woensdag 25 juni, woensdag 

30 juli, woensdag 27 augustus, woensdag 24 september, woensdag 

29 oktober, woensdag 26 november, woensdag 24 december 

Alzheimer café Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van de maand, 

19.30–21.30. 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 25 april, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

http://www.voxaeterna.nl/
http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van het kerkelijk buro 
Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 

administratie. 

 

 

 

 

 

Bedankt 
Op zondag 16 februari kwam Jerdy Tjemmes  de kamer van haar 

overbuurman opvrolijken met een mooie bos bloemen. 

Ze vertegenwoordigen de lijst met namen van de 55 kerkgangers van 

die dag, een geweldige gewoonte! Van die 55 zijn er 15 mij zéér 

bekend. Ach ja zo gaat dat wanneer je 58 jaar op dezelfde plek blijft 

wonen. Heel lang heb ik die mannen en vrouwen de revue laten 

passeren, een kostelijke bezigheid. 

Mag ik u allen hartelijk groeten. Mede namens mijn vrouw natuurlijk, 

maar die verblijft sinds kort in Symphonie, ze is 94. 

De bloemen van Jerdy staan nog steeds (maar Jerdy’s bloemen staan 

ALTIJD een week langer dan andere). 

  

G.A. Offringa 

Fazantweg 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Bloemengroet verjaardag 80-plus 
Bloemengroet verjaardagen 80-plus 

De Werkgroep Pastoraat heeft een 

aanpassing moeten doen met betrekking 

tot de jaarlijkse bloemengroet. Leden van 

onze gemeente kregen tot nu toe vanaf hun 

80e verjaardag ieder jaar een bloemetje uit 

handen van hun contactpersoon namens de 

Dorpskerk.  

 

Onze gemeente telt steeds meer 80+sers, 

en ook de wensen van onze leden 

veranderen. Daarom ontvangen jarigen vanaf nu een bloemengroet 

ter gelegenheid van hun 80e, 85 en 90e verjaardag. Vanaf hun 90e 

levensjaar krijgen ze ieder jaar een bos bloemen. 

 

Uiteraard krijgen onze 80-plus-leden evengoed bij iedere verjaardag 

een bezoekje van hun contactpersoon (als ze dat op prijs stellen). 

  

Met een hartelijke groet van de 

Werkgroep Pastoraat 

pastoraat@dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastoraat@dorpskerkeelde.nl
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Vox Aeterna 
 

 

 

 

 

Vox Aeterna presenteert: Echo van Eeuwigheid  

Dompel je onder in een tijdloze muzikale beleving met Vox Aeterna.  

In ons concert "Echo van Eeuwigheid" laten we de klanken van het 

verleden resoneren in het heden, met een sprankelende selectie uit 

de koorliteratuur. 

 

Op het programma: 
 

1. Gloria – Antonio Vivaldi 

een bruisend loflied vol vreugde en licht. 
 

2. Psallite Deo Nostro in Laetitia – J.S. Bach 

een feestelijke oproep tot lofprijzing. 
 

3. Verleih uns Frieden gnädiglich – Felix Mendelssohn 

een smekend gebed om vrede, met diepe ontroering gezongen. 
 

4. Abendlied – Josef Rheinberger 

een ingetogen en verstild avondgebed, badend in warme  

harmonieën. 

 

Deze muzikale meesterwerken verweven we met poëzie en 

tekstfragmenten die de tijdloze thema’s van geloof, hoop en liefde 

versterken. Laat je meevoeren in dit concert waarin muziek en woord 

samen een echo van eeuwigheid vormen. 

 

Datum: zondag 18 mei  

Tijd: 17.00 uur 

Locatie: Dorpskerk Eelde 

Toegang vrij (collecte ter bestrijding van de kosten) 

 

Meer info? Kijk op www.voxaeterna.nl  

of scan de QR-code hiernaast. 

 

Beleef de kracht van vocale muziek en de tijdloze schoonheid van een 

rijk klanklandschap.  

 

We verwelkomen je graag! 

 

http://www.voxaeterna.nl/
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Donateursavond Stichting vrienden van de Dorpskerk 
Jaarlijks organiseert de Stichting 

Vrienden van de Dorpskerk een avond 

voor onze donateurs.   

Dit jaar staat de avond gepland op 

donderdag 24 april 2025 en begint om 

20.00 uur in ‘t Loughoes.  

Traditiegetrouw hebben wij ook nu weer 

een spreker uitgenodigd. Dit keer zijn 

er zelfs 2 sprekers en wel mevrouw 

Vera Lolkema en de heer Jur Eckhardt, resp. secretaris en voorzitter 

van de Historische Verening Ol Eel uit Eelde.  

Onderwerp van de lezing: Historische/rijksmonumenten in 

Eelde-Paterswolde.  

Hierbij nodigen wij iedereen uit, dus NIET alleen onze donateurs, om 

deze avond bij te wonen.  U bent van harte welkom.  

Het programma voor de avond is als volgt: 

20.00 uur Welkom 

20.10 uur 1e deel lezing dhr. Eckhardt 

20.45 uur pauze 

21.00 uur 2e deel lezing dhr. Eckhardt  

21.30 uur hapje en drankje ter afsluiting 

22.00 uur einde 

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kopje 

koffie of thee (met koek) 

Sinds 2000 is de Stichting Vrienden van de Dorpskerk druk bezig om 

de instandhouding van de Dorpskerk te ondersteunen. Een 

eeuwenoud monument van en voor de dorpsgemeenschap van Eelde-

Paterswolde en Eelderwolde. 

Als cultureel erfgoed is de Dorpskerk van ons allemaal en daarom 

werd indertijd de Stichting opgericht. Inwoners van Eelde, 

Paterswolde en Eelderwolde en daarbuiten hebben al jaren laten zien 

dat ze daar financieel aan willen bijdragen.  

Met hulp van onze trouwe donateurs en middels  giften heeft de 

Stichting al behoorlijke bijdragen kunnen leveren aan de 

instandhouding van de kerk. Te beginnen met de grote restauratie in 

2001 waardoor ook de schildering in het koor aangepakt kon worden.   

Het afgelopen jaar is er een gedeelte van de lambrisering (onder en 

naast de preekstoel) aangebracht.  De kosten hiervoor zijn in zijn 

geheel door onze Stichting betaald. (Een klein deel is in 2025 

betaald). Dit kunnen we natuurlijk alleen maar doen door de 

financiële bijdrage van onze donateurs. 
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Mocht u meer willen weten wat er dankzij de bijdragen is gerealiseerd 

dan verwijzen wij u graag  naar onze vernieuwde website. 

www.vriendenvandedorpskerkeelde.nl    

Wanneer u de Dorpskerk een warm hart toedraagt: een gift is 

welkom op bankrekening NL84RABO 031.58.57.315  t.n.v. Stichting 

Vrienden van de Dorpskerk Eelde. Graag met vermelding van uw  

adres.    

De Stichting heeft de ANBI-status, uw gift aan de Stichting valt 

daardoor voor de Belastingdienst onder de Geefwet, waardoor extra 

belastingaftrek mogelijk is.  

Namens het bestuur  

Bertus Beelen 

 

Alzheimer Cafe 
In samenwerking met Dignis en Neie Naober is het Alzheimer Cafe 

opnieuw opgestart. 

De avonden zijn bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers 

en andere belangstellenden. Het wordt gehouden in:  

 

“De Enk” (Dignis terrein, voorheen Dennenoord) 

E212 9421 KW Zuidlaren 

 

Het café is geopend:  

elke 3de donderdag van de maand (met uitzondering van juli, 

augustus en december). 

De avond begint om 19.30-2130 uur. 

Inloop vanaf 19.00 uur. 

 

We beginnen de avond met een spreker of met bijvoorbeeld cabaret, 

daarna volgt een pauze, waarin je een kijkje kunt nemen bij een 

boekentafel of gewoon in gesprek gaan met elkaar. 

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen of in het 

algemeen iets op te merken. 

 

De eerstkomende avond zal zijn op 17 april (witte donderdag), 

daarna 15 mei en 19 juni waarna de zomerstop zal zijn. 

Aanmelden is niet nodig, toegang, koffie en thee zijn gratis. 

 

Voor meer informatie alzheimer-nederland.nl/over-Zuidlaren 

Of contact opnemen met Jennie Grave (j.grave@dignis.nl) 

 

 

http://www.vriendenvandedorpkerkeelde.nl/


18 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar:  

2   maart  dhr B. Groen 

9   maart familie Folkers- Crielaard  

16 maart dhr. en mevr. Miedema 

23 maart dhr. en mevr. van der Heijden-de Vries 

30 maart mevr. D. Harmens-Muller 

In herinnering 

Mevr. J. Bronsdijk-de Vries 12-11-43 27-02-25 

Dhr. J.F. Bierling 07-07-32 06-03-25 

Mevr. S. Vos-Ettema 02-01-32 08-03-25 

Licht, staal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

Licht, kom ons met stralen 

tooien, 

Ga ons voor van hand tot hand! 
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Collecteopbrengsten 
2025         
DATUM D. K. COLLECTEBESTEMMING SUBTOTAAL TOTAAL 
2-feb D BLOEMENGROET € 142,80   
 K INSTANDHOUDING EREDIENST € 81,30   

        € 224,10 
 
9-feb D KERK in ACTIE: t.b.v. NOODHULP € 102,70   
 K INSTANDHOUDING EREDIENST € 62,12   
        € 164,82 
 
16-feb D ZWO ACTIE: LIBANON € 149,01   

 K INSTANDHOUDING EREDIENST € 103,00   

        € 252,01 
 
23-feb D PLAATSELIJKE ONDERSTEUNING € 111,10   
 K INSTANDHOUDING EREDIENST € 64,82   
        € 175,92 
 

   € 816,85 € 816,85 

 

Hierboven ziet u de opbrengsten van de verschillende collectes welke 

gehouden zijn in februari 2025. Alle deelnemers aan één of meerder 

collectes worden hartelijk bedankt voor hun gift(en). Mede dankzij uw 

giften kunnen diaconie en kerkrentmeesters hun taak naar behoren 

invulling geven  
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Hoop voor Rwandese overlevenden van genocide 
Op woensdagavond 9 april komt Steven Turikunkiko op uitnodiging 

van Geloven Nu vertellen hoe na een genocide Rwandezen weer 

perspectief en toekomst krijgen. Steven is een Afrikaanse pastor/ 

voorganger, stichter van een lokaal initiatief in Rwanda, “The 

Togetherness Co-operation”.  Steven is een visionair en een man van 

geloof. Geboren uit een Rwandees gezin dat ruim vóór 1994 naar 

Oeganda is gevlucht. Daar, in het noorden van Oeganda, werden zijn 

ouders door rebellen gedood en bleef Steven als wees achter. Steven 

verhuist van het ene pleeggezin naar het andere, want die zijn 

telkens te arm om er een kind bij te kunnen onderhouden. Zo groeit 

hij op en als hij volwassen is en tot geloof is gekomen, vertrekt hij 

naar Rwanda vlak na de grote genocide in 1994, op zoek naar zijn 

wortels. Hij blijft daar om zonder een cent de mensen te bemoedigen 

en aan een nieuwe sociale omgeving te werken. Tijdens die genocide 

in 1994 zijn rond één miljoen inwoners van de twaalf miljoen die er 

waren in Rwanda omgekomen. Het is indrukwekkend wat hij met 

weinig steun voor elkaar heeft gekregen met een groep die 

hoofdzakelijk uit weduwen en wezen bestaat. 

Zij hebben nu een kerkelijke gemeenschap “All Souls Church 

Rwanda” en daarbij een school, training voor landbouw, naaiatelier, 

voetbalveld, enz. om jonge mensen kansen te bieden die ze anders 

niet hadden. Het is bij Kigali, de hoofdstad. Hij heeft gaandeweg wat 

hulp gekregen uit het 

buitenland van sponsors. 

 

Wij zijn onder de indruk 

van wat er mogelijk is 

vanuit plaatselijk 

initiatief ondanks 

moeilijke 

omstandigheden en 

willen er graag meer van 

horen uit de eerste 

hand.  

 

Wij nodigen je van harte 

uit om de presentatie van Steven bij te wonen. Luister hoe je  het 

verschil kunt maken met een krachtig initiatief. Wees welkom op 

woensdag 9 april in ’t Loughoes.  Koffie en toegang vrij. De avond 

begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:30.  
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Tien jaar BBB en LVV - een terugblik 
Ruim tien jaar geleden deed het Europees Comité voor Sociale 

Rechten van de Raad van Europa (ECSR) de belangwekkende 

uitspraak over het basisrecht van ieder mens op voeding, kleding en 

onderdak, waaruit de ‘Bed-Bad-Brood’ voorzieningen in Nederland 

zijn ontstaan. 

 

De straat als oplossing? 

Volgens de Vreemdelingenwet 2000 krijgen asielzoekers van wie de 

asielaanvraag (definitief) is afgewezen een vertrektermijn van 28 

dagen. Indien zij binnen die termijn niet zijn teruggekeerd naar hun 

land van herkomst, komen ze op straat te staan. 

In november 2014 bepaalde het ECSR na een klacht van de 

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) echter dat ongedocumenteerde 

vreemdelingen recht hebben op basisvoorzieningen zoals voeding, 

kleding en onderdak. 

Dit oordeel van het ECSR werd overgenomen door de rechters van de 

Centrale Raad van Beroep. In diverse ‘centrumgemeenten’ (die 

verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke opvang van 

Nederlandse daklozen in hun regio) ontstonden sinds 2015 

zogenaamde Bed-Bad-Brood locaties voor ongedocumenteerde 

vreemdelingen. Dat zijn vaak asielzoekers van wie het asielverzoek is 

afgewezen, maar die niet zijn uitgezet of teruggekeerd naar het land 

van herkomst.  

 

Van BBB naar LVV 

Op 1 april 2019 begon in vijf steden in Nederland het pilotproject 

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). In de LVV werkten 

gemeenten, rijksdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst 

(IND) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en ngo’s samen aan 

duurzame oplossingen voor de doelgroep. Voor het eerst in lange tijd 

nam de Rijksoverheid weer zijn verantwoordelijkheid. Daarmee kwam 

een einde aan de merkwaardige situatie dat de Rijksoverheid mensen 

zonder voorzieningen op straat zet, die vervolgens door 

gemeentelijke overheden in samenwerking met ngo’s weer worden 

opgevangen.  

 

LVV beëindigd 

In ruim vijf jaar tijd werden voor meer dan 700 mensen duurzame 

oplossingen in de vorm van ofwel terugkeer ofwel alsnog legaal 

verblijf gerealiseerd, waardoor voorkomen werd dat zij als dakloze op 

straat moesten zien te overleven. Ondanks deze resultaten koos het 

huidige kabinet er echter voor om de LVV per 1 januari 2025 te 
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beëindigen. Dit zou betekenen dat de gemeenten de kosten voor de 

opvang en begeleiding weer zelf zouden moeten dragen. Tegen de 

beëindiging van de LVV door de Rijksoverheid lopen nog allerlei 

juridische procedures. Inmiddels is duidelijk dat ook EU-richtlijnen 

lidstaten verplichten tot het verstrekken van basale voorzieningen 

aan kwetsbare vreemdelingen. Het huidige kabinet trekt zich daar 

echter nog steeds niets van aan.  

 

Back to BBB? 

De opvang en begeleiding van dakloze vreemdelingen lijkt daarmee 

eerst weer op het bordje van gemeenten terecht te komen. De inzet 

gedurende de afgelopen tien jaar maakte voor honderden dakloze 

asielzoekers het verschil: alsnog een legale verblijfsstatus of opnieuw 

recht op rijksopvang of een terugkeer met toekomstperspectief in het 

land van herkomst. En het voorkómen van dakloosheid, met alle 

daarbij behorende humanitaire ellende en maatschappelijke overlast, 

komt ten goede aan de samenleving als geheel. De straat is nog 

steeds niet de oplossing! 

 

 

Puzzel 
In deze puzzel moeten op het streepje, letters worden ingevuld. 

Die letters van boven naar beneden is de oplossing. 

Fijne Paasdagen!  Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 
 

– lia      z – aard     – raaide 

geva – gen    kaj – fas          – raf 

mensen – oon   gee – t     kr –on 

uitgel – verd    opge – ekt    doo – 

m – sdadiger    gets – mane   gekrui – igd 

ou – sten     ba – abbas    – ebedeus 

wak – n     – uste     r – tsgraf 

duister – is    blo – d     golg – ta 

co – ort      vervul – ing   stee – 

vr – laten    zw – gen 
 

De oplossing van de maartpuzzel was: Jerobeam 

1. Johannes  2. Elisabet   3. Rehoboth   4. Olijfberg   5. Benjamin 

6. Ezechiel  7. Augustus   8. Maleachi. 
  

mailto:cgrawee@gmail.com
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Colofon 
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