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Kerkdiensten in de komende periode 
Datum: Tijd: Voorganger:  

    

04 mei 10.00 uur dhr. B. Broers KK  

    

11 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / JK 
    

18 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

    

25 mei 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer KK 

  Roden  
29 mei 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

  do. Hemelvaartsdag  
    

01 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK 

    
    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   
    

  
    
Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en 

gedownload worden. 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Ik zit buiten met een kop koffie onder handbereik, de geuren van 

bloesems strelen mijn neus. Ondertussen denk ik na over het 

voorwoord, ga ik nu weer over de natuur schrijven? 

Ja, dat is één van mijn grote inspiratie bronnen. 

 

Wat AI voor mij verwoorde. 

De natuur herinnert ons eraan dat groei niet altijd zichtbaar is, dat 

bloei vaak volgt na stilte en dat genieten geen haast kent. We mogen 

ons laten inspireren door haar geduld, haar kracht en haar 

onvermoeibare schoonheid. 

 

Hier kan ik mij wel in vinden. 

 

Het mei nummer van Kerkelijk Contact straalt geduld, kracht en 

schoonheid uit; lees het met aandacht. 

 

Van de redactie, 

Antje van Til-Renkema 
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Luisteren 
Een podcast. In 10 jaar zijn deze radio-achtige 

geluidsopnames die je via internet of via een speciale 

app op je telefoon of computer kunt opzoeken en naar 

wens kunt beluisteren, enorm populair geworden. 

Verhalen, interviews, boekbesprekingen, talkshows, 

lezingen: verzin een vorm of onderwerp en er zijn 

duizenden podcasts over gemaakt. Om van te leren en om je te 

vermaken. 

 

Als ik in de nacht wakker word, doe ik wel eens een podcast aan, via 

mijn telefoon op het nachtkastje. De stem van historicus Maarten van 

Rossem (in de podcast die zijn naam draagt) of die van Jos Palm (de 

Historische BoekenCast) brengt me dan weer moeiteloos in slaap. 

Uitzendingen over geschiedenis, daar hou ik van, ook als ik wakker 

ben trouwens.  

 

Het boeit me dat grote gebeurtenissen vaak het willekeurige gevolg 

zijn van een optelsom van oorzaken, dat ze afhankelijk zijn van tijd 

en toeval. De wreedheid van vroeger tijden en lang verdwenen 

heersers relativeert het optreden van mensen en potentaten in het 

heden, of in ieder geval: er is niets nieuws onder de zon. En dan is er 

ook nog het besef dat voor elke menselijke ervaring in jouw 

stamboom wel voorbeeld te vinden is. En hier ben jij, nazaat van 

mensen die alle mogelijke ellende hebben doorstaan, een expressie 

van ontembare levenskracht. 

 

In de Nederlandse podcast Geschiedenis Inside bespreken de 

presentatoren iedere week een bekende historische figuur. Prins 

Bernhard, Hypatia van Alexandrië, Mahatma Ghandi, Moeder Teresa, 

Pythagoras – elke aflevering (soms twee delen) staat op zichzelf. Eind 

april was, op veler verzoek, Jezus van Nazareth het onderwerp. Ik 

was benieuwd. 

 

Kijk, het is voor doorgewinterde christenen vaak niet zo’n prangende 

vraag meer wat historisch waar is aan Jezus’ verhaal, en wat niet. We 

brengen de verhalen over Jezus tot leven in onze kerkdiensten en ons 

dagelijks leven. ‘Boek jij bent geleefd, zeg mij hoe te leven,’ dat is 

hoe wij de Bijbel vaak benaderen. Maakt het uit of het werkelijk 

allemaal zo gebeurd is, of is het belangrijker wat het ons zegt en wat 

wij ermee doen? Wordt het dan geen werkelijkheid? 
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Voor historici is het natuurlijk wel relevant wat er echt gebeurd is en 

wat niet. Eerlijk gezegd verraste het me, al luisterend, hoe veel van 

wat we lezen over Jezus door historici wordt omarmd als 

‘hoogstwaarschijnlijk waar’. Dat hij afkomstig is uit Nazareth. Dat hij 

rondtrok in Galilea. Dat hij een leerling van Johannes de Doper was. 

Dat hij geloofde dat het Koninkrijk van God nabij was. Dat hij 

gekruisigd is na zijn intocht in Jeruzalem. En, dat verraste me het 

meest, dat zijn leerlingen hem na zijn dood ontmoet hebben. 

 

Verder dan dit gaan ze niet, de historici. Ze trekken niet de conclusie 

dat Jezus de beloofde Messias was. En of hij over water liep, zelfs of 

hij in Bethlehem is geboren, is op basis van bestaande bronnen niet 

na te gaan.  

 

Maar het verhaal dat zijn leerlingen hem na zijn dood hebben 

ontmoet, zal grote weerslag hebben gehad op hoe er met 

terugwerkende kracht naar hem gekeken is: “Wat was hij eigenlijk 

voor iemand, en wat heeft hij ons ook alweer geleerd? Laten we daar 

opnieuw naar luisteren.” 

 

ds. Kaj van der Plas 

 

Gezinsmiddag in ’t Loughoes – zondag 29 juni 
Kom samen een middag plezier maken met andere (groot)ouders en 

(klein)kinderen, kom naar de creatieve gezinsmiddag! 

 

Zondagmiddag 29 juni om 14.00 uur komen we in ’t Loughoes bij 

elkaar voor een gezellige middag vol verhalen, creativiteit en 

natuurlijk een hapje en een drankje. We sluiten af met een 

overheerlijke pannenkoekenmaaltijd. 

 

Hebben jullie (klein)kinderen tussen de 4 en 12 jaar? Dan nodigen we 

je van harte uit om samen met hen mee te doen! 

 

Meld je vóór 7 juni aan, zodat we genoeg materialen kunnen inkopen. 

Bel of mail Gabriëlle, ook voor meer informatie  

 

wiegertjesgabrielle@gmail.com 

06 315 895 21 

ds. Kaj van der Plas 

Gabrielle Wiegertjes 
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Uit de kerkenraad 
Alweer vier weken geleden, op 1 april (geen 

grap), vergaderde de kerkenraad. Geen 

overvolle agenda deze keer. De kerkenraad 

buigt zich altijd over de agenda van een 

gemeenteberaad, zo ook nu. Dat 

gemeenteberaad vond plaats op 6 april, na 

de dienst. Waarvan een volgende keer 

verslag volgt. 

De werkgroep die zich bezighoudt met de 

vacatures in het kerkenwerk heeft verslag gedaan van de voortgang. 

Die is er maar mondjesmaat. We kunnen niet nalaten om weer 

opnieuw onze zorg te delen: er zijn echt mensen nodig die 

gezamenlijk de organisatie van onze gemeente willen dragen! 

Daartoe verkennen we ook regionale samenwerking. Een “kopgroep” 

van vier gemeenten (Noordlaren-Glimmen, Peize, Vries en Eelde-

Paterswolde) bekijkt op dit moment de mogelijkheden om 

gezamenlijk de organisatie vorm te geven, waarbij het 

gemeenteleven, bijvoorbeeld in de vorm van erediensten, pastoraat 

en diaconaat, een lokale aangelegenheid blijft. De vorderingen van 

deze ontwikkeling zijn in de kerkenraad besproken. 

De uitvaartsprekers zijn bezig om zich goed te organiseren zodat zij 

op respectvolle en kundige wijze uitvaarten kunnen begeleiden van 

gemeenteleden en anderen die dat wensen. 

Er zijn ook formele taken door de kerkenraad te vervullen: daarbij 

horen het vaststellen van de jaarrekeningen van kerk en diaconie. 

Dick Boersma (penningmeester van het College van 

Kerkrentmeesters) en Wichard Bouma (penningmeester van het 

College van Diakenen) hebben hun stukken op bevredigende wijze 

toegelicht. De controlecommissie heeft na onderzoek in opdracht van 

de kerkenraad positief geoordeeld over de financiële administratie. De 

kerkenraad heeft daarom besloten de beide jaarrekeningen vast te 

stellen. 

De kerkenraad heeft ook besloten om ’t Loughoes kosteloos ter 

beschikking te stellen als pleisterplaats tijdens de nacht van de 

vluchteling van 14 op 15 juni. Elders in dit KC meer daarover. 

Aan het einde van de vergadering lopen we gewoontegetrouw de 

notulen en actielijsten van vorige vergaderingen van kerkenraad, 

moderamen en wanneer nodig het gemeenteberaad nog even na. 

Niet persé heel boeiend maar wel nuttig, zo blijft er niets liggen. 

 

Kees-Jan Antuma 
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Vanuit de diaconie 
Vaste lezers hebben het vast al gemerkt: tijdens onze vergaderingen 

volgen we meestal een vaste agenda. Die bestaat uit een aantal 

terugkerende punten en daarnaast wat zaken die afhankelijk zijn van 

het seizoen of de periode. 

Tot de vaste onderdelen behoren de opening en sluiting, het 

vaststellen van de agenda, het doornemen van de notulen van de 

vorige vergadering en de actiepuntenlijst. Vlak voor de afsluiting is er 

ruimte voor de rondvraag. Ook komt de penningmeester altijd even 

aan het woord en bespreken we het dienstrooster en de 

collecteplanning voor de komende maand. 

De meeste tijd gaat echter naar de "speciale" agendapunten. Tijdens 

onze vergadering van 7 april waren dat bijvoorbeeld de planning van 

de Wereldmaaltijd op 18 juni en de stand van zaken rond het werven 

van nieuwe ambtsdragers. Beide onderwerpen worden verder 

toegelicht in dit KC. 

Het fijne aan zo’n vaste structuur is dat we onze vergaderingen 

meestal binnen anderhalf uur kunnen afronden. En voor wie denkt 

dat we als diaconie eindeloos vergaderen: dat valt dus gelukkig reuze 

mee. 

 

Met een vriendelijke groet namens de diaconie, 

Jan Reinder Fransens 

Wereldmaaltijd, woensdag 18 juni 
Over iets meer dan een maand organiseren we als diaconie weer een 

Wereldmaaltijd. Alhoewel het nog een tijdje weg is hierbij al vast een 

oproep om de onderstaande datum te reserveren in uw agenda 

Datum: woensdag 18 juni 2025 

Tijd:  Vanaf 17:30 uur 
Plaats:  ‘t Loughoes 

We noemen het niet voor niets “Wereldmaaltijd”. Iedereen is van 

harte welkom. Binnenkort zullen we aangeven hoe je je kan opgeven 

voor deze maaltijd. Houd de website en de zondagsbrieven in de 

gaten. Ook in KC van juni zullen meer details staan. 

Van het kerkelijk buro 
Nieuw  ingekomen: 

Mw. P. Santing, van Groningen naar Otto Cluivinglaan 39, 9766 PB 

Eelderwolde  
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Werving vrijwilligers 
We schreven er eerder al over: de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. 

In de afgelopen zes maanden zijn we hier actief mee bezig geweest. 

En hoewel er gelukkig nog steeds initiatieven lopen, moeten we 

eerlijk zijn – we hadden op iets meer reacties gehoopt. 

Toch geven we de moed niet op, want: de Dorpskerk zijn we samen. 

Daarom blijven we op zoek naar mensen die hun gaven en 

enthousiasme willen inzetten als ouderling, diaken, lid van het college 

van kerkrentmeesters of scriba. 

Zoals je verderop in dit KC kunt lezen, spraken we hier begin april 

ook over in de diaconievergadering. De diaconie bestaat nu nog uit 

vijf ambtsdragers, maar aan het eind van dit jaar nemen er twee 

afscheid. Met z’n drieën doorgaan wordt echt een uitdaging. Daarom 

zijn we dringend op zoek naar nieuwe mensen die mee willen doen. 

En nee – je hoeft er geen zeeën van tijd voor te hebben. We 

vergaderen één keer per maand en daarnaast zijn er ongeveer zes 

kerkenraadsvergaderingen per jaar. Bij elke kerkdienst is één diaken 

aanwezig. Het rooster maken we samen, en onderling ruilen is altijd 

mogelijk. 

Naast deze vaste taken doen we vooral ook leuke dingen samen. 

Denk aan het rondbrengen van kerstpakketten of samen eten tijdens 

de Wereldmaaltijd. Het is betekenisvol werk, en vaak gewoon 

gezellig. 

Ben je benieuwd wat het inhoudt om diaken te zijn? Bel gerust met 

Jan Reinder via 06-37605252 – hij vertelt je er graag meer over. 

In de volgende editie van het KC lees je meer over een andere 

vrijwilligersrol. Misschien is dát wel iets voor jou? 

 

Namens de kerkenraad,  

Jan Reinder Fransens, Greet Tillema en Hanneke Wiersema 

 

Bedankt 
Op zondag 30 maart werd ik blij verrast door een bezoek 

van Aukje Adams. Zij bracht mij een mooie bos bloemen 

en een kaart met namen uit de kerk. Zo voel ik mij naast 

het bijwonen van de Bijbelkring aan de Mozartweg en de 

bezoekjes van mijn contactpersoon Sjoukje Boendermaker 

nog sterker verbonden met de kerk. 

 

Hartelijke dank daarvoor,  

Diny Harmens-Muller 
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Agenda 
  7 mei  Koffietied 

14 mei  Groeten en Ontmoeten 

15 mei  Alzheimercafé 19.30 De Enk Zuidlaren 

18 mei  Hardlopen met inspiratie 

18 mei   Concert Dorpskerk, 17 uur zie www.voxaeterna.nl 

  2 juni  V&T inspiratieavond 20 uur, Dorpskerk 

  7 juni  Zeilen op het Paterswoldsemeer 

14 juni  Nacht van de vluchteling Groningen 

19 juni  Alzheimercafé 19.30 De Enk Zuidlaren 

29 juni  Creatieve gezinsmiddag 14 uur, ’t Loughoes 

24 aug  Zangdienst Dorpskerk 10 uur 

 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 

 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag 

van de maand 

Data in 2025: 

woensdag 28 mei, woensdag 25 juni, woensdag 30 juli, woensdag 27 

augustus, woensdag 24 september, woensdag 29 oktober, woensdag 

26 november, woensdag 24 december 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van de maand, 

19.30–21.30.  

 

 

Groeten ontmoeten 16 april 

 

 

http://www.voxaeterna.nl/
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 30 mei, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

Zeilen op het Paterswoldsemeer 
zaterdag 7 juni 

Heb je zin in een dagje wind, water en samenzijn? 

Ga dan mee zeilen op het Paterswoldsemeer! 

 

Voor jongeren van 12 (klas 1) tot 20 jaar. 

 

Programma 

      Verzamelen: 10:30 uur – haven bij de Twee Provinciën 

            Gezamenlijke lunch: 12:30 uur 

    Terug in de haven: 15:00 uur 

 

Laat vóór 28 mei even weten of je erbij bent: 

       wiegertjesgabrielle@gmail.com 

     06 315 895 21 

 

We hopen op zon, wind in de zeilen en vooral... jouw aanwezigheid! 

 

Namens de Dorpskerk Eelde-Paterswolde 

ds. Kaj van der Plas & Gabrielle Wiegertjes 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Nacht van de vluchteling 

’t Loughoes als pleisterplaats 
De Nacht van de Vluchteling breidt dit jaar uit naar het noorden van 

Nederland. Deelnemers aan de 40 kilometer lange sponsorloop van 

Stichting Vluchteling kunnen dit jaar ook vanuit Groningen meelopen. 

De zestiende editie van de Nacht van de Vluchteling vindt dit jaar 

plaats in de nacht van 14 op 15 juni. De andere routes starten in 

Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Op alle 

locaties start eerder op de zaterdagavond ook een route van 10 en 20 

kilometer. Deelnemers vroegen al langer om een route in het noorden 

van Nederland. Met het Stadslab Groningen als start- en finishlocatie 

is deze wens nu in vervulling gekomen. Met de Nacht van de 

Vluchteling vraagt Stichting Vluchteling aandacht voor het lot van de 

miljoenen mensen die wereldwijd moeten vluchten voor oorlog en 

geweld. Vorig jaar toonden 7.000 deelnemers hun solidariteit met 

mensen op de vlucht en liepen zij een recordbedrag van 1,7 miljoen 

euro bij elkaar. De opbrengt is door Stichting Vluchteling besteed aan 

noodhulpprojecten in DR Congo, Tsjaad, Afghanistan en Irak. De 

bestemming voor de opbrengst van de aankomende editie wordt later 

bekendgemaakt. Zie ook www.nachtvandevluchteling.nl 

De organisatie van de tocht in Groningen heeft gezocht naar 

rustlocaties voor de 40 km tocht, en daarbij is hun oog gevallen op ’t 

Loughoes. Vanwege de voorzieningen: een stoel om even op te 

zitten, iets te drinken of te eten, EHBO ruimtes en toiletten. Wij 

kunnen veel meer bieden dan dat: warmte voor lichaam én geest. 

Daarbij schoot me een couplet van een lied dat we zongen op witte 

donderdag te binnen: 

Het stof van al de wegen van ons leven, 

kom, was het van de stukgelopen voeten. 

Kom, geef dat onze handen hen genezen 

die ver van huis geen goede vriend ontmoeten. 
 

De kerkenraad is akkoord gegaan met het kosteloos ter beschikking 

stellen van ’t Loughoes gedurende de nacht (van 01:00u tot circa 

05:00u) van zaterdag 14 op zondag 15 juni. Wat zou het mooi zijn 

als er een aantal gemeenteleden gedurende (een deel van) deze 

nacht ondersteuning wil verlenen aan onze kosters Peter & Marjan en 

de mensen van Stichting Vluchteling. Koffieschenken, wellicht een 

praatje maken en na afloop ook de toiletten schoonmaken, want 

zondagochtend is er gewoon weer dienst. Opgave kan bij de kosters 

of bij mij (kan ook via cvk@dorpskerkeelde.nl). 

 

Kees-Jan Antuma 
 

http://www.nachtvandevluchteling.nl/
mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
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Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… 
Op 25 april ’s ochtends in de Herberg van Hilbrantsz heeft de 

burgemeester dhr. M.A. Thijssen negen inwoners van de gemeente 

Tynaarlo namens de Koning onderscheiden voor hun inzet voor de 

gemeenschap. Van deze negen inwoners waren er vier afkomstig uit 

Eelde-Paterswolde, en die kennen we maar al te goed…. 

De voorzitter én de scriba van onze kerkenraad, Hanneke Wiersema 

en Gea Kruit, zijn allebei benoemd als lid in de orde van Oranje 

Nassau. Voor beide geldt dat hun inzet voor het kerkelijk leven mee 

heeft gewogen bij het toekennen van dit ultieme blijk van 

waardering. Voor Hanneke is ook haar inzet voor muziek en politiek 

van belang, voor Gea de inzet voor ADO en het altijd klaar staan voor 

de gemeenschap. 

Het is héél bijzonder als een echtpaar tegelijkertijd deze eer ten deel 

valt. Nog uitzonderlijker is als dat 

tweemaal tegelijkertijd plaatsvindt. En 

dat is wat er gebeurde: ook beide 

echtgenoten (én gemeenteleden) 

Peter Kruit en Dick Jager is deze eer 

ten deel gevallen. Peter mede 

vanwege zijn inzet voor de kerk, maar 

ook voor ADO en Ol Eel, Dick vooral 

voor de voetbalvereniging Gorecht. 

Wij mogen ons als kerkgemeente 

gelukkig prijzen met de inzet van 

deze mensen in onze gelederen die 

ook buiten onze gemeente niet 

onopgemerkt is beleven. Proficiat! 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar:  

 

6   april mevr. G. Hooiveld- ten Hate 

13 april familie Rawée  

20 april dhr. Jan Boeré 

27 april Rein en Gerda Duisterwinkel 

 
 
 



 
13 

Komt elkaar inspireren 
Het is bijna Pinksteren: het feest van de Geest.  

Vanuit de commissie Vorming & Toerusting nodigen wij 

u uit om op maandagavond 2 juni om 20.00 uur elkaar 

te ontmoeten en elkaar te inspireren al luisterend naar 

elkaars verhalen. Het is de bedoeling dat u op deze 

avond iets meeneemt wat u koestert, waar u blij van 

wordt of waar u zeer aan gehecht bent geraakt. Dit kan van alles zijn, 

bijvoorbeeld  een inspirerend boek, een bijzonder treffend verwoord 

gedicht of een aansprekend schilderij. We zitten in een kring en 

luisteren naar elkaars verhalen n.a.v. het meegenomen object.  

Gezien de tijdsduur van de avond kan hoogstwaarschijnlijk niet elke 

bezoeker aan bod komen. Om de avond in goede banen te leiden, 

hebben we onderstaande aanpak bedacht. Wij zorgen voor rode en 

groene strookjes in een mand bij binnenkomst. Elk persoon pakt bij 

binnenkomst een strookje uit de mand. Degene die groen trekt, mag 

ongeveer 2 minuten wat vertellen. We gaan uit van 10 vertellers voor 

de pauze en 10 vertellers na de pauze. Tijdens de wat langere pauze 

is er tijd voor uitwisseling.Tot slot: u bent van harte uitgenodigd om 

deze bijzondere avond voor Pinksteren in ’t Loughoes bij te wonen. 

Einde programma ongeveer 22.00 uur. Als u alleen wilt komen 

luisteren, bent u ook van harte welkom. Deze uitnodiging verschijnt 

alleen in KC en op de website van de kerk. Een bijdrage voor koffie 

/thee wordt op prijs gesteld. De avond zal worden geleid door Henny 

Veltman. Bij vragen kunt u haar een berichtje sturen via het volgende 

emailadres heveltman7@gmail.com   

 

Met vriendelijke groeten, namens de commissie V & T , 

Dorpskerk Eelde – Paterswolde  
 

De paaskaars van afgelopen jaar 
We hebben ieder jaar een belangrijk symbool dat we 

delen met gemeenteleden. De Paaskaars, die tijdens 

de kerkdienst Licht van Christus in ons midden is. 

In de Paasnachtdienst brengen we een nieuw licht de 

kerk binnen. De kaars van het afgelopen jaar wordt 

bij een gemeentelid bezorgd. 

Dit jaar bestemmen we de Paaskaars voor mevrouw 

Rian Westmaas. We voelen ons met haar verbonden. 

 

De werkgroep Pastoraat 

mailto:heveltman7@gmail.com
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Loop mee in de nacht voor de vluchteling 
Niemand kiest ervoor om ’s nachts halsoverkop huis en haard te 

verlaten. Toch moeten miljoenen mensen wereldwijd vluchten voor 

oorlog, onderdrukking of rampen — vaak te voet en met niets meer 

dan wat ze kunnen dragen. Om solidariteit met deze mensen wordt 

ieder jaar de Nacht van de Vluchteling georganiseerd. Voor het eerst 

vindt dit indrukwekkende evenement dit jaar ook plaats in Groningen, 

in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juni 2025. Samen 

wandelen duizenden mensen 10, 20 of 40 kilometer om aandacht te 

vragen voor het lot van vluchtelingen en om geld in te zamelen voor 

noodhulp. 

Ik loop mee — en ik zoek teamgenoten! We gaan voor de 20 

kilometer: een stevige wandeling door de nacht dus. Wil jij met mij 

meelopen? En je daarbij laten sponsoren om geld op te halen voor 

vluchtelingen? Meld je dan bij mij via ds.vanderplas@gmail.com. 

 

Meer info over de route en het doel vind je 

op www.nachtvandevluchteling.nl. 

 

ds. Kaj van der Plas 

 

Kerkbalans 
Meer digitaal maar niet sneller 

Helaas kunnen wij nog geen eindresultaat van de actie Kerkbalans 

2025 melden. Van ca. 60 adressen (12%) verwachten wij nog een 

financiële toezegging. 

We zijn blij met de groei van het aantal kerkleden dat digitaal 

meedoet aan de Kerkbalans. De administratieve verwerking en 

incassering van de bijdragen verloopt daardoor gemakkelijker. Het 

blijkt echter niet een garantie te zijn voor een snel inzicht in het 

resultaat van de actie. 

Van juist de groep die te kennen heeft gegeven digitaal mee te doen, 

blijft de respons achter.  

Wat nu? 

Inmiddels is een herinneringsmail verstuurd. Mogelijk helpt dat. In 

laatste instantie overwegen wij een belronde. Maar eerst dit bericht in 

onze KC. 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Dick Boersma/ Bertus Beelen. 
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Echo van Eeuwigheid 
 

 

 

 

 

 

Vox Aeterna presenteert: Echo van Eeuwigheid  

Dompel je onder in een tijdloze muzikale beleving met Vox Aeterna.  

In ons concert "Echo van Eeuwigheid" laten we de klanken van het 

verleden resoneren in het heden, met een sprankelende selectie uit 

de koorliteratuur. 

 

Op het programma: 
 

1. Gloria – Antonio Vivaldi 

een bruisend loflied vol vreugde en licht. 
 

2. Psallite Deo Nostro in Laetitia – J.S. Bach 

een feestelijke oproep tot lofprijzing. 
 

3. Verleih uns Frieden gnädiglich – Felix Mendelssohn 

een smekend gebed om vrede, met diepe ontroering gezongen. 
 

4. Abendlied – Josef Rheinberger 

een ingetogen en verstild avondgebed, badend in warme  

harmonieën. 

 

Deze muzikale meesterwerken verweven we met poëzie en 

tekstfragmenten die de tijdloze thema’s van geloof, hoop en liefde 

versterken. Laat je meevoeren in dit concert waarin muziek en woord 

samen een echo van eeuwigheid vormen. 

 

Datum: zondag 18 mei  

Tijd: 17.00 uur 

Locatie: Dorpskerk Eelde 

Toegang vrij (collecte ter bestrijding van de kosten) 

 

Meer info? Kijk op www.voxaeterna.nl  

of scan de QR-code hiernaast. 

 

Beleef de kracht van vocale muziek en de tijdloze schoonheid van een 

rijk klanklandschap.  

 

We verwelkomen je graag! 

http://www.voxaeterna.nl/
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Zangdienst 24 augustus 2025 
Geef jouw favoriete lied door 

Zingen in de zomer! Op zondag 24 augustus om 10 uur houden we 

een zangdienst in de Dorpskerk. Een feestelijke viering met veel 

muziek die jij zelf mag aandragen. Dus denk je nog steeds aan dat 

ene lied uit de Johan de Heer bundel? Mis je in het nieuwe liedboek 

dat ene lied uit Tussentijds? Of neurie je vaak dat mooie 

opwekkingslied? Laat het weten! We horen graag uiterlijk 8 augustus 

de verzoeknummers.  

We proberen natuurlijk zoveel mogelijk nummers een plek in de 

dienst te geven. En misschien wil jij wel toelichten waarom je dat ene 

lied zo mooi vindt. Of wat betekent zingen voor jou? 

Je kunt je favoriete liederen en eventuele toelichting opgeven via 

deze link: https://forms.gle/oyWmLz4fSLauVGfL8 

(er is een maximum van 3 liederen per persoon). 

 

Tot dan! De werkgroep eredienst 

 

Nieuwe website 
Op het gemeenteberaad hebben degenen die aanwezig waren een 

inkijkje kunnen krijgen in de nieuwe website van de Dorpskerk. 

Deze nadert gestaag zijn voltooiing. De reacties waren erg positief en 

dat was fijn. Een nieuwe uitstraling en de meest bezochte 

onderwerpen snel vindbaar. Dat is de opzet. 

Uiteraard blijft de naam (www.dorpskerkeelde.nl) 

hetzelfde. De webredactie is nu bezig met de 

laatste zaken wat vormgeving betreft en het 

verder vullen met actuele tekst en foto’s etc.  

Ook is de webredactie inmiddels ‘bijgeschoold’ in 

het gebruik van WordPress, het programma waarin 

de website is ‘gebouwd’. En dus is het ook een 

kwestie van ervaring opdoen de komende tijd. 

We streven ernaar de website uiterlijk in juni en zo 

mogelijk eerder in de lucht te hebben en houden 

jullie op de hoogte. 

 

De webredactie  

(Tom vd Velde, René Glade, Jack Schoo en Hielle 

Tillema) 

 

https://forms.gle/oyWmLz4fSLauVGfL8
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Puzzel 
Vul  per regel drie woorden in volgens de omschrijving.  Het eerste 

woord 3 letters. Het tweede woord dezelfde letters + 1 meer. Het 

derde woord dezelfde letters als de vorige en dan ook 1 meer. De 

eerste letters van de laatste kolom is van boven naar beneden de 

oplossing. Succes!  Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

                                    

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

 

1. stellage, maal, drinkgerei. 2. kaartterm, klem, alleen. 3. kluit, 

aspunt, plenty. 4. halm, advies, navigatiemiddel. 5. woud, stoot, 

ijsbeer. 6. familielid, crème, ideaal. 7. kippenhok, kolk, prinses. 8. 

paar, overschot, mink. 9. voor, worm, ziekte. 10. vent, slotwoord, 

ineen. 11. mannelijk dier, doch, tragedie. 12. beletsel, wegkant, 

meisjesnaam. 13. bij, bijwoord, tuin.  

 

De oplossing van de aprilpuzzel was: en zeiden hij was werkelijk Gods 

Zoon. 
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Colofon 
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