
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag 1 januari 2023 

Orde van dienst 

  



  



 
 

 

Zondagsbrief voor zondag 1 januari 2023 

 

Medewerkenden  

Voorganger:  ds. C. Verspuij  (Zuidlaren) 

Ouderling:          José Groenboom 

Diaken:             Greet Tillema 

Lector:           Ina Rawée 

Kinderkerk:  Sjoerd Alkema 

Organist:           Vincent van Laar 

Gastvrouw:  Aaf Brands 

Bloemen:   Roelie Matter 

 

Collecten    

Eerste collecte:  Plaatselijke ondersteuning vluchtelingen 

Tweede collecte:      Eredienst 

 

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. 

diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst 

op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-

Paterswolde. 

 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke  

groet van de gemeente naar mevr. Janny Houtman 

Wie wil deze bezorgen? 

 

Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 

  



Predikant:  ds. K. M. van der Plas 0647135300 

Kerkelijk werker:  dhr. B. Broers 0651022449 

Kerkenraad:  voorzitter: dhr. H. Tillema  0650615953 

 scriba: mevr. G. Kruit 0630119668 

Koster/beheerders:  dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

 

 

Kerkdienst: 8 januari 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:      ds. Kaj van der Plas 

 

Kerkenraad  

Op 8 januari 2023 zal er in de dienst afscheid worden genomen 

van Greet Hartman als diaken en herbevestigd worden Wichard 

Bouma / Hein van Assen en Gea Kruit. 

 

Kliederkerk 

De eerstvolgende Kliederkerk: 29 januari 2023 16.00-

18.00 uur! 

Op zondag 29 januari 2023 is er weer Kliederkerk! Tussen 15.45-

16.00 is de inloop in CKC de Rietzanger in Eelderwolde. Om 

18.00 is het afgelopen, je hebt dan al gegeten. We gaan samen 

ontdekken door middel van verschillende activiteiten wat we 

kunnen leren van het verhaal over de storm op het meer. 

 

Wat gaan we doen? 

Een Kliederkerk bestaat uit drie delen: samen ontdekken, 

samen vieren en samen eten. Dit keer staat het verhaal van 

de storm op het meer centraal en de aanpak is creatief. Daarna 

houden we een korte viering (ca. 20 minuten), waarin dit verhaal 

centraal staat, en we sluiten af door samen te eten. Je hoeft 

hiervoor niets mee te brengen (maar dit mag natuurlijk wel). 

 

Voor wie? 

Kliederkerk is geschikt voor gezinnen met kinderen, maar ook 

mensen zonder kinderen, en die de kerk (nog) niet kennen, of 

een tijd geleden vaarwel hebben gezegd, zijn welkom. Doordat 

de aanpak laagdrempelig is, kan iedereen zich thuis voelen. 

 

Wil je meer weten? 

Bekijk de website van de kliederkerk: 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/ 

 



 

Wil je helpen? 

We kunnen altijd hulp gebruiken, bij het begeleiden van de 

verschillende activiteiten, bij het maken/delen van het eten, het 

welkom heten etc. Meld je aan via onderstaande contactgegevens 

of bij iemand uit het Kliederkerkteam, en geef aan wat je graag 

zou willen doen. 

 

Graag tot ziens op 29 januari! 

 

Hein van Assen, Greet Tillema, Marjan de Ruiter 

José Groenboom  

(josenieuwenhuijzen@yahoo.com of  

een appje naar 06-10912700) 

 

 
  



Orde van dienst zondag 1 januari 2023 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

 

Intochtslied  8:1, 2, 3 

 

GROET 

 

Kinderen gaan naar hun eigen viering 

 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar    

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht verteld ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door, 

En wie zich open stelt, 

Ervaart misschien een beetje licht, 

Door wat er wordt verteld. 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, 

En elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

Het is voor allemaal. 

 

Kyriegebed voor de nood van de wereld 

 

Gloria    513: 1, 2, 3, 4 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Zondagsgebed 

 

Schriftlezing:  Numeri 6, 22-27 

 



Lied:   418: 1, 2, 3, 4 

 

Schriftlezing:  Lucas 2, 21 

 

Lied:   339a 

 

Overweging 

 

Lied:   512: 1, 2, 3, 4 

 

Collecte 

 

Dankgebed en voorbede  

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Kinderen komen weer in ons midden 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Lied:   415: 1, 2, 3 

 

Zegen 

a. Amen! 

 

Slotlied:   425 

 

  



 


