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Zondagsbrief voor zondag 21 januari 2024
In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

Medewerkenden

Voorganger: ds. Kaj van der Plas
Ouderling: José Groenboom

Diaken: Greet Tillema

Lector: Gerda Duisterwinkel
Organist: Hielle Tillema

Kinderkerk: Hannah Matter, Margreet Matter
Kinderoppas: Harma Lohr

Gastvrouw: Gerda Duisterwinkel
Bloemen: Marjan de Ruiter
Collecten

Eerste collecte: Regionaal diaconaal fonds
Tweede collecte: Eredienst

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20ORABO0315809191 t.n.v.
diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst
op rekeningnr. NL95RAB0O0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-
Paterswolde.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke
groet van de gemeente naar mevr. M. van Duijvenboden.
De bezorging is geregeld.

Ontmoeting
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in 't Loughoes met koffie/thee/limonade.



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300

Kerkelijk werker dhr. B. Broers 0651022449
Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema 0645520634
scriba: mevr. G. Kruit 0630119668
Koster/beheerders | dhr. en mevr. Dijk 0652887709
Kerkdienst: 28 januari 10.00 uur Dorpskerk
Voorganger: ds. Kaj van der Plas

Bijzondere dienst

Zondag 28 januari hebben we weer een bijzondere viering hier in
de Dorpskerk.

Met jong en oud bewegen we ons langs verschillende activiteiten
rondom een thema.

En dat sluiten we af met een korte viering en een lunch waarvoor
je zelf iets kunt inbrengen.

Samen eten doet het altijd goed in onze gemeente, dus we
verwachten jullie voor de viering met aansluitend een feestmaal.
Oh, en we beginnen om 10:00 uur met koffie.

Blijf niet thuis als je onze kerkgemeenschap een warm hart
toedraagt.



Orde van dienst zondag 21 januari 2024

VOORBEREIDING

Orgelspel

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst
BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

Intochtslied 612

GROET

Verhaal voor de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar, Straks zoeken wij elkaar weer op,
En delen nu het licht. En elk heeft zijn verhaal.

Dat licht vertelt ons iets van God. Het licht verbindt ons met elkaar,
Op Hem zijn wij gericht. Het is voor allemaal.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Kyrie en Gloria 281
DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de Zondag

Schriftlezing: Rechters 13
Lied 1008
Schriftlezing: Rechters 14
Lied 119a:1, 3

Overweging



Lied 6531, 2,5,7
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Collectetoelichting:

Afkondiging overlijden

Dankgebed en voorbede
Tafelgebed 395

Onze Vader

Inzettingswoorden
We doen nu samen, wat de Heer ons heeft geleerd.

Want in de nacht waarin hij werd overgeleverd, nham hij een
brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn
lichaam voor jullie. Doe dit tot mijn gedachtenis.

En hij nam ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij
zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit tot
mijn gedachtenis.

Vredegroet

We delen brood en wijn

Tijdens de maaltijd zingen we: 647, 672

WEGZENDING EN ZEGEN

Toelichting vanuit de kinderkerk

Allen gaan staan

Slotlied 418:1, 2, 3

Zegen

Orgelspel



