
 

 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 4 mei 2025 

 

Medewerkenden  

Voorganger:  dhr. Bert Broers 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:            Greet Tillema 

Lector:            Ina Rawée 

Organist:   Vincent van Laar 

Kinderkerk:    Sjoerd Alkema, Hannah Matter 

Gastvrouw:  Gerda Duisterwinkel 

Bloemen:   Roelie Matter 

 

Collecten    

Eerste collecte:   ZWO project diaconie Libanon  

Tweede collecte:      Eredienst 

 

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. 

diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst 

op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-

Paterswolde. 

 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet 

van de gemeente naar Fred en Ellis de Vries. 

Wie wil deze bezorgen? 

 

Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 

 

  



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300 
Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema   0645520634 

 scriba: mevr. G. Kruit 0630119668 

Koster/beheerders dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

 

 

Kerkdienst: 11 mei 10.00 uur Dorpskerk 

Voorganger:     ds. Kaj van der Plas 

 

 

Koffietied 

Woensdag 7 mei van 10.00 uur tot 11.30 uur is er koffietied in ‘t  

Loughoes. 

 

 

 

 

  



Orde van dienst zondag 4 mei 2025  
 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

 

Intochtslied  8: 1 en 5 

 

GROET  

 

Uitnodiging voor de kinderkerk 

 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyriegebed  afgewisseld met lied 130c: 1 (2x), 3 

 

Glorialied   705: 1,2 en 4 

 

DIENST VAN HET WOORD 

  

Gebed van de Zondag 

 

Lied  319: 1, 2 en 3 

 

Schriftlezing:  Jesaja 6: 1-12 

 

Lied  319: 4 en 5 

  

Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door, 

En wie zich open stelt, 

Ervaart misschien een beetje licht, 

Door wat er wordt verteld. 

 

 

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, 

En elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar, 

Het is voor allemaal. 

 

 



Schriftlezing:  Johannes 3:1-16 

 

Lied  319: 6 en 7 

 

Overweging  
 

Lied  704: 1, 2 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collectetoelichting 

 

Dankgebed en voorbede  

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Toelichting vanuit de kinderkerk 

 

Lied  303 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Allen gaan staan 

  

Slotlied   713: 1,3 en 5 

 

Zegen met gezongen amen 

 

     

Wilhelmus  708: 1 en 6 

 

Orgelspel 


