


2 

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 
Kosterijweg 2  
9761 GE Eelde 
www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende periode 
Datum: Tijd: Voorganger: 
08 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Pinksteren 

KK / JK / 
Avondmaal  

15 juni 10.00 uur ds. L.Giethoorn, KK 
     Ruischerbrug 

22 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 
Afscheid KK 

29 juni 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 

06 juli 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 
13 juli 10.00 uur ds. A. Troost, Rolde 
20 juli 10.00 uur dhr. B. Slaa, Peize 
27 juli 10.00 uur ds. P.D.Wolthaus, Zutphen 

03 aug. 10.00 uur ds. H.Marsman, Nooitgedacht 
10 aug. 10.00 uur ds. M.Baas, Groningen  
17 aug. 10.00 uur ds. A.Troost, Rolde 
24 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas 
31 aug. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Corsodienst 

07 sept. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK/Avondmaal 

KK: Kinderkerk 
A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 
JK: Jeugdkerk 
Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 
www.kerkomroep.nl 
en kunnen nadien bekeken en gedownload worden. 
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Van de redactie 
Het laatste nummer van KC ligt voor u, voordat ons zomerreces 
begint. Wel lang die tijd zonder KC, maar weet u gesterkt door de 
activiteiten die in de agenda staan. Een wereldmaaltijd, wandelen in 
de nacht van de vluchteling, een creatieve gezinsmiddag, een 
zangdienst in augustus, misschien ook zeilen op het 
Paterswoldsemeer? In ieder geval zijn er maandelijks, ook in de 
zomermaanden, koffietied en Groeten en ontmoeten. 
En natuurlijk zijn er wekelijks de erediensten, met na de dienst 
gezellig koffiedrinken in ’t Loughoes. 
Namens de redactie wens ik u mooie zomermaanden, of u nu naar 
elders gaat of thuisblijft. Tot slot dit lieve gedichtje van Guido 
Gezelle, 
Joke Lambour  

ZOMMER 
 
Als de appels bloeien, 
- de schone maand! - 
en 't gers, aan 't groeien, 
de wegen baant, 
de zoele winden 
zie 'k geren gaan 
en blommen vinden, 
die openstaan. 
 
Als, uit aan 't stromen, 
half bloed, half melk, 
zijn de appelbomen, 
zo een, zo elk; 
als weke zijde 
de takken blomt, 
dan ben ik blijde: 
de zommer komt! 
 
Als alle lieden, 
die gaan en staan, 
'goendag!' mij bieden 
en spreken aan, 
dan snoere en binde ik 
mijn kommernis: 
dan ondervinde ik 
dat 't zommer is!  
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Wezenzondag 
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet van oudsher 
Wezenzondag: Jezus zegt namelijk, ergens in het evangelie van 
Johannes tegen zijn leerlingen, dat hij hen niet als weeskinderen zal 
achterlaten. Hij doelt daarmee op het feit dat (in de woorden van 
Johannes) als hij teruggegaan is naar de vader, de Heilige Geest zal 
komen. Daarmee blijft de relatie tussen zijn volgelingen en hem/God 
in al zijn kwaliteiten in stand.  
 
We kunnen ons best verweesd voelen met ons geloof, van tijd tot 
tijd. Want wat heeft het voor zin. 2000 jaar leven met de verhalen 
over Jezus van Nazareth, en met de Torah, en de wereld verandert 
geen spat. Iets van dat gevoel wordt denk ik aangeraakt in het 
gedicht Onder Vreemden van Ida Gerhardt. 
 

ONDER VREEMDEN  
 
Het speelt het liefste ver weg op het strand, 
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet, 
die overzee is in dat andere land. 
 
Het woont bij vreemden en het went er niet. 
Zij fluisteren erover met elkaar. 
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. 
 
En altijd denkt het dat hij komen zal: 
Vandaag niet meer; maar morgen, onverwacht - 
en droomt van hem en roept hem in de nacht. 
 
Ik wacht u, Vader van de overwal. 
 
Uit: Ida Gerhardt, Het sterreschip (1980) 

 
‘Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.’ Ik stond op een feestje 
waar ik niemand kende, en vroeg me af waarom ik me ooit had laten 
overhalen om te komen. De gastvrouw had me vriendelijk begroet en 
was daarna vertrokken naar de keuken. Het gesprekje met degene 
aan wie ze me had voorgesteld was vrij snel doodgebloed. Ik voelde 
me wat verweesd. 
 
Een gevoel van heimwee suggereert dat er een ervaring van thuis is 
om naar (terug) te verlangen. Maar soms voelt dat huis ver weg, als 
aan de overkant van een zee. Of lijkt dat huis verdwenen te zijn met 
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het vertrek van die ander naast wie je je veilig voelde. Er zijn ook 
mensen die met permanente heimwee leven, voor wie een zich thuis 
voelen nauwelijks voorstelbaar is. 
 
Verweesdheid suggereert dat je een ouder mist, bij uitstek de figuur 
bij wie je je veilig zou (moeten kunnen) voelen. Gerhardt maakt van 
de vader uiteindelijk zelfs de Vader, waarmee het kind aan het strand 
beeld wordt voor de gelovige die wacht op God. 
 
Werd het maar Pinksteren. De Heilige Geest die de warmte van 
verbinding geeft die elke afstand tenietdoet. God die bij ons komt 
wonen. 
 

STEEDS 
 
Steeds achter de weer hoopvol opgelaten 
vliegers aan lopend van mijn eigen woorden, 
heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt 
wat of ik hier al meer dan vijftig jaar 
 
nu eigenlijk te zoeken heb of waar 
het om begonnen is, zo er ooit iets 
mocht wezen als een berekend meesterplan 
(en dat is meer dan ik geloven kan), 
 
maar onvoorstelbaar naamloze, jij die 
bekleed werd en omkleed met zoveel namen 
waar niemand meer van weet of weten wil, 
 
laat soms me even merken dat je er bent, 
niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, 
maar als een lichtheid in mij ademend. 
 
Uit: Hans Andreus, Laatste gedichten (1977) 

 
ds. Kaj van der Plas 
 

Van het pastoraat 
Personen die elders verblijven: 
mevr. S.J.van Bergen - Kranendonk     Dilgtweg 3   9751ND Haren 
mevr. A. Thiewes - Deuring                 Dilgtweg 3c  9751ND Haren 
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 Nieuws uit het Moderamen 
Op de agenda van de vergadering van het Moderamen op 6 mei 2025 
staan zo langzamerhand de vaste punten zoals de 
Regiosamenwerking en helaas ook nog steeds de vacatures. 
Hoewel er positieve geluiden zijn voor de samenwerking in de regio, 
is nog niet iedere gemeente die binnen de regio valt, eraan toe. Er 
gaat nu in klein comité verder gewerkt worden aan de contouren van 
een samenwerkingsovereenkomst. Er wordt eerst verkend wat erin 
moet komen te staan en hoe dit aan de gemeenteleden kan worden 
overgebracht. Inmiddels zijn de omliggende gemeenten die ‘in de 
kopgroep willen’ op 12 mei bijgepraat. 
Over het onderwerp ‘Vacatures’ komen we ten aanzien van het 
invullen van de (komende) vacante plekken nog niet veel verder en 
komt er derhalve nog geen witte rook uit onze schoorsteen 
tevoorschijn.   
Inmiddels plannen we een voorstel in voor een afscheidsdienst voor 
de ambtsdragers die de Kerkenraad gaan verlaten. De tijd dringt 
beste mensen, om na te denken of er toch nog een kans bestaat om 
nieuwe ambtsdragers te mogen verwelkomen. Ook al spreekt het je 
persoonlijk niet aan, kijk dan in je omgeving wie je kan aanspreken 
voor een functie binnen onze kerkelijke gemeente. 
Plannen worden voorbereid om begin juni een dag te gaan zeilen met 
de jeugd en we hopen dat de zomerse dagen dan ook snel weer 
terugkomen. Ook een wereldmaaltijd zal weer in juni worden 
georganiseerd. Afhankelijk van de animo komt er ook weer een 
‘Corsokerkdienst’. Sommige mensen vinden het niet meer van deze 
tijd, maar, wie weet is het juist wel van deze tijd. Wordt vervolgd.  
Tot slot staat er een wandeltocht gepland in het kader van ‘De Nacht 
van de Vluchteling’ van 14 op 15 juni aanstaande. ‘t Loughoes is die 
nacht open als pleisterplaats voor de sponsorlopers en is de tweede 
stempelplaats tussen de Hortus in Haren en Kaap Hoorn aan de 
Hoorns plas. ‘t Loughoes wordt kosteloos ter beschikking gesteld en 
de wandelaars krijgen er koffie, thee en soep. Van onze kerkelijke 
gemeente mogen er overigens nog wel meer aanmeldingen 
binnenkomen. Meer info over de wandeltocht staat op onze 
vernieuwde website. 
Activiteiten genoeg om aan mee te doen of mee te helpen. Nu maar 
hopen dat de zomerse dagen weer terugkomen. Voor degene die 
inmiddels op vakantie zijn en voor degene die 
nog gaan, een fijne vakantie gewenst. Voor de 
thuisblijvers mooi weer gewenst. Graag tot een 
volgende keer. 
Namens de Kerkenraad, Gea Kruit, scriba 
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Uitnodiging overstapdienst groep 8 op 29 juni 
Op zondag 29 juni wordt er voor 
de kinderen die in groep 8 zitten 
een overstapdienst gehouden. 
Alle kinderen die in groep 8 zitten 
willen we hierbij uitnodigen om 
deel te nemen aan deze dienst. 
Tijdens de dienst zullen we extra 
aandacht besteden aan de 
kinderen die overstappen van de 

basisschool naar de middelbare school. Sommige kinderen komen 
regelmatig naar de kinderkerk, maar anderen ook weer niet en dat 
maakt helemaal niet uit, je hoort bij de kerk en bent van harte 
uitgenodigd om samen de overstap te vieren. Voorafgaand aan de 
dienst zullen we een keer bij elkaar komen om samen iets leuks te 
doen, de datum hiervoor plannen we in overleg met de kinderen van 
groep 8. Wil je erbij zijn, laat het snel weten zodat we een afspraak 
kunnen maken om bij elkaar te komen. 
De kinderkerkleiding  
Sjoerd, Annemieke, Kaj 
 
Sjoerd@familie-alkema.nl 
tel: 0611043804 

Fleurig en vrij! Corsodienst op 31 augustus 
Een paar jaar achtereen sloten we ons als 
Dorpskerk aan bij de corsoweek met een 
bijzondere dienst in de feesttent op het 
Kampje. 
 
Die traditie proberen we dit jaar weer op te 
pakken! Kom dus 31 augustus om 10:00 uur 
naar de Feesttent voor de corsodienst. 

Vanwege de vergunning wordt het een dienst 
met niet al te veel toeters en bellen. Maar er 

is genoeg ruimte om er met zingen, bidden en bijbellezen een fleurige 
en vrije dienst van te maken. 
 
ds. Kaj van der Plas 
 

mailto:Sjoerd@familie-alkema.nl
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Werving vrijwilligers 
We schreven er eerder al over: de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. 
In de afgelopen zeven maanden zijn we hier actief mee bezig 
geweest. En hoewel er gelukkig nog steeds initiatieven lopen, moeten 
we eerlijk zijn: we hadden op iets meer reacties gehoopt. 
Toch geven we de moed niet op, want: de Dorpskerk zijn we samen. 
Daarom blijven we op zoek naar mensen die hun gaven en 
enthousiasme willen inzetten als ouderling, diaken, lid van het college 
van kerkrentmeesters of scriba. 
En nee – je hoeft er geen zeeën van tijd voor te hebben. Het kost je 
maximaal een paar uur per week. We zijn een pragmatische, handen 
uit de mouwen organisatie. Vergaderen beperken we tot een 
minimum. We zijn meer van het doen. 
Wil je graag wat doen voor onze kerk of wil je eerst meer weten over 
één van de genoemde functies, bel met een van ons. We staan je 
graag te woord. 
Namens de kerkenraad,  
Jan Reinder Fransens (06-37605852), Greet Tillema (06-37605852) 
en Hanneke Wiersema (06-45520634) 
 
 

Gedicht 

Heilige Geest 
die in ons leeft 
ons bemoedigt, kracht geeft 
Die ons de weg wijst: 
Uw stille zachte stem die ons influistert. 
Leer ons luisteren, 
Vuur ons aan, 
wees een waakvlam in ons hart 
die heilig vuur doet ontbranden                                                                                   
Dat ik mij niet verwijder van U 
maar in verbinding blijf met U, 
als een rank aan de wijnstok. 
Leer mij luisteren, 
liefhebben en dienen. 
 
Charlotte Inkelaar-De Mos 
 
(overgenomen uit de Brug, kerkblad 
Vries) 
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“Er luidt geen klok of er slaat een klepel “ 
Een beetje in onbruik geraakt Nederlands spreekwoord zegt “er luidt 
geen klok of er slaat een klepel”. Het betekent zoveel als dat overal 
een oorzaak voor aan te wijzen is. Niets gebeurt zomaar zonder 
aanleiding. En dan laten we hier in het midden of de klok beweegt, 
dan heet het luiden, of de klepel wordt aangedreven hetgeen beieren 
wordt genoemd. Hoe dan ook: het was in de eerste maanden van dit 
jaar dat de klok ineens soms niet meer te horen was op de 
gebruikelijke tijdstippen. En de oorzaak bleek verregaande slijtage 
aan het aandrijfwerk van de klok.  
Over die klok valt wel wat te vertellen. Sinds 1805 hing er in de 
dakruiter (de kerk van Eelde heeft geen toren) een luidklok, die 
tijdens de tweede wereldoorlog door de bezetter is weggehaald “om 

ploegscharen tot zwaarden om te 
smeden”. Na enige jaren een klokloze 
gemeenschap te zijn geweest, werd in 
1948 een nieuwe door de firma van 
Bergen te Heiligerlee gegoten klok 
opgehangen. Het moet ergens in de 
jaren 70 of 80 van de vorige eeuw zijn 
geweest dat een paar technisch 
begaafde dorpsgenoten de klok van een 
elektrische aandrijving hebben 
voorzien. Gemak dient de mens. 
Het luiden van de klok hoort bij ons 
dorp. Het hoort bij het plaatselijke 
bioritme, wordt gemist als het er niet is 
op gebruikelijke tijdstippen en wordt 
opgemerkt als het klinkt op 
ongebruikelijke tijdstippen. Het roept 
de gemeenteleden nog altijd naar de 
wekelijkse eredienst, en klinkt op 
bijzondere momenten in het leven van 
dorpsgenoten, al of niet lid van onze 
gemeente. 

Deze week is het aandrijfwerk van de klok vervangen door de firma 
Vellema uit Hallum, naar wij hopen voor jarenlang probleemloze 
werking. Tenslotte: dit is een goed voorbeeld van waar uw vrijwillige 
bijdrage aan onze gemeente en ook de opbrengst van de collectes 
voor de eredienst voor worden ingezet, dat willen we ook wel eens 
aan de klokreep hangen! 
 
  

Afbeelding: de zwarte kast boven de klok 
drijft via een ketting het aan de klok 
bevestigde wiel aan. 
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Uitstapje van wijk 2 
Op vrijdagmiddag 9 mei waren wij met 16 mensen uit onze wijk te 
gast bij Natuurplaats Noordsche Veld aan de Donderseweg in Norg.  
Op het terras genoten we van koffie en thee met heerlijke Drentse 
turf of worteltaart. Daarna nam beheerder Peter van Wijk ons mee op 
een rondwandeling over het terrein (rolstoeltoegankelijk!), om iets te 
vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het Noordsche Veld, die 
teruggaat tot in de prehistorie. Peter nam ons in zijn verhalen mee 
naar grafheuvels, eeuwenoude holle wegen en raatakkers. Op 
boeiende wijze vertelde hij ook over het huidige natuurbeheer, in 
nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. We zagen de geiten die 
voor de begrazing zorgen en de aangelegde veldjes, waar allerlei 
gewassen worden opgekweekt. Ook de naastgelegen voormalige 
munitieopslag, waar nu verschillende bedrijfjes en organisaties een 
plekje hebben, bleef niet onbesproken. Daarna was er nog alle 
gelegenheid om met elkaar na te praten.  
Wie nieuwsgierig geworden is naar de Natuurplaats, moet beslist 
eens een kijkje nemen op de website: denatuurplaats.nl . 
 
Wilma Weenink 
 

De bloemen uit de kerk 
Is de bezorging geregeld? Of….. wie wil deze bloemen bezorgen? 
Ja, elke zondag staan er bloemen op de avondmaalstafel, die na 
afloop van de dienst naar een gemeentelid gaan. 
Zomaar, of als steuntje in de rug, bij ziekte en/of medeleven. 
Soms hebben we een hele lijst met namen voor mensen die hiervoor 
in aanmerking komen. Soms is het moeilijk een bestemming vast te 
stellen…..wie nu? 
Er wordt een lijst bijgehouden zodat de bloemen goed onder de 
mensen verdeeld worden. Voor een aantal zondagen in de 
vakantieperiode hebben we het volgende bedacht: er staat een 
boeket in de kerk, waarvoor nog geen bestemming gevonden is.  
Weet u, weet jij iemand in je omgeving die wel een bloemetje kan 
gebruiken? Meldt dat dan na de dienst aan de dienstdoende ouderling 
of diaken. Dit wordt toegepast op zondag 3, 10 en 17 augustus a.s. 
Bedankt voor uw medewerking. 
Werkgroep Pastoraat 
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Agenda 
7   juni Zeilen op het Paterswoldsemeer 
14 juni Nacht van de vluchteling, Groningen 
18 juni Groeten en Ontmoeten 
18 juni Wereldmaaltijd 17.30 ‘t Loughoes 
19 juni Alzheimercafé 19.30 De Enk Zuidlaren 
29 juni Creatieve gezinsmiddag 14 uur, ’t Loughoes 
  2 juli Koffietied 9.30 uur, ’t Loughoes 
16 juli Groeten en Ontmoeten 
21 juli Klassiek concert Aurorafestival Dorpskerk 20.15 uur 
  6 aug Koffietied 9.30 uur ’t Loughoes 
20 aug Groeten en Ontmoeten 
24 aug Zangdienst Dorpskerk 10 uur  
 
Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 
 
Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand 
Data in 2025: 
woensdag 25 juni, woensdag 30 juli, woensdag 27 augustus, 
woensdag 24 september, woensdag 29 oktober, woensdag 26 
november, woensdag 24 december 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van de maand, 
19.30–21.30, met uitzondering van juli, augustus en december. 

        
         

       
      
      

   
 Groeten 
     en 

Ontmoeten 
  mei 2025 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 
Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 
vrijdag 29 augustus, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 
Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 
deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 
Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 
18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 
Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 
zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 
 
Berichten voor de website:  
webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

O CIELO 
Op zondagmiddag 6 juli spelen theatermaker/celliste Judith Oost en 
organist Simon Bouma het vrolijke, veelzijdige theaterconcert ‘O 
CIELO’ in de Dorpskerk van Eelde. 
Met muziek en verhalen nemen Simon en Judith het publiek mee in 
de fantasieën die ze als kinderen bij het reusachtige orgel hadden: 
Een toverinstrument! Een orgelbalustrade die tegelijkertijd een 
stoomboot en een luchtballon is! Met dit ‘magische luchtschip’ stijgen 
de muzikanten en het publiek op. De route gaat over verschillende 
landen. De cello en het orgel vangen de geluiden die van beneden 
komen op en beginnen te vertellen… (zie advertentie verderop in KC.)
               

Bedankt 
Op vrijdag 25 april jongstleden ontvingen wij een Koninklijke 
Onderscheiding naar aanleiding van onze vrijwillige inzet voor de kerk 
en het verenigingsleven in ons mooie dorp. Het was voor ons een 
enorme verrassing en een eer dat wij beiden werden onderscheiden 
als lid in de Orde van Oranje-Nassau. We hadden een onvergetelijke 
dag met velen uit het verenigingsleven en de vele dierbaren om ons 
heen. We zijn dankbaar dat we dit samen mogen ontvangen mede 
namens de aanbeveling van de Dorpskerk. 
Peter en Gea Kruit. 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Wij waren totaal verrast toen we plotseling een Koninklijke 
onderscheiding kregen op 25 april jongstleden.  
Daarna ontvingen we van veel mensen felicitaties, bloemen en 
kaarten:  
Heel erg bedankt! 
 
Dick Jager en Hanneke Wiersema. 
 
 
  
Hoewel Hielle mij enigszins had voorbereid, werd ik zondag jl. verrast 
door de waardering in woord en gebaar. 
Het was even schrikken toen Gabrielle bij de afkondigingen meldde 
dat ik voor het laatst lector zou zijn.  Vervolgens was daar het 'onder-
ons-moment' in ‘t Loughoes met de lectoren. Hielle sprak mij toe, en 
overhandigde een prachtig boeket.  
Al met al, heel bijzonder. 
Het lezen heb ik altijd zo graag gedaan, daarom voelt het een beetje 
dubbel. . . 
 
Tenslotte: hartelijk dank voor de waardering en het mooie boeket; ik 
ben er heel blij mee. 
 
Vriendelijke groet,  
Antho van Eijk  
  
 
Bedankt. 
Met Pasen werd ik verrast door Roelie Matter met de Paaskaars. Wat 
een mooi teken van verbondenheid. We geven het licht door. Zelfs als 
je niet in de kerk kan komen. 
We branden de kaars geregeld en ik ben blij met de verbondenheid. 
Een beetje licht kan iedereen gebruiken. 
 
Groeten Rian Westmaas  
 
 
Wat ben ik altijd blij verrast als er weer een gebaar vanuit de kerk 
naar me toe komt. Het jaarlijkse plantje met Pasen en een bos 
bloemen voor mijn 85everjaardag. 
Dank je wel voor deze blijk van verbondenheid. 
 
Groet Anje Dijk  
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Wereldmaaltijd, woensdag 18 juni 
Zoals al in KC van mei aangekondigd organiseren we als diaconie 
weer een Wereldmaaltijd: 

Datum:  woensdag 18 juni 2025 
Tijd:     vanaf 17:30 uur 
Plaats:  Loughoes 

We noemen het niet voor niets “Wereldmaaltijd”. Iedereen is van 
harte welkom. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, moet je je wel 
aanmelden. Dus geeft je snel op, want vol is vol. 
Doe dit bij voorkeur door een email te sturen naar 
diaconie@dorpskerkeelde.nl. Vermeld hierin je naam, het aantal 
personen en je telefoonnummer. Als alternatief kan je je naam 
invullen op een lijst in ‘t Loughoes. 
Het idee is, net als bij voorgaande maaltijden, dat iedereen zelf wat 
te eten meeneemt. Dit wordt uitgestald in het midden van de zaal. 
We beginnen de maaltijd met heerlijke soep van Marjan. Daarna 
kunnen we kiezen uit het meegebrachte eten. Een prachtige en 
smakelijke manier om eens kennis te maken met nieuwe gerechten. 
Natuurlijk wordt er niet alleen lekker gegeten. Ook het kennismaken 
met andere mensen met verschillende achtergronden is een wezenlijk 
onderdeel van de Wereldmaaltijd. 
 

Nacht van de vluchtelingen:  
’t Loughoes als pleisterplaats. 
Vorige maand schreven we in het Kerkelijk Contact over de Nacht van 
de Vluchteling. Met de Nacht van de Vluchteling vraagt Stichting 
Vluchteling aandacht voor het lot van de miljoenen mensen die 
wereldwijd moeten vluchten voor oorlog en geweld. Zie 
www.nachtvandevluchteling.nl. ’t Loughoes is rustlocatie op de 40 km 
route gedurende de nacht (van 01:00u tot circa 05:00u) van 
zaterdag 14 op zondag 15 juni. Er zijn al een paar gemeenteleden 
bereid gevonden om gedurende (een deel van) deze nacht 
ondersteuning te verlenen aan onze kosters Peter & Marjan en de 
mensen van Stichting Vluchteling, er is nog behoefte aan meer 
vrijwilligers. Koffieschenken, wellicht een praatje maken en na afloop 
ook de toiletten schoonmaken, want zondagochtend is er gewoon 
weer dienst. Opgave kan bij de kosters of via cvk@dorpskerkeelde.nl. 
Kees-Jan Antuma 
 
 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl
http://www.nachtvandevluchteling.nl/
mailto:cvk@dorpskerkeelde.nl
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De bloementuin achter ‘t Loughoes 
Ruim 2 jaar geleden zijn we als Groene Kerk gestart met een 
bloementuin achter ‘t Loughoes. Aanleiding van ons initiatief zijn de 
vele boeketten die jaarlijks gegeven worden aan gemeenteleden of 
worden gebruikt in de kerk zelf. Deze worden nu gekocht in 
bloemenzaken en zijn meestal niet milieuvriendelijk geteeld.  
Vanuit de Groene kerk hebben we daarom een eigen tuin gecreëerd 
achter ‘t Loughoes waar, zonder gifstoffen te gebruiken, prachtige 
bloemen en vruchten worden gekweekt. We zijn begonnen met een 
klein perceel en door het groeiend enthousiasme is de tuin al 2x 
groter gemaakt. Er staan naast diverse fruitbomen vele bloeiende 
planten zoals dahlia’s, verschillende soorten asters en vlinderstruiken. 
Veel planten zijn afkomstig van gemeenteleden. Een oproep in de 
lokale krant leverde meerdere reacties op. Verreweg de meeste 
planten in de tuin zijn afkomstig van de familie Hiemstra. We streven 
ernaar om als kerk (in het seizoen) zelfvoorzienend zijn qua het 
verzorgen van een boekt bloemen. Als er bloemen geoogst kunnen 
worden laten we dat aan de bloemencommissie weten. 
Onze tuin hebben we gecreëerd in samenspraak met Peter en Marjan. 
Ook zij dragen enthousiast hun steentje bij en gebruiken de kruiden 
en vruchten bij de bereiding van hun gerechten. 
Naast de praktische invulling kan de tuin ook als een baken van rust 
en inspiratie worden gezien. Wij genieten volop van de prachtige 
bloementuin.  
De tuin wordt 
onderhouden door 
een groep 
vrijwilligers. Met 
regelmaat komen 
we langs om 
water te geven of 
om de tuin 
onkruidvrij 
gehouden. 
Gemeenteleden 
die zin hebben om 
mee te doen met 
de Groene kerk 
zijn van harte 
welkom. 
Aanmelden kan bij 
Harm Kremer of Arie Meerman. 



 
17 

Waar blijft de tijd 
Tjonge tjonge! 
Het voelt haast als het knipperen van je ogen! 
Het jaar vliegt voorbij, sla net de agenda van 2024 open op een 
willekeurige bladzijde in mei, er staat: boompjes gekocht, klokluiden, 
Bloemenkoor, feest van de geest, wekelijkse les van het alfa college, 
waar mede Nederlanders taalles krijgen, het nieuw opgezette groeten 
en ontmoeten (groot succes!), vergaderingen en trainingen die 
worden georganiseerd. Verkiezingen hebben we ook nog in ‘t 
Loughoes gehad, enige huwelijken en, spijtig genoeg, te veel 
uitvaarten ... 
En toen begon onze zomervakantie.  
Intussen ging CODE van start, wat fijn dat er altijd mensen klaar 
staan om de openstelling tot een succes te maken. 
September Corso! Het nieuwe kerkelijk jaar is weer van start, de 
vergaderingen stromen weer binnen, monumentendag, afscheid Bert 
Broers, startzondag. 
Vele vergaderingen voor de nieuw op te zetten kerstmarkt, 
boekpresentaties, kerkelijke vergaderingen en wekelijks weer het 
Bloemenkoor, Gedenk de overledenen, de adventsdagen en kerst. 
En toen begon 2025. De nieuwe pluktuin bij ‘t Loughoes komt 
langzaam tot leven, en wordt groter en groter. 
Tussen alle drukke dagen waren we ook wel eens vrij hoor! De 
hulpkosters namen onze werkzaamheden 1x in de maand over. 
Tja, zoals jullie hebben kunnen lezen: het beroep koster is hollen of 
stilstaan. 
Graag willen we echt alle vrijwilligers die bij onze 
kerk hun steentje hebben bijgedragen tot waar 
de kerk nu  staat, bedanken voor hun 
gezelligheid en inzet. 
Wij hopen dat na de zomervakantie iedereen af 
en toe de weg weer weet te vinden naar de kerk 
of naar ’t Loughoes, al is het maar eens voor een 
bakkie koffie. 
 
Fijne zomer!! Peter en Marjan. 
 
Met vriendelijke groet  
Peter en Marjan Dijk 
koster@dorpskerkeelde.nl 
Tel: 0652887709 
  
  

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Puzzel 
In elk vakje moet je één van de gegeven letters invullen. 
Je moet de lege vakjes zo invullen, dat in elke rij, elke kolom en elk 
blokje ieder letter slechts één keer voorkomt.  
De letters in de  balk  is de oplossing. 
Mooie zomer! Ina Rawée.  cgrawee@gmail.com  
 

 w    N  G    I    E  D 
    4      R   2  9 

 G    L 8  N      V   

6  I  V   L  E  D  N   
     W     1      3  

   G      I   w  R   
 7         N  V    w 
 I  V     w    N    E 
     G    D 5      
   

1 7 2 7 3 8 4 1 7 

 

1 7 8 6 7 5 7 9 

 

2 4 9 8 

mailto:cgrawee@gmail.com
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De oplossing van de mei puzzel was: bevrijdingsdag 
 
1. rek, keer, beker. 2. nel, knel, enkel. 3. pol, pool, volop.  
4. aar, raad, radar. 5. bos, boks,  ijsbok. 6. oom, room, droom. 
7. ren, neer, Irene. 8.set, rest, nerts. 9. pre, pier, griep. 
10. man, amen, samen. 11. ram, maar, drama. 
12. rem, berm, amber. 13. dar, daar, gaard. 
 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 
van de gemeente naar:  
4   mei  Fred en Ellis de Vries 
11 mei mevr. Janneke Hartsuiker 
18 mei dhr. en mevr. Nieuwenhuis 
25 mei familie Kema 

In herinnering  
Naam Geboortedatum         Overleden 
Mevr. G. Hooiveld-ten Have 06-04-24 30-04-25 
Mevr. M. Lorjé 25-11-39 05-05-25 
Mevr. M. Weistra 06-10-40 19-05-25 
Mevr. E. Harmens-Muller 21-11-32 26-05-25 

 
Ik weet van een stad die komen zal, 
een stad op een berg hoog boven het dal, 
Met muren en poorten en lichten 
En mensen met blijde gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst heeft, 
Jeruzalem, dat wordt een feest.  

Van het kerkelijk buro 
Vertrokken: 
Mw.  H.F. Jansen-van den Hul, van Paterswolde naar Hoofddorp 
Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 
administratie  
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Zangdienst 24 augustus 2025  
Geef jouw favoriete lied door! 
 
Zingen in de zomer! Op zondag 24 augustus om 10 uur houden we 
een zangdienst in de Dorpskerk. Een feestelijke viering met veel 
muziek die jij zelf mag aandragen. Dus denk je nog steeds aan dat 
ene lied uit de Johan de Heer bundel? Mis je in het nieuwe liedboek 
dat ene lied uit Tussentijds? Of neurie je vaak dat mooie 
opwekkingslied? Laat het weten! We horen graag uiterlijk 8 
augustus de verzoeknummers.  
 
We proberen natuurlijk zoveel mogelijk nummers een plek in de 
dienst te geven. En misschien wil jij wel toelichten waarom je dat ene 
lied zo mooi vindt. Of wat betekent zingen voor jou? 
 
Je kunt je favoriete liederen en eventuele toelichting opgeven via 
deze link: https://forms.gle/oyWmLz4fSLauVGfL8 
(er is een maximum van 3 liederen per persoon). Of door het 
scannen van deze QR-code met de camera van je telefoon: 

 
 
 
 
 
 
 

Bonifatius Festival Vries 
Op zaterdag 7 en zondag 8 juni vindt in en rond de 
Bonifatiuskerk in Vries het Bonifatiusfestival plaats. 
Programmaonderdelen zijn o.a. een symposium over 
oude gebouwen in Drenthe, een Middeleeuwse markt, 
een theaterstuk en een bijzondere kerkdienst op 
zondagmorgen. 
Het hele programma is te vinden op:  
www.bonifatiusfestival.nl 
W.S. 

  

https://forms.gle/oyWmLz4fSLauVGfL8
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Collecteopbrengsten 
Maart 2025         
Datum D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 
2-mrt D Kerk In Actie: Zending € 122,70   
  K Eredienst € 128,75   
        € 251,45 
9-mrt D Kerk In Actie: Zending € 142,19   
  K Eredienst € 90,35   
        € 232,54 
16-mrt D Ondersteuning Voedselbank € 121,05   
  K Eredienst € 74,05   
        € 195,10 
23-mrt D Kerk In Actie: Werelddiaconaat € 127,85   
  K Eredienst € 84,92   
        € 212,77 
30-mrt D Bloemenfonds € 175,35   
  K Eredienst € 113,45   
        € 288,80 
   € 1.180,66 € 1.180,66 
April 2025       
6-apr D Kerk In Actie: Emiraten € 162,05   
  K Instandhouding Eredienst € 91,70   
        € 253,75 
13-apr D Zwo Actie: Libanon € 188,22   
 K Instandhouding Eredienst € 138,50   
        € 326,72 
20-apr D Kerk In Actie: € 188,75   
  K Instandhouding Eredienst € 166,40   
        € 355,15 
20-apr K ontvangen extra gift € 20,00   
        € 20,00 
27-apr D Bloemenfonds € 44,90   
  K Instandhouding Eredienst € 49,70   
        € 94,60 
   € 1.050,22 € 1.050,22 

 
Bovenstaande is de weergave van de collecteopbrengsten via de 
GIVT-app en via de collecteschalen achter in de kerk van de maanden 
maart en april 2025. 
Alle gevers en geefsters  hartelijk dank voor uw bijdrage hier aan. 
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Theaterconcert 
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Colofon 
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