
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kerkdienst in de Feesttent 
31 augustus 

 
Corso 2025  



Zondagsbrief voor zondag 31 augustus 2025 

Medewerkenden 

Voorganger:  ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:  Gea Kruit 

Diaken:   Wichard Bouma 

Lector:  Hielle Tillema 

Organist:  Vincent van Laar 

Kinderkerk:   Sjoerd Alkema, Gert-Jan Schaapman 

Gastvrouw:  Harma Löhr 

Bloemen:  Marjan Zigterman 

Collecten 

Eerste collecte:   Diaconie ondersteuning voedselbank 

Tweede collecte:  Eredienst 

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. 

diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst 

op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-

Paterswolde. 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet 

van de gemeente naar de 2e etage Symphonie. 

Wie wil deze bezorgen? 

Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

in de corsotent met koffie/thee/limonade. 



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300 
Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema   0645520634 

 scriba: mevr. G. Kruit 0630119668 

Koster/beheerders dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

 

 
Kerkdienst: 7 september 10.00 uur Dorpskerk, 

Avondmaal 

Voorganger:      ds. Kaj van der Plas 

 

Volg je deze dienst thuis of elders? We horen graag van jou! 

 

We willen graag weten hoe de uitzendingen je bevallen, 

en of je bepaalde wensen hebt om de kijkervaring voor jou nog beter 

te maken. Stuur een mailtje naar dorpskerkeelde@gmail.com    

Of een berichtje naar ds. Kaj van der Plas via 06 47 13 53 00 

 

Koffietied 

Woensdag 3 september van 10.00 uur tot 10.30 uur in ’t Loughoes. 

 

Oproep: Helpende handen gezocht voor tuinonderhoud!  

Samen zorgen we voor onze kerk in het najaar. Zoals velen 

inmiddels hebben vernomen is Peter Dijk, onze gewaardeerde koster 

door ziekte helaas niet in staat om het tuinonderhoud rondom de 

Dorpskerk en ’t Loughoes op zich te nemen. Vooral in het najaar, 

wanneer de bladeren vallen en het tuinwerk zich opstapelt, is hulp 

meer dan welkom. Daarom doen wij een beroep op iedereen die een 

handje wil toesteken! Heeft u op vrijdagen of zaterdagen tijd en zin 

om samen met anderen te komen harken, vegen en andere lichte 

tuinwerkzaamheden te verrichten? U hoeft geen groene vingers te 

hebben, enthousiasme en saamhorigheid zijn belangrijker dan 

ervaring. 

 

Samen houden we ons kerkterrein netjes en zorgen we ervoor dat 

iedereen welkom blijft in een verzorgde omgeving. Kom gerust 

alleen of neem iemand mee: alle hulp wordt gewaardeerd, of u nu 

één keer of vaker kunt komen.  

 
Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Neem dan 

contact op via Marjan Dijk (050) 309 2308 of het emailadres 

koster@dorpskereelde.nl . We hopen op veel betrokkenheid en een 

mooie, gezamenlijke inzet! 

Hartelijk dank alvast voor uw hulp en betrokkenheid.  

Het College van Kerkrentmeesters 

mailto:koster@dorpskereelde.nl


BEGINNEN 
 
We luisteren naar: None of us are free 
 
Well you better listen my sisters and brothers, 
'cause if you do you can hear, 
there are voices still calling across the years. 
And they're all crying across the ocean, 
and they're crying across the land, 
and they will ‘till we all come to understand. 
 
Refrein:  None of us are free, if one of us is chained. 
 
And there are people still in darkness, 
and they just can't see the light: 
if you don't say it's wrong then that says it’s right. 
We’ve got to try to feel for each other, let our brothers know 
that we care, 
got to get the message, send it out loud and clear. 
 
(Refrein) 
 
Now I swear your salvation isn't too hard to find, 
none of us can find it on our own. 
We've got to join together in spirit, heart and mind, 
so that every soul who’s suffering will know we’re not alone.  
 
(Refrein) 
 
 



If you just look around you, 
you're gonna see what I’ve said, 
cause the world is getting smaller each passing day. 
Now it's time to start making changes, 
and it's time for us all to realize, 
that the truth is shining bright right before our eyes. 
 
[refrein] 
 
Vertaling: 
 
Geen van ons is vrij 
 
Luister goed, zusters en broeders, 
als je dat doet kun je ze horen:  
de stemmen uit het verleden die nog steeds tot ons roepen. 
Ze roepen over de oceaan, en ze roepen over het vasteland, 
blijven dat doen tot we zullen begrijpen dat: 
 
geen van ons vrij is, als een van ons geketend is. 
 
Er zijn nog steeds mensen in het donker, 
die het licht niet kunnen zien, 
als jij niet zegt dat het verkeerd is, zeg je dat het goed is. 
We moeten proberen met elkaar mee te voelen, 
onze broeders laten weten dat het ons kan schelen, 
de boodschap luid en duidelijk laten horen, dat: 
 
geen van ons vrij is, als een van ons geketend is. 



Als je gewoon om je heen kijkt, 
zul je zien wat ik heb gezegd, 
want de wereld wordt elke dag kleiner. 
Nu is de tijd om te veranderen, 
en het is tijd dat we ons ervan bewust worden 
dat de waarheid helder voor onze ogen straalt, dat: 
 
geen van ons vrij is, als een van ons geketend is. 
 
tekst en muziek: Barry Mann, Brenda Russell, Cynthia Weil 
zang: Solomon Burke & The Blind Boys of Alabama 
 

 
 
WELKOM 
 
ONZE HULP 
ouderling:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft! 



GEBED 
...door Jezus Christus, onze Heer 
gemeente: Amen! 

 
INLEIDING OP DE DIENST 
 
ZINGEN De vreugde voert ons naar dit huis 

 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

EVEN KUNST KIJKEN 



HET VERHAAL VAN KUNSTWERK 1 
 
WE ZINGEN Als alle mensen vogels dromen 

 
Als alle mensen zich vermaken 
met dansen op een open plein, 
als alle mensen oorlog staken, 
zal er dan al vrede zijn? 
 
Als alle mensen huizen bouwen 
met bloementuinen en jasmijn 
en als ze vol zijn van vertrouwen, 
zal er dan al vrede zijn? 
 
Als alle mensen God begroeten 
en samen delen brood en wijn, 
als alle mensen Jezus roepen, 
zal er dan al vrede zijn? 

 



HET VERHAAL VAN KUNSTWERK 2 
 
WE ZINGEN Voor mensen die naamloos 

 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 



God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

 
UIT DE BIJBEL Genesis 1:27 – 2:3 
 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de 
mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar 
en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: 
heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel 
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ Ook zei God: 
‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle 
vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan de 
dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan 
de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle 
groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God zag alles 
wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en 
het werd morgen. De zesde dag. 
Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op 
de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag 
rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de 
zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel 
zijn scheppingswerk. 



FLEURIG EN VRIJ – Overdenking 
 
 
WE ZINGEN  God vol liefde, recht en waarheid 

 

 
 



Huis van vrede voor wie vluchten, 
dieren voedt gij, bossen kleedt gij. 
Vriendschap volgt u, gij deelt hoop. 
Vriendschap volgt u, gij deelt hoop. 
refrein: Halleluja! 
 
Loof de Ene, engelen, mensen, 
zon, maan, sterren, vuur en water. 
Heel de wereld, juich voor hem. 
Heel de wereld, juich voor hem. 
refrein: Halleluja! 
 
Blaas de fluiten en trompetten, 
zing en deel je levensadem. 
Prijs de Ene, hemelhoog. 
Prijs de Ene, hemelhoog. 
refrein: halleluja! 

 
COLLECTE 
 
GEBEDEN 
 
SLOTLIED Ga met God en hij zal met je zijn 

 



 

 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
WAT DEDEN DE KINDEREN? 
 
AFSLUITER None of us are free 
 
KOFFIE EN ONTMOETING 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunstwerk omslag voor:  Euforie, Aukje Adams  
Kunstwerk omslag achter:  En nu dan, Peter Tholen 
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