
 

 

 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 28 september 2025 

 

 

Medewerkenden  

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:   José Groenboom 

Diaken:    Greet Tillema 

Lector:    Anke Crielaard 

Organist:   Vincent van Laar 

Kinderkerk:   Marjan de Ruiter, Harm Kremer 

Gastvrouw:   Aaf Brands 

Bloemen:   Marjan de Ruiter 

 

Collecten    

Eerste collecte:   Kerk in Actie (zending) 

Tweede collecte:      Eredienst 

 

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. 

diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst 

op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-

Paterswolde. 

 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet 

van de gemeente naar J. Lieben en familie.  

De bezorging is geregeld. 

 

Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 

in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 

 

  



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300 
Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema   0645520634 

 scriba: mevr. G. Kruit 0630119668 

Koster/beheerders dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

 

 
Kerkdienst:           5 oktober 10.00 uur Dorpskerk  

 Zanggroep 

Voorganger:           ds. Kaj van der Plas 

 

Doop 

De kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat de doop is 

aangevraagd  door  Eline en Bart Beelen voor hun dochters Lise 

Marthe en Hanne Dore, die zal plaatsvinden in de dienst van zondag 

12 oktober. 

 

Volg je deze dienst thuis of elders? We horen graag van jou! 

We willen graag weten hoe de uitzendingen je bevallen, 

en of je bepaalde wensen hebt om de kijkervaring voor jou nog beter 

te maken. 

Stuur een mailtje naar dorpskerkeelde@gmail.com  

Of een berichtje naar ds. Kaj van der Plas via 06 47 13 53 00  

 

Wereldmaaltijd 

Op donderdag 9 oktober organiseert de diaconie van de dorpskerk 

opnieuw een Wereldmaaltijd in het Loughoes. 

Iedereen is van harte welkom om hier aan deel te nemen. 

We zouden het zeer waarderen en fijn vinden als u ook zou komen 

en eventueel kennissen, buren, vrienden of bekenden meeneemt. 

Nodig hen dus zeker uit om mee te gaan. 

Het idee is om eten mee te nemen voor je zelf en eten voor één 

ander persoon. Dit uit te stallen op een tafel in het midden van de 

zaal. Na een heerlijke kom soep (verzorgd door Marjan) kunnen we 

kiezen uit het meegebrachte eten. Voor drinken wordt gezorgd 

evenals koffie of thee als afsluiting 

Het is een prima manier om eten uit verschillende culturen en met 

nieuwe gerechten in aanraking te komen. Tevens is dit de 

gelegenheid om een gesprek met elkaar te voeren en elkaar beter te 
leren kennen. Dit zijn wezenlijke uitgangspunten van de 

wereldmaaltijd 

Helaas is opgave om deel te nemen nodig gezien het aantal plaatsen 

dat beschikbaar is. Je kunt dit doen via een mail naar 

diaconie@dorpskerkeelde.nl of via een inschrijfformulier in het 

mailto:diaconie@dorpskerkeelde.nl


Loughoes. Vermeldt in de mail of op het inschrijfformulier naam, 

aantal deelnemers en telefoonnummer. 

 

Dus. Wereldmaaltijd 

Datum:  donderdag 9 oktober 

Aanvang: 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. 

Plaats:   Loughoes 
 

Graag tot de 9e oktober 

 

Koffietied 

Woensdag 1 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur is er koffietied 

in het Loughoes. 

 

Komende dinsdag: zinvolle ontmoeting 

Geloven, wat heb je daaraan? Nou, aan de ene kant geeft het 

soms rust en vertrouwen. En aan de andere kant levert het soms 

goede vragen en mooie gesprekken op. 

 

Al sinds mensenheugenis helpen mensen elkaar te groeien door 

met de bijbel in de hand met elkaar in gesprek te gaan. “Wat 

vind jij hiervan, speelt dit voor jou een rol...” 

 

Bij dat gesprek sluiten we ons dit najaar weer aan. Je bent 

welkom in een huiskamer. Meld je even wanneer je komt? Het 

maakt niet uit in welke wijk je woont. En iedere maand is het 

onderwerp weer anders. Wel zo afwisselend! 

 

● dinsdag 30 september om 14.30 uur bij  

Roelie Matter, Kluivingskampenweg 20 

 

De ontmoetingen worden voorbereid en geleid door ds. Kaj van 

der Plas. Volgende twee keer zijn: 

 

● dinsdag 28 oktober om 14.30 uur bij  

Frieda van der Molen, Beethovenweg 18 

● maandag 10 november om 19.30 uur  (dit was 17 

november!) bij  

Frieda van der Molen, Beethovenweg 18 

 

Meld je bij Frieda op 050 309 39 32 

Bel Roelie op 050 309 55 48 



  



Orde van dienst zondag 28 september 2025 

 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

(we gaan staan) 

ouderling: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

ouderling: Laten wij bidden: 

(drempelgebed, eindigend met:) 

….. door Jezus Christus, onze Heer. 

gemeente: Amen 

 

Intochtslied  222 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Bijbellezing: 1 Koningen 19:4-13  

uit de Bijbel in Gewone Taal 

 

Nadat Elia een hele dag gelopen had, ging hij onder een struik 

zitten. Daar vroeg hij aan God of hij mocht sterven. Hij zei: 

‘Heer, het is genoeg geweest, laat mij maar doodgaan. Ik ben het 

niet waard om nog langer te leven.’ Elia ging liggen en viel onder 

de struik in slaap. 

Maar toen kwam er een engel. Die raakte Elia aan en zei: ‘Sta op, 

en eet wat.’ Toen Elia opkeek, zag hij naast zich een vers brood 

en een kruik met water. Hij at van het brood en dronk van het 

water. Daarna ging hij weer liggen. 

 



Maar de engel van de Heer kwam terug. Hij raakte hem opnieuw 

aan, en zei: ‘Sta op, en eet wat. Anders heb je niet genoeg 

kracht om verder te lopen.’ 

 

Toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. Dat gaf hem genoeg 

kracht om in veertig dagen en veertig nachten naar de berg 

Horeb te lopen, de berg van God. Daar ging hij in een grot liggen 

slapen. 

De volgende ochtend begon de Heer tegen hem te spreken.  

Hij zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’ 

Elia antwoordde: ‘Heer, machtige God, ik heb met al mijn kracht 

voor u gevochten. Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze 

hebben uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben de 

enige die nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden!’ 

 

De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar buiten, ga op de berg staan 

om mij te ontmoeten.’ 

Toen kwam de Heer voorbij. 

Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg 

begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer 

was niet in de storm. 

Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer 

ook niet. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was 

ook niet in het vuur. 

Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. Toen 

Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep 

naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. Daar 

hoorde hij een stem die zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’ 

 

We zingen:  677 

 

GROET  

v. De Heer zij met jullie 

a. Ook met jou zij de Heer 

 

  



Overdenking 

 

We zingen:  283 

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collectetoelichting 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Slotlied  419 

 

Zegen 

Voorganger: ...en geeft ons vrede 

 

 
 

Orgelspel 

  



 

 


