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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
 

Datum: Tijd: Voorganger: 

 

07 sept. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas KK /A  

    

14 sept. 10.00 uur  ds. H.J.Meijer, Roden KK / JK 

    

21 sept. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas KK 

    

28 sept. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas KK / Startzondag 

    

05 okt. 10.00 uur  ds. Kaj v.d.Plas KK 

 

 

 

  
   

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

   
Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 
 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 
De zomervakantie voor de scholen is voorbij. Het is weer drukker in 

het dorp en velen zijn bezig met werkzaamheden voor de 

verschillende corsowijken. Sinds dit weekend horen we de muziek uit 

de feestent komen. Mooi dat we in dit dorp een traditie zoals het 

Bloemencorso hebben. 

Ook in de kerk kennen we tradities, zoals de Startzondag op 28 

septemeber a.s. Wees welkom om samen het nieuwe seizoen in te 

luiden. 

 

In KC kun je lezen wat er de afgelopen maanden aan activitetien zijn 

geweest binnen de gemeente. Tevens meerdere oproepen voor 

vrijwilligers/ helpende handen binnen de gemeente. 

Vanuit de Gemeente van de Dorpskerk te Eelde is er een brief 

verstuurd aan de PKN. 

Elkaar ontmoeten blijft belangrijk en daar worden verschillende 

activitetien voor georganiseerd. 

 

Namens de redactie wensen wij jullie allen een goed nieuw kerkelijk 

seizoen! 

Hannah Matter- Buiter 
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Startzondag -28 september 

 “Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest” 

Ben jij er ook bij? 

Op zondag 28 september luiden we samen het nieuwe seizoen in, 

geïnspireerd door het PKN-jaarthema: 

"Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest." 

Wat kun je verwachten? 

We staan stil bij hoe Gods Geest onverwacht en krachtig werkt – niet 

alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Het thema nodigt ons uit 

om met open ogen en een ontvankelijk hart te kijken naar wat God 

doet in het dagelijks leven. 

Het programma: 

- 10.00 uur – Inloop met koffie en introductie van het thema 

- Daarna: keuze uit diverse activiteiten, zoals 

o een wandeling 

o een kijkje bij het orgel 

o creatief aan de slag 

o een goed gesprek met de dominee 

o een fotospel 

o of gewoon gezellig bijpraten in het Loughoes 

- Rond 11.00 uur – gezamenlijke viering 

- Aansluitend – lunch (neem iets mee om te delen!) 

We hopen van harte dat jij erbij bent! 

De werkgroep eredienst 
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Vorming en Toerusting 
LEZING: GELOVEN ALS BALANCEREN. 

 

Kun je de vraag ‘Wat is geloven?’ als een meerkeuze vraag 

beantwoorden, waarbij je het goede antwoord aankruist?  

Bijvoorbeeld: Geloven is 

       a.  De geloofsbelijdenis onderschrijven. 

                 b.  Wat de Bijbel leert. 

                 c.  Een levenslange reis. 

       d. Gewoon doen.  

 

Wat is het juiste antwoord? Of zijn ze allemaal goed? Of misschien 

allemaal fout? En als jouw ‘goede’ antwoord er niet bij staat, val je dan 

in de categorie ‘ongelovig’?   

Is dit eigenlijk wel een juiste benadering van dat veelkleurige begrip 

‘geloven’? Is geloven niet veeleer 

Balanceren, tussen zeker weten – niet willen of kunnen weten; tussen 

op levens-reis gaan – blijven zitten waar je zit. En misschien wel de 

spannendste: tussen angst – vertrouwen. 

Of is dat allemaal te vaag, en heeft dat niet zoveel met geloven te 

maken; dan liever maar antwoord a. Vragen te over als het over 

geloven gaat. 

 

Ik ga daarover graag met u/jou in gesprek. Ik doe dat aan de hand 

van het boek dat ik schreef De Balanceeract die geloven heet. 

Overpeinzingen bij een wankel begrip.  

Het boek geeft tien mogelijke perspectieven op wat geloven zou 

kunnen zijn. Die kunnen we op een avond onmogelijk allemaal 

bespreken. In ieder geval komen bovengenoemde antwoorden aan de 

orde en die naar het verschil tussen wetenschap en geloof. Het 

misverstand daarover is cruciaal! 

Maar belangrijker is het gesprek met elkaar over onze opvattingen over 

en ervaringen met geloven: wat is er veranderd, wat is gebleven, 

tussen welke posities balanceer ik, durf ik te balanceren en nog meer. 

Graag tot ziens op 6 oktober 

 

Bert Slaa 

 

Datum: maandag 6 oktober a.s. 

Plaats: DORPSKERK 

Tijd: 20.00 uur 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
We zijn weer met frisse zin begonnen met de start van een nieuw 

seizoen. En allereerst komen bij het punt vacatures. Er zijn nog 

steeds geen reacties binnengekomen op de 100 uitnodigingen die zijn 

verstuurd en ook na herhaaldelijke oproepen zijn gedaan op de 

website of persoonlijk zijn gevraagd.   

Het is stil.. In de vergadering van 1 juli hebben Hein en ik zich dan 

ook nog een jaar beschikbaar gesteld. Dan worden we bijgepraat over 

de Corso-dienst die als thema ‘Fleurig en Vrij’ heeft en als jullie dit 

lezen al weer voorbij is.  Verheugend is dat we een aanvraag hebben 

voor 2 dopelingen. Fantastisch nieuws! U leest de datum van de doop 

in de vooraankondigingen. Er is een voorstel voor het samenstellen 

van een Commissie voor een pilot Kunstexpositie in de Dorpskerk. In 

samenwerking met het museum met aansluitend de mogelijkheid 

voor een Feest van de Geest expositie. Later zullen we meer concrete 

plannen bekend maken. En dan staat er elders in KC een brief van de 

Kerkenraad aan de PKN Nederland. U leest tevens het antwoord van 

de PKN. De oorlogen en hun wreedheden gaan ons verstand te boven 

maar dat ze moeten daarover bestaat geen twijfel.  We houden jullie 

op de hoogte voor het laatste nieuws op de website en zien elkaar 

weer in de gemeente. 

 

Met een hartelijke groet 

Namens de Kerkenraad, 

Gea Kruit 
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Brief namens de Gemeente van de Dorpskerk te Eelde aan de PKN 

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde 
www.dorpskerkeelde.nl  
Datum: 14-06-2025  
Betreft: Gaza                                        

Namens de Gemeente van de Dorpskerk te Eelde,  

 

Geachte heer/ mevrouw,  

Mensen die worden doodgeschoten bij uitgiftepunten voor voedsel.   

De kerkenraad van de Protestantse kerk Eelde-Paterswolde ziet bijna 

dagelijks via de verschillende media het onmenselijke lijden in Gaza 

en het buitenproportionele en op genocide lijkende geweld in Gaza en 

op de westelijke Jordaanoever door de Israëlische regering. Er zijn 

voorbeelden te over zoals:  

Ouders die treuren bij dode en uitgemergelde kinderen.  

Totale vernietiging van de infrastructuur en ziekenhuizen  

 
We begrijpen dat de aanleiding hiertoe gelegen is in de afschuwelijke 

en op geen enkele wijze te rechtvaardigen moordpartij op 7 oktober 

2023. Wat we echter niet kunnen begrijpen is het feit dat de 

Palestijnen in Gaza als volk van huis en haard verdreven worden, 

opgejaagd als loslopend vee. Hun grondrechten en humanitaire  

wetten worden met voeten getreden. We vinden dat de PKN 

onvoldoende afstand neemt van de (mis)daden van de  

Israëlische regering. Er is geen sprake meer van een balans in 

krachtsverhoudingen, de huidige situatie en de plannen met de 

weerloze bevolking van Gaza kunnen worden omschreven met het 

woord genocide. De vragen die ons als kerkenraad wat de oorlog in 

Gaza betreft vooral bezighouden zijn o.a. de volgende:  

 Waarom blijft een duidelijke oproep tot vrede en 

onderhandelingen vrede hier achterwege? 

 Gaf God via Jezus ons niet de opdracht om om te zien naar onze 

medemens? 

 Hoe kunnen wij dit als volgelingen van Christus uitleggen? 

 Waarom treedt de PKN niet meer op de voorgrond en horen de 

kerkelijke gemeentes zo weinig van de PKN?  

  

Ter illustratie: na de start van de oorlog in Oekraïne riep de 

wereldraad van kerken (waartoe de PKN behoort) Rusland op tot een 

onmiddellijk staakt-het-vuren, het terugtrekken van zijn militairen uit 

Oekraïne en het starten van onderhandelingen over een politieke 

oplossing van het conflict. Ook al is dit een andere oorlog, de intentie 

om te komen tot vrede en rechtvaardigheid blijft dezelfde. 
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We willen nu niet langer zwijgen waar het gaat om de situatie in Gaza 

en roepen de PKN op een duidelijker standpunt in te nemen.  

 

Wij zien uw reactie graag tegemoet,        

Met de meeste hoogachting, 

Gea Kruit, scriba van de Protestantse Gemeente in Eelde-

Paterswolde.  

  

Antwoord PKN 
Geachte mevrouw Kruit,  

Hartelijk dank voor uw brief waarin uw kerkenraad uw zorgen deelt 

over de situatie in Israël en Gaza. U vraagt daarbij de Protestantse 

Kerk om zich hierover concreet uit te spreken. Vanwege het grote 

aantal reacties dat wij hebben ontvangen, is het helaas niet mogelijk 

om alle brieven en e-mails persoonlijk te beantwoorden. Uiteraard 

hebben wij alle reacties aandachtig gelezen en willen wij graag als 

volgt reageren.  

Voorop staat dat de Protestantse Kerk de verbijstering deelt over wat 

er in Gaza gebeurt. Uw oproep om concreet uiting te geven aan deze 

verbijstering en het geweld een halt toe te roepen, herkennen wij. Als 

kerk zoeken wij naar vormen om dit te doen vanuit onze roeping en 

verantwoordelijkheid. We doen dat in de eerste plaats door naar 

elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij willen 

we ook de verscheidenheid in opvattingen in de eigen gelederen 

bespreekbaar maken, ervan uitgaande dat er (veel) meer is dat ons 

verbindt dan dat ons scheidt. Het moderamen beraadt zich samen 

met anderen op de vraag hoe dat gesprek zo goed mogelijk gevoerd 

kan worden. Daarbij zullen ook de aangekondigde gesprekstafels van 

de nieuwe scriba ds. Kees van Ekris worden betrokken.  

Het gebed om Gods Koninkrijk is het uitgangspunt. We bidden om als 

pelgrims op weg te gaan, joden, christenen en anderen: om samen te 

leven met alle verschillen, om te leven met de wonden, en om samen 

te werken om de wonden te helen. We kiezen er als kerk voor om het 

uit te houden in de spanning als een weg uit de polarisatie; we 

weigeren om een eenzijdige kant te kiezen en maken een krachtige 

keuze vóór Joden en vóór Palestijnen; we komen op voor 

medemenselijkheid en luisteren naar de wonden; we zoeken naar wat 

heelt en verbindt en komen op voor gerechtigheid en vrede, samen 

met onze partners en anderen. Dat alles vanuit de inspiratie van de 

waarden van Gods Koninkrijk. U kunt hier meer over lezen op onze 

website: Israël en Palestina | Protestantse Kerk in Nederland.  
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Op deze wijze zoeken we als kerk in dit dramatische conflict naar 

recht, vrede en verbinding door stem te geven aan en verbonden te 

blijven met Joden, Palestijnse christenen en andere Palestijnen. 

Vanuit de overtuiging dat iedereen gehoord moet worden en elk 

mensenleven even kostbaar is in de ogen van God.  

Dit kerkelijk getuigenis heeft bijvoorbeeld geklonken in:  

Het artikel als reactie op de demonstratie van 8 juli jl.: “Hartstocht 

brengt leden Protestantse Kerk bijeen” | Protestantse Kerk in 

Nederland. De oproep van scriba ds. René de Reuver: Politieke 

loopgraven staan oplossingen en noodhulp Palestina en Israël in de 

weg | Protestantse Kerk in Nederland. Het in november 2024 door de 

generale synode aanvaarde document: Uw Koninkrijk kome. Als 

pelgrims op weg samen met Joden en Palestijnse christenen   

‘Dat er vrede heerst binnen je muren...’ (Psalm 122:6) | Protestantse 

Kerk in Nederland   

De acties van Kerk in Actie zowel in Gaza als Israël: Noodkreet: help 

kinderen in Gaza en Israël | Kerk in Actie en: Palestijnse christenen 

hebben dringend hulp nodig | Protestantse Kerk in Nederland   

De twee uitzendingen van Petrus in het land vanuit Palestijns en 

Joods perspectief (uitgezonden op 4 en 11 mei).   

Samen met zestien andere lidkerken van de Raad van Kerken hebben 

we om gesprek gevraagd bij de Israëlische ambassadeur in Nederland 

over de Tent of Nations. In de Pinksterboodschap spreekt de Raad 

van Kerken zich mede namens de Protestantse Kerk helder uit   

Bovenstaande illustreert hoe we als Protestantse Kerk zoeken om in 

deze aangrijpende situatie stem te geven aan onze roeping. We 

voelen ons hierin met u verbonden. We wensen u de wijsheid en 

bezieling van Gods Geest toe om in uw context als gemeente getuige 

van Christus te zijn.  

Die zoektocht naar verbinding, gerechtigheid en herstel gaat door, 

ook door de pijn en wanhoop heen. Dat is misschien wel de 

belangrijkste les die we van onze Joodse en Palestijnse partners op 

dit moment leren. Je in te blijven zetten voor het goede, ook al lijken 

extreme stemmen de overhand te hebben.  

Hopelijk geeft bovenstaande inzicht hoe we als landelijk kerk onze 

roeping verstaan en op eigen wijze uitspreken.  

 

Met vriendelijke groet, namens het moderamen,  

Remco Fokker Medewerker Contactcentrum  
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Gewoon even bellen (of chatten, of mailen ) 
Hee, hoe is het?  

Ja goed, en met jou?  

Ja, ook prima! 

 

Een vluchtige begroeting en we gaan over tot de orde van de dag. 

Maar soms wil je wel echt iets kwijt, iets wat je zorgen baart, iets 

waar je al lang mee rond loopt, of je voelt je alleen of verdrietig, 

moedeloos. 

 

Voor een luisterend oor en goed gesprek kun je altijd terecht bij de 

Luisterlijn: telefonisch, via de chat of per e-mail.  

Je kunt anoniem je verhaal, je zorgen kwijt bij een vrijwilliger en je 

kunt ook gewoon bellen voor een praatje.  

Er wordt rustig geluisterd en vaak ontstaat er een gesprek.  

Vaak geeft zo’n gesprek je weer wat ruimte en rust in je hoofd, het 

stemt tot nadenken, het helpt je weer op gang. 

 

De Luisterlijn is alle dagen van het jaar, dag en nacht geopend. 

In 2024 werd er in totaal meer dan 300.000 keer gebeld; er werken 

door heel Nederland zo’n 1500 vrijwilligers aan mee. 

 

Bel 088 0767 000, en bezoek www.deluisterlijn.nl 

 

Namens de werkgroep Pastoraat 
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Verhalen in de dorpskerk 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde bestaat 25 jaar. Om 

dat te vieren komen drie verhalenvertellers op de Open 

Monumentendagen op 13 en 14 September tussen 13.00 en 16.00 

uur verhalen vertellen met betrekking tot de Dorpskerk. 

Elk half uur, te beginnen om 13.00 uur, vertelt een van hen een 

verhaal. Tussendoor wordt op zaterdag door Vincent van Laar op het 

orgel gespeeld en zondag door Hanneke Wiersma op de vleugel. De 

vertellingen duren rond de 10 minuten. 

 

Programma: 

• 13.00 uur:  Henk von Eije over: Katholiek of Gereformeerd. 

• 13.30 uur:  Adriaan Ferf: Wie heeft het voor het zeggen? 

Strijd om de macht in de kerk in Eelde. 

• 14.00 uur:  Geesje Nijhof: Armoedezorg, christenplicht of 

staatstaak? 

Dit programma wordt tussen 14.30 en 15.30 uur herhaald. 

Bezoekers wordt verzocht tijdens de vertellingen niet rond te lopen in 

de kerk. 

De kerk is open: 

Zaterdag van 10.00-16.00 uur 

Zondag van 13.00-16.00 uur. 

U bent van harte welkom namens CODE (Commissie Open Dorpskerk 

Eelde)  en de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Eelde. 
 
 
 
 

Als je met geweld te maken krijgt 
Niemand zoekt het op, niemand verdient het, maar soms sluipt het 

erin: geweld binnen een familie of een relatie.  

 

Wat kun je doen als je er zelf mee te maken krijgt, of een 

verontrustende situatie ziet of geweld vermoedt bij mensen in je 

omgeving? 

 

Je zou Veilig Thuis kunnen bellen (0800-2000). Ze geven je advies 

en tips wat je kunt doen. Voorkom erger en bel. 

 

De werkgroep Pastoraat 



 

 
12 

Ouderling eredienst – iets voor jou? 
Ben jij creatief, betrokken en vind je het belangrijk dat mensen zich 

thuis voelen in de kerk? Dan is het werk van ouderling eredienst 

misschien wel geknipt voor jou! 

Vanaf oktober is er plek in de kerkenraad voor een ouderling 

eredienst. Als ouderling eredienst denk je mee over de invulling van 

de vieringen in zijn algemeenheid, en van bijzondere vieringen of 

kerkelijke feestdagen in het bijzonder. Samen met de werkgroep 

eredienst en de predikant zorg je voor een afwisseling van diensten 

door het jaar heen.  

Herinner je je nog de diensten met REmake als band? Of de prachtige 

uitvoeringen van de oratoria van Marijke de Bruijne met Pasen en 

Pinksteren. Zomaar enkele voorbeelden van bijzondere diensten in de 

afgelopen tijd. 

Het is een mooie, afwisselende taak waarbij je echt verschil kunt 

maken – met oog voor traditie én ruimte voor vernieuwing. En het is 

nog gezellig ook: je werkt nauw samen met andere gemeenteleden in 

de werkgroep eredienst die net als jij willen bijdragen aan een 

levendige, gastvrije kerk, midden in de samenleving. 

Kost het veel tijd? Dat valt reuze mee, en kun je naar eigen inzicht 

invullen. Er zijn 6 vergaderingen van de kerkenraad per jaar (op 

dinsdagavond), en de werkgroep eredienst komt ca. 4-5 keer per jaar 

samen, op zondag na de dienst. Bij het organiseren van een 

bijzondere dienst is het nodig om zaken af te stemmen en te zorgen 

voor communicatie, dit kost ca. 1-3 uur per dienst, en kun je vanuit 

huis doen. 

Wil je mee weten? Schiet mij dan even aan na de dienst, of mail 

naar: josenieuwenhuijzen@yahoo.com 

José Groenboom-Nieuwenhuijzen 

 

 

 

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Vox Aeterna presenteert: Schaduw van licht  
De voorbereidingen van het tweede concert van Vox Aeterna op 

zondag 9 november zijn in volle gang. We hebben een mooi 

programma waarvan we in dit bericht een tipje van de sluier willen 

oplichten.  

 
 

Op het programma staat onder andere het Missa Sancti Georgii van 

cabaretier Herman Finkers. Hij schreef- vele jaren geleden - 

een mis voor zijn huwelijksdag, voor de kerkelijke inzegening in 

de St. Joriskerk in Almelo in 1990 (vandaar: Missa Sancti Georgii). 

 

Meer informatie over het concert volgt.  

 

Stem op Vox Aeterna 

Daarnaast willen we u graag 

attent maken op Rabo 

ClubSupport. Elk jaar wordt de 

Rabo ClubsSupport 

Stemcampagne georganiseerd, 

waarmee we clubs en 

verenigingen een financieel 

steuntje in de rug geven. De 

leden van de Rabobank bepalen 

welke clubs en verenigingen 

support ontvangen door te 

stemmen. Ook u kunt, mits u 

Rabo lid bent, de favoriete clubs 

en verenigingen in uw buurt 

ondersteunen met uw stem in de 

Rabo App.   

 

Uw stem (op ons) is muziek in onze oren! 

 

Meer info? Kijk op www.voxaeterna.nl  

 

 

 

http://www.voxaeterna.nl/
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Agenda 
 3 september    Koffietied 10 uur, ’t Loughoes 

13 en 14 september   Open monumentendag o.a. in de Dorpskerk 

17 september    Groeten en Ontmoeten 

18 september    Alzheimercafé 19.30-10.30 Zuidlaren 

21 september            Klassiek concert Dorpskerk 15.00 uur 

24 september    Bijbelkring Symphonie  

28 september    Startzondag Dorpskerk 10.00 uur 

 1 oktober     Koffietied 10 uur, ’t Loughoes 

6 oktober     V&T Geloven als balanceren Bert Slaa 20.uur 

 

 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 

  

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand 

Data in 2025: 

woensdag 24 september, woensdag 29 oktober, 

woensdag 26 november, woensdag 24 december 

Groeten en Ontmoeten iedere 3e woensdag van de 

maand 

Alzheimer café Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van de maand, 

19.30–21.30. 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 26 september, 12.00 uur per email naar 

cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de 

brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van het kerkelijk buro 
Vertrokken: 

Mw. B.D.  Brouwer, van Stoffer Holtjerweg 29 9761CB Eelde, naar: 

Bloemhof 1, kamer 107, 9791 LA Ten Boer 

Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 

administratie. 

 

 

 

 

 

Zinvolle ontmoeting 
Geloven, wat heb je daaraan? Nou, aan de ene kant geeft het soms 

rust en vertrouwen. En aan de andere kant levert het soms goede 

vragen en mooie gesprekken op. 

 

Al sinds mensenheugenis helpen mensen elkaar te groeien door met 

de bijbel in de hand met elkaar in gesprek te gaan. “Wat vind jij 

hiervan, speelt dit voor jou een rol...” 

 

Bij dat gesprek sluiten we ons dit najaar weer aan. Je bent welkom in 

een huiskamer. Meld je even wanneer je komt? Het maakt niet uit in 

welke wijk je woont. En iedere maand is het onderwerp weer anders. 

Wel zo afwisselend! 

 

• dinsdag 30 september om 14.30 uur bij  

Roelie Matter, Kluivingskampenweg 20 

• dinsdag 28 oktober om 14.30 uur bij  

• Frieda van der Molen, Beethovenweg 18 

• maandag 17 november om 19.30 uur bij  

Frieda van der Molen, Beethovenweg 18 

 

De ontmoetingen worden voorbereid en geleid door ds. Kaj van der 

Plas 

 

Bel Frieda op 050 309 39 32 

Bel Roelie op 050 309 55 48 
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Van het Pastoraat 
Tijdelijk verblijven deze personen elders. 

  

Dhr. H.Formsma  

De Brink   kamer 518  

Helperbrink  59  

9722 EK Groningen 

  

Mevr. G.Hoogendoorn 

Revalidatiecentrum 

Kaap de Goede Hoop 1 

afdeling Oude A 

kamer 1.08 

9642 AP Veendam 

  

Wist u dat er een prikbord hangt in de hal van de kerk? 

Voor alles wat u wilt delen / bekend maken 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht 
Enthousiaste Vrijwilligers gezocht voor de Kerstmarkt van 13 

December 2025! 

 

De werkgroep Kerstmarkt is met de voorbereidingen bezig om ook de 

tweede editie van de Kerstmarkt rondom de Kerk en museum de 

Buitenplaats, tot een Succes te maken! De Kerstmarkt vindt 

op  zaterdag 13 December plaats tussen 15.00-20.00u. Wij zoeken 

mensen die willen helpen bij allerlei grote en kleine werkzaamheden 

zoals; het opbouwen en afbreken van de Kraampjes, Wegwijzers, 

Hekkensluiters, Slingers ophangen, Chocolademelk-inschenken 

enzovoorts! 

Met ons allen toveren we rondom de kerk een sfeervolle Kerstmarkt 

tevoorschijn!Help je mee? 

Mail naar 

kerstmarkt@dorpskerkeelde.nl 

 

Alvast bedankt! 

 

Namens de werkgroep Kerstmarkt! 
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Bedankt 
Blij verrast waren we toen Sjoukje Boendermaker ons -ter 

gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk- namens de gemeente van de 

Dorpskerk een prachtig  

eco-pakket kwam brengen. 

Een gebaar van betrokkenheid en verbondenheid.  

Dank jullie wel allemaal! 

Greet en Hielle Tillema 

 

We zijn blij en dankbaar dat we op 10 augustus ons 60-jarig 

huwelijksjubileum mochten vieren. 

Leuk dat Gabriëlle ons namens de kerk kwam feliciteren en een mooi 

boeket namens de kerk meebracht! 

Hartelijk dank daarvoor! 
 

Ida en Wim Schoolderman  

 

Na ontslag uit het UMCG kreeg ik een prachtig boeket bloemen uit de 

kerk, met een kaart vol namen.  

Midden in de vakantietijd. 

Hartelijk dank daarvoor, het heeft mij goed gedaan. 

Met een hartelijke groet 

Casper Jongsma 

 

Hartelijk dank. 

Voor mijn verjaardag werden mij door Anneke Jongsma een bos 

prachtige bloemen 

en een kaart met daarop vele namen gebracht. 

Wat een verrassing! 

Door de bloemen en de kaart met de namen voel ik een grote 

verbondenheid 

met de Dorpskerk. 

Dank u wel, lieve gemeente. 

Sari Tokaya-Langedijk 

 

Pinksterzondag werd extra feestelijk, omdat ik de bloemen uit de 

kerk 

ontving. 

Een mooie, warme gewoonte uit verbondenheid. 

De kaart bij de bloemen, vol met namen, is op zo’n moment heel 

bijzonder. 

Zeer bedankt, 

Benno Vermeer. 
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Wat kun jij voor de kerk betekenen? 
Vrij naar John F. Kennedy: Vraag niet wat de kerk voor jou kan 

doen, maar wat jij voor de kerk kunt betekenen. 

Als Dorpskerk willen we een bruisend hart in het dorp zijn — een 

open plek waar iedereen zich welkom voelt, waar ontmoeting en 

verbinding centraal staan, en waar ruimte is om geloof op je eigen 

manier te beleven. 

Om die droom werkelijkheid te maken, zetten velen zich wekelijks 

met liefde in voor allerlei kerkelijke activiteiten. Al bijna een jaar 

proberen we anderen te enthousiasmeren om mee te doen aan dit 

dankbare werk. En eerlijk is eerlijk: we hadden op wat meer 

aanmeldingen gehoopt. 

Nu binnenkort twee ambtsdragers afscheid nemen, blijven we met 

overtuiging onze oproep herhalen: 

Draag jij je steentje bij? Sluit je aan als vrijwilliger voor één 

van deze functies: 

✅ Ouderling 

✅ Diaken 

✅ Lid college van kerkrentmeesters 

✅ Scriba 

Heb je talenten die je wilt inzetten? Of wil je ontdekken wat een rol in 

de kerk voor jóu kan betekenen? We gaan graag met je in gesprek! 

Samen maken we van onze Dorpskerk een levendige gemeenschap 

waarin iedereen ertoe doet. 

Wil je meer weten? Kijk op onze website: 

www.dorpskerkeelde.nl/over-ons/ 

Of neem direct contact met ons op—wij staan klaar om je vragen te 

beantwoorden! 

Namens de kerkenraad, 

Greet Tillema (06-15685163), Hanneke Wiersema (06-45520634) en 

Jan Reinder Fransens (06-37605852) 
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Terugblik Wereldmaaltijd 18 juni 
Zoals elke maaltijd, 2 a 3 x per jaar, was het ook nu weer erg 

gezellig. Vanaf 17:30 uur arriveerde iedereen. We waren met velen 

aanwezig.Kerkmensen en bewoners uit ons dorp afkomstig uit 

verschillende landen vormden met elkaar een veelzijdig en fijn 

gezelschap. 

Toch zouden we het fijn vinden als er meer mensen vanuit de kerk 

met ons mee komen eten. Voor de volgende maaltijd alvast van harte 

uitgenodigd! 

 

We zaten aan lange tafels en een ieder had van eigen huis iets 

meegenomen. Zoals altijd een lange tafel met allerlei heerlijk bereide 

maaltijden. Ook fijn om te zien dat er veel kinderen waren.  

We hebben ook afscheid genomen van een gezin dat gaat verhuizen. 

We hadden een klomp gekocht bij het Klompenmuseum en daar 

konden we onze namen opzetten met wensen. 

Na afloop was er koffie of thee en om 19.30 gingen we weer 

huiswaarts. 

 

Met dank aan de kosters voor de heerlijke soep en voor het met ons 

mee organiseren van deze maaltijd. 

 

Namens de diaconie   

Greet Tillema 
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Oproep: Helpende handen gezocht voor tuinonderhoud! 

Samen zorgen we voor onze kerk in het najaar 

 

Zoals velen inmiddels hebben vernomen is Peter Dijk, onze 

gewaardeerde koster door ziekte helaas niet in staat om het 

tuinonderhoud rondom de Dorpskerk en ’t Loughoes op zich te 

nemen. Vooral in het najaar, wanneer de bladeren vallen en het 

tuinwerk zich opstapelt, is hulp meer dan welkom. 

Daarom doen wij een beroep op iedereen die een handje wil 

toesteken! Heeft u op vrijdagen of zaterdagen tijd en zin om samen 

met anderen te komen harken, vegen en andere lichte 

tuinwerkzaamheden te verrichten? U hoeft geen groene vingers te 

hebben, enthousiasme en saamhorigheid zijn belangrijker dan 

ervaring. 

Samen houden we ons kerkterrein netjes en zorgen we ervoor dat 

iedereen welkom blijft in een verzorgde omgeving. Kom gerust alleen 

of neem iemand mee: alle hulp wordt gewaardeerd, of u nu één keer 

of vaker kunt komen. 

 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie ontvangen? Neem dan 

contact op via Marjan Dijk (050) 309 2308 of het emailadres 

koster@dorpskerkeelde.nl . We hopen op veel betrokkenheid en een 

mooie, gezamenlijke inzet! 

 

Hartelijk dank alvast voor uw hulp en betrokkenheid. Het College van 

Kerkrentmeesters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koster@dorpskerkeelde.nl
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar:  

 

1   juni mevr. H.B.G. Franck v.d Hout 

8   juni dhr. Benno Vermeer 

15 juni mevr.H. Koenes-Koops 

22 juni dhr. en mevr. Hoogers 

29 juni ds. Kaj van der Plas 

6   juli dhr. Casper Jongsma 

13 juli dhr. Jo Wanningen 

20 juli mevr. S.A. Tokaya- Langedijk 

27 juli dhr. H. Formsma en mevr. A. Formsma- Hovenga 

24 augustus dhr. Martin van der Kooij 

31 augustus de 2e etage Symphonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In herinnering  
Naam           Geboortedatum  Overleden 

Mevr. S.J. van Bergen-Kranendonk  03-12-1932  03-07-2025 

Mevr. J. Hanemaaijer-Kortleever   12-07-1929  05-07-2025 

Mevr. J. Lieben-Beuker      18-12-1937  02-08-2025 

Dhr. H. Lieben         29-08-1935  12-08-2025 
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Samen aan het Paterswoldse meer 
Wijk 5 heeft als gewoonte om in de zomer de 75+ers uit de wijk uit 

te nodigen voor een koffiemiddag ergens in de buurt bij een 

horecagelegenheid. 

Zo ook dit jaar. 

Op vrijdagmiddag 22 augustus vertrokken we naar het Scandinavisch 

Dorp aan het meer, ook wel bekend als “het Elanderhûs”, een locatie 

waar velen van ons wel eens geweest waren, maar de laatste tijd 

toch niet meer. 

Er hadden veel vaste deelnemers en ook enkele nieuwe mensen aan 

de uitnodiging gehoor gegeven, uiteindelijk waren we met 19 

personen. Terrasweer was het niet, maar binnen was het ook 

sfeervol. 

Koffie met gebak voor iedereen was besteld, waarbij het 

aardbeiengebak ( met slagroom) in elk geval zeer in de smaak viel, 

kan ik zeggen. De tijd vloog voorbij, er werden aan de tafels 

interessante gesprekken gevoerd. Soms was het zelfs leerzaam. Wist 

u bijvoorbeeld hoeveel kerken er in het kleine Valthermond in de 70-

er jaren waren of  hoe het ging wanneer je vanuit Nederland als 

gereformeerd vrijgemaakte in Zuid Afrika ging wonen ?  

Zo hielden we elkaar gezellig bezig, tot het tijd werd om weer 

huiswaarts te gaan. 

Volgend jaar, bij leven en welzijn,  zoeken we weer een andere leuke 

locatie en hopen we elkaar daar weer te ontmoeten. 

 

Namens het organiserend team, 

Mattie de Jonge en Benno Vermeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
23 

Puzzel 
Zoek de woorden die met een kerkdienst te maken hebben. Streep 

die letters door, de letters die overblijven is de oplossing. 

Succes!  Ina Rawée    cgrawee@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
De oplossing van de juni puzzel was: geweldige gedreven wind. 

 

 
 

 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
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BIRTHE BLOM, viool & MIRSA ADAMI, piano 
Zondag 21-09-2025 15:00 uur DORPSKERK EELDE 
 

Violiste Birthe Blom is de huidige bespeler van de Stradivarius van Paul 

Godwin. Samen met pianiste Mirsa Adami brengt ze een eerbetoon aan 

Paul Godwin, één van de meest bekende violisten van de vorige eeuw. 

Waar hij ook ging, zijn Stradivarius bleef bij hem. Naar aanleiding van 

het boek « Maestro » over het leven van Paul Godwin kwam dit 

bijzondere programma tot stand dat het levensverhaal van Paul 

Godwin op verbluffende wijze neerzet. Er worden werken gespeeld die 

een sterke link hebben met het leven van de violist, 

waaronder composities van Bloch, Kreisler, Smetana, Hubay, Elgar en 

Poulenc. De twee musici verwennen u tevens met werken uit het 

oeuvre van Paul Godwins bekende salonorkest, waarmee hij wereldwijd 

bekend werd. Mirsa zal het geheel mondeling toelichten; zo krijgt men 

een gevarieerd en uniek beeld van het prachtige leven van Paul Godwin 

en zijn Stradivarius.  

Praktische informatie  

Ga voor de kaartverkoop naar museumvosbergen.nl/ons-

podium. Reserveren is niet mogelijk. 

Resterende kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang van het 

concert aan de kassa van de concertlocatie verkrijgbaar (betalingen 

bij de Dorpskerk uitsluitend met pin).  

NB! Aangeschafte tickets kunnen helaas niet worden geretourneerd, 

ook niet bij overmacht. 

 

Kaarten:  

Regulier     € 22,50  

13 tot en met 29 jaar / CJP € 15,-    

Tot en met 12 jaar   gratis 

Toegangsprijs is inclusief koffie of thee in de pauze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museumvosbergen.nl/ons-podium
https://www.museumvosbergen.nl/ons-podium
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Cursus Theologische Verdieping voor GeÏnteresseerden Assen 

Theologie is veelomvattend en veelkleurig. Het is bestemd voor 

iedereen die belang-stelling heeft in God en mensen, in de Bijbel, de 

kerk en de wereld daaromheen. Met een bestemming die voor 

iedereen weer anders is. Veelal toch verrassend, verfris-send en 

verrijkend.  

De cursus is geschikt voor wie: 

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en 

bezoekwerk 

- bewuster kerkdiensten wil beleven 

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 

- oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden. 

 

Op dinsdagmorgen elke week tussen oktober 2025 en april 2026 

behalve in de schoolvakanties. Cursuslocatie: Markehuus, 

Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Ruime parkeergelegenheid. 

Meer informatie: maak zeker gebruik van onze website 

www.tvgassen.nl  of                              maak kennis met onze 

secretaris: Bert van Maanen, Tel. (0599) 653 202; Mobiel 06 5184 

6656. Email vanmaanen.albert@gmail.com ‘Omdat het zo boeiend is’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvgassen.nl/
mailto:vanmaanen.albert@gmail.com
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Colofon 
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