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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 
 

 

 

Kerkdiensten in de komende periode 
 

Datum: Tijd:            Voorganger:  

 

05 okt.  10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK  
    

12 okt. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / JK 
    

19 okt. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer KK 
  Roden 

  

26 okt. 10.00 uur ds. Ynte de Groot KK  

  Groningen 

  

02 nov. 10.00 uur Mevr. I.Baron KK 

                            Bakkeveen  Allerzielen 

 

    

    

KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

   
Alle diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 
 

 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Op het moment dat ik dit schrijf is het geen zomer en ook geen 

herfst. Afgelopen weken was het ‘s middags zomers weer, maar het 

waaide hard en de tekenen van de herfst worden al duidelijk 

zichtbaar. De eikels vallen massaal van de bomen, bladeren op de 

weg en pompoenen te koop aan de weg. Maar ook een stralende zon, 

zachte temperatuur, dahliavelden vol met bloemen en hier en daar 

een bloeiende roos. 

 

Vandaag is het bewolkt, grijs en bijna windstil. Geen herfst maar ook 

zeker geen zomer meer. Het zit er tussenin. 

 

Ook de kalender zegt niets bijzonders. Geen Pasen, geen Pinksteren, 

geen Kerst. Het is een periode met weinig activiteiten. Zo voelt het 

vandaag voor mij inderdaad ook. Bewust geen bijzonderheden. Even 

niets, het voelt haast als bezinning. 

 

Er gebeurt genoeg om ons heen en in de wereld. 

Soms gebeurt er even niets. Ik voel mij gezegend dat ik daar 

vandaag blij mee ben. 

 

Namens de redactie 

Editha Huisman  
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Jij bent gezegend, een Zegen ben jij. 
Zo zongen we elkaar toe bij het vertrek uit Eelde, na een 

Ochtendgebed in de Dorpskerk, begeleid op de vleugel en samen om 

het zingend te beAmen; het was 10 uur donderdag 4 september 

(2025) Vooral ook enige stilte was er als wezenlijk onderdeel tussen 

de teksten en gebeden (enkele foto’s binnen en bij de steen van 

Verbinding buiten zijn te zien op de website van de Dorpskerk). 

Inmiddels gaat er jaarlijks een aantal gemeenteleden naar een 

klooster. Deze keer was de OnzeLieveVrouwe abdij in Oosterhout de 

bestemming voor 4 dagen. Nu is er enige spirituele en ook fysieke 

afstand tussen Dorpskerk en Klooster, daarom hoort de onderbreking 

zo langzamerhand bij de symboliek van zo’n kloosterreis. Het menu 

als hartversterking onderweg, noem het i.p.v. uit- een insmijter; Hé 

ja, bij Hajé A27.  

De ontvangst in de Abdij is allerhartelijkst. Gastenzuster Hildegard is 

een openbaring op zich. Zij toont zich in de 4 dagen verblijf tijdens de 

koffie een zeer indrukwekkende gesprekspartner en beantwoordt alle 

vragen helder, open en wijs op één na. De gastvrijheid is volgens de 

regel van Benedictus, gasten ontvangen alsof het Jezus zelf is. Wij 

moeten dat in wederkerigheid beseffen, zegt zr. Hildegard. Vooral als 

je zou vinden de zusters als bijna heiligen te moeten beschouwen op 

bijzondere afstand. Wij zijn allemaal ieder op eigen wijze deel van de 

schepping en dus hoort een gelijkwaardige bejegening wederzijds te 

zijn. Vrijwel iedereen volgt de gebedstijden, in dit klooster zijn het er 

6. Vanaf ’s ochtends 6 uur, Vigilie t/m ’s avonds 8 uur, Completen. En 

daarenboven zijn wij zo vrij als een vogeltje en zo gedragen we ons 

ook. Even is er soms het verlangen naar een weinig wijn, -het is, 

bijbels, goed voor de maag en ingewanden-, maar in dit klooster zien 

ze daar in soberheid van af, en wij in respectvolle navolging ook. 

Behalve tijdens het uitje, ook jaarlijks, als wij voor een moment het 

klooster en de zusters laten voor wat ze zijn en ons deze keer in het 

stadse leven van Breda begeven. Op het terras van “café de Bruine 

Pij” !, (de zusters dragen overigens zwart habijt met witte boord) 

gaan de pinten van 8.6 tot 0.0. vrolijk rond en zo ook de verhalen. 

Martin is er niet bij, maar heeft wel het programma verzorgd. Wij 

bezoeken het indrukwekkende Begijnhof. Sociale opvang en omgang 

toen dat nog niet algemeen gebruikelijk was en nog niet bij wet 

geregeld. Kom daar nu eens om; oftewel ook tegenwoordig staan 

deze verworvenheden soms toch weer op de tocht. De grote kerk van 

Breda is net zo majestueus als de Martini in Groningen. Alleen 

worden hier geen kerkdiensten meer gehouden, maar wel 

tentoonstellingen en trouwerijen. Prompt komt een volkswagenbusje 

voorbij met een kerkvers bruidspaar, het bed achterin.  
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Wij zijn op tijd terug in Oosterhout om de dienst van 5 uur, de 

Vespers bij te wonen. We spreken intussen natuurlijk ook met elkaar, 

soms intens, als iemand haar of zijn verhaal doet. Zo bij elkaar zijn 

op zo’n inspirerende plek opent hart en ziel. Iets daarvan is heel 

persoonlijk en wordt dan in het hart bewaard en soms loopt de mond 

over van waar het hart vol van is en dan blijkt er zielsverwantschap, 

zeg maar leeftijdsgenoten en/of lotgenoten en/of geloofsgenoten. Zr 

Hildegard voedde met haar ontwapenende aanwezigheid deze 

momenten bij een bakkie troost. Dan staat bakkie voor koffie en 

troost voor iets groters of liever iets diepers. De maaltijden waren 

sober en erg lekker, de gesprekken tijdens de maaltijden beperkt tot 

soms niet. Stilte als weldadige onderbreking van steeds maar-aan-

staan. En oh ja de andere diensten nog, 7.30 Lauden (Gezongen 

ochtendgebed) 9.30 Eucharistieviering, 14.00 uur Middagdienst.   

Zeer indrukwekkend is dat aan het eind van de Completen ’s avonds 

de lichten in de kerk doven en er enkel een spot op Maria staat. De 

lofzang op (niet van) Maria, die in de schemer zo mogelijk nog 

hemelser klinkt dan de andere gezongen liederen. De zusters zingen 

en de akoestiek vermenigvuldigt de klank, zodat de kerk een heilige 

ruimte wordt waarin ieder zich gekend en opgenomen voelt. Maria 

kijkt en luistert sprakeloos, met een minzame glimlach. Voor een 

moment vallen hemel en aarde samen; soms, even.   

Op zondagmiddag nemen we afscheid, met het lied waarmee we uit 

Eelde vertrokken. We zingen het zr. Hildegard en elkaar toe. 

“Jij bent gezegend, een Zegen ben jij” ! tot ziens, tot we het zien. 

 

Jaap Koopmans 

 

p.s. op de terugweg deden we opnieuw 

Hajé bij Nunspeet aan; er was op het 

terras een stralende hartverwarmende 

zon en ijs toe. Daar werd het 

bijzondere van het bezoek aan de 

zusters van de olv Abdij nog eens 

bevestigd, zr Hildegard bleek als dank 

voor de genoten gastvrijheid door een 

van ons geknuffeld. 
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Dinsdag 28 oktober: zinvolle ontmoeting 
Geloven, wat heb je daaraan? Nou, aan de ene kant geeft het soms 

rust en vertrouwen. En aan de andere kant levert het soms goede 

vragen en mooie gesprekken op. 

 

Al sinds mensenheugenis helpen mensen elkaar te groeien door met 

de bijbel in de hand met elkaar in gesprek te gaan. “Wat vind jij 

hiervan, speelt dit voor jou een rol...” 

 

Bij dat gesprek sluiten we ons dit najaar weer aan. Je bent welkom in 

een huiskamer. Meld je even wanneer je komt? Het maakt niet uit in 

welke wijk je woont. En iedere maand is het onderwerp weer anders. 

Wel zo afwisselend! 

 

De ontmoetingen worden voorbereid en geleid door ds. Kaj van der 

Plas 

Volgende twee keer zijn: 

 

• dinsdag 28 oktober om 14.30 uur bij  

Frieda van der Molen, Beethovenweg 18 

• maandag 10 november om 19.30 uur (dit was 17 

november!) bij  

Frieda van der Molen, Beethovenweg 18 

 

Meld je bij Frieda op 050 309 39 32 

Bel Roelie op 050 309 55 48 
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Zomers uitstapje wijk 4  

Jaarlijks wordt er door het wijkteam een uitstapje voor de ouderen 

van wijk 4 georganiseerd in de zomermaanden.  

Zoals altijd was het ook nu een succes.   

We waren in Bospaviljoen de Norgerberg in Norg. Een aantal ouderen 

moesten zich tevoren tot hun spijt afmelden, maar desondanks waren 

we met een aantal van 34 genodigden, inclusief de rijders en de 

contactpersonen.  

We troffen het enorm met het weer: zon, maar er stonden parasols, 

niet te warm en zeker niet koud.  

Een drietal van de gasten was zelfs met de fiets gekomen. De 

anderen lieten zich met de auto vervoeren.  

Het bospaviljoen is een gezellige gelegenheid met een ruim terras. 

We kregen koffie, thee met lekkere friandises en vervolgens nog een 

drankje.   

Maar vooral was het heel gezellig om elkaar te ontmoeten. De 

reacties waren heel positief.  

We houden hem erin, deze traditie!   

Joke Lambour  
 

NB: dit stukje was bestemd voor het vorige KC, maar is voor mij op 

onverklaarbare wijze niet meegekomen.  
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Collecteopbrengsten 

  

Bovenstaande is de weergave van de collecteopbrengsten via de 

GIVT-app en via de collecteschalen achter in de kerk van de maanden 

augustus 2025. 

Alle gevers en geefsters  hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan. 
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Agenda 
1  oktober  Koffietied 10 uur, ’t Loughoes 

6  oktober  V&T Geloven als balanceren, Bert Slaa 20 u DK 

15 oktober  Groeten en Ontmoeten    12 u ’t Loughoes 

23 oktober  Alzheimercafé Zuidlaren    19.30 

28 oktober  Zinvolle ontmoeting, bij Frieda  14.30 

17 november V&T over Levinas, Renee van Riessen 

 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de 

maand 

Data in 2025:  

woensdag 29 oktober  

woensdag 26 november  

woensdag 24 december 

 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 

Groeten en Ontmoeten iedere 3e woensdag van de maand. 

 

 

 

 

 

Zie hiernaast in een impressie 

van de maand september: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van de maand, 

19.30–21.30.   
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 24 oktober, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 

 

 

 

Nieuw in de Bibliotheek 
Ouder worden als ervaring 

Suzanne Biewinga 

 

Ouderen van nu vormen een grote groep in onze samenleving en ook 

in onze kerk! In dit boek wordt het denken en voelen van ouderen 

zeer helder in beeld gebracht. 

Suzanne Biewinga zoekt naar een nieuwe manier van spreken over 

ouderdom, waarin de levensruimte die zich daarin opent het volle 

pond  krijgt. In dit mooie boek komt de hele ruimte van de laatste 

levensfase tot bloei. 

Van harte aanbevolen! 

 

U vindt het boek in de bibliotheek in het 

portaal van ‘t Loughoes. 

Gele kaart invullen, in de doos leggen. 

Het boek op tijd weer terugbrengen! 

 

Wim Schoolderman 

 

 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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In herinnering  
Mevr. A. Groen – Groen 

Geboortedatum: 16-02-1934 

Overleden: 02-09-2025 

 

Weet dat de aarde je draagt, 

dat je gaat in het licht 

en de wind je omgeeft. 

Dat je de vruchten van je leven proeft 

En gaat in vrede. 

 

 

 

 

Puzzel 
Van deze vierletterwoorden moeten woorden van drie letters gemaakt 

worden. De beginletter van deze drieletterwoorden is een gezegde uit 

de bijbel. Let op! Soms kun je meerdere woorden maken. Het gaat 

om het gezegde, dat is de oplossing. 

Succes met deze puzzel! 

Ina Rawée     cgrawee@gmail.com 

 

Doen O   d   e  eend –   –   –     song –   –   – 

Aren –   –   –   rand –   –   –      tuil    –   –   –   

Gard –   –   –      riek   –   –   –      land  –   –   –   

Sier –   –   –   knel –   –   –      noot  –   –   – 

meer –   –   – lieg   –   –   –      thee –   –   – 

zwijn  –   –   – goed –   –   –      teen  –   –   – 

goud  –   –   – tien  –   –   –      kant   –   –   – 

pers –   –   –    deen  –   –   –     steg  –   –   – 

piek  –   –   – gong  –   –   –     roem  –   –   – 

rest  –   –   –   boek  –   –   –    fier   –   –   –  

kalk –   –   –    stel   –   –   –     raad  –   –   – 

paal  –   –   –    lach –   –   –      kiel   –   –   – 

koel  –   –   – 

 

De oplossing van de september puzzel was: De hoeksteen. 

Zingen, orgel, noden, dominee, avondmaal, gemeente. 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Puzzelen 
Ik dommelde en droomde. 

Droomde van puzzelen. 

Geen puzzel uit het nieuwsblad. 

Geen puzzel uit kerkelijk contact. 

Zomaar een puzzel, zelf gemaakt. 

Het was een actuele en licht bijbelse puzzel. 

Hij is kort en nog lang niet af. 

Ieder kan (*graag zelfs*) er dus op voortborduren. 

Dit zijn enkele vragen die erin voor komen: 

1 horizontaal: het tweede boek van de torah 

 exodus 

1 verticaal: zoon van isaac begint met een e 

 ezau 

5 verticaal: naam voor een kerkelijke begrafenisdienst 

 uitvaartdienst 

22 horizontaal: woord uit de groet bij aanvang van een kerkdienst 

 vrede 

34 verticaal: onder een andere naam was dit een deel van het 

bijbelse israel en nu is het de hel op aarde. 

Het antwoord weet ik niet? Maar wel een gebed dat er redelijk 

goed  bij past. En komt (door mij vrij vertaald) uit psalm 140 

Bevrijd mij van wie mij leed aandoen. 

Behoed mij voor hun vreselijk en zinloos geweld. 

Ze zijn op mijn ondergang uit. 

Bescherm de zwakken onder hen 

Doe hen allen recht. 

Ik roep en schreeuw tot u mijn god. 

Luister naar mijn smeekgebed. 

Geef vrede heer, geef vrede. 

 

Hein van Assen 

  



 
14 

Aankondiging Lezingen Vorming & Toerusting 
We nodigen u uit om dit najaar twee lezingen in het kader van 

Vorming en Toerusting bij te wonen. 

 

Op maandag 6 oktober om 20.00 uur in de Dorpskerk zal Bert 

Slaa een lezing geven met als titel Geloven als balanceren naar 

aanleiding van zijn boek De Balanceeract die geloven heet. 

Overpeinzingen bij een wankel begrip. In KC van september heeft 

Bert Slaa deze lezing toegelicht. 

Bert Slaa studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de RUG en 

Theologie aan de ThUK (Kampen), met als hoofdvak Ethiek. Hij 

werkte 15 jaar als docent Duits in het voortgezet onderwijs en later 

als docent Godsdienstige Vorming aan de PABO van NHL Stenden 

Hogeschool te Groningen. Bert Slaa gaat regelmatig voor in kerken 

binnen de PKN.  

 

Op maandagavond 17 november komt Renee van Riessen een 

lezing geven over Levinas. Zij schrijft over haar lezing het volgende. 

Denken aan de ander. Filosofie, religie en mystiek bij Levinas 

In de filosofie is het lang de gewoonte geweest om uit te gaan van 

een ik dat de wereld overziet en overdenkt. Zie de bekende uitspraak 

'ik denk, dus ik ben' (Descartes), die veel school heeft gemaakt onder 

filosofen. Toch kun je je afvragen of dit uitgangspunt wel zo 

vanzelfsprekend is. Want waar het ik centraal staat wordt 'de ander' 

dikwijls een probleem. En gebeuren de belangrijkste dingen in ons 

leven niet in de sfeer van de relaties, in het gebied dat zich " tussen 

ons" afspeelt?  

Om die reden koos de joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) 

ervoor de ander in het centrum te plaatsen van zijn denken. Filosofie 

zou eigenlijk een 'denken-aan-de-ander' moeten zijn. Maar hoe ziet 

zo’n denken-aan-de-ander eruit in de praktijk van het filosoferen? En 

waarom schrijft Levinas het woord ‘ander’ soms met een hoofdletter? 

Keert de religie zo terug in het hart van de filosofie? En welke rol is er 

weggelegd voor de mystiek?  

 

Renée van Riessen is filosoof en dichter. Ze promoveerde in 1991 op 

een studie over erotiek en dood waarbij naast Plato en Hegel vooral 

Levinas in het centrum van de aandacht stond. Ze bleef daarna bezig 

met de studie van Levinas en publiceerde in 2019 een boek over de 

relatie tussen filosofie en mystiek bij Levinas: Van zichzelf bevrijd. 

Levinas over transcendentie & nabijheid (Sjibbolet, Amsterdam 

2019).  
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Naast haar filosofisch werk schrijft ze poëzie. Haar vijfde 

poëziebundel Het komende leven verscheen in 2022, eveneens bij 

Sjibbolet in Amsterdam.  

Renée van Riessen (prof. dr.) doceerde filosofie aan ArtEZ Zwolle 

(een kunstacademie), en aan de Protestantse Theologische 

Universiteit (achtereenvolgens in Kampen en in Groningen).  

Daarnaast was ze tot 2021 bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie 

aan Universiteit Leiden.  

U bent van harte welkom op beide avonden. 

Werkgroep V&T 
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Bedankt 
We werden eind juni verrast door Ina 

Hiemstra met een prachtig  boeket. 

Kan zijn dat dit was voor het behalen 

van mijn 90ste levensjaar of als blijk 

van steun dat we het gesproken woord 

in de kerk niet meer kunnen volgen. 

Daar biedt gelukkig de pc soelaas.  We 

vonden het hartverwarmend deze 

bloemen te krijgen. 

We missen de gemeenschap en we 

hopen er nog es  te zijn. Hartelijk 

dank.    

Wim en Nettie Hoogers. 

 

 

Zondag 7 september was ik zeer verrast toen Yke namens de 

gemeente prachtige bloemen uit de Loughoes tuin kwam brengen. 

Een kaart met namen en een armbandje gemaakt door de kinderen 

was erbij gevoegd. Hartelijk dank hiervoor, het deed mij werkelijk 

goed. Warme groet Jacomien Langebeeke 

(jacomienlangebeeke@compaanmail.nl)   

 

 

Hartelijk dank voor een zonnig boeket met een grote zonnebloem in 

het midden dat gebracht werd door mevrouw Hilda Blanksma. 

Mies Boerema 

 

 

3 augustus, een week na mijn heupoperatie, werd ik door Frieda van 

der Molen verrast met een prachtig veldboeket uit de kerk.  

Omdat ik nog niet veel buiten kon lopen heb ik in huis veel genoten 

van de prachtige bloemen in het zeer gevarieerde boeket. 

Ook de kaart met namen is erg fijn om te ontvangen. Heel erg 

bedankt voor de kaart en de bloemen. 

 

Hartelijke groet, Roelfien Smilde-Maarsingh 

 

 

 

 

 

mailto:jacomienlangebeeke@compaanmail.nl
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Bedankt, 

Na een operatie van een goedaardige tumor 

in mijn hoofd in het UMCG en de 

revalidatie  in de Veenkade in Veendam ben 

ik zover dat ik vrijdag 19 september naar 

huis mag. Ik heb in deze tijd veel kaarten 

met bemoedigende woorden, appjes, 

telefoontjes, bezoekjes, zo fijn om te mogen 

ontvangen, erg bemoedigend vooral als het 

eens moeilijk is. Het heeft mij goed gedaan, 

heel erg hartelijk dank daarvoor! 

Greet Hoogendoorn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand 

met een hartelijke groet van de gemeente 

naar:  

7   september mevr. J. Langebeeke 

14 september mevr. J.D.J. Pelleboer- 

Huizinga 

21 september mevr. G.S. Bonder-Pruim 

28 september J. Lieben en familie 
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INLIA; Strafbaar alleen omdat je er bent?! 
Hoe rechtvaardig is het om mensen strafbaar te maken alleen omdat 

ze hier zijn? En waarom zou je dat willen als alle gezaghebbende 

instanties zeggen: het werkt niet, maar veroorzaakt wel grote 

problemen in de samenleving?  

 

Het kabinet wil illegaliteit nog steeds strafbaar stellen en wil dit nog 

vóór de verkiezingen regelen. Kerkelijk dienstverleningsverband 

INLIA roept iedereen daarom op om te reageren op de 

internetconsultatie die de Rijksoverheid heeft gestart.  

 

Tijd en hulp nodig 

INLIA werkt al tientallen jaren, samen met vele kerken, met 

afgewezen asielzoekers zonder papieren. Zij hebben tijd en hulp 

nodig om te kunnen vertrekken, zonder lukt het niet. En soms is tijd 

en hulp nodig om alsnog je recht te halen. Het echtpaar Masih 

bijvoorbeeld wist uiteindelijk te bewijzen dat zij in Pakistan gevaar 

liepen om gedood te worden, als christenen beschuldigd van 

blasfemie.  

 

Onrecht 

Hoe rechtvaardig is het dat deze mensen dan schuldig zouden zijn 

aan een misdrijf? Kwetsbare mensen worden straks vervolgd alléén 

omdat ze er zijn. INLIA-directeur John van Tilborg: “Het doet geen 

recht en is gewoon fout. Wie rechtvaardigheid en barmhartigheid 

belangrijk vindt, brengt mensen in nood niet verder in verdrukking.” 

 

Schadelijk 

De politie, overheidsinspecties, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en andere instanties kraken de wet. Ze waarschuwen: die 

leidt niet tot meer vertrek, maar tast wel de leefbaarheid en 

veiligheid aan.  

 

Oproep 

In de Rijksinternetconsultatie kan iedere burger zijn mening geven, 

tot en met 26 september. INLIA roept iedereen op te reageren: “Stop 

de strafbaarstelling! Laat kwetsbare mensen niet criminaliseren!”  

 

 

Ga naar www.internetconsultatie.nl/novelle/reageren om uw mening 

te geven. 
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