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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende 

periode 

02 nov. 10.00 uur Mw. Ineke Baron KK / Allerzielen 

Bakkeveen 

09 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / JK 

16 nov. 10.00 uur ds. A.Troost KK 

Rolde 

23 nov 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / Voleindingszondag 

30 nov. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / Ophalen doopduifjes 

1e advent 

Gemeenteberaad 

07 dec. 10.00 uur ds. L. Giethoorn KK 

Ruischerbrug 2e advent 

KK: Kinderkerk 

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 

JK: Jeugdkerk 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

November brengt ons weer korte dagen en lange avonden. Buiten 

overheersen regelmatig de grijs en bruintinten en binnenshuis 

proberen we het weer gezellig te maken. 

Misschien is november wel de maand die uitnodigt tot vertraging, tot 

dankbaarheid voor het kleine. Een stille voorbereiding op de 

decembermaand die zich al overduidelijk opdringt. 

Gun jij jezelf een maand van rust, warmte en bezinning? Kruip jij met 

een dikke trui aan en een goed boek in het hoekje van de bank? 

Terwijl de regendruppels tegen het raam tikken, bedenk ik mij hoe ik 

de komende maand ga invullen. 

Fijne novembermaand allemaal. 

 

Namens de redactie, 

Antje van Til-Renkema 
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Verslaafd aan verantwoording 
Als ik dit schrijf, leven we nog voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Via allerlei media - ik heb ook een profiel op LinkedIn, op Facebook 

en op Instagram (waaraan je kunt zien dat ik geen jongere meer ben, 

maar dat is een ander verhaal) vliegen de standpuntenlijstjes en 

stemadviezen ons om de oren. 

Niet alleen de lijstjes en adviezen. Ook verontwaardiging is niet van 

de lucht. Verontwaardigde reacties zoemen ons om de oren als 

muggen in een veenmoeras - je dacht lekker buiten te kunnen zitten 

onder de sterrenhemel, maar wordt naar binnen gejaagd. 

Verontwaardiging bevredigt blijkbaar een behoefte. Het voelt heerlijk 

om te mopperen. Er is een ‘ze’ en een ‘wij’, en die wij is het 

slachtoffer van de ze of komt moedig voor die slachtoffers op. Wat 

hebben ‘ze’ nu weer bedacht? Denken ‘ze’ nu echt dat ‘wij’ gek zijn? 

Hoe durven ‘ze’ dat van ons te beweren?  

Zie je hoe verontwaardiging zich vaak bedekt met de mantel van de 

retorische vraag? Dat is een vraag die geen vraag is maar een 

mening. Verontwaardiging verdeelt de wereld in daders en 

slachtoffers. 

Niet zo gek dat we naar die verdeling grijpen, want de wereld is 

ingewikkeld, zo ingewikkeld dat je liever in je bed zou blijven liggen. 

Maar dat kan niet, je moet opstaan, je moet meedoen en meegaan, 

of je wilt of niet. De onvolmaaktheid van het leven maakt onvrij. 

Ondertussen beelden van vrijheid zat, om ons heen: iedereen die zich 

een kalm en comfortabel leven kan veroorloven, zonder gedoe.  

Er staat je, roept verontwaardiging, maar een ding in de weg om die 

toestand te bereiken.  

Verontwaardiging wijst een dader aan, en plotseling is ons 

slachtofferschap niet meer krachteloos. We weten wie we uit de weg 

moeten ruimen om het beloofde land te bereiken. Om ons te kunnen 

voegen bij de mensen met privileges waarnaar wij zo diep verlangen. 

Dat we dan van slachtoffer dader kunnen worden, dat dit op de loer 

ligt, zien we makkelijk over het hoofd. 

 

Ach, misschien is het psychologie van de koude grond dit. Toch past 

het wel bij wat ik van jaren bijbellezen heb geleerd. Dat is: je eigen 

primaire gedachten met een beetje argwaan bekijken. Niet alles wat 

in je opkomt is waar. En zeker als het om groepsdenken gaat, wij 

tegen zij, moet je erop verdacht zijn dat oeroude denkfouten ook bij 

jou een rol spelen. Bijvoorbeeld dat jouw motieven zuiverder zijn dan 

die van anderen. Of dat jouw gedrag allemaal te rechtvaardigen is, in 

tegenstelling tot dat van anderen. Of dat wie op jou lijkt 

betrouwbaarder is dan wie niet op jou lijkt. Allemaal onderliggende 
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factoren die aangewakkerd worden als we ons laten verdelen in een 

wij en zij. 

Neem dan Jezus, die van de geloofs-zekere broeders Farizeeën het 

verwijt krijgt dat hij met zondaars en tollenaars eet. Hij wel. Hij laat 

zich niet meeslepen door het blinde razen, de stemmen van het 

bloed. 

 

Voor hen die ons regeren 
 

Voor hen die ons regeren, 

de hoofden van het land, 

bidden wij God de Here 

om ootmoed en verstand, 

dat zij bewaren hecht en recht 

al de getuigenissen, 

die ons zijn aangezegd. 
 

De sterken, die bewaken 

de wegen met hun woord: 

dat zij ook zullen dragen 

de zwakken in de poort, 

want hoofd en lichaam zijn in pijn 

en niemand wordt behouden, 

als dié verlaten zijn! 
 

Wij bidden ook om vrede, 

de aftocht van geweld: 

Heer, dat wij niet vergeten, 

hoe Gij de namen telt, 

bewaar het land voor overmoed 

en voor het blinde razen, 

de stemmen van het bloed. 
 

O God, Gij moet regeren 

tegen het onverstand: 

wij dienen vele heren 

tot schade van het land. 

Gij zijt genade, uw bevel 

doet leven en vergeven, 

o God van Israël! 

 

Tom Naastepad 

Liedboek lied 994 

 

ds. Kaj van der Plas 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
In de afgelopen vergadering van de 

Kerkenraad zijn er diverse onderwerpen 

de revue gepasseerd. Van regio tot 

kerstmarkt en van vacatures tot ‘Veilige 

Kerk’. Over de vacatures ga ik in deze 

bijdrage verder niet uitweiden. Van de 

werkgroep ‘Regio’ is er een enthousiast 

geluid te horen dat we steeds een stapje dichter bij de samenwerking 

komen. De kernwoorden zijn: contact/ vertrouwen/ samenwerken/ 

communicatie/ solidariteit met ieder zijn eigen identiteit. Het 

volgende onderwerp dat aan de orde kwam is ‘Veilige Kerk’ en daar 

zou je misschien niet zo gauw aan denken, want laten we wel wezen, 

wij voelen ons toch veilig. Maar toch moeten we alert blijven op 

dingen die helaas niet normaal lijken te zijn. Een onderwerp dat 

helaas veel in het nieuws is. In elke gemeente zijn slachtoffers van 

geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of 

zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken! Het 

onderwerp ‘Veilige Kerk’ en ‘Gedragscode’ is een belangrijk punt. Dat 

is een onderwerp waaraan elke kerkelijke organisatie moet voldoen. 

Inmiddels is dat voor onze kerk grotendeels uitgewerkt en zal dit op 

de website worden geplaatst. Externe vertrouwenspersonen bieden 

ondersteuning en kunnen proactief handelen bij vermoedens van 

misbruik. Daarnaast adviseren de vertrouwenspersonen de 

Kerkenraad en dragen ze bij aan het ontwikkelen en implementeren 

van beleid voor een veilige kerk. Het aanvragen van een VOG 

(Verklaring van Ongewenst Gedrag) biedt ondersteuning en kan 

gebruikt worden bij proactief handelen bij vermoedens van misbruik. 

Daarnaast adviseren vertrouwenspersonen de Kerkenraad en dragen 

ze bij aan het ontwikkelen en implementeren van beleid voor een 

veilige kerk. Op het Gemeenteberaad van 30 november aanstaande 

komt dit aan de orde en kunt u hierover vragen stellen. Op het 

moment dat ik dit schrijf is het Herfstvakantie en zolang ik me kan 

herinneren is dat altijd stormachtig weer met regen en wind. Reden 

om lekker thuis bij de 

kachel het Kerkelijk Contact 

te lezen. Tot een volgende 

keer. 

 

Namens de Kerkenraad, 

Gea Kruit, scriba 
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Vrijwilligers gevraagd 
Al meer dan 20 jaar treden Peter en Marjan op als gastheer en 

gastvrouw in onze Dorpskerk en in ’t Loughoes. Zij doen dit met veel 

inzet en toewijding. 

Volgens de arbeidsvoorwaarden hebben Peter en Marjan een keer per 

maand recht op een vrije zondag. De kerkdiensten en het 

koffiedrinken gaan dan wel gewoon door en op die zondagen moet er 

vervanging zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden die zij 

zondags doen voor het in goede orde laten verlopen van de 

kerkdiensten en alles wat daarmee verband houdt. 

Ook tijdens de vakanties van ons kostersechtpaar is er vervanging 

nodig. 

Voor die werkzaamheden is nu een kleine poule van vrijwilligers 

beschikbaar, maar deze vraagt om enige uitbreiding. Het gaat daarbij 

om de taken als koster en om die van regisseur voor de uitzendingen 

van Kerkomroep. Deze twee taken zijn lastig te combineren vandaar 

de scheiding tussen die twee werkzaamheden. 

Namens het College van Kerkrentmeesters roepen wij daarom op om 

u te melden als hulp-koster of als regisseur Kerkomroep. 

Bent u geïnteresseerd: neem dan contact op met Bertus Beelen (06-

132 195 56) of met Tom van der Velde (06-263 281 64).  

Geïnteresseerden kunnen, indien gewenst, gerust een keer 

meelopen/meedraaien om te zien wat de werkzaamheden nu precies 

inhouden. 

Wij horen graag van u. 

 

Van het kerkelijk buro 
 

Gedoopt op 12-10-2025: 

Lise Marthe en Hanne Dore, 

dochters van Bart en Eline 

Beelen-Rotteveel 
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Concert Vox Aeterna 
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Ik zou graag willen weten 
Ik zou graag willen weten. 

Waarom er oorlog bestaat. 

Het juiste antwoord vind ik niet. 

Misschien uit angst voor de ander. 

Misschien uit frustratie of onderdrukking. 
 

Ik zou graag willen weten. 

Waarom vluchten mensen naar ons land. 

Misschien uit armoe en uitzichtloosheid. 

Misschien om waardig te kunnen leven. 

De juiste antwoorden ken ik niet. 
 

Ik zou graag willen weten. 

Wat betekent vrede eigenlijk voor jou en mij. 

Misschien omdat we alles kunnen zeggen. 

Misschien omdat we vrij mogen stemmen. 

Een juiste omschrijving van vrede is er niet.  
 

Ik zou graag willen weten. 

Waarom het Gazadrama bestaat. 

Waarom Rusland persé Oekraïne wil inlijven. 

Waarom er autocratische en dictatoriale leiders zijn. 

Ik heb hier geen passend antwoord voor.  
 

Ik zou dolgraag willen weten. 

Waarom er zo weinig aandacht voor anderen is. 

Waarom zo weinig interesse, onbekendheid, 

Afgunst of angst voor de medemens is. 

Helaas ook dit weet ik niet precies. 
 

Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan met 

Ik zou graag willen weten. 

Om er nog enkele (voor ons extra actueel) te noemen. 

Waarom is het zo moeilijk om kerkelijke ambtsdragers te vinden? 

Waarom is er ziekte en waarom verlangen mensen soms te sterven? 

Enzovoort, enzovoort. 
 

Eén ding echter, mogen we heel zeker weten. 

Ook al zijn er duizenden, miljoenen vragen en 

weten we de redenen en het waarom er niet van. 

Wie antwoorden zoekt en hoopt te vinden 

ervaart dat God een eindeloos geduld heeft. 

Met ons en met de wereld. 

Want Hij is in ons bestaan aanwezig. 

Op onze zoektocht is Hij er.           Hein van Assen 
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Alles heeft zijn tijd-volgens chat GPT 
In de jeugdkerk van 14 september ging het over Prediker 3, de 

bekende tekst over “Alles heeft zijn tijd”. De opdracht aan de jeugd 

was om een spoken word of rap te maken over Prediker 3, en daarin 

ook dingen vanuit je eigen leven te verwerken. Uiteraard mocht je 

daar ook chat GPT bij gebruiken. Een deel van de resultaten delen we 

graag met jullie, mét toestemming van de jeugd. 

 

Voor alles is een tijd 

Een tijd om te bouwen, een tijd om af te breken 

Een tijd om te lachen, en een tijd om te huilen. 
 

En ik, ik loop door de seizoenen van mijn leven, zoekend naar 

betekenis. 

Het vallen van de bladeren en het ontluiken van de lente in mijn hart. 
 

Er is een tijd om vast te houden, en een tijd om los te laten. 

Een tijd om te spreken, en een tijd om te zwijgen. 

 

 

Het leven is geen rechte lijn, 

Dingen komen en gaan. 

Net alsof de tijd golft. 

Een tijd voor beginnen en voor eindigen. 

Als je iets opbouwt komt er een tijd dat je het moet afbreken. 

Alles heeft zijn plek, alles zijn seizoen. 

Niets is zomaar. 

 

 

Er is een tijd om te lachen 

En een tijd om te huilen. 
 

Een tijd om te bouwen 

En een tijd om af te breken 
 

Een tijd om vast te houden 

En een tijd om los te laten. 
 

Een tijd om te spreken 

En een tijd om stil te zijn. 
 

Alles heeft zijn moment 

Alles zijn seizoen 

En boven alle tijd blijft God. 
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Er is een tijd geweest, dat ik zocht, en niet wist waar ik hoorde. 

Een tijd dat stilte mijn eigen taal was, en mijn gedachten harder 

spraken dan mijn mond. 

Er was een tijd dat ik bouwde aan dromen, 

Die instortten voor ze stonden,  

En een tijd dat ik stenen opraapte om iets nieuws te maken van het 

puin. 
 

Een tijd dat ik rende 

alsof ik iets kon 

inhalen dat al lang 

voorbij was. 

En een tijd dat ik 

stopte, ademhaalde 

en besefte: ik hoef 

niet altijd te 

winnen. 

Er was een tijd dat 

ik alles wilde 

vasthouden. 
 

Lijkt het je ook leuk om praktisch aan de slag te gaan met tieners in 

de leeftijd van 12-18 jaar? We maken gebruik van de methode Bijbel 

Next, een methode die aansluit bij Bijbel Basics, speciaal voor 

tieners. De jeugdkerk is elke 2e zondag van de maand en begint om 

10 uur in ‘t Loughoes. Je doet de jeugdkerk altijd met z’n tweeën, en 

de voorbereiding kost ca. 1 uur, en kun je vanuit huis doen. Een keer 

vrijblijvend meedraaien is ook mogelijk. Meer weten? Mail naar 

josenieuwenhuijzen@yahoo.com of schiet iemand van de 

jeugdkerkleiding aan. 
 

Marjan de Ruiter en José Groenboom 

 

2 november Allerzielen - kaarsje branden 
Aankomende zondag kun je tussen 16:00 en 20:00 uur een kaarsje 

aansteken in de Dorpskerk. 

Een gebaar van licht, waarmee je even een ‘ik vergeet je niet’ schrijft 

tegen de soms donkere lucht van deze tijd.  

Blijf gerust even hangen voor een stil momentje. Er zijn geen kosten 

aan verbonden.  

 

Kom zoals je bent: je bent welkom. 

mailto:josenieuwenhuijzen@yahoo.com
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Agenda 
  2 november  Allerzielen, 16 – 20 uur kaarsje branden in Dorpskerk 

  5 november  Koffietied, 10 uur, ’t Loughoes 

  9 november  Vox Aeterna concert 17 uur Dorpskerk 

12 november  Groeten en Ontmoeten 

17 november  V&T over Levinas, Renee van Riessen 

20 december  Kerstmiddag voor senioren 

 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van 

de maand 

Data in 2025: woensdag 26 november, woensdag 24 

december 

 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de 

maand 

 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van de maand, 

19.30–21.30.  

        

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 28 november, 12.00 uur per email naar 

cr@dorpskerkeelde.nl. Handgeschreven berichten kunt u in de 

brievenbus van ’t Loughoes deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Diaconie  
Kort verslag diaconie, van haar 

vergadering op 6 oktober. 

De gebruikelijke onderwerpen kwamen 

weer aan de orde. We hebben gesproken 

over de energiearmoede, de 

aankomende actie rond kerst, de 

komende wereldmaaltijd op 9 oktober, vraag om ondersteuning en 

het verslag van de gezamenlijke diaconievergadering met de kerken 

van Vries en Zuidlaren.  

Tot slot hebben we kortdurend stil gestaan bij het aantal diakenen 

dat vanaf november de kar zal trekken. We hebben nog altijd één of 

twee vacatures. In de komende bijeenkomst gaan we bepalen hoe 

onze opzet gaat worden, of we op dezelfde voet doorgaan of juist 

onderdelen afstoten. 

We doen dus een dringend beroep op iedereen om eens na te gaan of 

diaconie iets voor je is. 

 

Namens de diaconie. 

Hein van Assen. 

Bedankt 
Woensdag 1 oktober 

Beste mensen, 

Op zondag 21 september bracht Janny Koops ons bloemen uit de 

kerk. En een kaart met alle namen van de mensen uit de kerk. Wij 

willen jullie bedanken voor dit lieve gebaar. 

Groeten van Greetje en Roelof Bonder. 

 

Hartelijke dank! 

Na mijn operatie op 1 oktober werd ik op 

maandag 6 oktober door Marchje Kikkers 

verblijd met een prachtig boeket 

herfstbloemen. Bij het boeket zat een 

kaart met handtekeningen van de 

kerkgangers op zondag 5 oktober. 

Hartelijk dank voor deze geweldige groet van U allen. 

 

Met een hartelijke groet van Tom van der Velde. 
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Wereldmaaltijd 9 oktober 
      

Op donderdag 9 oktober organiseerde de 

diaconie van de dorpskerk opnieuw een 

Wereldmaaltijd in ‘t Loughoes. 

Iedereen was van harte welkom om hier 

aan deel te nemen. 

Met zo’n kleine 40 eters van allerlei culturen 

was het weer erg aangenaam. 

Praten, gewoon luisteren en genieten van al 

dat heerlijke meegebrachte eten en 

natuurlijk weer de soep en een heerlijk 

toetje van Marjan. 
 
 

 

Feestelijke kerstmiddag op 20 december 
Zaterdagmiddag 20 december is de kerstmiddag 

voor ‘senioren’. In ’t Loughoes zijn alle 

gemeenteleden van 75 jaar en ouder welkom voor 

een mooie kerstviering, omlijst met een hapje en 

drankje. 

De viering wordt geleid door ds. Kaj van der Plas, 

en de muzikale begeleiding is in handen van Jaap 

Berghuis en we genieten van solomuziek door 

harpiste Ilbina van der Molen 

 

Voor deze leuke middag ben je nooit te jong. Als 75-plusser krijg je 

een uitnodiging van je contactpersoon. Op het antwoordstrookje kun 

je aangeven of je komt.Er is vervoer beschikbaar voor mensen die 

gehaald en gebracht moeten worden.  

Stel je contactpersoon vóór 1 december op de hoogte van je 

aanmelding.We kijken uit naar een gezellige en mooie kerstviering 

 

’t Loughoes, Kosterijweg 2 

Zaterdag 20 december 

14:00 - 16:30 uur 

Zaal open 13:30 

 

Vragen? Neem gerust contact op met ondergetekende! 

ds. Kaj van der Plas 
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Lieve mensen 
Wat zijn we toch een mooie betrokken gemeente met elkaar. 

Verbinden en omzien naar elkaar. Je denkt dat gebeurt mij niet maar 

plots staat de wereld een beetje stiller. Je krijgt opeens een “knak” in 

je rug en na 6 weken uitslag  ..hernia. 

We willen iedereen bedanken om jullie blijk van medeleven, woorden, 

kaartjes, bloemen, de “bladhark ploeg” die elke week langskomt om 

het rond de kerk en ‘t Loughoes weer netjes te maken.  

En de vaste club van hulpkosters en het c.v.k. 

Dit heeft ons erg goed gedaan. 

Na 12 weken later gaat het gelukkig weer aan de 

betere hand en kan ik langzaam weer wat 

werkzaamheden oppakken. 

 

Groetjes Peter en Marjan. 

 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand 

met een hartelijke groet van de gemeente 

naar:  

 

5    oktober dhr. Tom v.d. Velde 

12  oktober mevr. Ant Voogd-Slopsema 

19  oktober dhr. Rein Duisterwinkel 

26  oktober mevr. Ineke Schakel 
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Verslag lezing Bert Slaa  
Verslag lezing Bert Slaa op 6 oktober j.l. in 

‘t Loughoes. 

Onderwerp: De Balanceeract die geloven 

heet. (Titel van het boek dat hij schreef) 

 

Wie is Bert Slaa? 

Hij studeerde Duitse taal-en letterkunde aan 

de RUG Groningen en Theologie aan de 

THUK in Kampen, met als hoofdvak Ethiek. 

Hij werkte 15 jaar als docent Duits in het 

voortgezet onderwijs en later als docent 

Godsdienstige Vorming aan de PABO. Bert gaat regelmatig voor in 

kerken binnen de PKN, ook in de kerk van Eelde-Paterswolde. 

Hij groeide op in een gereformeerd synodaal gezin. Toen hij ging 

studeren besloot hij het zonder geloof te doen. De geboden en 

verboden van het geloof waarmee hij is opgegroeid wilde hij achter 

zich laten. Maar dat lukte niet, hij noemt zichzelf ongeneeslijk 

religieus. Daarbij komt dat de kracht van de verhalen en de taal 

sterker bleken dan zijn voornemen te stoppen met geloof. 

 

Respectvol spreekt Bert over die manier van geloven. Dan komen 

termen als “Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel” en de 

Apostolische  Geloofsbelijdenis naar voren. 

In de geloofsbelijdenis van Nicea worden voor het eerst de 

fundamentele doctrines van het christendom vastgesteld en 

vastgelegd, zoals de leer van de menswording van God in de persoon 

van Jezus Christus en de leer van de Triniteit (God als Vader, Zoon en 

Heilige Geest). 

 

Een vriend van Bert heeft hem eens meegenomen naar het 

studentenpastoraat in Groningen. Daar ontmoette hij Dick Tieleman, 

studentenpastor, die met hem in discussie ging en aangaf dat een 

andere, meer eigentijdse manier van geloven mogelijk is. Voor Bert is 

Tieleman heel belangrijk geweest, hij noemt hem zijn leermeester. 

 

Je bent ongeneeslijk religieus en je hebt het gevoel te staan in een 

christelijke traditie. Maar het geloof van je jeugd met allerlei 

geboden, verboden, dogmatische gelijkhebberigheid e.d. wil je achter 

je laten. Dan ga je op zoek. Die zoektocht heeft bij Bert Slaa 

uiteindelijk geleid tot het boek waar de lezing over gaat. In het boek 

worden 10 verschillende geloofswijzen uiteengezet, beginnend bij 

Nicea en eindigend bij geloven als leerschool voor het onbeschikbare. 
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Dat is een manier van geloven die voortvloeit uit de kern van joods-

christelijke godsbeeld. Enerzijds de principiële onbeschikbaarheid  

van God. Anderzijds gaat het over de relatie tussen God en mens als 

wisselwerking. 

 

Het was een leerzame en inspirerende avond, afgesloten met een 

levendige discussie tussen inleider en publiek, die om een vervolg 

vraagt.  

 

 

Collecteopbrengsten 
Sept D. K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 

7-Sep D Vluchtelingenwerk € 80,35   

 K Instandhouding Eredienst € 83,35   

        € 163,70 

14-Sep D Kerk In Actie: Werelddiaconaat € 90,91   

 K Instandhouding Eredienst € 96,48   

        € 187,39 

21-Sep D Zwo Actie: Libanon € 181,50   

 K Instandhouding Eredienst € 104,85   

        € 286,35 

28-Sep D Kerk In Actie: Zending € 84,40   

 K Instandhouding Eredienst € 43,70   

        € 128,10 

     

   € 765,54 € 765,54 

 

 

Hier boven ziet u de collecteopbrengsten weer gegeven over de 

maand september 2025. 

De weergave is exclusief de giften die via de bank gedaan worden.  

Alle gevers en geefsters hartelijk dank, want mede hierdoor stelt u 

diakenen en kerkrentmeesters in staat hun werk naar behoren uit te 

voeren 
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Puzzel 
Er worden twee omschrijvingen gegeven. Het tweede woord begint 

met de letter van het eerste woord. Die letter is van boven naar 

beneden de oplossing. Bv.de omschrijving is: boek – deel van een 

vinger, dan is het roma N agel. 

Jullie kunnen me altijd mailen als  het niet helemaal duidelijk is. 

Veel puzzelplezier!    Ina Rawée     cgrawee@gmail.com 
 

1.  gaap – zege      —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

2.  familielid – adel     —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

3.  gave – spoorbaan —  —  —  —  —-  —  —  —  —  

4.  deuntje – ontzag —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

5.  lucht – schoeisel —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

6.  hoefdier – dwalen —  —  —  —  —-  —  —  —  —  

7.  turks gerecht – snaarinstrument —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

8.  vervoermiddel – serie  —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

9.  bewijs – elk —  —  —  —  —-  —  —  —  —  

10. verschiet – vlak  —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

11. kamer – naaigerei —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

12. hoon – vrucht —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

13. deel van een huis – verdieping —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

14. zeker – knecht —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

15. schade – rivier —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

16. beek – feeks  —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

17. maaltijd – gereedschap —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

18. nederlands prinses – alleen —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

19. keer – bijenhouder —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

20. kunstwerk – zuurdeeg —  —  —  —  —-  —  —  —  —  

21. ineens – boot —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

22. chef  – leefregel —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

23. griekse letter – kaartenboek —  —  —  —  —-  —  —  —  — 

24. reptiel – evenzo —  —  —  —  —-  —  —  —  — 
 

De oplossing van de oktober puzzel was: onderzoekt alle dingen en 

behoudt het goede.  

ode, nar, dag, eis, rem, zijn, oud, esp, kip, ter, alk, lap, lok, eed, dar, 

ier, nek, gil,  ego, net, een, nog, bok, ets, hal, ons, uit, dal, ton, het, 

ent, tak, ges, oer, erf, dra, eik. 

  

mailto:cgrawee@gmail.com


 
20 

Bibliotheek 
De volgende twee boeken worden in de 

bibliotheek geplaatst: 

“ 82 jaar provinciale afdeling Drenthe” 

“ Sporen van God in het Dorp”   

 

De titel van het eerste boekje klinkt niet zo 

uitnodigend, maar toch bevat het 

interessante onderdelen. 

Voor mij was het gedeelte waarin 

(middeleeuwse) kerkgebouwen in onze 

provincie worden beschreven het meest 

interessant. 

 

In het tweede boek wordt ingegaan op de rol 

van de kerkelijke gemeenschap in het dorp in 

de huidige tijd. 

Door het benoemen van de titels van een aantal hoofdstukken maak 

ik  denk ik al duidelijk wat de inhoud van dit boek is: 

- Dorpskerken tussen heden en verleden. 

- De Dorpskerk verbindt 

- Veelvormig verbonden met de Dorpskerk 

- Kerk, Cultuur en Herdenken 

- Perspectieven voor kerken op het platteland. 

 

Wim Schoolderman 

 

Vorming & Toerusting  
Lezing over Emmanuel Levinas 

Datum 17 november 2025 

Aanvang 20.00 uur 

Locatie: Dorpskerk Eelde 

 

De lezing wordt gehouden door Prof. Dr. Renée van Riessen.  

In het oktobernummer van Kerkelijk Contact is uitvoerig ingegaan op 

de inhoud van de lezing. Ook op de website van de Dorpskerk Eelde 

(onder het kopje Nieuws) is informatie over de lezing beschikbaar. 

De titel van de lezing is “Denken aan de ander”, een centraal thema 

bij Levinas. 

 

U bent van harte welkom.  



 
21 

Het christelijk geloof 
 

 

 
 
Ze zijn er steeds meer. Anti-immigratieprotesten. Demonstranten 

met ‘White power’ op hun kleren, zwaaiend met NSB-vlaggen en 

scanderend tegen asielzoekers en vreemdelingen. Zij krijgen de 

schuld van het woningtekort. Zij ondermijnen Nederland met 

vreemde smetten.  

Nee, ‘Wij zijn Nederland’  brullen de anti-immigranten. Al dan niet 

met schuin geheven arm met een vlakke open hand. 

Ook in plaatsen waar asielzoekerscentra zullen komen, lopen mensen 

te hoop. Opgehitst door een landelijk politicus, die de verzamelde 

menigte voorhoudt: ‘De burgemeester is niet de baas, ook niet de 

gemeenteraad, maar jullie, jullie zijn de baas’. 
 

Ik weet het, vreemdelingenhaat is van alle tijden. Maar het felle, ja 

zelfs fascistische protest baart mij zorgen. We zullen de strijd ertegen 

aan moeten gaan. Met middelen zoals bijvoorbeeld de 

burgerbeweging De Goede Zaak hanteert. Zij organiseerden een 

sponsorloop tegen migrantenhaat. Mensen konden een 

extreemrechtse demonstrant zogenaamd ‘sponsoren’, voor drie euro. 

Al gauw was er een ton binnengekomen. De opbrengst ging naar drie 

doelen, waaronder Stichting INLIA. 
 

En dan is er nog iets wat mij verbijsterde. Tijdens de anti-

migrantenprotesten in Den Haag werd er door één van de sprekers 

geopperd, dat ook en juist christenen tegen de komst van 

asielzoekers zouden moeten zijn. Want vreemdelingen tasten de 

christelijke cultuur aan. 

Ik wist niet wat ik hoorde. Op die duistere Haagse protestdag werd de 

Bijbelse boodschap zomaar gekaapt door het donkerbruin 

rechtsextremisme. Een gotspe. 
 

Het doet me denken aan het verhaal over de influisteringen van de 

duivel als Jezus in de woestijn verblijft. De duivel, die Hem verleidt 

om af te zien van Zijn missie om het Koninkrijk van God te gaan 

bouwen. De duivel, ook wel genoemd de ‘diabolos’: de verwarder, de 

omkeerder.  Het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd met de 

stenen van eigen volk eerst, vreemdelingenhaat, nationalisme en 

white-power. Het Koninkrijk van God wordt gebouwd met de stenen 

Het Christelijk 

geloof 
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van gerechtigheid, vrede en liefde. Wie dat verwart en omkeert, zet 

het christelijk geloof op zijn kop. 
 

In de Bijbel vraagt God ons juist zorgzaam te zijn voor 

vreemdelingen: opvang voor vluchtelingen en hulp aan ontheemden, 

die geen helper hebben. Een kleine greep uit vele Bijbelse teksten en 

verhalen. 
 

We kunnen denken aan de open tent van Abraham en Sara toen drie 

mannen bij hen kwamen. Volgens een Joods commentaar op dit 

gedeelte in Genesis, zagen de drie mannen eruit als, let wel, 

Arabieren. En toch liep Abraham hen tegemoet en deelde uit van het 

beste dat hij had. 

Toen Mozes uit Egypte was gevlucht hielp hij eens de dochters van 

Jethro bij het putten. ‘Waarom zijn jullie vandaag zo vroeg klaar?’, 

vraagt hun vader. Zijn dochters antwoorden: ‘Er was een, let wel, 

een Egyptische man, die ons hielp’. Dan zegt Jethro: ‘Waarom 

hebben jullie die man alleen gelaten, roep hem, zodat hij brood met 

ons kan eten’. 
 

De omgang met de vreemdeling komt voort uit Bijbelse gastvrijheid. 

En die gastvrijheid voor de vreemdeling wordt als een duidelijke 

Bijbelse opdracht verwoord in het Bijbelboek Leviticus (19: 33-34): 

‘En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem 

niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de 

vreemdeling gelden, die bij u blijft: u zult hem liefhebben als u zelf, 

want u bent vreemdeling geweest in Egypte: Ik ben de Heer uw God’. 
 

In de laatste rede van Jezus, een rede op het scherpst van de snede, 

vertelt Jezus ook over de omgang met de vreemdeling (Matteüs 25: 

31-40). Jezus scheidt dan de schapen van de bokken. Waarbij met 

schapen de mensen worden bedoeld die het goede hebben gedaan in 

hun leven en zegt: ‘Ik had honger en dorst en jullie gaven Mij eten en 

drinken, Ik was naakt en kreeg kleren, Ik was ziek en kreeg bezoek, 

zo ook toen Ik in de gevangenis was, Ik was een vreemdeling en 

jullie hebben Mij gehuisvest’. 
 

En dan lezen we in het Bijbelboek Hebreeën (13:1): ‘Houd de 

onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere’. In de 

Griekse grondtekst staat er voor het woord gastvrijheid: filoxenia. 

Letterlijk is dat: liefde voor de vreemdeling. 

Daarom, christenen, bij alle ultrarechtse tegenwind: Houd dat 

Evangelie staande, rechtop! 
 

Bob Haanstra   

(emeritus-predikant en bestuurslid van INLIA) 
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Tent of Nations 
Op 9 november om 15.00 uur is er een bijeenkomst in het Witte 

Kerkje in Haren (Jachtlaan 11). 

Dan komt ds. A. van den Bor uit Loppersum ons vertellen over de 

Tent of Nations: Palestijnse christenen in Bethlehem. Hij is daar vorig 

jaar en deze zomer geweest en kan ons dus uit eigen ervaring 

daarover vertellen. 

De situatie in Palestina lijkt uitzichtloos. Beide volken, Palestijnen en 

Israëliërs, ervaren diepe pijn. Tegelijk vindt er systematisch onrecht 

plaats naar Palestijnen. In de lezing wordt stilgestaan bij wat de 

huidige bezetting betekent voor zowel moslims, christenen als joden. 

We horen over Israëlische mensenrechtenorganisaties en maken 

kennis met Palestijnse christenen. Wat is de situatie waarin zij leven, 

welke vragen hebben zij aan kerken in het westen. Waar schuurt onze 

theologie met de situatie in Israël en Palestina. We maken uitgebreid 

kennis met Tent of Nations in Bethlehem, een educatieve boerderij 

van een Palestijns-christelijke familie Nassar en laten ons door hen 

inspireren. Zij weigeren slachtoffer te zijn en zetten zich – ondanks 

extreem moeilijke omstandigheden en voortdurende dreiging van 

landonteigening- op een creatieve wijze in onder het motto ‘Wij 

weigeren vijanden te zijn. Meer informatie vindt u op www.tentof 

nations.nl. 

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. 

Op 9 november om 15.00 uur is er een bijeenkomst in het Witte 

Kerkje in het kader van Vrijzinnig Perspectief 
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Colofon 
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