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Zondagsbrief voor zondag 9 november 2025

Medewerkenden

Voorganger: ds. Kaj van der Plas

Ouderling: Hanneke Wiersema

Diaken: Greet Tillema

Lector: Michel van Vliet

Organist: Vincent van Laar

Kinderkerk: Harm en Anne Marieke Kremer
Jeugdkerk: Marjan de Ruiter, Sjoerd Alkema
Gastvrouw: Ina Hiemstra

Bloemen: Marjan Zigterman

Collecten

Eerste collecte: Kerk in Actie (werelddiaconaat)
Tweede collecte: Eredienst

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v.
diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte Eredienst op
rekeningnr. NLOS5RAB0O0373734204 t.n.v. prot. gem. Eelde-
Paterswolde.

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke groet van
de gemeente naar fam. Huisman.

De bezorging is geregeld.

Ontmoeting
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 't
Loughoes met koffie/thee/limonade.



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300

Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema 0645520634
scriba: mevr. G. Kruit 0630119668
Koster/beheerders | dhr. en mevr. Dijk 0652887709
Kerkdienst: 16 november 10.00 uur Dorpskerk
Voorganger: ds. Ari Troost, Rolde

Volg je deze dienst thuis of elders? We horen graag van jou!

We willen graag weten hoe de uitzendingen je bevallen,

en of je bepaalde wensen hebt om de kijkervaring voor jou nog beter
te maken.

Stuur een mailtje naar dorpskerkeelde@gmail.com

Of een berichtje naar ds. Kaj van der Plas via 06 47 13 53 00

Zinvolle ontmoeting maandagavond 10 november
Morgenavond ontmoeten we elkaar voor een mooi gesprek ten huize
van Frieda en Marten van der Molen.

Onder leiding van ds. Kaj van der Plas hebben we het over het
symbool van water. Je kunt, geheel vrijblijvend, aansluiten.
Fijn als je komt!
Meld je wel even aan.
19:30 tot ongeveer 20:30 uur

Familie van der Molen

Beethovenweg 18
050 309 39 32









Orde van dienst zondag 9 november 2025

VOORBEREIDING

Orgelspel

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst
BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED

Intochtslied 601,1en 3

GROET

VERHAAL

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar, Straks zoeken wij elkaar weer op,
En delen nu het licht. En elk heeft zijn verhaal.

Dat licht vertelt ons iets van God. Het licht verbindt ons met elkaar,
Op Hem zijn wij gericht. Het is voor allemaal.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Kyrie en Gloria 158b

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de Zondag
Schriftlezing: Jesaja 44:1-8
Lied 918

Schriftlezing: Openbaring 1:1-18



Lied: Er is een land van louter licht

1 Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,

als Israél 't beloofde land

zag over de Jordaan.

4 Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,

en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,

wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in Uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Overweging

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



Lied 362

Afscheid van ambtsdragers, diaken Jan Reinder Fransens
en ouderling eredienst José Groenboom

Collectetoelichting
Dankgebed en voorbede
Stil gebed

Onze Vader

WEGZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan

Slotlied 695

Zegen

Voorganger: ...en geeft ons vrede

Allen:
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Orgelspel






