


 

Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde  

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende periode 
07 dec.  10.00 uur ds. H.J. Meijer KK  

  Roden 2e advent 
14 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / JK 

   3e advent 

   Doop en Belijdenis 

21 dec. 10.00 uur dhr. B. Broers KK 

  Klazienaveen 4e advent 
    

24 dec.  18.30 uur ds. Kaj v.d. Plas wo./ Kinderkerst 

24 dec.  20.00 uur ds. Kaj v.d. Plas wo. / Kerstnacht 

24 dec. 22.00 uur ds. Kaj v.d. Plas wo. / Kerstnacht 

    

25 dec. 10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas do. / Kerstmorgen 
    

28 dec.  10.00 uur ds. Kaj v.d. Plas KK / Avondmaal 

    

31 dec.  19.30 uur ds. Kaj v.d. Plas wo. /   

oudjaar=onlinedienst 
    

04 jan. 10.00 uur dhr. H. Dijkstra Nieuwjaarswensen 

  Gasseltenijveenschemond  

    

Wo.:        Woensdag/ donderdag  
KK: Kinderkerk   

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer  

JK: Jeugdkerk   

    

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 
www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden.  

  

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

 

Zondag 30 november, de 1e 

advent. Onze adventsster 
mag, zoals elk jaar, weer 

branden. 
Het is een Hernhutterster, 

besteld in Zeist, die je zelf 
in elkaar mag knutselen. 

Er hangen meer van deze 
sterren in ons dorp, in ieder 

geval aan de Brouwerssteeg 

en op de hoek van de 
Kosterijweg en de 

Westerhorn en misschien 
wel op meer plaatsen.  

 
De ster is ontstaan binnen de Evangelische Broedergemeente (ook 

wel Hernhutters genoemd).  
Deze kerk was opgericht het Saksische dorpje Herrnhut, wat 'onder 's 

Heren hoede' betekent. De kerk vestigde zich in 1746 op het terrein 

van Slot Zeist, waar deze nog steeds gevestigd is.  
 

De Hernhuttersster symboliseert het licht van Christus dat de 
duisternis verdrijft en staat voor hoop en een nieuw begin, vooral 

tijdens de advents- en kerstperiode. 
 

De redactie wenst u in deze duistere maand, die uitmonden zal in de 
feest van het licht, warmte en verbondenheid met uw naasten en met 

onze gemeente. De kerstmarkt op 13 december kan daar een 

voorbeeld van zijn en natuurlijk ook de viering van kerst voor 
senioren op 20 december en de viering op 25 december.  

Moge het kerstfeest een begin van licht en vrede zijn. 
 

Namens de redactie, 
Joke Lambour  

 
 

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_(deelstaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herrnhut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Zeist
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Kleine schlemiel 
 

Ben Ali Libi 
 

Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord, 

staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord, 
dus keek ik er met verwondering naar: 

Ben Ali Libi. Goochelaar. 
 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos 

en een alibi dat-ie zorgvuldig koos, 
scharrelde hij de kost bij elkaar: 

Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost 
dat Nederland nodig moest worden verlost 

van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. 
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 

 

Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, 
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt. 

Er stond al een overvalwagen klaar 
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 

 
In 't concentratiekamp heeft hij misschien 

zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien 
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar, 

Ben Ali Libi, de goochelaar. 

 
En altijd als ik een schreeuwer zie 

met een alternatief voor de democratie, 
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar 

voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
 

Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel, 
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel. 
 

- Willem Wilmink 
 
Joost Prinsen 

Afgelopen maand overleed Joost Prinsen. Acteur die bekend was om 

zijn lange gestalte, zijn donkere wenkbrauwen en een heel eigen 
stemgeluid. Voor mijn generatie is hij onlosmakelijk verbonden met 
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kindertelevisie en het televisieprogramma Met het mes op tafel. Maar 

hij was ook een geliefd vertolker van liedjes en gedichten. 
 

Het gedicht hierboven droeg Prinsen voor in de documentaire ‘Willem 
Wilmink, dichter in de Javastraat.’ Het is misschien wel zijn meest 

vertoonde performance. Hij draagt het gedicht over Ben Ali Libi voor 
uit zijn hoofd. En bij de voorlaatste strofe breekt zijn stem. 

 
Michel Velleman 

Prof. Ben-Ali-Libi (met streepjes!) was de artiestennaam van Michel 

Velleman, die op 5 januari 1895 geboren werd aan de Ruiterstraat 7 
in Groningen. Vanaf zijn twintigste woonde en werkte hij in 

Amsterdam. Nou ja, vanuit Amsterdam, want met zijn act 
‘humoristisch goochelaar, professor Ben Ali Libi’ reisde hij stad en 

land af.  
 

Recensenten prezen zijn verbluffende 
handigheid en ‘geestige 

conversatietoon’. Tijdens zijn optredens 

voor kinderen toverde hij voor iedereen 
snoepgoed of een cadeautje 

tevoorschijn. Voor volwassenen trad hij 
op als onderdeel van een cabaretshow, 

waarin ook het duo Johnny and Jones 
(‘Mijnheer Dinges weet niet wat Swing 

is’) optrad. 
 

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 27 

november 1927 staat vermeld dat 
Velleman meermaals had opgetreden 

voor prinses Juliana en haar vader, 
Prins Hendrik. 

 
De joodse Velleman trad landelijk op totdat, in 1942, het reizen voor 

joden door de nazi-regering verboden werd. Op 20 juni 1943 werden 
hij en zijn vrouw Anna tijdens een grote razzia opgepakt, en op 2 juli 

vergast in Sobibor. Dochter Aaltje (geb. 1919) was daar al vergast op 

7 mei. Alleen zoon Jacques (geb. 1921) overleefde de oorlog.  
 

Kleine schlemiel 
Zou de vermaarde prof. Ben-Ali-Libi zich herkend hebben in de 

aanduiding ‘kleine schlemiel’ uit het gedicht van Wilmink? Ik vermoed 
van niet, en heb sterk het gevoel dat in dit beeld iets van de 
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vereenzelviging van de onzekere dichter met zijn onderwerp 

meeklinkt.  
 

Maar misschien is dat niet erg. Als bijbellezers weten we: iets wat 
niet echt gebeurd is, kan toch waar zijn. En het is waar. Hoor hoe de 

stem van Joost Prinsen breekt tijdens zijn voordracht, kijk maar naar 
zijn tranen.  

 
Er kán geen sprake zijn van een paradijs als daar geen ruimte is voor 

wie kwetsbaar is, voor de rommelaars en de stotteraars, voor de 

vreemde snuiters en, vooruit, de goochelaars. 
 

Kijk maar naar dat kleine schlemieltje dat in de kerstnacht in 
Betlehem een kribbe in wordt gegoocheld. Zomaar verschijnt God 

daar in een donker veronachtzaamd hoekje. Ooit zullen de 
schreeuwers verstommen.  

 
ds. Kaj van der Plas 

 

 
 

Actie Kerkbalans 2026 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2026, de 
jaarlijkse kerkelijke bijdrage. Tijdens deze actieperiode zullen we u 

als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 
2026 kunnen doen waar we als kerk voor staan. 

 

Dit willen we zoveel mogelijk digitaal organiseren. Automatiseren 
betekent voor ons een besparing van papierwerk, tijd en kosten. Wilt 

u ons helpen met deze automatisering? Dan verzoeken we u om één 
e-mailadres per huishouden, voor zover u dit nog niet hebt gedaan.   

U kunt uw e-mailadres sturen naar kerkburo@dorpskerkeelde.nl. Wilt 
u daarbij uw naam en adres ovv actie kerkbalans aangeven? Dan 

weet onze administratie waar het voor is.  
 

Graag ontvangen we uw e-mailadres vóór 1 januari.    

 
In december zullen we u verder informeren met een persoonlijke 

brief. Daarin leggen we uit hoe u de kerkelijke bijdrage kunt voldoen.  
Heeft u hierover nu al vragen? Stuur deze dan naar 

administrateur@dorpskerkeelde.nl. 
 

mailto:kerkburo@dorpskerkeelde.nl
mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl
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Nieuws uit de Kerkenraad 
Als u dit leest, is het alweer december. Voor mij is het jaar 

omgevlogen, en zo was het ook alweer de laatste vergadering van de 
kerkenraad in 2025. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we onder 

andere de agenda van het Gemeenteberaad die op zondag 30 
november in de Dorpskerk inmiddels heeft plaats gevonden. In de 

vergadering werd stil gestaan bij de toekomst van onze kerkelijke 
gemeente met al haar activiteiten. Een belangrijk onderdeel van de 

vergadering was verder de ‘Regio-update’, waarover een uitgebreide 

presentatie is gegeven op het Gemeenteberaad met betrekking tot de 
stand van zaken binnen onze regio. Daarnaast stond het punt over de 

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en vertrouwenspersonen op de 
agenda. De financiële 

cijfers over het afgelopen 
jaar van het College van 

Kerkrentmeesters en de 
Diaconie zijn 

gepresenteerd op het 

Gemeenteberaad, en het 
mag op deze plek gerust 

gezegd worden dat de 
heren de cijfers weer uitstekend hebben verzorgd.  

De jaarlijkse begrotingen zijn vervolgens weer goedgekeurd. De 
Kerstmarkt staat gepland voor zaterdag 13 december, van 15.00 tot 

20.00 uur rondom de kerk. Dit evenement belooft weer een gezellige 
happening te worden, met 25 standhouders, muziek in de kerk en 

een rondlopend Dickens-koor. Ook de verlichte tuinen van het 

Museum zijn te bewonderen in Kerstsfeer. Om de sfeer compleet te 
maken, hebben we sneeuw besteld bij de weergoden, zodat we de 

hevige regen van vorig jaar snel kunnen vergeten en de feestelijke 
kerstsfeer kunnen upgraden.  

Op 14 december is er een doopdienst met een bevestiging, wat altijd 
weer een bijzonder moment is. De Culturele Raad Eelde verzorgt ook 

dit jaar weer de Kerstzang, na de tweede Kerstnachtdienst, - buiten 
naast de kerk. Ook de dorpsbewoners en overige belangstellenden 

worden uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten.  

Op Oudejaarsavond wordt de kerkdienst wederom online gehouden, 
zodat we kunnen ontsnappen aan het gillende vuurwerk dat 

traditioneel wordt afgestoken. Volgend jaar zal er een verbod op 
vuurwerk gelden, waardoor we hopelijk het (kerkelijk) jaar weer op 

een rustige en veilige manier kunnen afsluiten, zonder overlast en 
gevaar.  

Op het einde van de vergadering hebben we met een woord van 
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waardering afscheid genomen van Jan Reinder en José, voor hun 

inzet binnen de kerkenraad. De kerkenraad wil hierbij alle vrijwilligers 
oprecht bedanken voor hun inzet. Zonder jullie zou veel niet mogelijk 

zijn. We wensen iedereen fijne en gezegende feestdagen en kijken uit 
naar de komende diensten, waarin we elkaar hopelijk weer zullen 

ontmoeten. 
 

Namens de Kerkenraad, 
Gea Kruit, scriba 
 

Vanuit de diaconie 
We begonnen de vergadering met een gedicht uit Medemens door Jan 
Reinder: Oefening van Hoop van Marinus van den Berg. 

Daarna volgden de gebruikelijke punten zoals vaststellen van de 

agenda, bespreking en vaststellen van de notulen en de actielijst van 
oktober. 

We kijken terug op de wereldmaaltijd van 9 oktober: het was een 
gezellige avond met 45 deelnemers aan een rijk gevulde tafel.  

Het werven van nieuwe ambtsdragers kwam aan bod. 
We hebben mensen persoonlijk  gevraagd en veel brieven voor de 

verschillende vacatures rondgebracht. 
We hopen nu op spontane reacties om ons gezellige groepje van 

diakenen te ondersteunen. 

Ook kwam  het gesprek op de nieuwe taakverdeling binnen de 
diaconie nu onze voorzitter Jan Reinder na een lange periode van  

12 jaren vertrekt. 
Wie doet wat en wat doen we niet meer of anders. 

Ook dit jaar is er weer een kerstpakkettenactie.  Alle e-mailtjes 
hierover zijn inmiddels verzonden. 

De begroting, het collecterooster van 2026 en de komende collectes 
werden uitgebreid besproken. 

Daarmee waren alle onderwerpen voor deze avond afgehandeld. 

Liesbeth Bronsema sloot de vergadering met het lezen van een tekst 
van Toon Hermans: Dankbaarheid. 

In de nazit hebben we nog informeel afscheid genomen van de 
voorzitter Jan Reinder. Hein bedankt hem namens de hele diaconie. 

 
Namens de diaconie  

Greet Tillema 
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Kerstpakketten 2025 
Inmiddels zijn de voorbereidingen van de kerstpakkettenactie, 

georganiseerd door de diaconie van de Dorpskerk, in volle gang. De 
adressen van mensen die ervoor in aanmerking komen, krijgen we 

via verschillende instanties. Deze lijst is inmiddels bijna compleet. Wij 
gaan ervan uit dat het aantal pakketten, evenals vorig jaar, op 

ongeveer 60 – 65 zal uitkomen. We hanteren dezelfde werkwijze als 
de voorgaande jaren: iedereen ontvangt een klein pakket, in de vorm 

van een tasje. Daarin komt, behalve enkele kerstartikelen, een bon 

die men kan besteden bij de supermarkt. De reacties op deze vorm 
worden als zeer positief ervaren, vandaar dat het ook dit jaar een 

vervolg krijgt. 
De actie van de diaconie richt zich alleen op inwoners van ons dorp. 

Om onze actie te bekostigen, wordt er voor dit doel op 3 zondagen in 
december gecollecteerd. De data zijn: zondag 7 december, zondag 14 

december, zondag 21 december.  
Ook hebt u de mogelijkheid om een bijdrage voor dit doel te storten 

op de rekening van de diaconie, rekeningnummer: NL20 RABO 0315 

8091 91, onder vermelding van: bijdrage kerstpakketten 2025 
Natuurlijk kunt u producten en ook kant-en-klare kerstpakketten 

inleveren bij ‘t Loughoes, zoals u gewend bent. Deze producten zullen 
naar de voedselbank regio Tynaarlo gaan. U kunt ze dagelijks  

inleveren in een plastic bak, voor de deur van  
‘t Loughoes. 

 
Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie, 

Greet Tillema                                               
 

De seniorenkerstmiddag komt eraan! 
Als het goed is heb je, als je 75 jaar of ouder bent, bij het 

verschijnen van deze KC al een uitnodiging ontvangen. Heb je je 
aangemeld? We maken er een gezellige, feestelijke en zinvolle 

middag van! 
Alleen dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers kon deze middag 

georganiseerd worden. En dankzij onze kosters natuurlijk. Allemaal 
enorm bedankt! 

 
ds. Kaj van der Plas 

  



 
10 

Een nieuwe stem in het college van 

kerkrentmeesters 
Al vijf jaar bezoek ik de Dorpskerk, en sinds kort ben ik officieel lid. 

Het voelt als thuiskomen. Dat is niet vanzelfsprekend: ik kom 
oorspronkelijk uit een enorme gemeente in Oldebroek, en na een 

zoektocht langs verschillende kerken in Groningen, vond ik hier 
eindelijk de laagdrempelige sfeer die bij me past. Het was zelfs een 

kleine wereld: onze buurvrouw bleek ook lid te zijn! 
Mijn werk aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik me bezighoud 

met inkoop, maakt de stap naar het college van kerkrentmeesters 
logisch. Ik ben nu nog "stagiair", maar het enthousiasme van het 

team is aanstekelijk. We doen het immers voor een goed doel: de 

kerk levensvatbaar houden, nu en in de toekomst. Ik heb grote 
bewondering voor mensen die hun vrije tijd inzetten voor een goed 

doel, of dat nu bij de volleybalclub is of in de Dorpskerk. Want de 
kerk is er niet alleen voor de leden: we willen er zijn voor iedereen uit 

het dorp. 
Mijn thuishaven is sinds vijf jaar Paterswolde, waar ik met mijn liefde 

Alida en dochter Sanne-An (17) woon. Sanne-An staat volgend jaar 
aan de start van haar studie — een spannende tijd! Noord-Drenthe is 

prachtig, met de stad binnen handbereik en de mogelijkheid om met 

z'n allen op de fiets naar werk en school te gaan. We mogen ook 
graag met de camper op pad gaan en beseffen wat voor een groot 

geluk dat allemaal is.  
In mijn vrije tijd vind je me vaak in de sportieve hoek: schaatsen, 

fietsen, skiën en sinds kort wandelen met onze hond. Een bijzonder 
gezicht, want hij heeft maar drie poten. Dus mocht je ons 

tegenkomen: je weet meteen wie we zijn!  
Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen aan het financiële 

stuk binnen de gemeente. Samen gaan we ervoor om de kerk te 

laten bestaan — 
voor ons allemaal. 

 
Met vriendelijke 

groet, 
Gerco van Norel 
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Agenda 
  3 december Koffietied 

13 december Kerstmarkt 
17 december Groeten en Ontmoeten 

20 december Kerstmiddag voor senioren 
 

Bijbelkring Symphonie, iedere laatste woensdag van de maand 
Datum in december: woensdag 24 december 

 

Koffietied, iedere eerste woensdag van de maand 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e donderdag van 

de maand, 19.30–21.30. In december is er geen Alzheimer Café, 

 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 
vrijdag 26 december, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 
deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

Van het kerkelijk buro 
 

Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 

administratie.  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Bedankt 
 

Wat een mooi boeket bloemen heb ik vanuit de 
Dorpskerk ontvangen. Ik ben er heel blij mee, 

ook met de kaart met namen die ik er bij kreeg! 
Ik kom helaas de laatste jaren niet meer in de 

kerk maar door het kerkblad blijf ik toch op de 
hoogte. Ik wens jullie allemaal fijne Kerstdagen 

en een gelukkig Nieuwjaar. Heel erg bedankt! 

Joop Koning-Nossent. 
 

 
Lieve mensen 

Vanuit de kerk, waar bloemen staan van verbondenheid aan God en 
de mensen, staan ze nu bij mij. Geweldig vind ik dit gebaar, en veel 

dankbaarheid van liefde. Allemaal hartelijk dank, heel veel namen 
waar personen bij horen. Ik zag u allemaal voor mij. Nu herstellen en 

in hoge ouderdom nog genieten van de mensen om mij heen. 

Hartelijk dank, veel liefs voor u allen, dag. 
Gretha Huisman 

 
Op zondag werd ik verrast met een prachtig boeket, vergezeld met een 
kaart met namen van de kerkbezoekers. Het werd gebracht door onze 
contactpersoon Janny Koops samen met Nico.  
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit teken van meeleven. Dat doet 
een mens goed! 
Ant Voogd.  
  
Na het verblijf van ruim 3 maanden in De Brink in Groningen, ben ik 
sinds 26 september weer terug en zijn we weer samen thuis. Bij ons 

gezamenlijk verblijf in De Brink werden we op 17 juli blij verrast door 

de bloemen van de kerk, met daarbij een kaart met veel namen van 
gemeenteleden, gebracht door Roelie Matter. Daarvoor onze 

hartelijke dank. Ook dank aan allen die een kaart stuurden. 
Vriendelijke groet, Hans en Anneke Formsma 

 
Tot mijn grote verrassing kreeg ik op zondag 26 oktober een prachtig 

boeket bloemen uit de kerk, gebracht door Matty de Jonge. Mooi dat 
een stukje kerk bij mij kwam, een stukje kerk bij mij in de kamer. 

Ze hebben heel lang gestaan. Hartelijk dank daarvoor. 

Met vriendelijke groeten, Ineke Schakel 
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Kerkomroepregisseurs 
Niet alleen de organist beklimt wekelijks de orgeltribune. Ook een 

vrijwilliger, of de koster, gaat de steile trap op naar boven. Om dan 
niet achter het klavier plaats te nemen, maar achter het 

bedieningspaneel van de beeld- en geluidinstallatie. 
 

Ongeveer 70 mensen kijken en luisteren vanuit huis naar onze 
kerkdiensten, via Kerkomroep. Vaak zijn ze gemeentelid en wonen in 

de buurt. Maar ook op andere plekken in Nederland wordt op de 

Dorpskerk afgestemd. 
 

Dankzij de regisseur heb je als je thuis meekijkt het gevoel alsof je 
erbij bent op zondagmorgen (of op welk moment je dan ook maar 

kijkt). Namens alle thuiskijkers hartelijk bedankt! 
 

De werkgroep pastoraat 
 

 

 

Tekst tot nadenken 
 

Het begin van nieuw 
Met het einde van oud  

Het afscheid van oud  
Biedt ruimte  

Voor de kansen van nieuw. 

  
  

Met vriendelijke groet  
Peter en Marjan Dijk 

Koster@dorpskerkeelde.nl 
Tel: 0652887709 
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Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar:  
 

2    november mevr. Annelies Meijer-Vermeulen 
9    november familie Huisman 

16  november mevr. Jerdy Tjemmes 
23  november mevr. J.B.H. Koning- Nossent 

30  november dhr. B. Touwen 

 
 

In herinnering  
 
Dhr. A. van der Wijk 24-07-37  -  12-11-25 

 
 

Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal/ 
 

 
 

 
 

 

Gelukkig nieuwjaar 
Als ergens geluk voor het oprapen lag, 
Zou ik daarheen gaan op eerste Kerstdag. 

Handen vol opgooien, hoog in de lucht 
Dwarrelend met de wind in vogelvlucht. 

Langs de sterren en de maan 
Zou het dan jullie kant op gaan 

Al was het een klein beetje maar 
Dan wordt het voor jullie een gelukkig nieuw jaar! 

 

Peter en Marjan Dijk 
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Puzzel 
Van deze stukjes kan je tien woorden maken, van drie lettergrepen. 

Elke lettergreep staat in een andere rij. Het heeft met de geboorte 

van Jezus te maken. 

Fijne Feestdagen!    Ina Rawée  cgrawee@gmail.com 

 

   DER   VEN    ZA 

  HE   NA    RI 

  LE    A    DER 

  LEN    VOE   AU 

  KIN   GE    REN 

  MA   TUS   DES 

  IN   KE    ENG 

  RET   HEM   BET 

  BO   RO    BAK 

  GUS    E   SCHRIJ 

 

Oplossing puzzel november was: wereldvriendelijkheidsdag 

1. geeu W inst 2.tant E lite 3.offe R ails 4. wijsj E gard 5. heme L aars 

6. paar D olen  

7. pila V iool 8. moto R eeks 9. alib I eder 10. vert E gaal 11. salo N 

aald 12. smaa D ruif 

13. suit E tage 14. reee L akei 15. aver IJ ssel 16. kree K enau 17. 

lunc H amer  

18. iren E nkel 19. draa I mker 20. beel D esem 21. plot S chip 22. 

hoof D ieet  

23. omeg A tlas 24. slan G elijk 

mailto:cgrawee@gmail.com
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Collecteopbrengsten 
2025 D/K Collectebestemming Subtotaal Totaal 

5-okt D Kerk in Actie:werelddiaconaat € 181,15  
 K Instandhouding eredienst € 120,82  

    € 301,97 
12-okt D Plaatselijke ondersteuning € 69,57  

 K Instandhouding eredienst € 59,65  
    € 129,22 

19-okt D Ondersteuning voedselbank € 87,05  

 K Instandhouding eredienst € 70,35  
    € 157,40 

26-okt D Plaatselijke ondersteuning € 101,58  
 K Instandhouding eredienst € 83,50  

    € 185,08 
 

Hier ziet u het overzicht van de opbrengsten van de collectes die 
gehouden zijn in oktober 2025. De opbrengsten zijn exclusief de 

binnengekomen giften via een bankoverschrijving. Iedereen die aan 

een of meerdere collectes heeft gedoneerd wordt hiervoor hartelijk 
bedankt. 

 

Voor een veilige kerk 
Voor je begint met lezen: dit artikel legt uit hoe de Dorpskerk werkt 

aan een veilige kerk voor iedereen. We verwijzen naar misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bij sommige lezers nare 

gevoelens of herinneringen oproepen. 

 
Grenzen en kwetsbaarheid 

Als je lid bent van een kerkgemeenschap, wil je je daar veilig voelen. 
Dat vraagt om zorgvuldige omgang met elkaar. Je respecteert elkaar, 

ook bij meningsverschil of als iemand je minder ligt. Je beschadigt 
elkaar niet. En als het over geloven gaat, maakt dat je soms  

kwetsbaar. 
Toch gaat er soms iets mis. Je kunt iemand kwetsen of over een 

grens gaan, onbewust of juist terwijl je eigenlijk wel beter wist. De 

kerk noemen ze Lichaam van Christus, maar dat lichaam 
bestaat uit gewone mensen die fouten maken. 

Je mag als kerklid rekenen op veiligheid in de omgang met elkaar, 
zeker wanneer je  



 
17 

kwetsbaar bent. Als je hulp nodig hebt, materieel of geestelijk, wil je 

de ‘hulpverlener van de kerk’ kunnen vertrouwen. Degene die helpt 
moet de grenzen bewaken en die niet overschrijden. 

 
Wat we doen voor veiligheid 

Iedereen die in onze gemeente namens de kerk met anderen werkt, 
draagt hiervoor verantwoordelijkheid. Predikant en vrijwilligers in 

pastoraat, diaconie en jeugdwerk hebben extra verantwoording voor 
de emotionele en fysieke veiligheid van wie zij bezoeken, helpen  

of begeleiden. 

De Protestantse Kerk in Nederland besteedt steeds meer aandacht 
aan een veilige kerk. Sinds deze zomer is voor professionals en 

vrijwilligers die met mensen in een kwetsbare positie werken een 
Verklaring Omtrent het Gedrag verplicht. Krijgt iemand geen VOG  

vanwege gebeurtenissen in het verleden, dan mag die persoon niet 
namens de kerk met kwetsbare mensen werken. 

Ook onze kerkenraad moet actief zorgen voor veiligheid. Dat doen we 
met veiligheidsbeleid. Daaronder vallen de VOG en een gedragscode 

waaraan alle vrijwilligers zich houden. De gedragscode, het 

veiligheidsbeleid en de contactgegevens van vertrouwenspersonen 
staan op onze website: www.dorpskerkeelde.nl. 

 
Melding van misbruik maken 

Ben je in onze kerkgemeenschap geconfronteerd met 
machtsmisbruik, seksueel misbruik of ander grensoverschrijdend 

gedrag,  of vermoed je misbruik van macht door iemands  
positie? Dan wil je weten wat je kunt doen.  

Er zijn verschillende opties: 

• Meld het bij de voorzitter of de scriba van de kerkenraad. Zij 
behandelen je melding vertrouwelijk. 

• Ga in gesprek met een van de twee onafhankelijke 
vertrouwenspersonen voor onze regio. Zij kennen de weg en 

begeleiden je naar hulp. De contactgegevens staan op  
onze website. 

• Neem contact op met veiligekerk.nl of meldpuntmisbruik.nl. Daar 
krijg je advies en begeleiding. 

 

Andere hulp krijgen 
Roept dit artikel vragen, herinneringen of nare gevoelens op, en wil je 

daarover met iemand praten? Je kunt terecht bij dominee Kaj van der 
Plas. Wil je liever anoniem met iemand anders spreken, bel dan De 

Luisterlijn via 088 076700, dag en nacht bereikbaar. Mailen of  
chatten kan ook, via deluisterlijn.nl. 
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Colofon 
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