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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende periode 

01 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 

08 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK / JK 

15 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 

22 febr. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 
1 ste v.d. 40 dgn. tijd Avondmaal 

01 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 

2e v.d. 40 dgn. tijd 

Wo.: Woensdag / donderdag 

KK: Kinderkerk  

A: Avondmaal/maaltijd van de Heer 

JK: Jeugdkerk 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

Wat was het weer écht winter. Met ijs om op te schaatsen en sneeuw 

die het landschap in een zachte witte deken hulde. Het leverde mooie 

beelden op en liet ons met andere ogen kijken: alles leek stiller, 

lichter en frisser. 

Een weldadige rust, midden in een onrustige tijd. 

En toch… heel even kijk ik al vooruit en voel ik het verlangen naar de 

lente. 

 

Lente  

  

Eenmaal ontdooid 

krijg je eigenlijk best veel gedaan 

Alsof de bloembollen die al die tijd 

verstopt zaten in je vingertopjes 

langzaam beginnen te ontspruiten 

Bloeiend bewegen ze steeds iets sneller 

Popelend om de rest te ontdekken 

 

Om te zien wie er allemaal 

nog meer verscholen zat 

Om mee te maken in wat voor kleuren 

zij gaan bloeien 

       Emily Huisman 

 

In dit KC vindt u opnieuw een veelzijdig en kleurrijk aanbod van 

artikelen over onze kerkelijke gemeenschap. Veel leesplezier 

gewenst! 

 

Namens de redactie, 

Editha Huisman 
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Ken jij mij? Hoe we onszelf goedpraten 

Heb je ooit wel eens iets gedaan waar je spijt van had? Vast wel. Als 

je toen je schuldgevoel deelde met een vriend of vriendin, of met je 

partner, zal die je vast gerustgesteld hebben. Door jouw eigen 

aandeel in wat er misging wat te relativeren. Door de negatieve 

gevolgen te verkleinen of ook een positief gevolg te benoemen. En 

door het idee dat je toch heus wel een goed mens bent weer een 

beetje leven in te blazen. 

 

We zijn goed, toch? 

Want dat heb je nodig, het idee dat je een goed mens bent. Ondanks 

de fouten die je maakt. En zeggen anderen het niet tegen je, dan zeg 

je het wel tegen jezelf. Het is een bekend mechanisme: we houden 

ons zelfbeeld overeind ook als we iets doen dat niet past bij hoe we 

onszelf zien. En dat gaat regelmatig ten koste van onze eigen 

verantwoordelijkheid, of van de waarheid. Dat we tegenstrijdige 

dingen doen, past ons niet. 

 

We doen het niet expres, het gaat onbewust. 

 

‘Met de kennis van nu zou ik iets heel anders hebben gedaan, ik wist 

niet beter.’ Zo wijzen we onze verantwoordelijkheid af. ‘Ik heb 

eigenlijk nooit van je gehouden.’ Zo rechtvaardigen we de breuk die 

voor de partner volstrekt onverwachts komt. ‘Diep van binnen was ik 

altijd al tegen’, zegt iemand die plotseling van politieke overtuiging is 

veranderd. 

 

Allemaal voorbeelden van zelfrechtvaardiging achteraf.  

 

Wat is zelfrechtvaardiging? 

Zelfrechtvaardiging is een onbewust mechanisme waarmee we ons 

zelfbeeld overeind houden, zelfs als ons gedrag daarmee in strijd is. 

Het is een manier om de spanning te verminderen die ontstaat 

wanneer we iets doen dat niet past bij hoe we onszelf zien. Die 

spanning heet cognitieve dissonantie: het ongemakkelijke gevoel dat 

onbewust ontstaat als onze acties en overtuigingen niet met elkaar in 

overeenstemming zijn. 

 

Stel je voor: je ziet jezelf als een verstandig en moreel mens, maar je 

hebt net een keuze gemaakt die je achteraf niet zo slim vindt. Om 

dat ongemak te vermijden, ga je onbewust op zoek naar manieren 

om je gedrag te rechtvaardigen. Je vertelt jezelf dat de 

omstandigheden je dwongen tot die keuze, dat het eigenlijk niet zo 
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erg was, of dat anderen nog erger hadden kunnen doen. Zo blijft je 

zelfbeeld intact en kun je met een gerust hart verder leven. 

 

Dat geldt trouwens ook als je een negatief zelfbeeld hebt. Al het 

goede waarvoor je gewaardeerd wordt, weer je inwendig af met het 

verhaal dat ze eens zouden moeten weten hoe egoïstisch je werkelijk 

bent. 

 

Hoe we het doen 

Om onze keuzes en gedragingen te rechtvaardigen, gebruiken we 

verschillende strategieën, vaak zonder dat we het doorhebben 

 

Feiten verdraaien: we passen ons verhaal over onze daden aan zodat 

ze beter passen bij ons zelfbeeld van welkdenkend moreel mens. “Ik 

heb niet onnadenkend geschoten, ik werd bedreigd. En als je het 

tegendeel denkt te zien, dan interpreteer je de feiten verkeerd, want 

ik ben iemand die nooit zoiets zou doen.” 

 

Idealen afzwakken: als we ons gedrag niet kunnen veranderen, 

verlagen we onze eigen standaarden. “Roken is eigenlijk helemaal 

niet zo slecht als iedereen zegt, en dan nog, ik ben een vrij mens en 

mag zelf beslissen over mijn lichaam.” 

 

De schuld buiten jezelf leggen: we leggen de schuld bij anderen of bij 

externe omstandigheden. “Doordat jij zo chagrijnig tegen me deed 

vanmorgen, reed ik te hard.” Of wat dacht je van “Befehl ist befehl.” 

 

Minimaliseren van de gevolgen: we maken onze fouten kleiner dan ze 

zijn. “Het was maar een klein leugentje, daar moet je niet zo moeilijk 

over doen.” “Anderen hebben hier vooral last van, ik niet.” 

 

Compensatie: we stellen iets positiefs tegenover ons negatieve 

gedrag. “Van het geld dat ik verdiende met die diefstal, heb ik de 

buurman een vakantie cadeau gedaan. Die man had geen cent te 

makken!” 

 

Al deze strategieën helpen ons om ons zelfbeeld te beschermen en 

het gevoel van spanning door de cognitieve dissonantie te 

verminderen. 

 

Waar het toe leidt 

We doen het onbewust, het verminderen van spanning. Soms heeft 

het positieve gevolgen. Als je iets voor een onbekende ander doet, 

bijvoorbeeld, dan heb je daarna een positiever beeld van die ander. 
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Die ander moet wel oké zijn, anders had je niet zomaar iets voor die 

ander gedaan. (Dus als je wilt dat iemand je aardig gaat vinden, 

vraag die ander dan om hulp) 

 

Vaker heeft het negatieve gevolgen. Als we een ander op een 

voetstuk zetten, als redelijke mensen met goed inschattingsvermogen 

(zelfbeeld!), vinden we het moeilijker om diens daden jegens anderen 

objectief te waarderen. De Grote Leider zal wel weten waar het goed 

voor is, en als de Grote Leider iets doet wat wij niet begrijpen, zal er 

wel een reden voor zijn. Als de Grote Leider straf uitdeelt, heeft die 

ander het ernaar gemaakt. 

 

En als wij zelf een ander een gemene streek leveren, is het soms 

makkelijker die ander vervolgens naar beneden te halen dan onszelf 

als gemeen te zien. En dan gaat het soms van kwaad tot erger: we 

ontmenselijken onze vijanden om ze onmenselijk te kunnen blijven 

behandelen.  

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat zelfrechtvaardiging geen 

bewuste leugen is. Bij liegen weten we dat we de waarheid 

verdraaien, maar bij zelfrechtvaardiging geloven we echt in onze 

eigen rechtvaardiging. Het is een automatisch proces dat ons mentaal 

welzijn beschermt. Het zorgt ervoor dat we niet constant met 

schuldgevoelens en spijt rondlopen, en dat we ons goed kunnen 

voelen over onszelf. 

 

Maar er is een keerzijde: zelfrechtvaardiging kan leiden tot zelfbedrog 

en het ontkennen van fouten. Het kan ervoor zorgen dat we onze 

eigen rol in conflictsituaties niet zien, dat we niet leren van onze 

fouten, en dat we de werkelijkheid verdraaien. Hierdoor kan de kloof 

tussen mensen groter worden en kunnen relaties moeilijker 

herstellen. 

 

De rol van sociale bevestiging 

Sociaal contact speelt een cruciale rol in het proces van 

zelfrechtvaardiging. Wanneer we steun zoeken bij anderen die onze 

keuzes bevestigen, verzachten we de cognitieve dissonantie. Het is 

geruststellend om te horen dat anderen hetzelfde zouden doen of dat 

het eigenlijk niet zo erg is. En zo veranderen onze normen door het 

gedrag van anderen met wie we ons verbonden voelen. 

 

 

 

Rechtvaardiging door geloof 
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In het christelijke geloof wordt rechtvaardiging van oudsher gezien 

als een geschenk dat van buitenaf komt, door genade en niet door 

eigen verdienste. Dit concept wordt uitgebreid beschreven in 

Romeinen 3:21-28. Paulus benadrukt dat rechtvaardiging niet iets is 

wat wij zelf kunnen bereiken, maar een geschenk is dat van buitenaf 

komt.  

Dit betekent dat we niet perfect hoeven te zijn. Dit theologische 

perspectief kan ons helpen om eerlijker naar onszelf te kijken, zonder 

direct in zelfveroordeling of zelfbedrog te vervallen. 

 

En zeg nu zelf, wat zou je liever hebben: iemand die je schuldgevoel 

verzacht door jouw verantwoordelijkheid te bagatelliseren, of iemand 

die je eigen verantwoordelijkheid en je gevoel van schuld en spijt 

neemt voor wat het is, en je ondanks die verantwoordelijkheid toch 

liefheeft? 

 

Een eerlijk zelfbeeld 

Het theologische perspectief kan ons helpen om eerlijker naar onszelf 

te kijken en om te groeien in onze relaties en ons zelfbeeld. Het idee 

dat we niet perfect hoeven te zijn, omdat we door geloof rechtvaardig 

worden verklaard, kan ons helpen om meer genade en compassie te 

hebben, zowel voor onszelf als voor anderen. Het kan leiden tot een 

realistischer beeld van onszelf, met zowel sterke als zwakke kanten, 

en kan helpen om minder afhankelijk te zijn van zelfrechtvaardiging. 

Of in ieder geval gevoeliger voor de valkuilen van onze eigen psyche. 

 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

 

Ben jij de enige voor wiens ogen 

Niet is verborgen van mijn naaktheid 

Kan jij het hebben, 

Als niemand anders, 

Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 

Dat ik niet mooi ben, niet veel 

Dat geen bron ontspringt 

in mijn diepte 

Dat ik alleen dit gezicht heb, 

geen ander. 

Ben ik door jou, zonder schaamte, 

gezien, genomen, 

door niemand minder? 
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Zou dat niet veel te veel waar zijn? 

Zou dat niet veel te veel waar zijn? 

 

Ken je mij? Wie ken je dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

Ken je mij? Wie ben ik dan? 

Weet jij mij beter dan ik? 

 

Uit: Ken je mij, van Huub Oosterhuis 

 

ds. Kaj van der Plas 

 

 

 

Oproep aan u! 
De komende periode nemen we afscheid van enkele 

kerkenraadsleden die zich lang met hart en ziel hebben ingezet voor 

onze gemeente. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. 

 

Tegelijkertijd brengt dit ons op een kwetsbaar punt. De kerkenraad 

kan op deze manier niet goed blijven functioneren. Als er geen 

nieuwe mensen toetreden, komen we aan het einde van het jaar 

onder het vereiste minimumaantal leden in de kerkenraad en worden 

ingrijpende keuzes onvermijdelijk. 

 

We doen daarom een oproep aan u: 

wilt u overwegen of u een rol kunt spelen in de kerkenraad, of het 

gesprek daarover aangaan? 

 

Samen dragen we verantwoordelijkheid 

voor onze gemeente. 

Uw betrokkenheid kan het verschil 

maken. 

 

Hartelijke groet, 

Hanneke Wiersema 

Voorzitter kerkenraad 

06-45520634 
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Nieuws uit het Moderamen 
In de eerste vergadering van het nieuwe 

jaar kijken we eerst nog  even terug we op 

de afgelopen periode sinds onze laatste 

vergadering in het afgelopen jaar. We 

bespreken onder andere de nieuwe opzet 

van het gemeenteberaad dat in november 

in de kerk heeft plaats gevonden, 

vervolgens de diensten tijdens de kerstperiode en de ingekomen 

post. De kerkenraad heeft opnieuw een Regio-bijeenkomst in Peize 

bezocht, waarbij de toekomst van de kerkenraden is besproken. Ook 

in de regio zijn de kerkenraden niet voltallig en worden vrijwilligers in 

de diensten gevraagd voor ondersteuning.  Denk daarbij aan de hulp 

bij het avondmaal en de collecte. Zoals bekend, blijven er helaas nog 

steeds vacatures openstaan zonder enig zicht op invulling. Dat het in 

de toekomst ook voor ons moeilijk maakt een volledige kerkenraad te 

vormen is nu wel duidelijk. Het is belangrijk dat we binnen de regio in 

gesprek blijven, wat leidt tot constructieve discussies over 

verschillende opties. Vervolgens bespreken we in de vergadering van 

het moderamen de agendapunten voor de komende 

kerkenraadsvergadering, waarin we de bezetting en de ingekomen 

post opnieuw onder de loep nemen. Vanuit de diaconie komt het 

voorstel om weer persoonlijk te gaan collecteren. Dit onderwerp zal 

ook in de kerkenraad besproken worden en vanzelfsprekend zullen 

we de gemeenteleden hierbij betrekken. Persoonlijk zou ik het 

persoonlijk collecteren toejuichen; voor mij is het een rustpunt na de 

overweging en daarbij te genieten van het orgelspel van Vincent. We 

gaan het zien. Op dit moment geniet ik nog even van het winterse 

landschap, maar verlang toch wel weer naar warmere temperaturen. 

Tot een volgende keer. 

 

Namens het moderamen, 

Gea Kruit. 
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Vorming en Toerusting 
9 februari 2026  

Lezing over de Mattheus Passion van J.S. Bach 

Locatie: Loughoes Eelde 

Aanvang 20.00 uur. 

 

De lezing wordt gegeven door Vincent van Laar 

De Mattheus Passion van Bach is een monumentale en invloedrijke 

compositie, die in de passietijd veel uitgevoerd wordt. In Nederland is 

het een traditie geworden, gekenmerkt door massale uitvoeringen, 

waarbij het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld van het laatste 

Avondmaal tot de kruisiging en graflegging. Willem Mengelberg, 

dirigent van het Concertgebouworkest, heeft de Mattheus Passion 

voor het eerst uitgevoerd in 1874. Dat heeft geleid tot de traditie in 

Nederland. Het is een dubbelkorig werk, met vele bekende koralen en 

prachtige aria’s, gezongen door solisten. De Mattheus Passion die 

bestaat uit twee delen, voor en na de preek, is ontstaan in het jaar 

1727 en is in de daaropvolgende jaren vaak herzien, zoals bij Bach 

wel gebruikelijk is. De uitvoering duurt ongeveer drie uur. 

Waarschijnlijk heeft Bach de Mattheus Passion zelf maar vier keer 

uitgevoerd. Na zijn dood in 1750 raakten Bach en zijn composities in 

de vergetelheid, maar de componist Felix Mendelssohn heeft de 

Mattheus Passion herontdekt en het grote belang van de compositie 

van Bach ingezien. In 1829 heeft hij de die weer voor het eerst 

uitgevoerd.  

 

Vincent van Laar zal in de lezing nader 

ingaan op de vele facetten van de 

Mattheus Passion.  

 

Vincent van Laar is cantor/organist van 

de Dorpskerk Eelde  

Als continuospeler en solist verbonden 

aan Concerto d’ Amsterdam en The 

Northern Consort 
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Agenda 
  4 februari  Koffietied 

  9 februari  Lezing Mattheus Passion ’t Loughoes 20 uur 

15 februari  Winterwandeling wijk 6 

18 februari  Groeten en Ontmoeten 

19 februari  Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, 19.30-21.30 

  3 maart    Ikonen en de lijdenstijd Markehuus Assen 10.15 

  4 maart    Koffietied 

25 maart  Groeten en Ontmoeten 

 

Bijbelkring Symphonie iedere laatste woensdag van de maand 

Data in 2026: 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 

24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 

25 november 23 december  

Koffietied iedere 1e woensdag van de maandag 

 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e 

donderdag van de maand, 19.30-21.30 

Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 

vrijdag 27 februari, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 

deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

    

 
 

 

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Van het kerkelijk buro 
Gedoopt  en Belijdenis gedaan op 14-12-2025: 

Michiel Arkema 

 

Belijdenis gedaan op 14-12-2025: 

Rix Groenboom 

 

Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 

administratie. 

Kinderoppas 
Hebt u kinderoppas nodig tijdens de 

kerkdienst? 

Bel voor vrijdag 20.00 uur   06 31589521 

Gabrielle Wiegertjes 
  

Mailadres Kaj van der Plas 
ds.vanderplas@gmail.com zal komen te vervallen in 

ds.vanderplas@proton.me 

 

 

Bedankt 
Hartelijk bedankt voor het mooie bloemstukje dat wij hebben 

gekregen van de kerk voor onze 50-

jarige huwelijk. 

Kees en Tina Dreves 

 

Op de eerste zondag van het nieuwe 

jaar, werd ik verrast met een mooi 

boeket bloemen vanuit de kerk. Dit 

vergezeld van een kaart met veel 

bekende namen. 

Hierdoor, en dankzij de meelevende 

belangstelling vanuit de kerk, heb ik het “omzien naar elkaar” 

ervaren, in deze voor mij onzekere periode. 

Hartelijk dank daarvoor! 

Ida Schoolderman 
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Vanuit de diaconie 
De eerste bijeenkomst van de plaatselijke 

dorpskerk was op maandag 5 januari 2025 

in het Loughoes. 

De gebruikelijke zaken als het terugkijken 

op de acties van de afgelopen paar 

maanden kwamen aan de orde, evenals de 

komende acties dit voorjaar. 

Voor de wereldmaaltijd in maart loopt alles naar behoren. In de 

kerstpakketten zat hiervoor al een uitnodiging in het Nederlands, 

maar er zal een uitnodiging in het Arabisch gemaakt worden, zodat er 

hopelijk meer aanmeldingen komen van statushouders.  

De hygiënepakketjes voor de voedselbank doen we weer samen en 

het liefst op  dezelfde condities met de kerk van Vries. 

Verzoeken om financiële hulp die tussen 2 vergaderingen door 

binnenkomen, worden vanaf nu eerst op de dan eerstkomende 

vergadering na binnenkomst besproken.  

We hebben geruime tijd stilgestaan hoe om te gaan wanneer er om 

welke redenen dan ook geen of onvoldoende diakenen aanwezig zijn. 

Denk hierbij o.a. aan vakantieperiodes, diensten met avondmaal of 

meerdere diensten op een avond. 

Graag zouden we horen wat de gemeenteleden hiervan vinden. Laat 

ons uw reactie weten!!!    

We zijn bezig allerlei oplossingen te bedenken en willen dit op de 

kerkenraadsvergadering aan de orde stellen. 

Voor de komende bijeenkomst in februari willen we uitgebreid met 

elkaar discussiëren wat het diaken zijn voor elk van ons betekent en 

hoe we dit gestalte willen/kunnen geven 

De diaconie vindt het overigens jammer dat er vrijwel nooit reacties 

vanuit de gemeente komen. 

Eind dit jaar treedt  er 1 (waarschijnlijk 2) diaken(en) terug. Er 

blijven dan slechts 2 diakenen over. 

 

Namens de diaconie: Hein van Assen. 

 

 

 

 

Bangladesh  
De afgelopen 3 jaar heeft onze plaatselijke diaconie met meerdere 

collectes en acties verschillende projecten in Libanon gesteund. We 
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hadden de afgelopen 3 jaar Libanon als het ware geadopteerd. We 

deden en doen dit samen met Kerk in Actie. 

Voor dit en volgend jaar adopteren we Bangladesh. Dit overwegend 

Islamitisch land heeft een duidelijke minderheid van Christenen. Het 

is een arm land. Veelvuldig zijn er overstromingen. Plaatselijke 

kerken dragen zelf projecten aan voor ondersteuning. Momenteel zijn 

dat een viertal projecten; Te weten: 

1: Innovatief kooktoestel verandert levens. 

2: Kerk in de minderheid is dienstbaar aan 

de samenleving. 

3: Gemeenteopbouw voor dorpskerken. 

4: Beter bestand zijn tegen 

klimaatverandering. 

 

Meer informatie via de website 

www.protestantsekerk.nl   

 

De diaconie hoopt dat u wilt helpen dit en 

volgend jaar deze projecten te 

ondersteunen. 

 

Namens de diaconie. 

Hein Van Assen. 
 
 
 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand 

met een hartelijke groet van de gemeente 

naar:  

 

4     januari mevr. Ida Schoolderman 

11   januari mevr. J. Jager-Drijftholt 

18   januari mevr. G. Been-Bos 

25  januari  mevr. R. Smilde-Maarsing 

Wereldmaaltijd 
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Wist u dat er twee keer per jaar een wereldmaaltijd is?  

 

Wanneer? Donderdag 26 maart, inloop 17.30, aan tafel 18.00 uur 

tot maximaal 20 uur.  

Waar? ’t Loughoes (tegenover de dorpskerk) 

Hoe gaat dat? Iedereen neemt iets te eten mee, voor jezelf en 1 

persoon extra. Dat zetten we op een grote tafel, alles naast elkaar. 

Als we er dan allemaal zijn, mag iedereen een bord vullen met wat 

lekker is. Keuze genoeg! We zitten aan lange tafels en kunnen 

gezellig eten en praten.  

 

Voor wie? Iedereen is welkom! Neem je buurvrouw of buurman 

mee, je kinderen, je ouders, een vriend of vriendin.  

We willen graag weten hoeveel mensen er komen! Meld je aan via 

een mail naar diaconie@dorpskerkeelde.nl of via het bericht op de 

website www.dorpskerkeelde.nl.  

  

Kom gezellig samen eten op 26 maart in ’t Loughoes!  
 

Ikonen en de lijdenstijd 
In de lezing op dinsdagmorgen 3 maart 2026 neemt Liesbeth van 

Es de aanwezigen mee in de wereld van ikonen. In religieuze context 

zijn het heilige afbeeldingen, met name in de Oosters- Orthodoxe 

kerk, die Christus, Maria of heiligen verbeelden. Het woord komt van 

het Griekse 'eikon' (beeld). Wat is het eigene van een ikoon? Hoe 

worden ze gemaakt en welke verschijningsvormen zijn er? Hoe kijk je 

naar ikonen? Omdat de lezing in de lijdenstijd wordt gegeven, zal zij 

extra aandacht besteden aan de ikonen rondom Passie en Pasen. 

Vorig jaar hebben we met Liesbeth kennis gemaakt doordat ze ons 

rondleidde in het Ikonenmuseum in Kampen op onze TVG-

excursiedag eind  maart 2025. Het was een boeiende morgen en dit 

krijgt zeker een waardevol vervolg.  

 

Liesbeth van Es (Groningen, 1973) studeerde harp, muziektherapie 

(ArtEZ) en theologie/religiewetenschappen (RuG). Na gewerkt te 

hebben als docent harp en harpiste is ze sinds 2021 als 

https://www.google.com/search?sca_esv=20e61c84b11a2ebb&sxsrf=ANbL-n7nqJuXGA1A-xDheeM909v9ZFtn0w%3A1769118747620&q=Oosters-Orthodoxe+kerk&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiRt5H0kKCSAxVJ1QIHHWElJvwQxccNegQIKxAB&mstk=AUtExfDsIa9uquI3-JuD0Tustgv4sAHNzGJ1xIsC-weAxZavIpzb4_JYwTlsUtMfsooJlrmpcsRXmpUe-EFXuhhsyb4RcEc5WNg52IWU5yh7rlc7asXGPrJ_e5TxXswnFRto7biHp537SVKYsSWEFi34Pl2UhXUy90Dc7HK-qlXEcevS43CiwNSjM99x6CMdGV1vZxS9qjyN3Ngs4FQs0DeLHmjLXXdd4vCOZxRu5w4QympbwVMVeFJyD5S8C9qIzckIHCCOql-ssh5NBApQ86TwmitK&csui=3
https://www.google.com/search?sca_esv=20e61c84b11a2ebb&sxsrf=ANbL-n7nqJuXGA1A-xDheeM909v9ZFtn0w%3A1769118747620&q=Oosters-Orthodoxe+kerk&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwiRt5H0kKCSAxVJ1QIHHWElJvwQxccNegQIKxAB&mstk=AUtExfDsIa9uquI3-JuD0Tustgv4sAHNzGJ1xIsC-weAxZavIpzb4_JYwTlsUtMfsooJlrmpcsRXmpUe-EFXuhhsyb4RcEc5WNg52IWU5yh7rlc7asXGPrJ_e5TxXswnFRto7biHp537SVKYsSWEFi34Pl2UhXUy90Dc7HK-qlXEcevS43CiwNSjM99x6CMdGV1vZxS9qjyN3Ngs4FQs0DeLHmjLXXdd4vCOZxRu5w4QympbwVMVeFJyD5S8C9qIzckIHCCOql-ssh5NBApQ86TwmitK&csui=3
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curator/conservator verantwoordelijk voor de tentoonstellingen in het 

Ikonenmuseum Kampen. In 2022 kwam ze bij Museum Helmantel te 

werken, eerst als conservator en later ook als directeur.   

Tijdstip: Dinsdagmorgen 3 maart 2026 vanaf 10.15  t/m 12.15 u. 

Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 

Hoe?  Entree gratis. Koffie/thee is voor eigen rekening. Zaal  

   open vanaf 09.30 u.  

Tip?  Kent u iemand met interesse voor Theologie en de cursus  

 

TVG, dan is dit een meer dan goede gelegenheid om met ons kennis 

te maken op deze morgen. Voel je welkom! 

 

Financiële bijdragen 
In januari is de inzameling voor de financiële bijdragen van de 

kerkleden voor 2026 van start gegaan. Met de folder die iedereen 

thuis heeft ontvangen, hebben we toegelicht waarom deze actie nodig 

is en hoe u kunt bijdragen.  

De Dorpskerk is voor velen een plek van ontmoeting, bezinning en 

verbondenheid. Om deze plek te kunnen blijven onderhouden en 

open te houden, is ieder jaar een gezamenlijke financiële inspanning 

nodig. Ook in Dorpsklanken is daarom aandacht besteed aan het 

belang en de urgentie van deze inzameling. 

Via het Kerkelijk Contact houden we u dit jaar graag op de hoogte 

van de voortgang. Vanaf februari delen we maandelijks welk deel van 

de begrote opbrengst inmiddels is toegezegd of ontvangen. Zo maken 

we samen zichtbaar hoe we er met 

elkaar voor staan. 

Heeft u vragen, dan kunt u die stellen 

via administrateur@dorpskerkeelde.nl.  

Gerco van Norel 

Nieuwjaarsbijeenkomst wijk 4 

mailto:administrateur@dorpskerkeelde.nl
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Het was op zondagmiddag 18 januari vanaf 16.00 uur goed toeven in 

het warme gastvrije huis 

van Joke en Kor aan de 

Hoofdweg. Al heel wat 

jaren blijven we als 

wijkteam trouw aan onze 

traditie van een 

uitnodigende en 

ongedwongen 

nieuwjaarsbijeenkomst 

voor wijk 4. Ook dit keer 

werd daar goed gehoor 

aan gegeven en was de 

kamer algauw gevuld 

met zo’n dertigtal 

gemeenteleden. Het was 

een geanimeerd 

gebeuren.  

Nadat iedereen welkom 

was geheten, gaf Marijke 

Jonker een 

beschouwende terugblik 

op 2025 aan de hand van 

het wereldnieuws 

afgewisseld met een kort jaaroverzicht vanuit de KC ’s. Op deze wijze 

was het hoopvol om te ervaren dat naast alle onrust op wereldniveau 

er in onze gemeente  mooie initiatieven worden genomen die 

verbinding creëren. Marijke haalde Plato aan, zijn zorgen relativeren 

enigszins de zwaarte van deze tijd. De terugblik werd door Marijke 

afgerond met 6 regels uit het gedicht van Dolf Jansen waarmee hij 

zijn Oudejaarsvoorstelling afsloot: 

Hou je ogen, oren open 

Luister wat de ander zegt  

Stel je oordeel uit tot later 

Dan wordt elk gesprek oprecht. 

 

Zoek het goede en je vindt het 

In de mens die naast je staat. 

Er werd geproost op het nieuwe jaar en eenieder liet zich de heerlijke 

hapjes goed smaken tijdens het bijpraten. Met een verwarmd 

gemoed stapte men naar buiten de avond in. 
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Puzzel 
Streep de aangegeven bloemennamen door, de overgebleven letters 

is de oplossing 

Veel puzzel plezier!   Ina Rawée    cgrawee@gmail.com  

 
 

 

De oplossing van de januari puzzel was: gezond jaar! 

Horizontaal: 2. neigen, nadeel. 3. enkel, lapje, jeep. 4. kiezel, laan, 

non. 5. reform, maart, te. 6. slang, gal, alras, ase. 

Verticaal: 1. snoer, erker, ernst. 2. witkiel, elftal. 3. beeld, deur, 

rage. 4. raap, plan, naald. 5. geleen, norm, mal. 6. slopen, neet, tel. 
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INLIA 
Kerkelijk vrijwilligers: van burgerlijk ongehoorzaam tot crimineel? 

 

Zo’n 40 jaar geleden zat ze ’s nachts op het dak van een Groningse 

kerk. Haar taak: alarm slaan als er politie kwam. Een meter of 15 

beneden haar kregen Armeniërs en Tamils kerkasiel. Kitty nam de 

Bijbelse opdracht om te zien naar vreemdelingen serieus. En dat blijft 

ze doen, ook als de wet haar dan straks tot misdadiger maakt. 

 

Want dat gebeurt als de Eerste Kamer de nieuwe asielwetten 

aanneemt. Hier zijn zonder geldige verblijfstitel is dan een misdrijf, of 

je weg kunt of niet. Wie degene helpt – met een kop soep of een 

verband - neemt deel aan dat misdrijf. Dat staat letterlijk in de wet.  

 

Medeplegers worden echter niet strafbaar. Dat zou aanvankelijk wel, 

maar de minister paste het wetsvoorstel aan. Dat illegaliteit wel een 

misdaad wordt en illegalen zo tot criminelen gemaakt worden, 

vormde voor CDA en SGP geen bezwaar om in te stemmen. 

 

Fatsoenlijke politiek en respect? 

Dat valt vrijwilligers Heleen, Kitty en Nel tegen van de christelijke 

partijen. Nel: “Het druist zó in tegen wat leven vanuit christelijke 

waarden voor mij betekent. Wij hadden thuis een tegeltje met de 

Bijbeltekst: Verberg de verdrevenen, verraad de vluchteling niet.”  

 

‘Fatsoenlijke politiek en respect voor de vrijwilligers zijn de kern van 

onze democratie’, stelde het CDA vorig jaar - in kritiek op minister 

Faber, die weigerde koninklijke onderscheidingen te ondertekenen 

voor vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. En nu stemt die 

partij in met een wet die vrijwilligers tot misdadigers maakt. 

“Ongelooflijk”, vinden de drie.  

 

Belangrijker dan de positie van vrijwilligers vinden ze die van de 

vreemdeling: “Als je zegt dat we in Nederland respectvol en 

fatsoenlijk met elkaar om moeten gaan, moet je respect tonen voor 

iedereen. Ook voor vreemdelingen in nood.” En: “Mensen in nood 

druk je niet verder in de ellende door ze te criminaliseren.”  

 

Oproep aan senatoren 

In het INLIA Gasthuis Groningen zitten veel bejaarden, 

gehandicapten, zieken, mensen met psychische aandoeningen. De 

vrijwilligers houden hun hart vast wat er gebeurt met deze kwetsbare 

groep.  
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Daarom steunen ze de kaartenactie van INLIA. Via de website van 

INLIA kan iedereen de senatoren in de Eerste Kamer een kaartje 

sturen.  

 

Via deze link kunt u kaarten kiezen uit drie thema’s: een oproep om 

recht te doen aan de waardigheid van ieder mens, een oproep om 

naastenliefde en medemenselijkheid niet te laten criminaliseren en 

een oproep om onzorgvuldige wetgeving te verwerpen. 

 

Mensen helpen is geen misdaad – in Griekenland 

 

„Ik ben dankbaar dat de rechtbank heeft bevestigd dat mensen 

helpen geen misdaad is”, aldus Pieter Wittenberg1 na zijn vrijspraak 

in Griekenland. De 78-jarige Wittenberg stond, met 23 anderen, 

terecht voor het helpen van vluchtelingen aan de kust van Lesbos in 

2016.  

 

Gewone mensen, die andere mensen in nood letterlijk de hand 

reikten. Gammele bootjes begeleiden naar een veilige baai, mensen 

redden van uitputting en verdrinking. Eerste hulp bieden. Water, 

voedsel en een deken geven. Ze werden vervolgd voor 

mensensmokkel, deelname aan een criminele organisatie en 

witwassen.  

 

Hulp wordt gecriminaliseerd 

Acht jaar lang sleepte de zaak, nu is er eindelijk vrijspraak. Mensen 

helpen is tóch geen misdaad.  

Althans: niet in Griekenland. De uitspraak van de Griekse rechter 

staat in schril contrast tot het wetsvoorstel dat nu in Nederland 

voorligt om illegaliteit strafbaar te maken. In dat wetsvoorstel worden 

hulpverleners gecriminaliseerd.  

 

Enkel door hier te zijn, zijn afgewezen asielzoekers strafbaar. 

Overkomt hen iets en willen ze naar de politie of de eerstehulppost, 

dan neemt de agent of dokter die hen helpt deel aan een misdrijf. Zo 

luidt het wetsvoorstel. Er is alleen uitgehaald dat je dan strafbaar 

bent. Maar een misdadiger blijf je.  

 

Zorgzame maatschappij? 

Medemenselijkheid, hulp bieden aan mensen in nood: het wordt 

medeplegen van een misdrijf als deze wet wordt aangenomen. Zo 

wordt een Bijbelse opdracht tot barmhartigheid verdacht gemaakt. Zo 

 
1 Interview in Dagblad van het Noorden d.d. 15 januari 2026 

https://www.inlia.nl/nl/kaartenactie
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wordt een zorgzame en betrokken samenleving stukje bij beetje 

afgebrokkeld.  

 

Oproep van INLIA 

Als u zich wil verzetten tegen de verharding van de 

samenleving en tegen de criminalisering van 

asielzoekers én hun hulpverleners, steun dan de 

kaartenactie van INLIA. Via deze link kunt u 

digitaal een voorbedrukte kaart sturen aan leden 

van de Eerste Kamer. Daarmee roept u hen op de 

strafbaarstelling van illegaliteit te verwerpen. 

 

 

 
Zondag 22 februari 2026 | Dorpskerk Eelde | aanvang 15:00 uur 

 

TIM KUYPERS, bariton & MAURICE LAMMERTS VAN BUEREN, piano  

 

‘Sea Fever’ 

 

Voor de mensheid is de zee een eeuwenoude bron voor verhalen, 

mythes en metaforen. Van goden tot en met menselijke verlangens 

en drama’s; de bron lijkt net als de zee oneindig te zijn. Bij de 

eerste ontmoeting tussen Maurice en Tim werd meteen duidelijk dat 

de passie voor de zee gedeeld werd en zodoende werd er een 

programma samengesteld waarbij het thema de zee in al zijn 

verscheidenheid aan bod komt. 

 

In dit recital hoort u o.a. werken van Schubert, Brahms, Liszt en 

Finzi. 

 

Ga voor meer informatie over dit concert en over de kaartverkoop 

naar museumvosbergen.nl/ons-podium. 

 

  

https://www.inlia.nl/nl/kaartenactie
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Colofon 
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