
Vertrouwenspersoon Gerry Kasper-Holwerda  
Mijn naam is Gerry Kasper-Holwerda en ik ben woonachtig in 

Staphorst.  Vele jaren was ik werkzaam in de verpleging. Er 

groeide een wens om een studie te volgen waar het geestelijk 

welzijn van de mens op de eerste plaats kwam.  

Na de universitaire studie tot Geestelijk  

Zorgverlener aan de Protestantse  

Theologische Universiteit te Kampen volgde de opleiding tot 

ethicus aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.   

Als vertrouwenspersoon wil ik mij inzetten voor een veilige 

kerk. Belangrijk is dat de gemeente een veilige plek biedt waar 

iedereen zich welkom voelt. Het is daarbij essentieel om ons 

onderlinge gedrag af te  

stemmen op ons christelijk geloof en daarom hebben de 

kerken van de Protestantse kerk in Nederland regels 

afgesproken. Die gelden voor iedereen.   

Uitgangspunten van het beleid van de Protestantse kerk in Nederland zijn:  

Je voelt je veilig in de gemeente.   

Veilig om te zijn wie je bent.  

Veilig om je geloof te beleven.  

We respecteren elkaar.  

Alle mensen, jong en oud, kunnen ongestoord meedoen.  

  

Maak je iets mee waardoor je je onveilig voelt binnen de kerkelijke gemeente, of krijg je 

weet van een onveilige situatie, neem dan gerust contact met mij op. Je kunt met mij in 

alle vertrouwelijkheid de gebeurtenis onderzoeken, en ik kan eventueel de weg wijzen 

naar hulp of naar een volgende stap.  

Je bereikt me via mail: vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com  

  

Met een hartelijke groet  

drs. Gerry Kasper-Holwerda  

  

Vertrouwenspersoon Jos Roosendaal  
Sinds enkele jaren ben ik vertrouwenspersoon van de Protestantse 

gemeente te Vries, en nu ook in Eelde-Paterswolde. Behalve voor 

de kerk ben ik ook vertrouwenscontactpersoon voor het IVN.  

Tot 1976 heb ik in de provincie Utrecht gewoond. In dat jaar ben 

ik getrouwd en met mijn vrouw Yvette en naar Dedemsvaart 

verhuisd voor mijn huisartsenopleiding. In 1981 zijn we in Vries 

komen wonen en hier wonen we nog steeds met veel plezier. We  

hebben samen drie zoons.   

Ik heb 20 jaar bij Hendrik van Boeijen (voorheen bekend als Van 

Boeijen-oord) gewerkt als huisarts. In 2000 ben ik overgestapt naar 

de ouderenzorg. Daar werk ik nog steeds, als specialist ouderen geneeskunde bij diverse 

instellingen.   

Ik ben betrokken geweest bij de protestantse kerk, maar nu al langere tijd niet meer.    

Mocht contact nodig zijn dan kunt u mij mailen of bellen. Dan kunnen we samen kijken 

hoe we een vertrouwelijke kwestie kunnen aankaarten of oplossen.  

  

Met vriendelijke groet,  

Jos Roosendaal  



 


