
 

 

 

 

 

Zondagsbrief voor zondag 15 maart 2026 Laetare 

 

Medewerkenden  

Voorganger:   ds. Kaj van der Plas 

Ouderling:   Gabriëlle Wiegertjes 

Diaken:    Adib Khalaf 

Lector:    Ina Rawée 

Organist:   Hein Peter Nauta 

Kinderkerk:   Marjan de Ruiter, Harm Kremer 

Gastvrouw:   Aaf Brands 

Bloemen:   Efiena Bil 

 

Collecten    

Eerste collecte:   Diaconie ondersteuning voedselbank 

Tweede collecte:      Eredienst 

 

Diaconiecollecte op rekeningnr. NL20RABO0315809191 t.n.v. 

diaconie prot. gem. Eelde-Paterswolde en/of collecte 

Eredienst op rekeningnr. NL95RABO0373734204 t.n.v. prot. 

gem. Eelde-Paterswolde. 

 

Bloemen 

De bloemen uit de kerk gaan vandaag met een hartelijke 

groet van de gemeente naar mevr. Gonnie Beets. 

De bezorging is geregeld. 

 

Ontmoeting 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten in ’t Loughoes met koffie/thee/limonade. 

 

Kinderoppas 

Hebt u kinderoppas nodig tijdens de kerkdienst? 

Bel voor vrijdag 20.00 uur Gabriëlle 0631589521 

 

 

 

 



Predikant ds. K. M. van der Plas 0647135300 
Kerkenraad voorzitter: mevr. H. Wiersema   0645520634 

 scriba: mevr. G. Kruit 0630119668 

Koster/beheerders dhr. en mevr. Dijk      0652887709 

 

 

Kerkdienst: 22 maart 10.00 uur Dorpskerk  

 5e van de veertigdagentijd, dienst 

voor alle leeftijden 

Voorganger:     ds. Kaj van der Plas 

 

 

Volg je deze dienst thuis of elders? We horen graag van 

jou! 

We willen graag weten hoe de uitzendingen je bevallen, 

en of je bepaalde wensen hebt om de kijkervaring voor jou nog 

beter te maken. Stuur een mailtje naar 

dorpskerkeelde@gmail.com  

Of een berichtje naar ds. Kaj van der Plas via 06 47 13 53 00  

 

Wereldmaaltijd 26 maart 

Wist je dat er twee keer per jaar een wereldmaaltijd is? 

Welkom op donderdag 26 maart, inloop 17:30 uur, aan tafel 

18:00 uur In 't Loughoes. 

Neem als het kan wat eten mee, dat zetten we op de tafel. 

Neem gerust je buren dan wel vrienden mee. Het is voor jong en 

oud. Meld je aan via de lijst in ’t Loughoes of via de website. 

De diaconie 

 

Gezinsdienst zondag 22 maart 

Volgende week zondag, 22 maart, is er een gezinsdienst die we 

afsluiten met een gemeenschappelijke maaltijd. Het programma 

is anders dan je van een reguliere kerkdienst gewend bent. Om 

10:00 uur drinken we een kopje koffie in ’t Loughoes, en kunnen 

vervolgens deelnemen aan allerlei activiteiten. Creatief, 

bezinnend, zingend. De afsluitende viering in de Dorpskerk is 

ongeveer om 11:00 uur. Daarna eten we samen: neem zelf iets 

mee om te delen! 

 

  



Let op: kerkomroep andere tijd 

Omdat we zondag 22 maart een gezinsdienst hebben, wordt er 

pas vanaf 11 uur uitgezonden op kerkomroep. Schakel dus 

later in, of kijk de viering achteraf terug. 

 

Na deze dienst: schrijven voor Amnesty 

Meteen werk maken van wat je uit de Bijbel hebt gehoord? 

Vandaag kan het. Na de dienst zit Alette de Groot uit Haren 

klaar in ’t Loughoes, met een schrijftafel voor Amnesty 

International. Misschien ken je Alette nog, van het prachtige 

kunstwerk met de vogels voor Feest van de Geest in onze 

kerk, een tijd terug. Schuif bij haar aan, en schrijf een brief 

tegen de nieuwe asielwetten, die mensen zonder 

verblijfspapieren én de mensen en organisaties (ook kerken!) 

die ze helpen, strafbaar stellen. 

 

 

  



Orde van dienst voor zondag 15 maart 2026 

 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

VERWELKOMING en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

 

Intochtslied  Psalm 40:1, 7 

 

GROET 

 

KINDERKERKPROJECT  

(op de wijs van Alles wat over ons geschreven is...) 

 

Wij trekken samen naar Jeruzalem 

Daar staan we stil bij Jezus’ laatste dagen 

Zwaar valt het afscheid, kunnen wij het dragen? 

Zwaar weegt het donker, wordt het licht door Hem? 

 

Gebed om ontferming   

 

Lied:    561:1, 2, 4 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de Zondag 

 

Schriftlezing:   Gedeeltes uit Ester 3 en 4 

 

Luisterlied:    Esther - Matthijn Buwalda 

 

Je leven lijkt een serie toevalstreffers 

En nu vind jij jezelf terug waar je bent 

De lijnen van je leven komen samen 

Samen in dit moment 
Je vroeg je wel eens af: wat is de reden 

Dat uitgerekend jij hier nu moest zijn 

En nu je het dan toch lijkt te begrijpen 

Voel je je veel te klein 

 

 



Maar Esther houd je hoofd omhoog 

Esther houd je hoofd omhoog 

Esther houd je hoofd omhoog 

En je rug recht 

 

Je wil dit niet 

Maar jij wilt ook niets anders 

Je bent levender dan jij ooit bent geweest 

Je stoute schoenen en je mooiste kleren 

Van hoop en vrees 

 

En Esther houd je hoofd omhoog... 

En je rug recht 

 

Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder 

Er komt vast wel redding uit een andere hoek 

Maar waarom klopt jou hart hier harder dan het anders 

Altijd doet 

 

En ik weet er is geen briefje uit de hemel 

En het lijkt zo stom toevallig allemaal 

Maar wie goed kijkt leest een plan tussen de regels 

Van jouw verhaal 

 

En Esther houd je hoofd omhoog... 

Raak de moed niet kwijt 

De hoop is in de hand die jouw regels schrijft 

 

Schriftlezing:   Lucas 22:39-53 

 

Lied:    582 

                          

Overweging 

 

Lied:  Gezang 180 (Liedboek voor de Kerken) 

 
1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 

De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden. 

2 Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
zo zijn wij allen. 

 



4 Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
waar zijn de eng’len die Mij kunnen bijstaan? 
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
uw wil geschiede. 
 
6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden. 

Toen kon Hij toebereid naar voren treden. 
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen, 
Hem niet verwinnen.  
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

Collectetoelichting 

 

Dankgebed en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

(Allen gaan staan) 

 

Slotlied   560 

 

Zegen   

Voorganger: ...en geeft ons vrede 

 

Allen 

 
 

Orgelspel 

  



  



 


