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Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde 

Kosterijweg 2  

9761 GE Eelde 

www.dorpskerkeelde.nl 

Kerkdiensten in de komende 

periode 
Datum Tijd: Voorganger: 

01 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 
2e v.d. veertigdagentijd 

08 mrt. 10.00 uur ds. Harm Jan Meijer, Roden KK / JK 

3e v.d. veertigdagentijd 

15 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 
Laetare 

22 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 

5e v.d.veertigdagentijd 

dienst voor alle leeftijden 

29 mrt. 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas KK 
Palmpasen 

02 april. 19.30 uur Witte donderdag Avondmaal 

03 april 19.30 uur Dhr. Bert Broers Goede Vrijdag 

04 april 19.30 uur ds. Kaj v.d.Plas Paaswake 

05 april 10.00 uur ds. Kaj v.d.Plas Paasmorgen 

KK: Kinderkerk 

Avondmaal/maaltijd van de Heer 
JK: Jeugdkerk 

Alle diensten in de  Dorpskerk worden uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl en kunnen nadien bekeken en gedownload 

worden. 

http://www.kerkomroep.nl/
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Van de redactie 

De zon wordt steeds krachtiger en de eerste voorjaarsbloeiers laten 

hun kleuren zien. Op het terras nemen we een drankje of drinken ons 

eerste kopje thee/koffie in een windstil hoekje. Dit alles in een 
rumoerige wereld, die je angstig en hulpeloos kan maken. 

Wat te doen? 
Mijn oog viel deze week op onderstaande tekst. 

De lente is in aantocht, het is bijna Pasen; doe wat je denkt te 
moeten doen. 

Van de redactie 
Antje van Til-Renkema 
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Bij Pasen 2026 
 

‘Wie de getijden verwaarloost, wordt door het getij overspoeld.’ 
 

In deze uitspraak van Jan Wit* gaat het natuurlijk om het 
getijdengebed. Dat is de naam voor de 8 gebedsmomenten op een 

dag (met bijbellezingen, liederen en gebeden), waar onder andere 
kloostergemeenschappen zich aan houden. De betekenis van het 

gezegde ‘korte metten maken’ wordt glashelder als je beseft dat dit 

gebed enkele uren na middernacht gehouden werd... 
 

Hoe dan ook, de getijden ordenen de dag. Het gebedsritme bepaalt 
wanneer je met je bezigheden begint en ophoudt. Werken, 

ontspannen, eten: als je leeft met de getijden zijn het weliswaar 
belangrijke, maar toch ook ‘overige activiteiten.’ Door hoe de getijden 

religieuze teksten van eeuwen oud blijven herhalen, teksten die 
spreken en zingen over een leven met de Eeuwige, voert de 

eeuwigheid de boventoon in plaats van het tijdelijke en 

voorbijgaande.  
 

De andere bezigheden van ons leven kunnen ons overspoelen. Leven 
als een stroomversnelling, waarin je wordt meegetrokken en waarin 

de tijd heel snel lijkt te gaan. En soms, even, ben je je daarvan 
bewust als even je hoofd boven de stroom uitkomt en je naar adem 

kunt happen.   
 

Zijn onze zondagse kerkdiensten ook een vorm van getijden? 

 
Het kost soms moeite om jezelf ernaartoe te bewegen, de kerk. Als 

het zaterdagavond laat geworden is. Als je getrokken wordt naar 
bezigheden met anderen die geen kerkgangers zijn. En, mag ik zo ver 

gaan, je voelt dat het ergens goed voor is maar je houdt jezelf voor 
dat een zondag even niets hoeven, even rust, ook heilzaam kan zijn. 

Toch kom je vaak op adem in de kerk. Omdat je even de controle en 
de keuzes uit handen geeft, het dagelijkse verruilt voor een zekere 

mate van onvoorspelbaarheid; want wat staat je te wachten? En als 

het avondmaal is ga je letterlijk met lege handen naar voren, en 
krijgt er vernieuwing van vlees en bloed in gelegd. 

 
Als de zondagen op zich al getijden zijn, dan zeker de jaarlijkse 

feesten van de kerk. In ons verlangen naar knusheid in het donker 
vergeten we zelden de bijzonderheid van kerst. Maar in ons 

verlangen naar licht en lente laten we Pasen makkelijker links liggen. 
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En met Hemelvaart en Pinksteren plannen we de eerste 

campingvakantie. En toch, die feesten, verspreid over een jaar, 
doorbreken even het getij van de tijden.  

 
Ik nodig je dan ook alvast van harte uit voor de week van Pasen. Die 

week begint op 29 maart met Palmpasen, waar alle (klein)kinderen 
welkom zijn om een Palmpasenstok te versieren in ’t Loughoes. Zoals 

je op de folder van kerkbalans zag, is dat altijd een kleurrijk feest. 
 

En dan lezen we op donderdag 2 april het verhaal van de 

voetwassing. Dit is het kernverhaal van de evangelist Johannes, 
waarin het uiterste van Jezus’ weg tussen mensen zichtbaar wordt. 

Hij legt al het goddelijke af en verruilt het voor de gestalte van een 
knecht. God dient ons, elkaar dienen is delen in de liefde van God. 

Wit is de kleur van de doek waarmee Jezus zich omknoopt, en wit is 
de kleur van het tafellaken als we avondmaal vieren. 

 
Vrijdag 3 april lezen en zingen we het lijdensverhaal. Jezus’ leven 

tussen mensen loopt dood. Hij geeft zijn levensadem terug. De 

Paaskaars dooft. En wij horen en zien het als de harde realiteit van 
onze wereld. Het goede dat stuk lijkt te slaan op een muur van 

onverschilligheid en cynisme, toekomst die verloren gaat op de 
doodlopende weg van ons leven. ‘Goede vrijdag’ noemen we het... 

maar dat kan alleen omdat wij weten van Paasmorgen. 
 

We zijn er stil van, want is dit de weg die wij te gaan hebben, en 
heeft de dood het laatste woord? Stille zaterdag daarom, 4 april. 

Maar we nemen de Bijbel op en lezen erin zoals de eerste christenen 

dat deden, en zien dan in het Oude Testament dat God een God van 
levenden is en niet van doden. Dat er een weg is uit een doodlopend 

leven, dat er een nieuwe morgen is, dat het leven doorgaat, het leven 
wint, hoe dan ook. We begroeten het licht van de opstanding in ons 

midden, in de Paaskaars, in het paasevangelie. 
 

Zondagmorgen is het tijd voor onbegrensde blijdschap en vrolijkheid. 
Ons zingen is een teken van licht en hoop, een nieuwe lente in een 

winters leven. Hij is Opgestaan. En zo is iedere zondag, de morgen 

van de eerste dag van de week, opstandingsdag. Het vieren waard. 
 

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 

Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
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Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 

een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 

en gaat in eeuwigheid. 
 

Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 

In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 

 

Jan-Willem Schulte Nordholt 
Liedboek 273 vers 2, 3, 4 

 
ds. Kaj van der Plas 

 
*Lees het bijzondere verhaal van Jan Wit op 

www.liedboekcompendium.nl/persoon/4-jan-wit. Niet alleen 
herdichtte  

hij veel van onze bekende Psalmen, ook was de eerste Nederlander 

met blindheid, die het gymnasium afrondde en theologie studeerde. 
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Nieuws uit de Kerkenraad 
In de vergadering van februari bespraken we de binnengekomen post 

en werkten we de gebruikelijke agendapunten af. Vooral de thema’s 
‘Regio’ en ‘Visie en Verandering’ kregen ruim aandacht. Aansluitend 

voerden we een verdiepend gesprek over diversiteit en inclusie in de 
Dorpskerk — een onderwerp dat uitnodigt om verder te verkennen. 

Een korte terugblik: tijdens een kunstproject vorig jaar in het kader 
van de herdenking van 80 jaar bevrijding, is de 

regenboog/PEACE-vlag van de Dorpskerk vernield. De organisatie van 

het project heeft aangeboden een nieuwe vlag beschikbaar te stellen. 
De vraag is nu of we opnieuw een regenboogvlag willen, of juist een 

LHBTIQ+-vlag. Dat leidde tot een levendige discussie die meer lagen 
bleek te hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. We hebben 

besloten om eerst een regenboogvlag met het woord ‘Vrede’ aan te 
vragen. Tegelijkertijd willen we het gesprek over diversiteit en 

inclusie voortzetten en een spreker uitnodigen die ons hierin verder 
kan meenemen. Je zou kunnen zeggen dat de eventueel nieuwe vlag 

symbool staat voor de huidige maatschappelijke ontwikkelingen: een 

oproep tot veelkleurigheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. 
Want dat willen we naar buiten toe uitstralen. Hier komen we zeker 

op terug. In mijn vorige stukje ‘Nieuws uit de Moderamen’ schreef ik 
iets over de toekomst van het collecteren. Ook hierover kwam tijdens 

de vergadering een leuke aanbeveling naar voren waar we ons goed 
in kunnen vinden. De diaconie gaat dat verder uitwerken en met jullie 

delen. Het was een leuke ontspannen vergadering. Graag tot een 
volgende keer. 

Namens de Kerkenraad. 

Gea Kruit, scriba 
 

Bloemen 
De bloemen uit de kerk gingen deze maand met een hartelijke groet 

van de gemeente naar:  

 

1     februari dhr. en mevr. Wijkstra 

8     februari mevr. G.A. Westerhof- Lommert 

15   februari Peter en Aukje Adams 

22   februari dhr. Brilman 
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Zondag 22 maart: dienst voor alle leeftijden 
Af en toe organiseren we een bijzondere kerkdienst. Zo ook 22 

maart. Zondagmorgen beginnen we de kerkdienst om 10:00 uur niet 
in de Dorpskerk maar in ’t Loughoes. Daar is gedurende een klein uur 

van alles te doen en te beleven, zowel voor volwassenen als voor 
kinderen wordt het verdiepend en verbindend.  

 
Rond 11:00 uur sluiten we de dienst af met een korte viering in de 

Dorpskerk. Aansluitend drinken we samen koffie/thee/limonade, en 

genieten we van een maaltijd. 
 

Centraal staat het verhaal over hoe de mensen van het volk van God 
midden in de woestijn door God geholpen worden. Hij zorgt voor 

brood uit de hemel, en vogels die zich makkelijk laten vangen. Zo 
hoeven ze geen honger te hebben, en blijven ze vertrouwen op de 

toekomst 
 

We lezen in de Bijbel veel verhalen over het volk Israël in de 

woestijn. Veertig jaar zouden ze daar hebben rondgetrokken, onder 
leiding van Mozes. Het was een moeilijke tijd, waarin ze niet veel 

hadden. Je snapt dat deze verhalen best wel passen bij 
veertigdagentijd. 

 
De veertigdagentijd is in de kerk een tijd van voorbereiden op Pasen. 

Sommige mensen vasten ook. Dat betekent dat ze deze weken iets 
fijns niet doen, wat ze anders wel zouden doen. Zo maken ze deze 

weken extra bijzonder, en voelen ze mee met mensen die minder 

hebben. Nadenken en delen staan centraal. 
 

Neem voor de maaltijd na afloop van de dienst zelf iets mee. 
Ga uit van het aantal personen van je huishouden. We delen 

samen van wat we hebben meegebracht. (Dat mag manna en 
kwakkels zijn, maar iets anders is ook prima!) 

 
Namens de organiserende werkgroep: tot dan! 
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Regiovorming 
hét antwoord op afnemende bestuurskracht? 

Het moet je opgevallen zijn: in de laatste jaren verschijnt om de twee 
á drie nummers een oproep in Kerkelijk Contact. Ambtsdragers 

gezocht! In het vorige nummer stond een zeer, zeer dringende, 
uiterste oproep. ‘De klok wijst vijf voor twaalf.’ Het resultaat laat zich 

raden - de postbus puilde uit, telefonisch waren we onbereikbaar en 
de website ging plat. Niet dus, net als bij alle voorgaande oproepen 

bleef het stil. 

Onder het minimum 
Als het zo doorgaat duiken we aan het eind van 2026 zo ver onder 

het minimum van benodigde ambtsdragers dat we eigenlijk de 
sleutels van onze gemeente aan de classis zouden moeten 

overdragen. In sommige opzichten voldoen wij op dit moment al niet 
meer aan de kerkorde. Voor een gemeente van onze omvang is dat 

bijna niet voor te stellen en, eerlijk is eerlijk, dat zou ook niet nodig 
moeten zijn 

Kleiner en ouder 

Ondertussen wordt onze gemeente steeds kleiner en steeds ouder. 
Kleiner betekent dat we sinds de millenniumwisseling 50% 

gekrompen zijn van ruim 2000 leden naar minder dan 1000. Ouder 
betekent dat de gemiddelde leeftijd van onze leden een eind boven 

de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking ligt. En dat geldt 
al helemaal voor het aantal belijdende leden - die volgens de huidige 

kerkelijke regels de enigen zijn die ouderling of diaken zouden mogen 
worden. Het ziet er dus naar uit dat het gebrek aan mensen die in het 

bestuur willen, of een taak willen vervullen in bijvoorbeeld het 

pastoraat, nog sneller een probleem wordt dan de afnemende 
inkomsten.  

Hoe blijven we een vierplek? 
De vraag is dus: hoe houden we in de Dorpskerk van Eelde-

Paterswolde en Eelderwolde een “Vierplek” in stand? Een plek waar je 
in eigen buurt je geloofsleven kunt vormgeven. Een plaats waar de 

basistaken van kerk-zijn; eredienst, pastoraat, diaconie, vorming & 
toerusting en missionaire activiteiten, gestalte krijgen? Een plek waar 

de kerk een eigen plaatselijke kleur heeft?  

We zijn niet de enige kerk die hiermee te maken heeft. Dezelfde 
vraag speelt ook in de dorpen in onze buurt en de plaatsen daar 

omheen; Vries en Peize, Noordlaren-Glimmen, Roden, Zuidlaren, Een 
en Norg. 

Bestuurs-samenwerking als mogelijk antwoord 
Een antwoord is te vinden in samenwerken. We zouden de verplichte 

bestuurlijke dingen - beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen 
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samen met omliggende gemeenten kunnen doen. We zouden 

specialistische taken boekhouding, bouwzaken, verzekeringen 
gezamenlijk kunnen onderbrengen bij een paar mensen die daar de 

(schaarse) expertise in hebben. We zouden uitvoerende taken zoals 
preekvoorziening, scribaat, de redactie van kerkblad en website met 

elkaar kunnen oppakken. Samen en met minder mensen kunnen we 
op die manier datgene doen wat nodig is om ter plaatse onze eigen 

gemeente te kunnen blijven. 
Actief zonder ambt 

De gemeenteleden die zich dan liever bezighouden met activiteiten in 

hun dorpskerk hoeven geen ambt te vervullen of beleidsmatig met de 
gemeente bezig te zijn. Af en toe houden zij zich in plaatselijke 

actiegerichte commissies bezig met de kern van geloofszaken, in 
viering, pastoraat, diaconaat, jeugdzaken.  

De kopgroep 
Sinds het midden van 2024 wordt aan samenwerking gewerkt. Onder 

begeleiding van de regiopredikant van de classis Groningen-Drenthe 
door mensen uit Eelde-Paterswolde, Peize, Vries en Noordlaren-

Glimmen. Zij fungeren als “kopgroep,” terwijl omliggende gemeenten 

wel betrokken zijn, maar vooralsnog nog kiezen om de kat uit de 
boom te kijken. 

Overlegmomenten 
In het voorjaar en in het najaar van 2025 hebben de leden uit onze 

kerkenraad die in de kopgroep zitten de stappen naar samenwerking 
toegelicht op het gemeenteberaad van onze gemeente. Dat hebben 

ook de mensen in Vries, Peize en Noordlaren-Glimmen in hun 
gemeentes gedaan. In januari 2026 zijn de kerkenraden van de vier 

gemeenten uit de kopgroep in Peize bij elkaar gekomen, en afgelopen 

februari waren de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters in 
ons ’t Loughoes te gast om over samenwerking te praten. 

De koers: gezamenlijke kerkenraad 
We koersen als kopgroep inmiddels aan op een gezamenlijke 

kerkenraad, en op gezamenlijke colleges van Diakenen en van 
Kerkrentmeesters. Daarin zitten twee ambtsdragers van iedere 

vierplek. In eerste instantie krijgen ze een klein aantal taken en 
verantwoordelijkheden toebedeeld, maar we verwachten dat de 

omvang van hun taken snel zal toenemen. We koersen aan op 

plaatselijk commissies, waarin gemotiveerde vrijwilligers het lokale 
geloofsleven handen en voeten geven (waarin die ambtsdragers ook 

een plaats kunnen hebben, maar dat hoeft niet persé). 
Volgende stap is dichtbij 

In maart zijn we weer met de kopgroep bij elkaar. Daar “halen we 
het net op” en bepalen we wat onze volgende stappen moeten zijn. 

Maar het zou zomaar kunnen dat we halverwege dit jaar al een 
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besluit om deze plannen uit te voeren, zullen voorleggen aan de 

gemeente. 
Hét antwoord of een antwoord? 

Is dit hét antwoord op de afnemende bestuurskracht? Dat weten we 
nog niet. Misschien is het beter om het een antwoord te noemen, een 

antwoord dat past bij de situatie waarin we ons bevinden. Een 
antwoord dat een tijd mee kan, met de ontwikkelingen waar we mee 

te maken hebben. Een antwoord dat wellicht ooit weer opnieuw 
geformuleerd zal moeten worden. 

 

De werkgroep regio-vorming van en namens de kerkenraad, 
Gabriëlle Wiegertjes, Hanneke Wiersema en Kees-Jan Antuma 
 

Wereldmaaltijd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat er twee keer per jaar een wereldmaaltijd is?  
 

Wanneer? Donderdag 26 maart, inloop 17.30, aan tafel 18.00 uur 

tot maximaal 20 uur.  
Waar? ’t Loughoes (tegenover de dorpskerk) 

Hoe gaat dat? Iedereen neemt iets te eten mee, voor jezelf en 1 
persoon extra. Dat zetten we op een grote tafel, alles naast elkaar. 

Als we er dan allemaal zijn mag iedereen een bord vullen met wat 
lekker is. Keuze genoeg! We zitten aan lange tafels en kunnen 

gezellig eten en praten.  
 

Voor wie? Iedereen is welkom! Neem je buurvrouw of buurman 
mee, je kinderen, je ouders, een vriend of vriendin.  

We willen weten hoeveel mensen er komen! Meld je aan via een mail 
naar diaconie@dorpskerkeelde.nl of via het bericht op de website 

www.dorpskerkeelde.nl.  
  

Kom gezellig samen eten op 26 maart in ’t Loughoes!  
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Vanuit de diaconie 
We begonnen de vergadering met het lezen van het eerste vers van 

Lied 982. 
We hadden deze avond twee gasten in ons midden:  

Marten, relatiebeheerder Blangladesh, en Martin van Kerk in Actie. 
Samen hadden we een fijn gesprek over Bangladesh, ons nieuwe 

adoptieland van de diaconie. 
We willen de projecten die Kerk in Actie daar met de plaatselijke 

kerken heeft opgezet gedurende twee jaren helpen ondersteunen. 

We kregen van onze gasten  
uitgebreide informatie over die verschillende projecten. 

Wat betreft de voortgang van de samenwerking Eelde-Vries-
Zuidlaren: met Vries gaan we de hygiënepakketten verzorgen  

 

Stand van zaken Actie Kerkbalans 2026 
Afgesproken is dat wij u in de KC op de hoogte houden van de stand 

van zaken van de actie Kerkbalans. 

Wij zijn heel verheugd te kunnen melden dat de actie goed verloopt. 
We zijn er echter nog niet helemaal. 

Enkele cijfers: 
Aantal ontvangen toezeggingen:  424 t.o.v. 2025 477 

Toegezegd bedrag € 149.320,00 t.o.v. 2025 € 161.659,00 
Op dit moment ontvangen bedrag actie Kerkbalans € 33.342,00 

 
Wij missen dus nog zeker 50 toezeggingen.  

 

Bertus Beelen, administrateur 

In herinnering  
Naam Geboortedatum Overleden 

Dhr. J. Jalving 23-03-1932 14-01-2026 
Mevr. A. Thiewes-Deuring 13-07-1932 16-01-2026 

Dhr. J. Klement 12-09-1939 16-01-2026 
Dhr. R. Oostinga 30-01-1946 17-01-2026 

Dhr. G.H.W. Schutte 20-09-1940 22-01-2026 
Dhr. F.J.L. Beets 22-10-1940 30-01-2026 
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Inleveren kopij 
Website www.dorpskerkeelde.nl 
 

Kerkelijk contact: Kopij voor het volgende nummer tot en met 
vrijdag 27 maart, 12.00 uur per email naar cr@dorpskerkeelde.nl. 

Handgeschreven berichten kunt u in de brievenbus van ’t Loughoes 
deponeren o.v.v. “redactie KC”. 
 

Dorpsklanken  kerkelijke kopij voor “Dorpsklanken” vrijdags voor 

18:00 uur naar Ina Rawée, email: kerknieuwsdorpskl@hotmail.com 
 

Zondagsbrief Donderdagavond voor 20:00 uur per email: 

zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl 

 
Berichten voor de website:  

webredactie@dorpskerkeelde.nl 
 

 

Agenda 
  3 maart    Ikonen en de lijdenstijd Markehuus Assen 10.15 

  4 maart    Koffietied 
10 maart  Huiskamerontmoeting, aanmelden via 06 17 82 38 50 

25 maart  Groeten en Ontmoeten 

26 maart  Wereldmaaltijd 17.30 uur ‘t Loughoes 
 

Bijbelkring Symphonie iedere laatste woensdag van de maand 
Data in 2026: 25 maart, 29 april, 27 mei, 

24 juni, 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 

25 november 23 december  
Koffietied iedere 1e woensdag van de maandag 

 

Alzheimercafé Zuidlaren De Enk, iedere 3e 
donderdag van de maand, 19.30-21.30 

 
 

  

http://www.dorpskerkeelde.nl/
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:cr@dorpskerkeelde.nl.%20Handgeschreven
mailto:zondagsbrief@dorpskerkeelde.nl
mailto:webredactie@dorpskerkeelde.nl
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Kom naar de huiskamerontmoeting op 10 maart 
Op 10 maart ontmoeten we elkaar in de huiskamer van familie 

Hiemstra, aan de Schelfhorst 8. Wat kun je verwachten? Lees 
hieronder iets over de huiskamerbijeenkomst op 17 februari. 

 

 
Leni Riefenstahl: Olympia (1939) 

 
Hier ging het de vorige keer over 

De eerste brief aan de Korintiërs is beroemd vanwege het lied over 

geloof hoop en liefde. Maar er staat nog meer bijzonders in. Paulus 
gebruikt bijvoorbeeld aan het slot van 1 Korintiërs 9 de beeldspraak 

van hardlopen en boksen om zijn eigen inzet mee te vergelijken. 
Zelfbeheersing en gericht op de overwinning, zo ontzegt hij zich de 

nodige dingen om het evangelie te verspreiden.  
 

Omdat we 17 februari midden in de Olympische Winterspelen zaten, 
én aan het begin van de veertigdagentijd, vormde deze tekst van 

Paulus een interessante ingang voor een gesprek over de samenhang 

tussen sport en geloof.  
 

Sporters ontzeggen zich van alles, en doen dat met een einddoel voor 
ogen. Dezelfde houding kom je in de geschiedenis ook wel tegen bij 

mensen die geloven, maar dan in de vorm van jezelf dingen 
ontzeggen om ‘de hemel’ te winnen. En zoals we sporthelden kunnen 

bewonderen, hebben we soms ook wel bewondering voor 



 
16 

‘geloofshelden’ die iets presteren wat wij nooit zouden kunnen. Denk 

aan de heiligen. 
 

Keerzijde hiervan, is dat het wel heel individualistisch is. Je kunt ook 
doorschieten in het beheersen van je eigen lichamelijkheid. Een 

beetje genieten hoort er ook bij, toch? En gevaarlijk kan het ook 
worden, als we à la Leni Riefenstahl de esthetiek van het geharde 

lichaam als een soort gouden kalf op ons altaar zetten: de mens die 
zijn (haar) lichaam bedwingt tot instrument in handen van de 

machthebbers. 

 
We spraken hierover, en bekeken ook Griekse en Romeinse fresco’s 

en mozaïeken om ons een beeld te vormen van sport in de oudheid 
en in de tijd en wereld waarin Paulus zijn brief aan de mensen van 

Korinthe schreef. En gelukkig was er Prediker 9 om relativerend af te 
sluiten. Het is niet altijd de snelste hardloper die de wedstrijd wint. 

Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Dus wat we vooral moeten 
beheersen misschien, is onze zucht naar perfectionisme. 

 

Het was een interessante ontmoeting met uitwisseling en verdieping. 
En daarom nodig ik je van harte uit voor de volgende. 

 
10 maart is de volgende huiskamerontmoeting. Wat dan het 

onderwerp is, weet ik nog niet. Maar weet je wat je kunt verwachten: 
een verrassend en verdiepend gesprek, aan de hand van mooie en 

interessante beelden en teksten.  
 

Kom dus van 14:00 - 15:30 uur bij de familie Hiemstra, aan de 

Schelfhorst 8. 
Meld je van tevoren even aan via 06 17 82 38 50 

 
Tot dan! 

 
ds. Kaj van der Plas 
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Tegelpad 
In februari ontving de Kerkenraad een mail van een meelevend en 

kritisch gemeentelid. Uit deze mail: 
“Misschien heb ik voorafgaande informatie hierover gemist, maar hoe 

dan ook: het nieuwe tegelpad aan de noordzijde van de kerk vind ik 
een aanwinst. Het is een fraaie en nuttige verbinding tussen 'De 

Buitenplaats' en de  Dorpskerk.  Hulde aan degene die het initiatief 
heeft genomen.” 

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe fijn het is om dit soort 

berichten te ontvangen. Afgezien daarvan: we hebben inderdaad 
verzuimd hiervan melding te maken. 

Het was al langere tijd een wens van het College van 
Kerkrentmeesters om met name aan de noordzijde van de kerk een 

pad aan te leggen: om de verbinding met “goede buur” de 
Buitenplaats te versterken. Maar ook om de inloop met 

modderschoenen in de kerk tegen te gaan.  
Steeds meer bezoekers komen vanaf de noordzijde naar de kerk, 

zowel voor het zondagse kerkbezoek als voor bezoek tijdens de 

openstelling van de kerk. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk 
Eelde heeft dit door een riante bijdrage mede mogelijk gemaakt. In 

oktober 2025 is er door bestratingsbedrijf JP Alberts straatwerk 
aangelegd en aangepast rond de dorpskerk. Vooral tijdens de 

kerstmarkt bleek al hoeveel waarde dit toevoegt. Zulke vrienden wil 
iedereen! 

 
Kees-Jan Antuma 
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Oproep aan mijn mede-gemeenteleden van de 

Protestantse Gemeente Eelde/Paterswolde 
Deze oproep schrijf ik met zorg. In mijn ogen gaat het al langere tijd 

niet goed met onze gemeente. Aan de buitenkant lijkt er misschien 
weinig aan de hand, maar zoals bij iemand die ongemerkt op een 

hartinfarct afstevent: de signalen zijn er wél, alleen worden ze niet 
altijd als zodanig herkend. Zo gaat het ook met onze 

geloofsgemeenschap. 
De vergrijzing is duidelijk zichtbaar. In een gemiddelde zondagse 

dienst zien we bijna alleen “grijskopjes”, ikzelf inbegrepen. Jongeren 
en jonge gezinnen zijn schaars, terwijl veel van hen al tientallen jaren 

moeite hebben met de traditionele vorm van kerk‑zijn. Intussen 

worden de actieve gemeenteleden ouder en er komt te weinig nieuwe 
energie voor terug. Dat betekent dat we de komende jaren snel 

zullen inkrimpen, met steeds minder mensen om het nodige werk te 
doen. 

Toch kan ook een kleinere gemeente een levende en zoekende 
gemeenschap zijn. Maar dan moeten we wél bereid zijn om te 

veranderen: opnieuw leren luisteren naar de aloude bron, zoeken 
naar eigentijdse vormen, en samen zoeken naar manieren om ons 

geloof om te zetten in daden. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit 

en elkaar vasthouden. 
Een belangrijke rol ligt bij de ambtsdragers. En juist daar zie ik de 

afgelopen jaren dingen misgaan. Eind 2023 presenteerde de 
kerkenraad het document “Waar gaan we naar toe?” als beleidsplan 

voor 2024–2028. Naar mijn overtuiging was dit niet in lijn met de 
kerkorde: een beleidsplan is iets dat samen met de gemeente 

wordt opgesteld. De werkgroep die het document maakte is daarna 
stilgevallen, en van de ideeën is weinig opgepakt. Met als opvallende 

uitzondering dat onze pastoraal werker is wegbezuinigd. 

Omdat de zorgen bleven toenemen heb ik in januari 2026 opnieuw 
contact gezocht met de kerkenraad, in de vorm van een brief met 

observaties, bouwstenen en het dringende advies om begeleiding van 
de classis te vragen. Tegelijk merkte ik dat in ons kerkblad steeds 

minder nieuwe activiteiten verschijnen, en dat er weinig gebeurt dat 
ons als gemeente weer in beweging zet. Dat zijn, in mijn ogen, 

opnieuw signalen van dat “naderende hartinfarct”. 
De reactie op mijn brief heeft mij ertoe bewogen het moderamen van 

de classis te vragen het gesprek met de kerkenraad te openen. En 

daarom richt ik mij nu ook tot u. Niet om te verwijten, maar om 
duidelijk te maken dat het behoud van een levende gemeente alleen 

mogelijk is als we bereid zijn samen in actie te komen. 
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Daarvoor hebben we nodig: 

● nieuwe ambtsdragers die midden in de gemeente staan; 
● gemeenteleden die meedenken en meehelpen, ieder naar 

vermogen; 
● openheid voor ondersteuning vanuit classis en landelijke 

kerk; 
● én mogelijk een eerste groepje “meedenkers”— bij voorkeur 

jongere gemeenteleden — dat wil meedenken over een 
nieuwe, actieve toekomst voor onze gemeenschap. 

Ik hoop van harte dat iemand het initiatief durft te nemen. 

 

Jaap Jochemsen 

(één van de “grijskopjes”, maar ook een ervaringsdeskundige) 

 

 

Groninger Kerken  
Heeft u dat ook wel eens? Bij het opruimen van spullen vind je het  
jammer (“zonde”zeiden we vroeger!) om iets weg te doen. 

Het kan een vaasje, een oud kastje, een kinderfietsje of bedenkt u 
het zelf maar, zijn. 

Zo ligt er bij de familie van der Molen een stapel bladen van de 

Stichting Groninger kerken. Prachtige bladen, maar wat doe je 
ermee? Bij echte Groningers gaat dit toch wel aan je hart als je ze 

zomaar zou weggooien! 
Je leest er verhalen over restauratie van kerken, van de mooie 

fresco’s en natuurlijk over de mooie orgels die er zijn te vinden en te 
beluisteren. 

Een oplossing zou kunnen zijn ze een plekje te geven in de 
bibliotheek in het portaal van ‘t Loughoes. Maar daar is eigenlijk geen 

plaats voor deze mooie bladen. 

We hebben de volgende oplossing bedacht: 
De komende weken liggen er na de 

kerkdienst enkele stapeltjes met jaargangen van het blad GK van de 
Groninger kerken in ‘t Loughoes. U mag ze meenemen en houden en 

als u ze hebt gelezen mag u de bestemming zelf verzinnen! 
 

Wim Schoolderman 
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De dorpskerk een veilige kerk 
In onze Dorpskerk willen we dat iedereen zich welkom, gezien en 

veilig voelt. Dat betekent dat de kerkenraad zich namens en met de 
gemeente actief inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend 

gedrag en machtsmisbruik. 
Ben je onverhoopt in een situatie terechtgekomen, of heb je binnen 

de kerkgemeenschap iets gehoord of gezien, waarvan je je afvraagt 
of daarin grenzen zijn overschreden? Dat kan bijvoorbeeld gaan om 

machtsmisbruik, pesten of grensoverschrijdend gedrag. 

Voel je je slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag of 
machtsmisbruik binnen onze gemeente, of twijfel je of je daarvan 

misschien slachtoffer bent?  
Neem dan contact op met een van de onafhankelijke 

vertrouwenspersonen. Gerry Kasper en Jos Roosendaal stellen zich 
hieronder aan je voor. Je vindt deze tekst vanaf medio maart 2026 

ook op onze website. 
 

Dhr. Jos Roosendaal 

j.roosendaal5@kpnplanet.nl 
 

Mw. Gerry Kasper 
vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 
 
Vertrouwenspersoon Gerry Kasper-Holwerda 

Mijn naam is Gerry Kasper-Holwerda en ik 
ben woonachtig in Staphorst.  

Vele jaren was ik werkzaam in de 

verpleging. Er groeide een wens om een 
studie te volgen waar het geestelijk welzijn 

van de mens op de eerste plaats kwam. 
Na de universitaire studie tot Geestelijk 

Zorgverlener aan de Protestantse 
Theologische Universiteit te Kampen volgde 

de opleiding tot ethicus aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen.  

Als vertrouwenspersoon wil ik mij inzetten 

voor een veilige kerk. Belangrijk is dat de 
gemeente een veilige plek biedt waar 

iedereen zich welkom voelt. Het is daarbij 
essentieel om ons onderlinge gedrag af te 

stemmen op ons christelijk geloof en daarom hebben de kerken van 
de Protestantse kerk in Nederland regels afgesproken. Die gelden 

voor iedereen.  
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Uitgangspunten van het beleid van de Protestantse kerk in Nederland 

zijn: 
Je voelt je veilig in de gemeente.  

Veilig om te zijn wie je bent. 
Veilig om je geloof te beleven. 

We respecteren elkaar. 
Alle mensen, jong en oud, kunnen ongestoord meedoen. 

 
Maak je iets mee waardoor je je onveilig voelt binnen de kerkelijke 

gemeente, of krijg je weet van een onveilige situatie, neem dan 

gerust contact met mij op. Je kunt met mij in alle vertrouwelijkheid 
de gebeurtenis onderzoeken, en ik kan eventueel de weg wijzen naar 

hulp of naar een volgende stap. 
Je bereikt me via mail: vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 

 
Met een hartelijke groet 

drs. Gerry Kasper-Holwerda 
 

Vertrouwenspersoon Jos Roosendaal 

Sinds enkele jaren ben ik vertrouwenspersoon 
van de Protestantse gemeente te Vries, en nu 

ook in Eelde-Paterswolde. Behalve voor de kerk 
ben ik ook vertrouwenscontactpersoon voor het 

IVN. 
Tot 1976 heb ik in de provincie Utrecht 

gewoond. In dat jaar ben ik getrouwd en met 
mijn vrouw Yvette en naar Dedemsvaart 

verhuisd voor mijn huisartsenopleiding. 

In 1981 zijn we in Vries komen wonen en hier 
wonen we nog steeds met veel plezier. We 

hebben samen drie zoons.  
Ik heb 20 jaar bij Hendrik van Boeijen (voorheen bekend als Van 

Boeijen-oord) gewerkt als huisarts. In 2000 ben ik overgestapt naar 
de ouderenzorg. Daar werk ik nog steeds, als specialist ouderen 

geneeskunde bij diverse instellingen.  
Ik ben betrokken geweest bij de protestantse kerk, maar nu al 

langere tijd niet meer.   

Mocht contact nodig zijn dan kunt u mij mailen of bellen. Dan kunnen 
we samen kijken hoe we een vertrouwelijke kwestie kunnen 

aankaarten of oplossen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jos Roosendaal 
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Bedankt 
Zondagmorgen 1 februari werden we verrast vanwege een fraai 

boeket bloemen vanuit de Dorpskerk bezorgd door Harm Slot op weg 
naar huis in Yde, met een kaart met handtekeningen van de 

gemeenteleden die aanwezig waren in de dienst van deze 
zondag. Hartelijk dank voor de aandacht die op zo'n moment toch 

voor ons is van jullie. 
 

Hartelijke groeten van, 

Dirk en Mien Wijkstra 
 

 
Op zondag 15 februari werden we onverwacht en aangenaam verrast 

met een mooi boeket bloemen uit de kerkdienst.  
Op de kaart stonden heel veel namen waaronder ook onze eigen 

naam, die we bij het ingaan van de kerk op de kaart hebben 
ingevuld. Niet wetende dat...  :) 

We zijn heel blij met de aandacht vanuit de gemeente.  

Hartelijk dank daarvoor. 
 

Peter en Aukje Adams 
 

Van het kerkelijk buro 
Verhuisd: 
Mw. J. Langebeeke van Duinkampen 1,  9765 BA  Paterswolde naar 

Hoofdweg 400,  9765 CT Paterswolde 

 
Verhuist u binnen het dorp? Geef dat dan even door aan de kerkelijke 

administratie. 
 

Bea Brouwer die jaren lid was van onze Dorpskerk heeft aangegeven 
dat ze graag contact wil houden.  Ze is vanuit de Stoffer Holtjerweg 

enige tijd in Ten Boer geweest. 
Nu is ze in Maartenshof. Haar adres is: 

Maartenshof   afd. Hommel  K7 
Schaaksport 100 

9728PG  Groningen 
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Engeltjes en Wijk 5 
Onze wijk komt graag samen om elkaar te ontmoeten. Een van die 

gelegenheden is de nieuwjaarsbijeenkomst, waar iedereen uit de wijk 

voor wordt uitgenodigd. Dit jaar waren we weer welkom bij de familie 

Antuma in hun gerieflijk warme huis op zondagmiddag 11 januari . 

Die dag lag er een dik pak sneeuw maar toch hadden 21 mensen 

gladheid en kou trotserend de Veenweg opgezocht. We werden 

gastvrij verwelkomd en menigeen had iets lekkers voor bij de borrel 

meegenomen. Onze coördinator Benno heette ons welkom en besloot 

zijn toespraakje met de wens dat wij het komend jaar elkaar tot 

engelen mogen zijn... Met engelen gingen we verder want Roelie had 

een korte cursus engeltjes vouwen voor ons bedacht. Heel duurzaam 
ook nog want het knutselmateriaal bestond uit afgeschreven 

liedboekpagina’s. Een klein resultaat ziet u op de foto, kleine en grote 

engeltjes, met ruime en minder verreikende vleugels. Het was weer 

een fijne bijeenkomst.  
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Wijk 6 ….. Wandelen en ontmoeten 
Op zondag 15 februari organiseerde wijk 6 weer een wandeling en 

ontmoeting. Maar liefst zo’n 25 gemeenteleden gaven aan de 

uitnodiging gehoor. Feikje Koelstra had traditiegetrouw haar huis in 

Winde weer opengesteld. Dank je wel daarvoor Feikje.  

Velen trotseerden de snerpende koude wind en wandelden de ruim 4 
kilometer lange toeristische route naar Winde. . Anderen kwamen 

met de fiets of auto. Een mooie gelegenheid om weer eens bij te 

praten en elkaar (nader) te leren kennen. Tineke Stoffers heette 

iedereen van harte welkom. Onder het genot van koffie of thee 

ontstonden weer verdiepende gesprekken waarbij regelmatig van 
stoel werd gewisseld.  

Een speelse blik naar onze schaatstoppers in Milaan mocht daarbij 

niet ontbreken. Al met al een zeer geslaagde en waardevolle 

verbindende ontmoeting die voor herhaling vatbaar blijft.  
 

Hielle Tillema  
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Puzzel 
Maak van de drie letterwoorden een nieuw woord. Bv red – lijk daar 

kan de e tussen en wordt het redelijk.  Die tussen letters is de 

oplossing. 

Succes!   Ina Rawée   cgrawee@gmail.com 

 

vis  -–  ork ven  –  iel gal  –  bal  zit  –  end 

aas  –  ter leg  –  oen ban  –  kok  ink  –  ken 

log  –  ren kijk  –  las bel  –  gen   lei  –  end 

dak  –  iet   erf  –  eel  kar  –  ton 

 

De oplossing van de februari puzzel was: viooltje en iris. 

Het was wel een beetje schots en scheef in KC gekomen,  

maar het was nog goed te maken. 

Collecteopbrengsten 
2025        
December D/K. Collectebestemming Subtotaal Totaal 

7-Dec D. Kerstpakkettenactie € 151,80   
 K Instandhouden eredienst € 87,91   

        € 239,71 
14-Dec D. Kerstpakkettenactie € 185,17   

 K Instandhouden eredienst € 107,20   

        € 292,37 
21-Dec D. Kerstpakkettenactie € 135,00   

 K Instandhouden eredienst € 89,40   
        € 224,40 

24-Dec D Kinderen in de knel € 157,82   
18.30 U.         

        € 157,82 
24-Dec D Kinderen in de knel € 314,32   

20.00 U.         

        € 314,32 
24-Dec D Kinderen in de knel € 498,19   

22.00 U.   Instandhouden eredienst € 2,50   
        € 500,69 

25-Dec D Ondersteuning voedselbank € 204,45   
   Instandhouden eredienst € 245,70   

        € 450,15 

mailto:cgrawee@gmail.com
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28-Dec D. Kerk In Actie: t.b.v. Libanon € 58,60   

 K Instandhouden eredienst € 40,75   
        € 99,35 

2026        
Januari   

4-Jan D Plaatselijke ondersteuning € 82,25   
  K Instandhouden eredienst € 75,85   

        € 158,10 
11-Jan D Kerk In Actie: Noodhulp € 221,95   

  K Instandhouden eredienst € 77,90   

        € 299,85 
18-Jan D Ondersteuning voedselbank € 137,55   

  K Instandhouden eredienst € 135,25   
        € 272,80 

25-Jan D Bloemenfonds € 56,26   
  K Instandhouden eredienst € 64,10   

                         € 120,36 
 

U ziet hier de collecteopbrengsten van december 2025 en van januari 

2026. Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor uw bijdrage. Mede 
dankzij uw bijdrage zijn de kerkrentmeesters en de diaconie in staat 

hun werk te doen. 

Het witte kerkje in Haren 
Op 15 maart in Haren is in het Witte Kerkje in Haren een Grunneger 

Dainst. Voorganger is Greta Huis en medewerking wordt verleend door 
Josien Bakker, winnares Grunneger Laidjesfestival 2020 en gitarist 

David Scherpenzeel. 

Aanvang 10 uur en koffie/thee na de dienst.  
 

Op 22 maart is er een lezing in het Witte Kerkje door Jan Warndorff 
met als titel ‘Heb het leven lief’. Aanvang 15.00 uur. 

Uit de toelichting: “Wij leven in een tijd van veel veranderingen en 
grote verwarring”. In de schaduw van oorlog en een dreigende 

ecologische catastrofe. Traditionele religieuze en politieke verhalen 
lijken hier geen goed antwoord meer op te hebben. Steeds vaker hoor 

je dan zeggen dat wij behoefte hebben aan een nieuw verhaal. 

Schrijver en filosoof Jan Warndorff probeert hier een antwoord op te 
geven, met hulp van de Spaanse filosoof Jose Ortega y Gasset en Saint 

Exupery’s De Kleine Prins. 
Toegang vrij en collecte aan de uitgang. 
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